GİRİŞ 
Frankfurt, Almanya 


Jason Boume, Royal Broweiser'a adımını attığı anda otel personelinin dikkatlerini üzerine çekti. Boş durduklarından değil elbette. 
İdari müdür Bay Hummel onların işlerini aksatmayacaklarından emindi zira her halükarda çok iyi eğitilmişlerdi. Ama onlar tarafından iyi tanınan Bay Bourne, büyük bir bahşişçiydi ve personel, her birinin kendilerine altı aylık maaşa mal olacağını tahmin ettikleri üç büyük, güzel valizinin kontrolünü ele geçirmek için koşturdu. 


Geniş omuzlu, kusursuz giyimli, bariz bir beyefendi olan Bourne, son üç dört aydır düzensiz aralıklarla Royal Broweiser'da kalıyordu. 
Personel, onun bir iş adamı olabileceğini düşünmüştü ancak fiziği onu spor salonlarında yolunu bilen bir adam olarak etiketliyordu. Her zaman cana yakın, gevezeydi, emirlerini yerine getirmek için her yere düşen belboyları memnun etmekten asla geri kalmayan, hafif havasız şakalardan oluşan bir yazlık tipiydi. Hiçbir talep onlar için çok önemsiz değildi; onun büyüsüne kapılmaktan mutluydular. 


Bu sabah, Bourne en üst kattaki her zamanki süitine götürüldü ve Bay Hummel'in kendisine özel bir teslimat tabağıda getirildikten sonra kendi haline bırakıldı. Yalnız kaldığı anda Old Town'daki Thurn-und-Taxis-Platz'a bakan pencereye gitti, cep telefonunu çıkardı ve bir hızlı arama numarasına bastı. Bir dakika sonra bağlantı kuruldu, bir kadın sesi cevap verdi. 


"Hazırım," dedi. "Daha ne kadar beklemem gerekiyor?" 


"Yalnızca birkaç gün." Kulağındaki ses içini ısıttı. "Onu izliyoruz; yakında yola çıkacak." 


"Birkaç gün..." 


"Böyle söyleme," dedi. "FSB'nin gizli bir bildirisini ele geçirip bizimkiyle değiştirip Vanov'un Bourne yerine sana yönlendirilmesini sağlamak için ne kadar süreye gerek olduğuna dair bir fikrin var mı?" 
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"Kim benden daha iyi, Irina?" Bourne kılığına giren adam şimdiden kasıklarında bir hareketlenme hissetti. "Hâlâ aynı şeyi söylüyorum. Burada ne yapacağım? 


"Frankfurt'tan ne kadar nefret ettiğini biliyorum, Jason." 
"Bana Jason demene bayılıyorum." 


"Bahse girerim bayılıyorsundur." Irina kıkırdadı. "Fazla gerginsin. 
Kendini rahatlatacak bir şeyler bul." 


"Sen varsın," dedi neredeyse özlemle. "Sadece sen." 
"Gel, gel hayvanım," diye fısıldadı. "Elbette yapabilirsin-" 


Zar zor işitilebilir olduğunu düşünse de inlemesini duymuş olmalıydı. 


"Ne yapıyorsun Jason?" 


"Ne yaptığımı biliyorsun." Fermuarı açıktı, sağ eliyle uyarılmışlığını ovuşturuyordu. "Rahatlıyorum." 


"O halde, tabii ki," diye cıvıldadı Irina, "sana yardım etmeme izin ver. 


Ardından nemli bir bezle pencere camını sildi. Sonra otel tarafından sağlanan pelüş havlu sabahlığı ve terlikleri giyerek koridorda yürüdü, asansörle spaya gitti ve burada yağmur ormanı duşunun altında yirmi dakika durarak hem vücudunu hem de zihnini arındırdı. 


Üst katta, odasında yeni kıyafetlerini giydi, dışarı çıktı ve metalik bulutlarla dolu bir gökyüzü altında Römerberg'deki bir kafede çok zengin bir öğle yemeği yedi, ardından İmparatorluk Katedrali'ni ve St. Paul Kilisesi'ni ziyaret etti. Ertesi günü Hayvanat Bahçesinde, ölüm gibi kokan bir erkek aslana bakarak geçirdi. Bourne hayvanat bahçelerinden, genel olarak Frankfurt'tan ve Almanlardan nefret ettiğinden daha fazla nefret ediyordu. Böylesine muhteşem yaratıkları bir kafese kapatma düşüncesi 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ona ebedi lanetlenmeyi hak eden bir günah gibi geliyordu - eğer böyle bir şeye inanmış olsaydı ki, bir pragmatist ve bir ateist olarak inanmamıştı. 


Tanrılara ve iblislere şükürler olsun ki ertesi gün Irina aradı. 
"Az önce indi," dedi. "Bir saat içinde otelde olmalı." 


Sabah, tıpkı öncekiler gibi gri ve çirkin bir şekilde ağarmıştı, ama daha kötüsü yağmur yağıyordu. Bağlantıyı keserken bu şehir beni çıldırtabilir, diye düşündü. Ama artık bunların hepsi bitmişti. Sonunda damarlarında heyecan dolaştı. 


Gösteri zamanıydı. 


FSB'den Yüzbaşı Maksim Vanov, geçici kültür ataşesi unvanını kullanarak kontrollü bir çılgınlık içinde otele geldi. Rusya'nın uzun süredir düşmanı olan Almanya'ya ilk gelişiydi. Büyükbabası, Stalingrad'ın büyük yurtsever kuşatmasında savaşmış ve ölmüştü. Ona asla unutmaması öğretilmişti. Belboy, Royal Broweiser'daki odasının kapısını açarken, trençkotundaki yağmuru silkti. Belboy onu dolaba astı, odanın özelliklerini anlattı, sonra Vanov nemli avucuna birkaç avro sıkıştırana kadar ortalıkta dolandı. 


Vanov, General Karpov'un kendisine verdiğinden beri boynuna taktığı eski bronz madeni parayı çıkardı, elinde ısınana kadar parmaklarında gezdirdi. Sonra isteksizce bıraktı. 


Bir dakika daha bekleyemedi, telefonu aldı ve Jason Bourne'u istedi. 


"O burada mı?" Vanov düzgün bir Almanca ile sordu. 


"Sanırım Bay Bourne bu sabah odasında kahvaltı yapıyor. Kimin sorduğunu söyleyeyim?” 


"Tek kelime etme," dedi Vanov. "Ben eski bir arkadaşım ve ona sürpriz yapmak istiyorum." 


Vanov'un sesindeki hevesli ton resepsiyondaki adamı ikna etmiş olmalıydı. "Nasıl isterseniz Bay Vanov," dedi. "İyi günler." 


Vanov, Almanların çok sevdiği resmi bir üslupla, "Sanada iyi günler," diye yanıt verdi. 


Sonra asansörle en üst kata çıkarak dışarı çıktı. Ancak Jason Bourne'un süitinin kapısının önünde durduğunda, alışılmadık bir kaygı nöbetine tutulmuş bir halde duraksadı. General Karpov onu bu çok gizli ve önemli görev için özel olarak seçmişti. Büyük generalin radarına girdiği için, her şeyi batırmak istemedi. Her şey tam olarak generalin ana hatlarıyla belirttiği gibi gitmeliydi. 

Kapı onun tereddütlü vuruşuyla açıldı ve işte karşısındaydı: Jason Bourne canlı olarak. Bir polo gömlek, kot pantolon ve çorapsız mokasen giymişti. Fiziği, yüzü aşağı yukarı ona tarif edildiği gibiydi. 


"Jason," dedi dikkatle. "Eski dostun Boris ile çalışıyorum." General ona böyle başlaması talimatını vermişti. 


Bourne kaşlarını çattı. "Boris mi?" 
"Karpov," dedi Vanov. "Boris Karpov." 


"Ah, peki. İçeri gel." Bourne bir büfeyi işaret etti. "Bir içecek alır mısın?" 


Vanov elini kaldırdı, avucu dışa dönüktü. "Bugün değil." 
"Ve sen?" 


"Yüzbaşı Vanov." Vanov odaya göz gezdirerek başka bir sakinin - belki bir kadının- izini aradı, ama kimseyi göremedi. "Konuşmamız gereken önemli konular var." 


"Aslında?" Boume kaşlarını kaldırdı. "Elbette." Süitin oturma alanındaki kanepeye doğru ilerledi. "Rahatımıza bakalım mı biraz?" 


"Senin için fark etmezse ayakta durmayı tercih ederim." 


Boume ona meraklı bir bakış attı ama başını salladı. "Sen nasıl istersen, Yüzbaşı." Vanov'un durduğu yere döndü. "Boris neden kendisi gelmedi?" 


Vanov güldü. "Sanırım şaka yapıyorsun. Düğünü için hazırlıkları var. 


Bourne, hatasını sessizce lanetledi. 


Vanov, Boume'un görebilmesi için zincirindeki bronz parayı çıkardı. "General bunu sana vermem için beni gönderdi." Boynunun arkasına uzanarak zinciri açtı, onu ve madeni parayı Bourne'un açık eline bıraktı. "Senin anlayacağını söyledi." 


Bourne'un ifadesi üzgündü. "Korkarım anlamını bilmiyorum." 
Vanov'a baktı. "Neden bana bunun ne anlama geldiğini açıklamıyorsun?" 


Vanov cevap vermek için ağzını açtı ama hemen hemen tekrar kapattı. Burada ters giden bir şeyler vardı, Bourne kapıyı açtığı andan beri hissettiği bir şey. Bu neydi? 


"Vanov?" Bourne ona doğru ilerliyordu. "Bir sorun mu var? Sanki birisi mezarına basmış gibi görünüyorsun." 


"Nişevo. Ya prosto chuvstvoval, kholod," dedi Vanov. Mühim değil. Sadece bir ürperti hissettim. 


"Prostite menya za to chto y tak govoru," diye yanıtladı Bourne hiç duraksamadan, "no eto ne meloche." Bunu söylediğim için beni bağışlayın, ama bu hiçbir şeymiş gibi görünmüyordu. 


Vanov aniden geri çekilerek kanepenin ucuna çarptı. "Sen Jason Bourne değilsin," dedi. "General bana net bilgi verdi. Bourne'un aksanı tam bir Moskova aksanıymış. Seninki Chertanovo." 


Boume'un gülümsemesi genişledi. "Aradan geçen yıllar içinde Chertanovo da dâhil olmak üzere Moskova'nın varoşlarında daha fazla zaman geçirdim, Yüzbaşı. Tabii ki dolaysıyla aksanım değişti." 


Vanov başını sallıyordu. "Her kimsen beni kandıramazsın." 


Bourne'un elinden madeni parayı kapmak için hamle yaptı ama Bourne hazırdı. Parmaklarını Vanov'un gırtlağına vurdu. Boğulan Vanov, elleri boğazını tutarak yere düştü. Nefes almaya çalışırken gözleri yaşardı. 


Boume onun önünde diz çöktü. "Generalin eski arkadaşı Jason Bourne olup olmadığımı tartışarak zaman kaybetmeyeceğim." 


Madeni parayı ortaya çıkarmak için yumruğunu açtı. Vanov ileri fırladı, Bourne'u dizinin içinden yakaladı ve onu yere serdi. Vanov, elinin ucuyla ona üç kez vurmayı başardı ve Boume'un gözlerini sulandırdı, ardından Bourne belindeki kılıftan çelik bir cop çıkardı ve Vanov'un sağ elinin arkasına şaklatıp kırdı. Sonra Vanov'un başının yan tarafına daha yumuşak bir darbe indirdi. 


"Lütfen," dedi, "bunu olduğundan daha tatsız hale getirmeyelim." 
Parmak uçlarıyla madeni paraya dokundu. "Şimdi bana bundan ve Bourne'a vermen söylenen mesajdan bahset." 


Vanov, Bourne'un gömleğine bir damla kan tükürdü. "Sana hiçbir şey söylemiyorum." 


Bourne içini çekti. "Üzgünüm Yüzbaşı." Eli bulanık bir şekilde uzandı, Vanov'u gömleğinin önünden tuttu ve kendisi ayağa kalkarken onuda ayağa kaldırdı. "Korkarım bunu tatsız bir şekilde yapmak zorunda kalacağız. Senin için tatsız, demek istiyorum." Sırıttı. "Benim içinse eğlenceli." 


Tökezleyen bir Vanov'u süitin içinden fayans döşeli banyoya yarı sürükledi. Hiçbir uyarıda bulunmadan Vanov'un elmacık kemiğine vurdu, cop kanlı bir çizgi açtı. Vanov sendeledi. Bourne onu yakaladı, ayağa kaldırdı ve tam olarak aynı yerinden tekrar vurdu. Kesik kemiğe girerken parlak kırmızı bir sprey çıktı. 


Boume, "Nasıl olduğunu görüyorsun, Yüzbaşı," dedi. "Burada, onca fayanstan kanı temizlemek çok kolay." Gülümsemesi uğursuz bir hal aldı. "Ve sorularıma cevap vermezsen, yapacak çok iş var demektir." 
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Vanov'a tekrar tekrar vurdu ve fayanslar kırmızıya döndü. 


Boume küvetin kenarına oturmuş, bir zamanlar FSB Yüzbaşı Vanov olan şeye bakıyordu. Kalktı, lavaboya geçti, ellerini yıkadı ve kuruladı. 


"Nasıl gitti?" Irina, cep telefonundan ona ulaştığında sordu. 
"Kötü haber," diye yanıtladı. "Kendi başına net bir mesaj yoktu." 
"Anlamıyorum." Irina'nın sesi artık mırlamıyordu. 

"Mesaj yerine bir tane bozuk param var." 

"Bozuk para mı?" Sesi karanlık, uğursuz bir hal almıştı. 

"Hepsi buydu. Mesaj bozuk paraydı. Eski. Belki Kadim bir şey." 
"Peki sana madeni paranın ne anlama geldiğini söyledi mi?" 
"Söylemedi. Zaten konuşmazdı." 

"Bir kelime bile mi?" 


Bourne, "O lanet olası bir FSB yüzbaşısı," dedi, "sorgulamaya dayanacak şekilde eğitilmiş." 


Kadın içini çekti. "Öyleyse B planı. Madeni parayı Bourne'a vermen ve beni ona satman gerekecek." 


"Sorun değil." 
"Kendini beğenmiş olma," diye uyardı. 
"Sadece sana karşı ukalayım." 


"Beni dinle, moy golodnyy zver' ." Aç hayvanım. "Bourne'u biraz bile hafife alırsan seni parça parça eder ve bu beni çok mutsuz eder." 


"Böyle bir şey olmayacak," dedi. "Böyle bir şeye dayanamam." 
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Zil çaldıktan sonra banyonun eşiğine gitti, kana bulanmış mokasenlerini çıkardı ve süiti geçerek yatak odasına geri döndü. Üç büyük valizden birini açtı, ekstra uzun kordonlu bir elektrikli döner testere, kalın plastik rulolar ve koli bandı ve bir çift makas çıkardı. Araçlarıyla banyoya döndü. Mokasen ayakkabılarına geri adım atarak küvete geçti ve plastik rulolardan birini küvetin giderine ve zeminin küvete en yakın alanına yaydı. Cep telefonunda bir müzik uygulamasına girerek akış hizmetini etkinleştirdi. Banyoyu müzik doldurdu; sesini yükseltti. Testereyi prize taktı, köpekbalığı dişli bıçağı Vanov'un sağ omzuna dayadı ve deri, iç organlar, kas ve kemikte kanlı bir yol açmasını izledi. 


Yirmi dakika sonra, Vanov'un cesedinin tüm parçalarını plastik kısımlara sardı ve koli bandıyla sıkıca kapattı. Gözlerinin içine bakarak, ölüm anında ne gördüklerini merak ederek vücudundan kopmuş kafayı sona saklamıştı. Onu daha küçük bir plastiğe sıkıştırdı ve mühürledi. 
Ardından, testere, plastik ve bantla birlikte paketlediği kimyasalları kullanarak banyoyu herhangi bir kan, kemik parçası ve DNA izinden sterilize etmek için kırk dakika daha harcadı. Cep telefonundan müzik mırıldanarak, artık boş olan valizi sığabileceği kadar vücut parçasıyla doldurdu. Birinci valiz yetmeyince doldurma işlemini ikinci valizde devam etti. Sonra soyundu, yatağa uzandı ve biraz kestirdi. 


Tam olarak bir saat sonra uyandı, ayağa kalktı, şifonyerin karşısına geçti ve Bay Hummel'in gönderdiği yemek tabağındaki her şeyi tek tek yedi. Parmak uçlarını ve parıldayan dudaklarını titizlikle silerek, bir gardırop gibi görünen şeylerle dolu üçüncü valizi açtı. Şimdi ise Vanov'un giydiğine en çok benzeyen bir kıyafet seçmesi gerekiyordu. 


Bundan doksan dakika sonra kapıcıyı çağırdı ve ona üç parıldayan bavulla asansörde eşlik etti. Bay Hummel tarafından bizzat kontrol edildi. 
Eskiden Jason Bourne olan ve şimdi Maksim Vanov olan adam, otelin genel müdürünün haberi olmadan, cömert karşılama hediyesi için Bay Hummel'e teşekkür etmeyi ihmal etmemişti. 


"Fantastik! Çok teşekkür ederim," dedi Jason Bourne adına kredi kartını geri alırken. 


Bay Hummel, gözleri parlayarak, neredeyse zevkle topuklarını şaklattı. "Ben ve tüm personel şimdiden bir sonraki ziyaretinizi sabırsızlıkla bekliyoruz, Bay Bourne." 


Royal Broweiser'dan çıktı, üç çantası arka arkaya ördek yavruları gibi teker teker geliyordu. Valizleri kiralık arabasının bagajına özenle yerleştirdikten sonra kapı görevlisine ve uşağa cömert bahşişler verdi, direksiyona geçti ve yola koyuldu. 


Şehrin varoşlarında, Irina'nın daha önce incelediği ıssız bir gölün kenarında durdu ve içine gerçek Yüzbaşı Vanov'un kalıntılarını içeren iki valizi yuvarladı. Su altında oynayan bir çocuk gibi küçük baloncuk patlamaları içinde kayboldular. Sonra ayaklarını ve bacaklarını kuruladı, çoraplarını giydi, pantolonunun paçalarını aşağı indirdi ve ayakkabılarının bağcıklarını bağladı. Stresemannallee'deki Meisterstuck Hotel'e akşam yediden hemen sonra vararak şehre geri döndü. İçeriye Kültür ataşesi Maksim Vanov olarak girdi. 


Frankfurt'ta henüz akşam yemeği vakti gelmemişti ve üçüncü katın sonundaki odanın kapısını çaldığında, Jason Bourne hâlâ oradaydı, Moskova uçuşu için hazırlanıyordu. 


"Jason," dedi kapı ardına kadar açıldığında, "Beni Boris gönderdi." 
Bourne kaşlarını çattı. "Boris mi?" 
"Karpov. Boris Karpov. Eski dostun." 


"Kim olduğunu bilmiyorum." Bourne kapıda durarak Vanov'un yolunu kesti. 


"Maksim Vanov, Yüzbaşı, FSB, hizmetinizdeyim." 


Bourne yine de tereddüt etti. 


"Beni bir arkadaş gönderdi. İçeri girebilir miyim?" Vanov'un katili Rusça söyledi. "Konu acil ve koridorda bu şekilde konuşmak-" 


"Derzhite vashi ruki, gde ya mogu videty ih." Ellerini görebileceğim bir yerde tut. Vanov avuç içleri dışarı bakacak şekilde ellerini kaldırdı, Bourne kenara çekildi ve onun içeri girmesine izin verdi. 


"Russkiy yazayk prevoshoden, mne govorili vash." Bana söylendiği gibi Rusçan mükemmel. 


Boume, "Ya imel prevoshodnayh prepodavateley," diye yanıtladı. 
Mükemmel öğretmenlerim oldu. 


Bourne sessizce durdu ve Vanov'u o kadar dikkatli, yoğun bir şekilde gözlemledi ki, Vanov kimliğinin altındaki kişi aslında biraz sinirlendi. Dürüst olmak gerekirse, Chertanovo'nun arka sokaklarından birine atlandığından beri midesinde o sulu hissi hissetmemişti. On üçüncü yaş gününü 180-proof slivovitz'de yarı kör bir şekilde içerek kutlamıştı. 
Beş serseri etrafını sarmış, Rus hapishanelerinin dili olan Fenya'da onunla alay etmiştiler. Onu bir çıkmaz sokağa soktuklarında ve liderleri dövmeye başlarken hakaretleri silah gibi kullanmıştılar. Çok az para taşıyordu ve saat ya da yüzük gibi değerli eşyalar taşımıyordu. Irina araya girmeseydi, çileden çıkmış bir halde onu kesinlikle öldüreceklerdi. Lideri, küçük yaşına rağmen karaborsadan bir şekilde satın almayı başardığı eski bir Makarov ile vurarak öldürdü. Bunu nasıl başardığını hayal bile edemiyordu. Her halükarda, ölü serserinin arkadaşları dünün gazeteleri gibi ortadan kayboldu. İşte o an, onun mesleğini gerçek anlamda uyguladığını gördüğü an, onu yaşamı boyunca başka herhangi birini sevebileceğinden daha çok sevdiğini anladığı andı. 


Kol saatine bakan Bourne, "Zaman Yüzbaşı," dedi. "Bir saatten az bir sürede havaalanına gidiyorum." 


"O halde zamanlamam bundan daha mükemmel olamazdı," dedi Vanov, hafızasındaki kısa süreli yükselişi bir kenara bırakarak. Irina bunu ona, çoğu kez en uygunsuz anlarda yapabilirdi. Bunu durduramadı; onunla ilgili hiçbir şeyi, hatta kendi anılarını bile kontrol etmekte çaresizdi - sanki 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annelerinin rahminde ayrılmalarından hemen önce kızın bir parçası onun içine yerleşmişti. 


Vanov bronz parayı çıkarıp avucunun içinde tuttu. "Bu herhangi bir şey ifade ediyor mu?" 


Bourne, deneyim ve becerilerinin her zerresiyle Yüzbaşı Vanov'un yüzünü incelemek için başını kaldırıp bakmadan önce bir an madeni paraya baktı. Boris, Bourne'u düğününe davet etmek için aradığında Vanov'un onu görmeye geleceğini söylemişti. 


"Benim adıma mutlu görünmüyorsun, dostum," demişti. 


"Yeterince mutluyum," diye yanıtladı Bourne. "Sadece bu aceleyi merak ediyorum. Daha önce Svetlana'dan bahsettiğini hiç duymamıştım." 


"Aşk hepimize gelir dostum, eğer şanslıysak. Sen bile, Jason. Sen bile." 


Bourne, bütün kaynaklarına rağmen Boris'in Sara'yı bilip bilmediğini merak ederek bir an için kaskatı kesildi. Ama nasıl bilebilirdi? 
Onunla tanışmıştı elbette ama bu, onunla Bourne arasında herhangi bir şey olmadan önceydi. Yine de konu aşka geldiğinde Bourne paranoyak olması zorunluydu. Sara'dan ve ona olan duygularından uzaklaşmak anlamına gelse bile, Sara'yı asla alıştığından daha fazla tehlikeye atmayacağına yemin etmişti. Bunu daha önce yapmıştı; yine yapardı. Öte yandan, duygularını dizlerinden kesmenin giderek zorlaştığının farkına varıyordu ve bu, kendi iş kolundaki biri için bir zayıflık olarak endişe kaynağıydı. 


" Merak etme," diye devam etti Boris, "Zaten Moskova'ya gitmek üzere olduğunu biliyorum. Ivan Borz'u bulmaya yaklaştın mı?" 


"Borz söz konusu olduğunda, 'yakınlaşmak' göreceli bir terimdir." 
"Ama onu bulacaksın." Bu bir soru değildi. Boris, Bourne'un 


yeteneklerini asla sorgulamazdı. 
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"Evet." 


"Sadece bu sefer onu öldürdüğünden emin ol. O yavşağın ölümü kandırma becerisi neredeyse seninle eş değer. O kadar dinamik bir yapısı var ki, kimliğinde o kadar çok değişiklik var ki, seni daha iyi tanımasam ona özel ders verdiğini düşünürdüm." 


"Bu büyük bir sorun olurdu." 


Vanov'u senin için bir şeyle gönderiyorum. Boris'in sesinin kararması, Bourne'u aramanın gerçek sebebine girdikleri konusunda uyarmıştı. "Ne pahasına olursa olsun onu güvende tut." 


"Bu nedir?" 

"Bir cankurtaran halatı." 

"Ne?" 

"Dünyanın sonu için bir cankurtaran halatı." 

Ve o şifreli yorumla birlikte Boris telefonu kapatmıştı. 


Şimdi, Frankfurt'taki otel odasında, Bourne sonunda madeni parayı -Boris'in cankurtaran halatını- aldı. Her açıdan bakarak çevirdi. "Açıkçası antik bir ürüne benziyor, Roma İmparatorluğu'ndan kalma. Bunun dışında..." Vanov'a baktı, başını salladı. 


Vanov üzgün görünüyordu, bu gerçek bir duyguydu. "Ah, yazık. 
General onu sana getirmemi söyledi. Bunun ne anlama geldiğini bileceğini söyledi." 


Bourne tarafsızca başını salladı. 


"Yanında sözlü veya yazılı bir mesaj yok muydu?" diye sordu. 


"Düğünde tanımadığın çok insan olacak. Bazıları seni tanıyor olabilir ve seni görmekten memnun olmayabilir. Sana bu ve diğer konularda işine yarayacak birini ayarlayacağım. İhtiyacın olan her konuda 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sana yardımcı olacaktır." Yüzbaşı Vanov, Bourne'a bir kağıt uzattı. "İşte cep telefonu numarası. Şeremetyevo'ya indiğinde onu ara." 


Bourne kaşlarını çattı "Bu harika kadın kim?" 


"Adı İrina. Irina Vasilyevna. Moskova'nın etkili siloviki ve oligark çevrelerinin çoğunda çok iyi bağlantıları var. Ayrıca diğer gayri resmi personelle -ya da daha iyi nasıl ifade edeyim- ilişiği var." 


"Moskova karaborsasına mı girmiş?" 
"Babası ve erkek kardeşi oradaydı." 
"Öldüler mi?" 


Vanov başını salladı. Üç yıl oldu. Tuhaf, diye düşündü, kendi babasının ve erkek kardeşinin ölümlerinden bahsetmenin onun için hiçbir şey ifade etmemesi, tuhaftı. Sanki kurmaca karakterlerden ya da hiç var olmamış karakterlerden bahsediyor gibiydi. Tabii ki Irina için durum farklıydı. O ve akrabaları çok yakındı. Babası ona her şeyi açıklamıştı ve bunun için fevkalade minnettar olmuştu. 


Bourne, "Ona ihtiyacım olmayacak," dedi. 


"General, düğününün kusursuz bir şekilde sorunsuz geçmesi konusunda ısrar ediyor. Bunlar onun açık emirleridir." Vanov yaltakçı bir gülümsemeyle kapıya doğru ilerledi. Eli kapı kolunda, döndü, "İyi şanslar Bay Bourne. Umarım ağır bir palto getirmişsindir. Moskova'da kışın ayak seslerini topuklarının üzerinde sert bir şekilde duyarsın." 


BİRİNCİ KISIM 
Dünyadaki tüm afrodizyaklardan, en güçlüsü ikiz olmaktır. 


—irina Vasilyevna 
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1 
"Ayım benim, neredeydin?" Svetlana sordu. 


General Boris Karpov, Moskova'daki gösterişli otel süitlerinin devasa banyosundan çıkarken, "Çalışıyorum, evcil hayvanım," dedi. 


"Çalışmak mı?" Svetlana abartılı bir şekilde somurttu. "O kadar günün içinde bu günde mi?" 


Karpov yeni ütülenmiş üniforma ceketini tahta kutudan alırken içini çekti. "Ne yazık ki, dünya bizim düğünümüzü kutlamak için durmuyor." 


Svetlana Novachenko'nun porselen bebeğe benzeyen bir yüzü vardı - harika elmacık kemikleri, zümrüt gözleri ve şampanya rengi saçları olan porselen bir bebek. Tam Rus yerine yarı Ukraynalı olması, Boris Karpov'un onunla evlenmesine engel değildi. Başkanın kötü şöhretli mezun olduğu KGB'nin mirasçıları olan birleşik FSB ve FSB-2'nin başkanıydı. Bu nedenle, Rusya Federasyonu'nda oldukça ayrıcalıklı bir konumdaydı, madalya aldı, Kremlin'de ağırlandı, her parlak siyasi olaya davet edildi ve çarların mücevher kutuları ile donatıldı. Hatta bir ya da iki kez başkanın kendisiyle yemek yemişti. Bütün bunlar, Boris Karpov'un Yahudi olmadığı sürece istediği kişiyle evlenebileceğini anlamına gelirdi. 


Svetlana Novachenko bir Yahudi değildi. Soyunu Çar I. Nicholas'a kadar takip eden zengin ve güçlü bir Rus ve Ukraynalı karma sanayi ailesinin üyesiydi. 

"Gerçekten ne yapıyordun, Boris?" 

Kadın şimdi kadife bir şezlonga uzanmıştı, ince, muhteşem vücudu 


çıplak ve parlıyordu. Francisco Goya'nın La Maja Desnuda'sını kasıtlı olarak taklit eden kışkırtıcı bir pozla kollarını başının üzerine kaldırdı. 


Boris, sol göğsünde altı sıra madalyon bulunan ceketinin pirinç düğmelerini ilikleyerek, "Eğer bilmen gerekiyorsa," dedi, "İsraillilerin kendilerini elektronik olarak gözetlediğini öğrenen Kahire İstasyonu biraz karışmıştı." 
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"Kahire, öyle mi? Burada, Rusya Ana'nın bağrında olduğumuz yerden çok uzak." 


Ona yandan bir bakış attı. "Ne zaman şaka yaptığını nadiren anlarım." 


"Ah, evet anlıyorsun, sevgilim." Svetlana küçük beyaz dişleriyle gülümsedi. "Kabul etmeyeceksin." Kollarını başının üzerinde daha da uzatarak göğüslerini yüksek bir rahatlama konumuna getirdi. "Sovereign'ın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü hain harekâtın bir başka aşamasına daha girişmediğine emin misin?" 


Boris onun baştan çıkarma girişimini görmezden gelmeye çalışarak kaşlarını çattı. "Bana inanmıyor musun?" 


"Hükümet, tüm enerjisini Rusya'nın yıllar içinde kaybettiğini geri almaya harcamış görünüyor. Sen bunun bir parçası değil misin?" 


"Saçmalama." 
"Az önce kamuoyuna açıkladığı şeye itibar etmiyor musun?" 
"Pek çok açıklama yapılıyor, Lana." 


"Bu diğerlerinden daha aşağılık bir seviyede. Dün gece, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nın arifesinde Nazi Almanyası ile imzaladığı, Polonya'yı ve diğer ülkeleri kasap gibi gizlice parçaladıkları anlaşmayı savundu. Bu hükümet, Molotov ve Ribbentrop'tan kesinlikle daha iyi değil, delirmiş olduğunun resmen kanıtı." 


Boris hiçbir şey söylemedi. Haftalardır kontrol etmeye çalıştığı midesindeki kaygı düğümünü katlanarak genişlettiği için mantıksız bir şekilde içerlemişti. Hem de düğün gecesinde! 


"Peki bu savaş duruşu ona ne kazandırdı? Batı ambargoları derinleşirken, ruble tüm zamanların en düşük seviyesindeyken ve borsa serbest düşüşteyken, burada halk için evde yoksunluktan başka bir şey yok iken. Milyarderlerin bile endişeleri, para yığınlarının dalga gibi geri 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çekildiğini gördükçe her gün artıyor. Kabul et, Hükemetin başı dertte. Tüm Federasyonu kaygan bir yokuşa itti." 


"Hangi kaygan yokuştan bahsediyorsun?" Gerçi Boris ne demek istediğini çok iyi biliyordu. 
Svetlana içini çekti, bu sadece göğüslerini daha da dışarı çıkarmaya 


yaradı. "Vankor," dedi gözlerinde Boris'in kendisine âşık olmasına neden olan o kurnaz bakışla. 


"Ne hakkında?" İçine bir korkunun saplandığını hissetti. Zekâsı ve esrarengiz sezgileri, onu meselenin özüne çok yaklaştırıyordu. 


"Ayıcığım, Hükümetin Federasyonun enerji stratejisini nasıl ciddi biçimde değiştirdiğini bilmediğimi mi sanıyorsun? Rusya, petrol zengini Vankor sahalarının ücretsiz ve temiz sahibidir; Vankorneft aracılığıyla onu yönetecek uzmanlığa ve altyapıya sahip ve yine de hükümet, Çinlilerle Vankorneft'in yüzde onunu satın almalarına izin veren gizli bir anlaşma yaptı." Boris'e baktı. "Hükümet neden Federasyon'un taç mücevherlerinden birinin parçasını kırsın ki?" 


Boris, onun kendi sorularını yanıtlamayı sevdiğini bildiğinden hiçbir şey söylemedi. 


"Çünkü ayıcığım, Hükümet para için delirmiş durumda. Ekonomi ürkütücü bir hızla kötüye gidiyor. Karada bir orduyu evinden uzakta tutmak milyarlarca dolar alır. Rusya Ana, Doğu Ukrayna'daki tüm ayrılıkçı isyancıları beslemeli, şimdi tüm Kırım'ı sübvanse etmekten bahsetmiyorum bile. Ve ruble serbest düşüşteyken, borsa o kadar durgundu ki dün Apple'ın net değeri tüm piyasamızın net değerini aştı, bu para nereden geliyor? 
Çaresiz zamanlar, çaresiz önlemler gerektirir - ve siz ortada kaldınız. Beni en çok endişelendiren bu." 


Svetlana onun acı dolu ifadesini yanlış yorumladı. "Ayıcığım, yalan söylemeye programlanmışsın - bana bile. Özellikle benim için diyebilirim." 


Karpov onunla yüzleşmek için döndü. "Peki, bu neden olsun ki?" 
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"Düğün gününde 'önemli işiniz' maskirovka olmaz mıydı?" 


Karpov güldü. Şimdi olduğu gibi, onun zekası ve sezgisinin kendisini gerçekten korkuttuğu zamanlar hep olurdu. "Yetişkinlik hayatım boyunca, düşmanlarımızı şaşırtmak, sersemletmek ve yanlış yönlendirmek için tasarlanmış gizlilik, makul inkar ve dikkatle filtrelenmiş bilgi ağları ördüm." 


Svetlana daha dik otururken kolları aşağı indi. "Biliyor musun, benimle evlenmek istemenin maskirovka'dan başka bir şey olmadığını iddia edenler var." 


"Ne?" 

"Ailem yüzünden." 

Sanki aniden odasında bir yılan bulmuş gibi ona baktı. 

"Beni gerçekten sevmediğini. Bir mantık evliliğine girmeyi kabul ettiğini yani." 

"Hey." Boris yine güldü, ama hepsi keskin kenarlardı, bunda eğlendirecek hiçbir şey yoktu. "Cumhurbaşkanının kulağı bende. Ailene ihtiyacım yok." Ama kadının yüzündeki ciddi ifadeyi görünce hemen 


ayıldı. Yüzü bulutlandı. "Kim?" dedi. "Böylesine iğrenç bir dezonformasyon bilgiye kim inanabilir?" 


"Bilseydin dilini keser miydin?" 


Boris homurdandı. "Ben ortaçağ insanı değilim; Ben Korkunç İvan değilim." 


"Bu tartışmaya açık." 


Boris'in kalın kaşları kalktı. "Seni böyle saçma sapan yalanlarla kim besliyor?" 


"Kim olduğunu gayet iyi biliyorsun: Başbakan Timur Savasin. Ama merak etme aşkım. Tek kelimesine bile inansaydım, seninle evlenir miydim sence?" 
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Ama şimdi Boris gerçekten mutsuz görünüyordu. 


"Hükümetin kulağına sahip olduğun doğru. Ama sağ kolu yalan söylüyorsa hükümetin bunun farkında olmadığına inanamıyorum. 
Hemingway'ine tapan, ava çıkan, yarı çıplak ata binen Sovereign'ın tam bir iş olduğunu kabul etmelisin. 


"Yalnızca onlarca yıl önce parçalanmış olanı onarmayı özlüyor. 
Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan ülkelerin tekrar geri kazanılmasını istiyor." 


"Titreyen ekonomileri Moskova'yı o kadar zorlayan ülkeler onları bırakmak zorunda kaldı. Geçmiş olsun, diyorum!" 


"Rusya Federasyonu bu yeni dünya düzeni için çok küçük, Svetlana. Kanatlarımızı bir kez daha açmamız gerekiyor." 

"Şimdi Hitler gibi konuşuyorsun." 

"Diline dikkat et! Başkan sadece bir zamanlar kendisine ait olanı 


istiyor. Ve tüm Ruslar da öyle. Popülaritesi artıyor." 


"Bir zamanlar onun olan şey.' Kendi söylediklerini bile duymuyor musun? Ukrayna, Litvanya, Polonya, Letonya, Estonya ve geri kalan her şey, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Rus birlikleri tarafından işgal edildi. 
Hiçbir zaman Moskova'ya ait olmadılar ve kesinlikle Hükemet Çar-Batyuşka'ya ait değiller." 


"Keşke ona öyle demesen." 
"Neden? Yalan ve hile ticareti yapan ben değilim." 
"Ukraynalı bir kalbin olduğunu bilseydim..." 


Svetlana'nın kızarıklığı yanaklarından boğazına ve omuzlarına kadar yayılmıştı. "Ne yapacaksın? Kukuletalı teröristlerinden birini beni öldürmesi için mi göndereceksin? Tanklarınızdan birinin sınırda rölantide beni ezmesini mi emredeceksin? Yoksa bu evliliği ayarlamak mıydı 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amacın? Ne de olsa, vekaleten devralma, hükümetin savaş yürütmek için kullandığı en son metodolojidir." 


Gözlerini devirdi. "Seninle konuşmanın bir faydası yok, ne zaman- 


"Bana çocukmuşum gibi davranmandan nefret ediyorum Boris Illyich." 


Onun gerçekten kızgın olduğunu biliyordu. Kendisini neredeyse hiçbir zaman soyadıyla çağırmazdı. Yine de kendine hâkim olamadı: "Eğer sen bir çocuk gibi davranırsan, sana öyle davranılacak. Hayal gücünün seninle birlikte kaçmasına izin vererek hayaletlere atlıyorsun. Paranoyanın Rusça tanımı bu, biliyorsun." Sesi birdenbire uzlaşmacı bir hal aldı, kendini savunmaya yönelik tüm dikenler geri çekildi. "Uzmanlık alanım senin de çok iyi bildiğiniz gibi Ortadoğu. Ukrayna'ya ve eski Sovyet Bloku'nun diğer ülkelerine gelince..." 


"Yine de sadakatimi sorguluyorsun." 
“Ben öyle bir şey yapmadım. Tartışmamız-" 
"Öyle mi?" 


Adam bir kez daha durup onu izledi. "Tartışmamız tamamen varsayımsaldı." 


"Bu tamamen ekonomiyle ilgili, değil mi?" Kadın artık amacını belirttiğine göre başka bir yoldan devam etti. "Açgözlülük ekonomisi. 
hükümet ve siloviki, Rusya'nın petrolünden milyarlarca dolar kazandı. 
Ama şimdi bunların hepsi sona eriyor. Federasyonu ayakta tutacak para nereden gelecek? Bu belirsizlik - bu korku - tüm bu geri dönüş konuşmalarını doğurdu. Rusya'nın artık ayakta kalabilmesi için eski Sovyet ülkelerine ihtiyacı var—?” 


"Kesinlikle." 


"Ama geçmişte Ana Rusya'yı iflasın eşiğine getirdiler." 
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Boris, bu kadının ekonomi ve jeopolitik konuların birbirine dolanmış iplerini kavrayışına bir kez daha hayret etti. Yataktaki hüneri tarif edilemez olsa da, ona âşık olmasının sebeplerinden biri de buydu. Haklıydı, sonuna kadar. Özel olarak, başkanın amacının Rusya'yı kesinlikle iflas ettirecek bir hedef olduğunu düşünüyordu. Uyduların bırakılması gerekiyordu; Moskova'yı iflasa sürüklüyorlardı. SSCB çok genişti, çok hantaldı ve şimdi Çeçenler ve diğer Müslüman etnik gruplar dünyaya borçlu olduklarını hissettikleri için onları tekrar kafese tıkmanın zamanı değildi. O atlar sonsuza dek gitmişti. 


"Ama ne kadar yanıldığını görüyorsun, Lana. Başkan, aylar sonra üzerimizde olacak uzun ve soğuk kış boyunca doğal gaz musluğunu açık tutmak için Ukrayna ile bir anlaşma yaptığını çoktan duyurdu.” 


Kadın başını salladı. "Hükümetin ne planladığını bilmediğimi düşünüyorsun Boris, ama ben biliyorum. Ruslar savaş istemiyor; onu istemiyorlar. Batı yaptırımları şimdiden bizi boğuyor ve acı çekenler sokaklardaki erkekler ve kadınlar." 


"Ukrayna ile sözde anlaşma daha imzalanmadan bozulacak. 
Hükümet, Ukrayna'yı kurcalamakla NATO'yu suçlayacak. Sıcaklık zaten düştü. Kış geldiğinde, sadece Ukrayna'ya değil, tüm Batı Avrupa'ya doğalgaz musluğunu kapatacak ve dünya çapında yarışacak bir durgunluğu tetikleyecek." 


Boris neşesiz bir kahkaha attı, ifadesi karardı. "Ne hayal gücün var, evcil hayvanım. Başkan, Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatma riskini göze almayacak. Deli olabilir ama o kadar da değil." 


Boris güldü. "Elbette haklısın. Kendimi kaptırdım. Hadi canım, surat asma. Seni inatçı bir çocuk gibi gösteriyor." Bitkinken bile gülümsemesi karşı konulmazdı. "Ayrıca, bu kadar canlı olmayan birine asla aşık olamazsın." Ucu kan kırmızısı cilalanmış çarpık işaret parmağıyla onu çağırdığında gülümsemesi genişledi. "Gel buraya ayıcığım. Gri elbisenin içinde çok yakışıklı görünüyorsun." 
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Boris başını salladı. Sözlü tartışmalar ilişkilerinin temelini oluştursa da, dostane tartışmalarından hâlâ rahatsız görünüyordu. "Tören bitene kadar sevişmek yok." 


"Sikişmekten bahseden kim?" dedi Svetlana baştan çıkarıcı bir sırıtışla. 


"Daha sonra." Gözlerinin içine bakarak ceketinin eteğini iki eliyle aşağı çekerek düzeltti. "İkimiz de ne kadar istersek isteyelim, ama sonra." 


"Boris, sen çok burjuvasın." 


"Hayır, aşkım, sadece pratik biriyim." Gelip eğildi, onu dudaklarından hafifçe öptü. "Şimdi banyo yapmanın, makyaj yapmanın ya da siz kadınların hazırlanmak için ne yapıyorsanız onu yapmanın zamanı geldi." 


"Salak!" Ama onu daha tutkulu bir şekilde öperken gülümsemesi sıcaktı, eli adamın başının arkasına gittiğinde yumuşak dudakları açılıyordu. "Şimdi git," dedi, sahte komut sesiyle onu bırakarak. 
"Misafirlerimizin arasına karış." Ve odayı geçerken "Ve nazik ol!" 


Boris, "Ben her zaman kibarım," dedi. 


Gırtlaktan gelen kahkahası onu kapıdan dışarı kadar takip etti. 


Kapı kapanır kapanmaz, Svetlana asil görünümlü, yere kadar uzanan ipek bir bornoza sarındı. Veniamin Belov, yan odaya açılan dar bir kapıdan girdi. Soluk tenli, kalın siyah saçlı ve arkasında sürekli güvenli bir çıkış arıyormuş gibi görünen koyu renk, huzursuz gözlerin olduğu yuvarlak camlı gözlükleri olan ufak tefek bir adamdı. Önünde küçük bir cihaz tuttu, ileri geri sallayarak elektronik böcek aradı. 


Hiçbirinin olmadığına ikna olunca Svetlana'ya doğru geldi. "Yani," dedi, "kendisini öyle ya da böyle ilan etti mi?" 
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Svetlana'nın ağzı seğirdi. "Veniamin Nazarovich, kapıya dayanmış bir steteskopun olmadığını mı söylüyorsun?" 


Belov'un gergin dudakları cevap olarak seğirdi. "Bu bir oyun değil Lana. Sana kaç kere söylemem gerekiyor?” 


"Gel buraya aşkım," dedi kollarını uzatarak. "Kravatın çok sıkı." 
Kafasını salladı. "Beni pişman etme—" 


"Ne?" Gözlerinden uyarı geldi. "Ben olmasaydım bu plan işe yaramazdı." 


Bir süre, sanki soğuğa dönüşmüş olan odadaki sıcaklığı yeniden ayarlamaya çalışıyormuş gibi sessiz kaldı. Sonunda içini çekti. "Özür dilerim, Lana. Belki de benim sabırsızlığım..." 


"... elbisenin altından bir slip gibi görünüyor," diye ters bir şekilde araya girdi. "Ve bir o kadar da dikkatsiz." 


"Suçlu benim." Parmaklarını kenetledi. "Mea maxima culpa." 


Bu onun gülümsemesine neden oldu ve küçük de olsa odanın sıcaklığını yükseltmeyi başardı. "Böyle bir akıcılıkla Vatikan hiyerarşisine kolayca sızabilirsin." 


Belov gözle görülür şekilde rahatladı. "O halde generalin ruh hali hakkındaki değerlendirmen nasıl?" 


Svetlana kaşlarını çattı. "Açıkçası bilmiyorum. Boris ile gerçekler yetersiz. Her zaman." Dudaklarını ıslattı. "Burada benimle özel olarak bile olsa hükümetin soyunu gösteriyor." 


"Hayal kırıklığı. Kendi kendisinin adamı olduğu için bir üne sahip." 


"Ancak" -Svetlana işaret parmağını kaldırdı- "bir tahminde bulunmayı göze alsaydım, onun kişisel görüşlerinin tam tersi olduğuna bahse girerdim." 


22 


"Başka bir deyişle, bizimkiyle uyumlu." Belov uzun, ince parmağını alt dudağına vurdu. "General üzerine ne kadar bahse girmeye razı olursun?" 


"Ne hayal ediyorsun?" Düzgün omuzlarını silkti. "Ben varım." 


Sesindeki bir şey onun içinde bir akor çalmış olmalı. "Lana, lütfen bana ona aşık olduğunu söyleme." 


"Bu seni ilgilendirmez," dedi çok hızlı bir şekilde. 


"Ah, ama öyle." Ona en yakın kanepe minderinin kenarına tünedi. 
"Aşkın gerçeği çarpıtmanın bir yolu vardır. Bunu anladığını biliyorum. 
Bunu başkalarıyla birlikte yaşadık. Bozulmaların neden olduğu başarısızlıkları gördün. Hepimiz size güveniyoruz; sen içkiyi karıştıran samansın. Kendimizi bulduğumuz on birinci saatte hata yapmayı göze alamazsınız." 


Svetlana ayağa kalktı. "Ve şimdi on birinci saatte bana olan inancını mı kaybettin, Veniamin Nazarovich?" 


"Bu bir bağırsak kontrolüydü." 
"İçimde bir sorun yok." 
"İyi." Belov yükseldi. "Çünkü general olmadan..." 


"Bunu söyleme," diye uyardı, sonunda kanepeden fırlayarak. "Bunu düşünmeye bile cesaret etme." 
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Boris, her iki yanında Ordu ve FSB muhafızları olmak üzere, goblen kaplı koridor boyunca aralıklı açılan çift kapıdan geçerek süslü elbiseli insanlarla dolup taşan ışıltılı balo salonuna girdi. Vahşi bir gurur dalgası (o hissetti. Hepsi buradaydı: cumhurbaşkanı, Başbakan, 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cumhurbaşkanlığı idaresi başkanı, ilk genelkurmay başkanı, dışişleri bakanı ve daha birçokları -hepsi, onun evlilik gününde onu onurlandırmak için buradaydılar. Şampanya ve havyar, üniformalı garsonlar tarafından gümüş tepsilerde dağıtılan en iyi üç kez filtrelenmiş votkadan bol bol kadehlerle birlikte akıyordu. Bir köşede yaylı çalgılar dörtlüsü bir Çaykovski senfonisinin çevriyazısını çalıyordu, bu onun kulaklarına gergin ve gülünç geliyordu. 


Ancak Kremlin hiyerarşisinin ve Federasyon ekonomisinden ziyafet çeken oligarşik nomenklatura'nın seçkin üyelerinin tüm kaynayan okyanusunda, aradığı ve bulduğu tek kişi eski dostu ve silah arkadaşı Jason Bourne'du. 


El tokalaşmaları, omuz kavramaları, mırıldanılan tebrik sözleri, zar zor gizlenen kıskançlık bakışları ve evet, korku -çünkü o Federasyon içinde olduğu kadar uzak diyarlarda da korkulan bir adamdı- içinden geçerken, Bourne'un yalnız olmadığını görünce şaşırdı. Yanında koyu mor bir elbise giymiş, küçük, narin, kedi benzeri bir kadın vardı; korsajı o kadar derindi ki, ağır, küresel göğüslerinin iç yarısı çok ateşli bir şekilde görünüyordu. 


Boris, Bourne'u gezegendeki herkesten kadar iyi tanıdığı için kendisiyle övündü ki bu hiçbir şekilde tam olarak ifade edilemezdi. Boris, hafızasını kaybettiğinden beri kimsenin, hatta Bourne'un bile kendisini daha iyi tanıyamadığını tahmin etti. Ama emin olduğu tek şey bir vardı, Bourne'un mükemmel bir yalnızlıkla beraber olduğuydu. Kolunda hiç bir kadın olmamıştı ama bu güzel kadının kolunu sahiplenici bir şekilde onunkine dolaması onu yakın zamanda bırakacakmış gibi görünmüyordu. 
Daha da tuhafı, Bourne bunu fark etmemiş gibiydi. Sanki o orada değilmiş gibi hareket etti. Boris düşünceli bir şekilde, törenden sonra sessizce, gözetlemeden konuşmak için ne zaman sıvışabileceklerini Bourne'a sorması gereken bir muamma, diye düşündü. Bourne'a düğün davetiyesini uzatırken gizli bir amacı olduğu için biraz utanç duydu. Hayat güzel olamaz mıydı, diye düşündü, Bourne'u burada olmayı istemesinin tek nedeni evliliği kutlamaksa. Belki güzel, diye düşündü, ama bu başka birinin hayatıydı, onun değil. 
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Sonra, yaklaştıkça kalbi tekledi. O, şu an orada olan kişi... Olabilir miydi acaba? Ve sonra gözlerinin arkasında şu düşünce patladı: Jason Bourne, Irina Vasilyevna ile ne halt ediyordu? İkisinin birbirini tanıması pek mümkün görünmüyordu. Ve eğer tanışıyorlarsa, neden Jason bundan bahsetmemişti? Elbette biliyordu... Boris'in gözleri daraldı. Ama davranışına bakılırsa, Jason'ın neredeyse kesinlikle bilmediğinden emindi. 


Irina'nın babası Vasily zengin ve güçlü bir oligarktı ama zengin ve güçlü kişiler bile yanlış insanlarla iş yaparlarsa ciddi bir sorunla karşılaşabilirlerdi. Vasily ile ilk oğlu olan büyük oğlunun başına gelen buydu. Boris ikili fesih emri vermemişti; çıkarları kesiştiği için Jason'la Şam'daydı. Daha sonra kendisine söylendiğine göre, emir başkanın kendisinden gelmişti. İkizleri aynı kaderden kurtarmak için zamanında geri döndü ve ilk doğanların aksine Vasily'nin suçlarından onların sorumlu tutulamayacağını doğru bir şekilde savundu. Elbette ikizler ölüme ne kadar yaklaştıklarını veya onları kimin kurtardığını asla bilemediler. Ama büyükbabaları biliyordu ve minnettar olmuştu. 


Şimdi, muazzam bir irade çabasıyla, iki adam sadece eski arkadaşlar olarak değil, aynı zamanda tehlike üstüne tehlikeyi paylaşan, birbirlerinin hayatını bir kez değil sayısız kez kurtaran kardeşler olarak birbirlerini kucaklarken, Boris geniş bir gülümsemeyle patladı. Bu, ikisinin de yaşadığı dünyaydı ve kucaklaşma, bu önemli günün şafağını görmek için karşılıklı hayatta kalmalarını kabul etmekti. En azından bu kadarı gerçek, diye düşündü Boris. 


Bourne'u her iki yanağından öptü ve yanındaki kadından diğer tarafı öptüğünde kulağına fısıldadı: "Parayı düzgün bir şekilde aldın mı?" 


Bourne hafifçe başını salladı. 


"İyi. Görüşmemiz gereken acil konular var. Ön yemek servis edildikten hemen sonra benimle otelin sundurmasının uzak ucunda buluş." 
Ek bir güvenlik önlemi olarak, ikisinin de iyi bildiği bir dil olan Arapça konuşmuştu. 
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Samimiyet anı sona erdikten sonra geri çekildi ve yüzüne artık resmi bir gülümseme yerleşmiş halde, onu tebrik etmek için yaygara koparan bir sürü misafir arasından el sıkışmalar ve iyi dilekler yağmuruna tutuldu. 


Bourne, Irina'nın kendisine sarılmasından son derece rahatsız olsa da, hiç kimse -arkadaşı Boris Karpov bile ve kesinlikle Irina'nın kendisi de- onun içindeki kargaşanın farkında değildi. Irina diğer insanların vücut kokusu yaydığı gibi cinselliği yansıtıyordu. Seks yapmış gibi kokuyordu ya da bu düşünceyle yanıp tutuşuyordu. Zihnini açık tutmak için sürekli bir çaba sarf ediyordu. 


Sheremetyevo'da gümrük ve göçmenlik işlemlerini hallettikten sonra onu aramıştı. Onun için bir araba göndermeyi teklif etmişti ama Bourne'un kendisi için gönderilen arabalara binme alışkanlığı yoktu. Ona şehir merkezinde buluşacağı bir adres verdi ve Garden Çevre Yolu'nu geçtikten sonra bir taksiye bindi. 


Onu gördüğünde gülümsemişti — ağır ve geniş bir şekilde yüzüne yansıyan devasa bir gülümsemeyle. Moskova aksanlı bir Rusçayla, "İyi akşamlar," demiş ve sanki eski arkadaşlarmış gibi onu iki yanağından öpmüştü. "Uçuşun rahattı umarım?" 


"İyiydi," demişti Bourne, ilk kez onun yoğun kokusuna maruz kalarak. 


Burun deliklerinin açıldığını gördü ve dudaklarının yanıt veren kıvrımı, ona özfarkındalığı hakkında bilmesi gereken her şeyi anlattı. 


"Yüzbaşı Vanov seni mükemmel bir şekilde tarif etti," demişti sahiplenici bir tavırla onun koluna girerek. 


Bourne, Vanov'a tam olarak güvenmediği kadar ona da güvenmiyordu. Bir kere, Boris bu kadından hiç bahsetmemişti, onu bekleyen biri olmayacaktı. Bourne'un yalnız kalmayı tercih ettiğini bilmeliydi aksi hali karakterine aykırıydı. Vanov ise ona Boris'in parasını 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vermişti. Böylece hemen, yalnızca Boris'in çözebileceği bir anormallikle karşı karşıya kaldı. Bu arada, ondan gerçekten ne istediğini görmek için ipin Irina ile oynamasına izin vermek en iyisi gibi görünüyordu. 
Moskova'da - hem siyasi hem de ticari - Washington'daki her şeyden daha tehlikeli olan o kadar çok ters akım vardı ki, yolunuzu kaybetmek ve kendinizi başka birinin ördüğü bir ağın içinde bulmak çok kolaydı. Boris, evliliğinin bu anını Bourne'a gizemli bir madeni para göndermek ve onu yaşam çizgisi olarak adlandırmak için seçtiği için, bu olasılık ona büyütülmüş görünüyordu. 


Bourne, Irina'nın manzarasına dalıyordu. Koyu kırmızı, yüksek siyah çizmeler, şişmiş, yüksek topuklu kloş bir ceket giymişti. Gevşek ve koyu saçları, öpmek için yaratılmış gibi görünen bir yüzü çerçeveliyordu. 
Yanıp sönen ışıklarla ve akla gelebilecek her devlet kurumunun üyelerinin gezici gözleriyle dolu kırmızımsı yeşil Moskova gecesinde onunla birlikte yürürken, göğsündeki baskıyı hissetti. 


Siyah bir Land Rover 5.0L SUV, iki blok ötede onları bekliyordu, kaldırımda rölantide bekliyordu, muazzam 510 hp V-8 motoru ölümden sonra bir aslan gibi nefes alıyordu. Onlar yaklaşırken üniformalı bir şoför arka kapıyı açtı. Üniforma Bourne'a yabancıydı; kesinlikle herhangi bir resmi devlet kurumundan değildi. O halde özel bir şirkette veya son derece zengin bir oligarkta çalışıyor olmalıydı. 


SUV, şehrin göbeğinden çıkarak yoğun trafiği yarıp geçti. Şoför kuzey tarafında, Moskova'da çiçekli kiraz ağaçlarıyla çevrili, kusursuz bir şekilde yenilenmiş bir yola çıkan bir çıkışa girdi. İleride, yolun sanki bir dağ tüneline giriyormuş gibi içine daldığı yoğun bir çam ormanı vardı. 
SUV'nin farları, aksi halde aşılmaz olan karanlığı bölerek, iğneler ve yukarıya doğru uzanan dallardan oluşan bir bulanıklığı ortaya çıkardı. 
Yıldızlarla dolu gökyüzü bile görünmüyordu. 


Aniden ormandan çıktılar. Farlar en az yirmi fit yüksekliğinde parlak yeşil bir duvarı aydınlatıyordu. Araç yavaşlayınca elektronik kapılar açıldı, ardından kapandı. Önlerinde, Rusya'nın geri kalanından tamamen ayrı, Zarif arazi üzerine yayılmış muazzam yaldızlı malikanelerin 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bulunduğu başka bir dünya vardı. Bazıları Viktorya, diğerleri Gürcü, Japon, Art Deco tarzı görünüyordu. Bavyera kalesi gibi yapılmış bir konak bile vardı. 


Tüm bu üst düzey konutları geçtiler, farlarda yıldızlar gibi parıldayan beyaz mermer yongalardan oluşan uzun bir araba yoluna döndüler. Yolda, zarif bir şekilde bakımlı bahçelerin ortasında bir çift büyük taş sfenksin yanından geçtiler, esrarengiz gülümsemeleri Mısır orijinallerinin tıpatıp aynısıydı. 


Bir tatil için hazırlanmış gibi aydınlatılan malikâne, Art Nouveau tarzındaydı: süslü taş cephe, göze benzeyen pencereleri taçlandıran yontulmuş kadın yüzleri, eriyen bakır parmaklıklarla buzlanmış yarım küre şeklindeki balkonları vardı. Sanki bir Dali tablosundan veya bir uyuşturucu hayaliymiş gibiydi. 


"Otuz iki bin fit kare, kapalı havuz ve buz pateni pisti, iki sinema salonu, bir balo salonu," demişti Irina, sanki bir çarpım tablosu okuyormuş gibi. "Başka ne vardı? Şu anda hatırlayamıyorum." SUV ön kapının karşısında durdu. Gülümseyerek ona dönmüştü. "Ev." 


Şimdi, kalabalık yavaş yavaş nikah töreninin yapılacağı balo salonuna doğru ilerlerken, Bourme'un aklına uçakta okuduğu bir Financial Times makalesi geldi. Moskova'da yaşayan milyarderlerin sayısı her zamankinden daha fazla değildi. Ama Federasyon ekonomisinin üçte biri sadece otuz altı kişinin mülkiyetinde ve kontrolündeydi ve bunların hepsi tek bir adamın, yani başkanın gölgesindeydi. Zenginliğin yoğunlaşması, Moskova'da gücü olan herhangi biriyle iş yapmanın bu kadar hain olmasının ana nedenlerinden biriydi: onların düşmanları anında sizin düşmanınız olurdu. 


Şenliğe rağmen asık suratlı ve kesinlikle silahlı iki muhafiz sırası arasında geçit töreni yaptılar. Tek bir sözle akıllarını başlarına alabilenler dışında, yanlarından geçen her yüzü dikkatle incelediler. 


Balo salonu çok büyüktü; yine de kapasitesi doluydu. Süslü avizelerden gelen ışık noktaları, disko havai fişeklerinin kadınların 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boyunlarından, kulaklarından ve bileklerinden sarkan lüks mücevherleri ve kocalarının, sevgililerinin ve refakatçilerinin parıldayan saçlarından parlamasına neden oldu. 


En son girenler yerlerini alırken, on muhafiz balo salonuna girerek duvarları çevrelerken, geri kalan altı kişi ise geniş, ahşap panelli koridordaki yerlerini korudu. Bourne saymak zorunda kalmamıştı; Gözleri, yakın çevreyi inceleyerek, bir yığın dolusu diğer ıvır zıvırla birlikte bilgiyi, şimşek hızında sınıflandırılması ve gerektiğinde dosyalanması için beynine iletmişti. 


Aynı şeyi, Michelangelo'nun Davut'unun penisinin ucundan bir metre çapında oyulmuş bir kaymaktaşı kabuğa geri dönüştürülmüş su püskürten mermer heykelinden çalışma odasındaki antik İsfahan halısına kadar Irina'nın malikanesinin için de yapmıştı. Yağlı tik raflardaki kitaplara kadar. 


Onu elle dikilmiş iki İtalyan deri kanepeden birine oturtmuştu. Bir uşak, içinde küçük havyar tabakları ve çaydan votkaya çeşitli içecekler bulunan gümüş bir servis tepsisiyle içeri girdi. Her şey para diye bağırıyordu — hemde kasalar dolusu. Boume'un aklına Scrooge MeDuck'ın gümüş dolarlarla dolu yüzme havuzuna daldığı kısa ama eğlenceli bir görüntü geldi. 


Yalnız kaldıklarında Bourne, "Burada tek başına mı yaşıyorsun?" 


Irina'nın gülümsemesi hem kurnaz hem de şehvetliydi. "Yüzbaşı Vanov bana madeni paranın sana neden gönderildiğini bilmediğini söyledi," dedi, onun sorusunu duymazdan gelerek. 


"Bu doğru." Bourne, onun kendisi hakkında konuşma konusundaki isteksizliğini fark etti ve daha sonra fazlaca düşünebilmek için şimdilik rafa kaldırdı. 


"Onu görebilir miyim?" Mükemmel manikürlü elini uzattı. Onu bir lepidopteristin neredeyse saplantılı yoğunluğuyla inceliyordu. 


"Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum." 
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Anında somurttu, çekingenliğini kullanarak ilgisini gizlemeye çalıştı. "Sadece bakmak istiyorum. Bunun ne zararı olabilir ki?" 


"Bana bu evden bahset," dedi Bourne, yüzüne yarım bir gülümseme yerleştirerek. 


Yarı kapalı gözkapaklarının altından ona bir an baktı, sonra omuz silkti. "Nasıl istersen. Mahremiyet ihtiyacına saygı duyuyorum." Küçük bir blini üzerinde küçük bir yığın Beluga'yı parmak ucunda dengeleyerek ona uzattı. "Yemek yerken konuşuruz." Gülümsemesi yeniden şehvetli bir hal aldı. "Senin yatağa aç gitmene izin vermekle suçlanmak istemiyorum." 


3 
"FSB başkanıyla iyi arkadaş olmak ne kadar korkunç," dedi Irina. 
"Ne?" 


"General Karpov ile iyi arkadaş olmanın bir onur olduğunu söyledim." 


"Onunla 'iyi arkadaş olmak ne kadar korkunç' demiştin." 


İrina güldü. "Tam olara böyle bir şey söyleyeceğimi tahmin bile edemiyorum. Her halükarda, kastettiğim bu değildi." 


Bourne, "Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz," diye yanıtladı, "bana öyle söylüyor." 


"Ve sen ona inanıyorsun." 
y 
"Evet." 


"Neden inanısın ki? Hükümet adamları yalan söylemek için eğitilirler." 
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Bourne, "Ben o dünyada yaşıyorum," dedi. "İçten dışa her şeyi biliyorum." 


O, başını salladı. "Generalin bir Amerikalıyla bu kadar yakın olmasını tuhaf buluyorum." 


"Sanırım kendi özel detantımızı bulduk. İkimiz için de faydalı oldu." 


"Ona parayı sormadın." 


Bourne madeni paraya olan yoğun ilgisini merak uyandırdı. 
"Törenden sonra zamanım olacak." 


Davetliler yerleşmişti. Yaylı çalgılar dörtlüsünün yerini belli belirsiz dövüşçü gibi görünen bir şarkı çalan müzisyenler almıştı. Bir düğün için garip bir seçim - gerçi Moskova'da normaldıe, belki de değildir. 


"Yine de bu adam, General Karpov," dedi Irina alçak sesle, "korkutucu, değil mi? O ve onun gibi birçok kişi." 


Bourne, "Onun gibisi yok," dedi. 
"Sen Rus değilsin. Anlayamazsın." 
"İşte burada yanılıyorsun." 


Bakışları temkinli ve yeniden değerlendiriyordu. "İmkansız görünüyor, ama... siz ikiniz politikanızda aynı fikirde misiniz?" 


"Politikadan değil etikten bahsediyoruz" 


"Bunu duyunca rahatladım." Ama gözlerinden hâlâ ihtiyat fışkırıyordu. 


Bourne, "Bir düşün," dedi, "Boris ve ben iyi arkadaş olmasaydık, şimdi burada, Moskova seçkinleriyle omuz omuza olamazdın." 


"Şimdi kızgınsın." 
Bourne kısaca, "Asla gücenmem," dedi. 
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Irina derin bir nefes aldı. "Sanırım seni o adamın, FSB'deki herhangi birinin arkadaşı olarak görmekte güçlük çekiyorum." 


Bourne kısaca ona döndü. "Benim mesleğimde, en tuhaf insanlarla tanışma eğilimindesin. Çoğu zaman, sonunda sana yardım eden kişiler en az umduğun kişiler olur." 


Bir an tereddüt etti. "Sen ve generalin başına gelen de bu mu?" 
Bourne başını salladı. "Bir çok zaman." 


Gözleri hâlâ bulutluydu. "Pekala, bu üzerinde düşünülmesi gereken bir şey." 


"İşte bir tane daha," dedi. "Boris seni bana yolladı ama sen ona pek sıcak bakmıyorsun." 


Kadın güldü. "O FSB'den. Hepsine karamsar bakıyorum. Bu onlarla çalışmayı öğrenmediğim anlamına gelmez. Yani, beni öldürtmeyecek bir alternatif var mı?" 


Bourne cevabını ciddi olarak düşünemeden önce, bir çift Fransız kornosu törenin başladığını müjdeledi. 


Bourne, Irina'yı kollarında tutarken, Kremlin silovikisinin Rus Ortodoks töreni hakkında ne düşündüğünü merak ediyordu. Bu nedenle, Boris'in bundan ne anladığını merak etti. Bourne'un bildiği kadarıyla, arkadaşı herhangi bir organize dine en ufak bir ilgi bile göstermemişti. Bu fikir, Bourne'un henüz tanışmadığı yeni gelinden gelmiş olmalıydı. 


Oda orkestrası vals çalıyordu ve Bourne ile Irina, göktaşı kadar büyük ışıltılı avizelerin altında, geniş balo salonu zemininde çok sayıda başka çiftle birlikte dans ediyorlardı. Tören bitti ve yeni evli çift henüz görünmedi. Büyük otelin başka bir bölümünde, hiç şüphesiz düğün partisinden fotoğraflar çekiliyordu. 
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Bourne, "Bir kez burada Boris'le birlikteydim," dedi. Onu bir FSB albayından ve metresinden uzaklaştırdı, ama adamın Irina'ya pis bir bakış attığını gördükten sonraydı. Bir aristokratın ağır tavırlarıyla, asık suratlı bir yakışıklıydı, takırdatıp homurdanan canavarlarla dolu bir Vahşi Batı şehrinde yeterince tuhaftı, ama özellikle ruhsuz FSB'de. "Bir silah tüccarının peşindeydik." 


"Onu yakaladın mı?" 


"Olay olduğunda pek güzel bir durum olmadı. Çalışanların temizlemesi günlerini aldı." 


"Sizi kötü çocuklar." 


Bourne, bu yorumla ne kastettiğini henüz bilmiyordu. Balo salonuna şöyle bir göz attı. "Bu otel eskiden çarın birçok sarayından biriydi," dedi. "Bu devasa odalarda takırdamaların nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Ne kadar çok hizmetkârın ve uşağın olursa olsun, inanılmaz derecede yalnız bir hayat yaşanır diye düşünüyorum." 


Irina'nın yüzünden bir gölge titreşti. Küçük olmasına rağmen, cephesinde bir çatlak oluşmuş gibiydi. "Yeterince dans ettim. Sorun olur mu?" 


İtişip kakışan kalabalığın arasından, kiremitli terasa açılan Fransız kapılara doğru ilerlediler. Bourne, yanından geçen bir garsonun tepsisinden birkaç kadeh şampanya aldı. Irina çoktan dört bardak içmişti ve içmeye devam ettirmenin zararı olmazdı. Alkol, insanların dillerini gevşetmek gibi neredeyse sihirli bir etkiye sahipti. 


Gece açan yasemin ve portakal kokuları onlara doğru geldi. Bir çift gardiyanın yanından geçtiler, gardiyanlarda kendilerine üstünkörü bir bakış attıktan sonra, fazla ışıklandırılmış otel arazisini taramalarına geri döndüler. Çok uzak olmayan bir yerde bir köpek havladı, sonra tekrar burnunu çekmeye başladı. 
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"Güvenlik konusunda şikayet edecek bir şey yok," dedi o kadar yumuşak bir sesle ki, Bourne bir kez daha kendi kendine konuştuğu izlenimini edindi. 

Araziye baktı ama diğer tüm duyuları ona odaklanmıştı, göz kamaştırıcı, erotik yüzeyin altındaki kadının gerçek doğasını anlamaya çalışıyordu. 


"Ben hep yalnızlıkla yaşıyorum" dedi Boume. "Bu benim dünyam ama ben mi onu seçtim yoksa o mu beni seçti bilmiyorum. Normalde bunu pek düşünmem ama bazen" -ona kısa bir bakış attı- "düşündüğüm zamanlar oluyor." 


Irina düşünceli düşünceli şampanyasını yudumladı. "Bu bir iltifat mı yoksa...?" Güzel, kare omuzlarını silkti. "Önemli değil." 


Köpeğin sesleri tekrar geldi, bu sefer daha yakından gelmişti. Önce gölgesini gördüler, kocaman ve çarpıktı. Görüş alanına girdiğinde, bir muhafızın tuttuğu kalın bir zincir tasmanın ucundaydı: neredeyse gölgesi kadar büyüktü, tüyleri diken dikendi ve davetsiz misafirin kokusunu almak için çalıların arasında burun kıvırıyordu. Durup bacağını kaldırdı ve neredeyse küçümseyici bir tavırla çalıların üzerine işeyene kadar tamamen koku almaya odaklanmıştı. 


Irina hafifçe güldü. "Zincirlenmiş ve bağlı hayvan için üzülüyorum." 


Bourne hiçbir şey söylemedi, bekledi. Ve sonra sabrı ödüllendirildi, ama beklediği bu değildi. 


"Söyle bana," dedi, "hiç âşık oldun mu?" 
Şaşkınlığını sesinden sakladı. "Neden soruyorsun?" 
"Dün gece. Onun adını söyledin." 


"Kimsenin adını söylediğime inanmıyorum." 
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"Ama söyledin. Sen uyurken huzursuzdun, rüya görüyordun. Belki de bir kâbustu." 


"Kâbus görmüyorum." 

Ona gülümsedi. "Ben kâbus görüyorum. Herkes kâbus görür." 
"Yine de, asla bir isim söylemedim." 

"Ama söyledin dedim. Duydum." 

"Sana inanmıyorum." 

"Sara. Sen 'Sara' dedin." 


Bourne, konuşmanın gidişatını umursamadı. Uykusunda Sara'nın adını söylemiş miydi? "Ben Sara diye birini tanımıyorum." 


"Onu seviyorsun." 


İçinde bir şeyler sertleşti. "Irina, amacın ne?" ve sonra kadın tekrar şaşırttı. 


"Dün gece yatak odandaydım. Adını söylediğini duydum. "Sara," dedin şimdiye kadar duyduğum en yumuşak sesle. Kıskandım, kabul ediyorum. Her zaman bir erkeğin adımı bu kadar şefkatle söylemesini istemişimdir." 


Bu kadın hakkında ne düşünmeliydi? Sanki normal sıradan bir insan gibi. "Rüya gören sensin." 


Kadın bunu görmezden geldi. "Seni uyurken saatlerce oturup izledim." 


"Öyle olsa bilirdim." 


Şampanyasından ufak bir yudum aldı. "Bir kez nişanlıydım. 
Derinden âşık olacak kadar gençtim. O da senin gibiydi, ben bu kadar aptaldım. Senin dünyanda, sınırlarda, gölgelerde çalıştı. O çok iyiydi - gerçekten çok iyiydi. Birçok insan ondan korkuyordu. Ama bu dünyaya tamamen sahipti. Gölgelerden sadece kısa bir süre için çıktı. Kısa süre 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sonra bana yer olmadığını keşfettim. Pekala, ne demek istediğimi biliyor olmalısın. Dudaklarını ıslattı. "Dediğim gibi genç ve aptaldım. Onu kıramayacak kadar sarhoştum. Bir gün Tanrı bilir nereye gitti. Asla geri dönmedi. Hiç iz bırakmadı. Yeryüzünden kayboldu. Puf! Sihirbaz gibi dumanlar içinde." 


Bourne, "Sihirbazlar falan yok," dedi. "Yalnızca illüzyonistler olur bu dünyada." 


Arkasını dönmeden hemen önceki gülümsemesi ironikti. Derin bir nefes aldı, yavaşça verdi. "Pek çok şey seni öldürebilir, ölmenin pek çok yolu var." 


Bir kez daha kendisiyle mi yoksa kadının kendi kendine mi konuştuğunu anlamadı. 


"Hiç ölmeyi düşündün mü, Bourne?" 
"Her gün," dedi. "Ama zaten bir kez öldüm. İkinci hayatımdayım." 
"Nasıldı o şarkı? 'Sadece iki kere yaşarsın'?" 


"Nancy Sinatra." Bourne güldü. "Bu, uzun zaman önce ve çok uzaktaki bir hayatın parçası." 


Irina şampanyasını bitirdi ve onun el değmemiş kadehine uzandı. 
"İki kez yaşamak istiyorum" dedi. 


Sesindeki koyu ton onu alarma geçirdi. "Hayatın için bir tehdit oldu mu?" 


"Burası Rusya, Boume." Onun şampanyasını da bir yudumda içti, boş kadehi yanındaki parmaklığın üzerine koydu ve sanki bir medyumun kristal küresiymiş gibi onlara baktı. 


Uzun gibi gelen bir sürenin ardından, "Bu malikâne," dedi. "Bu saray, çok büyük ve ürkütücü. Bir şövalye şatosu gibi, etrafında bir hendek de olabilir." Kadehleri dudakları birbirine değene kadar hareket ettirdi. "Bu tür bir yalnızlığın nasıl bir his olduğunu biliyorum." Gözleri 


36 


Boume'unkilere takıldı, sonra yavaşça uzaklaştı. "Evimde yalnız yaşıyorum," diye devam etti. "Üç yıl önce elbette farklıydı. Babam ve erkek kardeşim vardı." 


"Şimdi neredeler?" diye sordu. 
"Öldüler." Irina'nın gözleri bir tepki aradı. "Öldürüldüler." 
"Kim tarafından?" 


Omuz silkti. "Pek çok olasılık var, polis tarafından yapılan göstermelik bir soruşturma oldu ama tutuklama yok." Tekrar omuz silkti. 
"Daha fazlasını beklemiyordum zaten. Ne de olsa burası Rusya." 


"Ama ailen zengin." 


"Sorun da buydu, değil mi? Siyasi nüfuza sahip olanlar siloviki - güvenlik zaafları-. Oligarkların sahip olduğu tek şey para ve bu yeni muhafazakarlık ve izolasyon çağının şafağında, para neredeyse yeterli değil." Sanki güvende hissetmek için tırabzana tutundu. "Yine de babamın durumunda başka bir sorun daha vardı: Bütün oligarklar gölge düşürür. 
Bazı gölgeler -elbette çok, çok az sayıda- neredeyse hükemete kadar uzun." 
Dudaklarını büzdü. "Mikhail Khodorkovsky şanslıydı. Hükümete meydan okumaktan sadece on yıl hapis cezası aldı." 


"Demek baban Khodorkovsky gibi bir muhalifti." Bourne başını salladığında, "O ve kardeşin nasıl öldürüldü?" 


"Malikâneye sızıldı. Geceleyin. Alarmlar devre dışı bırakılmış." 
"Profesyoneller." 


Tekrar başını salladı. "Babamı ve ağabeyimi yataklarında katlettiler." 


"Hiçbir şey alınmamış sanırım." 


"Bu doğru." 
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Amerika'da, bir soygun süsü vermek için her yer aranırdı. Burada böyle bir hileye gerek yoktu. "Peki sen?" 


"Neyse ki, iş için uzaktaydım." Görüşü içe doğru dönerken gözleri kararmıştı. "Bu üç yıl önceydi. Evde ki olaydan dört gün sonra geri döndüm. Ailem morgda kimlik teşhisi için beni bekliyorlardı." Dudaklarını ıslattı. "Onları tek başıma gömdüm." 


"Annen?" 


"Ah, annem." Irina'nın yüzünde solgun bir gülümseme belirdi. 
"Onu haftada bir, fırsat buldukça iki kez ziyaret ediyorum. Sanatoryum güzel bir yerde ama oraya ulaşmak zor." 


"Annen," dedi sonunda. "Ev baskınında yaralandı." 


"Oh hayır." Irina ona doğru döndü. “Biz...ben...doğduğumdan beri kilit altında. Kendisine paranoyak şizofreni teşhisi kondu." 


"Bugünlerde çok sayıda uyuşturucu var bunun için..." 


"Hepsini denedi." Irina'nın parmakları, sanki bir hücrenin parmaklıklarıymış gibi, dövme demir korkuluğun çevresine dolandı. 
"Onun için hiçbir şey değişmedi. Şimdi yıllar oldu. Yıllar ve yıllar. Onun için aynı, ama benim için giderek zorlaşıyor. Bazen iyi görünüyor, bazen de beni tanımıyor ya da beni şeytan zannediyor." 


"Şeytan? Gerçekten mi?" 


Irina başını salladı. “Halüsinasyon görüyor; Onun için her şey oldukça gerçek, seni temin ederim." Yarım hıçkırıklara dönüşen küçük bir kahkaha attı. "Beni yanlış anladığında...benim sandığı kişi ya da...varlık gibi konuşmaya alıştım. Doktorlar bunu yapmamam konusunda beni uyarıyor ama ben dinlemiyorum. En azından o zaman onunla konuşabiliyorum. Bu onun görünmez bir iblisle bir saat konuşmasını izlemekten daha iyi değil mi?" 


Bir doğrulama biçimi mi arıyordu yoksa sadece retorik bir soru mu soruyordu belli değildi. Her iki durumda da Bourne, ona daha fazla zaman 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vermek isteyerek hiçbir şey söylemedi. Hile basit ama etkiliydi. Ne kadar çok konuşursa, kendisi hakkında o kadar iyi hissediyordu. Ancak sessizlik uzadıkça, yönlendirmeye ihtiyacı olduğu açıktı. 


"Neden şeytan, sence?" 


"Ah, bu yeterince açık," dedi Irina. "Annem, hastalığının aslında şeytani bir mülk olduğuna inanıyor. Günahlarının kefaretini ödediğini düşünüyor." 


"Ne günahları?" 


"Hiçbir fikrim yok, ama biliyorsun, gerçekmiş gibi hayal de edilebilirler." Irina parmaklarını korkuluktan çözdüğünde, parmakları nemli izler bıraktı. 


Bourne'un, tıpkı babasının bir muhalif olduğu yönündeki Bourne'un açıklamasını doğruladığında yalan söylediği gibi, kadının yalan söylediğini anlamak için o açıklayıcı ipucuna ihtiyacı yoktu. Gözlerinin ardında saklanan gerçeği görebiliyordu. Annesinin günahlarının ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Kocasının ve oğlunun gerçekte neyle ilgilendiklerini bilip bilmediklerini merak etmeye başlamıştı. 
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Veniamin Belov için otel -eski saray- bir hapishaneden başka bir şey değildi. Ancak arabasını arazinin dışına sürdükten sonra nefes alması normale döndü. Belov bu günlerde Moskova'nın hiçbir yerinde rahat nefes alamıyordu. Ülkeden tamamen kaçmak, Yahudilerden nefret edilmediği ve zulüm görmediği bir yerde kendine yeni bir yuva kurmaktan başka bir şey istemezdi. Nerede olabilir ki? Sık sık kendini bunu merak ederken bulurdu. 
Bu günlerde, Kudüs ve Tel Aviv'deki tehlikeler her zamankinden daha ciddiydi. Hamas, Hizbullah, IŞİD, bunların hepsi İsrail'i yok etmeye kararlı amansız düşmanlardı. Ve İsrail sağ kanadının İsrail'in sınırlarını Gazze 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Şeridi'nin içlerine doğru iterek hareket etme biçimi şaşırtıcı mıydı? İsrail'in seçtiği siyasi yön konusunda korkunç bir üzüntü duydu. Filistinlileri kendi başına sevmiyordu ama onlar da İsrailliler gibi kendi topraklarını hak etmiyorlar mıydı? Çıkarımların gerekliliği, önüne serilen tüm yolların kendisini tehlikeye atacağını anlamasını sağlamıştı. Çok huysuz bir değerlendirmeden sonra, bunu seçmişti. Ama doğru olanı bu muydu? 
Henüz bilemiyordu lakin öğrenmesi gerekiyordu. 


Belov, polis ve FSB sürekli olarak yenilerini eklediğinden, otelden birkaç kilometre uzakta, cep telefonunda Moskova'daki her trafik gözetleme kamerasının yerini gerçek zamanlı olarak gösteren bir uygulamaya başvurdu. Memnuniyetle döndü, bir ara sokağa girdi ve kaldırıma yanaştı. Orada, kendi yaptığı bagajdaki gizli bir bölmeye yerleştirilmiş bir tanesini -birçoğundan birini- kullanarak plakaları değiştirdi. 

Belov, Bahçe Çevre Yolu'ndan pek de uzak olmayan, dindirilmemiş bir sefalete sahip Müslüman bir gecekondu mahallesi olan Chelobityevo'daki yanmış bir arsada, otele girmesine izin veren kimliği elden çıkardı. Arazi, yıkanmamış et, insan dışkısı ve umutsuzluk kokan bir çukurdu. Etrafındaki sinsi hayatı -genç oğlanlar çiftleşirken uyuyan yaşlı adamları- görmezden gelerek pasaportunu, ehliyetini ve siloviki kimlik kartını bir yığın yaptı. Ceketinin iç cebinden ince granit levhalardan yapılmış küçük bir kutu çıkardı. Vücudunun yakınında olmasına rağmen soğuktu. İçeriden bir boğaz pastilinden daha büyük olmayan bir disk çıkardı. Bunu yığının üstüne koydu, sonra bir kibrit yaktı ve üstüne attı. 
Sonuç, fosfor bileşiği tutuşurken ani bir yeşil-beyaz parlama oldu. 


Kırk dakika sonra, yeni kimliği bozulmadan, Moskova Nehri'nin sağ kıyısında, en azından şu anda gözetlemeden uzak bir bölge olan Bolshoy Kamenny Köprüsü'nün gölgeli kütlesinin altındaydı. Kremlin'in batı ucunda, nehrin karşısındaki ilk açıklıktı, on beşinci yüzyıldaki en eski enkarnasyonu, Kremlin'i güney kıyısındaki Zamoskvorechye'ye bağlayan canlı bir tekne köprüsüydü. Daha modem olan taş köprü yerini günümüzdeki çelikten yapılmış açıklığa bırakmıştı. 
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En derin gölgede, Belov bir sigara izmaritinin küçücük kırmızı parıltısını gördü ve kıyıdan aşağı, ona doğru kaydı. Ay dolunaydı ve büyük ölçüde bulutlardan yoksun bir gökyüzünde yükseliyordu. Onun soğuk, gümüşi ışığını bir manto gibi omuzlarında hissetti. Kurt adamlara veya elflere inanmıyordu. Polonyalı Yahudilerin gettosunda uydurulan Golem'e bile inanmıyordu. Ama iblislerin dünyayı takip ettiğine inanıyordu. 
Rusya'nın Ukrayna'da kendi kapısının önünde ziyaret ettiği dehşet bunun kanıtıydı. 


Svetlana'nın General Karpov'u ne kadar iyi tanıdığı, hükümetin planladığı geniş çaplı Ukrayna işgalini baltalamak için isteyerek veya istemeyerek onun yönlendirmesine uyup uymadığı sorusu bu akşamki randevunun konusu olacaktı. Bağlantısı, Svetlana'nın sevgili Ukrayna'larını hükümetin zararlı etkisinden kurtarmak için ihtiyaç duyduğu istihbarata sahip olduğunu iddia etti. Telefonda iletilemeyecek kadar hassastı. 
Herhangi bir elektronik iletim aracı, ne kadar güvenli olursa olsun, Belov gibi insanlar için potansiyel olarak ölümcül bir sorumluluktu. Eksiksiz ağ gözetiminin olduğu bu günlerde, eski usul metodoloji, bilgileri bir aracıdan diğerine aktarmanın en güvenli yolu olarak geri dönmüştü. 


Kontak sigarasının izmaritini yere attı, Belov yukarı çıkarken onu ayaklarının altında ezdi. 


"Yasha," dedi, "sana her zaman ne söyledim? Hiçbir iz bırakma." 


"Şu korkunç ucuz Rus markalarından biri. Buralarda her zaman bulunan türden." Neredeyse teatral bir iç çekişle Yasha eğildi, düzleşmiş izmariti kaptı ve cebine koydu. Ufak tefek bir adamdı, solgundu, gözleri kafatasına benzeyen kafasında iriydi. Alttan çekilmiş çenesiyle zararsız bir fare gibi görünüyordu, asıl mesele de buydu. "Sadece altı günümüz var," dedi. 


Belov derin bir nefes aldı. "Çok kısa bir süre. Daha fazlasına sahip olduğumuzdan emindim." 


"Eh, değiliz. Batı tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar, hükümetin üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu. Borsa ile birlikte ruble 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de düşüyor. Zaten kıt olan gıda giderek daha da kıtlaşıyor. Moskova sokaklarında her gün gösteriler oluyor. Daha da kötüsü, oligarklar huzursuz oluyor; varlıkları her geçen gün küçülüyor. Siloviki ve oligarklardan oluşan koalisyonu kırılmadan önce harekete geçmesi gerekiyor." Yasha'nın muzaffer olması gereken sesi bunun yerine somurtkandı. Biraz drama kraliçesiydi ama tüm bunlar için iyi bir ajandı - yılan balığı kadar kaygandı. 
"Planımız artık en iyi ihtimalle savunulamaz, en kötü ihtimalle imkansız görünüyor." 


"İşte bu yüzden içeride bizim için çalışan biri var." 


Yasha gırtlağından tiksinti dolu bir ses çıkardı. "Ona nasıl güvenebilirsin? Yani, o Rus." 


"Yarı Ukraynalı, bu da yeteri kadar farklı demek. Ayrıca bende Rus'um Yasha." 


"Maalesef bu doğru," dedi Yasha çarpık bir gülümsemeyle. 


Belov, Yasha'nın elinde beliren Makarov'dan atılan mermiyi yemek için ağzını tam zamanında açtı. Kan fışkırırken ağzını tırmalayarak geri sendelerken, Yasha görüşünün çevresindeki bir harekete tepki vererek döndü. 


Geçen bir geminin titrek ışığında beklenmedik bir figür görünce gözlerini kırpıştırdı. 


"Rebeka!" dedi. "Neden buradasın?" 


Kadın acımasız bir tekme indirdi ve adamın Makarov'unu nehre doğru savurdu. 


"Rebeka, lütfen! Sızıntıyla ben ilgileniyordum!” 


"Çözüm sen değilsin Yasha," dedi. "Sorun sensin. Sızıntı Belov değildi; O sendin. Onu ve bizim gibileri FSB'ye sattınız. Ukraynalıların Batı'ya dönmesinin başarılı olmasına yardım etmeye hazırdık. Ama şimdi..." 
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Geminin kornası kederli bir şekilde çaldı ve susturucu takılmış bir Glock'tan ateşlenen kurşun alnından girip beynini delip geçerken Yasha'yı unutulmaya sürükledi. 
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Aşağı yukarı Belov'un son nefesini verdiği sıralarda, düğün konuklarının son sofrasına mezeler servis edildi. Boris Karpov, kendisini ve Svetlana'yı otelin balo salonundaki masalarında çevreleyen iyi dileklerde bulunan kalabalıktan izin istedi ve sıvışmak için ayağa kalktı. 
Svetlana bir eli kolunda onu kaldırdı. 


"Nereye gidiyorsun?" 


"Ne? Şimdi evliyim diye kendimi açıklamadan işeyemiyorum öyle mi?" dedi sadece yarı neşeli bir şekilde. 


Svetlana gözlerinin içine sertçe baktı. "Sana inanmıyorum." 


Boris'in ifadesi sertleşti. "Düğün gecemizin mutluluğunu bile yaşamadan doğrudan boşanmaya mı geçelim?" 


Aniden güldü, yüzü güneşin yansıyan ışığında ay gibi parladı. 
"İkimizin de alışması gereken çok şey olacak aşkım, bunlardan en önemlisi aynı alanı paylaşmak değil tabi ki. En önemlisi bekarlığa alışmış biri olduğunu biliyorum." 


Boris elini onun yanağına koydu. "Seninle tanışana kadar." 
"Pek çok kadın fetihlerinden sonra." 
"Her insanın yabani yulafını ekmesi gerekir." 


"Fazla vahşi olmadıkları sürece." Eğilip onu dudağından sertçe öptü. "Geç kalma aşkım. Yapacak daha çok dansımız ve kadeh kaldırmamız var." 
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Gerçekte, Boris'in mesanesi o anın acil sorunu değildi; Jason Bourne ile önceden planladığı görüşmeydi. Bourne'un neden Moskova'ya geldiğini biliyordu ve asıl amacı düğüne katılmak değildi. Çeçen olsun ya da olmasın, usta terörist silah tüccarı Ivan Borz'un peşindeydi. FSB bile emin değildi, tıpkı ellerinde Ivan Borz'a ait olduğunu iddia eden bir düzineden fazla gözetleme fotoğrafı olduğu için, hepsi farklı adamlara aitti. 
Bourne, Borz'u geçen yıl iki kez öldürdüğünü düşünmüştü, ancak iki adamın da Borz olmadığını anladı, piyonları takip ettiğini keşfetti. Borz, Boume'u Amerikan başkanını öldürmeye zorlamaya çalışan terörist El Ghadan'ı yönetiyordu. Bourme'un o örümceğin ağından nasıl sıyrılmayı başardığı, Boris için hâlâ bir muammaydı ve bu soruyu bu gece arkadaşına soracaktı. 


Aslında Boris'in akşamın erken saatlerinde Kahire'de ekibiyle şifreli iletişim kurmasının nedeni Borz'du. Oradaki baş adamı Goga, Mısır başkentinde Borz'un - bu sefer gerçek Borz'un, yani bağlantılarının yemin ettiğinin - izlerini bulduğunu iddia etti. Borz'un kendine özgü cinsel eğilimleri olduğu ortaya çıktı, Boris'in birkaç gün önceki son telefon görüşmelerinde Bourne ile paylaştığı bir bilgi parçasıydı. Eğer bu doğruysa, kesin bir zayıflıktı, Boris'in istismar etmekten mutlu olduğu tek kişi olacaktı. Balayının, muhtemelen Borz'un kellesiyle Kahire'den dönene kadar beklemesi gerekecekti. Jason'dan kendisine eşlik etmesini isteyecekti. Düzenlemeler çoktan yapılmıştı; eski zamanlardaki gibi olurdu. Boris aniden eski günlere ihtiyacı olduğunu hissetti. 


Yeni birleşen FSB ve FSB-2'nin direktörü olmak, günlük istihbaratı denetlemek, sızma planları tasarlamak ve ayrıca muhafazakar ve liberal üyeleri sürekli kan davası içinde bölen korkunç bir bölünmenin ortaya çıktığı Kremlin hiyerarşisiyle uğraşmak gibi yorucuydu. Arkadan bıçaklama ve ideolojik olarak motive edilen tasfiyeler falan hepsi yorucuydu. O mayınlı bölgede yolunu seçmek bir toplu iğnenin başında dans etmek gibiydi, ama Boris kendini bir melek olarak pek düşünmüyordu. Bu fantezi için köprünün altından çok fazla kan akmıştı. 
İkinci komutanı Albay Vladimir Korsolov'a güvenmesi iyi bir şeydi. 
Korsolov, yüksek rütbeli bir siloviki ailesinden geliyordu. Hem annesi hem 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de babasıyla beraber. Kremlin dolaplarının derinliklerinde saklanan tüm gizli kapıları ve çok sayıda iskeleti biliyordu. Boris'in işini oldukça kolaylaştırdı. 


Geniş koridorda aceleyle ilerlerken bütün bunları düşündü. 
Banyoya doğru yönelirken onu kuşatan bir çift koruma tarafından yakalandı. İçeri girerken onlara el salladı, orada üç dakika kaldı, sonra koridora döndü ve Jason'dan kendisiyle buluşmasını istediği sundurmaya doğru yöneldi. Amerikalı arkadaşıyla tanıştığında etrafta hiçbir FSB personeli istemiyordu, CCTV de yoktu, bu yüzden sundurmaya uğramıştı. 


Sallanan bir kapıdan geçerken kendini, kiremitli çatısı karyatid şeklindeki on iki sütun tarafından tutulan sundurmanın doğu tarafında buldu. Yunan cübbeleri içindeki kadınlar ona ciddi bir zarafetle baktılar. 
Avlunun dört köşesinden kiraz ağaçları yükseliyordu. Sonra merkeze kadar güller ve zinyalar vardı, orada bir kadın sucu tarafından taşınan bir çömleğin taştığı mermer bir çeşme, ona oynayan çocukların sesleriyle gece havasını dolduruyordu. Siloviki'nin hizmetindeki yaşamından önceki gençliğinden sahneleri ona hatırlattı. Hatta bu hatırlatma gözlerinde bir parıltı bile oluşturdu. O zamanlar her şey ne kadar basitti. Ebeveynlerinin, dikkatsizliklerinden dökük bir kiraz bahçesi olan bir kır evi vardı. Yaz başında on yaşındayken bir sabah babası onu uykusundan uyandırdı. Bunu, Boris'i her zaman kıkırdatan büyük mors bıyığıyla yaptı. 


"Sen ve ben," dedi babası, Boris giyinirken, "bir macera yaşayacağız!" 


O yaz boyunca baba ve oğul kiraz bahçesinde çalıştılar, tırmıkladılar, suladılar, beslediler, budadılar ve daha sonra kuşların çalmasını önlemek için tomurcuklanan meyvelerin üzerine ağlar gerdiler. 
Bütün haziran, temmuz ve ağustos boyunca eve geldiklerinde Boris sabahtan akşama kadar çalıştı. O ve babası neredeyse tek kelime etmiyorlardı ama babasının gururlu gülümsemesi ve her gece başının üstüne konan öpücüğü onun için her şey demekti. Hayatının en mutlu yazıydı. Geriye dönüp baktığında, bu belki de onun tek mutlu yazıydı, çünkü babası bir sonraki kışın en soğuk gününde -Şubat ayları- karın 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ufuktan ufuğa kadar kapladığı sırada yere yığıldı ve öldü. Her zaman metanetli olan Boris, babasının mezarına indirilmesini kuru gözlerle ve dudaklarından tek bir ses çıkmadan izledi. Ama günler sonra, evin dışında, buz gibi bir şafağa uyandı, giysilerini giydi ve kiraz bahçesine doğru yola koyuldu. 


Ağaçlar çıplaktı, etleri ve sinirleri dökülmüş kemik kadar solgun, ölü gibi görünüyorlardı. Arkasında kar botlarının koyu renkli izleri vardı. 
Meyve bahçesinin ortasında çizmelerini ve kalın yün çoraplarını çıkardı. 
Çıplak ayakları üzerinde durdu, karların içine gömülmüş, donmuş, kara toprağa ulaşıncaya kadar orada durdu ve orada, eski ve unutulmuş bir ağacın kabuğu kadar kuru ve boşalana kadar ara vermeden ağladı. 


Bahçeye çıktı, dolunayın ışığı çocukluğunun anıları gibi üzerine düşüyordu. Şimdi nadiren düşündüğü ve neredeyse tamamen unuttuğu bir babanın anılarıydı. Nasıl oldu da bu kadar güçlü bir figürü zamanın karanlığına itebildi, örümcek ağları içinde ve loş, tüm başardığı, olduğu her şey babasının katı ama adil öğretisi sayesindeyken kendini azarladı? 


Bu, cevabını asla bulamayacağı kaderinde olan bir soruydu. O anda, bir sinir kadar ince parlak bir piyano teli boynuna dolandı, boğazına o kadar hızlı çekildi ki, hassas noktayı korumak için parmaklarını yukarı kaldıracak zamanı olmadı, o kadar sıkıydı ki bir daha nefes alamıyordu. 


Boris mücadele etti. Genç bir adam değildi ama herhangi bir asker kadar formda ve çok daha kurnazdı. Zamanında çok sayıda ölümcül duruma girmişti ve hepsinden sağ kurtulmuştu. Hangi noktada bu sefer farklı olduğunu asla söyleyemeyeceğini fark etti. Ama o an geldiğinde, bilinmeyen ve görünmeyen saldırganının amansız, durdurulamaz olduğunu ve saniyeler içinde onu öldürmeyi başaracağını bildiğinde hazırlıklıydı. Bir anlamda her zaman hazırlıklıydı. Babası öldüğü andan itibaren, onu ölümle tanıştıracak bir hayat yolu seçmişti. Ve şimdi, sonunda, nedenini biliyordu. 


Er ya da geç bu anın geleceğini biliyordu. Şaşkınlık yoktu, üzüntü yoktu, hatta bir kayıp duygusu bile yoktu. Ama sonra aklına öldürdüğü ve öldürülmesini emrettiği tüm insanlar geldi ve ruhlarının onu yargılamak ve 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devirmek için onu beklediğinden korktu. O an, puslu mesafede çocukluğunun vişne bahçesi belirmiş gibi geçti. Ortada duran, ona bakan, bekleyen babasını gördü. Sanki bir rüyadaymış gibi babasına yaklaştı. 
Şimdi sisin içindeydi. Soğuk hissettirmesi gerekirdi ama bunun yerine sıcak ve misafirperverdi. Bir olana kadar babasına daha da yaklaştı. 
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Albay Vladimir Korsolov'da bir doktorun ya da bir mezar kazıcının kayıtsız bakışları vardı. Farklı olduğunu bilen ve bunu pek umursamayan bir adam görünümündeydi. Belki de çocukken bu yüzden dövülmüştü. Her halükarda, diğer herkese, içine çevirmeyi göze alamayacağı bir küçümsemeyle bakıyor gibiydi. 


Bu değerlendirme, Korsolov ve üç FSB yardakçısı onu sundurmaya doğru koşarken durdurduğunda Bourne'un aklından geçti. Geç kaldı. 
Irina'dan ayrılmak yeterince kolay olmuştu ama sonra balo salonundan çıkarken Svetlana tarafından gözaltına alınmıştı ve gelinle konuşmasını yarıda kesmek zor olmuştu. Ajanlardan ikisinin Irina'yı sanki bir mahkümmuş gibi aralarında tutması onu şaşırttı. 


"Dur," diye emretti Korsolov. "Olduğun yerde kal, Bourne. Hareket etme." 


Üçüncü ajan kendisini doğrudan Bourne'un arkasına yerleştirdi, o kadar yakındı ki Bourne onun bir çiftlik hayvanı gibi sert nefesini duyabiliyordu. 


Kendini tanıtan Korsolov, şimdi Bourne'un önünde dikiliyordu, gözleri sabit, yüzü tamamen ifadesizdi. "Neden sundurmanın yanındasın?" 


Açıkça Boris'in zaman çizelgesini aşan olaylarla Bourne, gerçeğin en iyi yol olduğunu hissetti. "Boris'le buluşmaya gidiyordum." 


"General Karpov'u kastediyorsun. Bu doğru mu?" 
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"Evet." Boume boynunu kaldırdı. "Irina Vasilyevna neden tutuluyor?" 


"Soruları ben soracağım, Bourne." Korsolov bir adım daha yaklaştı. 
Bourne ve Irina'yı dans ederken izleyen FSB albayıydı. "General Karpov ile neden görüşecektin?" 


Bourne sakince, "Hiçbir fikrim yok," dedi. Midesinde ne kadar denerse denesin bir türlü kurtulamadığı çok kötü bir his vardı. "Boris bana konuşmak istediğini söyledi. İlk yemek servis edildikten sonra sundurmada buluşmamızı önerdi." 


Korsolov "Ve?" demeden önce bir an bekledi. 


"Ve hiçbir şey. Onunla buluşmaya gidiyorum ve bunun yerine burada seninle ve zorba adamlarınla konuşuyorum." 


Korsolov kaşlarını çattı. "'Zorba' mı? Bu kelimeyi bilmiyorum." 
"FSB ajanları' için Amerikan argosudur." 


Korsolov'un kaşları daha da çatıldı ama Bourne arkasından Irina'nın kısa, alaycı gülümsemesini gördü. Albay, Bourne'a bir adım daha yaklaştı. 
Sesini alçalttı. "Dinle Bourne, Amerikalıları sevmiyorum, özellikle de Moskova'da özel ayrıcalıkları olduğunu düşünen Amerikalıları. Bundan sonra General Karpov'un sana sağladığı türden gevşek bir muamele göreceğini bir an bile düşünme." 


Bourne, Korsolov'un geçmiş zaman kipini kullanmasına tepki gösterdi. "Ne demek istiyorsun?" Mide çukurundaki düşme hissi hızlandı. 
"Boris'e bir şey mi oldu?" 


Korsolov tek kelime etmeden topuklarının üzerinde döndü ve koridorun geri kalan kısmından aşağı doğru ilerledi. Bourne, arkasındaki ahmağın son derece farkındaydı. O da koridordan aşağı inmeden önce Irina'nın başını salladığını gördü. Bir acil durum jeneratörü kusursuz sesi üzerlerine sert desibeller fırlattı ve Bourne'un kalbine battı. Bu bağlamda bir jeneratörün tek bir anlamı olabilirdi: olay yeri inceleme. 


48 


Çift kapı sundurmaya açıldı. Düğün için otelin girişini aydınlatmak için kullanılan projektörlerin yeri değiştiriliyordu, elektrik kabloları arkalarından kıvrılıyordu, hepsi amfizemli bir ejderha gibi öksüren büyük, hantal görünüşlü bir jeneratöre bağlıydı. 


Bourne cesedi gördüğü an, birbirine sıkı sıkıya bağlı gruptan ayrıldı. Vizyonunun çevresinde, arkasında duran serserinin peşinden koşmaya başladığını, ancak zekice, onu yakın tutmaktan çok Bourne'un tepkisiyle ilgilenen Korsolov'un bir el işaretiyle tutuklandığını fark etti. 


Boume zamanında birçok ceset görmüştü, bazıları kendi elinden çıkmıştı ama Boris'in boğazından geçen çok geniş, kırmızı gülümseme onu dizlerinin üzerine çöktürdü. 


"Tanrım, Boris," diye fısıldadı, "bunun olmasına nasıl izin verdin?" 


Boris sırtüstü uzanıktı, kolları iki yana açılmış, dua eder gibi avuç içleri yukarıdaydı. Bourne, arkadaşının pantolonunun dizlerindeki taze toprağı fark etti. Hayatı bedeninden akarken son düşünceleri ne olmuştu? 
Bourne tahmin edemiyordu, ancak kendi düşünceleri bir anda karışık bir endişe ile dolarken, Boris ile paylaştığı tehlike ve kahkahaların, iyi votka ve kötü votkalarla sarhoş olmanın, birbirlerini saklamanın, gerektiğinde birbirlerine yalan söylemenin ama çoğunlukla birbirlerine doğruyu söylemenin, birbirlerini desteklemenin, birbirlerini kurtarmanın anılarına döndü. Ajitasyon ve korkudan önceki dakikaların rahatsız edici bir şekilde karıştığı Bourne'da derin bir hüzün yükseldi. Boris'in doğasına sahip arkadaşlar, insanların hayatlarına nadiren giriyordu ve muhtemelen de kendi mesleklerinde hiç girmiyorlardı. Boris nadir görülen bir kuştu ve bu şekilde ölmesi mümkün değildi. 


Vahşeti daha iyi gizlemek için ayağa kalkıp jeneratörü parçalara ayırmak, sundurmayı gölgelere ve ay ışığına daldırma dürtüsüne direndi. 
Cinayet yeterince kötüydü, ama sert ışık Boris'in cesedini tüm haysiyetinden ve barış kelimesi Boris'in kelime hazinesinde hiçbir zaman yer almayan bir şey olsa da uygun dinlenme duygusundan mahrum etti. 
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Esrarengiz gözlem gücünü alt etmekle tehdit eden bu düşüncelerle Bourne, kendisini umutsuzluğun eşiğinden yakın ana geri getirdi. Zor olsa da, Boris'in anısını onurlandırmanın tek yolunun cinayetinin gizemini çözmek olduğunu biliyordu. Arkadaşının ani ölümünün, Boris'in onunla konuşmak istediği şeyle bir ilgisi olduğundan hiç şüphesi yoktu. Boris, düğününün akşamında bile bekleyemeyeceğini hissetti. Boris'in kendisini içinde bulduğu durumun aciliyeti, onu aydınlatan projektörler kadar açık ve sıcaktı. 


Onu öldüren piyano teli hâlâ boğazındaydı, ortasından krikoid kıkırdağını kesmişti. Boris'in takım elbisesinin, gömleğinin ve papyonunun tüm önü siyahtı ve ölürken ondan fışkıran kanla parlıyordu. Piyano telinin iki ucunda tahta kulplar vardı. Parmak izleri için çoktan tozları alınmış gibi görünüyorlardı. Bourne hiçbirini göremedi; Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, katil eldiven takmıştı. 


"Ne görüyorsun Bourne?" 


Bourne irkilerek Korsolov'un omzunun üzerinde durduğunu fark etti. Aklını tamamen toplamasının daha iyi olacağını fark etti. Daha sonra arkadaşı için yas tutabilirdi. 


"Ellerinde ve parmak uçlarında savunurken oluşan sıyrıklar var." 
"Karşı koymaya çalışmış. Ne olmuş yani?" 


"Demek tırnaklarının altında bir madde var. Belki katilin giydiği eldivenlerin parçalarıdır, belki bir analiz bizi bir yere götürür. Ya da gerçekten şanslı olabiliriz ve katilin derisinden bir parça orada olabilir." 


Korsolov kayıtsız görünüyordu. "Başka?" 


"Bu sadece bir profesyonel tarafından işlenen bir cinayet değildi, törensel bir cinayetti." 


"Sana bunu ne söyletiyor?" 


Boume işaret etti. "Pantolonunun üzerindeki kir, öldüğünde dizlerinin üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu pozisyonda bacakları çift 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katlanmadan sırt üstü düşmesi imkansız. Ve cesedin nasıl yerleştirildiğine bir bak - net bir şekilde, açık dini imalarla." 


Korsolov öne eğildi. "Ne demek istiyorsun?" 
Bourne, "Bu çok açık," dedi. "Mesih sureti." 


Korsolov hemen Bourne'u ayağa kaldırdı. "Benimle dalga mı geçiyorsun? Sana söylemiştim..." Görünüşte büyük bir çabayla kendini tuttu ve daha alçak bir ses tonuyla, "Belki General Karpov'un yanında akıllı bir adam olmaktan kurtulabilirsin..." 


Boume, "Sonuçları Boris'e açıklamak zorunda kalmazdım," dedi. 
"O kendisi görürdü." 


Albay, adamlarından birine bir işaret yaptığında Bourne, "Beni gözaltına alırsanız, Boris'in cinayetini çözmenize yardım edemem" diye ekledi. 


"Sana kimin ihtiyacı var? Adamlarım oldukça yetenekli...” 


"Hayır," dedi Bourne, "değil." Korsolov'un gözlerinin içine baktı. 
Bir zorbaya karşı koymanın tek yolu buydu. "Hiç kimse Boris'i benim tanıdığım gibi tanımıyordu; ne sen ne de FSB'den kimse." 


"Bir an için generali öldürdüğünü düşünsem..." 


"Ama düşünmüyorsun. Yolumu kestiğinde onu görmeye gidiyordum." 


"Düşünememin tek nedeni..." 
"O benim arkadaşımdı." 


“Sen bir Amerikalısın. Bu benim kitabımda sana karşı üç ihtardır." 
Sonunda üstünlüğü ele geçirdiğini hisseden Korsolov'un dudakları acı bir gülümsemeyle seğirdi. Ama yanılıyordu. 


Bourne, "Komuta yardımcısı olarak öldürmek benden daha çok sebebin vardı," dedi. 
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"Ne?" 


"Bu doğru. Hırslı bir adamsın - FSB'nin hangi müdür yardımcısı hırslı olmaz ki? Ama Boris hayatta olduğu sürece elinden geldiğince ileri gitmiştin.” Bourne adamların safındaki kıpırdanmayı hissetti ve devam etti. 
"Boris bana senden bahsetti." Bu bir yalandı ama kimsenin bilmesine gerek yoktu. "Bana onun iki numarası olarak kalırsan huzursuz olacağını söyledi." 


"Bu bir yalan!" diye hırladı Korsolov. 


"O kadar huzursuzdu ki seni denizaşırı bir göreve atamayı düşünüyordu." 


"Bu çok saçma." 


Bourne başını salladı. "Ancak Boris öldüğüne göre gerçek asla ortaya çıkmayacak" dedi. 


"Korkunç bir yalan uyduruyorsun." 


"Asla bilemeyeceksin." Kibirli eşeğin tabutuna çivi çakmakta bir tatmin vardı. "Önemli olduğundan değil. Bir Rus olarak, bir yalanı yeterince sık tekrarlarsan gerçek olduğunu ilk elden bilirsin." 


Şimdi Korsolov'un sırıtışı genişledi. "Elini fazla abarttın Bourne, çünkü gittiğin yerde beni merak etmeye başlamak şöyle dursun, kimse seni duymayacak." Bir çift kelepçe sallayan ve Bourne'un bileklerini arkasından kelepçelemeye hazırlanan serserilerinden birine başını salladı. 


Boume, "Bu gece birçok şeyi unuttun, Albay," dedi, "ama en önemlisi, Boris cinayetinin itibarınıza vereceği darbeyi. Başkan, patronunun kendi burnunun dibinde öldürülmesine izin veren adamı terfi ettirecek mi sanıyorsun?" 


Saldırgan, kelepçeyi Bourne'un sağ bileğine geçirdi. 
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"Güvenliği, suikastçıyı tespit edemeyen adam, Başkan'ın savunmasız olduğu mekana sızan, kendini havyar, şampanya ve votka ile tıka basa dolduran en kötü türden suçlu adam demek." 


Korsolov onu durdurmak için elini kaldırdığında adam Bourne'un sol bileğini yakalamıştı. 


Gözleri kısıldı. "Er ya da geç Bourne, seni gömeceğim." 


"Ayakkabınla masaya vurmayacak mısın?" Bourne başını salladı. 
"Bu felaketten sağ çıkacaksan bana ihtiyacın var Albay." 


"Hayır Bourne. Tek ihtiyacım olan bir suçlu. Ve bu kadında hazır bir şüpheli." Irina'yı işaret etti. "Babası ve erkek kardeşi bilinen suçlulardı. 
Onları görevlerini yapan FSB'den uzaklaştırmasından nefret ediyordu. 
General de FSB'nin başındaydı. Nereye gittiğini görüyor musun? Onu öldürmek için kim daha iyi olabilirdi? Ve bundan daha iyi bir şüphelim olabilir mi?" 


"Boris'i öldüren bir kişi var." 
"Ya suçluysa?" 


"Birincisi, bir insanı boğmak güçten çok bir kaldıraç meselesi ve o boydan yoksun. Boris boğa gibiydi, bunu sen bile biliyorsun Albay. 
İkincisi, bu bir fetiş cinayeti, yani bunu her kim yaptıysa, Boris'le yetinmeyecek. Irina'yı bu suçla itham edersen, bir hafta içinde, belki sadece birkaç gün içinde başka bir FSB görevlisinin öldüğünü görürsün. 
Kariyerinin sonunu düşünürken sabırsızlıkla bekleyeceğin bir şeyin olur." 


Korsolov alaycı bir tavırla homurdandı ama aynı zamanda, Bourne'un sağ bileğini serbest bırakan ve geri adım atan yardakçısına işaret verdi. 


"Tamam, akıllı adam, görünüşe göre en azından şimdilik sana inandım. Ama seni doğru yolda tutmak için bir sigorta poliçesine ihtiyacım var, çünkü biliyorum ki doğru yol senin en iyi yönlerinden biri değil, en azından söylemek gerekirse." Başka bir el işareti yaptı ve Bourne'un 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arkasındaki adam, Irina'nın arkasına geçip ona kelepçeleri taktı. "Kadın Lubyanka'ya gidiyor, Bourne. Bunu değiştirebileceğin hiçbir şey yok; bu kesinleşti." Saatine baktı. "Şu anda itibariyle sana tam kırk sekiz saat veriyorum. Yoksa Irina Vasilyevna General Karpov'un cinayetiyle ilgili bir gösteri duruşması için mahkemeye çıkarılacak. Ve inan bana, çok güzel bir gösteri olacak, hemen ölecek." 


"Rus tarzıyla söylemek gerekirse, sonucu önceden belirlenmiş durumda," dedi Bourne. 


Albay Korsolov'un dudakları tekrar seğirdi ve ona özellikle şeytani bir kukla görüntüsü verdi. "Onun kaderi senin ellerinde, Bourne. Ve öldüğünde, seni ön sıradan, merkezde otururken izleyeceğimiz konusunda şahsen garanti veriyorum." 
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Svetlana Karpova, "Burada bir dakika daha oturmayacağım," dedi. 
"Kocamı şimdi görmek istiyorum." 


"Lütfen hanımefendi, sakin olmanızı rica ediyorum." Teğmen Andrei Avilov, Karpov'un yeni evli dul eşini yatıştırmak için elinden geleni yapıyordu. Aynı akşam evli ve dul, diye düşündü. Eğer adamın karısı evlendikleri gün öldürülseydi generali kimse sakinleştiremezdi. "Generali zamanında göreceğinize söz veriyorum." 


Avilov, ara sıra melankolik olan tipik Rus özelliğine sahip kalın bir vücutlu adamdı. Ancak bu alçaklıklar arasında, Kremlin iç çevresi için Timur Savasin, aynı şekilde İsrail Mossad direktörü gibi, eşitler arasındaki ilk kişi olarak bilinen Başbakan olarak adlandırılan yardımcı başbakanına mutlak sadakati olan sert düşünceli, kurnaz ve politik açıdan bilgili bir silovikiydi. Timur Savasin, tüm güvenlik konularından ve Federasyon'un ekonomisinin büyük bir bölümünden sorumlu olarak, Ülke'nin gerçek başbakanından daha fazla güç sahibiydi. Ayrıca Boris'in patronuydu, ancak 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ay ve güneş kadar farklıydılar: Boris tipik bir Rus ayısıydı - iri yapılı ve kaslıyken - Savasin uzun, zayıf, bir dövüş sanatları çevrelerinde saygın bir atlet ve karizmatik biriydi. Ayrıca bir gelenekçiydi, KGB'nin demir tabanlı botunun iyi eski Sovyet günlerini özlediği bir muhafazakârdı. Ukraynalılar kadar Amerikalılardan da nefret ediyordu. Avrupalılara sadece tepeden bakıyordu; doğal gaz konusunda onları sıkıştırmayı seviyordu. Ayrıca, siloviki ve oligarkların boş laflarından kafasını temizleyen bir alışkanlığı olan bir yanardağ gibi sigara içiyordu. 


Avilov kendisini patronunun gölgesi yapmış ve böylece Başbakanın gözüne girmişti. Daha da iyisi, kendisini Timur Savasin'in vazgeçilmezi yapmayı başarmıştı. Sonuç olarak, General Karpov'un ani ölümünün yarattığı şok ve başkanı ve Timur Savasin'i çok şaşırtan boşluğa adım atabilmek için Albay Korsolov'un kariyerini mahvetmeye kararlıydı. 
Korsolov ve ailesinin arkasındaki güç göz önüne alındığında bunun kolay olmayacağını biliyordu. Korsolov o kadar çok insan hakkında bir şeyler biliyordu ki, Avilov FSB albayından uzak durmak için elinden gelenin en iyisini yaptı. Tıpkı patronunun olduğu gibi ortadan kaldırılması gerekiyordu. Avilov'un bu son derece zor hedefi nasıl başaracağı, bu çok erken aşamada kendisi tarafından bilinmiyordu. Ama içinde yaşadığı labirente benzeyen koridorlarda cevabın yattığına inanıyordu. 


Ancak General Karpov'a dönelim: Diğer konuklarla ilgili olarak, küçük bir güvenlik ihlalinin herkesin güvenliğini korumak için düğün resepsiyonunun erken bitirilmesini gerektirdiğine dair bir hikâye dolaşıyordu. Timur Savasin'in açık emirlerine uyan Avilov, Svetlana'yı evli bir çift olarak ilk gecelerini geçirecekleri Karpov'la paylaştığı süite geri götürmüştü. Artık onun için keder ve ıstıraptan başka bir şey olmayacaktı. 


Yine de Avilov, Svetlana'yı bir bürokratın bulanık merceğinden, dünyevi duygularından etkilenmeden gözlemledi. Ne de olsa yarı Ukraynalıydı; Federasyon ideallerine ihanet eden yarı Batılı bir haindi. 
Neden ona sempati duymalıydı ki? Kocasını kaybetmişti, bu doğruydu, ama kendisi de gençken kız kardeşini bir çığ düşmesi sonucu kaybetmişti. 
Nina onunla tırmanmaya gitmek istememişti ama ona katılması için zorlamıştı. Ona hükmettiğini düşünmüş, kendi kendine sırıtmış, onun 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kirpiklerinde ve yanaklarında donan yaşları görerek, ona yaşatıyor olması gereken fiziksel işkencenin tadını çıkarmıştı. Kulakları paramparça eden bir çatırtıyla, çığ düşüşü birdenbire mavi-beyaz bir dalgayla geldi ve büyük kar kütlesi onu alıp götürdü. O da neredeyse dağdan aşağı çekiliyordu ve aralarındaki çizgiyi kesmeseydi kesinlikle onunla birlikte ölecekti. 
Nina'nın bu kadar hızlı ve tamamen altına düştüğünü görmemişti bile. 
Titreyen bacaklarla dağdan aşağı inerken, hatırlayabildiği tek şey yüzündeki donmuş izlerdi. İki dağ korucusu ekibi, bir haftanın büyük bir bölümünü onu bulmaya çalışarak geçirmişti ama çok derine gömülmüş ya da bir yarığa düşmüştü. Ölmesine rağmen geride yas tutacak bedeni kalmamıştı, babası depresyona girmişti, annesi neredeyse aklını kaybediyordu. Aile tamamen bitmişti. Ancak Avilov için özgürlüktü, yeni hayatının başlangıcıydı. 


Şimdi Svetlana'nın gözyaşlarıyla ıslanmış yüzüne amansızca bakarken, Nina ile geçirdiği son anları hatırlamaya çalıştı ama başaramadı. 
Yüzü bile bulutlu görünüyordu, sanki çığ düşüşü kardeşini ondan alırken kardeşine bakıyormuş gibiydi. 


"Kocam!" Svetlana şimdi çığlık attı. "O nerede? Neden burada bir mahküm gibi tıkılıp kaldım? Bana söylemelisin!" 


"Hanımefendi lütfen. Sakin ol. General koruyucu gözaltında. O güvende ve sağlam, sizi temin ederim." Savasin'in ona dul kadınla bu yolu izlemesini neden emrettiği bilinmiyordu, ancak patronuna güveniyordu ve bu nedenle soru sormadı veya konuyu fazla düşünmedi. "Aşırı düşünmek," demeyi severdi Savasin, "sadece gözyaşlarıyla biter." 


Öte yandan, emrin zalimliği Avilov'un dikkatinden kaçmadı. Ama yine de, onu en ufak bir şekilde etkilemesine izin vermeyerek, son derece gelişmiş merceğinden baktı. Bir örneğin tepkisini izliyordu ve bunun havalandırmalı bir kafeste mi yoksa bir öldürme kavanozunda mı olduğu henüz belirlenmemişti ve bu kararı da kendisi vermiyordu. O sadece sevdiği ve saygı duyduğu bir adamın, usta bir satranç oyuncusunun emirlerini yerine getiriyordu ve ondan akıl hocasının eteklerinde siloviki 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merdiveninin en yüksek noktalarına tırmanırken ticaretin en iğrenç numaralarını öğrenmeye devam edecekti. 


"Ama neden burada değil?" Svetlana ısrar etti. "Eğer beni koruyobiliyorsan, kesinlikle onu da koruyabilirsin." 


"Sistem böyle çalışmıyor." 


Svetlana'nın gözleri parladı. "Sistem, sistem, her zaman sistem. Siz silovikiler ona köle gibi bağlısınız," dedi. 


"Federasyonun çalışmasını sağlayan sistemdir, hanımefendi." 


Svetlana'nın kahkahası sertti, hatta Avilov'a göre zalimdi. "Ahmak! 
Federasyon işlemiyor. Bu yüzden Ukrayna ile savaşıyoruz, güneyde terörist saldırılarını yaşıyoruz, Çeçenler intikam yemini etti, batıyla sorunlarımız var," dedi. 


"Batı ile her zaman ters düştük" 
"Glasnost-" 
"—aldatılmış bir bürokratın başarısız bir deneyiydi." 


Kadın kararlılığıyla ona doğru yaklaştı ve Avilov tam olarak buna hazırlıklı değildi. "Hepiniz aldatılmışsınız, Avilov - silovikiler ve oligarklar olarak. Herkes kendisi için yaşıyor, halk sizin umurunuzda değil," dedi. Çok sinirlenmişti ve tükürükleri adamın üniformasının yakasına kadar uçuyordu. "Eski Sovyetler Birliği'nin gerici yandaşlarısınız hepiniz devrim'inizle gurur duyuyorsunuz. Hangi Devrim? Çarlardan hiç farkınız yok. Aslında daha kötüsünüz - daha açgözlü, daha kibirli ve çok kana susamışsınız." Daha da yaklaştı ve Avilov'u koridora açılan kapıya doğru itti. "Dezenformasyon bilgilerle besleniyorsunuz. Yalanlar sizin tüm bildiğiniz hale gelmiş - ve bu sizi ne yapar? İnsan değilsin, Avilov. Hatta canlı bile değilsin. Sen bir Federasyon otomatonusun, kendi tutamayacağın büyük bir silahla oynayan bir oyuncak askersin." 


Avilov ona vurdu. Sadece tokatlamak istemişti ama bir şekilde, kadının sözleri armadillo zırhının plakaları arasından içeri dalınca sinirden 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kadının yanağına yumruğu indirdi. Kanın uçuştuğunu gördü, kadın darbenin gücüyle yana doğru düşerken -neredeyse uçuyordu- kırılan kemiğin çıtırtısını duydu. 


Bir saniye sonra halının üzerinde kanlar içindeydi, adam onun başında dururken eli şefkatle yanağını tutuyordu, yemek koşusunun sonundaki bir çita gibi açık bacaklı ve nefes nefeseydi. Gerçekten de kadının söylediği her şey gerçek olsaydı, yanında diz çöker, dişlerini etine geçirir ve boğazını sökerdi. Değil mi? 


Ama gerçek şuydu ki Avilov, derinlerde, bakmaya korktuğu yerde, onun kendisine tuttuğu karanlık aynada kendini tanımıştı. Kendini kız kardeşinden kurtardığı anda gördü, çığın düşmesinden kaçınarak dağdan aşağı inerken gördü. Ve bunu, kendisini ailesinden ayırmanın sevincinde gördü. Timur Savasin artık babasıydı; Federasyon onun ailesiydi. Her ikisi de olmadan, bir hiçti, karayı ve hatta yönünü gösterecek bir ufku bile olmayan bir denizde kaybolmuştu. 


Svetlana'nın iniltilerini duyan Avilov kendine geldi, çömelip ona verdiği zararın şiddetini araştırmak istedi. Ancak, Svetlana'nın uzun tırnakları hızla yüzüne doğru savruldu, sol gözüne yakın ağız köşesine kadar cildi ve eti yırtarak delip geçti. 


O kadar şok olmuştu ki kadına tekrar yumruk attı, bu sefer çenesine isabet etmişti, o kadar sert bir şekilde kafası bir yandan diğer yana döndü. 
Sol gözünün altındaki kesikten kan sızmıştı. Svetlana başını kaldırıp ona gülümsediğinde acıyla burkuldu. 


"Devam et Avilov, öldür beni. Bak o zaman sana ne oluyor." 


Avilov kontrolünü kaybettiğini hissetti. "Senden korkmuyorum." 
Umursamadı. "Kocandan korkmuyorum." Siktir et onu. Boris Karpov'un ve onun lanet olası FSB uşaklarının canı cehenneme. "Neden biliyormusun? Çünkü kocan öldü." 


"Ne?" Svetlana'nın kan çanağı gözleri kocaman açıldı. "Sen ne diyorsun?" 
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"General Karpov boğuldu." Sesi, onun gülüşü kadar acımasızdı. 
"Bu acil durumun nedeni bu, size ve misafirlerinize dağıttığımız saçmalıklar değil." 


"Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun." Svetlana'nın sesi, çenesindeki acı parçalarının arasından sözleriyle çalışırken derin bir uğultuydu. 


"Neden burada seninle olmadığını düşünüyorsun? Çünkü sundurmada, kendi kanından oluşan bir havuzun içinde yatıyor." 


"Pezevenk! Bunun için cehennemde kızardığını göreceğim." 


Ve sonra, tüm kontrolü kaybetmişti, bedeni beyninin yapmasını emrettiği şeyi yaptı. Bir dizini kadının bacaklarının arasına sıkıştırarak kalçalarını açtı, parlak beyaz saten ve dantellere karışan kanlarla sıçrayan gelinliğinin katmanlarını yukarı itti. Svetlana'nın direnmesini beklediyse hayal kırıklığına uğradı. Şimdi sessiz yatıyordu, uzuvları lastik kadar esnek, gözlerinden akan gözyaşlarıyla ona bakıyordu. O sıralarda onun üzerinde dikilmiş, kemerini çözmüş, pantolonunun düğmelerini açmış ve dizlerine kadar sıyırmıştı. Şortlarının içindeki ereksiyonu külotunu bir çadır gibi kaldırmıştı. Elastikten tutarak çıkarmaya çalıştı. Fiziksel hazdan çok daha öte bir şehvet fırtınası içindeydi. Onu sadece sahiplenmekle kalmıyor, Boris Karpov'dan çok değerli bir şey çalıyordu, ne önemi var ki General artık ölüydü. 


Öyle ani bir öfkeyle içine girdi ki onun kuru ve soğuk olmasına aldırmadı, ileri geri sürtünmesi acı vericiydi. Kendisi için acı vericiyse, onun için de acı vericiydi. Ama artık kadın kendisine bakmıyordu. Başını yana çevirmiş, gözleri kendi içinde kaybolmuş, çevredeki hiçbir şeye bakmıyordu. Milyonlarca kilometre uzakta olabilirdi ve bu kopukluk onu daha da kızdırdı. Kanının sıcak fışkırmasını hissedene kadar ona defalarca çarptı ve kadının üzerindeki hakimiyetinin bu kanıtı onu çileden çıkardı. 
Gözleri sıkıca kapandı ve kalçalarının ve uyluklarının kasları defalarca kasıldı. 
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Havasının söndüğünü hissettikten sonra bile yerinde kaldı. 
Svetlana'yı halının üzerine bastırmak, Boris Karpov'un olmak istediği yerde olmanın hissini yaşamak istiyordu ama bir daha olmayacak olan o anı yaşamak için daha fazla ihtiyacı vardı, çünkü o Avilov'du. 


"Artık benim kanım senin üzerinde," diye fısıldadı kulağına, "onu asla temizleyemeyeceksin." 


Kadının üzerinde uzanmış, kadın kontrolsüz bir şekilde ağlarken, bu ihtiyacı nasıl gerçeğe dönüştüreceğini bulmaya başladı. 
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Parmak izi yok, ayak izi yok ama cinayet silahı geride bırakılmıştı. 
Kasten geride bırakılmış. Peki, neden? Bourne, Boris'in cesedinin adli tıp fotoğraflarını incelerken bu soruyu düşündü. Korsolov'un rahatsız edici derecede yakın gölgesi olduğu bir saat boyunca tüm sundurmayı teftiş etmişti. Hiçbir şey bulamamıştı. Ve şimdi aceleyle bir FSB işleme merkezine dönüştürülen otelin salonunda otururken, arkadaşının neden öldükten sonra İsa'ya benzer bir poz verildiğini düşündü. Profesyonel katiller vardı ve sonra psikopatlar vardı, bunlardan bazıları ritüellere takıntılıydı. Ancak psikopatlar, yalnızca patolojileri ve herkesten daha akıllı olduklarına dair sarsılmaz güvenleri nedeniyle kaçınılmaz olarak hatalar -bazen göze batan hatalar- yapardılar. Pek çok şeyde olduğu gibi bunda da yanılıyorlardı ama kendini kandırmak da patolojilerinin bir parçasıydı. 


Muamma şuydu: İlk bakışta, Boris'in katili hem dikkatli bir profesyonel hem de ritüele odaklanmış bir psikopat gibi görünüyordu. 
Bourne, ikisinin birbirini dışladığını varsaymamak gerektiğini biliyordu, ancak bu tasarıya uyan tek bir kişiye hiç rastlamamış, birini hiç okumamış veya hakkında bir şey duymamıştı. 
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"Bourne, ne düşünüyorsun?" Korsolov yanında dururken söyledi. 
Pençesinde yeni yakalanmış bir balık olan bir ayı gibi sırıttı. "Katil buldun mu?" 


Bourne, Boris'in boğazındaki açık yaranın fotoğrafına baktı. "İlk öğrenen sen olacaksın, inan bana." 


"Ah, sana inanıyorum ama sadece katili bulacağına inanmıyorum." 


Bourne, "Fikirler göt gibidir, Albay," dedi. "Herkeste bir tane vardır." 


Korsolov eğildi, neredeyse Boume'un boynundan aşağıya doğru nefes alıyordu. "Bunun bir şaka olduğunu mu düşünüyorsun, Amerikalı?" 


"Boris cinayetinden Irina'yı göstermelik yargılamaya gideceksen, yapmalısın." 


Korsolov'un gülümsemesi yüzünü yeniden açtı; hoş bir görüntü değildi. "Onu seviyorsun, hepsi bu, değil mi?" 


"Onunla daha dün tanıştım. Sen gerçekten bir aptalsın." Bourne bunu söylerken ona baktı ve albayın sırıtışının yerini alan kaşlarını çatık bir memnuniyetle fark etti. Bunun küçük bir zafer olduğunu biliyordu, tıpkı Korsolov'u şimdiye kadar ancak ilerletebileceğini bildiği gibi. Yine de sonraki kırk yedi saat boyunca, bu buyurgan siloviki'nin ne kadar ileri götürülebileceğini öğrenmeye niyetliydi. Boris için bunu ve çok daha fazlasını yapardı. Ama şimdilik iş, eldeki tüyler ürpertici işin ayrıntılarına dönmüştü. 


"Adli tıp uzmanlarınız Boris'in tırnaklarının altında ne buldular?" 


"İplik yok," dedi Korsolov, Bourne'un almadığı bilgisinden açıkça memnundu. "Katil lateks eldiven giyiyordu, o kadarını biliyoruz." 


"Bu yüzden bir profesyonel," dedi Bourne düz bir sesle. Boris'in avuçlarının yakın çekimlerini inceliyordu. "DNA?" 


"İz yok. Generalin tırnakları o kadar derine inemezdi." 
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Onlardan birinde bir şey vardı. Korsolov ne gördüğünü sormadan daha yakından bakmak kolay değildi. "İki çift." 


Korsolov, Bourne'un dişlerinin arasında çürüyen et parçalarını koklamasına yetecek kadar eğildi. "Ne?" 


"Katil birkaç kat eldiven giymiş olmalı, bu da Boris'in gücünü ve kararlılığını tahmin ettiği anlamına geliyordu." Bourne, Boris'in sağ avucundakini tanıdığını sandı ama bir kırışık -kalp çizgisi- onu kısmen kapatıyordu. "Bu katil bir profesyoneldi. Planlamasında titizdi." 


"Bu da bize hiçbir şey söylemiyor." Korsolov'un ses tonu nefesi kadar ekşiydi. 


"Aksine, bize çok şey anlatıyor. Bu kadar saplantılı düzeyde planlama yapabilen çok az insan var." 


Korsolov'un kaşları kalktı. "İsimlerini biliyor musun?" 


"Boris'in cesedini görmem gerekiyor," dedi Bourne, öyle ani bir şekilde ayağa kalktı ki Korsolov neredeyse dengesini kaybediyordu. 
"Şimdi." 


Boris'in cesedini geçici olarak mutfaktaki derin dondurucuda saklamışlardı. Morg değildi ama oteldeki herkes tamamen temizlenene ve cesedi hiç dikkat çekmeden morga güvenli bir şekilde nakledene kadar yapabileceklerinin en iyisi buydu. Alan çok büyüktü, yan etler, pirzola rafları ve eskiyen biftek ordularıyla doluydu. Bir tarafta buz küplerinin bulunduğu kutuların ve kıyılmış ciğer, öğütülmüş sosis eti ve pirogi dolgusu ile doldurulmuş kapalı plastik torbaların bulunduğu raflar vardı. 


Boris ortada yatıyordu, kalın kaşları kırağıyla çevrelenmişti. 
Karadeniz'de fazla kalmış gibi dudakları mor-maviydi. Gözleri tavana bakıyordu. Dondurucunun sert flüoresan ışığında yağ karası olan donmuş kan, bitmemiş bir tuval üzerindeki kurumuş boya gibiydi. Ama gırtlağına 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yayılan korkunç kanlı sırıtışı, vahşi ölümünün ürkütücü bir hatırlatıcısı olarak değiştiremedi. 


Bourne arkadaşının yüzüne bakarken Reykjavik'te geçirdikleri zamanı, karşılaştıkları büyük tehlikeyi ve sonrasındaki özel kutlamalarını hatırladı. Boris onlara bardaklara soğuk votka doldurmuştu ama Bourne daha içkisini bitirmeden Boris iki bardağa da biber sallamıştı. 


"Eski günlerde," demişti Boris tüm ciddiyetiyle, "votkaya dikkat etmen gerekirdi. Bir kısmı zehirli olan füzel yağından yapılmıştır. 
Gördüğünüz gibi biber, votkadaki füzel yağını çekerek içilebilir hale getirdi." Boris her zaman hayatın küçük tehlikeleriyle ilgili faydalı uyarılarla doluydu. 


Bourne onu şimdiden özledi. Boris her zaman hayati bir kaynaktan daha fazlası olmuştu; iliklerine kadar Rus olmasına rağmen gerçek bir dost olmuştu. Casuslukta çalışan en iyi insanlar gibi, hayatının farklı alanlarını bölümlere ayırmada ustaydı. Bu yetenek olmadan delirirdin, hatta bu yüzden yeterince casus kendi silahlarını ağızlarına dayayıp tetiği çekmişti. 


Boume, gölgesinin tam omzunun üzerinde olmasını beklemişti, ama son anda Korsolov bir cep telefonu almış ve dondurucudan geri çekilmiş, Bourne'un konuşmanın sonunu duyamayacağı kadar uzaklaşmıştı. 


İyi talihine sessizce teşekkür eden Bourne, Boris'in sağ elini tuttu ve daha yakından incelemek için kaldırdı. Rigor mortis henüz yerleşmeye başlamamıştı, bu yüzden avucunu en iyi ışığa getirmek için bileğini bükebildi. Kalp çizgisinin her iki yanındaki deriyi gerdi, aynısını sol el için yaptı ama hiçbir şey bulamadı. 


Arkadaşının görmeden bakması barbarca görünüyordu, bu yüzden son kez gözlerini kapatmak için eğildi. Ama bunu yaparken, Boris'in boğazındaki kesiğin derinliklerinde bir şeyin parıldadığını fark etti, çok uzaktaki bir yıldız gibi parıldayan minik altın bir parça. Ahşap bir kasap aletleri rafında bulduğu ince ağızlı bir kemik sıyırma bıçağı kullanarak yıldızı çabucak çıkardı - yıldız için o: bir Davut Yıldızıydı. Ve yapışkan bir 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şekilde yapışan kanı sildiğinde, gördüğü herhangi bir Davut Yıldızı değildi. 
Sara'nın yıldızı, genellikle boynunda olan, her halükarda onsuz asla olmadığı tek yıldız. Ona ait olduğunu biliyordu, çünkü altı noktadan biri hasar görmüştü, geçen yıl Doha'da onu öldürmeye çalışan adamın orbital kemiğine sıyırdıktan sonra, parmağıyla adamın gözüne iterek beynine soktuğu yıldızdı. 


Korsolov'un sesi yükseldi. Konuşmasını bitiriyor, et dolabına doğru geliyordu. Bourne'un zamanı neredeyse dolmak üzereydi. Çabucak ve ustalıkla yıldızı cebine koydu, bıçağı pis lavaboda yıkadı, kuruttu ve rafına geri koydu. 


Korsolov dondurucuya girdi ve artık tanıdık olan çok yakın tüneğinden, "Ee?" dedi. 


Boume, Boris'in cesedinden uzaklaştı. Sarsıldı, daha doğrusu iliklerine kadar sarsıldı. Sara'nın Boris'i öldürdüğü düşüncesi düşünülemez, dayanılmaz bir şeydi. Ama bunun hakkında ne kadar çok düşünürse, o kadar olası hale geliyordu. FSB, Mossad'ın ana düşmanlarından biriydi. İki örgüt, Rus Yahudilerine yönelik muamele konusunda onlarca yıldır birbirlerinin boğazına sarılmıştı. Eğitimli bir Kidon suikastçısı olan Sara, Boris'le zorlanmadan başa çıkabilirdi. Şüpheyi Kidon'dan uzaklaştırmak için bir psikopatın ve dindar fanatiğin tuzaklarını kullanmak tam da onun gibi olurdu. 


"Bir arabaya ihtiyacım var," dedi duygularını tamamen gizleyerek. 
Kalp atışları kulaklarında çıldırtıcı bir şekilde çınlıyordu. "Resmi bir araba. 
Polis tarafından rahatsız edilmek istemiyorum." 


"Elbette." Korsolov sırıttı. "Senin resmi bir araban olacak." 


Bourne, FSB aracını otelin otoparkından Çevre Yolu boyunca Moskova'nın kalbine sürdü. Gece çiçek açmıştı; Bourne şehrin labirentinde çok hızlı ve isabetli bir şekilde ilerlerken ay onu takip ediyor gibiydi. Belirli bir şey arıyordu ve onu bulduğunda kaldırıma çekildi ve bir blok öteye park 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etti. Geri dönerken, Korsolov'un kendisine resmi bir araba ödünç vermekten neden bu kadar mutlu olduğunu düşündü - tüm FSB araçlarının alt takımlarında gizlenmiş güçlü bir izleme cihazı vardı. Korsolov'un Bourne için bir sürücü önermesine gerek yoktu; her an nerede olduğunu bilirdi. 

Şimdiye kadar. 


Bourne motosiklete bindi, kontağı sıcak kabloyla bağladı ve FSB arabasını ve izleyicisini geride bırakarak havalandı. 


Doğru apartmanı bulması yirmi üç dakikasını aldı ama zilin tekrar tekrar çalmasına cevap verilmedi. Saati kontrol etti, sonra motosiklete geri döndü ve yarım mil güneydoğuya Kutuzovskiy Caddesi'ne sürdü. Eyrie'nin üniformalı uşaklarının, kısa etekler, dökümlü üstler ve beş inç topuklu şık boyacılardan oluşan bir karışımı ve gecesi daha yeni başlamakta olan aşırı doldurulmuş oligarkların oğullarını kusan dev SUV'ların ve limuzinlerin sorumluluğunu üstlendiği bloğun aşağısına park etti. Pahalı arabalar saatte beş mil hızla geçiyordu. Genç adamlar ıslık çaldılar, çoğu adamlara parmak sallama nezaketini gösterdikten sonra arkalarını döndüler ve avuç içlerine doğru güldüler. Atmosfer terliydi, tehditkârdı. Kartal Yuvası sakinlerinin bundan hoşlandığı gibi görünüyordu. 


Bourne, Arnold Schwarzenegger'den daha kaslı, kel kafalı bir fedai tarafından kapıda durduruldu. Bourne'un göğsüne bir eldiven geçirdi ve alaycı bir tavırla, "Amerikan, İngiliz, Hollandalı?" dedi. 


Bourne mükemmel bir Moskova Rusçasıyla, "Ivan Volkin'i görmeye geldim," dedi. 


Boş bir yüz. "DSÖ?" 

Bourne ismi tekrarladı. 

Adını hiç duymadım. 

"O zaman kovulmalısın. Ivan bu kulübün sahibi.” 


Bourne'un cevabı, Muscles'ın sarp yüzüne bir ifade ışıltısı getirdi. 
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"Ivan'a Fyodor'un onu görmek istediğini söyle. Fyodor İlyanoviç Popov." 


Kaslı tipler ona gözlerini kısarak baktı. Bourne'un arkasındaki her saniye uzayan çizgi huzursuzlaşıyordu. "Ya yapmazsam?" 


Bourne omuz silkti. "Bu senin cenazen olur." Muscles, "Bekle" dediğinde arkasını dönmeye başladı. 


Kablosuz kulaklığına dokundu, ardından içeri girmek için yaygara koparan kalabalığın artan gürültüsü arasında Bourne'un anlayamadığı birkaç kelime söyledi. Tekrar kulaklığına dokundu, bitirdi. Gözleri bir an için Bourne'unkilere takıldı, sonuçta insan olabileceğinin bir işaretiydi. 
"Üst katta," dedi kısaca. "Tam yol boyunca ileri." 


En iyi hareket - ve paradoksal olarak en sessiz alan - Eyrie'nin çatısının kendisine adını veren halatlarla çevrili bölümüydü. İki kalıcı çadır, alanın büyük bölümünü kaplıyordu. İçeride müzik, dans ve kim bilir başka neler vardı. Çatının açık bölümünden görülen manzaralar eşsizdi: ay ışığının aydınlattığı geniş Moskova Nehri, nehrin kıvrımındaki Stalin döneminden kalma Ukraina Oteli'nin devasa, katmanlı ezici gücü ve başbakan ile yardımcısının Federasyon'u yönettiği Beyaz Saray. 


Boume'un Ivan'ı fark etmesi çok uzun sürmedi. Onu seçmek zor değildi, tüylü bir ayı adam, bir delininki gibi dimdik duran tuzlu ve biberli saçlar, kar kadar beyaz dolu bir sakal, yağmur fırtınası renginde küçük ama neşeli gözleri vardı. Otururken bile, sanki tüm hayatı boyunca ata binmiş gibi hafif çarpık olduğu açıktı. Çizgili ve kösele gibi yüzü, sanki hayatında Rus mafyası olan grupperovka'daki en güçlü Moskova ailelerinin seçkin grisi olarak sahip olduğu birçok kişinin saygısını kazanmış gibi ona belli bir ağırbaşlı görünüm kazandırdı. 


Bourne, Ivan'la birkaç yıl önce ortak bir arkadaşı aracılığıyla tanışmıştı ve onu yıllardır görmemiş olmasına rağmen, yaşlı adam bir gün bile yaşlanmamış gibi görünüyordu. Her zamanki gibi, iki kalıcı çadırdan 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uzakta, ücra bir köşede, saksılı palmiye ağaçlarının gölgeleri arasında oturuyordu; kesinlikle sadece Moskova'nın canavar gibi hava koşullarına izin verdiği zamanlarda seralardan çıkarılmış olmalıydı. Yanında ise, sıkı, sarışın ve çok genç görünen ikiz kızlar vardı. Bourne, domuz benzeri bir güvenlik görevlisi tarafından içeri alındığında, hipnotik olarak sallanan kalçalarıyla hemen kayboldular. Volkin'le oturan adam ise farklıydı. 
Geçmişteki sevimsiz Dimitri Maslov'un genç versiyonuna benziyordu ve bunun iyi bir nedeni vardı. Ayakta kalkıp Bourne'a ayı gibi sarıldıktan sonra, Volkin arkadaşını Dimitri'nin oğlu Yegor Maslov olarak tanıttı, ancak Volkin ona aşina bir küçültme lakabı olan Gora diye seslendi, ikisinin ne kadar yakın olduğunun bir göstergesiydi. 


"Volkin, sana eski bir arkadaşımı tanıtmak istiyorum, Fyodor Ilyanoviç Popov," dedi gözünde sadece Boume'un fark edebildiği şakacı bir ışıltıyla. "Gazprom'da çalışıyor. Şimdi üst düzey yönetimdesin, değil mi Fyodor Ilianoviç?" 


Bourne kartını verdi. "İkinci başkan yardımcısı," dedi, efsanenin mesleğini Volkin'e anlattığı gibi oynamaya devam ederek. Gora'nın elini sıkmak, bir yengeç kıskaçını ezmeye çalışmak gibiydi. 


Bourne'un Moskova'da zaman geçirdiği son zamanlarda, Dimitri Kazanskaya grupperovka'nın başındaydı. Şimdi ise açıkça oğlu Gora kontrolü ele almıştı. O günlerde, Kazanskaya uyuşturucu kaçakçılığı ve karaborsa arabaları konusunda uzmanlaşmıştı. Bu günlerde, neyle uğraştıklarını kim bilebilirdi? Kesin olan bir şey vardı: Gora'nın ona selam vermesiyle, babasının ölümünden Bourne'un sorumlu olduğuna dair hiçbir fikri yok demekti. 


Volkin elini boş bir koltuğa işaret etti, "Lütfen Fyodor, bize katıl." 


Gora gülümsediğinde, babasından çok farklı olarak küçük bir çocuğa benziyordu. "Korkarım sadece sen ve Ivan Amcamız olacaksınız. 
Benim acil bir randevum var," dedi. 


Volkin alaycı bir şekilde kaşını kaldırdı. "Bu saatte mi? Yatakta olmalısın, Gora." 
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Gora gülerek, "Orası tam da olmayı planladığım yer," dedi. Sonra yola çıktı, muhtemelen asansörle zemin kata inmek için çadırlardan birine girdi. 

Bourne, Gora'nın bıraktığı koltuğa oturdu. Ivan'ın elini kaldırmasına bile gerek yoktu. Bir garson belirdi, içki siparişlerini aldı ve tekno müziğin titreştiği, genç erkek ve kadınların dans ettiği, içtiği ve kafayı bulduğu çadırda gözden kayboldu. 


"Pekâlâ, uzun zaman oldu." Volkin sert bir beklentiyle ellerini ovuşturdu. "Bu sefer benim için neyin var?" 


9 
"Kakögo chörta!" Albay Korsolov dedi. Ne oluyor be! 
Yüzbaşı Pankin, Korsolov'a iki pasaport verdi. 


FSB memurları, Belov ve Yasha'nın gizli toplantı yaptıkları ve ani sonlarıyla karşılaştıkları Bolshoy Kamenny Köprüsü'nün altında duruyorlardı. Ancak şimdi, parlak bir şekilde aydınlatılmış bir suç mahalliydi. 


Korsolov ilgisizce belgeleri karıştırdı. Burnu kırıştı. "Köprünün altında buluşan iki adam. Eşcinseller. Bu boktan geceye mükemmel bir son. 
Açıkçası bu soysuzları kim vurduysa alkışlıyorum." Başını kordonla çevrili alanın kenarında emir bekleyen üç üniformalıya doğru salladı. "Bırakın bu pisliği MVD'deki lanet govnjukiler halletsin." İçişleri Bakanlığı'ndaki piçleri kastetmişti. "Neden beni buraya çağırdın? Rusya'da iki kedinin daha azalması bir soruşturma değil, bir kutlama nedenidir." 


Yüzbaşı Pankin, "Muhtemelen eşcinseller," dedi. 


Korsolov yüzünü buruşturdu. "Ne demek istiyorsun?" 
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Pankin, "Etrafına bir bak," dedi. "Kapalı devre TV kameraları görüyor musun?" 


"Onların yobaz buluşmaları için mükemmel. Evet, yani?" 


"Eşcinsellerle ilgili direktifini bildiğim için seni çağırmanın akıllıca olacağını düşündüm." 


"Doğru olanı yaptın Yüzbaşı ama dediğim gibi şu an itibariyle masam dolu." Korsolov düşündü. "Neyse ki buradayız, o zaman iyi bir şey yapalım. Bu ölü noktaya bir CCTV kamerası alalım." İkili anlamda bir şakayla güldü. 


Pankin hemen cep telefonuna bağlandı ve iki kat hızlı emirler yağdırdı, bu da Korsolov'u memnun etti. Bu gece onu memnun eden tek şey buydu. Yine de yüzbaşının adını aklına not etti. Bu günlerde, bir fırsat gördüklerinde inisiyatif alan zeki genç adam bulmak giderek zorlaşıyordu. 


Pankin aramasını yaparken, Korsolov kurbanların belgelerine bir kez daha göz attı. Bunlardan biri, Veniamin Nazarovich Belov, bir Rus vatandaşıydı. İki cesede yaklaştı, iki yüze iyice baktı. Kaşlarını çattı. İkisi de bir anlam ifade etmedi ama tabii ki her tarafları kan ve pislik içindeydi. 
Belov'un pasaport fotoğrafına baktı, iyice baktı. 


Pankin ona merakla baktı. "Bir sorun mu var, Albay?" 
"Var," dedi Korsolov, "ama ne olduğunu bilirsem kahrolayım." 


"Boris Illyich'i duyduğuma çok üzüldüm." Ivan bol şekerli çayını yudumladı. "Kesinlikle kıçımda sürekli bir baş belasıydı, ama iyi bir adamdı." 


"Generali bu kadar iyi tanıdığının farkında değildim." 


Ivan homurdandı. "Duygular karşılıklı." Gözlerindeki o eğlenceli parıltıyla Bourne'a baktı. "Fyodor Popov gibi bir Gazprom bürokratının da generali tanıyacağından şüpheliyim." 
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Boume çayını yudumlarken Ivan onu izledi, belki bir cevap bekliyordu. Ancak herhangi bir yanıt gelmeyince, omuz silkti ve "Boris'i sevmemek imkânsızdı. O sadece bir teğmendi, ama yükselişte olan bir adam olduğunu fark etmiştim. Zeki ve hırslıydı. Onu istedim, bu yüzden bir gece onu yemeğe ve daha sonra sahibi olduğum bir genelevde gezdirdim. Biliyor musun, bu yaptığıma kırıldı? Böyle bir şey hayal edebiliyor musun?" dedi. 


"Onu tanıdığım kadarıyla, kesinlikle hayal edebilirim," dedi Bourne. 


Ivan başını salladı. "Bunu yapabileceğini sanmıyorum. Bana vurduğunu biliyor musun? O günlerde bile, ben onu genelevin özel bir odasına götürene kadar bekleyecek kadar kurnazdı. Yalnızdık, seçtiğim kızları bekliyorduk. Yalnızdık ve ansızın bana vurdu." Akıllıca bir hareketti, çünkü bana herkesin içinde, tabiri caizse, adamlarımın önünde vurursa, ben onu anlamsızca döverken onların onu tutmasını sağlamaktan başka çarem kalmazdı." 


Ivan biraz çay yuttu, geçmişin yansımasını görüyormuş gibi bardağa baktı. Yukarı baktığında gözleri daha parlak, daha canlı görünüyordu. "Genç bir teğmenken bile gücün doğasını, itibarını kaybetmenin sonuçlarını anladı. O bizim Boris'imizdi." Üzgün bir şekilde başını salladı. "Sana şunu söylüyorum. O özlenecek birisi." 


Ivan tüylü başını salladı. "Melankoli yapıyorsak votkaya ihtiyacımız var." Elini kaldırdı ve hemen yanında bir garson belirdi. İvan emretti. Sözsüz karşılıklı rıza ve derin bir saygı duygusuyla iki adam, bir şişe votka bir buz kabına gelene kadar sessiz kaldı. Ivan garsona el salladı, iki shot bardağını buzlu likörle doldurdu. 


İki adam kadehlerini kaldırdılar, kadehlerini tokuşturarak sessizce içtiler. Dolunay, gecenin geri kalanında olduğu gibi, leviathan Ukraina Oteli'nin parıldayan ışıkları tarafından solgun bir şekilde gökyüzünde asılı duruyordu. 
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Ivan içini çekti. "O zamana kadar rüşvet verilemeyen bir adamla hiç tanışmadım. Herkes bir şeye imrenir. Ancak Boris için, tüm görkemli mirası ve gizemlerinde yalnızca Rusya Ana vardı." Ivan votka tortularını döndürerek bardağının dibini kapladı. "O gece geneleve geldiğimizde, onun için iyiydi. İlkeleri vardı; böyle bir adamı takdir etmek kolaydı. Bu, ara sıra süren bir arkadaşlığın başlangıcıydı, -ne kadar sürdüğünü söylemek zor- bugünün geceye dönüşmesine kadar. Zavallı adam. Hiç kimse o şekilde ölmeyi hak etmez." Kafasını eğdi. "Sen buraya bu yüzden mi geldin? Bürokratlık yerine şimdi bir dedektif misin?" 


"Kısmen," diye onayladı Bourne. 


Ivan öne eğildi, bardaklarını yeniden doldurdu, kendisininkini kaldırdı. "Şimdi Fyodor İlianoviç Popov'a kadeh kaldıralım. Kısa ve mutlu, olaysız bir hayatı oldu." 


İki adam da içti. 


Ivan dudaklarını şapırdattı. "Bana ilk geldiğinde efsanene inanmadım ve bu senin gerçekte kim olduğunu keşfetmemden önceydi, Jason." Bourne'un sert ifadesine gülümsedi. "Hadi ama, o kadar da zor değildi - benim gibi bir adam için değil." 


Bourne boş bardağını yere koydu. "Kim olduğum önemli mi?" 


"Benim için değil. Sen Boris'in arkadaşıydın." Ivan omuz silkti. 
"Başka ne bilmem gerekiyor?" 


"Dimitri Maslov'u ben öldürdüm." 


"Evet, o bir boktandı, değil mi?" Ivan bardaklarını yeniden doldurdu. "Oğlu tamamen başka bir mesele." 


"Yani onu kontrol edebilirsin." 


Ivan, Bourne'a işaret parmağını sallayarak gülümsedi. "Ondan gerçekten hoşlanıyorum. Mükemmel içgüdüleri var." Başını eğdi. "Senin gibi." 
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Arkasına yaslandı ve derin bir iç çekti. "Boris'i kimin boğduğunu biliyor musun?" 


"Sanırım doğru yönde ilerliyorum." Herkesi (oSara'dan uzaklaştıracak bir yön. 


"Bu şekilde şaşırtılabileceğine inanmak zor geldi." 
"Bu da bana onun saldırganı tanıdığını düşündürüyor." 
"Ah." Ivan bardağını devirdi, içti, yuttu. "Beni aydınlat lütfen." 


"İşte sana bir bilmece. Cinayete meyilli titiz bir zihni psikopatça takıntılı bir ritüelle birleştirdiğinde ne elde edersin?" 


"Cevabın sende olduğu belli," dedi Ivan. 
Bourne acımasızca gülümsedi. "Bir Rus politikacı." 


Ivan'ın yankılanan kahkahası herkesi, hatta onun kim olduğunu bilemeyecek kadar sarhoş veya cahil olanları bile durdurdu. 
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"Korkarım seni takip etmiyorum." Albay Korsolov parmak uçlarıyla alnına masaj yaptı. FSB başkanına suikast, şimdi de bir çifte cinayet. Bu gece cinayet kitaplarından birinde yaşıyormuş gibiydi. 


Pankin, "Hiçbir şey olmayabilir tabi," dedi. "Ancak iki adamın, hiçbir güvenlik kamerasının görüşmeyi kaydetmediği bir Moskova köprüsünün altında gece buluşmasının başka nedenleri de var." 


"Örneğin?" 


"Efendim, bu adamlar öylece öldürülmediler. Her birinin kafasına birer kurşun sıkılmış. İdam edilmişler." 
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Korsolov yüzbaşıya karanlık gözlerle baktı. "Bir fikrin varsa, söyle." 


Pankin, "Eşcinseller geceleri bu köprünün altında gözden ırak bir yerde buluşurlardı, doğru," dedi. "Ama casuslar da öyle." 


Korsolov iki kurbandan Pankin'e baktı, sonra homurdandı. 
"Yüzbaşı, çok fazla Amerikan gerilim filmi izliyorsun. Kanıtın yok, bir ipucu bile yok, bu doğru mu?" 


"Cinayet biçimleri dışında." 


Korsolov sözlerini savuşturdu. Aklı, General Karpov'un henüz FSB tabanları arasında bile kamuoyuna duyurulmamış olan boğazlanmasıyla ve kendisine dağıtılan joker kartla meşguldü. Bourne'un en büyük düşmanı olmasını istemezdi, ama işte Bourne oradaydı, Korsolov'un karşısında, kendi iyiliği için fazlasıyla zeki, hiperaktif bir çocuk gibiydi. 


"Bu bir ipucu değil," dedi Korsolov ekşi bir sesle, "bu bir tahmin, Yüzbaşı." Pasaportları geri verdi. "Hayal gücünde uçuşlarına hükmetmeni tavsiye ediyorum." 


"Evet, efendim," dedi Pankin. "Ama olay şu. Cinayet silahı bulamadık. Ayrıca mermi kovanı da bulamadık." 


Korsolov omuz silkti. "Yani katilimiz dikkatliydi. Amerikan ordusu buna 'kendi pirinçlerinizi denetlemek' diyor. Adamlarına buradaki nehri tarat. Belki de katilimiz tabancayı atmıştır." Ay ışığının Moskova'daki palalarına baktı. "Ben de öyle yapardım." 


Pankin, adamlarının uymak için koşturmasına neden olan emri verdi, sonra patronuna döndü. "Efendim, bunun eşcinsel bir cinayet olduğunu düşünmüyorum. Madem buradayım, biraz daha araştırmak için izninizi istiyorum." 

Korsolov uzaklaşırken, "Tanrı aşkına, Yüzbaşı, sen inatçı bir orospu çocuğusun," dedi. 


"Beni iyi bir dedektif yapan da bu." 
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Korsolov yine homurdandı ama selam verir gibi elini kaldırdı. "Bu sabah dokuzda masanda olduğun sürece istediğini yap." 


Resmi Skoda SUV'de üç FSB ajanı vardı, ikisi arka koltukta Irina'nın iki yanındaydı ve sürücü ön tarafta kalıyordu. Araç Moskova gecesinde yalpalayarak ilerlerken, Irina gözlerini kapadı ve on Zen nefesi aldı - havayı burnundan ciğerlerinin dibine kadar çekti ve kısmen açık olan ağzından tekrar dışarı vererek ciğerlerini tamamen söndürdü. Gözlerini açtığında solundaki FSB ajanının göğüs dekoltesine baktığını gördü. 
Geriniyormuş gibi yavaşça sırtını kamburlaştırdı ve adamın gözleri neredeyse kafasından firlayacaktı. Çocukken öğrendiği bir şey varsa, o da ne kadar genç olursa olsun erkeklerin kadın formuyla ne kadar büyülendiğiydi. Mağdur olabilirdi - aslında birçok kez mağdur edilmişti - ama sonunda aşağılayıcı derslerini iyi bir şekilde kullanmayı öğrenmişti. 
Daha güçlü, daha akıllı hale geldi, bir yetişkin olarak ilişkisi olduğu tüm erkeklerden daha kurnazdı. Bir adamın ilkel kertenkele beynini devreye soktuğunda geri kalan sıvı altın gibi ona doğru akıyordu. İstediğini ve çoğu zaman daha fazlasını elde etmişti. Bu onun hayatıydı - belki de her güzel kadının hayatı - eğer akılları, iradeleri, içsel güçleri, uzanıp onu kavrama cesaretleri varsa bu iş böyleydi. 


Dirseğini sol taraftaki ajanın burnuna, üst dudağın birleştiği, sinir uçlarıyla çok zengin olan hassas yerine vurdu. Kan fışkırdı, ajan burnunu tuttu, gözleri acıyla sulandı ama Irina bunu fark edemeyecek kadar meşguldü. Dövüş sanatları derslerinde öğretildiği gibi, sağındaki ajanın aortik karotidini sıkıştırarak kalbinden beynine giden kan akışını durdurmuştu. Ajan ona doğru hamle yapmaya çalıştı ama sol kolundaki güç azalıyordu ve kadın onu sorunsuz bir şekilde savuşturdu. Tabancasına uzanıyordu ki gözlerini devirdi ve ileri atılıp alnını ön koltuğun arkasına çarptı. 


Bu sırada, bir eli direksiyonda olan sürücü kendi tabancasını çıkardı, ancak öne doğru eğilen Irina, iki ayasını da kulaklarına öyle bir kuvvetle vurdu ki neredeyse bayılacaktı. Tabancasını ondan almak çok 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kolaydı. Şimdi silahı şakağına dayadı ve onu nereye ve hangi yoldan götürmesini istediği konusunda şöfore talimatlar verdi. 


On beş dakika sonra, yanmış bir binanın bitişiğindeki kaldırıma çekmesini söyledi. Sokak ıssızdı; sokak lambaları sönüktü. Bloğun ve çevresinin üzerine gölgeli bir gece çökmüştü. Köpekler havladı, tabanca ateşlendi, ardından kahkahalar yükseldi. Yangın hortumundan fışkıran su gibi açık bir pencereden fışkıran yüksek desibel müzik işitiliyordu. 


Sürücü dudaklarını yaladı. "Burada çıkmak istediğinden emin misin?" 


Irina, tabancanın dipçiğiyle adamın kulağının arkasına vurdu. 
Adam hissiz bir halde yana doğru düştü. Baygın durumdaki ajanlardan birinin üzerine eğildi, kapıyı açtı ve onu kaldırıma doğru tekmeledi. 


Ajanın geniş sırtına adım atarak etrafa baktı, bloğu belirleyen duman ve küllerini içine çekti. Kaldırımlar cam kırıklarıyla doluydu, çöpler her yerde saçılıyor, köpek pislikleri yığınlarına çarpıyordu. Daha önce burada birçok kez bulunmuştu, yıllar önce. Şimdi eski halinden geriye kalan pis kokulu bir kabuk gibiydi bina ve çevresi. Burun delikleri alevlendi. Bazı anıların ne kadar güçlü olduğu ilginçti. Hala amcasıyla ilişkilendirdiği ter, tütün, likör ve kaliteli İtalyan derisi kokusunu duyabiliyordu. Birdenbire boğuldu, yere çömeldi ve FSB ajanının üzerine kusarken buldu kendini. Lanet olsun amcasına, diye düşündü, dudaklarını sildi elinin arkasıyla. Ağzında ekşi bir tat ve boğazına kadar tırmanan bir mide bulantısı vardı, amcasının boğazına kadar soktuğu şeyin tadı hala aklındaydı. Büyük eli başının üstünde bir mengeneden daha sıkı halde duruyordu, bir an titreyerek feryat edene kadar bırakmamıştı. Sonra onu sertçe savurarak karanlık köşelere iten elini hatırladı. Sonra yine yakınında, kulağına fısıldayan boğuk sesi aklına geldi: "Bu senin suçun, anladın mı? 
Eğer çok güzel olmasaydın..." Ağır nefes alarak, ısınan bir motor gibi. 
"Birine anlatırsan, utancın senin ölümün olur." 


Irina, Skoda'nın içine baktı. Bu adamları öldürmesi gerektiğini biliyordu; yaz ortasındaki yeşil kafalı sinekler gibiydiler, siz bir darbeyle 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yere indirip onları dümdüz edene kadar sizi ısırmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceklerdi. Ama başka bir yol daha vardı, daha iyi bir yol. 


Her etrafında hissedebiliyordu: onu izleyen gözler vardı. Küçük hırsızlar, yerel uyuşturucu satıcıları, muhtaçlar, uzun süredir acı çekenler, hepsi sisteme karşı bir kin tutuyordu. Bu sistem, yoksulları bir duvarın grafitili gölgesi gibi ezmekte keyif alıyordu. Muhteşem dekolteli elbisesi ve saten seksapel topuklu ayakkabılarıyla kendisi için ne düşündüklerini merak etti. Yanında bir tabanca tutuyordu. Ama korkusu yoktu. Neden olmalıydı ki? Bütün yırtıcılar gibi, gerçekte kim olduğunu, içindeki vahşiliği koklayabilirlerdi. Zengin bir aileden geliyor olsa da, Albay Korsolov'un federal adamlarından daha çok, bu insanlarla ortak yönleri vardı. 


"Vs& puchköm!" diye bağırdı. Hepsi yaşıyor. "Onlar FSB'nin piç kurusu çocukları!" Sesi boğuk bir şekilde yankılandı. Ama onu duyduklarını, onların yerinde olsaydı yapacağı gibi, varlıklarının her zerresiyle dinlediklerini biliyordu. "Bu Skoda'nın içinde bir hazine var ve sizi durduracak kimse yok." Sonra kendi kendine, "1 Mayıs'ınız kutlu olsun, sizi zavallı aptallar." 


Irina blokta hızla ilerlerken, onların sıkıntılı bir uykudan uyanan aç fareler gibi sinsi koşuşturmalarını duydu. Sokağa varmadan önce, Skoda'nın etrafını sarmışlar, bilinçsiz üç ajanı temizliyorlar, yırtıp parçalıyorlar, ezip tekmeliyorlar ve gıcırdayan dişlerinin arasından küfrediyorlardı. Sonunda, alt sınıfın tatlı intikamı alınıyordu! 


Irina, yeni şiddet dalgasıyla anılarını geride bırakarak yoluna devam etti. Özgür hissediyordu, kurtulmuştu, meydan okuyordu. Ve neden olmasın ki? Nereye gittiğini çok iyi biliyordu. 
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Svetlana uyandı ve Misha'nın solgun, yakışıklı yüzünün endişeyle üzerinde belirdiğini gördü. 


"Nerede-?" Çenesindeki acıyla yüzünü buruşturdu. Başı zonkluyordu. Normal acı boyutunun üç katı büyüklüğündeydi. 


"Hastanedesin," dedi abisi. "Sarhoştun, tökezleyip otel odasında yere düşmüşsün. Şans eseri, Albay Korsolov'un adamlarından biri seni buldu." 


"Evet. Şanslıyım," ciddi bir acı çekmeden sesini dışarı çıkarmayı başardı. Sonra tüm bilinci onu alt etti. Kan çanağına dönmüş gözlerle Misha'ya baktı. "Boris," diye fısıldadı, sesi titrek ve tizdi. "Öldü, değil mi?" 


"Ah, Lana, çok üzgünüm." 


Gözlerini sımsıkı kapattı. Bu bile onun acı çekmesine neden oldu, belki de şakaklarında nabzı atan kandı. Aman Tanrım, diye düşündü, nasıl bu kadar çabuk her şey ters gidebilirdi? 


"Lana-" 
"Yapma," dedi sertçe. "Sakın deneme bile." 


Sessizlik. Sadece tüm hastane odalarını dolduran insanlık dışı nefes, hastalık, yaşlılık ve ameliyat sonrasının mide bulandırıcı tatlı kokusu hâkimdi. 

Gözlerini açtı. Büyümüşlerdi, kabaran ve yüzünün yanlarından aşağı akan yaşlarla doluydular. Misha kutudan bir mendil çıkardı ve gözlerini sildi. Ona durmasını söylemek istedi ama gücü yoktu. Ya da belki de gerçek arzusu böyleydi. Her şeye rağmen Misha'yı seviyordu. 


"Sana kızmamalıydım." 


"Bir sebebin vardı." Misha nemli mendili toplayıp plastik bir kutuya attı. Odadaki her şey plastikten yapılmış gibiydi. Boğazını temizledi. "Yine de Lana, gerçekten üzgünüm. Onu sevdiğini biliyorum." 
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Yarım bir gülümsemenin hayaleti, o anda yapabildiği tek şey olan ağzının bir tarafını kaldırdı. "Bunu hiç anlamadın, değil mi?" 


"Onun kim olduğunu düşünürsek..." 


"O Boris Illyich Karpov'du, Misha. Onun ne olduğunu kastediyorsun." 


Misha başını salladı. "Elbette." 

"Onu hiç tanımadığın için yargılayamazsın, özellikle şimdi." 
"Üzgünüm." 

"Bunu söylemeyi kes. Tanrı aşkına." 

"O halde ne dememi istiyorsun?" 

"Annem ve babam nerede?" 


"Alt kattalar. Annem tabii ki ağlıyor. Ve babam muşambada bir delik açıyor. Yine de, önce seni görmeye gelmemin daha iyi olacağını düşündüm, her ihtimale karşı..." Sesi, Svetlana'nın tanıdığı bir tür karanlığa doğru kaydı. 


"Görülmeye uygun olmamam durumunda, evet?" 


Tereddüt etti, ama gözleri onunkilere dikildi ve her zamanki gibi, kız kardeşine savaşçı bir tavırla boyun eğdi. Onayladı. "Düşerken ne kadar kötü yaralandığını bilmiyordum." 


"Ben düşmedim, Misha." 
"Ne? Ama bize söylendi...” 


"Hükümet salaklarının sana söylediklerine ne zamandan beri y inanı y orsun?" 


"Ama senin düğünde... Yani yalan söylemek için bir sebep yoktu. 
Burada bile mi?" 


78 


"Aptal olma. Onların bakış açısından, yalan söylemek için her zaman bir sebep vardır." 


Ona daha yakın olabilmek için yatağının kenarına tünemişti. "Söyle o zaman." 


Dudaklarını yaladı. "Su lütfen." 


Plastik sürahiden plastik bir bardağa su doldurdu, onu kaldırmak için yatağın üst yarısındaki bir düğmeye bastı. Fincanı bitirdiğinde, "Daha fazla mı istiyorsun?" dedi. Başını salladı, yüzünü buruşturdu ve adam bardağı ondan alıp bir kenara koydu. "Şimdi." 


Bir an için gözlerini tekrar kapattı. Başının döndüğünü hissetti, oda dönüyordu ve düşüyordu, midesi boğazına kadar çıkıyordu, kusacağından emindi. Gözlerini açtı, Misha onun sıkıntısını hemen gördü. 


Lana. Eli alnında, saçlarının buklelerini düzeltiyor, onu yatıştırıyor, küçük bir kızken ateşi çıktığı zamanki gibi serinletiyordu. Sonra onunla kalacak, ne kadar hasta olursa olsun onu güldürecek kadar aptalca hikâyeler anlatacaktı. Şimdi, ona baktığında, karantinadayken arkadaşlarıyla dışarıda top oynamayı mı yoksa koşmayı mı tercih edeceğini merak etti ve yıllardır ona karşı hissetmediği bir şefkat dalgası içini kapladı. 


Misha. Boşta kalan elini avucunun içine aldı. "Seni seviyorum." 


Ve genç kızlığı boyunca güvendiği, etrafa yayılan, onu kuşatan ve ona her şeyin yoluna gireceğini hissettiren o gülümseme vardı. Ama her şey yolunda değildi — özellikle şimdi değildi, belki hiçbir zaman düzelmeyecekti. Boris'in gitmesiyle her şey değişti. Her şey küle dönmüştü. Boris onların son, en iyi umuduydu ve şimdi o gitmişti. Yine de güçsüz değildi; bundan emin olmuştu. 


Misha eğildi, onu iki yanağından da dikkatlice öptü. Geri çekildiğinde, "Lana, sana ne oldu? Lütfen söyle." 
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Başını salladı, ancak boynuna bir ağrı saplandı. "Kesinlikle hayır. 
Misha, sen ailenin seçilmiş çocuğu, altın çocuğusun. Babam işin varisi olarak sana güveniyor. Masum kalmalısın — buna bulaşmamalısın." 


Kafasını salladı. "Anlamıyorum. Bunun ne alakası var—” 


"Ben ailenin kara koyunuyum Misha. Hayatım hakkında ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi." 


"Lana." Elini iki elinin arasına aldı. "Bunu bana yapma. Beni dışlama." 


"Seni koruyorum, Misha." 


Pişmanlıkla karışık bir minnetle, "Beni her zaman korudun," dedi. 
"Ama bu... Demek istediğim, eğer bu bir kaza olmadığı doğruysa, kesinlikle bilmeliyim. Ben senin erkek kardeşinim. Bana ne olduğunu anlatmalısın. Annemle babama söylemeyeceğini biliyorum." 


"Misha..." 
"Lütfen." 


Svetlana anlatmaya başladı. Teğmen Avilov'un onu nasıl esir tuttuğunu, onu kışkırttığını ve sonunda Boris'e ne olduğunu anlattığını anlattı. "Sonra beni zorla aldı" dedi. 


"O... Lana, sana tecavüz mü etti?" 


"Yüzüne ne yaptığımı görmelisin," dedi sertçe. "Hayır, bunu geri alıyorum. Seni o domuzun yakınında istemiyorum. O çok tehlikeli - senin için zehirli." 

"Bljâkha-mükha!" 

Svetlana gülümsemeye çalıştı. Kardeşinin küfürleri bile masumdu. 
"Benim yüzüm iyileşecek. İyi olacağım," dedi. "Aynada kendine bakabilmesi için estetik ameliyat olması gerekecek." 
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"Aferin sana." Misha'nın yüzünde solgun bir gülümseme belirdi, yerini hızla endişeli ifade aldı. Ama Lana, sana tecavüz etti. Hemen söyleyelim babam dava açacaktır." 


"Şikayetçi olmayacağım, Misha." 
Geri çekildi. "Ne?" 


Svetlana parmak uçlarıyla yaralı çenesine ve yanağına dikkatle dokundu. "Avilov, Timur Savasin için çalışıyor." 


"Başbakan." Misha'nın yüzü kan çekmişti. 
Svetlana başını salladı. "Başbakan." 


"Önemli değil." Misha dengesini bulmuş gibiydi. "Kimin için çalıştığı önemli değil, o..." 


"Görüyorsun Misha, sana bu yüzden söylemek istemedim. Sen bu tür işlerden hiç anlamıyorsun." 


"Babana durumu açıklayacağım. BEN-" 


"HAYIR!" Elini kavradı, tırnakları avucunda beyaz hilaller oluşturuyordu. Bunu yasaklıyorum. Misha, beni duyuyor musun? Babama bundan hiçbir şey söylemeyeceksin. İşe geri döneceksin ve hiçbir şey yapmayacaksın." Gözleri onunkini aradı. "Bana söz ver." 


Misha tereddüt etti, sonra başını salladı. "Peki." 


"Söyle Misha." Sesi endişeli ve telaşlı çıkmıştı. "Kelimeleri söylemelisin." 


"Tamam Lana. Söz veriyorum." 


Sonra gevşedi, yastığa yaslandı, gözleri bir kez daha kapandı. "İyi. 
Avilov'a kimse dokunamaz, babam bile." 
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Ivan Volkin'in tilki gibi bir gülümsemesi vardı. Gülümsemesini geliştirmiş olabilirdi, ama Bourne bununla doğduğu kanısındaydı. 


"Biliyorsun, biz şanslıyız, sen ve ben," dedi Ivan. 


Votka şişesinin yarısı boştu. Boris'ten, Maslov pere'den, grupperovka klanlarından, yani eski günlerden söz ederek bir saat kadar geçmişti. Boris'in ölümü Ivan'ı nostaljiye ve biraz da melankoliye çevirmişti. Onunla savaşmanın bir faydası yoktu; Bourne, bir gün kendisine iyi hizmet edebilecek bilgi külçelerini toplama sürecinde akışa devam etti. 
Şimdi, sonunda, Ivan o uzak dünyadan çıkıyordu. 


"Yaptığımız işi seviyoruz," dedi, "bu, dünyanın yüzde doksan dokuzu için söyleyebileceğinizden daha fazla." 


"Yaptığım işi sevdiğimi nereden biliyorsun?" Bourne dedi. 


"Neden, çünkü bir bakirenin vicdanı kadar açık," dedi Ivan kurnaz gülümsemesi yanaklarına ve gözlerine yayılırken. "Yoksa şimdiye ölmüş olurdun." Sonra güldü. "Biliyor musun, lanet olası bir Rus gibi içiyorsun." 


Ve Boume bir kez daha Reykjavik'i düşündü. "Boris'in bana öğrettiği şeylerden biri." 


"Elbette." Ivan başını salladı. "Öğretmiştir." 


Bourne votkanın artıklarını bir kenara koydu. Bir gece için fazlasıyla yeterdi. 


"Alë, garâzh!"dedi omzunun üzerinden tanıdık bir ses. "Tuhaf arkadaşların var." 


Ivan onun ironik adresine güldü. 


Bourne döndü. "Irina." 
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Hâlâ keyifle gülen Ivan, neredeyse Romalı bir selamla elini kaldırdı, "Ah, Jason, torunum Irina Vasilyevna Volkin ile tanışmışsın." 
Kafasını salladı. "Şimdi neden şaşırmadım acaba?" 


"Burada ne yapıyorsun?" Bourne kaşlarını çatarak söyledi. 
Ivan ona oturmasını işaret etti. "TIrochka, gel, aramıza otur." 


Bourne otururken ona döndü, son votkayı Bourne'un bardağına döktü ve hızla içti. "Gözaltında olman gerekiyordu." 


"Gözaltı mı?" Ivan'ın harika sakallı kaşları çatıldı. "Irochka, bu ne anlama geliyor? Neden gözaltında olmalısın?" 


Bourne, "Korkarım benim yüzümden," dedi. "Bir FSB albayıyla bir anlaşma yaptım. Boris'in katilini bulmam için bana kırk sekiz saat verdi yoksa Irina'yı suçlayacak. Beni yolda tutması için gözaltında olması gerekiyordu," dedi. 


Her kelimeyle Ivan'ın yüzü, dağ zirvelerinin üzerinden esen bir yağmur fırtınası gibi karardı. "Albay? Hangi albay?" 


Bourne, "Adı Korsolov," dedi. 
"Chert voz'mi!" Ivan ağladı. Allah kahretsin. 
"Onu tanıyorsun, sanırım." 


"O keçi herifi sümüklü bir çocukken tanıyordum." Ivan homurdandı. "Yatağı ıslatırdı, aynen öyle. Düşme ve ölme rüyaları gördüğünü söylemişti babası bir keresinde. Bir çiş birikintisinde uyanımış." 
Homurdandı. "Muhtemelen hâlâ öyledir." Nehre, yüzeyinden yansıyan ay ışığına baktı. "Artık bir erkek olduğunu düşünüyor ama ben gerçeği biliyorum. O hala o küçük çocuk. Zamanı geçmedi. "Boris bunu anlamadı. 
Ya da belki de çok iyi anladı. Korsolov, kontrol edebildiği biriydi. Hayat bazen böyledir. Onun iş kolunda, yetkinliğe göre değil, kime güvenebileceğinize göre seçim yaparsınız." 
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Gözleri Bourne'a döndü. "Torunumun saçındaki tek bir kıla bile dokunmayacak, bu konuda sana söz veriyorum. Senin de hayatını perişan mı ediyor?" 


Bourne, "Her fırsatta arkamdan çıkıyor," dedi. "O gerçek bir ljubopýtnaya Varvâra." Meraklı George. 


"Şimdi?" 


"Şirketin izleme cihazı olan arabasını atlayıp bir motosiklet çaldım ve buraya geldim. Temizim." 


"Ben de öyle. Beni almaya çalışan üç serseri artık yaşayanlar arasında değil." Irina bunu bir sosyal çay partisinde havadan sudan konuşur gibi söyledi. 


"Onlarla kendin mi ilgilendin?" Ivan başını salladı. "Evet, kroshka, bunun için fazla zekisin." 


Bourne, "Şimdi bana gerçekte neler olduğunu anlat," dedi. 
Irina içini çekti. "Daha fazla votkaya ihtiyacım var." 


Ivan elini kaldırır kaldırmaz, buzlu kabındaki başka bir şişe ve masanın yanında başka bir shot bardağı belirdi. Ivan kıpırdamadı, Irina'nın şişeyi kaldırıp kapağını açmasını izledi. Shot bardağını doldurdu. Ardından şişeyi dudaklarına yaklaştırdı. İçindekiler boğazından aşağı aktı. Ivan soğukkanlı görünüyordu. Şişeyi tekrar buz yatağına kaydırdı, dudaklarını yaladı ve ardından Boume'a döndü. 


"Babam ve ağabeyim Ivan için çalıştı - anlıyor musun, masanın altından çalışıyorlardı. Bir şekilde FSB öğrendi." 


Ivan, "Baskın emrini Boris vermedi," diye ekledi. "Ülke dışındaydı." 


Bourne, "Tesadüfen Şam'da benimleydi" dedi. 


Ivan başını salladı ve Irina devam etti. "Onun yokluğunda, baskına Korsolov izin verdi." 
84 


Ivan, "Boris Moskova'da olsaydı, baskın asla gerçekleşmezdi" dedi. 
Görünüşe göre Boris'e karşı hiçbir kin gütmüyordu; Bourne'a öyle göründü, torununu rahatlatmak kadar Bourne'u bilgilendirmek için de bir gerçeği belirtiyordu. 


Irina sadece omuz silkti. Ivan'a inanıp inanmadığı belli değildi. Bu, Boume'a kişiliği hakkında önemli bir şey söylüyordu. Hiç kimseye güvenmiyordu - hatta kan bağı olanlara bile. Bir Rus için nadir olan bir durumdu. 


"Neden bana yalan söyledin?" Boume, cevabı zaten bildiği halde soruyu sordu. 


Kadın tekrar omuz silkti. "Senin hakkında ne biliyordum?" Sonra su örümceğinin su birikintisinin yüzeyini sıyırması gibi yüzünde küçük bir gülümseme belirdi. "Şimdi seni Krisha'da buluyorum." 


Krisha kelimenin tam anlamıyla "çatı" anlamına geliyordu, ancak grupperovka'nın başı için sokak argosuydu. Aynı zamanda mafya tarafından işletmeden talep edilen koruma parası anlamına geliyordu. 
Bourne, bu tanımlardan kaç tanesinin Irina'nın kelimeyi kullanışına uyduğunu merak etti. 


"Siz ikiniz nasıl tanıştınız?" şimdi sordu. 


"Yıllar önce," dedi Ivan. Tırnaklarını kontrol ediyormuş gibi göründü. "Dimitri'yi Jason öldürdü, biliyorsun." 


Irina'nın yüzüne bir şey yansıdı ama o kadar esrarengizdi ki Bourne tam olarak ne olduğunu anlayamadı. 


"Gerçekten mi?" dedi. Ağızdan çıkan kelimesi, bir fikrin veya duygunun serbest bırakılmasına izin verilmediğinde kullanılan bir yer tutucuydu. 


"Scout'un onuru." Ivan, Bourne'a döndü. "Siz Amerikalılar öyle demiyor musunuz?" 


"Bazılarımız," diye onayladı Bourne. 
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"Sen değil, sanırım." 


Irina onunla dalga geçiyor gibiydi, ama bir annenin bebeğini sallaması kadar nazikçeydi. Yüzünde zalimlik ya da küçümseme yoktu. 
Flört ediyor olabilir miydi? Bourne bunu merak etti. Dimitri Maslov'un ölümü onun için ne anlama gelebilirdi? Belli ki bir tür ilişkileri vardı, çünkü Ivan ona sadece kendi adıyla hitap ediyordu. Her halükarda, onun ani, şiddetli ölümüyle yıkılmış gibi görünmüyordu. Ondan nefret ediyor olmalı, diye düşündü Bourne. Bu düşmanlık sadece krysha'sının duygularının bir yansıması mıydı, yoksa Maslov'la kendi karşılaşmasından mı kaynaklanıyordu? Çözülmesi gereken başka bir gizemdi. 


Ancak Irina buradayken, Volkin'le olan işinin kalbine inme zamanı gelmişti. "Bir isim listesine ihtiyacım var Ivan; Boris'in suikastını planlamak için bir nedeni, iradesi ve malzemesi olan politikacılarınn isimleri." Ama hiçbiri değildi, diye fısıldadı içinden ısrarlı bir ses. Sara'ydı. 


Ivan homurdandı. Boris'in uzun ve üretken bir hayatı vardı, bu da Rusya'da birçok düşmanı olduğu anlamına geliyor. Ancak çoğu ondan o kadar korkuyordu ki ona karşı asla bir adım atmayacaklardı." 


Bourne, "Bu kişi," dedi, "cinayete meyilli bir psikotik ve dinsel bir fanatik." 


Bu derin bir kahkahaya neden oldu. "Dini bir fanatik mi? Rusya'da? 
Şaka yapıyor olmalısın, Jason." 


"Ben tamamen ciddiyim, Ivan. Ve bu örnekte, dinsel fanatik ile ilgili çalışma tanımımız geniştir. Adamımız, gizli bir Hristiyan kadar organize dine karşı derin bir kin besleyen biri de olabilir." 


"Psikotikler siyasette çok önemlidir, Rusya'da ise hiç olmadığı kadar önemlidir." Ivan işaret parmağını alt dudağına vurdu. "Düşünmem ve bir liste hazırlamam için bana birkaç saat ver, senin için çok iyi olacak." 


"Ne demek istiyorsun?" 
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"Yanlış yöne bakıyorsun. Elimde Boris'in bir Rus -politikacı olsun ya da olmasın- tarafından öldürülmediğine dair sağlam kaynaklar var." 


Bourne, Ivan Volkin'in otoritesinin reddedilemeyeceğini biliyordu. 


"Boris'in Ivan Borz tarafından öldürülmüş olması muhtemel görünüyor." 


"Borz?" 
"Onu biliyor musun?" 


"West Pak'tan Singapur'a kadar Ivan Borz'un izini sürdüm. Borz olduğunu iddia eden iki adam öldürdüm; ikisi de gerçek değildi." 


"Bu şaşırtıcı değil." Ivan bir bacağını diğerinin üzerinden geçti. 
"Açıklamama izin ver. Boris en son Kahire'deydi. Çok gizli bir operasyon yürütüyordu -sanırım hükümetten veya Başbakandan bile gizli." 


"Borz?" 


Ivan başını salladı. "Boris, o yavşağı yakalamaya yemin etmişti. 
Gerçekte nasıl göründüğünü bilmek şöyle dursun, başka hiç kimse ona yaklaşamadı bile. Senin de keşfettiğin gibi, her yerde sahte Borzlar var. 
Ancak Boris, meşru olduğundan emin olduğu bir ipucu yakaladı. Borz'un bir Çeçen olduğunu ve Kahire'de bir karargâh kurduğunu öğrendi." 


"Çeçen mi?" Bourne dedi. "Kulağa pek olası gelmiyor." 


"Tam da Boris'in başrolün gerçek olduğunu düşünmesinin nedeni buydu." Ellerini açtı. "Aslında onu Kahire'de kim arar ki? Orası pis kokulu bir hayvanat bahçesi gibi, Hades kadar sıcaktan bahsetmiyorum bile." 


"Borz'un bu gece Moskova'da olduğuna dair bir kanıtın var mı?" 


"Öyleyse, şimdi gitti, bu neredeyse kesin." Ivan homurdandı. "Her halükarda, antenlerimi kaldırdım, ama onun gibi bir svöloch'un yurttaşlarımın radar ekranında olmadığını söylemeliyim. Çeçenlerle iş yapmazlar, Çeçenleri işe almazlar. Çeçenleri gördükleri yerde vuruyorlar." 
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Gecenin köründe Andrei Avilov, belirgin bir kadın gözüyle dekore edilmiş, büyük, lüks bir odada uyandı. Perdeli pencerenin dışında, projektörler konik köknar ağaçlarından oluşan sık bir ormanı aydınlatıyordu. Hükümet tarafından finanse edilen ve bizzat Timur Savasin'in gözetiminde olan özel bir klinikte olduğunu anlaması biraz zaman aldı. Dekorun Avilov'u kızdıracak kadar gösterişli olması şaşılacak bir şey değildi: klinikte genellikle hem hükümetin hem de Savasin'in bir kenara atılan metresleri bulunurdu. Avilov, üç tam zamanlı cerrahı kadroda tutmak için verilen ciro dikkate değer olmalı, diye düşündü boş boş. 


Sol yüzünün yırtıcı hayvanların derisini parçalamış gibi hissettirdiğini hatırlayınca, gülünç bir şekilde doğru söylemişler dedi. 
Kafası bulanık bir şekilde, plastik cerrahla hızlı bir görüşmesini hatırladı. 
İlk başta kadın olduğu için tereddüt etmişti, hatta kendini onun zekice gözlerinde yansıdığında bile. Başka bir kadınla uğraşmak için hiç hazır değildi ama seçeneği yoktu. Timur Savasin'in talimatları vardı. Şimdi, saatler sonra, aynaya sahip olmayı diledi. 


Dr. Nova, "Endişelenmeyin" demişti, "Sol gözünüzün orijinal görünümünü kurtarabilirim. Eğer Çevre Yolu'nun içindeki herhangi bir hastaneye götürülmüş olsaydınız, o gözde kalıcı bir düşüklük oluşur ve sürekli sulanırdı. Özellikle dışarıda rüzgârlı havalarda kurulama yapmanız gerekecekti." 


Kadın doktor eğer kendisine minnettar olmasını bekliyorsa fena halde yanılıyordu. Olgunlaşmamış bir kiraz kadar ekşiydi. 


"Neşelen Andrei," demişti ona metalik gibi gelen bir gülümsemeyle, "bu olayı nispeten fazla zarar görmeden atlatacaksın." 


Kendisine resmi olarak rütbesiyle değil de adıyla hitap etmesinden rahatsız olmuştu. "Yara izi kalacak mı?" 
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"Başlangıçta evet." Omuzlarını silkti. "Sonrasını kim bilebilir? 
Cildinin ve kaslarının ne kadar esnek olduğuna bağlı." Keskin bir gülümseme daha. "Tanıştığın kadınlara dövüş izi olduğunu söyleyebilirsin. 
Bu şekilde onları hemen yatağa atarsın." 


Anestezinin ardından uzanmaktan ve sersemlemiş hissetmekten kurtuldu ve ayağa kalktı, sanki kafatasının içinde bir avuç langırt sekiyormuş gibi ani bir zonklama hissettiğinde dondu. Görüşünde siyah noktalar belirdi ve amansız bir kararlılıkla gözlerini kırpıştırarak uzaklaştırdı. Biraz su içti, ağzında buz parçaları tuttu, ayazın acıyı dindirmesine izin verdi. 


"Sanırım bir ayna istiyorsun." Sesini duyunca döndü. Dr. Nova. 
Fark ettirmeden odaya girmişti - başka bir belirti daha. 


"Lokal anestezi istediğimi söylemedim mi sana?" 


"Bunu duymadım," dedi kuru bir sesle. Gelip yatağın yanında durdu. Ondan hiç korkmuyor gibiydi. Bundan hiç hoşlanmadı. 


"Şimdi bana verdiğin her şeyi sistemimden temizlemem gerekiyor." 


Koyu renk saçlı, kuzguni gözlü, olduğundan daha uzun olduğu yanılsamasını oluşturmaya yardımcı olan agresif bir burnu ve çenesi vardı. 
"Ne yapacaksın Andrey? Beni babama rapor mu edeceksin?" 


Kadının kahkahası dişlerini gıcırdatmasına neden oldu ki bu, durumu göz önüne alındığında bu bir hataydı. Acısını bastırıp yüzünü buruşturmamaya çalıştı ama fazlasıyla kötüydü. 


Ağzı genişti, dudakları olgun bir meyve gibiydi. "Kabul et, Andrey. 
Sonuçta sende insansın." 


O sürtük Svetlana Novachenko'nun söylediği bu değildi, diye düşündü karanlık bir şekilde. 


"Kadınları pek düşünmüyorsun, değil mi Andrei." Yine o gülüş, çok alaycı, çok bilgili - neredeyse bir erkeğinki gibi. "Tamam. Senin gibi adamlara alışkınım." 
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Şimdi sesi düpedüz aşağılayıcı geliyordu ve adam onun başparmağının altına hapsolmuş gibi bir tür panik hissetti. 


Bacaklarını yatağın kenarından sarkıtarak, "Ben çıkıyorum," dedi. 


"Böyle bir şey yapmayacaksın." Onun omzundaki eli sağlam, güçlü ve tartışılmazdı. "Artık benim gözetimim altındasın, Andrei. Yukarıdan gelen emirler böyle." 


Bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Savasin, otel odasında olayla ilgili, hiç şüphesiz Albay Korsolov ya da onun lanet olası yardakçılarından biri tarafından gerekli tamamen nefretle hazırlanmış bir rapor almış olmalıydı. Avilov, Svetlana Novachenko ile aynı odada bulunduğu güne lanet okudu. Bu Boris Karpov mezardan uzanıyor muydu? Bu düşünceyi aklına gelir gelmez bir kenara attı, aklına geldiği için kendine kızdı. 


"Yaranın bandajını değiştirme zamanı geldi," dedi Dr. Nova. 
"Birazdan geleceğim." 


Banyoya geçti, kapıyı arkasından kapattı. Oda, işleyen bir saat ya da ameliyat masasına yatırılmış, tersyüz edilmiş, atan kalbi açığa çıkmış bir vücut gibiydi. Kadının tam olarak kapatmadığını gördüğü kapıya baktı. 
Kadının onu ittiği pozisyondan kalkarak yatağın kenarına kadar geldi. 
Kapının kenarı ile pervazı arasındaki boşluk, sanki X-dereceli bir film izliyormuş gibi kadını gösterdi. Eteğini kalçalarına kadar kıvırmıştı. Pırıl pırıl bir bacak ortaya çıktı. Uyluğu parıldadı, sağlam, kaslıydı ve yerine getirilmemiş vaatlerin derin gölgeli çukurunda sona eriyordu. 


İzlemeye devam ederken kadın hafifçe ayağa kalktı, kendini sildi ve adamın gözleri, aysız bir gece kadar siyah, bukleli saçların erotik sınırına kilitlendi. Eğilirken bacakları iki yana açılmıştı, pelvisi hafifçe öne doğru eğilmişti. Onun izlediğini bilseydi, kendisini ona sunduğuna yemin ederdi. Ancak bu davet, yalnızca onun hararetli düşüncelerinin bir ürünüydü. 

Sonra kadının işi bitti, tuvaletin sifonunu çekti, su akmaya başladı. 
Kapıdan geri çıktığında, tam olarak o ayrıldığında olduğu yerdeydi. 
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Yatağın yanına geldi. "Hazır mısın?" 
Kadının elleri, titizce yıkamaktan pembe ve tazecikti. 
"Bu acıtabilir ama biraz, çok değil." 


Uyluklarının iç kısımlarında aynı anda hem içe hem de dışa doğru hareket eden bir titreme hissetti. 


Adamın üzerine doğru eğildi. İstemsizce burun delikleri genişledi: Kadın gardenya ve misk kokuyordu. "Sürdüğün parfüm mü bu?" Uzayan penisinin aşırı farkında olarak, normal nefes almakta güçlük çekiyordu. 


"Parfüm kullanmıyorum." 


Gözlerini kapattı, duyuları onun kokusuyla dönüyordu. Dizlerini yukarı çekti. 


"Kıpırdama, lütfen." 


Adam bir kaya kadar sertti. "Bir hemşire bunu yapamaz mı?" diye sordu, onun serin parmaklarını ve ardından cildindeki ameliyat makasını hissederek. 


"Kendi eserime bakıp hayran olmayı seviyorum," dedi alaycı kahkahası küstah bir gülümsemeye dönüşerek. "Kesinlikle anlayabileceğin bir dürtü, Andrei." 


Dudakları bükük, gözleri açıldı. "Bana rütbemle hitap etmeni tercih ederim." 


"Senin üzerinde çalışmamayı tercih ederdim Andrei ama hepimizin katlanması gereken dertler var." Son katmanı da soyarak geri çekildi. 
"Orada." 


"Nasıl görünüyor?" 


Ancak daha sonra, tekrar yalnız kaldığında, sesinin ne kadar da bir çocuk gibi çıktığını fark etti. Ve sonra Dr. Nova'yı aklından çıkaramadı. Ya da vücudunun herhangi bir parçası. 
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14 
"Hayır," dedi Irina malikânesine döndüklerinde, "ışıkları yakma." 


"FSB'nin mülkü gözetlemesinden mi endişeleniyorsun?" diye sordu Bourne. 


Kadın başını salladı. "Onun icabına baktın. Bu sadece..." 


Bouma ona yakın duruyordu, omuz silktiğini görmekten çok hissetti. 


"Bazen karanlıkta olmayı tercih ederim." 
Mükemmel, diye düşündü Bourne. Normal olma durumum. 


İrina hareket etti ve Bourne onun gözlerindeki parıltıyı gördü. 
Perdelerin arasından sızan güvenlik ışıklarından gelen ışık, eski moda bir kamera hücresi gibi profilini aydınlatıyordu. O zaman kolunu tutabileceğini düşündü, ama tutmadı. Bunun yerine mermer ve yaldızlı merdivenlere yöneldi. 


"Uyku zamanı," dedi ve Boume ona karşı çıkmadı. 


Ama bir saat kadar sonra, güvenli bir şekilde yatağına kıvrıldığında, Bourne odasından yalınayak çıktı, bir zamanlar babasının çalışma odası olan odaya ulaşana kadar koridorlar boyunca kavisli, baronlara özgü merdivenlerden indi. Eski puro dumanı, deri kitap ciltleri ve halı lifleri kokuyordu. 


Irina, üst katta, Aleksandr'la telefonda konuşuyordu. 
Cep telefonuna usulca, "Artık burada benimle," dedi. 
"Peki, madeni para?" 
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"Sabır, aşkım." 
"Sabır benim güçlü yanım değil." 


Alçak, baştan çıkarıcı bir kahkaha attı. "En önemli bölge hariç." 
Sırtını yastığa dayadı, bir eli başının arkasındaydı. "Endişe etme. Bu acelesi olmayan bir adam. Her şeyden şüpheleniyor. Yavaş ve son derece dikkatli hareket etmem gerekiyor. Konuştuğumuz gibi, onun güvenini kazanmak kolay bir şey olmayacak." 


"Eğer çok yavaş hareket edersen," dedi ağabeyi, "o madeni paranın sırrını asla öğrenemeyeceğiz." 


"Bourne olmasa asla öğrenemezdik zaten. Ve zamanı geldiğinde yapabileceğim birkaç numaram var. Gelecek, göreceksin." 


"Peki, seni ne zaman göreceğim? Bunun için ölüyorum—" 


"Şimdi olmaz aşkım." Yataktan kalktı. Kıyafetlerini değiştirmemişti. "Görülecek ne varsa görme vaktim geldi." 


"Beni haberdar et." 
"Her zaman." 


"Nereye gidersen git," dedi Aleksandr, "aşkım seninle." 


Ağır ahşap kapıyı arkasından kapatan Bourne, İsfahan halısını geçerek büyük boy burlwood masasına gitti, burada küçük bir gıcırtıyla eski moda döner koltuğa oturdu ve ışığını yaktı. Çekmeceleri karıştırırken bir büyüteç buldu, onu deri çerçeveli çuha kurutma kâğıdının üzerine koydu ve cebinden Davut Yıldızı'nı çıkardı. Belki de yanılıyordu. Belki nokta zarar görmemiştir. Belki de bu Sara'nın yıldızı değildi. Temiz bir not kâğıdının üzerine koyarak ışığın altına tuttu ve büyüteçle küçük su birikintisinden ona baktı. 
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Bir anda kalbi battı. Hasar vardı - Sara'yla Kudüs'e son gelişinde yıldızda gördüğü hasarın aynısı. Yıldızı hızla uzaklaştırarak Roma parasını çıkardı. 


Balo salonunda buluştuklarında Boris, kulağına, "Tartışmamız gereken acil meseleler var," diye fısıldamıştı. Ölümüne dair imaları çoktan almış mıydı? Neyin bu kadar acil olduğunu Bourne'a şahsen söyleyememesi ihtimaline karşı parayı bu yüzden mi hazırlamıştı? 


Bourne ona mercekten baktı, bir o yana bir bu yana çevirdi. Birkaç dakikasını aldı ama sonunda onu gördü ve madeni parayı merceğin ucuna yaklaştırdı. İşte oradaydı: madeni paranın kenarı boyunca uzanan ince bir bağlantı noktası. O zaman sahteydi, ama çok iyi bir şeydi. Ve Boris onun içinde ne saklamıştı? 

Kapı açılıp Irina içeri süzüldüğünde, o tam bozuk parayı açmaya çalışmayı düşünüyordu. 


"Ben de uyuyamadım." 


Lambası kadının alt yarısını aydınlatarak belden yukarısını gölgede bıraktı. Bourne'u bulmak için aşağı inerken hiçbir ışığı yakmamıştı. Fakat bu önemli değildi. Öncesinde, sıkıntılı bir şafak ağır perdelerin arkasından geçip gitmişti ve şimdi cıva gibi zeminin üzerine yayılmıştı. 


"Ne yaptığını sorabilir miyim?" dedi masanın etrafından dolanıp sol kolunun üzerinde durmak için gelirken. 


Madeni parayı kaldırdı. "Bu gerçek. Bir Dupondius -bu onun değerinin bir ölçüsüdür- MÖ yirmi beşten sonraki bir zamana ait." 


"Öyleyse çok yaşlı." 
"Evet." 
"Dediğin gibi." 


Parayı parmaklarından alıp yuvarlarken onu izledi. "Yine de general bunu sana neden gönderdi?" 
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"Hala hiçbir fikrim yok." 
Ona sert bir bakış attı. "Bu nasıl mümkün olabilir?" 


Bourne içini çekti. "Sana eski dost olduğumuza dair Boris'in sözüne inanmam gerektiğini söylemiştim. Hatırladın mı?" 


Başını salladı. "Evet." 


"Yıllar önce Marsilya'da vuruldum. Akdenize atıldım, bilincimi kaybettim. o Balıkçılar beni çıkarmasaydı, doktor beni hayata döndürmeseydi ölecektim. Fakat doktorun yapamadığı tek şey bana hafızamı geri vermekti. Vurulmadan önceki her şeyi kaybettim, şimdi bunun ne anlama geldiğini düşünüyorum." 


Parayı ondan geri aldı. Özellikle büyüteç yanındayken uzun süre elinde tutamayacağı kadar değerliydi. Hem madeni parayı hem de büyüteci kaldırdı, lambasını söndürdü. 


Güneş ışığı perdelerin arasındaki boşluktan sızıyordu. Yeni bir gün, yeni bir gizem demekti. 


15 


"Neden Ivan'a parayı sormadın?" diye sordu Irina, hayaletimsi, şafak ışığıyla aydınlatılmış çalışma odasında. 


"Yapmadığımı nereden biliyorsun?" Kadın cevap vermeyince Bourne, "Ona soracak mısın diye bekliyordum. Neden sormadın?" 


"Bence bunu kendi başına çözebilirsin." 
"Neden onun varlığını bilmesini istemedin?" 


Kadın içini çekti. "Çünkü o zaman her şeyi benden aldığı gibi onu da benden alırdı." Bourne'a dikkatle baktı. "Bana bir iyilik yaptığını, işleri kolaylaştırdığını düşünüyor." İşaret parmağının ucu masaüstünde dar 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daireler çiziyordu. "Ondan ya da herhangi birinden böyle bir yardım istemiyorum." 


"Beni kastediyorsun," dedi Bourne ayağa kalkarak. 


Gözleri sabit bir şekilde onun üzerindeydi. "Yardım istediğimde bu tamamen başka bir konu." 


Onayladı. "Haklısın." 


Kadın küçümseyici bir yüz ifadesi takındı. "'Aşkta ve savaşta her şey mübah' diyen kişi asla Tolstoy okumamıştır." 


"Ya da herhangi bir Rus romancı." 


Ona buruk bir gülümseme verdi. "Doğru. Biz Ruslar mutlu sonlardan hoşlanmayız. Çok azımızın mutlu sonu oldu. Umutla karnımızı doyuramayız." 


Bourne için tuhaf bir şeydi, zengin bir babanın soyundan gelen biri tarafından bu proletarya duygularını duymak. Ancak Irina'nın ailesinin diğer üyelerinden farklı olduğunu zaten anlamıştı. Kararlı bir şekilde öyleydi, karakterini yargılamamış olsaydı. Onu öfke dolu ve kesinlikle bağımsız kılan şey neydi, yol boyunca başına ne gelmişti?" 


Irina, meraklı bir ifadeyle ona baktı. "Ne düşünüyorsun?" 


"İvanın Karpov'u kimin öldürdüğüne dair teorisine ilgi duyuyorum." 


"Ivan'ın delilleri dolaylı. Borz'un Moskova'da olup olmadığını - veya en son ne zaman olduğunu - belirlemeden hiçbir şeyden emin olamayız." 


"Ama bu mantıklı bir teori," dedi Bourne. "General Karpov, Borz'u hedef haline getirmişti. Eğer Borz onun hakkında önemli bir şey keşfetmişse, onu öldürmek isteyeceği açık." 


"Artık general öldürüldüğüne göre madeni paranın gizemiyle daha çok ilgilenmelisin, ama ilgilenmiyorsun. Neden?" 
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"Ben zaten söyledim." 
"Nasıl yani?" 


"Borz," dedi Bourne. "Moskova'ya gelmemin gerçek sebebi o. Onu bulmak için." 


"Onu öldürmek." 
"Evet." 
"Neden?" 


"Kendisini taklit etmeleri için adamlara para ödeyen, sürekli olarak gölgede kalan bir terörist. Başka bir nedene ihtiyacım var mı?" 


Irina ona sert bir bakış attı. "Senin gibi bir adama mı? Evet." 


Bourne tereddüt etti. Yapabileceği en kötü şey bu kadını hafife almaktı. Ona güvenmiyordu ama hem zekâsına hem de kurnazlığına saygı duyması gerekiyordu. "Borz, beni Birleşik Devletler başkanını öldürmeye zorlamak için bir planın arkasındaydı. Benim yaptığımdan emin olmak için bir arkadaşım ve onun iki yaşındaki kızı kaçırılmıştı." 


"Yine de Amerikan başkanı hayatta ve iyi durumda." 
Bourne gülümsedi. "İki Borz kaldı, biri gitti." 

"Aksi takdirde her şey dağılır, ortalık da dolanamaz." 
"Ve hangi vahşi yaratık Beytüllahim'e doğru ilerliyor." 


"Büyük ihtimalle Ivan Borz, bir şeytan diyebiliriz, William Butler Yeats'in hiç tanışmadığı birisi." 


"Görünüşe göre onu bekliyordu." Singapur'da Ivan Borz'un peşindeki son durağına kadar geçen aylarda, Bourne, Ivan Borz'un hızlı yükselişiyle ilgili birçok farklı kaynaktan sürekli bir söylenti duymuştu. Bir anda silah tüccarlığından özel olarak IŞİD için insan toplamaya başladığı anlaşılan Ivan Borz'un yükselişi, Bourne'a göre hiçbir anlam ifade etmiyordu. Borz gibi soğukkanlı bir işadamı, neden zengin bir karşılık 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olmaksızın zaman ve kaynak tüketen teröristleri toplamaya yönelirdi? Bir bağlantı noktasını kaçırdığının farkındaydı. 


Aynı zamanda, Irina'nın gerçekte kim olduğunu çözmeye devam ediyordu, ancak ondan istediği şeyin Boris'in madeni parası olduğu giderek daha açık görünüyordu. Neden? Ne anlama geliyordu? Ve neden Borz ve Irina'nın birbirlerine bir Gordion düğümüyle bağlı olduklarına dair artan bir şüphe besliyordu? 


Aralarında, farklı bir açıdan birbirlerinin parıltılarını görmeye başladıkları, yüksek otların oluşturduğu bir sırayı andıran tuhaf bir sessizlik oluştu. Onda kendisine Sara'yı hatırlatan bir şey vardı - Kidon kod adı Rebeka olan kadın onu Şam'a götüren uçakta kendisini ona ilk kez böyle tanıtmıştı. O zamandan beri, Meksiko'daki bir takside ölümden döndüğü gibi iki kez ölümle tanışmıştı. Fakat ikisinde de hayatta kalmıştı ve uzun zamandır konuşmamış olsalar da, iksinin gölgeleri birbirine karıştığı gibi bir hissi vardı. Onunla birlikte, sadece birlikte olduklarında çözülen bir ortak acıya sahip güçlü bir manyetizma vardı. Onunla birlikte, kendisi o kadar yabancıydı ve bir o kadar da tam bir huzur hissetmişti ki, bir şekilde yasaklanmış gibi görünüyordu sanki kendisine layık olmadığı bir şeymiş gibi. Ve tuhaf ama kalabalık bir stadyumdaki bir fısıltı kadar kırılgan, kolayca kaybedilebilecek gibi göründü. Belki de Irina ve Sara, ikisi de çözülmeyi reddeden sırlardan yapılmıştı. Irina'daki bu bilinmezlik dalgası, ona Sara'yı o kadar güçlü bir şekilde hatırlatmıştı. 


Ancak Irina'nın durumunda belirgin bir tehlike kokusu vardı. 
Bourne, onda karanlık ve trajik bir şeye, henüz anlayamadığı bir şeye açılan bir giriş kapısı görüyordu. Ve onun kendisiyle oynamaya çalıştığını bilse de —belki de bundan dolayı- sadece oyununun doğasını öğrenmek için değil, ona talimat veren kişinin ötesini görmek için onu daha da kendisine yakınlaşmasına izin verdi. 


"Pekâlâ," dedi Irina, onun düşünce zincirini bozarak, "en azından sana yardım edebilirim." 
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Yine o bilinmezlik, sırlar içinde sırlar duygusu vardı. "Bir fikrin var mı?" 


Irina başını salladı. "Evet. Ivan'ın bilmediği biri." 


Şafağı biraz geçe Yüzbaşı Pankin bir ara verdi ve FSB kantinine doğru üç kat aşağıya yürüdü. Kantin, eski Sovyet standartlarına göre bile kasvetli ve uçarıydı. Griydi, baktığınız her yerde daha fazla griydi. 
Melamin masalar ve kalıplanmış plastik sandalyeler bile bitkin görünüyordu. Aslında, burada yalnızca alt kademe FSB memurları - işçiler — vakit geçirirlerdi. Pankin'in rütbesi ve daha yüksek rütbeli subaylar genellikle yemeklerini binanın dışında yerlerdi. FSB, acımasız bir şekilde hiyerarşik olan bir kurumdu. 


Pankin, Bolshoy Kamenny Köprüsü'nün altında öldürülmüş olarak bulunan iki adam hakkında bilgi toplamaya çalışırken saatlerce bilgisayar ekranına bakmaktan gözleri kızarmıştı. Aç gelmişti ve aramasının sonuçsuz kalacağını düşünmeye başlamasına rağmen, şimdi umutsuzca yiyeceğe ihtiyacı vardı. Aylardır yeterince yıkanmamış gibi görünen bir tepsiyi alırken, FSB'de olmaktan, Rus olmaktan nefret ettiği zamanlar, böyle zamanlar içindir, diye düşündü. Uğraşmak zorunda olduğu bürokrasi seviyeleri ruhunu eziyordu. Ama öte yandan, FSB'de size öğretilen şeylerden biri de ruhunuzu bir daha asla haber alınmamak üzere Sibirya'ya sürmekti. Pankin, gri yemek tabaklarını gönülsüzce gri tepsisine yerleştirirken, midem bulandı, diye düşündü. Genç adamların yemekleri üzerinde kamburlaşmış olduğu kocaman salona baktı. İşte hepimiz böyleyiz. Federasyonun işçileri birleşin! diye sarkastik bir şekilde düşündü, Rus halkında devrim isteğinin kalmadığını bilerek. Tükenmişlerdi. 


Doğuya bakan duvardaki yüksek pencerelerden içeri doğru eğilen soluk güneş ışınları bir hapishane izlenimi veriyordu. Pankin kendine kahve doldurdu, kremasını ve sağlığına iyi gelmeyecek kadar fazla şekerini ekledi, ardından bir masa seçip oturdu. Yemeğine mutsuzca baktı. Bunun 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yerine sert bir kahve yudumu aldı, midesinin astarında bir delik açacak kadar güçlüydü. 


Köpeklere değil insanlara uygun yiyecek bulmak için binayı terk etmeliydim, diye düşündü. Yan masada Piotr'u fark ettiğinde tam bunu yapmak üzereydi. Genç IT teknisyenlerinden biri olan Piotr, FSB donanımına son teknoloji bir duyarlılık getirmek için General Karpov'un girişimiyle yakın zamanda işe alındı. Karpov bile, Amerikan teknik bilgisi kokan herhangi bir yenilikten nefret eden geri kafalı muhafazakârların direnişiyle karşılaşmıştı. Piotr kötü olan turta dilimini bırakmıştı. Sivilceli yüzü dizüstü bilgisayarının ışığıyla aydınlanıyordu. Ekran, özellikleri sürekli değişen, onu Piotr'unkinden giderek daha tuhaf melezlere dönüştüren bir yüzle titredi. 


"Piotr," dedi Pankin, "ne yapıyorsun?" 


Teknisyen bir galvanik şok almış gibi başını çevirdi ve dizüstü bilgisayarının kapağını sertçe kapatarak Pankin'in yönüne döndü. "Hiçbir şey yok, Yüzbaşı," dedi nefes nefese. 


"Senin için Sayın Yüzbaşıyım, evlat." Pankin, bir an için hüsranını unutarak güldü. Sonra, genç adamın yüzündeki sıkıntılı ifadeyi görerek, "Rahat ol Piotr. Bu bir şakaydı," diye ekledi. 


"Ah. Elbette." Ama zavallı çocuk, amirinin bakışlarına bile karşılık veremedi. 


Pankin merakla eğildi. "Haydi, ne yapıyordun göreyim." Bir el salladı. "Bu kayıt dışı." 


Piotr derin bir nefes aldı, dizüstü bilgisayarını yeniden açtı. Karışık yüz ekrana geri geldi. "Ben ve bir grup arkadaşımız bir oyun oynuyoruz. 
Her birimiz bir selfie yüklüyor, çiftler halinde gruplanıyoruz ve sonra partnerimizin yüzündeki bir detayı değiştirmeye devam ediyoruz. 
Bitirdiğimizde, diğer adamlar orijinal yüzün kimliğini tahmin etmek zorunda kalıyorlar." Omuzlarını silkti. "Sanırım kulağa aptalca geliyor." 


Pankin somurtarak, "Benim gibi yaşlı bir adama," dedi. 
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"Hayır, asla öyle değil," Piotr'ın boğazı ve yanakları kıpkırmızı oldu. "Sadece demek istediğim..." 


"Pekâlâ, ne demek istediğini unutalım." Pankin ayağa kalktı, sandalyesini yakınlaştırdı ve Piotr'un yanına oturdu, bu da çocuğu korkuttu gibi görünüyordu. "Nasıl çalışıyor?" 


Piotr zar zor duyulan bir rahatlamayla içini çekti. "Çok basit, gerçekten." Parmakları klavyenin üzerinde uçarak görüntünün özelliklerini Pankin'in gözlerinin takip edebileceğinden daha hızlı değiştirdi. "Yüz tanıma yazılımımıza dayanıyor." 


Yüz tanıma yazılımı. Pankin'in kafasında bir ışık yandı. "Bir faydası var mı?" 


"Program mı? Berbat, zamanın ışık yılı gerisinde," dedi Piotr. 
"Amerikan veya Interpol veri tabanıyla karşılaştırıldığında, bizimki acınası. Hükümdarın yeğenini teşhis bile edemezdin." 


Pankin, göğsünde bir heyecan kıvılcımı hissetti. Ya iki kurbanını Amerikan ya da Interpol veritabanlarında obulabilirse? "Nasıl genişletebiliriz?" 


"Yapamayız," dedi Piotr düz bir sesle. 
"Bir yolu olmalı." 

Piotr omuz silkti. 

"Ah, hadi ama dostum." 


Sonunda Pankin'in aciliyetini anlayan Piotr, kurnazlaştı. "Dediğim gibi, Amerikan ve Interpol yazılımına ihtiyacınız olacak ve bizim ona erişimimiz yok." 


"Ama bir yolu var." 
"Resmi olarak değil. Ve benim için tehlike çok büyük olur," dedi Piotr kararlı bir şekilde. 
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Pankin bir an için gözlerini kapattı. "Ne?" 


"Yeni IT departmanını yönetmek istiyorum ve onu doğru şekilde yönetmek için bütçe istiyorum." 


"Emma Stone ile ayda bir gece geçirmeye ne dersin?" 


Piotr kıs kıs güldü. "Hey Yüzbaşı, işinizi halletmek için başka bir ülkenin sunucularına girmek zorunda kalmasam iyi olmaz mıydı?" 


Pankin bunun olacağını biliyordu ama önce Piotr'un öğrenmesi gereken bir ders vardı. "Ya da FSB yazılımını uygunsuz kullandığın için seni sorumlu tutabilirim," dedi. 


Piotr etkilenmiş görünüyordu. "Bu konuşmanın kayıt dışı olduğunu söylediğini sanıyordum." 


"Oğlum, öğrenmen gereken bir şey varsa o da FSB söz konusu olduğunda hiçbir şeyin kayıt dışı olmadığıdır." Homurdandı. "Ama tamam, haklısın, özellikle programın benim şüphelendiğim gibi, iki cinayet kurbanının belgelerinde yazdıkları kişiler olmadığını bulursa." Korsolov'u nasıl ikna edeceğini düşünerek içini çekti. "Kimin sunucularını hackleyeceksin??" 


"Bu konuda resmi olmayan yardıma ihtiyacım olacak." 


"Para sorun değil," dedi Pankin, olacağını biliyordu ama bununla başka bir zaman ilgilenirdi. "Tekrar soruyorum. Amerikan federal hükümetinin mi yoksa Interpol'ün mü?" 


Dengesini yeniden kazanan Piotr, "Hiçbiri," dedi. "Bunu seveceksin." Başı, bina heyecanının bir işareti olarak yukarı ve aşağı sallandı. "Çin sunucularını inceleyeceğiz. O Halk Kurtuluş Ordusu pislikleri, gezegendeki hemen hemen her önemli veri tabanına girdi. Bunda çok iyiler ama arkadaşım kendi güvenlik duvarlarının çok kötü olduğunu iddia ediyor." 


"Ve ona inanıyor musun?" 
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"Yüzbaşı, bu adam benim akıl hocam. Bilgisayar açısından, tanıdığım herkesi geride bırakabilir." 


"Benim yaşımdan aşağıda mı yoksa?" 


Piotr kahkahayı patlattı. "On beş yaşında." 


16 


FSB kuryesi motosikletine bindiğinde Albay Korsolov alt dudağını hamburger eti gibi çiğnemek üzereydi. Soluk limon güneşi, sabahın alçakta asılı olan bulut örtüsünün arasından omuz silkti. Korsolov, yanmış binanın önünde, kaldırımda duruyordu ve o kadar kötü durumdaki bir mahallede, elinden geldiğince, sadece Çeçenlerin böylesine sefil bir sefalet içinde yaşadığını hayal edebiliyordu. Karşısında Irina Vasilyevna'yı gözaltında tutmak için gönderdiği adamların vahşileşmiş üç cesedi duruyordu. Skoda SUV'nin kararmış iskeletinin yanındaki pis olukta yayılmışlardı. 


"Şuna bak. Hiç böyle bir saygısızlığa tanık oldun mu?" Kurye aracubdab inip yanına gelirken el işareti yaptı. "Yer döşemelerinde taze bir pislik varsa yasa ve düzeni mutlak bir şekilde küçümsediklerinin bir işareti demek." 


Kurye, katliama geniş gözlerle baktı. "Efendim, adamlarımıza ne oldu?" 


"Onlara ne oldu?" Korsolov, yüzü öfkeden şişmiş halde ona döndü. 
"Aptaldılar, başlarına gelen buydu." Bir elini kaldırdı, yanına düşmesine izin verdi. "Bizim işimizde aptallığın sonucunda ölüm hak ediliyor." 


"Ama demek istediğim, onlara bak." 


"Kurtlar tarafından parçalanmış." Korsolov hâlâ bir zamanlar Skoda olan aracın çıplak, kararmış iç kısmına bakıyordu. "Peki, senin bu 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bok çukurunda ne işin var? En azından ben geçici olarak burada olmalıyım, ama sen...?” 


Kurye bir manila zarfı verdi. "Kamenny Katliamı'nda kullanılan silahla ilgili balistik raporu." 


"Artık cinayetleri böyle mi adlandırıyoruz? Bir manşet de verildi mi?" 


Kurye haklı olarak sarsıldı. "Sadece içeride efendim." 


"Nerede yaşıyoruz biz? Amerika mı?" Korsolov zarfı yırtarak açtı. 
"Yakında buna bir son vereceğim." 


Ne olduklarını pek bilmese de günahlarını kefaret etmeye hevesli kurye, "Cinayet silahlarından biri nehirde, köprüden yüz metre uzakta bulundu. Makarovdu. Silahın durumu bunun iyi kullanılmış eski bir silah olduğunu gösteriyor. Bir numaralı kurbanı öldüren kurşun o tabancadan çıkmış, efendim. " 


"Ama diğeri aynı değil mi?" 


"Hayır, efendim. İki numaralı kurbanı öldüren mermi bir Glock'tandı. 


"Ve?" 
"Bölgeyi taradık, nehri taradık. O silahtan iz yok." 


Korsolov hüzünle başını salladı; yarısı dolu olan bardağa sahip olmak boş bardaktan daha iyiydi. "Makarov muhtemelen yerel olarak karaborsadan satın alındı." İşaret parmağını sayfaları okuyormuş gibi aşağı kaydırdı. Ama şu anda kelimelere sabrı yoktu, bu yüzden sözlü özet için minnettardı. Bunu kuryeye söyleyemeye niyetide yoktu. Sabahın üçünde tuvaletleri temizleyenler dâhil, departmanının her üyesine karşı öfkeliydi. 
Kısaca, bu üçünün ölmüş olmasına sinirlenmişti; onları tuvalet görevine atamaktan bir nebze olsun zevk duyardı. 
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Korsolov, kısa ve öz olan raporun sonuna geldi. "Neden hala burada ağzın yarı açık duruyorsun?" 


"Yüzbaşı Pankin'den bir mesaj var." 
"Pekâlâ?" Korsolov parmaklarını şıklattı. "Dökül bakalım." 
"Sözlü, efendim." 


Bu durum Korsolov'un dikkatini çekti. Etrafa bakarak isyancı kıyafetleri giymiş adamlarına baktı, yakındaki binaları keşif etmekten geri dönüyorlardı. Hiçbir şey taşımıyorlardı; kimseyi bulamamışlardı. Ne sürpriz. 


"Söyle bana." 


"Yüzbaşı Pankin, Makarov'u elinde bulunduruyor. En kısa zamanda kendisiyle bu adreste buluşmanızı istiyor." Kurye, kaptanın kendisine ezberlettiği adresi görev bilinciyle ezberden okudu. 


"Bu kanalizasyona veda etmek için herhangi bir bahaneyi memnuniyetle karşılasam da, neden yapayım ki? Talebi hakkında açıklama yaptı mı?" 


"Evet efendim. Silahı Kamenny'ye satan adamın izini sürdüğünü söyledi..." Kurye güçlükle yutkundu. "Katile." 


"Katillerden birini kastediyorsun. İki silah, iki tetikçi." Öte yandan, arada bir iyi haberler gelir, diye düşündü. Burada bile beline kadar dışkı var. "Hepsi bu kadar," diyerek kuryeyi gönderdi. 


Sonra ekibinin liderini çağırdı. Adam rapor vermek üzereyken, "Zahmet etme," dedi. Üç parmağını kaldırdı. "Üç ölmüş arkadaşımız. Üç blok. Buradan başlayarak bunları tamamen yerle bir edeceksiniz. El bombaları ve alev makinelerini ve gerekli gördüğünüz diğer silahların hepsini kullanın. Ne bir tuğla, ne bir yapı taşı ayakta kalsın. Bunu yapan herifler evlerine döndüklerinde, sahip oldukları veya çaldıkları her şeyi bu Skoda kadar işe yaramaz bulacaklar." 
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Mik, karanlık bir sokakta tanışmak isteyebileceğiniz bir adam değildi. Aslında, her yerde, her zaman tanışmayı seçeceğiniz bir adam değildi. Ama bu herhangi bir zaman değildi, Bourne'a göre bu, Ivan Borz için son zamanlarıydı. 


O ve Irina, eğimli omuzları, fazla uzun kolları ve bir maymunun alçak kaşları gibi olan iri adamın karşısına çıktılar. Korkunç derecede kıllıydı - yumurta şeklindeki kafasının yan taraflarındaki küçük kulaklar da dâhil olmak üzere her yerden siyah tüyler fışkırıyordu. Boume onun yirmi bir ya da yirmi iki yaşından büyük olmadığına karar vermişti ama tıraşlı kafatası onu daha yaşlı gösteriyordu. 


Onlar, dünya çapında yürütülen sahte banka hesapları aracılığıyla, hırsızlık yoluyla, elektronik olarak transfer edilen paralarla inanılmaz hızlı bir şekilde dünya çapında dağıtım yaparak dolarları havada uçuran bir vosdushnik'in deposunda bulunuyorlardı. Vosdushnik, bir havacı olarak adlandırılıyordu, çünkü yetkililer onu yakalayamadıkları veya izleyemedikleri kadar hızlı bir şekilde, çalınan tüm paraları yasadışı bir şekilde dünya çapında transfer etmek için kullanılan sahte hesapları yönetiyordu. 


"Bana ne getirdin, Irochka?" dedi Irina'ya şehrin varoşlarının sert aksanıyla. 


Pazıları yağlanmış, kollarında ve boyunlarında dövmeler ve hazırda hafif makineli tüfekler bulunan, kaslı iki eski mahküm sağında ve solunda duruyordu. Arkalarında bir başkası belirerek çıkışı kapattı. 


"Sıra sende Mik," dedi, açıkça gözünü korkutmamıştı. "Geçen sefer ki malları getirmiştim." 


Bir ata daha çok yakışan sarı dişlerini göstererek güldü. "Doğru, doğru, doğru. Unuttum." 

"Sanki bir şey unutuyormuşsun gibi, Mik. Hafızan çok güçlüdür senin." 
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"Çok doğru, İrochka." Bir ayağından diğerine geçti. "Eğer bir gün Alzheimer olursam, beni bir çayıra çıkarıp sendeleyen beynimi uçurmak zorunda kalacaklar." 


Bourne'un adını sormadı ve Irina da bir şey söylemedi. Aslında, Bourne'a neredeyse bakmadı, hatta bir kez bile kontrol etmedi. Bu, İvan'ın İrina ile olan yakınlığı ve güvenine işaret ediyordu. Bourne, İvan'ın torunu İrina'nın Moskova'nın yeni dalgası alt dünyasındaki vahşi yaşamı hakkında bir şeyler bilip bilmediğini merak etti. 


İşte tam bu sırada Bourne arkasında Mik'in muhafızlarından birinin varlığını hissetti. Bir an sonra hafif makineli tüfeğin namlusunu sırtında hissetti. 


Aynı zamanda Mik, "Irochka, buraya bir yabancı getirmemek gerektiğini biliyorsun," dedi. 


"O bir arkadaş, Mik." 


Vosdushnik başını salladı. "Yabancılar bir güvenlik riskidir. Ne yapacaklarını asla bilemezsin—" 


Daha fazla düşünmedi. Boume geriye doğru bir adım atmıştı. 
Ayakkabısının topuğuyla muhafızın ayağına sertçe vurdu. Aynı zamanda gövdesini büktü. Bir dirseğiyle hafif makineli tüfeği yana itti ve dönerken yumruğunu muhafızın yan tarafına öyle bir kuvvetle sapladı ki, darbe iki alt kaburga kemiğini çatlattı. Muhafız eğilirken Bourne hızla silahını aldı. 


İki yan muhafız Kalaşnikoflarını kaldırdı ama Bourne elindeki silahla doğrudan Mik'in göğsüne nişan almıştı. "Hanginiz liderinizin ölümünden sorumlu olmak istiyorsunuz?" onlara deyimsel Rusça ile hitap etmişti. Kimse kıpırdamadı; kimse tek kelime etmedi. 


Mik yavaşça ve dikkatlice elini kaldırdı. "Bu psikopatı benim mekânıma mı getirdin?" 
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İrina omuz silkti. "Ne diyebilirim ki Mik? O bir akrep. 
Kışkırtıldıklarında nasıl olduklarını biliyorsun." Bakışları beton zeminde kıvranan, yan tarafını tutan adama takıldı. "Adamın bir hata yaptı." 


"Sanırım ölümcül bir hata olmadığı için şanslıydı, ha?" Mik şimdi açık açık Bourne'a bakıyordu. "Neden buradasın İrochka?" 


Bourne, "Ivan Borz'u arıyorum," dedi. 


Mik güldü. "Sen ve üç yüz bin kişi." Kafasını salladı. "Üzgünüm, yanlış yere geldiniz." 


"Onun için para taşıyorsun, Mik." Bourne bunu kesin olarak bilmiyordu ama bazen bu insanlara karşı karanlıkta gelişine atış yapmak cephanenizi kuru tutmaktan daha iyiydi. 


Mik sanki limon tadıyormuş gibi dudaklarını büzdü. "Bunu bir yanıtla onurlandırmayacağım bile." 


Bourne, vosdushnik'e yaklaşırken, "Hiçbirine gerek yok," dedi; iki koruma duvarlardan uzaklaşarak yaklaştı. "Gerçek bu." 


Şimdi gerçekten sinirlenmiş görünen Mik, öfkeyle muhafızlarına geri çekilmeleri için el salladı. "Ivan Borz benim müşterimse, bu seni ilgilendirmez." 


"Bu benim işim." 


"Yob tvoyü mat! Git ananı becer! Ty menjâ dostâl! Senden bıktım usandım!" 


Bourne, Mik'e doğrultmuş olduğu Kalaşnikof'u ona uzattı. 
"Bu nedir?" Mik ihtiyatla dedi. "Bir çeşit boktan barış teklifi mi?" 


"Senin işinde," dedi Bourne, "buna benim ihtiyacımdan daha çok ihtiyacın var." 


Deponun içini ölümcül bir sessizlik kapladı, ardından Mik'in gürültülü kahkahası tüfek atışlarını andırdı. Kalaşnikof'u eline alırken, "İsa 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adına, neden bu stvol'u becerdiğini anlıyorum, Irochka" dedi. Bourne'dan bir silah olarak bahsetmek, herhangi birine ödeyebileceği kadar büyük bir iltifatı. 


Döndü, muhafızlarına düşen yoldaşlarıyla ilgilenmelerini işaret etti, ardından Bourne ve Irina'ya, boynuna doladığı bir anahtarla açtığı bir kapıdan deponun boş zemininde onu takip etmelerini söyledi. Bourne, kapının bir banka kasası kadar kalın olduğunu gözlemledi. Koridorun iki yanındaki kapı aralıkları, dizüstü bilgisayarların üzerine eğilmiş, kulaklarına kulaklık takmış gençlerin falankslarını ortaya çıkardı. Çinli fabrika işçileri kadar dış dünyadan bihaberdiler. En uçta, Kuran'dan Arapça parçalarla yazılmış bir kemer vardı. Ötedeki küçük oda, Mekke ile hizalanmış seccadelerle kaplıydı. 


Sol taraflarında, Mik'in ikinci bir anahtarla açtığı kilitli bir kapının önünde durdular. İçeride paşa sarayına ait bir oda varmış gibi görünüyordu. 
Büyük, mücevher rengi minderler etrafa saçılmıştı, alçak bir masanın üzerine kazınmış bir nargile yerleştirilmişti ve yakın havada küçük bir köpeği uçuracak kadar yoğun, mide bulandırıcı derecede tatlı bir esrar kokusu asılıydı. 


"Otur," dedi Mik, işaret ederek. Bir kadın külotu aldı ve en sevdiği yastıklara yaslanabilmek için onları hareket ettirdi. "Pekâlâ," diye devam etti herkes oturduğunda. "Neden Ivan Borz'u bulmak istiyorsun?" 


Bourne ona söyledi. 
"Arkadaşın ve kızı... iyiler mi?" 


"Gözlerinin önünde vurularak öldürülen kocasının ve babalarının yasını tutuyorlar." 


Mik elini salladı. "İki yaşındaki unutacak ama annesi..." Başını salladı. "Bu başka bir hikâye. Uzun süre yas tutacak." 


"O nerede?" Bourne dedi. 
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"Dinle dostum, Ivan Borz en iyi müşterilerimden biridir - onun için dünya çapında milyonlarca dolar taşıyorum." Ellerini açtı. "Benim ödülüm nerede?" 


"Milyarlar," dedi Irina. 


"Ne?" Mik, fırlatıcıdan fırlayan bir füze kadar hızlı bir şekilde kabuğundan çıktı. 


"Bize Ivan Borz'un yerini söyle," dedi, "ben de milyarlar değerinde bir müşteri teslim edeyim." 


Mik güldü. "Peki, bu kim, Irochka?" 
"Hükümetin yakın çevresi, Kremlin'in seçkin muhafızları." 


Bu, Mik'i sanki bir VW Beetle'dan dışarı fırlayan ve tokmaklarla defalarca birbirlerine vuran bir palyaço sürüsünü izliyormuş gibi sinirlendirdi. Ruslar palyaçolara bayılır, davranışları ne kadar aptalca olursa o kadar iyi. Aksi takdirde, karnı gülmek için nadiren bir sebep bulunurdu. 


"Lütfen, İrochka." Gözlerinden akan yaşları sildi. "Beni öldürüyorsun." 


Bourne, Irina'ya döndü. "Yani bilmiyor mu?" 


İrina orantısız bir gülümseme sundu. "Bir gün bir bedel talep edecek şeyi neden bedavaya verelim?" Öne doğru eğildi, Mik'in dizine hafifçe vurdu. "Eğlencen bitti mi?" 


"Bana anlatacak başka bir şakan yoksa." 


"Ivan Volkin benim büyükbabam. Kremlin'deki herkesi şahsen tanıyor. Aslında, yıllar boyunca çoğuyla ilişkisi oldu. Tüm iskeletlerin nereye gömüldüğünü biliyor. Ayrıca mevcut ortamda sıcak parası olan herkesin onu Rusya dışında zulalamak istediğini de biliyor." Gülümsemesi yavaş ve çekiciydi. "Benden birkaç seçkin söz..." Cümlenin geri kalanının 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söylenmeden havada asılı kalmasına izin verdi ve bunun için çok daha güçlüydü. 
Bourne, vosdushnik'in yüzündeki değişikliği tıpkı Irina gibi izledi. 
"Gerçek mi bu, stvol?" 


Irina cep telefonunu çıkardı ve Eyrie'den ayrılmadan hemen önce Ivan'la kendisinin çektiği selfieyi gösterdi. Torununu yanağından öperken Ivan'ın gözleri parlıyordu. 


"Ve büyükbaban tüm bu bürokratları teslim edebilir mi?" Mik neredeyse kendi dudaklarını yalıyordu. "Eğer bunu yapabilirsen, istediğin her şeyi sana vereceğim." 


17 
"Beni buraya bu zavallı bok kuşunu dinlemem için mi çağırdın?" 


Albay Korsolov askerlerinin dikkatsizlikleri ve aptallıklarıyla kendisine yükledikleri aşağılanmayı hala kızgın bir şekilde düşünüyordu. 
Yüzbaşı Pankin'e baktı. Onu da hayal kırıklığına uğratırsa, bedelini kesinlikle cehennem öderdi. 


"Ve bu arada," dedi, dükkânın arkasındaki soluk ışıkta Pankin'in yüzüne daha yakından bakarak, "amfetamin kullanıyor musun?" 


"Hayır, efendim," dedi Pankin. "Senin gördüğün şey uykusuzluk." 
"Çünkü muhakeme yeteneğin herhangi bir şekilde zayıflamışsa..." 
"Endişelenmeyin, efendim." 


Korsolov, Skoda'sına dışkısını yapmış herif gibi küçümseyici bir tavırla burnunu çekti. "Birkaç dakika sonra her şey ortaya çıkacak, Yüzbaşı. Devam et." 


Pankin pis tezgâhın arkasındaki adamı işaret etti. Ufak tefek ve zayıftı. Saçları dökülüyor gibiydi. Arkalarında dükkân sıhhi tesisat 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malzemeleri satıyordu ama burada, lağım gibi kokan bir yerin kokuşmuş loşluğunda Anatoly Levkin karaborsa tabancaları ve cephane satıyordu. 


"Bu Makarov'u satan adam bu." Pankin, tezgâhın cam üstüne istenmeyen bir misafir gibi yerleştirdiği ve yaşlı bir adamın suratıyla puanlanan cinayet silahını kastediyordu. 


Korsolov, Levkin'e gözlerini kısarak baktı. "Bundan emin misin? 
Moskova'da herkesin gözü önünde saklanan bir milyon yaşlı Makarov var." 


"Şüphesiz." Levkin, efendisinin karşısına çıkan her hizmetkâr gibi başını salladı. "Ama bunu iki gün önce sattım." Bir pençe gibi uzanırken kıvrılan işaret parmağı onlara tetik korkuluğunun alt tarafına damgalanmış küçük harf-sayı kombinasyonunu gösterdi. "Hiç şüphesiz." 


"Peki, lütfen söyle, onu kime sattın, yoldaş?" 


"İşte ilginç olan yer burası," diye araya girdi Pankin. Köprünün altında bulunan iki kurbanın bir fotoğrafını gösterdi. Parmağı fotoğrafta bir noktaya dokundu. "Kurbanlardan birini teşhis etti." 


Korsolov'un yüzü asıldı. "Bu hiç mantıklı değil. Yüzbaşı, hâlihazırda uğraştıklarımın üstüne yığılmış başka bir muamma havasında değilim." 


Pankin'in dudaklarında bir gülümseme belirdi. "Haklısınız, efendim. Makarov'u satın alan bu adamın kimlik belgelerinin iddia ettiği kişi olması hiç mantıklı değil." 


"Ama o değil." 
"Hayır, efendim." 


Aniden, Albay Korsolov'un sabahı önemli ölçüde daha parlak hale geldi. "Onu teşhis ettin mi?" 


"Ettim, efendim. Çinlilerin yardımıyla." 


Korsolov korkmuş görünüyordu. "Çinliler?" 
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"Uzun Hikâye." Pankin göğüs cebinden bir kâğıt çıkardı. 
"Makarov'u satın alan adamın, şu anda ölü olan adamın adı Lev Isaacs." 


"Bir Yahudi." 
"Daha iyisi." 
"İsrailli." 


Pankin'in gözleri loş ışıkta parladı. "Daha da iyisi." Açıkça eğleniyordu. "Lev Isaacs bir Mossad ajanıydı." 


Sık ormanlık kırsal kesimdeki siloviki kliniğinden çıktıktan sonra Andrei Avilov arabasında oturmuş bekliyordu. Saatine baktığında gece vardiyasının bittiğini biliyordu. Cerrahlardan birinin nöbetçi olarak klinikten uzaklaştığını görmüştü. Kendisinin üzerinde çalışan cerrah Dr. 
Nova neredeydi? 


Bir sigara yaktı, dumanını ciğerlerine çekti. Normalde sigara içmiyordu, ama endişeli ya da gergin olduğunda bu bir zorunluluk haline gelirdi. Gözleri kliniğin ön kapısından sigarayı tutan eline gitti. Titriyordu - fazla değil ama onu korkutmaya yetecek kadardı. Ona ne olmuştu? Ama biliyordu. Dr.Nova, sanki yüzünü dikerken kendisinden bir parçayı ona dikiyormuşçasına içine girmişti. Yüzünün sol yanı, sanki alçıya batırılmış gibi katı bir acı maskesiydi. Sol gözü zonkluyordu, üst göz kapağı yarıda kalmasına rağmen normal boyutunun üç katı kadar büyük görünüyordu. 
Direksiyonu kavradı ve titreme durdu. 


Kapı hareketlendi ve bakışları ona doğru fırladı. Onun merdivenlerden indiğini görünce kalbi bir çekiç gibi atmaya başladı. 
Annesinin kıyafetlerini giyen küçük bir kız gibi kaybolmuş gibi göründüğü kestane rengi bir kumaşa sarılı arabasına geçti. 


O arabayı çalıştırırken bekledi, kadın arabayla geri çekildi ve uzaklaştı. Sonra kontağı ateşledi. Onu takip etmek için kararlıydı. İki 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araçları sağlam bir hatla bağlıymış gibi hızlarını eşleştirerek birlikte sürdüler. Aralarında üç ya da dört araç vardı. Çok iyi bir iş çıkarmıştı. 


Odintsovsky bölgesindeki oSoloslovo'daki Gorki-Intern Tıp Kliniğine geldiğinde şaşırmadı. Ne de olsa o bir cerrahtı. Siloviki kliniğindeki sağlık personelinin Garden Çevre Yolu içindeki hastanelerde ve kliniklerde ikinci işlere sahip olması alışılmadık bir durum değildi. 


Arka arkaya üçüncü sigarasını içerek, onun arabasını park etmesini izledi. Adam dışarı çıktı, son bir kez derin bir nefes aldı, sonra izmaritini asfalta fırlattı ve kadın otomatik kayar cam kapılardan geçerken peşinden gitti. 

İçeride, bir akvaryumdaymış gibi hissediyordu: mavimsi duvarlar, yeşil sandalyeler, bilgi tezgâhına yapıştırılmış bir balık, ciddi bir ifadeyle nöbet tutan kadına baloncuklar çıkartıyordu. Kadın, bir halterci kadar geniş ve iki katı kadar çirkin görünüyordu. Geçmeye çalışırken suratı asarak onu durdurdu. Resmi kimlik kartını taradı ama onun ruh halini iyileştirmedi. 
Ama o, Dr. Nova'yla ilgilenmekle meşguldü. 


Onu yalnız bir şekilde bir asansöre binerken gördü. Asansör altıncı kata çıktı ve durdu. Aynı kata çıkan diğer asansöre bindi ve parıldayan linolyum zeminli kata çıktı. Bir yana baktı, sonra diğer yana ve tam zamanında Sol tarafa dönüş yaptığını gördü. 


Hastanelerin yanından geçerek koridorda ilerlerken, ne yaptığını düşündü. Bir kızın peşinden koşmayı son olarak gençliğindeyken yapmıştı. 
Atlama ve koşu yarışmalarında başarılı olmuştu. Kızlar ona ilgi gösterirlerdi. Ancak istediği kız dışında. Tanya. Tanya'ya koşmuş ve onu sonunda elde etmişti. Şimdi Dr. Nova'yı aynı şekilde yüksek derecede hormonal bir şekilde istiyordu ve Tanya'yı elde ettiği gibi onu da elde edeceğine emindi. 


Köşeden sola döndü, yeni koridorda yavaşça ilerledi, geçerken odaların açık kapılarını kontrol etti. Yolun yarısından biraz daha aşağısında bir kestane rengi parıltı gördü - onun paltosu. Spor salonunun balerinler tarafından kullanılan bölümüne Tanya'yı nasıl takip ettiğini canlı bir 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netlikle hatırladı. Barredeydi, bir bacağını yukarıda, ayak bileğinin alt tarafı onun üzerinde duruyordu. Kendisiyle veya esnemeleriyle meşguldü. Ona çıkma teklif etmek için savunmasız bir andan yararlanabildi. Cevabını aynalı duvarda ağzından söyleyerek evet dedi. 


Hastane koridorunda aceleyle ilerlerken, Dr. Nova'yı böylesine savunmasız bir anda yakaladığını, onun ona dönerek evet dediğini hayal etti. Onun bulunduğu odaya girdi. 


Bunu yaptığı anda kapı arkasından kapandı ve bir Dr. Nova'ya, yatakta dimdik oturan şekle baktı. Svetlana Novachenko'ydu. 


18 
"Yargılanma vaktin geldi," dedi Svetlana. 


"Kim tarafından?" Avilov sırıttı. "Sen mi?" Gözleri onun üstünden değişti. "Dr. Nova mı?" 


"Hiç birimiz." Svetlana bacaklarını yatağın kenarından sarkıttı. 
"Tanrı tarafından yargılanacaksın." 


Avilov güldü. "Ben Tanrı'ya inanmıyorum." 


Hareketin neden olduğu acıya rağmen, Svetlana'nın ağzının kenarlarında Mona Lisa'ya benzeyen meraklı bir gülümseme oynadı. 
"Öyleyse öldüğünde hiçbir şeyiniz kalmayacak." 


"Sen ne diyorsun?" Avilov başını salladı. "Ölmeyeceğim." 


Svetlana başını kaldırdı. "Görünüşüne bakılırsa, karşılaşmamızın en kötü payını almışsın." 


"Ha! Şüpheliyim. Dr.Nova, tamamen iyileştiğimde benim bile neredeyse hiçbir şey fark etmeyeceğimi söyledi." 
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"Asla tamamen iyileşemeyeceksin." Çarşafları iki eliyle kavrayan Svetlana kendini serin zemine bıraktı. "Aslında, asla iyileşmeyeceksin, nokta." 


Avilov'un kaşları çatıldı. "Beni korkutmaya yönelik aptalca girişimlerin işe yaramaz." 


Svetlana'nın bakışları, diyalog boyunca sessiz kalan Dr. Nova'ya kaydı ve Avilov şimdi yüzünde kendini beğenmiş bir ifadeyle ona döndü. 
"Evet, Dr. Nova, lütfen bu kandırılmış zavallı kadına gerçeği söyle." 


"Gerçek, Andrei." Gözleri hiçbir zaman şu an olduklarından daha büyük veya daha koyu olmamıştı. "Gerçek şu ki, aslında on dakika sonra öleceksin." 


"Ne? Sana inanmıyorum. Yine de etkilenmiş görünüyordu. Ve sonra, sanki bir şalter atılmış gibi, şaşkınlığın yerini öfke aldı. "Federasyon, personeline yalan söyleme konusunda çok karanlık bir görüşe sahip." 
Küçümseme öfkesine eklendi. "Cezan kesinleşecek ve güven bana, hoş olmayacak." 


"Sen de olmayacaksın, Andrei," dedi Dr. Nova sesini yükseltmeden. 


"Ne?" Öfkesi, korkunç bir baş döndürücü ihanet duygusuyla azaldı. 
"Ben... sen bana ne yaptın? Ne zaman-" 


"Seni çok dikkatli bir şekilde ve söylemeliyim ki güzelce dikmeden önce yarana bir Komodo ejderinin zehrini soktum." 


Avilov, acıyı umursamadan elini yanağına istemsizce vurdu. Ve sonra aniden gözleri berraklaştı. "Yalan söylüyorsun. Bu sadece ikinizin arasında saçmalık olan bir şey—" 


"Kuzenler," dedi Svetlana. "Rada ve ben kuzeniz." 


"Düğünden çıkıp seni tedavi etmek için kliniğe koştum." 
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Avilov sırıttı. "Ve sen tesadüfen elinde bir damla bulunduruyordun, - neydi o? Komodo ejderhası zehri bulunduruyordun? Bir Komodo ejderini falan hiç duymadım bile." 


Dr.Nova, cahil bir öğrenciyle konuşur gibi, "Yaşayan en büyük kertenkeleler," dedi. "Endonezya takımadalarında bir adada - Komodo - yaşıyorlar. Zehirleri, şoka, ciddi şekilde kan basıncını düşürmeye, hızlı kan kaybına, nefes alma yeteneğin etkileyecek kas felcine neden olan birkaç zehirli protein içerir. Biri ısırdığında, ciğerlerinin felç mi olacağı yoksa ondan önce şoka mı gireceğin konusunda küçük bir tartışma bile yaşanıyor." 


Avilov homurdandı. "Kadınlar! İkiniz beni güldürüyorsunuz." 


"Aslında," diye devam etti Dr. Nova, "izolasyon odasında nadir ve egzotik birkaç zehrimiz var. Eğer FSB ajanı olsaydın, klinik olarak sadece Kremlin silovikleri ve atılmış kadınlar için değil, aynı zamanda görevden dönen ajanlar için de kullanılır. Zehirler, ne tabanca ne de tüfek kullanımının uygun olmadığı durumlarda daha kullanışlıdır." 


Avilov'un yüzü kül gibi oldu. Dr.Nova bir sandalyeyi tekmeledi ve Avilov ona kaydı. 


"Seni kliniğin dışında sigaranı içerken, beni beklerken görmediğimi mi sandın? O mesafeden bile şehvetini hissedebiliyordum. Senin yanında dururken tek yapabildiğim hasta olmamaktı." İçini çekti. "Ama bence senin gibi bir adam, hangi biçimde olursa olsun bir tanrının lütfundan bu kadar uzak bir pragmatist, pratik bir gösteriye ihtiyaç duyar." İşaret etti. "Derin bir nefes al. Lütfen." 


"Neden?" diye sordu. 


"Kendin için." Svetlana yataktan iki küçük, dikkatli adım atmıştı ve şimdi saldırı sırasında onunla olduğu kadar yakından ve kişisel olarak izlerken biraz sallandı. "Nasılsın bakalım." 


Avilov havayı içine çekmeye çalıştı. Bu çaba bir öksürük nöbetine neden oldu, bu yüzden şiddetli bir şekilde kan yükseldi. 
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"Andrei," dedi Dr. Nova geri çekilerek, "öleceksin. Çok çok yakında." 


"Tanrım," dedi Avilov, başını ellerinin arasına alarak. "Aman Tanrım." 


Svetlana, "Tanrı'ya inanmıyorsun," dedi ve arkasını döndü. 


Mik'in üç adamı Irina'nın Range Rover'ı etrafında dolanıyor, sanki kalçası sarkık bir kadınmış gibi onu hayranlıkla inceliyorlardı. Bourne ve Irina yaklaştıkça, Irina onları uzaklaştırmaya başladı. Parmaklarını hafifçe bileğine dolayarak yumuşak bir sesle, "Bu iyi sonuçlanmayacak," dedi. 


"Onlar için mi, yoksa bizim için mi?" diye sordu Irina. Bu sırada, cep telefonu titreşimle hareket etti. Aleksandr'dan bir mesaj gelmişti. Şimdi değil, hızlıca ona geri mesaj attı. 


Bourne kadının bileğini bıraktı, önüne geçti. Adamların ellerinin sırtında sanki bir yılanın parçalarıymış gibi kıvranan dövmeleri görebiliyordu. Bunlar, bir zamanlar acımasız Rus hapishane sisteminin malı olan ve büyük ihtimalle çıplak dövüşte uzmanlar olan, keskin bakışlı, savaşta sertleşmiş adamlardı. 


"Burada neler oluyor Irina?" 
"Bilirsin-" 


"Biz tanıştığımız andan itibaren bana yalan söylediğini biliyorum. 
Boris seni göndermedi. Düğünde yüz ifadesini gördüm. Seni gördüğünde şok oldu. Tek ilgilendiğin şey o madeni para," dedi Bourne sert bir ses tonuyla. 


Irina'nın gözleri Bourne'un omzunun üzerine Mik'in adamlarının durduğu yere kaydı. "Bu zamanı ve yeri değil," dedi. 


"Ya şimdi ya asla, Irina. Aksi takdirde, çekip giderim ve beni bir daha asla görmezsin." 
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"Hayır!.. Orada görmen gereken kayıtlar var. Korkunç şeyler oluyor. Mik'in sana göstereceği şey her şeyi açıklayacaktır." dedi Irina. 


Yaklaştıkça Mik'in adamlarındaki uyanıklık düzeyi yükseldi, gözleri dikkatli, kasları gergindi. 


Bourne onlara döndü. "Mesafenizi koruyun," diye uyardı. 


"Sanmıyorum," diye yanıtladı ortadaki. O en uzun boyluydu. 
Yüzünün yanından aşağı inen mor bir yara izi gözünün dış köşesini aşağıya çekiyordu. "Foka'ya yaptıklarının bedelini ödeyene kadar olmaz." 


"Belki," yırtık kulaklı olanı sırıtarak söze girdi, "hiç buradan çıkmayacaksın bile." 


Göğsüne kadar uzanan sakallı olan üçüncü adam ise Makarov'unu çıkardı. "Ona sadece üçüncü bir göz verelim," dedi. 


"Hayır," dedi Yaralı Yüz. "Onun Foka'ya yaptığını ona yapmalıyız." 


"Daha kötüsü," dedi kulağı yırtık olan. "Acı, daha fazla acıyı tatmalı." 


Kalaşnikofu kullanan adam, Bourne'a doğru ileri savruldu ve dipçiğini öne salladı. Silahın dipçiği Bourne'un çenesine takıldı gibi görünüyordu, çünkü Bourne bir dizinin üzerine düştü ve kulaksız onun üzerinde sırıtıyordu. Boume'un yumruğu kulaksız'ın kasıklarına doğru ilerledi, ardından parmakları açıldı, sıkıca tuttu ve sert bir şekilde çekti. 


Kulaksızın çığlıkları kuşları ağaçlardan korkuttu ve kuşların çığlıklarıyla birleşti. Boume, sakallı adamın Kalaşnikofunu elinden çekip aldı ve namlusunu sakallı'nın karın bölgesine sertçe salladı, dişleri sivrileştirilmiş olan Sakallı'nın dudağı geri çekildi. Bourne, çenesini ısırarak eğilirken sakallı Bourne'un arkasından boynunu kavradı ve Boume'un yüzünü ısırmak için dişlerini yaklaştırdı. 


Kalaşnikofunu bırakan Bourne başını sakallının başına çarptı, dişlerinin çarpışma sesini duydu, sonra parmaklarının uçlarını çenesinin 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altındaki yumuşak üçgenin içine doğru itti. Sakallı adamın gözleri kafasında dönerken kan fışkırdı 


Şişmiş yüzündeki şekil bozukluğu mosmor olmuş yaralı surat, tabancasından üç mermi sıkarken öfkeyle bağırdı. Kurşunlar sakallının gövdesine isabet etti ve onu rüzgarın ağacı sallaması gibi sarstı. Bourne, sakallıyı ateş eden adama doğru itti ve yaralı surat ölü ağırlığındaki arkadaşının bedeniyle boğuşurken onun silahını aldı. 


Suratu yaralı olan kendini kurtardı ve karşı koymasını bekleyerek Bourne'a doğru hamle yaptı. Bunun yerine Bourne, adamıb savunmasının içine girene kadar deniz gibi sabırlı bir şekilde bekledi. Adam ilk darbeyi indirdi; Bourme'un kaburgalarına kaya gibi sağlam bir yumruk attı. Bourne hemen kendisine uzanan bileği kilitledi ve kendi gövdesini sola döndürürken çekti. Adamın kazandığı momentumunu bir dayanak noktası olarak kullanarak saldırganın dengesini bozdu. Scarface öne doğru tökezlediğinde, Bourne dirseğini adamın göz yuvasına soktu. Adam yere düştü, yüzü toz içindeydi ve Boume'un dizi hızlı bir şekilde boynunun üzerine indi, üç boyun omurgasını çatlatarak, beynini kan ve oksijenden mahrum etti. 


Ayağa kalkarken, Mik'in kanlı sahneyi izlediği depo girişine doğru koşan Irina'yı gördü. Yüzünde garip bir ifade vardı - Bourne'un çok sık gördüğü Müslüman aşırıcı şehitlerin mutlak huzuruydu bu. Arap odasının görüntüsü aklına geldi, seccadelerin Mekke'ye doğru hizalandığı görüntü. 


"Irina!" diye bağırdı ve koşarak ona doğru ilerledi. 


Ama artık çok geçti. Mik, cep telefonunun tuş takımına başparmağını koydu ve kulaksızın düştüğünde aldığı Makarov'dan ilk mermiler uçuşmaya başladığı anda, düğmeye bastı. 


Bourne, Irina'yı kurtarmak için çok uzakta olduğundan, Range Rover'ının arkasına atladı ve saklandı. Bir an sonra, patlama Mik ve Irina ile birlikte depoyu ve içindeki herkesi yerle bir etti. 
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Teğmen Avilov, elindeki koruyucu alandan başını kaldırdı. 
Karanlık, gerçeğin beynini yakmasını engellemenin tek yoluydu. "Kapıyı kasten aralık tuttun." 


Sevgilisi, şehvet düşkünü Dr. Nova başını yana eğdi. "Ne dedin?" 


"Hastane odamda. Banyo kapısı," dedi sefil bir şekilde. "Seni izlememi istedin." 


Svetlana bir bacağından diğerine geçerek kıpırdandı. "Sen ne pis bir sapıksın." 


"Yaptın, değil mi?" Hem acı hem de ıstırap çekmesine rağmen gözlerini Dr. Nova'dan ayırmadı. "Risk alacağımı biliyordun. Benden ne istiyorsun?" 


Göz kamaştıracak kadar güzel olan Dr. Nova, "Kanıyorsun Andrei," dedi. 


Elini yanağına koydu. Eli kanlı bir şekilde uzaklaştı. "Senin dikişlerinde bir sorun var." 


Nova buz gibi bir sesle, "Dikişlerim kusursuz," dedi. "Her zaman olduğu gibi." 


"O zaman neden kanıyorum?" dedi. Düşünceleri buz dağları gibi yavaş ve aptalca hissettiriyordu. 


"Nedenini biliyorsun, Andrei." 


Ve nedenini biliyordu. Ejderha zehri bir mucize gerçekleştirmişti. 
Kanını suya çevirmiş, savunmasının en zayıf halkasıyla vücudundan atıyordu. Elini yanağına sıkıca bastırdı ama kan parmaklarının arasındaki boşluklardan sızarak gelmeye devam etti. 


Svetlana sağ elini kaldırdı. Ona göre güzeldi çünkü kansızdı. 
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"Ne yaptığımı görüyor musun?" diye bağırdı. "Tırnaklarımı o kadar kısa ısırdım ki, günah kadar çirkin oldular. Neden mi? Çünkü tırnaklarımın altında derinlemesine gömülü parçaların senin cildinden olduğunu fark ettim ve başka çarem kalmadı." 


Avilov donuk bir şekilde ona baktı. Bu dişi köpeğe özür dileyeceği falan yoktu. Ona tatmin olacağı herhangi bir şey -herhangi bir memnuniyetvermek gibi bir niyeti de yoktu. "Buradan ayrıldıktan sonra beni en yakın hastaneye gitmekten, panzehir iğnesi olmaktan ne alıkoyabilir?" 


"Devam et," dedi Svetlana. "Seni durdurmayacağız." 


Avilov ayağa kalktı. Dizleri ve baldırları o kadar titriyordu ki, canını kurtarmak istiyormuş gibi sandalyenin arkalığına tutunmak zorunda kaldı. Titremesi bacaklarına ulaştığında, tekrar koltuğa çöktü. 


"Görüyorsun," dedi Dr. Nova, "artık çok geç. Zaten kendini gösterdiğin gibi. Svetlana gözlerinin içine bakarken sen burada, bu odada öleceksin." Kurt gibi gülümsedi. "Düşündüğünün aksine biz Rus kadınları zekiyiz. Birini hedef aldığımızda, görevimizin tamamlandığından emin olmak isteriz." 


"Ama sende panzehir olduğu kesin," dedi o kadar titrek bir sesle ki onu dehşete düşürdü. "Ne istiyorsun? Adını sen koy." 


Dr.Nova acımasız bir sesle, "Uzun yıllar boyunca hiç kimse bir Komodo ejderinin ısırığının zehirli olduğuna inanmadı, her ne kadar rutin olarak bufaloları yakalayıp öldürseler de," dedi Dr. Nova acımasız bir sesle. 
"Komodo ejderi ısırığı için panzehir yoktur." 


Buna bir yanıtı yoktu - mümkün olan son yol kapanmıştı. Ancak o zaman durumunun ironik saçmalığı Avilov'u bir tsunami gibi yıktı. Bu iki kripto-Müslüman onu ne için tuzağa düşürmüş ve bulaştırmıştı? Yüce bir tanrıya inanma eğiliminde olsaydı, bu ona bunun nasıl bir fantezi olduğunu açıkça gösteriyordu. Üstüne üstlük, ona bir şeyler hissettiren tek kadının ona ve Federasyona hain olduğu ortaya çıktı. Ne tür bir tanrı onu bu kadar tamamen mahveder? Ama artık Sovyetlerin haklı olduğunu görebiliyordu: 


122 


Her şey kaostan ibaretti. Bu gözyaşı perdesindeki süreniz sona ermeden önce girdaptan alabildiğiniz her şeyi almanız en iyisiydi. 


Şimdi Lubyanka'nın bağırsaklarında hapis kalmak nasıl bir şeymiş öğrenmişti. Daha kötüsü, hapishanenin derinliklerinde kelepçelenmiş olmak. Onları Rus matruşka bebekleri gibi korkunç duvarların içinde sıkışmış olarak görmüştü. Tek bir çıkış yolu olmayan bir kâbustu bu, zamanla hepsi çıldırmışlardı. Fakat onun zamanı yoktu. 


Dr. Nova, çenesini eline aldı, başını çekip gözlerinin içine bakması için zorladı. Bunu yapmanın hem ona ne kadar zevk verdiğini hem de acı çektirdiğini hiç bilemezdi. 


"Nasıl hissediyorsun Andrey?" 
"Beni öpersen," diye fısıldadı, "her şey yoluna girecek." 
Güldü ve onun kokusunu içine çekti. 


Kaderini kabul etti, Kremlin'e girdiği zaman erken ölüm olasılığını kabul ettiği gibi. Bu bir Rus meselesiydi, bu Müslüman fanatiklerin asla anlayamayacakları bir şeydi. Bir teselliyi kışın yanan bir alev gibi yakınında tutuyordu. Dr.Nova'nın onu kandırdığı gibi, Svetlana da General Karpov'u kandırmıştı. Bal tuzakları, saha ajanlarının düşmanlarını kirli kadınlarla nasıl tuzağa düşürdüklerini, düşmanlarını döndürmek ve istediklerini yapmaları için onları manipüle etmek için kullanabilecekleri irtibatları anlatmak için kullanılan eski usul bir terimdi. Başına geleceğini hiç düşünmemişti ama olmuştu. Lanet olası kadınlar, diye düşündü, karanlık bir kefen gibi, sonsuz bir gece gibi üzerine çöküyordu. Onları yalnızca beladan başka bir şey olmadıklarını anladığınız için seversiniz. 


"Kendimi bariz bir şekilde iyi hissetmiyorum," dedi, kelimeler ağzından zorla çıktı. 


Sonra gözleri başının içinde yuvarlandı ve yere yığıldı. 
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Moskova'nın sol kıyısındaki söğütlerdeki rüzgâr, böcek sürüsü gibi bir hışırtıya neden oldu. Solgun ve bitkin güneş, herhangi bir ısı sağlamak için mücadele etti. Kaybolmuş küçük bir çocuğun ağlaması kadar kederli bir tekne kornası öttü. Bu ses ve çıkardığı yankılar Moskova'da alışılmadık bir durum değildi. 


Albay Korsolov, "Mossad," dedi. "Moskova'ya sızan bir Mossad saha ajanı tek kurşunla idam edildi. Neden?" 


Yüzbaşı Pankin, "Bir teorim var," dedi. 
"Hadi duyalım." 


İki adam, her şeyin başladığı yer olan Bolshoy Kamenny Köprüsü'ne doğru ilerleyerek kıyı boyunca yürüdüler. 


"Çifte infazın General Karpov'un öldürülmesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum." 


"Lev Isaacs'ın Karpov'u öldürdüğünü ve ardından herhangi bir izi silmek için kendisinin de öldürüldüğünü düşünüyorsun." 


Pankin başını salladı. "Olabilir. Ya da generali kim öldürdüyse bu iki adamı da öldürmüştür." 


Korsolov durdu, elleri ceplerindeydi. "Açıkla." 


Pankin düşüncelerini bir teori haline getirmeye çalışırken alt dudağını ısırdı. "Şöyle: Isaacs'ın generalin öldürüldüğü gece Moskova'da olması tesadüf olamaz. Bu nedenle, Mossad'ın onu öldürdüğünü tahmin etmeliyiz. Cinayet titizlikle planlandı. Üstelik katil, generalin sadece dün gece otelde olacağını değil, aynı zamanda otelin neresinde ve saat kaçta olacağını da biliyordu.” 


"Bu da içeride bir suç ortağı olduğunu gösteriyor." 
"Açık olarak." 


İşte o anda Korsolov, Isaacs'la birlikte öldürülen adamı nerede gördüğünü hatırladı - otel! Vücudundaki kâğıtlar onu Belov, Veniamin 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Nazarovich Belov, bir Yahudi olarak tanımladı. Ama adamın otelde kullandığı isim kesinlikle bu değildi. "Tanrım, Pankin, bence ikisi de Mossad ajanıydı." Ve Pankin'e az önce hatırladıklarını anlattı. 


"Kanıtımız var mı?" 


Korsolov homurdandı. "Mossad söz konusu olduğunda hiçbir kanıt yoktur. Kişinin yalnızca içgüdüsel olarak işin içine girmesi gerekir." 
Burnunun kenarına dokundu. "Ve ben onların kokusunu lağım faresi gibi alabiliyorum." 


"İki Mossad ajanı, biri içeriden ve general öldürüldükten kısa bir süre sonra ikisi de idam ediliyor. Belov'un otelde olduğunu söylemiştin. 
Karpov'u öldürebilirdi." 


"Belki," dedi Korsolov. "Ya da henüz bilmediğimiz üçüncü bir Mossad ajanı var. Üçünü birden öldüren bir suikastçı." 


İki adam birbirlerine baktılar ve aynı anda "Kidon" dediler. 
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"Elinden gelenin en iyisini yaptın, Jason." Yaşlı adam başını salladı. 
"Bu senin hatan değil." 


Bourne, Ivan Volkin'in rahat dairesindeki eski, havasız kanepede oturuyordu. Güneş pencerelerden içeri sızıyor, sanki güneş ışığı soluyormuş gibi toz zerrelerinin yükselip alçaldığı çapraz sütunlar oluşturuyordu. Dünyanın her yerinden hediyelik eşyalar, aile ve arkadaşların eski fotoğrafları, Volkin ve baş döndürücü sayıda dünya figürü ile çevriliydi. Ve sonra Irina'nın çocukken çekilen fotoğrafı da oradaydı. 


Ivan onlara çay ikram ederken, "O zaman bile anne babasıyla değildi," dedi, "tek başına, bir kenarda oturuyordu." Fazla doldurulmuş bir koltuğa çöktü, içini çekti. "Korkarım vahşi bir çocuk olarak doğdu." 
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Bardağına altı küp şeker attı ama karıştırmayı unuttu, bu belki de sıkıntısının tek dış belirtisiydi. "Sırları vardı, Jason. Kendisi için seçtiği hayat onların üzerine inşa edilmiştir. Onu anlıyorum." Çayını yudumladı, yüzünü buruşturdu, bardağı tabağının ortasına koydu. "Ama onu hiç anlamadım. O benim için tam bir muammaydı." Başını iki yana salladı, muhtemelen hayatında ilk kez şaşkındı. "Neden bir vosdushnik ile ilgilensin ki?- şey, bu benim anlayışımın ötesinde. Başını kaldırıp Bourne'a yalvaran gözlerle baktı. "Ne istedi, Jason? Ne arıyordu? 


Bourne ellerini bardağının etrafına sardı, çaydan gelen sıcaklığın avuçlarına ve oradan da kollarına yayıldığını hissetti. Sıcak iyi hissettiriyordu. Harabe halindeki depodan Ivan'ın sevimsiz mahallesine giderken buz gibi soğuktu. 


"Onu o kadar uzun zamandır tanımıyordum Ivan ama tahmin etmem gerekirse dünyada kendine bir yer aradığını söylerdim." 


"Neden? Mümkün olan her şeye sahipti-" 


Bourne'un ifadesi onu durdurdu. "Bir büyükbaban olduğunu hayal et Ivan. Gücünün, onun için yaptığın onca şeyin altında kaldığını hayal et." 


"Bir dede torununa böyle yapmaz mı?" 
"Belki de tek istediği, Ivan, bunları kendisi için yapmaktı." 


"Ama elinde yoktu. O gençti. Daha da kötüsü, kadındı. Bu dünyada- 


"Dur," dedi Bourne. "Kendini dinle." Öne eğildi. "Ivan, Irina belli ki ne düşündüğünü bilen, gelenekleri hiçe sayan bir kadındı. İstediğini elde etmek için kendi yollarını bulmak için çok çalışmış olmalı. Ve seni uzak tutmak, sürekli devreye girip verdiği her karara müdahale etmeni engellemek için onlar hakkında sır tutma ihtiyacı hissettiğini tahmin edebiliyorum." 
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Ivan arkasına yaslandı, sandalyeden ya da belki de Irina'nın ne olduğunu ve her fırsatta neyi kaçırdığını fark etmesinden dolayı bir şekilde küçülmüş gibiydi. 


Elini şakağına koydu. "Onu hayal kırıklığına uğrattım. Onun ölümü benim suçum. O vosdushnik'in yanına asla yaklaşmazdı." 


"Ne yapsan da yapmasan da o Mik'i bulurdu, Ivan. Yüce konumun dünyayı görme şeklini etkiledi. Herkesi manipüle edemezsin. Sen Tanrı değilsin." 


Ivan bir an Bourne'a dik dik baktı, şakağındaki parmakları titriyordu. "HAYIR. Hayır, haklısın Jason." İçini çekti. "Gerçek şu ki, güç seni gerçek dünyadan ayırır. Büyük güç daha da fazla ayırır. Bunu o kadar uzun süredir yaşıyorum ki, küçük hayatlarında koşuşturup duran küçük insanlar için hayatın nasıl olması gerektiğini sık sık unutuyorum." 


Boume burada bir yorumda bulunabilirdi ama kendi nasihatini içinde tutmayı seçti. 


"Pekâlâ." Ivan bardağını aldı, yarı erimiş küp şekerlerin bulanıklaştırdığı derinliklere baktı. "Vosdushnik ile ne yapıyordu?" 


Bourne, "Bilemiyorum" dedi. "Yakın görünüyorlardı, ama sonra ikimizi de öldürmeye çalıştı, kim bilir?" Bir an durakladı. "Babasının ve erkek kardeşinin neyle ilgilendiğiyle bir ilgisi yoksa tabii." 

Ivan sanki torununun ölümünden bir milyon mil uzakta olmak istiyormuş gibi hâlâ çayına bakıyordu. 

"İvan mı?" 

Volkin sonunda kıpırdandı. Yukarı baktığında gözleri bir an için boştu, ölüydü. "Bir oğlumu, bir torunumu ve şimdi de Irina'yı kaybettim. 
Nerede bitecek acab bu?" Sonra gözleri odaklandı. "Hiçbir ölüm boşlukta 


kalmaz, Jason. En azından bizim dünyamızda değil, ha? Göle atılan bir taştan yayılan dalgacıklar gibi sanırım artık Irina'nın ölümüyle ilgili 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çıkarımlar var." Tekrar sessizliğe büründü, konsantrasyonu güneş ışınlarının içine hapsolmuş toz zerreleri kadar dalgalıydı. 


Bourne bunun çok önemli bir an olduğunu sezdi, Ivan'ı şimdi iterse yaşlı adamın sadece geri iteceğini ve Boume'un ondan daha fazla bir şey alamayacağını hissetti. Çayını bitirip ayağa kalktı. 


"Irina'nın evine geri dönüp temizlenmem, kıyafetlerimi değiştirmem gerekiyor." 


Ivan belki de Bourne'un sözlerini duymamıştı, ama Boume'un ayrılmak üzere olduğunu fark etti. Bir elini kaldırdı. "Bekle." Parmakları işaret etti. "Otur bir saniye." 


Bourne dediğini yaptı. Doğru yolu seçtiği açıktı. 


Ivan parmak uçlarıyla kırışık alnını ovuşturdu. "Beni affet Jason, daha önce yanlış konuşmuşum. Irina'nın neden Mik'e gittiğini tam olarak biliyorum." 


Ellerini kucağına koydu, sanki onu farklı bir yere götürebilecek yol haritalarıymış gibi onların damarlı sırtlarına baktı. "Oğlum ve torunum koltuk altlarına kadar pislik içindeydiler. Masa altı anlaşmaları meşru işlerini tüketiyordu. Giderek daha çaresiz hale geliyorlardı. Onlara yardım etmeye çalıştığımda kendilerini neyin içine soktuklarını anladığımda geri adım attım. O kadar derindeydiler ki, yardımcılarım bile onlara yardım etmedi." 


Aniden yukarı baktı, gözleri büyümüştü, romatizmalıydı. Hayatının her yılı yüzüne kazınmış gibiydi. "Federasyon Müslümanları konusundaki tavrımı zaten biliyorsun. Tüm Çeçenlerden nefret ediyorum. Bazılarının iyi, çalışkan erkek ve kadın olduğunu söyleyebilirsin. Ama hepsinin bir bela olduğunu söylüyorum. Onlara karşı yürüttüğümüz iki Savasin intikamını tam anlamıyla alana kadar tatmin olmayacaklar." El kaldırdı. 
"Beni caydırmaya çalışma. Haklı olduğumu biliyorum." 


Bourne, "Mik ve arkadaşları, yalnızca hayattayken benim ilgimi çekiyordu," dedi. "Ben sadece bir Çeçenle ilgileniyorum: Ivan, Borz. 


128 


Çeçen olduğu varsayılıyor ama açıkçası şüphelerim var. Her halükarda Mik, Borz'un parasını işletti, ama şimdi o ipucu kül oldu." 


"Belki olmamıştır." Ivan parmaklarını ince göbeğinin üzerine geçirdi. Bourne ona lrina'nın ölüm haberini verdiğinde sığındığı puslu mezarlıktan dönmüş gibiydi. "Öğrendiğim bir şey -çünkü torunum bana FSB baskınından önce söylemişti- Mik'in Borz için yoktan var ettiği paranın tamamının Kahire'ye gittiğiydi." 


Boume, Boris'in Borz'daki operasyonunu nereye kurduğunu düşündü. 


Bourne, "Dün Kahire'ye gitmem gerekiyordu," dedi. "Beni oraya götürebilir misin?" 


Kidon. "Hançer" anlamına gelen İbranice bir sözcük. Mossad'ın elit casuslar birliğini, suikast uzmanlarını, savaş ve sessiz öldürme söz konusu olduğunda en iyinin en iyisini tanımlamak için kullanılır. 


Korsolov ve Pankin bir Kidon suikastçısı, yok edici bir melek arıyorlardı. Yapabilecekleri en iyi şey, Moskova havaalanları ve tren istasyonlarındaki CCTV kayıtlarını incelemek ve FSB'nin kabul edildiği üzere eksik ve biraz eskimiş veri tabanında bir eşleşme bulan bir yüz aramaktı. 


Ancak bu çaba için yalnız değillerdi. Albay, arama çalışmalarına yüzden fazla kişiyi zorla dâhil etmişti ve bilgisayar ekranları, Moskova üzerinden Federasyon'a giren insanların sürekli akışını süzerek hiçbir şeyin gözden kaçırılmadığından emin olmak için ikişer kişi tarafından kullanılıyordu. En yakın limana bir grup göndermeyi düşünmüştü, ancak Pankin ona hızın önemli olduğunu hatırlattı: Kidon hiç kimsenin farkına varmadan gelir ve giderdi. Bu deniz yolu taşımacılığına karşı çıkıyordu. 
Pankin, Çin'in Interpol ve ABD Federal Hükümeti'nden ele geçirdiği yüz tanıma sistemini kullanmak için Piotr ve gizemli bağlantısına geri dönmeyi tercih ederdi, ancak FSB'nin Kidon veritabanının, eksik olsa bile, yabancı 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ajansların her ikisinden çok daha iyi olduğunu biliyordu. Sonuçta Mossad, Federasyon'un düşmanıydı. FSB'nin tehdit değerlendirme direktörlüğü, ajanlarını en iyi şekilde takip etmek için çaba harcamak zorundaydı. 


Dört saatten fazla süredir çalışıyorlardı ki Korsolov, Pankin'i yanına çekti. Öfkeli sinekler gibi uğuldayan, üstten aydınlatılan koridorda ilerlediler. Korsolov bir otomatik satış makinesinden kahve aldı ve duvara yaslanarak içtiler. Duvarın üzerinde, Kırım'ın cenneti olarak nitelendirilen bir sonraki tatillerini geçirmeleri için çağrı yapan bir poster vardı. Parlak sarı güneş turkuaz suya parıldarken, bir kum rengi plaj görülüyordu. Renkli şemsiye ise bu hayali tamamlıyordu. 


"Yüzbaşı," dedi Korsolov, "saha terfisinin ne olduğunu biliyor musun?" 


"Elbette, Albay." 


Korsolov sırıttı, cebinden bir çift parlak nesne çıkardı ve bunları Pankin'in tuniğinin apoletlerine iğneledi. Öncesinde yüzbaşı nişanını çıkardıktan sonra onları Pankin'in avucuna bıraktı. "Bunları hatıra olarak sakla. Onları ilk oğluna ver, o da babası gibi FSB'ye girsin." 


"Efendim?" 


"General Boris Illyich Karpov'un iğrenç cinayetinin failinin kimliğinin tespit edilmesi konusundaki yardımın ve benim yakında generalliğe terfi etmemin şerefine, albaylığa terfi ettirildin. Ayrıca, artık benim yardımcımsın. Bana rapor vereceksin, başka kimseye değil." 


"Efendim, ne diyeceğimi bilmiyorum." 


Korsolov cevap veremeden adamlarından biri aceleyle geldi. 
"Efendim, sanırım bir şey bulduk. Sadece..." 


"Sadece ne?" 
"Pekala..." Adamı, Sheremetyevo'daki CCTV kameralarından 


birinden çekilmiş bir fotoğrafın dijital kopyasını çıkardı. Zaman damgası 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iki gün önce saat 20:08'di. Yanından geçen bir adamın kafası tarafından yarı gizlenmiş bir kadın yüzü, kırmızı yağlı kalemle daire içine alınmıştı. 


"Kime bakıyorum?" dedi Korsolov. 
"Belki hiç kimse," dedi adamı. "Belki bir hayalet." 


Korsolov fotoğrafı Pankin'e verdi. "Bu yüz senin için bir şey ifade ediyor mu, Albay?" 


Uzun gece boyunca FSB kayıt müdürlüğündeki tüm Mossad personelini yeniden tanımayı iş edinmiş olan Pankin, "Öyle. Ama bu adam gibi benim de biraz kafam karıştı." 


Korsolov'un sabrı hızla tükeniyordu. "Neden?" 


"İnanması zor olsa da, Kidon'ın bu üyesi yaklaşık üç yıl önce Mexico City'de bıçaklanarak öldürülmüştü." 


"Buna dair kanıtımız var mı, Albay? Ben reddedilemez kanıttan bahsediyorum." 


"Mossad söz konusu olduğunda, nadiren reddedilemez kanıt bulabiliyoruz." 


Korsolov'un işaret parmağı gözetleme fotoğrafındaki kırmızı hedef işaretine hafifçe vurdu. "Yine de burada onun hâlâ hayatta olduğuna dair tartışılmaz bir kanıt var." Haberci Pankin'e baktı, neredeyse unutulmuştu. 
"General Karpov'un yok edicisi. Onun adı ne?" 


"Yıllar boyunca birçok efsanesi oldu, efsane üstüne efsane. Her halükarda, o - afedersiniz, - Kidon'ın en iyi temsilcisiydi. Pankin boğazını temizledi. "Onu yalnızca kod adıyla tanıyoruz: Rebeka." 


BÖLÜM 2 
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Sara Yadin, kod adı Rebeka olarak bilinen, Mossad'ın Yazı İşleri Direktörlüğü tarafından kusursuzca uydurulan bir kimliği olan Avustralya vatandaşı Jenny Parker olarak İsrail'e döndü. Perth Üniversitesi'nde tarih araştırmacısı olarak çalışıyordu. 


Kudüs, bu günlerde sonu gelmeyen bir olay gibi görünen savaş semaları altındaydı. Moskova'nın kasvetli griliği, derin, yaşam dolu toprak tonlarının bir karmaşasına dönüştü, Rusça'nın sivri uçları ve dikenleri yerini İbranice ve Arapça'nın akışkan coşkusuna bıraktı ve onu içten dışa ısıttı. Sıcaklığa doğru yürüdü, yüzüne ve çıplak kollarına çarpan yakıcı güneş ışığıyla karşılaştı, ancak yine de eski ve güvenilir bir dost olarak karşıladı. 


Havaalanından bir taksiye bindi ve onu hukuk firmalarının, ithalatihracatçıların ve benzerlerinin bulunduğu isimsiz, boş yüzlü bir ofis binasının önüne bıraktı. Bir asansöre binip üçüncü kata çıktı ve burada ALTIN TAKILAR yazan gizli bir tabela vardı. Kapıyı iterek doğruca üstü camla kaplı tezgâha gitti, kaybettiğinin aynısı bir Davut Yıldızı ve yeterince yakın ince bir altın zincir satın aldı. Nakit ödedi, tokayı ensesine taktı ve yıldızın tanıdık ağırlığını göğsünde hissederek dışarı çıktı, ama yine de belli belirsiz bir huzursuzluk içindeydi. 


Takip edilmediğinden emin olmak için dolambaçlı bir yolda bir mil yürüdü, ardından Mossad'ın yönetici ofislerine girdi ve üyelerini kendi adlarıyla tanıdığı güvenlik ekibinin olağan incelemesine teslim oldu. 


Başının üzerinde, gece mavisi mermere İbranice yazılmış,"Yol göstereni olmayan ulus düşer, danışmanı bol olan zafere gider." sloganı vardı. 


Caesarea bölümü dokuz katlı binanın sekizinci katındaydı. Girişine izin verilmeden önce başka bir güvenlik araması zorunluydu. Kidon ofisleri arka taraftaydı, pencereleri olmayan bir dizi oda, elektronik gözetimden korunuyor ve iki erkek ve iki kadın her biri üç vardiya halinde gün boyunca izleniyordu. 
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Mossad'ın direktörü tarafından karşılandı ve kısa bir baş selamı ve kısa bir "Aferin" ile onu karşıladı. Onu koridor boyunca ve yalnızca son derece kısıtlı iris kimliğiyle açılabilen bir kapıdan geçirdi. Ötesinde, çıktıkları dar bir çelik basamak sarmalı vardı. Sekiz ve dokuzuncu katlar arasındaki küçük bir sahanlığa çıktı. Kilitli başka bir kapıdan Kidon ofislerinin tam karşısında bir takım odalar çıkıyordu. Aslında, modern deri mobilyaları, pelüş bej halısı ve duvarlardaki zevkli ama zararsız baskılarıyla bu alan daha çok beş yıldızlı bir otelin pahalı bir süitine benziyordu. 


Müdür döndü ve süitin kapısı Sara'nın arkasından kapanır kapanmaz onu ayı gibi kucakladı ve iki yanağından öptü. 


"Tebrikler." Sesi sıcak ve sevecendi. "Aferin Sara!" 
"Teşekkürler baba." 


Eli Yadin onu serbest bıraktı ve o ve kızı birbirlerini değerlendirmek için geri adım attılar. "Görevin iyi gitti," dedi. 


"Kusursuzdu," diye yanıtladı. 
Yüzünden bir gölge geçti. "Tam olarak değil." 
"Ne demek istiyorsun? Hedefim öldü." 


"Tabikii öyle. Buna hiç şüphe yok. Hiç hemde. Yasha'yı işine son vermemiş olsaydın, Belov'u ve sonunda Svetlana Novachenko'yu verecekti..." 


"Svetlana Karpova." 


Eli Yadin bir an kızına baktı. "General Karpov, İsrail'in dostu değildi. Sara." 


"Bourne'a ve dolaylı olarak bana da Şam'da yardım etti. Unuttun mu?" 
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"Ben hiçbir şeyi unutmam kızım. Ancak görevimiz, Belov aracılığıyla Ukrayna'nın Rus etkisinden kurtulmasına gizlice yardım etmekti. Şimdi, Yasha'nın ihaneti yüzünden bu plan da onun kadar ölü." 


"Seninle Boris'i tartışmayacağım," dedi sertçe. "Bir sorun olduğunu ima ettin." 


Tüylü başını sallayarak onu kanepelerden birine yönlendirdi, yakındaki bir büfenin üzerindeki cezveden kahve doldurdu, fincanları getirdi ve yanına oturdu. "Seni Sheremetyevo havalimanında fark ettiler." 
Kahveyi verdi ama Sara içmedi. 


Sanki hala orada olduğundan emin olmak istercesine bilinçsizce altın yıldızı parmakladı. "Kim?" 


Kapıya ihtiyatlı bir şekilde vuruldu, Müdür kaşlarını çatarak, "Gel," dedi ve Caesarea biriminin başı, Sara'nın patronu Dov Liron içeri girdi. 


Bir manila klasörü kaldırdı. "Bunu en kısa sürede istedin..." 


Eli onu sakinleştirmek için elini kaldırdı. "Masanın üzerine bırak, Dov. Teşekkür ederim." 


Liron itaat etti ve arkasına bakmadan ayrıldı. Müdür, Mossad karargahı içindeki merakı caydırmıştı. 


Eli sorusuna geri dönerek, "Eh, işin tuhaf yanı da bu," dedi. "İlk başta ilgi Çinli düşmanlarımızdan geliyor gibi göründü. Ellerinden geldiğince bizi takip etmeyi seviyorlar." Omuz silkti. "Yine de her zaman onlardan en az bir adım önde olmayı başarıyoruz." 


Kahvesinden bir yudum aldı. "İç, iç, tatlım. İhlal halletmemiz gereken bir şey değil." Sara ona baktı, bir yudum aldı ama tadını alamadı. 


"Hayır, seni fark eden Çinliler değildi; Çin ağına sızan bizim eski bir düşmanımızdı. Varlığımızla ilgili bazı kanıtlar bulmuş olmalılar." 


Eğildi, üç küp şeker aldı. "İşte, unutmuşum." Onları kahvesine attı, yine büyük bir zevkle yudumlamasını izledi. "Hayır, seni bulan Ruslardı." 
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Öne doğru oturdu, dirseklerini dizlerine dayadı. Sonuç olarak, buradan uzaklaşmanı istiyorum. FSB'nin uçuşunu buraya kadar takip ettiğini varsaymak zorundayız." 


"Kudüs'ten uzakta mı? Nerede?" 


Babası omuz silkti. "Bilmiyorum. Maldivler, belki. Biraz dinlenip rahatlayabilirsin. Tüplü dalış harika ve resifleri görmek için can attığını biliyorum. Şimdi senin zamanın." 


Sara cevap veremeden cep telefonu titredi ve cevap verirken bir parmağını kaldırdı, birkaç dakika dinledikten sonra, "Pekâlâ," dedi. 
Bağlantıyı kesti ve ayağa kalktı. "Bana bir dakika izin ver, tatlım. 
Söndürmem gereken küçük bir yangın var. Hemen döneceğim." 


Yalnız kaldığında, Sara kahvesine baktı. Maldivler'e gitmek istemiyordu, hatta sualtı dalışı yapmak için bile olsa. Tatil yapmak istemiyordu; dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyacı yoktu. Olanlardan sonra, tatil önerisi başarısızlığın izlerini taşıyordu. Moskova'daki görevi zorlu olmuştu - teknik olarak değil, ancak diğer koşullar da dahil olmak üzere birden fazla hedefi kapsamıştı, ki bu yeterince sıradışıydı. Bu onu duygusal olarak oyormuştu Bu kadar garip olması onu ciddi şekilde endişelendiriyordu. Kidon eğitiminin temel unsurlarından biri, hızlı, sessiz, verimli ve duygusal olarak bağlanmadan öldürmeyi öğrenmekti. Aksi takdirde, hayatta kalmanız - temel insanlığınız - tehlikeye girerdi. 
İstemsizce ürperdi, sanki Moskova'da kemiklerine sızan buz hala onu terk etmemiş gibi. Gözleri açıkken bile gerçekmiş gibi görünen bir rüyadan uyanmak gibi bir şeydi. 


Tedirgin bir şekilde ayağa kalktı, kendini babasının masasında bulana kadar süitte dolaştı. Orada, sanki dikkatleri üzerine çekmiş gibi, Dov'un bıraktığı manila klasörü vardı. Hızlı olmalıydı çünkü bir an önce babasının odaya gelmesi an meselesiydi. 


Sara uzanıp, işaret parmağının ucunu dosyaya dokundurdu. Sonra onu kendisine doğru çevirdi ve açtı. "Görev Başladı", "Ivan Borz" ve "Kahire" kelimelerini gördüğü anda kapının tırmalamasını duydu. Aceleyle 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dosyayı kapattı ve masadan uzaklaştı. Babası içeri girerken, katmanlar halindeki kurşungeçirmez camların önünde asılı dikey perdeler arasındaki kale benzeri yarık aracılığıyla şehri izliyordu. 


Eli, "Ee," dedi, "Maldivlere uçuşun için ayarlamalar yaptım." 
"Bu kadar önemli olan bu muydu?" Sara arkasını dönmedi. 
"Tabii ki değil. Ama ben..." 

Sara, "Maldivlere gitmiyorum," dedi. 

"Ah? Elbette. Nereye gitmek istersin?" 

"Kahire" dediğinde gözlerinin içine bakmak için döndü. 
"Kahire mi? Şaka yapıyorsun, değil mi?” 


"Hayır Abba." Kollarını göğüslerinin üzerinde kavuşturdu. 
"Yapmıyorum." 


Eli ona doğru bir adım attı. "Ama Sara, ciddi olamazsın." Aniden durdu, klasörün hafifçe yamuk durduğu masasına döndü. Ona döndü. 
"Sara, hayır. Operasyon çoktan başladı." 


"Bensiz." 

Müdür homurdandı. "Tabii ki sensiz." Ellerini açtı. "Görevdeydin." 
"Ve şimdi bu görev bitti." 

"Senin de dinlenmeye ihtiyacın var." 

"İhtiyacım olan şey, Abba, Kudüs'ü terk etmek. Kendin söyledin." 
"Sözlerimi bana karşı kullanma kızım!" 


Sara'nın kalbi daha hızlı atmaya başladı. Babası ona sadece çok kızdığında "kızım" derdi. Yine de geri adım atmak onun doğasında yoktu. 
"Sadece gerçekler, Abba. Sadece gerçekler." 
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Elinin ucu havayı bir bıçak gibi kesti. "Kahire'nin yakınlarına gitmiyorsun, nokta." 


Gözleri parladı. "Beni durduramayacağını biliyorsun." 


"Sara, Sara, Sara." Eli başını salladı. "Sadece senin en iyi çıkarlarını düşünüyorum. Vücudun Meksiko Şehri'nde neredeyse ölümle sonuçlanan deneyiminden iyileşebilir, ama aklın -" 


"Aklım bir kristal kadar berrak. Kilometrelerce öteyi görebilirim." 
Elini onun omzuna koydu. "Bu meydan okuma nereden geliyor?" 
"Sen çok iyi biliyorsun," dedi. 

Eli bir an için gözlerini kapattı. Ivan Borz. 


"Bunu benden alamazsın, Abba." Sara omzundaki ellerinin üstüne bir el koydu. Bu, bir lejyonerden diğerine yapılan Roma usulü bir jestti. 
"Yeryüzündeki ve cehennemdeki her şey arasında sadece bunu yapamazsın." 


Sessizliğe bürünmüş olarak, baba ve kız başlarını eğerek birlikte dua ettiler. 


Bir kurt sürüsü, işte ben böyle yetiştirdim, diye düşündü Ivan Borz. 
Allah'ın lütfu ve her şeyi bilen rehberliği ile. Vahhabiler mükemmel düşmanlardır. Kurtlar gibi yetiştirilmek için doğmuşlardı, tek ihtiyaçları olan, onlara çölden gelen bir sesti. Ve bunu da buldular. Allah onları bana önce birer ikişer, sonra da söylendikçe avuç avuç, bütün köylerde, giderek genişleyen bir girdap halinde getirdi. 


Borz, âdeti olduğu üzere, eski bir Mısır halısının üzerinde çapraz bacak oturuyordu, soluklaşmış ve yıpranmış, oksit kırmızısı deve yünü ve Çin ipeğinden yapılmış, caminin ana ibadet odasının tam ortasına, talimatlarına göre yerleştirilmişti. Çevresinde, cesur savaşçıları, topağa çukurmuşlarını, erkekleri ve kadınları, bazıları yedi veya sekiz 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yaşındayken bile, konik daireler halinde dizilmişti. Güneş sistemi gezegenleri gibi, düşündü, sonsuza kadar ısıtacak güneşin etrafında dönüyorlar, hatta meleklerin arasına gittiklerinde bile. Bazıları için çok yakında olacak. 


"Elhamdulillâh " dedi İvan Borz. Hamd ve şükür Allah'a mahsustur. 
"Terör zaferdir. Onlar bir ve aynıdır. Bizi Allah'ın sancağı altında birleştiren terördür. Bizi güçlü kılan terördür," dedi. Kara gözleri acımasız bir şekilde yardımcıları seçti, bir tencereden kaynar su döker gibi yoğunluğunu, şevkini onlara akıttı. "Kâfirde para, rahatlık, tembellik, ölçüsüz sapıklıklar vardır. Kafir sayısız sapkınlığını bize empoze etmek istiyor. O, yurdumuzun kıyılarına sıçrayan katran misali, bizi ve mukaddes hayat tarzımızı, Allah'a, Rahman-ı Rahman'a, Arındırıcı Kuddüs'e giden yolumuzu kirleterek kıyılarımıza kadar geldi. Silahlarla ve yalanlarla geldiler. 


"Ve ailem, bugün burada, bu zamanda, İslam'ın atan kalbi Kahire'de toplanmamızın nedeni de budur. Allah'ın lütfu ve mukaddes ruhu ile arınmak için." İslam'ın birçok kalbi vardır, düşündü. Kahire sadece biri. Bu insanların önemli olduklarına inanmaları gerekiyor, hayatlarının önemli olduğunu, ölümleri bile bir fark yaratabileceğini bilmeleri gerekiyor, çünkü hayatları yoksulluk ve umutsuzlukla dolu bir acıdır. Zaferde inanmaları gerekiyor. Güç ve kuvvet inancın içinde yatıyor. İnancı, zaferimin hayati bir parçasıdır. 


"Kâfirler o tarafından Oo ötekileştirildik, o gölgelere O itildik, düşmanlarımızı korkutan ve şaşırtan dağlara koştuk. Kâfirin çaresiz hissetmemize ihtiyacı var. Kâfir umutsuzluğumuzla beslenir. O bizi yozlaşmış Gucci ayakkabısının altında ezmeye çalışırken, yoksulluğumuz onu güçlendiriyor, acımız onu cesaretlendiriyor." 


"Yine de çaresiz değiliz. Her şeyi gören, her şeyi bilen, Rahman olan Ar-him Allah rızık verdi. Bize öyle güçlü bir silah verdi ki zafere ulaşacağız ailem. Terör Allah'ın bize verdiğidir. Kâfirle savaşmak, bizi yok etmeye çalışırken onunla savaşmak için sahip olduğumuz tek şey terörizm. 
Ama ihtiyacımız olan tek şey terörizm. Terörizm, dünyadaki başka hiçbir 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silahın yapamadığı şeyi yapar. Terör, kâfirlerin beyinlerine hançer saplıyor. 
Terör zenginleri, tembelleri, sapıkları korkutur. Bizden korktukları için uyuyamıyorlar. Bizim yüzümüzden mutluluk hissedemezler. Bizim yüzümüzden uyuşturucu kullanıyorlar. Bundan sonra ne zaman ve nereye saldıracağımızı bilmiyorlar. Gelecek için korkuyorlar." 


Ivan Borz, beşgen bir kutuyu dizlerinin arasına yerleştirdi. Kutu, köşelerinde buzlu bir kaplama olan koyu bir metalden yapılmıştı. İçindeki mavi jel paketleri sayesinde soğuktu. Ivan Borz, kutunun ağır kapağını kaldırdı ve herkesin gözü, ellerinin hareketine kilitlendi. Kapağı yerine koyduktan sonra kutuya uzandı ve kesilmiş kafayı, koyu yağlı saçlarının bir avuç dolusuyla tutarak yüksek tuttu. Saçlar aylardır yıkanmamıştı. 
Kendi vücudu da aynı durumdaydı. 


"Amerikalı bir gazeteci, esir alındı, sorgulandı, İslam'a döndü, Allah'ın merhameti adına şehit oldu. Onun kurbanı, sizin birleşme çığlığınızdır." Dua eden bir böcek gibi bacakları açıldı ve tam boyuna yükseldi. Kafayı daha yükseğe kaldırdı, böylece arka sıralardakiler bile net bir şekilde görebildi. 


"Şimdi kâfirin nasıl yenileceğine tanık olun. Terörizm kâfiri yenecek. Bunu size söz veriyorum." 
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Bourne Kahire'ye vardığında günün kaynar kazanının yerini gece almıştı. Sıcaklık, kapalı bir fırın gibi boğucu ama tolere edilebilirdi. Şehir trafiğinde iki kez ölümden döndü: birincisi taksiyle bir kamyonun neredeyse çarpışmasıyla, diğeri ise taksiyle bir otobüsü geçerken aradaki mesafe birkaç santimetre kadar azaldığında oldu. Taksinin arkasında bir dizi dizel partikülü izi bıraktı. Mide rahatsızlığı olan birinin çıkardığından daha fazla gürültü çıkardı. İçerisi falafel yağı ve ter kokuyordu. 
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Boume, camı hızla indirirken düşündü: Ah, Kahire! Bir şehri özleyebilirken aynı zamanda burada hiç olmamış olmayı dileyebilir misin? 


Ama on milyon aracın ve bir trafik ışığının karanlık ve heyecan verici bir geçit oluşturduğu, çelişkilerin kaynadığı bir kaos olan Kahire'ydi. 


Neredeyse bomboş olan El Gezirah Oteli'ne yerleşti, yıkandı, üzerini değiştirdi ve bir taksi çağırdı. Çılgın trafiği yenmek için baş döndürücü, zikzak çizerek şehrin öbür ucuna gitti ve Midan Kit Kat'ta inmesine izin verdi. Oradan, akşamın kömürleşmiş et ve güveç kokuları arasından Nil'e doğru yürüdü. Şehrin kırmızımsı atmosferini bir tedirginlik sıkıştırdı, tıpkı çok sıkı çekilmiş bir yay gibi, fırlatılan bir ok her an yıkıma yol açabilirdi. 


Yakın kıyıda, tek tek ahşap iskeleler tek sıra halinde bir ve iki katlı ev teknelerine kadar uzanıyordu. Bazıları boyalıydı, diğerleri sadece çarpık tahtalardan yapılmıştı, hepsi hava koşullarından yıpranmış ve yorgundu. 
Çoğu zamanında gece kulüpleri ve casinolar olarak hizmet veren neşeli boyanmış ev tekneleriydi, ancak o zamanlar çok uzaklarda kalmıştı. Önceki ihtişamlarından geriye kalanlar, tabelaların birkaç parçası, altın ve gümüş boyalı tahtalar halinde her yerde görülebilirken, şimdi sepya tonlarında fotoğraflarda görüldüğü gibi solmuştu. 


Bourne, Nil mavisi boyanmış bir ev teknesine rastladı. Ahşap yürüyüş yolu üzerinden geçerken, müezzin ezan okumaya başladı. 
Yükselen ve alçalan ses, yüksek bir minarenin işlemeli demir balkonundan kuzeydeki birkaç blok öteden yükseliyordu. Geniş nehrin üzerinde uçan bir kuş gibiymiş gibi hissettirdi. 


Bourne ahşap kapının önünde tamamen hareketsiz durdu. Kalın suyun çırpınan sesleri, esintili rüzgârın taşıdığı müezzinin esnek sesi - hepsi bir arada Kahire'yi ona asla terk etmemiş gibi yeniden hissettirdi. 


Bu Feyd'in eviydi. Bourne, Treadstone'dan ayrılmadan önce onunla tanışmıştı. Feyd, Treadstone'un dünya çapındaki ağında sürüngen biriydi. 
Bourne, Feyd'i yıllardır kullanıyordu ve Treadstone da ona iyi ödüyordu. 
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Bilgileri her zaman kusursuzdu ve doğruluğu her zaman konunun kalbini aşıyordu. 


Bourne, Feyd'i bir güreşçinin derin göğsüne ve omuzlarına sahip, bacağı ve kolu kısa, sağlam bir adam olarak hatırladı. Çabuk gülen yüzü, zamanla çetin bir zafer kazanmışa benziyordu, her çizgi ve kırışık bir talihsizliğin üstesinden gelinmişti, hem buruşmuş hem de muzaffer bir yüze sahipti. 


Bourne elini kaldırdı ve kapıyı çaldı. 


Yaklaşan yumuşak ayak seslerini duyması çok uzun sürmedi, ardından kapı hızla açılıp bir tabancanın ağzı göğsüne doğrultulmadan önce bir anlık sessizlik oldu. 


Kahverengi kocaman gözleri, siyah saçları ve lekeli tik gibi koyu oval yüzü olan bir kız, Feyd'in tekne evinin loş içinden ona baktı. Elindeki tabanca kaya gibi sabitti. İşaret parmağı tetik korkuluğunun yanındaydı ama emniyet kapalıydı. Ne yaptığını biliyordu. 


"Bunu nasıl kullanacağını sana Feyd öğretti mi?" diye sordu. 


Ona baktığında, ilk başta duyduğu endişe azaldı. Başını eğdi, kaşları bir araya geldi ve dudakları çatık bir ifadeye büründü, ancak Bourne bunun yanlış anlaşılabilecek bir huysuzluk olmadığını biliyordu. 


Sonunda tanıması, yüzünü gece çakan bir şimşek gibi aydınlattı. 
"Samson Amca!" Silahı indirdi ve kollarına atladı, vücudu onunkine bastırdı. Samson, Kahire'deyken Bourne’un operasyonel adıydı. 


Amira. Onu bir hale gibi saran tarçın ve tütsü kokularını içine çekti. 
Sonra onu kol mesafesinde tuttu. "Seni son gördüğümde ufacık bir şeydin." 


Ağır göz kapakları titriyordu. O kadar küçük değil, Samson Amca." 
Dar omuzlarını silkti. "Ama evet, sanırım boyum uzadı." 


"Her yönden büyümüşsün." 


141 


"Beni en son gördüğünde on bir yaşındaydım. Şimdi on altı yaşındayım, beş ay sonra yedi olacağım." 


"Zorlama. Zaman çok hızlı geçiyor." diye gülümsedi. "İçeri girebilir miyim?" 


"Elbette." Kenara çekildi, onu eşiğin üzerine çekti. "Ne aptalım ben!" 


"Babanı görmeye geldim. Feyd nerede? Evde mi? 


İfadesi kararsız görünüyordu, sonra onu oturma odasına götürmekten vazgeçtiğinde karardı. "Babam iki hafta önce öldürüldü." 


"Amira, çok üzgünüm." Ona doğru bir adım attı, geri adım atmadan önce onu bir an kucakladı. "Ve o zamandan beri yalnız mısın?" 


Başıyla onayladı, şimdilik sessizdi. 

"Amira'ya sormam gerekiyor. Bir kaza mıydı yoksa—?" 
"Öldürüldü," dedi Amira. 

"Bana anlatacak mısın?" 


Saçlarındaki bukleler yanaklarına gölgeler düşürerek başıyla onayladı. "Ama önce içecek ve yemek yemeliyiz, yoksa ne kötü bir ev sahibi olurum!" Derin bir gırtlaktan seslendirdiği bir ses tonu, hem sevinç hem de üzüntü olarak yorumlanabilirdi. "Hem annem burada olsaydı bana ne derdi acaba?" 


Sessizce açık mutfağa girdi, yemek hazırlamaya başladı. Bourne arkasında, müezzinin kontrollü feryadına ruhani bir eşlik eden, deniz kabuklarından yapılmış sayısız rüzgâr çanlarının peri gibi çınlamasını duydu. 


Bourne'un etrafında, rastgele yerleştirilmiş raflar, kitaplıklar, yan masalar üzerinde Amira'nın annesi ve babasının fotoğrafları vardı. 
Amira'nın ruh haline veya odadaki yerine göre sık sık taşınmış gibi 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duruyorlardı, böylece bazıları her zaman onun görüş alanında olurdu. 
Fotoğraflar, ebeveynlerin tek başına olanlarıydı; birlikte olanları yoktu. 


Fotoğraflar, etraflarını saran ucuz hatıralar, iyi yaşanmış bir hayattan, evlilikten, aileden, geçen ve tüm harikulade karmaşıklığıyla hatırlanan zamandan bahsediyordu. 


Bourne'da bunların hiçbiri yoktu. Ne kadar denerse denesin, anne ve babasını, nerede doğup büyüdüğünü, kardeşleri olup olmadığını hatırlayamıyordu. Bütün bunlar ona kim olduğu veya nereden geldiği hakkında hiçbir fikri olmadığını hatırlattı. Kendine ait hiçbir şeyinin olmaması onu tekrar evine getirdi. O, denizde, kara görmemiş, akıntıyla birlikte sürüklenen ya da ona karşı savaşan, demir atmış bir yaratıktı, sonunda hiç fark etmezdi zaten. Yine de rüyalarında Marsilya kıyılarındaki ana geri çekiliyordu. Silah sesini duyabiliyordu, alçak gökyüzünü ikiye bölen bir gök gürültüsü, ama kurşunun vücuduna çarptığını hissedemedi. 
Sonra Akdeniz'in buz gibi, simsiyah, yağlı suyu. Karanlık, boşluk. 
Balıkçılar tarafından denizden çıkarılmış, sabahın erken saatlerindeki avın bir parçası olmuştu. Doktorları hayatını kurtarmıştı, ancak hafızası ölmüştü, büyük bir boşluk bırakarak doldurulmayı bekleyen bir özlem bırakmıştı. 


İçindeki bu büyük boşluk, Sara'nın onun için bu kadar önemli hale gelmesinin nedeniydi. Hayatı, babası, kendisi, onun yakın geçmişinde olduğu kadar bugününde de büyük önem taşıyordu, bu da tüm hayatı demekti. Boris'in ölümü onu bu kadar derinden etkilemiş olmasının nedeni buydu. Bir fakirden bir kuruş aldığınızda, geriye ne kalırdı ki? 


Amira, iki tabak güveç yemeğiyle balkondaki masaya doğru ilerlerken "Düşüncelerine için bir metelik" dedi. "Nehir esintisini yakalayabileceğimiz dışarıda yemek yiyelim." Düz bir kâseye doğru başını eğdi. "Pideyi getirir misin?" 


Bir dizi peri ışığı yaktı. Rüzgar çanları döndü ve müezzinin sesine kontrpuan olarak şarkı söyledi. 
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Yerlerine oturduklarında, "Sen bana öğrettin o sözü: 'Düşüncelerine bir metelik'" dedi. Güldü. "O zamanlar, hatta bir meteliğin ne olduğunu bile bilmiyordum." Yüz ifadesi ciddileşti. "Ama Samson Amcam, çok düşünceli görünüyorsun." 


Bourne pideden bir parça koparıp üzerine sadece sağ eliyle bir kaşık güveç alarak yedi. "Dün iyi bir arkadaşımı kaybettim," dedi, acısını bir kez daha bastırarak. "Ve şimdi Feyd'in öldüğünü öğreniyorum." 


Amira ayağa kalktı, tekrar içeri girdi, buzdolabına gitti ve iki buzlu bira şişesiyle geri döndü. Bir süre, yalnızca suyun yumuşak kucaklayışının, bir kuşun çığlığının bozduğu arkadaşça bir sessizlik içinde içtiler ve yediler. Biraz gürültülü bir müzik çaldı, sonra aniden durdu. Müezzin ezanını bitirmişti. 


"Ama bana daha çok geçmişte kaybolmuşsun gibi geldi," dedi Amira, kahverengi gözleriyle onu büyüleyerek. 


"Benim geçmişim yok," dedi Bourne, "konuşabilmek için." 
"Bu doğru olamaz. Seni tanıyorum—" 


"Ondan önce demek istiyorum. Nerede doğduğuma, annemle babamın kim olduğuna, kız kardeşlerim veya erkek kardeşlerim olup olmadığına dair hiçbir anım yok. Ama senin bir erkek kardeşin olduğunu hatırlıyorum." 


Başını salladı. "El-Amir, evet. O Batı'da. Onunla hiç tanışmadın. O çok zeki, çok zeki. Derslerini A seviyelerinde bitirdi, ardından Londra Görsel Sanatlar Okulu'na gitti, orada bir varisle tanışıp evlendi ve kayınpederinin medya şirketlerinden biri olan CloudNet uydu TV'de üst düzey bir pozisyona yerleştirildi." 


"Yani onu son zamanlarda görmüş olmalısın." 


Amira üzgün bir gülümsemeyle başını salladı. "Babam biz Mısırlıların her zaman geleceğe bakmamız gerektiğini söylerdi. Her zaman nazik bir gülümsemeyle, 'Gelecek bizim kurtuluşumuzdur çocuklarım' 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derdi. Geçmişi onurlandır, evet. Ama geçmişe takılıp kalmak bizim için sadece üzüntü ve kaldırabileceğimizden daha fazla kayıp getirir." 


"Demek seni burada tek başına bıraktı." 


"El-Amir artık büyük bir oyuncu." Gözyaşları gözlerinin kenarlarında parıldadı ama akmadı. "Ara sıra gönderdiği kartpostallar ve bize gönderdiği paralar dışında kardeşimden haber alamıyorum." 


"Amira-" 


"Büyük bir sorun değil. Hala onu seviyorum. El-Amir ailemden geriye kalan tek şey. Ve bana kendince bakıyor. O çok cömert." Sanki yeni bir tuval üzerine bir fikir çizmek üzere olan bir ressammış gibi yüzünü inceleyerek ona bakmaya devam etti. "Onun gitmesine göz yummuyorum." 
Ağzı yarı açık, devam edecekmiş gibi göründü, sonra görünüşe göre bunu daha iyi düşündü. 


Bourne tabağını kenara itti. "Bana babana ne olduğunu anlat." 


Amira içini çekti, ayın yansımasının asırlık bir ritimle dalgalanıp birleştiği Nil'e baktı. "Treadstone kapatıldıktan sonra zor günler geçirdi. 
Örgütle ilişkili herkesin itibarı sarsıldı. ABD hükümetinin temsilcileriyle konuşmaya çalıştı ama hiçbir yere varamadı. Dediği gibi radyoaktifti. 


Bir süre tuhaf işler yaptı, bulabildiği her şeyi yaptı, pek bir şey yapamadı ama iki yakayı bir araya getirmemize yetecek kadar çalıştı. Sonra yaklaşık bir yıl önce büyük turistik otellerden birinde rehber olarak çalışmaya başladı. Büyük şeyler bekliyordu ama bilirsin, Arap Baharı'ndan sonra artık Mısır'a neredeyse hiç turist gelmiyor. Her zaman bir ayağı dışarıda olan ve temasa geçilmeyi bekleyen sıkıcı iş adamlarıyla baş başa kaldı." Omuz silkti. "Bir gün geçmişi peşini bırakmadı. Sanırım bunun er ya da geç olacağını biliyordu." İfadesi dalgınlaştı. "Şimdi düşünüyorum da, bir şeylerin olmasını bekliyordu gibi görünüyor. Belki de bu yüzden işi aldı - daha görünür olmak, daha kolay iletişim kurmak için." 


"Onunla kim iletişime geçti? CIA mi? Typhon?" 
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"Hiç biri." 


Suda alçakta yatan bir tekne görüş alanına girdi. Dizel motorunun sesi onlara boğazını temizleyen yaşlı bir adamın sesi gibi geldi. 


Ona bakmak için döndü. "Ruslardı." 


Bourme'un sırtından aşağı hafif bir ürperti indi. Suyun karşı tarafında artık daha berrak olan tekne, bir turist mavnasına benziyordu. 
Kıvrımlı pruvadan çifte sfenks yükseldi. Neredeyse boştu. 


"Kim?" dedi. "Onunla temasa geçen kimdi?" 


"FSB'de bir general olduğunu söyledi." Amira pidenin son parçasıyla oynuyordu. Şimdi son parçasını tabağına koydu. "Adı Karpov'du. Boris Karpov." 
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Ay, Giza Piramitlerinin kenarlarını gümüşleyerek ışıldarken, geri kalan kısımları kumların altına gömülmüş güçlü aydınlatma lambalarından yansıyan soluk kavun rengiyle parlıyordu. Ivan Borz, Giza'daki konutunun demir işlemeli balkonunda bacaklarını üstüne çekip ayak bileklerini çaprazladı ve birçok kişinin hayatına mal olan devasa Firavun mezarlığına çölün üzerinden baktı. "Ama ne için?" diye düşündü yüksek sesle. "Antik Mısırlılar tamamen yanılmışlar." 


Piramitlerden yanındaki sandalyede oturan beş kenarlı kutuya baktı. 
Üstü kapalıydı, kesik kellenin yüzü ona dönüktü. Amerikan kafası. Çok güzel korunmuştu. 


Bilgisayarını kucağına aldı, açtı ve kafasına birbiri ardına TV şovları gösterdi. "Bu rezaleti görüyor musun?" Grotesk yapılı erkek ve kadınların bir şeyin -ekranda titreşen farklı şovlardaki farklı şeylerin- ama her zaman kontrol için yarıştığı ekranı işaret etti. "Bunlar sana tanıdık 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geliyor olmalı, değil mi? Avrupa ve Amerika realite şovları. İnsanlarımızı korumamız gereken ruhları çürüten saçmalık bu. Burada hiçbir İslami değer yok; açgözlülük, hırs ve ihanet dışında hiçbir değer yok." 


Kızgın bir hareketle dizüstü bilgisayarı kapatıp kaldırdı. Bir an kafaya baktı. Sonra gülümsedi. "Biliyor musun," dedi, "bu Allah'ın unuttuğu çölde tek dostum sensin, konuşabileceğim tek kişi sensin. 
Güvendiğim tek kişi." Derin bir iç çekti. "Müslüman olarak, bir tarih öğrencisi olarak, ezilenlerle, haklarından mahrum bırakılanlarla, hiçbir şeyi olmayan, hiçbir şey olma ümidi olmayan zavallılarla nasıl konuşulacağını biliyorum. Ama bunu zaten sen biliyorsun, değil mi? Kafamdaki her şeyi, her düşünceyi, her anıyı biliyorsun. Çok derin bir yarık yok." O güldü. 
"Ama konudan sapıyorum. Neredeydim? Ah evet! Onlara şehitlik veriyorum. Onlarla işim bittikten sonra, tek istedikleri bu." Gülümsemesi genişlese de hüzünlü bir hal almıştı. "Ama kabul edelim, kim burada Kahire'de, Suriye'de ya da Irak'ta asker toplamak ister? Sen istemezsin. 
Bende istemem. Ama aldığım paraya, FSB tarafından yalnız bırakılmak garantisiyle, ne istediğimi yapabilirim, buna değer." Siyah saçları karıştırdı. "Sence de mantıklı değil mi?" Güldü. "Elbette öyle." 


Gizli iç cebinden bir Küba purosu çıkardı, ucunu ısırdı, som gümüş bir çakmakla yavaşça yaktı, ilk birkaç nefesini aldı. "Sabırlı ol dostum. Seni öldüren bedelini ödeyecek, buna yemin ettim. İntikamını alacaksın." 


Ayak sesleri geldi, bir kadının banyodan çıkarkenki kadar yumuşak ve hassastı. "Şimdi kendi sırrımızı saklayalım," diye fısıldadı Borz kesik kelleye. "Bu kişinin işimizi öğrenmesini istemiyoruz. Onu, amaçlarımıza uygun şekilde Kur'an'ı saptırarak çarpıcı bir Müslüman aktivizmi gösterisiyle işe aldım. O bir mümin, dostum. Ben değilim. Ama şimdi sessiz ol. Yaklaşıyor." 


Ama şimdi arkasından gelen, bir sevgili gibi usulca nefes alan bir kadın değildi. 


"El-Amir," dedi arkasına dönmeden. "Her zamanki gibi dakiksin." 
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"Duman kokusunu uzaktan aldım," dedi genç adam, patronuna karşı dönerek söyledi. 


"Bu Allah'ın belası bok çukurunda insan, küçük de olsa zevklerini almalı." 


El-Amir, Londra'nın en iyi terzilerinden alınmış bir kıyafet giymişti. İngiliz üst sınıfını ve polo ustalarını herkesten ayıran kirli sarı saçları ve açık renkli gözleri vardı. Ancak yakından bakıldığında saçlarının boyalı olduğu ve mavi kontakt lens taktığı anlaşılıyordu. Üst sınıf İngiliz aksanı da sahte olabilirdi ama bir dilbilimci dışında hiçbiri bunu anlayamazdı. İçindeki güçlü bilgisayar gibi, el yapımı timsah derisi laptop çantası da özel olarak onun için yapılmıştı ve yanında taşıyordu. 


Ivan Borz bir puro daha çıkarıp havaya kaldırdı. "Al." El-Amir puroyu elinden alıp parmaklarının arasında yuvarlayıp zengin aromasını içine çekerken çakmağı açtı. "Bana verdiğin hediyeyle senin için yakacağım." 


İkinci Küba purosu yakıldığında, El-Amir kutunun diğer tarafına oturdu. Uzun boylu ve sıska görünüyordu. Yüzü, uzun süredir ölmüş bir çağa ait gibi görünüyordu. Üç yüz yıl önce, kurnaz bir Cizvit rahibi zannedilebilirdi, ancak lensli gözleri, sualtında tuhaf bir şekilde parlayan taşlara benzeyen gözleriyle farklıydı. 


"O şeyi ne kadar süre elinde tutacaksın?" 
"Onunla konuşabildiğim sürece." 
El-Amir başını salladı. "Sen delisin." 


Borz ayağa fırladı, tek bir kalp atışı mesafesinde El Amir'in gırtlağına dayandı. "Kapa çeneni." Göz göze, nefesler birbirine karışmış, iki adam birbirlerine bakmış, her biri kendi düşüncelerini düşünüyordu. 
Borz birdenbire geri çekildi ve El-Amir'e baktı. "Bilmediğin şeyler hakkında konuşma." 


148 


El-Amir güçlükle yutkundu, sakin ve huzurlu bir hareketle ellerini yukarı kaldırdı, avuç içlerini dışa doğru kaldırdı. "Özür dilerim. Ben-" 


"Bu arada videoyu izledim." Borz tekrar yerine oturdu. Tavrı sakindi, sanki istenmeyen hiçbir şey olmamış gibi. "Üretim değerleri muhteşem." 


El-Amir gülümseyip gülümsememeyi bilemeden başını salladı. 
"Profesyonelleri işe aldığınızda bunu elde edersiniz." Eğilip dizüstü bilgisayarı kutusundan çıkardı ve çalıştırdı. USB yuvalarından birine bir flash sürücü taktı ve oradaki dosyalara gitti. 


Bir video diğerinin ardından belirdi - el kamerasıyla çekilmiş olmalarına rağmen, harika aydınlatılmış ve zarifçe çerçevelenmişlerdi. 
Siyah giysili İslamcıların bir Suriye kasabasını ele geçirmesinin aciliyetini yansıtan görüntülerin kamerasının hareketi, etkisini arttırdı. Haritaya atladılar ve bölgedeki hareketin ne kadar yayıldığını, Türk sınırına ne kadar yaklaştıklarını gösterdiler. 


"Işte en sonuncumuz ve öldürücü." Güldü. "Kelimenin tam anlamıyla hemde." Ekranı, terör liderlerinin bir çölde olabilecekleri bir kamp ateşinin etrafında oturduğu bir videoda odakladı, ancak çürümüş bir sarhoşun çatlamış dişleri gibi bombalanmış binalar dramatik bir arka plan oluşturuyordu. 


Konuşma yoktu, altyazı yoktu. Bunun yerine, adamlar bir dizi silahı birbirlerine geçirdiler: makineli tüfekler, havanlar, roketatarlar, alev püskürtücüler, tanksavar füzeleri. Savaş malzemelerinin metalik sesleri, sanki atışlar gibi izleyiciye doğru gelir gibi bir şekilde yükseltilmiş gibiydi. 
Silahlar, Kur'an'ı okur gibi soldan sağa doğru geçirildi. Her silah son soldaki adamdan geçirildiğinde, onu tamamen baştan ayağa siyah giyinmiş bir kadına verdi. Sadece gözleri görünüyordu, ateş ışığında parlayan gözleri. Kamera yavaşça, sevgiyle gözlerine yakınlaştı. 


El-Amir duraklat düğmesine bastı. "Şu gözlere bak," dedi hayranlıkla. "Bu genç kadını bulmak için beş gün harcadım. Bu gözler kocaman, karanlık, egzotik ve en önemlisi etkileyici. Bunlar izleyicinin 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aşık olduğu gözler. Bu bölümün çerçevelenme şekline yardım edemezsiniz. 
Şimdi izleyici, 'Ne kadar güzel!' diye düşünerek, videoya suç ortağı olmuş oldu. Kendi isteği dışında içine çekildi. Böyle bir güzellikte kamera gücünü buluyor." 


El-Amir oynat düğmesine bastı ve görüntü çözüldü. Kamera, genç kadının üst yarısını göstermek için geri çekildi. Her bir silahı dini bir emanet gibi kameraya yaklaştırdı ve izleyiciye sundu. Aşırı yakından bakıldığında, silahların Amerikan yapımı olduğu görülüyordu. Kamera seri numaralarını acımasızca ağır çekimde taradı, bu nedenle İslamcı teröristlerin Suriye ordusundan "kurtarılmış" Amerikan silahlarını kullandıklarına dair hiçbir şüphe kalmamıştı. 


Şimdi ateşle aydınlatılan grup dağıldı, hala orijinal nakliye sandıklarında olan, yükselen bir silah ve mühimmat deposuna yaklaşırken kamera onları yakından takip etti. Türkiye sınırından önceki son Suriye kasabasından geçerken yollarına çıkan herkesi öldürmek için silah kullanan teröristler görüntüye geldi. 


Ekran karardı, ancak silahların ateş sesleri, ölülerin ve ölmekte olanların bağırışları ve çığlıkları devam etti, sesin artmasıyla değil, görselliğin olmamasıyla arttı. Sonunda Arapça bir satır belirdi ve onun altında da İngilizce tercümesi vardı: TEŞEKKÜRLER AMERİKA! SİZİ UNUTMAYACAĞIZ! 


"Güzel, El-Amir." Borz çizmeli ayaklarını sanki bir spor karşılaşmasındaymış gibi yere vurdu. "Seni takdir ediyorum dostum!" 


"Sana söylediğim gibi," dedi El-Amir flash sürücüyü çıkarıp dizüstü bilgisayarını kaldırırken. "Şiddetin akılda kalıcı bir eğlence paketine dönüştürülmesi, çerçevelenmesi ve kurgulanması, eski tarz Hollywood teorisini ve modern elektronik teknik bilgisini gerektirir." 


Borz başını salladı. "Bu yayınlanacak mı?" 
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"Zaten YouTube'da ve kendi altı kanalımızda Twitter, Facebook'ta bağlantılarla, Pinterest ve Tumbir ile paylaşıldı. Düzenlemeyi bitirdikten hemen sonra yayınladım." Geriye oturup puroyu çekti. "Moskova nasıldı?" 


"Boktan," dedi Borz. "Biri neden orada yaşamayı seçer ki, beni aşar tamamen." 


"Çoğu tercih etmiyor." 


"Karpov'u öldürmek," Borz konuyu değiştirerek El-Amir'in hızına yetişip yetişemeyeceğini görmek istedi. Adamı nasıl korkuttuğunun farkındaydı. Her şey yolundaydı. Arada bir, herkesin hiyerarşi düzenindeki yerlerini hatırlamalıydı. 


"General Karpov'u öldürmek büyük bir zevkti," Borz hayranlık uyandıran bir çeviklikle söyledi. "Üstelik eski bir arkadaş olan bir Kidon suikastçısı olan Rebeka'yı da alt ettim." 


"Senin adına sevindim." 


"Arkadaşlar ne için var?" Borz'un dudakları buruşuk bir gülümseme oluşturdu. "Konuşamayanlar da dâhil olmak üzere özellikle onlar." 


El-Amir başını geriye attı, çölden gelen sert rüzgâra duman üfledi. 
"Rebeka ile aranızdaki düşmanlık nereden geliyor?" 


"Zehirli bir kuyu." Rebeka'ya olan düşmanlığının kökenini hiç kimseye söylemeyecekti, hele El-Amir'e hiç söylemeyecekti. Mossad bir süredir onu takip etmeye çalışıyordu, ancak sınırlı bir başarı elde etmişlerdi. Hayal kırıklığına uğrayan Mossad, Kidon'u devreye sokmuştu. 
Ona ipucunu vermişler ve Kahire'de saklandığını düşündükleri yerde serbest o bırakmışlardı. Sadece yarısı doğruydu. Borz gerçekten Kahire'deydi, ancak kariyerindeki en büyük silah anlaşmasını yapmak için oradaydı. Anlaşma olağandışıydı ve Borz, anlaşmayı kapatmak için iki ayrı müşteriyi, iki ölümcül kişiliği, iki büyük egoyu, iki nefret dolu insanı - Borz için bir hayli söz ediyordu - yönetmek zorunda kalmıştı. Tüm bu nedenler ve başka bir nedenle - yalnızca Borz, bu insanları tatmin edecek kadar geniş ve çeşitli bir envantere sahip olan silah tüccarı olarak tek kişiydi - onlara 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gelmişti. Bu nedenle normal tarifelerinin üç katını aldı. Müşterilerden hiçbiri sorun etmemişti. Borz için bu, hayatının ödemesiydi ve bir teşvik olarak, tedarik edeceği büyük bir kısmı İsrail'e karşı kullanılacak savaş malzemesiydi. 


Borz'un bu güne nasıl geldiği belli değildi ama Rebeka bir şekilde anlaşmanın tamamlanacağı buluşma yerini keşfetmişti. Diğer cehennemi yeteneklerinin yanı sıra bir keskin nişancı, her iki müşterisini de vurarak öldürmüş ve onu kıl payı farkla öldürmeyi kaçırmıştı. O zamandan beri, fazlasıyla hak ettiği intikamı almak için onu ezmeye çalışıyordu. Rebeka, ona sadece büyük ödemeyi kaybettirmekle kalmamış, aynı zamanda onu kabul edilemez bir şekilde küçük düşürmüştü. 


Efendisinin iç işleyişinden habersiz olan El-Amir, puroyu ağzından çıkardı, ucuna baktı. "İyi bir puro hakkında en çok neyi severim biliyor musun?" 


Ivan Borz bir an için ince bir bulut şeridinin ayı kapatmasını izledi. 
Sonra gümüşi ışık Piramitlere geri döndü. "Bilemiyorum." 


"Kül," El-Amir dedi. "Asla çökmüyor. Ne kadar genişletilirse genişletilsin bir arada kalır." 


Ivan Borz, bu egosu şişmiş balonun hayatını boğmak istiyordu, ancak şimdilik El-Amir, mevcut işinde hayati önem taşıyordu. Borz sessizce güldü. Gerçekten yazık. "Bu, Cambridge'deki Varoluşçuluk Bir'inin bir parçası mı?" Bir dumanı dışarı üfledi, bulutun önceki anlarda olduğu gibi ayı gizlediğini izledi. Sonra kayboldu. 


El-Amir güldü. "Bana eğitimimi kıskandığını söyleme?" 


"Hayır," dedi Ivan Borz. "Cambridge'deki profesörler sana öldürmeyi mi öğretiyor? Ya da nasıl öleceğini?" 
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Bourne, Amira'nın tekne evinden ayrılır ayrılmaz Eli Yadin'i aradı. 


Mossad'ın direktörüyle çalıştığından beri Yadin'in özel cep telefonu numarasına sahipti. Elektronik zili, ardından bir klik sesini, güvenli bir hatta geçildiğini gösteren hattaki ani boşluk sesini, ardından çeşitli güvenlik taramaları aramanın kaynağını incelerken daha fazla vızıltı duydu. Ancak o zaman Yadin cevap verdi. 


"Neredesin?" Müdür hiçbir zaman havadan sudan konuşmayı seven 


biri olmamıştı. 


sana." 


"Kahire, Ivan Borz'u arıyorum." 
; y 


Yadin homurdandı. "O kahrolası bukalemunu bulmakta bol şans 


"Eli, Sara iki gece önce Moskova'da mıydı?" 
"Neden ona kendin sormuyorsun?" 

"Çünkü sana soruyorum." 

Yadin'in sesi ciddi ve karanlıktı. "Ne oldu?" 
"Bana söyleyebileceğini umuyordum." 
"Maalesef sana söyleyecek bir şeyim yok." 


"Eli, beni dinle. Burada, Nil'e bakan bir kıyıda duruyorum ve 


elimde Sara'nın Davut Yıldızı var." 


Sessizlik. 
"Ne düşündüğünü biliyorum Eli. Onun olduğunu biliyorum." 
"Olamaz. Bu sabah buradaydı ve onu giyiyordu." 


Yadin'e atladığı noktayı hatırlattı. "Yerine yeni bir tane almış 


olmalı." 


"Pek zamanı yoktu; doğrudan havaalanından buraya geldi." 


"Nereden geldi, Eli? Sara neredeydi?" 
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Sessizlik. 

"Sormazdım eğer—" 

"Biliyorum." 

Başka bir sessizlik. 

Yadin, "Sara'nın Moskova'da bir hedefi vardı," dedi. 
"Görevine Boris Karpov'u öldürmek de dahil miydi?" 
"Değildi." 

"Gerçeği istiyorum, Eli." 

"Karpov'un ölmesine sevindim. İsrail'in dostu değildi." 
"O benim bir arkadaşımdı." 

"Sara da bana öyle dedi. İlginç arkadaşların var Jason." 
"Buna sen de dâhilsin, Müdür." 


Yine sessizlik. Ve bu sırada Bourne her hareketi, her gölgeyi, her aracın ve teknenin geçişini izliyor, onları düşmanca bir hareket veya gözetleme için inceliyordu. Düşmanın kampındaydı; Bundan sonra dinlenmek, gardını indirmek olmayacaktı. 


" Arkadaşının ölümü Sara'yı nasıl ilgilendiriyor?" dedi müdür uzun uzadıya. 


"Boğma ipiyle boğularak öldü. Sara'nın yıldızını yaranın içinde gömülü buldum." 


"Bu mümkün değil-" 


"Yaranın derinliklerinde, Eli." Bourne derin bir nefes aldı. Bu konuşmanın gidişatından nefret ediyordu ama oraya gitmesi gerekiyordu. 
"İkimiz de Sara'nın yıldızını silah olarak kullandığını biliyoruz." 


"Birden fazla kez," dedi Eli biraz düşünerek, "hayatını kurtardı." 
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Artık zamanı gelmişti. "Boris Karpov'u ortadan kaldırmak için talimatı var mıydı?" 


"Yoktu." 
"Eli-" 


"Sana yemin ederim, Jason. Ama verdiğin bilgiler FSB'nin neden onun peşinde olduğunu açıklıyor. Moskova'dan tüm çıkışları kontrol ediyorlardı. Yüzünü Sheremetyevo'daki bir CCTV'den çıkardılar ve şimdi tüm organizasyon onun kanını istiyor." 


"İşten çıkarılsaydın Mossad'ın tepkisinin ne olacağını bir düşün, Eli." 


"Öldüğü için üzgün olduğumu söyleyemem ama arkadaşının yanına bile yaklaşmadı." 


Şimdi Bourne'un sormak istemediği soru geldi. "Eli, görevinden sapmış olabilir mi? Boris, çok büyük bir hedefti." 


"Biz öyle çalışmıyoruz. Sara da bu şekilde çalışmıyor. Konu kapanmıştır." 


Bourne rahatladığını hissetti. "Pekâlâ. O zaman Boris'i kimin öldürdüğünü bildiğimi düşünüyorum." 

"Tanıdığım biri mi?" 

"Ivan Borz." 


"Senin özel hayaletin. Kahire'de onun hakkında bir iz bulduk. Bunu bildiğini varsayıyorum.” 
"Çizgiler kesişiyor, Eli. Onların kesişmemesi için önlem alalım." 


"Lev Bin." Yadin bir cep telefonu numarası okudu. 


Bourne, "Onunla bağlantı kuracağım," dedi. "Şimdi bana FSB'nin neden Sara'nın Boris'i öldürdüğünü düşündüğünü söyle. Onun yıldızını bulan benim. Kimse beni alırken görmedi, kimse bilmiyor." 
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"Belki de öldürülen adamın keşfiyle birlikte onun varlığının da keşfedilme zamanlamasıdır. Bir düşün: FSB'nin başkanı öldürüldü ve aynı gün bir Kidon ajanı ülkeyi terk ederken görüldü." 


"Onu nasıl yakaladırlar? Kidon personelinin..." 
"Başka bir zaman, Jason. Şu anda benim endişem Sara için." 
"Eli, o nerede? Kudüs'te mi?" 


"Öyleydi. Onu bir tatil için ve kendi koruması için Maldivler'e göndermek istedim. Ama-" 


"Ne, Eli?" 
"Farklı bir uçağa bindi." 
Bourne'un mide çukurunda bir kavrama. "Nereye gitti Eli?" 


"Onu gördüğünde, Jason ve er ya da geç mutlaka onu göreceksin, başının benim yüzümden büyük bir belaya girdiğini söyle." Güvenli hattan bile duyulabilen yoğun bir nefes aldı. "Ve Jason, ona bir şey olmasına izin verme." 


Genç bir kadın bir eliyle havada tuttuğu tepside çayı getirdi. Serbest kolunun altında rulo halinde bir seccade vardı. Siyah cübbesi onu baştan ayağa örtüyordu, böylece sadece gözleri görülebiliyordu, bu da kadınların kendilerini toplum içinde sunmak zorunda kalmalarının bir yoluydu. Daha az alçakgönüllü olan her şey kötü, ahlaksız ve Allah'ın katı öğretilerine bir hakaretti. 


"Zaman," dedi. İki adam purolarını çoktan bitirmişti, gece geç saatlerde çölü süpüren rüzgârda dağılan duman, küçük kum şeytanları, tepe lambaları kahverengiye çeviren semazenler yarattı. 


Kadın tepsiyi yan sehpanın üzerine koyarken El-Amir, "Borz, onun gözlerinin içine bak" dedi. 
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Borz öyle yaptı, El-Amir'in çektiği, düzenlediği ve internete yüklediği yeni videodaki o muhteşem gözleri gördü. 


"Tebrikler," dedi Borz. "Sen bir yıldızsın." 
El-Amir gülümsedi. "Kuşkusuz," diye ekledi. "Hiç şüphesiz." 


Ivan Borz koltuğunun altına uzandı ve kendi ipek seccadesini açtı. 
Kadın taşıdığı seccadeyi El-Amir'e verdi. Kutudaki kesilmiş başa yan gözle baktı. 


"Anavatanını hatırlattı mı sana?" diye sordu, kendini tutamayarak. 


Kadının gözleri onunkine yükseldi. İçlerinde en ufak bir eğlence belirtisi yoktu. Onun hiçbir mizah anlayışı olmadığını çabucak öğrenmişti. 


"Gökyüzünde insansız hava araçlarını, tanıdığım birinin yaşadığı bir evi yok eden füzeleri gördüğüm her seferinde zulmü hatırlatıyor bana." 


Borz homurdandı. "Arapçayla kendini ne kadar iyi ifade ediyorsun." 


"Ailem Arapça konuşuyor," dedi. "Nereye gittiğimi merak ediyorlar." 


"Daha iyi bir yerdesin," dedi Borz. 


Kadın tepsiden bir tas su aldı, adamların çıplak ayaklarını ve ellerini yıkayabilmeleri için dağıttı. Bu sert rüzgarda havlu gereksizdi; uzuvları neredeyse anında kurudu. Sonra başka bir şey söylemeden arkasını döndü ve onlardan ayrıldı. 


Erkekler seccadelerine diz çöktü ve kutsal ritüel başladı. Sesleri, gövdelerinin hareketleri kadar uyumlu, dua edercesine birleşiyordu. 


Dua bittiğinde, seccadelerini sardılar, sandalyelerinde geriye yaslandılar ve sessizce çaylarını yudumladılar. 


En sonunda El-Amir, "Başa çıkabileceğimizden neredeyse daha fazla acemi üyemiz var. Sosyal medya sadece profilimizi bin kat 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yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda zayıf iradeli, kolayca radikalleşen ve davamıza içkin bir şekilde duyarlı olanlara doğrudan erişim sağladı." 


Borz, El-Amir'le birlikte Piramitlerin, hayaletimsi ayın bakışları altında çaylarını yudumlarken, "Bizi imrenilecek bir duruma soktun," dedi. 
"Aslında programın ilerisindeyiz." 


"Memnun etmeyi hedefliyorum," dedi El-Amir. "İkimize de din veya ideolojiden önce gelen büyük hedeflerimiz var." 


"Söyle bana," dedi Borz, kutudaki kesik kafadan başka kimseyle tutkudan bahsetmekle ilgilenmiyordu, "kız kardeşini hiç özlüyor musun? 
Kasabanın hemen karşısında, hâlâ babanın tekne evinde yaşıyor." 


"Amira'yı her zaman özlüyorum ya da en azından Londra'da ölen parçamı özlüyorum." El-Amir'in sesi alçak, düz ve duygusuz görünüyordu. 
"Burada bulunan, videoları çeken, kesen ve düzenleyen kişi onun kim olduğunu hatırlamıyor." 


Mükemmeldi, verebileceği en iyi cevaptı ve Borz memnundu. 


"Ve sen," dedi El-Amir. "Hala bu kadınla görüşüyor musun, bu turapm 


"Ne olmuş yani?" Borz tersledi. Özel hayatıyla ilgili soruşturmalardan hoşlanmazdı. 


El-Amir omuz silkti. "Ayrılmadan önce onu bir kez daha görüp göremeyeceğini merak etmiştim." 


Borz sessiz kaldı. Çevredeki her yerde şafak çökmüştü ve Mısır'ın geçmişinin ihtişamlarını ziyaret etmek için uluslararası haberlere meydan okuyan turistleri getiren tur otobüsleri hareketlenmeye başladı. Bu günlerde otobüslerin üçte ikisi boştu, bazen müşteri yokluğundan hiç çalışmıyorlardı. Borz bundan biraz gurur duydu. 


Şafak. Dualarla onu kabul etmişlerdi; şimdi yine çalışma zamanıydı. Dünya sona erene kadar dört gün daha, diye düşündü kalkarken. 
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Svetlana Karpova hastane yatağında giyinmiş, aşırı sıcak ve sabırsız bir şekilde oturuyordu. Gitmeye hazırdı; doktoru izin vermiş, tüm belgeleri imzalamıştı. Saatler önce gitmiş olmalıydı. Bunun yerine, burada, kapısının önünde nöbet tutan bir çift askerle oturuyordu. Odasının dışına adım atmaya çalışmıştı ama onu, nazik ama sıkı bir şekilde durdurmuşlardı. 
Bunlar FSB adamları değildi; onları burada tutma emrini kimin verdiğini söyleyemezdi. 


Elbette taşınmıştı. Andrei Avilov'un öldüğü oda olay yeri olarak kordon altına alınmıştı. Yeni odasının açık kapısından, gizemli ekipmanlarını sürükleyerek gelen ve giden adli tıp uzmanlarını görmüştü. 
Ama tüm o övülen uzmanlıklarına rağmen hiçbir şey bulamamışlardı, basit bir nedenden ötürü bulunacak bir şey yoktu. Andrei Avilov o odada ölmüştü, ama cinayet başka bir yerde işlenmişti. Tabii onlar bunu bilmiyorlardı. Bunu asla bilemeyeceklerdi. Ve çok geçmeden dava -eğer buna öyle demek istersen- kapatılacaktı. 


Svetlana'nın bildiği şekliyle gerçekler bunlardı. O halde neden açıkça isteği dışında burada tutuluyordu? Hiçbir fikri yoktu ama artık yeterince sabretmişti. Ölü kocası için yalnız ve sessiz bir şekilde yasını tutması gerekiyordu. Ve bir hastane, şehirdeki en sessiz binalardan biriydi. 


Ayağa kalktı, iki memurla kesin olarak yüzleşmeye kararlıydı ve gerekirse onları zorla geçecekti ki, o sırada odaya dikkat çekici bir adam girdi. Kendisine daha da çarpıcı bir genç kadın eşlik ediyordu, hiç tanıştırılmadı ve tüm görüşme boyunca bir kelime bile söylemedi. 


"Bayan Karpova, kaybınız için çok üzgünüm," dedi çarpıcı adam. 
Sesi, neredeyse kadife gibi bir mırıltıydı, Rus dilini kullanarak bunu başarması zor bir şeydi. Keskin gözleri vardı, Troçki ile modası geçmiş bıyık ve sakal kombinasyonu ve siyah saçları vardı, alnındaki kıvrımından 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kaynaklanan bir tür pomad ile geriye doğru taranmıştı ve odanın karşısından bile kokusunun alınabileceği bir tür sigara içiyordu. Zinde ve güçlü görünüyordu. Yine de, adam sigara içiyordu ve kokusu Svetlana'nın kusma isteğini çoğalttı. Sigara dumanı biraz tembelce kıvrılırken, ona gerçek bir şekilde minik bir tanrı gibi bir hava verdi. Ve aslında zaten öyleydi. 


Boris onları resepsiyonda tanıştırmıştı. Ama tanıştırmasa bile, onu birçok haber fotoğrafından tanırdı. Varlığı, korumalarının doğasını dahil olmak üzere birçok soruya cevap veriyordu. Odanın karşısına geçerek, kapı ile arasında durdu. Svetlana, Rus Federasyonu'ndaki en güçlü adam olan, sadece hükümetin arkasında duran ilk bakan Timur Savasin ile karşı karşıya kalmıştı. 


"General büyük bir adamdı. Harikaydı gerçekten. En çok o özlenen insan o olacak." Sanki uyuyan bir ejderhaymış gibi burun deliklerinden dumanlar çıkıyordu. 


Savasin'in "Boris Illyich" değil "general" dediğini aklına kaydetti. 
Demek Boris bu adam hakkında şaka yapmıyordu, diye düşündü. Elektrikli yılan balığı kadar tehlikeli ve bir o kadar da kaygan. O Boris'in arkadaşı değildi, benim de arkadaşım değildi o halde. 


Kısa bir süre için bin wattlık bir gülümseme takındı, ardından yüz ifadesini bir acılı dulun yüz ifadelerine geri döndürdü ve "Teşekkür ederim, Sayın Bakanım. İyiliğiniz büyük takdirle karşılanıyor. Şimdi bana kocamı kimin öldürdüğünü söyleyebilir misiniz?" dedi. 


Bir elini savuşturarak "Şimdi, şimdi, senin endişelenmen gereken bir şey değil. Konuyla ilgileniliyor, bana güven" diye yanıtladı. 


Buna güvenmem mi gerekiyor? diye düşündü. Saniyeler içinde. 
"Korkarım ısrar etmeliyim, Sayın Bakan. Hükümet en azından bana bunu borçlu." dedi. 


Timur Savasin, onun talebini dikkate almışa benziyordu. Sonunda sigarasını söndürdü, başını salladı. "Tamam, Bayan Karpova, özel bir iyilik 


160 


olarak size ne bildiğimizi söyleyeceğim. General, Mossad ajanı tarafından öldürüldü - Kidon şubesinin bir üyesi, yani suikastçıların. Otelimize nasıl girdiğini asla bilemeyeceğiz. Ama emin olun, nereye kaçtığını biliyoruz ve ajanlar, onu ortadan kaldırmak için gönderildi" dedi. 


"Bir isim," dedi Svetlana. "Bir isim istiyorum, Sayın Bakan." 
"İsimleri açıklamıyoruz," dedi düz bir sesle. 


Erkekler hayatı boyunca Svetlana'ya hayır demişti. Onlarla nasıl başa çıkacağını biliyordu, güçlü olanlarla bile. "Kocam FSB'nin başkanıydı. Bunu bana borçlusunuz, Sayın Bakan." 


Timur Savasin içini çekti, görünüşe göre ona söylemenin makul bir zarar vermeyeceğine karar verdi. "Elimizdeki tek isim, Kidon'un ona atadığı isim. Rebeka." 


"Operasyonel adı, bildiğin kadarıyla." 


"Bütün ihtiyacımız olan bu, Bayan Karpova," dedi karanlık bir sesle, konuya kapıyı kapattı. 


Adam ellerini birbirine sürttü. Hoş olmayan zorunluluklarla ilgilendikten sonra hemen işlerin başına geçmişti. "Ve şimdi, lütfen kendi sözlerinizle bana düğün gecenizde otel süitenizde Andrei ile aranızda neler yaşandığını anlatır mısınız?" dedi. 


"Saldırıya uğradım," dedi Svetlana. "Saldırıya maruz kaldım." 
"Cinsel olarak mı?" 

"Elbette sağlık raporumu okudunuz." 

"Bunu sizden duymak isterim." 


"Elbette." O an itaatkâr olmaya dikkat ederek başını salladı. 
"Fiziksel ve cinsel tacize uğradım" 


"Bayan Karpova, böyle açık konuştuğum için özür dilerim. Ancak yapacak bir şey yok" dedi. 
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"Anladım." Şerefsiz herif, diye düşündü. 
"Size kim saldırdı Bayan Karpova?" 


İşte bu zor kısımdı. Avilov'u öldürmek için en ufak bir motivasyonu olduğunu göstermemeliydi. Eğer doğruyu söylerse, Avilov'u saldırıya karıştırdığını belirtirse, motivasyonu Savasin'in önünde gümüş bir tepside sunulmuş olacaktı. Ayrıca koruması gereken kuzeni Rada da vardı. FSB ve Savasin'in askeri kadrosu arasındaki derin ve kalıcı düşmanlığı, özellikle Albay Korsolov'un Andrei Avilov'a duyduğu nefreti net bir şekilde hatırladı. Avilov'un önyargısının patronunun bir yansıması olduğunu ummasına ihtiyacı vardı. 


"Kapı patlayıp açıldığında Andrei ile birlikteydim ve bir FSB koruması bana doğru ilerledi. Andrei aramıza girip, boğuşmaya başladılar. 
Görüşüm kısmen engellendi ama Andrei'nin yüzünde kan gördüm. Sonra Andrei yere yığıldı ve koruma..." Burada sesi titredi. Gözlerinden birkaç damla yaş zorla çıkardı, başını dik tuttu, Savasin'in yanaklarında akan yaşları görmesi için daha iyiydi. Boris her zaman onun bir oyuncu olması gerektiğini söylerdi. Boğuk bir sesle boğazını temizleyerek, "Gerisini biliyorsun" dedi. 


"Ya FSB muhafızı... nasıl öldü?" 


"Tahmin edebileceğinizi düşünüyorum, Sayın Bakan. Andrei geldi, adamı üstümden çekti ve bıçakladı." 


"Anlıyorum." Timur Savasin, artık onunla kapı arasında olmayacak şekilde hareket etti. "Süitinize neden FSB muhafızlarının yerleştirildiğini biliyor musunuz?" 


"Beni korumak için sanırım." Mantıklı görünmek önemliydi, bilinçli bir şekilde konuşması gerekiyordu. Histerik davranışlarından veya Boris'u görmek için süiteden çıkmaya çalışmasından bahsedilmemeliydi. 
"O noktada, bir şeylerin yanlış olduğunu anladım." 
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"Muhafızlarınız FSB Albay Korsolov'un doğrudan komutası altındaydı. Onlardan birinin neden size saldırmak istediğini biliyor musunuz?" 


Ona istediğini duymasını söyleyerek sat gitsin, Svetlana kendine sert bir şekilde söyledi. "Her şey çok karışıktı." 


"Anlıyorum. Yine de, eğer bana söyleyebilirseniz..." 


"Çok öfkeliydi. Patronu yeni öldürülmüştü. Bana Ukraynalı bir fahişe, iğrenç bir hain, bir sıçan gibi bir şeyler söyledi," dedi. Ona saldırının şiddeti ve aşağılanmasının anısına kapılamadığını, kaçmak istediğini ama yapamadığını görmesini istedi. "Ve daha fazlasını." 


Timur Savasin kayıtsız görünüyordu, ancak belki de bu sadece onun düşüncesiydi. 


"Ya Andrei?" diye sordu. "Neden sizinle birlikteydi?" 
"Kocamın başına gelenleri anlatmak için geldi." 


"Evet, Korsolov suç mahallinde başka bir şeyle meşguldü." Savasin iç çekti. Tabii ki Avilov'un neden orada olduğunu biliyordu, ancak dulun kendisini suçlamak için bir şey söyleyeceği, yalan söylediğini veya bir şeyler sakladığını söyleyeceği umudu vardı. Çünkü biliyordu ki bir şeyler saklaması gerekiyordu. Ukraynalılar her zaman öyle yapardı. "Başınıza ne kadar korkunç bir olay geldi. Yine de, çok üzgünüm. Sözler ifade edemez..." Düşünceleriin ortasında bir anda değişti gibi göründü. 
"Andrei'nin adamını bıçaklamasının intikamı..." Yumruğunu sıktı. "Albay Korsolov - hükümet tarafından yeni terfi ettirildiği için general - intikamın kötülüğü için sorumluluk taşımalı." 


"Siz kendiniz de hükümetin onu terfi ettirdiğini söylediğinize göre, nasıl mümkün olabilir? Aynı zamanda FSB'nin yeni başkanı da mı oldu?" 


"O, büyük General'in tercihiydi." Savasin'ın tonu hoşnutsuzluğunu açıkça ortaya koyuyordu. "Neden Korsolov'un yükselişini kişisel olarak 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yönetmek ve onu yardımcısı haline getirmek için tercih ettiğini anlayamıyorum. Adam tehlikeli bir psikopat." 


Hükümetin onu boşluğu doldurmak için terfi ettirdiğini düşününce şaşırtıcı değil, diye düşündü Svetlana. Ancak bir konuda Başbakanla aynı fikirdeydi. "Bu konuda hemfikiriz," dedi. Şimdi son çiviyi çakma zamanı, diye düşündü. "Başbakan, o FSB korumaları - General Korsolov'un adamları - beni esir tutuyorlardı, farkında mısınız?" 


"Ne demek istiyorsunuz?" 


Tabii ki, suçlamalarını açığa çıkarması gereken Andrei Avilov'un onu esir tuttuğunu ve taciz ettiğini biliyordu, ancak gerçeği açığa çıkarmak ona hiçbir fayda sağlamayacağını biliyordu. "Size söylediğim gibi, bir şeylerin yanlış olduğunu biliyordum. Andrei bana ne olduğunu anlattıktan sonra... Kocamı görmek istediğimi söyledim - ama reddettiler. Niyetlerini açıkça belirtmek için silah çektiler. Kendi düğün gecemde hapis edildim." 


" 


"Bu kabul edilemez bir davranış. Buna tolerans gösterilemez. 
Savasin kalçasındaki paketten başka bir sigara aldı, elini uzattı. "Bayan Karpova, bu olayların araştırılmadan geçirilmeyeceğine söz veriyorum. 
Andrei'nin ölümünün intikamı alınacak." 


Gülümsemesi oldukça korkutucuydu, sanki aç kalmış bir kurtla karşı karşıya kalmış gibiydi. "Şimdi size ne hazırladığımı söyleyeyim. 
Güzel bir uzun yolculuk. Sizi Amsterdam'a uçuracağız, orada gemiye binip seyahat edeceksiniz. Kızlı soyadınızla birinci sınıf bir süit sizin için rezerve edildi." 


"Ama neden kızlık soyadımla?" 


"Hayatınıza devam edebilmeniz için. Tüm bu hoş olmayan şeyleri geride bırakın." O gülüşü tekrar, midesini bulandırdı. "Sizin için en iyisi, bana güvenin." Timur Savasin sigarasını yaktı, ellerini yaydı. "Şöyle düşünün, Bayan Karpova olarak, siz yaralanmış bir mal haline geldiniz. 
Burada evde, hangi erkek size iki kez bakacak?" 
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Svetlana sıcaklığın boynundan yanaklarına yayıldığını hissetti. 
Kalbi balyoz gibi atıyordu ve gözlerinin arkasında kırmızı bir öfke vardı. 
Ona atlamamak, gözlerini çıkarmamak için elinden geleni yaptı. 


Daha şimdiden, diye düşündü, gülümseyişi acı ve aşağılanmadan ibaretken, bana karşı işlenen zulümler katlanarak artıyor. Gerçekte adalet yok mu? 


Sabahın erken saatleriydi ve şimdiden sıcaklık kavurucuydu. 
Kahire'nin trafik kaosunun ortasında olan Sara, beş yıldan uzun bir süredir geri dönmediğini fark etti. O zamanlar, Mossad'da onu kurtaran herkes için önemsiz bir mesele olduğu için, başka türlü gözetimsiz kalacak olan küçük bir işle ilgilenmek için davetsiz ve onaylanmamış olarak gelmişti. 


Yorucu bir şekilde tıkanmış şehirden geçerken, Kudüs'e döndüğünde onu neyin beklediğini kendine hatırlatmaya devam etti. 
Babasının artık Kahire'de olduğunu ve neden olduğunu biliyor olması gerekiyordu. Ivan Borz. Onunla geçmişi vardı. Aslında, Ivan Borz beş yıl önce Kahire'ye gelmesinin nedeniydi. 


Dünyanın en büyük silah tüccarı olarak Mossad tarafından iyi biliniyordu, büyük bir tehdit olarak görülüyordu ve bu nedenle hedef alınmıştı. Onu bulup yok etmeye çalıştığı üç sinir bozucu yılın ardından, babası bıkmıştı. Onu Ivan Borz'u bulması ve ortadan kaldırması için göndermişti. Kidon görevlerinin çoğunun aksine, bunun muhtemelen uzun vadeli olacağı konusunda uyarılmıştı. Fakat o aldırmadı; ne Kudüs'te ne de Tel Aviv'de yapacak hiçbir şeyi yoktu. Aslında sıkılmıştı bile - herhangi bir şekilde can sıkıntısı hissettiği ilk ve kesinlikle son göreviydi. 


Hedefinin peşindeyken Mısırlı bir para komisyoncusu ile tanışmıştı. 
Bir buçuk ay içinde güvenini kazandı. Kendi başına kötü bir adam değildi, ama onların içinde gırtlağına kadar kötü adamdı. Sara onu kullanmaktan bir an bile olsun vicdan azabı çekmemeliydi, yine de zamanın her şeyi değiştiren o anlarından birinde, geri almayı dileyebileceği bir an vardı. Her zaman akışkan olan bir alanda bazen meydana gelen o şaşırtıcı şans eseri, 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Borz'un iki mevcut müşterisinden birine borç para veriyordu. Borz ile müvekkilleri arasında muazzam bir silah anlaşmasını tamamlamak için toplandıkları yer hakkında bu şekilde bilgi sahibi oldu. Kısa bir süre sonra, tefeci ofisinde başı kesilmiş halde bulundu. Sara, adamı öldürenin Borz mu yoksa artık ölen adam için çalışan adamlardan biri mi olduğunu hiçbir zaman öğrenemedi. Tefeci için önemli olduğundan değildi. Ölen ölmüştü. 
Daha büyük pişmanlığı, Ivan Borz'u öldürmemiş olmasıydı. 


Eli, görevinin sonucunda hayal kırıklığına uğradıysa da bundan hiç bahsetmedi. Bunun yerine, ona verdiği tek mesaj, Kahire'nin -bu konuda Mısır'ın herhangi bir yerinde- bir sonraki emre kadar onun için yasak olduğuydu. 


Dov'un babasının masasına bıraktığı dosya biçiminde bir başka bildirim de dolaylı yolda kendisine gelmişti. Beş yıl sonra. Ve şimdi buradaydı, Kahire'deydi. Taksisinden indi, bir buçuk mil yürüdü, başörtüsü satan bir dükkâna girdi. Bir tane aldı, başını sardı, sonra dükkânın arka tarafına gitti. Yüzü betel fıstığı renginde ve ağaç kabuğu gibi buruşuk bir yüzü olan yaşlı bir adam işinden başını kaldırdı ve mükemmel Arapçasıyla "Kızın nasıl, Amca?" dediğinde gülümsedi. 


"Sidra'yı mı kastediyorsun?" 
"Hayır. Ermina." 
Gülümsemesi genişledi. "O iyi ve gelişiyor." 


Teyit işlemini bitirdikten sonra yaşlı adam ayağa kalktı ve ona loş bir koridorda kendisini takip etmesi için işaret etti. Kilitli bir kapıyı açtı ve onu, üzerine şık başörtüleri ve hazır türbanlar yapmak için biçimlendireceği kumaşların yığıldığı rafların sıralandığı küçük bir kilere götürdü. 


Göründüğünden daha güçlü bir şekilde, devasa menteşeler üzerinde sallanan bir dizi rafı çekti ve derin bir girintiye adım attılar. Bu alanda da raflar vardı ama her türden silahla doluydu. 


Geri adım attı ve seçimlerini yapması için ona işaret etti. 
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Her zaman olduğu gibi, Sara akıllıca bir seçim yaptı. 
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Güneş yükselirken, Bourne eski bir otelde, pis bir mahalledeki topaklı yatağında uyuyordu. Antik klima ünitesi sadece yenice başlamakta olan sıcaklığı hafifletmek için nefes nefese kalıyordu. 


Uyandı, duşunu aldı ve giyindi. Kapıdan çıktı ve belirsiz bir gürültüyle eşlik eden kör edici güneş ışığına dayanarak şehirdeki en iyi mücevher dükkânlarına üç kez arama yaptı. Sonuncusunda aradığını buldu. 


Kasabanın diğer ucundan, yumuşak kadife astarlı bir kutu içinde bir büyüteç ve güzel bir kuyumcu aleti seti satın aldı. Parayı ödeyip dükkândan çıktı. Rahatsız edilmeyeceği sakin bir yere -kesinlikle otel odası olmazdıihtiyacı vardı. 


Marcel Dourgnon tarafından neoklasik tarzda tasarlanan, Tahrir Meydanı'ndaki koyu pembe renkli Mısır Eski Eserler Müzesi, dünyanın amaca yönelik olarak inşa edilen ilk müze yapısıydı. 1902'de, beş bin yıllık Mısır hanedan tarihini kapsayan binlerce eser hazinesi, on yıldan fazla bir süredir sergilendikleri Giza'daki İsmail Paşa sarayından buraya nakledilmişti. 


Bourne, sakin ve neredeyse sessiz bir vaha olan müzenin kütüphanesine giden yolu buldu. Oda, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllardan kalma kâğıt ve cilt kokularıyla ince bir şekilde parfümlenmişti ve eldeki işe uygun bulduğu bir atmosfere sahipti. Uzun masalardan birinin uzak ucuna, küçük, yeşil abajurlu lambaların yanına yerleşti ve yeni kuyumcu çantasını açtı, sonra Boris'in kendisine gönderdiği sahte Roma parasını çıkardı. Kuyumcunun büyüteçinden baktı. Masanın üzerine dökülen sulu ışık havuzunda madeni parayı uçtan uca inceledi. Kenarın etrafından dolaşan ince bir bağlantı vardı. 
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Mevcutlardan en küçüğü olan .8'lik bir hassas tornavida seçerek ucunu bağlantıya dayadı ve dikkatli bir şekilde basınç uygulamaya başladı. 
İlk başta hiçbir şey olmadı. Bu sefer hafif bir açıdan daha fazla baskı uyguladı. Yine hiçbir şey olmadı. Aletin ucunun içe doğru battığını hissettiğinde, saç çizgisinin bir bağlantı olup olmadığını merak ediyordu. 
Ufak bir miktardı ama yeterli olabilirdi. Tornavidayı çevirdi, uç bağlantı noktasının iki yanına tork uyguladı ve madeni para midye gibi açıldı. 


İçinde sıkıca katlanmış bir parça ince kâğıt buldu. Kitinden bir cımbız alarak ince kâğıdı yavaşça ve dikkatlice açtı. Boris'in zahmetle yazdığı metin yavaş yavaş ortaya çıktı. Sabah sisleri bir mezarlıktan yavaşça kalkıyordu. 


Boris, Boume ile birlikte Kudüs'te açık havadaki bir kafede oturup sert kahve içip kuskus yerken, "Bu kasaba çok tuhaf," demişti. 


Başlarının üzerinde kare şeklinde bir muslin dalgalanarak kavurucu güneş ışığını onlardan uzak tutuyordu. Seyyar satıcıların sesleri her yerdeydi ve insanların geçit töreni agresif, maksatlı adımlarla veya geyik inceliğiyle hareket ediyordu. Dört yıl önce açık, güneşli bir gündü. 


"Kastettiğim, sana gerçeği kim söyleyecek - Mossad mı? Bir Arap mı? Hangi mezhepten, hangi fraksiyondan? İsrail'in sorunu, dini sağ tarafından kontrol edilmesidir. Bu fanatikler başbakanı ve Mossad'ı cebinde tutuyorlar. Herkes sıraya girer, herkes söyleneni yapar." Büyük, etli omuzlarını silkti. "Peki, ne yapacaksın? Herkesin bir hesaplaşması var ve inan bana, bu antik bir hesaplaşma, Herkül bile onu söküp çıkaramaz kadar derinde gömülü." 


Alışılmadık bir öfkeyle kuskusuna daldı. "Bütün organize dinlerin canı cehenneme, ben de bunu söylüyorum. Herhangi bir din olmadan dünyanın nasıl bir yer olacağını bir düşün." 


Bourne hafifçe gülerek, "Hepimiz Komünist olurduk," dedi. 
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Boris bunda mizah görmedi. "Komünizm çıkmaz sokaktır dostum. 
Bugün Rusya'da var mı? Dersimizi aldık. Çin'de? Daha iyi derslerini aldılar bizden. Küba bile kendilerine ne yaptıklarını görmeye başlıyor. Tamam, belki Kuzey Kore hariç, ama dünya tarihinde bundan daha hüzünlü, daha aldatılmış, daha perişan bir ülke asla var olmadı." 


Boris oturdu, kamburunu çıkardı ve birkaç dakika kara kara düşündü. Boume bu ruh halini daha önce görmüştü ve onu bölmekten nefret ediyordu. 


"Dünya tarihinden bahsetmişken, özel bir yan proje üzerinde çalışıyorum. Siber casusluk saldırıları çok karmaşık hale geldiğinden ve süper bilgisayarlar en karmaşık şifreleri bile çözmek için kullanıldığından beri, güvenli iletişim kurmanın yeni yollarını arıyorum. FSB artık tüm dâhili notlar ve proje raporları için daktilo kullanıyor. Devam eden projelerle ilgili hiçbir şey sunucularımızda yok, aksi takdirde GhostNet her yerde olurdu." Çin Ordusu'nun bilgisayar korsanlığı birimi olan PLA Birimi 61398'i kastediyordu. "Ama sahadaki ajanlarla nasıl iletişim kurulmalı? Bu daha sinir bozucu bir sorun." 


Daha fazla kahve isterken homurdandı. "Bunu uzun uzun düşündüm, sonra kendi kendime biraz araştırma yaptım. Bulduğum şey şuydu: Sümerce." 


Kahve önlerine konulurken arkasına yaslandı. Tekrar yalnız kaldıklarında, önsözünden tezine sorunsuzca geçiş yaptı. "Sümercenin pek çok benzersiz özelliği var, en önemlisi sesteş sözcüklerle dolu olması. Buna ek olarak erkek ve dişi olarak adlandırılan iki dalda ayrılıyor olması, bence onu mükemmel bir şifre dili yapıyor. Glifleri, Mors alfabesine bakmak gibi gruplara ayırabilirsin. Ve elbette, bir düşmanın şifre anahtarını çözmesi durumunda, mesajın bir yerinde her zaman yanlış grup gizlidir." 


Havada bir değişiklik olup olmadığını kontrol eder gibi işaret parmağını kaldırdı. "Şimdi sana elifleri Rusça telaffuz ederken göstereceğim ve tabii ki, çizdiğim gibi ezberleyeceksin. Son olarak, birbirimiz için şifre yazacağız. Bir tür oyun, diyelim. Bizim türden bir 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oyun. Ve tüm oyunlarımız gibi, ölümcül sonuçlarla sonuçlanma olasılığı var. Hazırsan, başlayalım." Ve parmağının ucunu kahveye batırarak, çivi yazısı gliflerini masaüstünde çizmeye başladı. 


Her biri bir harfi, bir kelimeyi değil, bir kavramı temsil eden, dört grup halinde düzenlenmiş, Boris'in kendi eliyle yazılmış, onu ölümden diriltmiş gibi görünen bir eser olan yirmi dört elif. Sanki şimdi Bourne'un karşısında, müze kütüphanesinin loş antikliğinde oturuyor gibiydi. 


Bourne'un şu anda baktığı şey buydu, ince kâğıdın üzerine yazılmıştı. Boris, tıpkı dört yıl önce Kudüs'teki kafenin masasına yaptığı gibi karışık erkek ve dişi Sümer sembolleri çizmişti. Ancak bu sefer farklı bir yoldaydılar. Boris ona bir şifre bırakmıştı. 


Şimdi Bourne, arkadaşının kendi ölümüyle ilgili bir mesaj gönderdiğine dair sağlam kanıtlara sahipti. Başka neden Boume'u bulması ve madeni parayı teslim etmesi için acil bir görevle Frankfurt'a bir kurye göndersin ki? Boris, düğünde Bourne'u görene kadar bekleyebilirdi ama belli ki zamanı olmadığını hissetti veya doğrudan bir el değiştirmeyi göze almak istemedi. Onlarca yıllık güvenlik protokolünü özenle takip etmişti. 


Bir an için duygunun üstesinden gelen Bourne, ışığın o kadar zayıf bir şekilde süzüldüğü tozlu pencerelere baktı, ışık o kadar zayıftı ki suyun altında olabilirdi. Palmiye dallarının gölgeleri denizşakayıkları gibi dalgalanıyordu. Boris'le gemide olmak her zaman zor olmuştu; adamın solungaçları sürekli yeşildi. Ama yakınmak yerine şakalar yapardı, kendisiyle dalga geçerdi. Özellikle bir Rus için oldukça gelişmiş bir mizah anlayışı vardı. Oyuncaklarıyla gülen bir çocuk gibiydi - özellikle en yenileri, parlak ve çok değerliydi. Boris için sırları onun oyuncaklarıydı. 


"Boris," diye fısıldadı alçak sesle, "bana ne söylemeye çalışıyorsun?" 
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Sara, Mossad'ın Ivan Borz'a karşı düzenlediği operasyondan sorumlu ajan Lev Bin ile görüşmesi gerektiğini biliyordu, ancak iki nedenden dolayı buluşmadı. Birincisi, Bin'den hoşlanmıyordu ve ona tamamen güvenmiyordu. o İkincisi, kendisini kollarını açarak karşılayacağına inanamıyordu. 


Şimdi üçüncü, çok daha acil bir neden vardı: Bir kuyruk yakalamıştı. 


Babasının istihbaratı göz önüne alındığında, Sheremetyevo'da ortaya çıkması hiç şaşırtıcı değildi. Polisin Bolşoy Kamenny Köprüsü'nün altındaki çifte cinayeti FSB'ye teslim ettiğini varsaymanın güvenli olduğunu düşündü. Onu havaalanı CCTV'sinde bulmak, en azından teoride onu cinayetlerle ilişkilendirirdi. Kendisinin kanını istiyorlardı, hiç şüphesiz. 


Normal bir tempoda yürüyerek, kendi korumaları olan lüks turistler grubuna karışıp kayboldu. 


Yeni terfi alan Albay Pankin, "Bu şehir tam bir rezalet," dedi. 
Kahire'deki kontrolsüz bağırışları, kornaları, egzozu patlatan kaosu işaret etti. "Kâfirlerin lanet olasıca cehennem çukuru." 


Yeni atanan General Korsolov bir kaşını kaldırdı. "Federasyondan hiç çıkmamış olmak bir lütuf olduğu kadar bir yükümlülük de olabilir." 


"Ortadoğu," dedi Pankin, hafif bir küçümsemeyle. "Uzmanlık alanım her zaman Ukrayna ve eski Sovyet Devletleri olmuştur." 


"Öyleydi," dedi Korsolov. “Terfinizle birlikte yeni sorumluluklar geliyor. Hükümet ikimizin de ufkumuzu genişletmemizi istiyor." 


"İşte burada," dedi Pankin işaret etmeden ve iki FSB memuru, Kidon'u sadece Rebeka olarak tanıdıkları suikastçının peşinden gittiler. 


Korsolov, "Bir tur grubuyla birlikte," dedi. "Mahmud Muhtar Müzesi'ne gidiyorlar." 
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"Bunları nereden biliyorsun?" diye sordu. 
"Bize verilen ayrıntılı tur rehberini okumadın mı?" 
"Uykuma yetişiyordum." 


"Benimle dalga geçme," dedi Korsolov bıkkınlıkla homurdanarak. 
"Terfinin ardından gelen parlaklığın tadını çıkarıyordun, Albay." Girişin anıtsal kare sütunlarının arasından geçerken adımlarını hızlandırdı. 
"Yabancı düşmanlığını sıkı tut, gözün ödülde olsun. Aksi takdirde terfin kısa sürecektir." 


Muazzam antrenin içinde, galerilerde ve taş koridorlarda insanlar değil de böcek sürüleri toplanmış gibi, sessiz bir susurrus vardı. 


"Bil diye söylüyorum," dedi Korsolov, tur grubunun çevresine doğru ilerlerken, "Muhtar modern Mısır heykeltıraşlığının babasıydı." 
İşaret parmağını dudaklarına koydu. "Rusça yok," diye fısıldadı. "Bu noktadan sonra sadece İngilizce, anladın mı?" 


Pankin başını salladı. "Ayrılmalıyız." 
"Çekiç ve Maşa, ha?" 
"Kesinlikle." 


Korsolov başıyla onayladı ve iki adam tur grubunun zıt taraflarına geçti. Korsolov, gardiyanları hemen fark etmişti ve şüphelerine karşı önlem olarak, genç, varlıklı bir çiftle bir Ralph Lauren reklamından yeni çıkmış gibi görünen bir sohbet başlattı. Korsolov tiksintisini bastırdı, sıcak bir gülümseme takındı ve kendisini Mısır sanatı profesörü olarak tanıttı. Onları Muhtar'la ancak onu kendilerinden biri olarak kabul etmelerine yetecek kadar bilgiyle besledi ve böylece grubun kendi tarafındaki muhafızla bir araya geldi. Bir duvarda asılı büyük bir kabartmanın yanından geçtiler, sonra Korsolov'un rehberliğinden hatırladığıyla iki bağımsız heykel hakkında bazı saçmalıklar söyledi, yine de çifti büyüledi. Rebeka'nın kendisini zekice içine yerleştirdiği grubun daha derinlerine inmeye başladı. 
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Artık tur rehberini duyabiliyordu. Grubun bir kısmı yorumları daha iyi duymak için kablosuz kulaklık takmıştı, diğerleri ise kendi kulaklarıyla dinlemeyi tercih etmişti. Rebeka ikincilerden biriydi. Korsolov onu profilden gördü. Ani bir hareket yaptı, yaptığı hareketle küçük de olsa, grupta bir gölete atılan bir çakıl taşı gibi bir dalgalanmaya neden olan bir rahatsızlık oluştu. Her zaman tetikte olan Rebeka ona doğru döndü ve onu gördü. Mesele buydu. O Çekiç'ti; Maşa Pankin. Tehlikeyi fark eden Rebeka ondan uzaklaşmaya başladı. Kadının mesafesini korumasını, Pankin'e doğru koşmasını ve Maşaların kapanan çenelerine yakalanmasını sağlayarak ona doğru devam etti. 


Etrafında insan düğümleri çözülüyordu. Rehberin anlatımı sona ermişti; grup, rehberin önderliğinde ilerlemek için aile birimlerine veya gruplara ayrılmaya başlıyordu. Korsolov, ölümcül bir niyetle Rebeka'ya yaklaşan Pankin'i gördü. 


Sara peşine takılan kuyruğunu ya da en azından bir kısmını gördü. 
İki tanesini gözetlemişti - biri daha yaşlı, daha iri, diğeri daha genç, balta suratlıydı. Onlar FSB'ydi; yanılması söz konusu değildi. Kahire'de olmaktan duydukları rahatsızlığı gizlemeleri imkânsız olduğu gibi, yürüyüşlerinin havasını kaçırmamaları da imkânsızdı. Bunların saha ajanı olmadığını hemen anlamıştı. Onlar üst düzey memurlardı ve onlar gibilerin kendi peşine düşmelerinin tek nedeni, onun patronlarını öldürdüğüne dair yanlış fikirleriydi. Onu burada, Kahire'de sorgulamak, sonra da öldürmek istedikleri açıktı. Onu Lubyanka'ya geri getirmeye hiç niyetleri yoktu. 


Olabildiğince hızlı bir şekilde gruptan sıyrıldı, ancak aklının bir köşesinde ikinci bir subay olduğu bilgisi vardı. Arkasını görmediği için önde olmalıydı. Onu bir kıskaç tuzağına çekmeye çalışıyorlardı ve etrafındaki girdaplar onun ilerlemesini engellediği için, bırakın kaçış yollarını, adamların başarılı olma şansları yüksekti. 
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Ya ikimizin olduğunu öğrenirse? Albay Pankin kendi kendine sordu. Rebeka'yı yeni görmüştü, grup bir sonraki sergiye doğru ilerlemeye başladı, her şey hareket halindeydi ve kendiside hareket halindeydi, ona doğru koşuyordu. 


Ama sonra kendi sorusunu yanıtladı: Onun yararına çalışan grup, artık herhangi bir doğrudan kaçış yolunu kapatan büyük bir sorumluluk haline gelmişti. Onu Hammer ve Tongs arasında tuttabildiler. 


Rebeka'nın ötesinde, gözünün ucuna bir is zerresi gibi saplanmış Korsolov'u gördü. Şimdi ne yaparsa yapsın, bir Kidon suikastçısının yakalanmasında ne kadar etkili olduğunu -muazzam bir başarı-Korsolov'un tüm övgüyü alacağını biliyordu. İşlerin böyle olduğunu biliyordu ama yine de bundan nefret ediyordu. Hammer and Tongs onun fikriydi ve şimdi burada, doğruca onun kollarına atılmıştı. Korsolov arkasından gelirken tek yapması gereken onu kaldırıp bileklerini kelepçelemekti. Sonra gizlice gruptan ayrılacak, onu müzeden çıkaracak ve kendisinin çağıracağı bir arabaya bindireceklerdi. Onu parça parça ayırmayı, Kidon'ın tüm sırlarını kusmasını ve ardından General Karpov'a yaptığı gibi boğazını kesmeyi dört gözle bekliyordu. 


Neredeyse ona yaklaşmıştı, neredeyse yeterince yakındı ve ona uzanmaya başladı, parmakları onun bileğini çevreleyecek şekilde esnetildi ki kadın aniden soluna, muhafızlardan birinin göğsüne doğru yalpaladı. 
İnleme sesi çıkardı, vücudunun gevşemesine izin verdi. 


Gardiyan onu yakaladı ve duvara dayalı taş bir sıraya doğru koşturdu. Arkadaşı da ona katıldı. Pankin konuşmalarından küçük parçalar duydu: "bayıldı... kan şekeri düşük... ağızdan ağza mı? Gerekli değil... 
hastane? Bakalım gelecek mi... ve yine de bir araba getirin..." - grubun geri kalanı meraklı ve endişeli bir şekilde etrafa toplanmadan önce, bir gümbürtü daha da yükseldi. 


Üretilen sahte olay, Pankin ve Korsolov'u çaresiz bıraktı ve adeta ellerinde hiçbir şey kalmadı, ona ulaşmaları engellenmişti. 
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"Orospu!" Pankin alçak sesle söyledi. "Kendisinin çok zeki olduğunu düşünüyor." 


"Takipimiz bitmedi. Daha yeni başladı." Korsolov'un gözleri nefretle yandı. "Ve onu yakaladığımızda onunla eğleneceğim." 


Pankin, "Ondan bir parça istiyorum," dedi ama Korsolov artık dinlemiyordu. 


Boris'un Bourne'e bıraktığı şifre, uygun bir şekilde ona zorluklar yaşatıyordu. Treadstone'da şifre eğitiminden geçirilmiş olmasına rağmen, kendi kendine ileri düzey çalışmalar yapmış olmasına rağmen, Boris'in mesajını bir türlü çözemiyordu. Mısırlı Müzesi'nin kütüphanesinde eğilmiş otururken, geniş odanın diğer ucunda bilim adamları ve ziyaretçiler sessizce gelip geçiyorlardı. Eski Mısır'ın iç hayatı, arkeologlar, mimarlar, din bilimcileri ve mistiklerin yanı sıra mezarcılar ve mezar soyguncularının arasında neredeyse kutsal bir yer tutuyordu. Hayvan başlı tanrılarının panteonu, hem hayranlık hem de korkunun hâkimiydi. 


Çivi yazısı sembollerini ne kadar yorumlamaya çalışsa da, onlardan tek bir cümle bile çıkaramadı. Gözlerinin arkasında derin bir baş ağrısının başlamasıyla ayağa kalktı, pencereye gitti, Giza Platosu'nun öte yanından Khufu, Khafre ve Menkaure'nin uzaktaki altın piramitlerine doğru baktı. 
İkisinin içindeydi - Menkaure bir süredir kapalıydı. İçeride olabilirdi, ama hatırlayamıyordu - ve hiyerogliflerden büyülenmişti, modem bir bilmecenin yaptığı gibi hikâyeyi opiktogram/kavram formunda anlattıklarına hayran kalmıştı. 


Sonra aniden pencereden uzaklaştı, aceleyle sandalyesine döndü ve Boris'in şifresine yeniden bakmaya başladı. Heyecanla bunun aslında bir şifre olmadığını düşündü: Bu bir bilmeceydi - Sümer çivi yazısı, Mısır hiyeroglifleri gibi, Maya piktogramları gibi, özellikle bilmece yazmaya uygun bir dildi. 
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Sara taksi şoförüne biraz para fırlattı ve kaldırıma çıktı. 
Gardiyanlar, sürücüye yolcusunu turun kaldığı otele geri götürmesi talimatını vererek onu müzeden çıkarıp bekleyen bir taksiye bindirdiler. 
Geniş Meret Başa Bulvarı'ndan kuzeye doğru ilerlerken, Sara taksiyi Gabalaya Parkı'nın doğu ucuna yakın bir yerde terk etti. Wasim Hasan'ın üzerinden hızla geçti. İleride, protesto ayaklanmalarının sahte ve moral bozucu bir Arap Baharı olduğu ortaya çıkan şeyin bir sembolü haline geldiği Midan El-Tahreer'in önünden acınası bir şekilde kısaltılmış bir tur otobüsleri geçidi geçti. Bu günlerde, varlığı aşikâr olan ordu tarafından bir seferde bir avuçtan fazla insanın meydana girmesine izin verilmedi. Miyop bakışlarının ötesinde akvaryum ve Eski Eserler Müzesi yükseliyordu. 


Tıbbi "acil durumunun" neden olduğu hafif alarmda, hiç kimse onun adını sorma ya da aslında turun bir parçası olduğunu doğrulama zahmetine girmedi. Tek potansiyel düşmanı olan rehber, neyse ki turun geri kalanına her şeyin yolunda olduğuna dair güvence vermekle ve deneyimli bir sığır yetiştiricisi gibi artan paniklerini gütmekle meşguldü. 


FSB kuyruklarından güvende olduğuna dair hiçbir yanılsaması yoktu. Muhttar Müzesi'nde başardığı şey sadece bir bekletme eylemiydi. 
Er ya da geç onun izini sürecek ve onu bulacaklardı. O bir koşucu değildi; tehlikeli bir yırtıcıdan kaçmanın sizi yalnızca arkadan aşağı çekip diri diri yemenize neden olduğunu öğrenmişti. 


Akvaryuma giden merdivenleri çıkarken arkasına bakma zahmetine bile girmedi. Kuyruklarının orada olması gerektiğini biliyordu; açıkçası, onları bu kadar kolay kaybetmiş olsaydı hayal kırıklığına uğrardı. Bundan daha fazlası, buna inanmazdı. FSB ajanlarıyla çok sayıda saha çatışmasına girmişti ve onları, özellikle General Karpov'un kendisi tarafından kişisel olarak eğitilmiş olanları, bazen korkutucu derecede yetkin buluyordu. 


Abartılı giriş ücretini ödedi, yoluna saçılmış çöplerin bir kısmını tekmeledi ve pis iç mekândan geçti. Akvaryum, Kahire'nin ilgi çekici yerlerinden biriydi ve o kadar köhneydi ki, balıkların nasıl acı çektiğini görmek suç sayılacak kadar ilgiye muhtaçtı. 
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Ama görmeye geldiği balık değildi. Daha önce bir kez akvaryuma girmişti ve nereye gittiğini biliyordu. 


Pankin, akvaryumun içindeki loş dumanın arasından bakmak için boynunu uzatarak, "Burada canlı kalmış bir şey olması bir mucize," dedi. 
"Bu domuz ahırına girmek için can atıyorlar." 


"Domuzlarımız bile bundan daha iyi durumda," dedi Korsolov, camları çatlamış, yosunlu yeşil su, dibe yakın havada asılı duran yarı baygın balıklar ve solungaçları oksijeni tükenmiş suyu emmeye çabalayan tankların yanından geçerken. 


Pankin güldü. "En azından katledilene kadar." 
Pankin, "En azından kesimi hızlı," dedi. "Bu ise yavaş bir işkence." 
"İkimizin de biraz bildiği bir şey." 


İkisi gölgeden gölgeye uçtu. Sulu ve çamurlu tanklardan azıcık da olsa ışık geliyordu. İkisi de korku filmlerindeki zombiler gibi yeşile boyanmıştı. 


"Nereye gidiyor?" Pankin dedi. 
"Bizden uzağa. Ama bu sefer ayrılmayacak - bekleyecek. 


Karanlık, sanki akşamın alacakaranlığından gecenin karanlığına inmeye devam etti. Yan odaya girdiklerinde, duvarlar sanki bir mağaraya girmişler gibi daralıyor, kabaca yontuluyordu. Ayrıca, gübre ve idrarın ağır kokusu neredeyse fiziksel bir darbe gibi onlara saldırdı. 


"Kakögo cherta!" dedi Pankin. Ne oluyor be! "Hangi cehennemdeyiz?" 


O anda, bir şey doğruca yüzüne uçtu. Şoktan daha çok etkilendiği için bağırdı. Sonra kırmızı gözleri, kanat açıklığı ve iğrenç yüzü görünce korkudan çığlık attı. 
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"Yarasa!" Korsolov bağırdı. 


"Kröme shütok!" Şakanın sırası değil! Pankin silahını çekti ve yarasa üzerine ateş etti, yarasa uzaklaştı. 


"Dur!" Korsolov bağırdı. "Biri seni duyacak!" 


Sonra bütün bir yarasa kolonisi üzerlerine inmeye başlamış gibi göründü. Pankin, onları uzaklaştırmakla uğraşırken, mağara benzeri duvarın çıkıntısından fırlayan daha büyük bir gölgenin kendinden ayrıldığını fark etmedi. Bıçak üçüncü ve dördüncü kaburga arasından kaydığı anda ve ucu kalbine ismini kazıdığı anda ne olduğunu anladı. Ve o zaman her şey için çok geçti - her şey için çok geçti. 
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Svetlana, Başbakan Savasin tarafından kendisini Sheremetyevo havaalanına götürmek için tahsis edilen büyük Mercedes'ten inerek, şoföre beklemesini söyledi. Çimlerin üzerinden yürüyerek, taş basamakları çıkarak dachaya anahtarını kullanarak kapıyı açtı. 


Moskova'dan nasıl ayrılabilirdi, Boris'in sevgili dachasına veda etmeden nasıl ayrılabilirdi? Odalardan geçerken, fotoğraflarda onu gördü, kokusunu aldı, göğsünden derin bir şekilde çıkan kaba sesini duydu. En çok onun kahkahasını hatırladı, karnının derinliklerinden gelen, alt karın bölgesinden gelen bir kahkaha. "Beni kilo verdirmek için uğraşma, Lana, sevgilim. Japon sumosu gibi gücüm alt karın bölgemdedir." 


İlk başta şaka yaptığını düşünmüştü, ama sonra bir süre sonra onun tamamen ciddi olduğunu anladı ve yemeği ve votkasını düzenlemeye çalışmayı bıraktı. Ve, ah, adam votkayı gerçekten sevdi! Tony Soprano'yu sevdiği kadar bile. En değerli hediyesi, Jason Bourne tarafından verilen tam DVD setiydi. İnanmak zor olsa da, Boris o şovu çok seviyordu. Tony ile kendini özdeşleştirdi - neden olduğunu sadece tanrı biliyordu. Boris gerçekten Tony kadar büyük bir canavar olabilir miydi? Ama Tony o atı sevmişti - adı neydi? - Pie-O-My. Yarış atı için ne tür bir isimdi bu? 
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Kafasını sallarken, onun sevdiği tüm eşyaları dokunarak aynı anda ağladı ve gülümsedi - ona verdiği kızgın görünümlü peluş ayı, birkaç madalyasını tuttuğu; gençliğinde kazandığı gümüş biyatlondaki madalyası; özenle kesilmiş gazete ve dergilerdeki siyasi karikatürler, bazıları NATO'yu, AB'yi ve Amerika'yı alaya alırken, diğerleri Rusya ve özellikle de Hükümetin masumiyeti için gülerken. Hükümetin atıyla çıplak göğüslü olarak yayınlanan bir fotoğrafın yanında, morali bozuk bir kürklü şapkalı Rus vatandaşının fotoğrafı vardı. 


Svetlana kendine rağmen güldü ama bu kısa sürede hıçkırıklara dönüştü. Ana yatak odasının açık kapısında tereddüt etti. Sonra döndü, adımlarını takip etti. Ön kapının yanındaki yan ışıklardan perdelerin arasından baktı. Araba onu bekliyordu, şoför sigara içiyor, başını geriye atmış, belli ki hayal görüyordu. Etrafta kimsenin olmadığını bildiği halde, yine de bakmaktan kendini alamadı. Bazı alışkanlıklar o kadar yerleşmişti ki asla ölmezdi. 


Şoförle ormandaki açıklıkta yalnız olduklarından emin olduktan sonra, giriş yolunun gölgelerine çekildi, Ukraynalı yurtsever Belov ve bağlantısıyla bağlantı kurmak için satın aldığı kullan-at telefonu çıkardı. 
Check-in yapmamıştı. Saatlerce gecikmişti. İçinde belirgin bir önseziyle yerel bir numarayı çevirdi, üç kelimelik bir mesaj bıraktı. Bağlantıyı kesti, gereken süre kadar bekledi ve numarayı tekrar çevirdi. Daha önce olduğu gibi, sesli mesaj hemen tıklandı, bu da Belov'un cep telefonunun kapalı olduğu anlamına geliyordu. Önsezi duygusu endişeye dönüştü. Ya Belov FSB tarafından yakalanmışsa? Ya ondan vazgeçmişse? Ya Başbakan onunla sadece oynuyorsa? Ya bu şoförün onu havaalanına götürmekten başka emirleri varsa? 


Bir seçeneği daha kalmıştı. Belov'un mobil kullanicisi bir sekilde ele geçirilmisse, yalnizca acil durumlarda kullanilmak üzere yedek numarayi tuşladi. Dinledi, eli terli ve kaskatıydı. Ölü havayı soluyordu. 
Kaygısı bir tür kontrollü paniğe dönüştü. 


Kendine hâkim ol, diye uyardı. Herşey yoluna girecek. Kendini duydu ve gülmek zorunda kaldı. Şu anda Boris öldüğüne göre herhangi bir 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şey nasıl yolunda olabilir? Belov da büyük olasılıkla öyleydi. Asla yapmamalıydı... 


Sarsıcı bir hareketle brülörü taş şömineye fırlattı ve orada kömürleşmiş arka duvara çarptı ve paramparça oldu. Diz çökerek parçaları aldı, mutfağa gitti, onları lavaboya attı. Onları birer birer toz haline getirmek onu biraz sakinleştirdi. Bulaşık yıkamak gibi amacı bilinen, sonucu hemen belli olan bir işti. 


Bitti, diye düşündü öfkeli bir duygu karışımıyla. Bitti ve gitti. 


Yatak odasında, Svetlana ve Boris'in sık sık seviştiği yatağa oturdu. 
O dünya uzun zaman önce ve uzaklarda gibi hissediyordu, çocukken sahip olduğu yetişkin dünyasının bir rüyası gibi. Ona aldığı yorganı eliyle okşadı. 
Aynı anda yumuşak ve kıllı gibi hissettirdi, onun kıllı göğsü gibi. Yatağın karşısındaki duvara sabitlenmiş plazma TV ekranına baktı, orada terli sevişmelerinden sonra The Sopranos bölümlerini izlerlerdi, bu onu derinden depresyona sokarken, Boris her sahneyi, her çekimi, her sıralamayı tamamen emerdi. Dr. Melfi'ye biraz âşık olabileceğini düşündü, ama sadece Tony'nin ona âşık olduğu için. Şovdaki tek uygun kadın psikiyatrist olmuştu, onun dışında hiçbir kadın onu istememişti. 


Ağır bir iç çekişle ayağa kalktı. Arabanın onu beklediğinin farkındaydı ama yine de gitmek istemiyordu. Yanında bir şey götürmek istiyordu, onu sadece Boris'e değil, birlikte yaşadıkları şeye de yakın tutacak somut bir şey. Ayı, belki? Ama bu onun için bir şeydi ve tüylü göğsüne iğnelenmiş madalyalarla FSB'yi hatırlatıyordu. 


O sırada gözü kutulu The Sopranos DVD setine takıldı. Dolapta Boris'in deri gece çantasını bulunca onu aldı ve yatağın üstüne koydu. DVD oynatıcının altındaki raftan DVD'leri aldı, onları boş çantaya doldurmaya başladı. Ama şimdi gerçekten ağlıyordu, gözleri gözyaşlarıyla bulanıklaşmış ve bozulmuştu ve sonuncusunu tutamadı. Yatakdan zıplayıp yere düştü ve o inledi. DVD'ler hasar görmüşse kendisini affetmeyecekti. 
Her disk, Boris'in yankılı sumo kahkahası kadar değerli hale gelmişti birden. 
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Dua ediyormuş gibi diz çöktü. Ayrı paketler kutusundan dökülmüştü ve her birini saygıyla açarak disklerin çizilmediğinden emin oldu. Ne zaman micro SD flaş bellek kartını keşfettiğini tam olarak söyleyemezdi. Belki de son serideki son disk altında gizlenmişti, sürekli tartıştıkları final bölümünü içeren diskin. Tony'nin şok edici blackout'tan hemen sonra öldürüldüğünü iddia etmişti. Boris değişmeyen bir şekilde Tony'nin hala hayatta olduğuna inanıyordu. Her ikisinin de argümanları vardı, kendi bakış açılarını kanıtlamak için. Ancak bir noktada, Svetlana ona fikrini değiştirdiğini söyledi. Yanılmış olduğunu kabul etti ve Boris'in haklı olduğunu, Tony'nin hayatta kalmasının onun için önemli olduğunu anladığını açıkladı. 


"Ironik, değil mi?" diye kendine sordu, avucu mikro kartın üzerine yerleşti. "Şimdi Tony'nin hayatta kalması benim için önemli, çünkü bu bana yakın bir boyutta Boris'in hayatta kaldığı, hala yaşadığı ve güldüğü anlamına geliyor." 


Mikro kartı yanına saklayarak, paketleri hızla kutuya sıkıştırdı, Boris'in çantasına koydu ve tutacaklarına sıkıca sarılarak dachadan geri dönüş bile yapmadan ayrıldı. 


Birkaç dakika sonra, Mercedes uzaklaşırken küçülmeye başladı ve ana yola döndüğünde geriye sadece çam kokulu hafif bir mavi egzoz bulutu kaldı, hızla kaybolup gitti. 


Boris'in yarattığı bilmece üzerinde çalışan Bourne, geçen zamanın pek farkında değildi. Mesajın bazı kısımlarını çözmüştü, ancak diğerlerini çözememişti. e Tekrarlamaların zorluğu, bulmaca içinde bulmaca olmalarıydı. Bireysel grupların kodunu çözmek yeterli değildi, daha sonra birbirine bağlandıklarında ne anlama geldiklerini çözmeniz gerekiyordu. 


Saatler süren beyin jimnastiği çalışmasından sonra, Boris'in ona bıraktığı şeyin normal anlamda bir mesaj olmadığından oldukça emindi. 
Bilmece ona daha çok bir rehber, hatta belki de Boris'in öldürülmeden 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hemen önce neyin peşinde olduğu konusunda önemli olan bir koordinat haritası gibi geliyordu. 


Cep telefonu müzenin içinde çalışmadığı için ayağa kalktı ve rafları arayarak ayrıntılı bir Ortadoğu atlası çıkardı ve masaya geri getirdi. 
Açtığında, ilk koordinat grubu için doğru sayfaya başvurdu, ancak bunların yanlış olduğunu gördü. Bilmeceye geri döndüğünde, şimdi nerede hata yaptığını gördü. İlk glif seti harflere değil sayılara atıfta bulunuyor gibiydi. 
On dakikalık daha fazla beyin bozucu çalışmayla, Bourne'u ilk glif setinin bugünden dört gün sonra olduğu sonucuna götürdü. Bu kendi içinde uğursuz geliyordu. 


Devam etti. İkinci glif kümesi kelimesi kelimesine "Kırmızı yaprak", "Parmak çekiçleme" olarak çevrildi. Peki, o neye bakıyordu? 
"Çay" mı? Kesinlikle değil. "Çay" bile bir resimli bulmacanın sapkın mantığında anlamsızdı. Bourne "Çay" kelimesini çizerek çıkardı ve "Düşmek" yazdı. Sonra "Parmak çekiçleme" kelimesine odaklandı. 
"Yaralanma", "acı" yazdı. "Kan" yazdı, ancak hemen çizdi. "Kan" kelimesini tasvir etmenin birçok daha iyi yolu vardı. Kelimelerine baktı: "Düşmek/Ağrı" ve sebep ve sonuç olarak mantıklı görünüyorlardı, ancak resimli bulmaca yapıcısının kullandığı mantık bu değildi. Resimli bulmaca kelimeleri, göründükleri gibi tam olarak değil, farklılıklar içeren kelimelerdi. Belirsizliği çözmek, bulmacanın en çıldırtıcı kısmıydı. 


" 


Bourne bakışlarını kaçırdı, zihnini önyargılardan arındırdı ve glifleri yeniden inceledi. "Düşmek(Fall)" ve "Ow"a ne dersiniz? Bilmece tabiriyle: "Takip et." 


O kelimeyi yazdı, diğerlerinin arasına satırlar koydu ve ardından beynini bulandıran deşifresine devam etti. Yirmi dakika sonra elinde olan cümle buydu: PARAYI TAKİP ET... 


Parayı nereye kadar takip edecekti? Ne parası? Bilincinin ucunda bir şey gıdıklandı, gördüğü ya da duyduğu bir şey mi? Onu görsel hafızasının sarayında bulmak için çok uğraştı ama yılan balığı gibi kayıp gitti. Hafıza kaybının neden olduğu kusur buydu, ara sıra açılan ve 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vurulmadan önce hatırlaması gerekenleri yutan bir fay hattı gibiydi, bir yarık gibi. 


İşe geri döndü. O andan itibaren, tamamen farklı bir zihniyet gerektiren glif formları erilden dişil biçimlere geçti. Bourne parmaklarını kapalı gözlerine bastırarak arkasındaki ağrılı binayı masajla uzaklaştırmaya çalıştı. Onları tekrar açtı. Glif setinin tamamı, sanki çağdaş bir sanat eseriymiş gibi önünde uzanmıştı. Ve gliflerde belli bir güzellik olduğunu gördü, kökenleri olan çölü andıran kesik kesik çizgiler. Onlara bir bütün olarak bakmak, artık Boris'in mesajına sahip olduğuna göre ne kadar tehlikede olduğunu fark etmesini sağlamıştı. Güzel olduğu kadar orijinal sanat eserine tutunmak çok riskliydi. Bütünü farklı bir şekilde inceledi, glifleri, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini ezberledi, sonra ayağa kalktı, kütüphaneden çıkıp erkekler tuvaletine giden koridor boyunca gitti. Orada, bölmelerden birinde mesajı parçalara ayırdı tuvalete attı ve sifonu çekti. 
Mesaj artık sadece kafasındaydı. 


Yarasalar. Yarasalar her yerdeydi. Onları mağaradaki muhafazalarından kurtardıktan sonra, Sara onların ani, cıvıl cıvıl dalışlarına tıpkı Korsolov gibi girmişti. Aradaki fark, saldırıyı kendisinin gerçekleştirmiş olmasıydı - ona Albay Pankin karşısında avantaj sağlayan çok önemli bir ayrımdı. Ancak bu avantaj tükenmişti. Korsolov daha yaşlı, daha bilgeydi ve kaçan koloninin şokundan kurtulmak için zamanı olmuştu. Ayrıca, Pankin'in doğal yarasalardan korkma içgüdüsüne sahip değildi. 

Korsolov onları elinden geldiğince görmezden gelse de, çok yaklaştıklarında içgüdüsel olarak onları tokatlamaya devam etti. Şansını hisseden Sara, yarasa mağarasının kaotik karanlığında ona doğru koştu, savunma çevresi içinde hareket ederek Makarov tabancasının tehdidini etkisiz hale getirdi. Sağ bileğini burkup diğer elinin kenarıyla keserken, onun vücudunun ağırlığını, terinin keskin kokusunu hissetti. 
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Adamın parmakları gevşedi ve o sırada Sara, Makarov'u sallayarak ondan kurtuldu ve beton zemine doğru tekme attı. Ancak o birkaç saniyede, adam onu vurmak yerine karotid arter bölgesinde sinir sıkıştırarak etkisiz hale getirmeye odaklanabilmişti. 


Sara dizlerinin jöle gibi olduğunu hissetti, nefesi sıcak ve hızlı geldi - çok hızlıydı - ciğerleri havayı emmeye çalışırken oksijen kaybediyordu. 
Zayıflığın kollarından, omuzlarından gövdesinin üst kısmına doğru yayıldığını hissetti. Yakında tamamen çaresiz kalacaktı. 


"Sen küçük kaltak," Korsolov kulağına fısıldadı. "Benim öldürmenin o acemi Pankin kadar kolay olacağımı mı sandın? O daha önce Rusya'dan bile çıkmamış bir pirogidir." Sözleriyle birlikte, nefesi sıcak ve keskindi ve güldü. 


Sara elleriyle, ön kollarıyla ve dirsekleriyle tutunmaya çalıştı, ama gücü tükenmişti. Kafası çok ağırdı. Omzuna düştü ve o tekrar güldü, bu sefer daha yüksek sesle, daha asidik bir şekilde, başını öpmek için eğilir gibi kendi başını aşağı indirdi, sanki sevgililer gibi. 


Zoraki yakınlaşma anında Sara sessizce kükredi. Çenesi açıldı, dişleri ortaya çıktı ve Korsolov'un yanağından bir ısırık alırken adam acı ve şaşkınlık içinde uludu. Sara dişleriyle derisini ve etini deldi ve adam içgüdüsel olarak geri çekildi, ama o dayandı, dişleri adamın dişlerine çarpana kadar daha derine saplandı. Sonra başını sağa sola sallayarak yırtık pembemsi eti koparıp tükürdü, tekrar ona saldırdı, bu sefer hırıltılı bir şekilde öfkeyle, gözleri geniş ve donuk, bu sefer burnuna doğru sabitlenmişti. 


Çenesi kapandı, burun ucunu koparmaktan sadece bir tık uzaktaydı. 
Korsolov kan kaybediyor, gözleri yaşarıyor, nefesi düzensizleşmişti ve artık yeterdi. Kadından uzaklaştı ve yarasa kolonisinin içinde çılgınca koşarak ilerledi. Yaralarından kan akmaya başlamıştı ve yarasalar kan kokusu alarak peşine düşmüştü. 
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Sara onun ardından gitmeye çalıştı, ama onun korkunç damarlarına baskı yapması onu o anda güçsüz bırakmıştı. Şiddetli karanlığa doğru baktı ve yarasalar onunla ne yaparlarsa yapsınlar, diye düşündü. 


Yarasalar yapacaklarını yaptılar: mağaranın karanlığına tünel açarak, kanatlarını çırparak, toplu halde süzülerek, kirli ve seyrekte ziyaret edilen akvaryum binasından dışarıya doğru ilerlediler. 


Bourne, kütüphanenin çizgili pencereleri aracılığıyla gökyüzünü kararttıklarında onları görerek, içgüdüsel olarak bir şeyin yanlış olduğunu anladı. Yarasalar olmaması gereken bir saatte buradaydılar. Kuyumcu aletlerini toplayarak, kütüphaneden ayrıldı, binadan çıktı ve insan kalabalıklarının arasından hızla akvaryumun yolunu tuttu. İnsanlar ya gökyüzüne şaşkın bir şekilde bakıyorken anneler ise küçük çocuklarını alandan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Meydan insanların yarasalara karşı içgüdüsel korkusuyla sarılmıştı. 


Boume'un keskin gözü her zaman anomalilerin sebeplerini aramaktaydı, bu yüzden yarasaların karanlık bir iz bırakan bulut içinde süzülüp dalgalanmasını izlemek yerine, akvaryum binasından dökülen insanlara odaklandı. Bu şekilde Albay Korsolov'u fark etti - Bourne henüz onun albaydan general rütbesine terfi ettiğinden habersizdi. Onu Boris'in düğün resepsiyonunda tanımıştı. Boris kendisini tanıştırmıştı, ancak bu tanıştırma şekli Boume'u ona karşı tedbirli olmaya sevk etmişti, çünkü Korsolov, Boris'in sağ kolu olmasına rağmen, kendisine şüpheli kılan bir şekilde tanıtılmıştı. Boris, Sun Tzu'nun Savaş Sanatı'nı profesyonel hayatındaki üç kutsal kitabından biri olarak gördüğü için her zaman onun öğrencisiydi. Sun Tzu şöyle yazmıştı: "Düşmanları yakın tutun, ama dostlarınızı daha da yakın tutun." Boris'in Korsolov'u tanıtış şekli, Bourne'u Korsolov'un bir düşman olduğu sonucuna ulaştırmıştı. Bu durumda, Boris ona, yakından izlenmesi gereken tehlikeli bir adam olduğunu söylüyordu. 


Şimdi Bourne onu tanıdı, binadan yamalı bir şekilde koşarak çıkan, tuhaf bir şekilde yarasaların çevrelediği bir bulutun içindeydi. Daha sonra, 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Bourne yaklaştıkça, Korsolov'un yanaklarına tokat attığı elinin etrafında sızan kanı gördü. Şiddetli bir şekilde kanıyordu ve kaçan yarasaların çoğu meyve yiyici olsa da, açıkça küçük memelilerin kanını emen vampir yarasalar da vardı. Korsolov küçük bir memeli olarak adlandırılamazdı ama kan akışını durdurmaya çalışmasına rağmen, üzerinde taze kan bolca vardı. 


Yanından geçen insanlara karşı kendini koruyan Bourne, neredeyse saplantılı bir kararlılıkla Korsolov'a yaklaştı. Bir FSB albayının şu anda burada, Kahire'de olmasının tek bir nedeni vardı: Sara'nın peşindeydi. Bu, yakınlarda bir yerde, hatta muhtemelen meydandaki kalabalığın arasında olması gerektiği anlamına geliyordu. Ama en azından şu an için dikkati Korsolov'daydı. Bourne ona yaklaşırken yanağındaki yırtık pırtık deliği görebiliyordu ve bunun yarasalar tarafından değil, büyük bir yırtıcı tarafından, şüphesiz insan tarafından yapılmış olabileceğini biliyordu. 
Saraydı. O yakın temas kurmuştu ve o karşılık vermişti. İçine bir endişe saplandı. O iyi miydi? Korsolov onu yaralamış mıydı? Bu fikri düşünmeyi reddetti; bunun üzerinde durmak bir işe yaramazdı - daha da kötüsü, dikkatini Korsolov'a yapması gereken şeyden uzaklaştırırdı. 


Artık yakındaydı ve şimdiye kadar kendini iyice gizlemiş olsa da, insanlar arasında ani bir boşluk onu, siyah bir aura gibi etrafını saran yarasa sürüsünden kurtulmak için çılgınca etrafına bakınan Korsolov'un bakışlarına maruz bıraktı. 


Korsolov'un ifadesi bir an dondu, sonra sertleşti. Bourne'u tanıdı ve artık öfkesini ve hüsranını yansıtabileceği sağlam bir nesnesi vardı. Kanlı elini indirip el yordamıyla bir sustalı bıçağı ararken ve hemen hemen aynı hareketle Bourne'a saldırırken garip bir görüntüye sahipti. 


Bourne yana dönerek Korsolov'un uzattığı bileğini kavradı, ileri ve aşağı çekerek Rus'un dengesini bozdu ve onu ağırlık merkezinin ötesine devirdi. Bourne elinin ucuyla Korsolov'un boynunu kesti. Korsolov öksürdü, ürperdi ve ardından iki büklüm vücudunu Bourne'un böğrüne sürdü. 
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İkisi de yere düştü, yanlarından geçenlerin arasında takla attılar. 
Kimse onlara ikinci kez bakmıyor gibiydi. Süzülen ve cıvıldayan yarasalar, dikkatlerini kaldırımdan yüksekte tutuyordu. 


Bourne yere düştüğünde, Korsolov'un bileğinden kavradığı yeri bıraktı, çakı serbest kaldı ve çakı Bourne'un boğazına doğru kesildi. Kan, yağmurdaki damlacıklar gibi çıktı, ancak çakı bir yarasayı ikiye bölmüştü. 
Şimdi hâlâ uçan yaratıklar tarafından rahatsız edilen Korsolov, çakının tutuşunu tersine çevirdi ve Boume'un göğsüne doğru sapladı. Bourne döndü ve bıçağın ucu gömleğine saplandı, kolunu birkaç santimetre kaçırarak kurtuldu. Yarasalar tekrar yaklaştı ve Bourne, altından çıkarken sol kolunu Korsolov'un boynuna doladı, sağ avucunun tabanını Rus'un kafasının yanına yerleştirdi ve şiddetli bir şekilde çekiştirerek çevirdi. 
Korsolov'un servikal omurları kırıldı, küçük bir iç çekiş verdi, gözleri başının içine döndü ve yarasalar yıpranmış yüzüne kondu. 


Bourne nefes nefese yatıyordu. Deri kanatların telaşı altında, polis ve acil durum aracı sirenlerinin feryatlarını duyabiliyor ve olabildiğince çabuk ortadan kaybolması gerektiğini biliyordu. Dizlerinin üzerinde yükselirken bir eli uzandı ve Sara'nın gülen yüzüne bakarak eli tuttu. 


"En sonunda hepimiz hak ettiğimizi alırız," dedi Sara. 
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Rus Beyaz Sarayı'nın doğu tarafından özel -ve hükümetle ilgili her şey gibi- gizli bir çıkış vardı. Dışarıdan görünmeyen içerden bir çıkıştı. 
Başbakan Timur Savasin ve merhum Teğmen Avilov'un yerine geçen yeni yardımcısı İgor Malaçev, bir denizaltındaki sel bariyerli su geçirmez kapılara benzeyen üç kalın metal kapıdan üç kat çelik merdivenden inerek bir metroya girdiler. İstasyon, boş olduğu kadar randevularda da muhteşemdi. 
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Timur Savasin'ın özel treni kapıları açık onu bekliyordu. Savasin önden birinci vagona bindi, kapılar kapandı ve Başbakan masasının arkasındaki yerine oturduğu anda tren sessizce istasyondan çıktı. Trenin kendisi tamamen Savasin'in özelliklerine göre inşa edilmişti. İçerisi pelüş bir ev görünümündeydi. Panelli tik duvarlar, üzerlerine pahalı halıların serpiştirildiği mermer zeminler, biri vitraydan olan tirizli pencereler, üzerinde süslü bir kristal avizenin asılı olduğu eski Avrupa tarzında döşemeli mobilyalar. Sahte kömürlerin elektrikle ısıtıldığı bir şömine bile vardı. Şömine rafında, ormolu bir saat de dâhil olmak üzere çarlar zamanından kalma irili ufaklı süs eşyaları vardı. İki adamın şimdi oturduğu ilk vagonda, ofis ve Pullman kombinasyonu vardı ve kanepeler, derin, döşenmiş koltuklar, Louis XVI tarzı bir masa ve Malaçev'in omurgası düz, bir ayağı diğerinin üzerine kıvrılmış şekilde oturduğu iki düz sırtlı sandalye bulunuyordu. 


Bir zamanlar asker olan Avilov'un aksine Malaçev, Timur Savasin'in güçlü koalisyonunun bir parçası olan yüksek rütbeli bir Kremlin siloviğiydi. Malaçev genç, kendine güvenen ve zekiydi. O da patronunu yıldırmayacak şekilde hırslıydı. Avilov'un iktidar iştahı hayvaniydi; Malaçev'inki serebraldi. 


İkinci vagon yatak odasını içeriyordu. İçindeki her şey, Savasin'in kendi iştahına uygun olarak aşırı boyutlu idi. Çok az kişi bunu görmüştü - hatta Savasin'in eşi bile ve kesinlikle üç çocuğu bile görmemişti. Ancak, başbakanın metresleri geçid töreninde görmüştü. Dedikodulara göre, tren özel hattında Beyaz Saray'daki ofisi ile Moskova'nın çam ormanlarındaki geniş dachası arasında gidip geldiği sırada, gecelik olarak birden fazla kadınla birlikte olabileceği söyleniyordu. 


Malaçev izlerken, yatak odasının kapısı açıldı ve içeri zarif, şık ve çok güzel genç bir kadın girdi. Vücudunu saran ve ten rengini tamamlayan açık yeşil bir elbise giymişti. Baldırlarını, poposunu ve göğüslerini mükemmel şekilde ortaya çıkaran yüksek topuklu ayakkabılar giymişti. 
Kısacası Malaçev büyülenmişti. Salon vagonunun karşısına geldi ve titreten bir külotlu çorabun çıkardığı sesiyle oturdu. Kadın kendisini 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tanıtmadı; tek kelime etmedi ve iki adamı, tuhaf ve bilinemez bir yoğunlukla duvardaki bir gölgeye bakan bir kedi gibi inceledi. 


Savasin bir sigara yaktı, parmak uçlarını masaya dayadı ve derin bir nefes aldı. "Iweedle-Dum ve Tweedle-Dee, Korsolov ve evcil domuzu Pankin," dedi nefes verirken, "İsrail ajanı Rebeka'yı asla yakalayamayacaklar." 


Malaçev, "İyi şanslar, onları Kahire'de öldürecek" dedi. 


"Tek ihtimal bu. Ama onun icabına kim bakacak?" Savasin düşünceli düşünceli parmaklarını birbirine vurdu. 


"Çağırabileceğim çok sayıda ajan var." 


"Şüphesiz. Ama bu durum için bir yabancı gerekiyor, çok zeki, çok ölümcül biri..." 


" 


"Tam olarak doğru adama sahibim." Malaçev cep telefonuna uzandı. Tren, Wi-Fi ve kesintisiz hücre hizmeti ile donatılmıştı. 


"O olmaz," dedi Başbakan, elini küçümser bir tavırla sallayarak. 
"Yaptıklarından sonra, dikkat çekmemesi gerekiyor. Artık onun için daha az görev alması daha akıllıca bir seçim. 


"Peki kim?" 


"Kim olabilir?" Savasin, sanki sadece kendisinin duyabileceği bir melodiyi dinliyormuş gibi parmak uçlarını birbirine vurmaya geri döndü. 
Tik panellere yerleştirilmiş kitaplığa baktı. Orada gözü en sevdiği iki romana takıldı. Humbert Humbert'in Lolita'da tekrarladığı cümle - "Dolores, Lo, Lo-li-ta." Kararlı bir kıvraklığa sahip bir cümle. Alice'in Harikalar Diyarında Maceraları'ndaki “Curiouser and Curiouser” da bir cilveye sahipti. Her iki roman da çocukluk hayalleriyle dolu, yetişkin pedofilinin başgösteren gölgesi tarafından karanlık ve uğursuz hale getirilmişti - ve Lolita söz konusu olduğunda., tecavüz ve cinayet dahil. 
Lewis Carroll gibi içine kapanık bir İngiliz'in ancak yazılarıyla yüceltebildiği şeyi açıklığa kavuşturmayı bir Rus'a bırakmanız lazımdı. 
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Yine de Savasin, bir Rus ve bir İngiliz'in ortak bir saplantıya sahip olmasını tuhaf buluyordu. İngilizlerden canlı bir tutkuyla nefret ediyordu. Carroll şöyle yazdı: "Beyaz Kraliçe, Alice'e 'Sadece geriye doğru çalışan zayıf bir tür hafıza' diyor." Oysa iyi bir komünist bunun tam tersi olduğunu bilirdi: tarihin uygunsuzluklarını silmek için en iyi hafızanın geriye doğru çalışması gerekir. 


"Başbakan?" 


Timur Savasin'in bakışları düşüncelerinden sıyrılarak Malaçev'e döndü. Düşüncelerinin olağanüstü zeki iki kız olan Lo ve Alice'e dönmesinin bir nedeni vardı. Onlarla eşleşmek için özel bir tür insan gerekirdi. Lo ve Alice gibi, Rebeka da öyle. Bir an için bakışları yatak odasından çıkan kadına kaydı. Sonra, sanki zihinsel bir kapı -bir karar kapısı- kapanmış gibi, ağır bakışları bir kez daha Malaçev'e çevrildi. 
"Zmeya'yı düşünüyorum," dedi. 


Malaçev'in gözleri kocaman açıldı. 


Başbakan başını salladı. "Yılan." Gerçek adını kimse bilmiyordu, Savasin bile. Operasyonel adı olan Zmeya, Rusça'da "yılan" anlamına geliyordu. 


Malaçev biraz tereddütle, "İşinin en iyisi olması gerekiyor," dedi. 
"Aynı zamanda değişken, öngörülemez ve planlarını anında değiştirmeye eğilimli olduğunu duydum." 


"Onu paha biçilmez kılan tüm özellikler var. Artı, en önemlisi, hareket alanına yakın." Savasin başını salladı. "Çağır onu. Size ne kadar tuhaf görünürse görünsün, tüm şartlarını kabul edin. Benimle çalışırken yüzde yüz başarı oranı var. Rebeka söz konusu olduğunda önemli olan tek şey bu." 


Svetlana, uçak havalandıktan sonra, akşam yemeği servis edilip tüketildikten ve kahve ile çikolatalar önünde durduktan sonra bekledi. 
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Başbakan, onu birinci sınıfta oturtmak için yeterince cömertti, bu yüzden yanında kimse oturmuyordu. Yine de, mahremiyet ekranını açtı. 


Minik bir kaşıkla kahvesine şeker ve kremayı karıştırdı. Belçika çikolatasının kare şeklindeki folyosunu açtığında parmaklarının titrediğini gördü. Kareyi ağzına atarak cep telefonunu çıkardı, arkasını açtı, telefonundaki 8 GB mikro SD hafıza kartını çıkardı, yerine Boris'in Sopranos DVD'sinin içine sakladığı 64 GB'lık kartı taktı. İçinde her ne varsa, çok büyük olmalıydı. 


Sd kartı arkasını cep telefonuna yerleştirip ters çevirdi ve uçak modunda başlattı. Telefonu tepsi masasına koymak zorunda kaldı, elleri çok fena titriyordu. Açılmasını beklerken kahvesinden bir yudum aldı. 
Bardağı dökmemek için iki eliyle tutması gerekiyordu. Artık başına gelebilecek her şeye hazır olduğunu hissediyordu. Fincanı tabağına koyarken biraz tıngırdadı. Sonra cep telefonunu aldı ve SD karttaki materyale gitti. Üç tür dosya vardı: metin, fotoğraflar ve videolar. 64 GB'a ihtiyacı olmasına şaşmamalıydı. 


Metni okumaya başladı, görevinin genel bir özetinin yer aldığı kısımla başladı. Hemen bir şey fark etti - metin düz sayfalarda yer alıyordu ve beklediği gibi FSB elektronik belgelerde değildi. İşte o zaman Boris'in FSB sınırları dışında bir isyankâr görev yürüttüğünü fark etti. 


Giderek daha hızlı okudu ve sonra hükümetin tüm Makyavelist aldatmacasında devreye soktuğu şeyin canavarlığını özümsediğinde, göğsünün kasıldığını, midesinin bulandığını hissetti ve ağzına bir peçete bastırdı. Kusmamak için tuttu kendini. 


Ancak, genel özetin ötesine geçip Boris'in karanlık görevinin gerçek doğasını öğrenmeye başladığında, ölümünü öğrendiği günden beri tuttuğu duygularını nihayet serbest bıraktı. Gözyaşları yanaklarından aktı, öyle derin bir şekilde ağlamaya başladı ki kalbinin kesinlikle ikiye ayrılması gerektiğine emindi. Bir soğukluk içine girdi, babası küçükken onu cezalandırdığında Tanrı gibi büyük, düşman gibi öfkeli olduğunda hissettiği üzere, kemiklerine kadar sızdı. Titremeye ve sarsılmaya başladı. 
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Ağlamayı durduramadı. Kaybı devasa, ezici görünüyordu. Teselli edilemezdi. Dünyası sadece baş aşağı değil, içeriden dışarıya doğru bile çevrilmişti. Bildiği her şey yalanmış. Boris'in niyetlerini tamamen yanlış değerlendirmişti ve şimdi bile onunla birlikte neredeyse bir plan yaptığı düşüncesi bile, bilinçsiz bir kandırılmış olarak, ruhuna bıçak saplamak isteyecek kadar acı vericiydi. Siyah çürüklüğün kesinlikle kalbinin içinde yattığını düşündü. 


Zmeya, ikiz kardeşi Irina'nın öldüğünü henüz bilmiyordu. Igor Malaçev'den telefon geldiğinde, aslında arayanın kız kardeşi olduğunu düşünmüştü. Cep telefonunun ekranına bakma zahmetine girmeden, Irina olmadığına şaşırdı. 


Malaçev, "Zmeya," dedi. 


Sadece Başbakan Savasin'in adamları ona "Yılan" derdi. Bu onların sinsi oyunuydu, onların çok gizli kibirleriydi. Bu sözü her duyduğunda içten içe gülüyordu. 


"Senin için bir görevimiz var." 


Bir görev, seyahat eden bir satıcı gibi. Neyse ki, düşündüğü gibi, bir şekilde öyleydi - ölümü satıyordu, kimse istemediği halde herkesin er ya da geç aldığı bir mal. Onun sayesinde, her zaman daha erken alınan bir mal oluyordu. 


"Şimdi gönderiyorum," dedi Igor Malaçev. 


Zmeya cep telefonunu kulağından aldı, hoparlöre aldı ve ardından gelen metinsiz e-postaya tıkladı. Metin yerine çok güzel bir genç kadının jpg formatında fotoğraf dosyasını içeriyordu. 


Malaçev, "Bu Rebeka," dedi. "Kidon ajanı, şu anda Kahire'de." 


"Dosya?" 
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"O bir Kidon, Zmeya. Dosya yok." Malaçev derin bir nefes aldı. 
"Neredesin?" 


"Yeterince yakınım." Sonra muhatabına şartlarını anlattı ve üslubuyla onu kızdırdığı için fiyatını ikiye katladı. Hızlı nefes alışı onu biraz rahatlattı. 


"Hesabına havale edilecektir." 
"Yarısını hemen istiyorum." 


"Elbette." Malaçev boğazını temizledi. "Hedefin bir an önce infaz edilmesi gerekiyor..." 


"Bir dakika öncesi veya sonrası değil, olması gereken zamanda ölecektir." Sonra telefonu kapattı ve bu salağın ona bir süre vermeye cüret etmesine bir kez daha sinirlendi. Zmeya'nın görevlerinin hedefe göre özel olarak tasarlandığını bilmiyor muydu? Ayrıntılara gösterilen titiz dikkat, bir görevi yerine getirmekte asla başarısız olmamasının birçok nedeninden biriydi. 

Gün hâlâ sıcak, tozlu ve kuruydu. Araba sürerken The Doors CD'sini dinledi, Jim Morrison "Bu son, güzel dostum. Bu son." 


Otobanı batıya, Kahire'ye, güneş ışığının saf beyaz parıltısına doğru sürdü. 


Irina'yı tüm kalbi ve ruhuyla özlüyordu. Birçok ikiz gibi o da içinde onun yaşadığı yeri hissetti ve orası artık boştu. Bu onu şimdiye kadar bildiği her şeyin ötesinde bir öfkeyle doldurdu. Ondan haber alamamıştı ki bu alışılmadık bir durumdu, benzeri görülmemiş demeyelim. Her gün en az bir kez konuşuyorlardı, tabii önceden kararlaştırılmadıkça - örneğin ikisi de seyahat ederken. Böyle bir ön düzenleme yapılmamıştı. Onun ölümü hakkında kesin bir bilgisi yoktu ama içinde yaşadığı o yer artık onun özel titreşimine göre şarkı söylemiyordu. Hiçbir şey yoktu. Boştu. Dökülmemiş gözyaşlarının tuzuyla yıkanan Ölü Deniz, başka bir şey değildi. 
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Markalı bir sakız paketine sarılı küçük bir kare çıkardı, ağzına attı ve erimesine izin verdi. Sonra yüzden geriye doğru saydı. Otuzlu yaşlarına geldiğinde etrafındaki renkler parlamaya başlamıştı. Kocaman beyaz güneş, onun nabzıyla aynı anda zonkluyordu. Jim Morrison'ın sesi havada asılı kalmış gibiydi, her kelime sanki Arap harfleriyle yazılmış gibi ön camda uçuşuyordu. Manzaraya yüksek sesle güldü, Morrison'ın bundan ne anlayacağını merak etti. Muhtemelen buna bayılırdı; Serpent'in ne kadar yüksekte olduğunu, ev yapımı lisergid formülünün onu tavşan deliğinden ne kadar aşağılara götürdüğünü kesinlikle anlardı. Şüphesiz Morrison onunla seve seve birazını paylaşırdı. Bunu zamanının bir ilacı olarak anlardı. Artık kimse asit atmıyordu. Bu günlerde eroin, kokain, ve X - ya da neredeyse öldürücü bir öksürük ilacı, küçük hindistan cevizi, kanalizasyon temizleyici ve sokak serserilerinin her zaman ortaya çıkardığı başka neler olduğunu Tanrı bilirdi. Ya da çaresiz Rus eroin bağımlılarına verilen modası geçmiş, et yiyen sentetik, yapımı ucuz Krokodil. 


Hayır, eğlence amaçlı uyuşturucular söz konusu olduğunda, Yılan kesinlikle eski kafalıydı ve kendi uyuşturucusunu yapmak onu güvende tutuyordu. Irina ile ilk gerçek karşılaşmalarına canlı ve anlamlı geri dönüşler sağlamak güvenliydi. Çocukluğun sonu, şehvetin, saplantının, vahşi, çılgın aşkın ve karşılıklı bağımlılığın başlangıcıydı. Sonuncusunu görmezden gelebilecek kadar kendini kandırmamıştı, çünkü o ve ikizi fiziksel olmasa da kesinlikle duygusal olarak birleşmişlerdi. Onları geri dönülmez bir şekilde çılgına çeviren asitti - bundan emindi. Bu delilik zerresini, odunluktaki yasa dışı toplantılarının heyecan verici üçüncü yılında keşfetmişlerdi; burada kader bir gün, Irina'nın kendi kendine kendinden geçme sancıları içinde başına geldiği, Irina'nın ona sinsice ve sanki başından beri izlediğini biliyordu, onu çağırdı. 


Bundan sonra, buluşmaları için her gün şafakta ve alacakaranlıkta buluştular. Daha fazlasını istiyordu -ki onun da öyle olduğunu sanıyordu- ama ortaya çıkma korkuları onları durdurdu. Ama aynı korku, birbirlerine olan şehvetlerini yasadışı saatlerin tatlı acısına boğdu. 


Birbirleriyle cinsel deneyimlerine başladıklarında on üç yaşındaydılar. Üç yıl sonra, Aleksandr, maceralarını deneylerin en uç 
194 


noktalarına kadar başlatan bir asit tabletleri eline geçmişti. Sevişme sırasında sistemlerini ateşleyen asit, onları psychedelic renklerin ve enfes, zihin değiştiren seksin dünyasında birbirine kilitledi, günlerce tantrik bir coşku içinde çekildi. Hepsi hararetli bir rüya, hepsi bir fantazi, hepsi aşırı aktif libidolarının bir ürünü değilse neydi peki. Kim söyleyebilir ki? 


Kahire'nin göbeğine yolculuk üç saatten biraz fazla sürdü, ancak liserjik geri dönüşün kollarına sarılı Yılan için zaman sona ermişti. Şehirde tuttuğu daireden on blok ötedeki bir benzin istasyonuna girerken, uzun çöl alacakaranlığı çökmek üzereydi. Arabadan indi, Kahire'nin derin ve bitmeyen nabzını sanki kendi kalbiymiş gibi hissetti. Irina gitmişse, o zaman Bourne neredeydi - Boris Karpov'dan gönderilen Roma parasıyla birlikte olan Bourne neredeydi? Irina'ya General Karpov'un hem FSB hem de Kremlin tarafından kayıt dışı bir operasyon yürüttüğü söylendiği anda, bunun ne olduğunu öğrenirlerse gücü avuçlarının içine alacaklarını biliyordu. Herkese karşı - kesinlikle herkese. 


Madeni para, yalnızca Karpov'un en iyi arkadaşı Jason Bourne'un çözebileceği bir tür kod içeriyordu. Madeni paranın sırrı, onun ve Irina'nın planladıkları şeyin temel taşıydı; Karpov'un planını bilmeden suda boğulacaklarını biliyorlardı. Şimdi, Irina gerçekten gitmiş olsaydı, tüm yükü omuzlamak zorunda kalacaktı. Bu arada, dünya umursamaz, kayıtsız ve derinden endişeli bir şekilde dönmeye başladı. 


Deposu benzinle dolarken Kahire'yi ciğerlerine derince çekti. 
Tadına bakabildiği gibi kokusunu da alabiliyordu, zihni burada, Irina'nın olduğu ve olmadığı zamanların anılarıyla doluydu. Ama şimdi çalışması lazımdı. Cep telefonundaki fotoğraftan teker teker Rebeka'nın yüzünü canlandırırken gülümsedi. O buradaydı; yakındı. 


"Bu son, tek dostum. Son." 
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Bourne, Sara'yı otel odasına götürdüğünde, alacakaranlık şehrin hâkimiyetindeydi. Uzun, titrek bir sessizliğe gömülmüş şekilde bir süre yan yana oturdular, gözleri birbirlerinin görüntüsüyle doldu. Dokunmadılar. Şu an için olanlar yeterliydi. Bırakın baş başa olmayı, birbirlerini görmeyeli epey zaman olmuştu. Boume yarasa kanına bulanmış gömleğini çıkarmış ama değiştirmemişti. 


Dışarıda şehir kükredi ve inledi, Arapça sesler müzikal bir sağanak halinde yükselip alçaldı. Küçük sohbetlerde, keskin tartışmalarda, kısa kahkahaların noktalama noktalarında rahatlatıcı bir şeyler vardı - kesinlikle anormal bir öğleden sonrayı onlar için normalleştiren ortak ticaret ve dostluk dili akıyordu. 


Ne kadar uzun süredir hayatınızın bir parçası olursa olsun, ölümün eşiğinde diz çökmekten kurtulmak kolay bir şey değildi. Şimdi birlikte olmak, zekânızın, gücünüzün, kumazlığınızın ve cesaretinizin iç içe geçtiği o korku ve adrenalin anlarında bir arada olmak, en yüksek seviyelerde çalışmak, sonrasını içi boş olmaktan çok tatlı yaptı. 


Bourne altın yıldızı çıkardı, bir noktası körelmişti ve ona uzattı. 


Sara, sevgili yıldızını avucunun içine alırken ona baktı. "Bunu nereden buldun?" 


"Boris Karpov'un boğazındaki ölümcül yaranın içine saplanmış." 


"Arkadaşın olduğunu biliyorum," dedi. "Yalan söylemek ve üzgün olduğumu söylemek istemiyorum." 


Adamantine katılığının ortaya çıktığı yer burasıydı. Pek çok yönden, belki de öyle olmak zorunda olduğu için, babasından daha sertti. 


"General Karpov zamanında, bazıları bana yakın olan birçok Kidon'un öldürülmesini emretti." 


"Ve baban, bazıları kendisine yakın olan birçok adamının öldürülmesini emretti." 
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Şimdi yüzüne gerçek bir hüzün çöktü. "Bu konuşma yanlış yöne sapıyor." 


Boume başını salladı. Ona baktı ve nazikçe, "Yıldızının Boris'in boğazında ne işi vardı Sara?" dedi. 


Yüzü bulutlandı. "Onu benim öldürdüğümü düşünmüyorsun." 


"Bu olasılığı babanla zaten yaşadım. Sanırım birisi FSB'nin senin sorumlu olduğunu düşünmesini istedi. Moskova'da olduğunu kim biliyordu? 


"Babam; Metsada'nın başkanı Amir Ophir; Doğrudan patronum Dov Liron; ve Katip Müdürlüğü'nde efsanemi uyduran insanlar. 


"Başka kimse yok mu?" 
Sara, başını salladı. 
Bourne bunu bir an düşündü. "Yıldızını nasıl kaybettin?" 


"Gerçekten bilmiyorum." Sara kaşlarını çattı. "Ama Moskova'da geçirdiğim zamanı düşününce, belki de öyle oldu. Sokakta bir adam bana çarptı. Kollarında paketler vardı. İçindekiler her yere düştü ve onları almasına yardım ettim. Yıldızın parçasının gittiğini fark ettiğimde bir süre sonrasıydı. 


"Onu tarif et." 


"İnce, yakışıklı, otuzlarının sonlarında ya da kırklarının başında diyebilirim. Yaklaşık altı fit, 180 pound civarında." 


"Yüz." 


"Düşüneyim." Sara dilinin ucunu yarı açık dudaklarının çevresinde gezdirdi. "Koyu, kıvırcık saçlar, uzun burun - belki bir Arap burnu. Çökük yanaklar. Çileci bir bakış -bir rahip gibi- en azından az yiyen ve az uyuyan bir adam." 


"Konuşma tarzı?" 
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“Benimle Rusça konuştu ama bu onun anadili değildi. Bunun ötesini söyleyemem." 


"Etnik köken?" 


"İçinde biraz süt bulunan çay renginde parlamış ten - bir Arap ama Bedevi değil ve kesinlikle Hintli ya da Pakistanlı değil. O halde bir Türk veya bir Ermeni. Belki Doğu Avrupa - orada hala çok fazla Osmanlı İmparatorluğu kanı var. 


"Çeçen?" 
Sara, başını salladı. "Öyle düşünmüyorum. Neden?" 


Boume ona Ivan Borz'un onunla aynı zamanda Moskova'da olduğunu anlattı. 


Uzun bir süre hiçbir şey söylemedi ama yüz hatları sanki aşırı baskı altındaymış gibi bembeyaz olmuştu. 


Endişelenen Bourne, "Bu nedir?" 


Sara, başını salladı. "Hiç bir şey." Ama sesi tuhaf, boğuk çıktı. Ona baktı. "Karşılaştığım adamın Borz olduğundan emin değilsin." 


"Olaylar zincirini düşün. Biz Moskova'dayken Borz da Moskova'daydı. Bir adam sana çarpar. Kısa bir süre sonra Davut Yıldızınızın kayıp olduğunu fark edersin. Sana çarpmasının bir tesadüf olduğunu mu düşünüyorsun? 


"Ama gerçekte nasıl göründüğünü veya gerçek adının Ivan Borz olup olmadığını bilmiyoruz. Sadece bir Çeçen kılığına giriyor olabilir." 


"Onun her ne olduğu önemli değil, Sara, bir şey açık. Senin kim olduğunu biliyor. Sana bilerek çarptı, onu boğduktan sonra Boris'in üzerinde bırakmak için Davut Yıldızını çaldı." 


Sessizlik pencereden içeriye savrulan bir kül yığını gibi düştü. Bir satıcı, bir köpek havlaması gibi defalarca aradı. Aşağıdaki sokaklarda araçlar kayarak geçti. 

198 


Sonunda Sara, "Bana dokunmadın," dedi. 


Bourne elini onun eline kaydırdı. Avucunun ortasında tuttuğu yıldızın yumuşak sesini hissetti. 


Hüzünle gülümsedi. "Demek istediğimin bu olduğundan emin değilim." 

"Söyle o zaman." 

"Borz'a olan saplantın." 

"Nedenlerini biliyorsun." 


"Tabii ki biliyorum. Sadece..." Başını salladı. "Birbirimize çok benziyoruz, Jason. Sende kendimi görüyorum, bana yakın biri öldüğünde nasıl tepki vereceğimi - nasıl tepki verdiğimi - görüyorum." 

Bourne, "Borz'u bulmaya her zamankinden daha yakınım," dedi. 


"Yapacak işlerim var." 


Sara boşta olan elini Bourne'un saçlarının arasından geçirdi ve alnından geriye doğru itti. "Çok uzamış." 


"Zamanım olmadı-" 


"Ama görüyorsun, benim amacım da bu. Kendine zaman ayırmıyorsun." Parmakları kıvrıldı, saçını kavradı, nazikçe çekti. Boris'i hatırlamak, birlikte geçirdiğiniz zamanı, ikinizin ne kadar iyi arkadaş olduğunuzu düşünmek ve korkunç kaybı kabul etmek. Çok az insanın hayatımıza girmesine izin veriyoruz - gerçekten, yani. Boris o birkaç kişiden biriydi, değil mi Jason?" 


"Öyleydi," diye kabul etti Bourne aniden ağırlaşan bir kalple. 
"O zaman onun yasını tutmak için zaman ayırmalısın." 
"Yapamam. Borz söz konusu olduğunda zaman yok." 


"Hayır tatlım. Senin için zaman yok." Başını kaldırdı. "Ne yani, kaybının yasını tutmanın bir zayıflık işareti olduğunu mu düşünüyorsun?" 
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Boume bir an onu inceledi. "Senin öldüğünü düşündüğümde, bu işten, içinde yaşadığım bu gölge dünyadan, her şeyden vazgeçmenin eşiğindeydim. Baban beni aksi yönde ikna etti. Senin sözde ölümünün intikamını almam için beni bir göreve gönderdi." 


"Başka bir deyişle seni kurtardı." 


"Tabiri caizse. İntikam iştahımı yeniden uyandırdı. Beni çaresizliğin eşiğinden geri getirdi." 


"Ve şimdi," dedi, eliyle saçını tutarak onu kendine çekerek, "benim de aynısını yapma zamanım geldi." 


Sara'nın dudakları buluştuğunda ve Bourne onun dudaklarının altında açıldığını, tadını aldığını hissettiğinde, alkimyasal bir reaksiyon, Boris'in ölümündeki öfke ve keder çölünde dolaştığı kadar çok günlerden kurtardı onu. Boris'in kendi kanı içinde, FSB projektörlerinin altında siyah göründüğü anından itibaren tutan gerilim, Bourne'u sarıp sarmalamıştı. 
Yılan eski derisini yeniden doğuşun bir ritüeli gibi atar gibi, Sara'nın elleri ve ağzı ve çıplak bedeni onu başka bir yeniden doğuşa yükseltmek için hizmet etti - hayatında sayısını kaybettiği birçok yeniden doğuşun sonuncusuydu. Ve yine de bu en dramatik, en derin yaşam izi gibi görünüyordu, en derin karanlığı dalgaların altında kurtulduğu mermi yarasından ve Akdeniz'in kargaşalığının derinliklerinden çıktığından daha da derinlere inen bir şeydi. 


Ve onun içine girdiğinde, onun kendi derinliklerinden çıkan iniltiyi duyduğunda, başını eğdi, yüzünü onun mis kokulu omzunun çukuruna bastırdı. Öfkesi ve kederi artık geri alınamayan bir gelgit dalgası gibi kırılırken, sıcak gözyaşları o boşluğu taşacak şekilde doldurdu. Hayatında Boris gibi kimse olmamıştı, bu kadar hayran olduğu, üstü kapalı ve açık bir şekilde güvendiği, onu tanıyan, kendisinin, Bourne'un bile nüfuz edemediği bilinmeyen çekirdeğin ötesini gören bir adam olmamıştı. Boris bir ağabey gibiydi - hayır, bundan daha fazlası, Bourne'un ne kadar denerse denesin hatırlayamadığı babası gibiydi. Onun için bir aileydi ve artık o yoktu. 
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Gitmişti, ama Sara'nın çok haklı olarak işaret ettiği gibi, unutulmadı. Hiç unutulmayacaktı. 


Telaşlı, acı-tatlı sevişmelerinin ardından Sara onu kucakladı, okşadı, şefkatle, tek kelime etmeden öptü, ta ki sonunda kendi şefkati yüzeye çıkana kadar ve yeniden seviştiler, bu sefer yavaşça, sevgiyle, dürüstçe, rüyaların arındırıcı beyaz su akıntılarında yıkandılar. Ve böyle yaparak bir lütuf durumuna düştü: İçini bir tür teselli kapladı, aşina olmadığı ama yine de anında anladığı ve derinden minnettar olduğu bir duygu. 
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Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın dışında aşağı yukarı aynı zamanlarda ciddi bir patlama olmasaydı, hükümetin akvaryumun dışındaki bir yabancı uyruklu kişinin ölümüyle sonuçlanan kargaşaya tepkisi daha hızlı ve şüphesiz daha şiddetli olabilirdi. Bir intihar bombacısı, bir toplantıdan dönerken iki polis muhafızını ve bir kıdemsiz bakanı öldürerek ve bir avuç ordu personelini yaralayarak kendini havaya uçurmuştu. Mısır'ı yöneten generaller, yabancı bir uyruklunun ölümünden çok kendi ölü ve yaralılarıyla ilgileniyorlardı. Ve sonunda onun hem Rus hem de büyük olasılıkla bir casus olduğu ortaya çıkınca, tasarlanan soruşturma, derhal Rus büyükelçisine teslim edilen diplomatik bir suçlamaya dönüştü. 


Bourne'un Frankfurt'taki Meisterstuck Oteli'nde tanıştığı atletik genç adam, bombalamanın sonrasını kenardan izledi. Elleri ceplerinde, ağlayan bir bebeği yatıştırmaya çalışır gibi küçük bir peri masalı ıslığı çaldı. Başbakan Savasin ve silovik Malaçev onu Zmeya olarak tanıyordu. 
Gerçekte Zmeya yoktu, ama onun dünyasında gerçek yoktu, o yüzden boşver. 
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Yılan askeri temizlik ekiplerini izlerken uydu telefonu çaldı. 
Kalabalığın arasından sıyrılıp, ortam gürültüsünün biraz daha az olduğu bir yere giderek telefonu açıp kulağına götürdü. 


Ivan Volkin, "O öldü Aleksandr," dedi. "Irina öldü." 


Aleksandr Vasilyev Volkin nefes alamıyormuş gibi hissetti. 
İçindeki boşluk hayal gücünün bir ürünü olmadığı gibi, onu bir âşık şevkiyle özlemenin de bir tezahürü değildi. 


"Aleksandr," dedi Volkin. "Orada mısın? Beni duydun mu?" 


"Nasıl?" Yılan güçlükle tek bir kelimeyi ağzından çıkarabildi. Ağzı pamukla doldurulmuş gibiydi, dili iki katına kadar şişmişti. 
Büyükbabasının sözleriyle kavrulmuş gibi görünen zihninin aksine, doğru dürüst özümseyemeyeceği kadar çok duyguyla kaynıyordu. "Nasıl?" diye tekrar sordu. 


"Alışılmadık biçimde aptaldı," dedi Volkin homurdanarak. Sesinde keder yok gibiydi, sadece en düşük seviyesindeyken ona özgü hafif bir öfke vardı. "Bourne'u Mik'i görmeye götürdü." 


Aleksandr gözlerinin ateşe verildiğini hissetti. "Onu vurdu mu?" 


Volkin, "O da olabilir," dedi. "Depoyu havaya uçurdu. Patlamanın içinde kaldı." 


"Ya Bourne?" 


"Kaçtı," dedi Volkin. "Her zaman yapmayı başardığı gibi. Adam tam bir büyücü." 


"O şimdi nerede, biliyor musun?" 
"Elbette biliyorum," dedi Volkin. "Kahire'de. Hâlâ Ivan Borz'un peşinde." 


"Bu iyi." Aleksandr götürülen cesetleri, kan lekelerini, geride bırakılan bükülmüş uzuvları izledi. Dedesine son görevini anlattı. "Şansı tükenmek üzere gibi görünüyor," diye bitirdi sözlerini. 
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Volkin, "Malaçev'in seni aramasını ilginç buluyorum," dedi. 
"Savasin onu FSB'nin yeni başkanı olması için hazırlamasaydı şaşırırdım." 


"Korsolov hakkında mı? O, Karpov'un seçimiydi." 


"Kremlin siyaseti hakkında bilmediklerin var Aleksandr. Sonuçta sen bir yabancısın. Bir erkek kardeş gibi sevdiğim ve en büyük düşmanım gibi nefret ettiğim Boris Karpov, Korsolov'a karşı temkinliydi. Boris, Korsolov'u yanında tutsun diye kendisine kilitledi -belki başka nedenleri de vardı. Boris'i benim kadar tanımak da beni şaşırtmaz. Ama durum ne olursa olsun, Korsolov'un başına bela olacak. Savasin yıllardır FSB'nin kontrolünü ele geçirmek istiyor. Şimdiye kadar sadece Boris onu uzak tuttu. Savasin, Boris'ten hiç kimsenin korkmadığı kadar korkardı." 


"Neden?" 


"Bu, zeki torunum, bir muamma tamamen. Ve şimdi Boris öldüğüne göre bu bir sır olarak kalacak." 


Bu, Aleksandr'ın düşüncelerini tam bir çember haline getirdi - Jason Bourne'un eline verdiği Roma parası. Ama bu onu tekrar Irina'yla ilgili düşüncelere götürdü. Büyükbabaları, Irina ile yaşadığı yakın ilişkiden asla şüphelenmedi. Zevk almıştı. Sevgili Tanrım! Şimdi Irina'yı düşünme! Tüm umutların külü kadar kara ve buruşmuş bir kalpte, kafatasındaki ham yaranın içinde yankılanan sessiz bir haykırış parçalanıyordu. 


"Neden Bourne'u Mik'i görmeye götürdü?" 


"Nedenini gayet iyi biliyorsun. Mik, baban için olduğu kadar Borz için de oldukça yakındı. Bourne'a Borz'un şimdi nerede olduğunu söyleyebilirdi." 


"Bourne bir şekilde Mik'e Borz hakkında konuşturursa, babamla ağabeyimin neler çevirdiğini ona anlatacağından emindi. Irina neden bu kadar korkunç bir risk alsın ki?" 


"Üzgünüm," dedi Volkin, "Bu nokta da kristal topum kırıldı." 
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Serpent'in içinde bir kez daha korkunç bir öfke yükseliyordu. "Bunu Bourne yapmış olmalıydı." 


"Olabilir. Aralarında kesin bir yakınlık vardı," dedi Volkin, ilk kez saftı. "Öte yandan, Irina'nın bize ihanet ettiğini hayal edemiyorum." 


Aleksandr'ın başka bir "Irina bize ihanet ediyor" tanımı vardı ve buna büyükbabaları dâhil değildi. Her zaman gizlice asiydiler, ikisi yıllardır kendi işlerini kurmaktan bahsediyorlardı, ancak babaları ve erkek kardeşleri FSB tarafından yakalanıp idam edilene kadar konuşmaları eyleme dönüştü. Planladıkları şey kendi içinde tehlikeliydi, ancak bunu fevkalade güçlü büyükbabaları tarafından ortaya çıkma olasılığıyla birleştirirseniz, başka herhangi biri onları deli olarak kabul ederdi. Ve muhtemelen öyleydik, diye düşündü şimdi Aleksandr. Belki de hala öyleyim. Ama öyleyse, ne olacak? Gölgelerde kim biraz deli değil ki? 
Normal toplumun kenar mahallelerinde tımarhaneyi yönetenler delilerdi; en iyi örnek olarak büyükbabasına bakması yeterliydi. Volkin, temas kurduğu neredeyse herkesten farklı bir insandı. Dehası, o insanların olmasını istediği kişi haline gelmesiydi. Yansıma zaten sizin için sağlandığında noktalarınızı değiştirmek kolaydır. 


O ve İrina, bu özel hokkabazlık numarasını öğrenmişlerdi ki bu, İrina'nın Bourne'u Mik'e yönlendirmesinin muhtemel açıklamasıydı. 
Bourne onlara zarar verebilecek bir şey öğrenmeden önce, İrina ona istediğini verdi - ancak ya Mik ya da İrina kendisi, işleri bitirmeden önce sonlandırdı. 


"Aleksandr." Büyükbabası düşüncelerine girdi. "Senin için endişelenmeye başlıyorum." 


"Irina'nın öldüğünü öğrendiğimde nasıl hissettiğimi sanıyorsun?" 
dedi, biraz fazla savunmacı bir şekilde. "İkizlerin özel bir bağı vardır. 
Kendimden yarı parça gitmiş gibi hissediyorum." 


"Babanın Ivan Borz'la olan alışverişini asla onaylamamalıydım. 
Onu asla vekil olarak kullanmamalıydım ama bu boktan dünyada güvenebileceğim tek kişi oydu." 
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Aleksandr'ın kulakları dikildi. Bu, büyükbabasının bir hata yaptığını kabul ettiğini ilk kez duyuyordu. 


"Bak şimdi." Sesi kederli çıkmıştı. "Oğlum, torunlarımdan ikisi öldü. Geriye sadece sen kaldın, Aleksandr. Saha çok tehlikeli hale geldi." 


"İcra etmem gereken bir görevim var." 


"Savasin'in ne istediğini unut Aleksandr. O da diğerleri gibi. 
Emirlerini zaten aldın." 


Birdenbire telefondaki kişi Aleksandr'a yaşlı bir adam gibi geldi - bir büyükbaba değil, hayatı çok fazla görmüş, büyük oyundan bıkmış biri. 


Volkin, "Ne düşündüğünü biliyorum," dedi. "Sana göre pes edip öleceğimi düşünüyorsun. Seni korkuttum mu Aleksandr? Aklından geçenleri okudum, değil mi?" Tekrar güldü, bir mağaranın duvarlarına sürtünen kösele kanatların sesi gibiydi. "Seni hâlâ şaşırtabildiğime sevindim. Ve işte başka bir sürpriz. Sen ve lrina'nın neyin peşinde olduğunuzu biliyorum. Madeni paranın sırrını kendiniz için istediğinizi biliyorum." 


"Yapmıyorum-" 


"Dur orada! Kendini daha fazla utandırma. Sen ve Irina madeni paranın neyin yerini tuttuğunu biliyordunuz. Her nasılsa, sikik." Sesi çelik gibi sertleşmişti. "Ama sana şunu söylüyorum: bana karşı gelmeyi düşün ve torunum ol ya da olma, önümüzdeki üç saat içinde seni öldürmekten çekinmeyeceğim. Kendimi yeterince açıkça ifade ettim mi?" 


Aleksandr, bırakın konuşmayı, ses çıkarmaya dahi cesaret edemiyordu. Madeni paranın gerçekten elinde olduğunu büyükbabası bilseydi... O geleceğe bakmaktan irkildi. 


"Bana cevap ver!" Volkin, etrafındaki ortamı boşlukta bağıra çağıra sordu. 


"E..." Aleksandr güçlükle yutkundu. Ağzı Kahire'nin dışındaki çöl kadar kuruydu. "Anladım." 
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"Savasin artık anlamsız. Önemli olan tek şey o madeni paranın içindeki sırdır. Bulmanı istiyorum." 


"Bourne'u bulmam gerek." 


"Bu doğru. Bourne'u bul, parayı al, yeri keşfet. Buna sahip olduğumuzda, her şeye sahibiz demektir." Yaşlı adam gırtlağından yoruma açık bir ses çıkardı. "Beni anladığını biliyorum Aleksandr. Neyin tehlikede olduğunu biliyorsun: her şey tehlikede. Kesinlikle her şey." 


32 


Svetlana, Amsterdam'daki rıhtıma varıp, Başbakan Savasin'in kendisine rezervasyon yaptırdığı yolcu gemisine ilk kez baktığında, gemiye binerse öleceğini biliyordu. Bunu, nefes almak için oksijene ihtiyacı olduğu kadar kesin olarak biliyordu; bu içgüdüsel bir şeydi, beyninin en ilkel kısmına, geri dönülmez bir şekilde hayatta kalmaya bağlı olan kısmına gömülüydü. Bu yüzden biletini yırttı, topuklarının üzerinde döndü ve uzun adımlarla uzaklaştı. Attığı her adımda sanki hayatında ilk defaymış gibi daha özgür hissediyordu. 


Gökyüzü koyu gök mavisiydi, şehrin ışıkları yanmış, kanalların sularında parlıyordu. Yanına bisiklet sürücüleri geldi ve bir an onlardan biri olmayı diledi. Olabileceğini, olmak istediği her şey olabileceğini anlaması birkaç dakikasını aldı. Elbette Boris buna bayılırdı; ona olan inancında o kadar Rus olmayan biriydi. Aklına koyduğu her şeyde başarılı olacağından emindi. Sevgili, sevgili Boris. Dehşete kapılarak kendini yeniden gözyaşlarını silerken buldu. Ve burada, Moskova'dan uçarken ağladığından emindi. Ağlamak çok mu kötüydü? Zayıf biri olmadığını biliyordu; Gözyaşları, sevdiği, ihanet ettiği, sonra daha da çok sevdiği bir adam acı bir anıydı - bütün kalbiyle ve ruhuyla sevdiği adam. Şimdi ise ölümünün ardından her ikisi de kırılmıştı, hatta belki de tamir edilemeyecek şekilde. 
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Bisikletleri safir alacakaranlıkta pencere ışıklarında parıldayan bir bisikletçinin önünden geçti ve yanından hızla geçen bisikletçi gruplarına katılıp katılmamaya, onlardan biri olmaya, onların tasasız ortasında kaybolmaya karar vererek durdu. Ama dükkâna girmek için hiçbir harekette bulunmadı. Ayakları kaldırıma yapışıktı ve nedenini biliyordu. 
Bisiklet alsa, satsa ya da kıyafetlerinin ve mal varlığının çoğunu başkasına verse, yola çıksa, modern bir bohem olsa da fark etmeyeceğini biliyordu. 
Ölüm dışında kendisini kaybetmenin yolu yoktu. Ve kesinlikle baş döndürücü kayıp duygusunu kaybetmenin bir yolu yoktu. Nereye giderse gitsin, onunla olacağını biliyordu. Hayattan kaçamazsın; bunu denemek aptalca ve verimsizdi. 


Peki, bunun çözümü ne olurdu? diye merak etti bir köprüye geçerken, dövme demir parmaklıklara yaslanarak dururken. Geçen bir teknenin kavisli ahşap tarafına çarpan yeşilimsi siyah suya baktı. Yün şapkalı genç bir adam ona gülümseyerek el salladı. Refleks olarak karşılık verdi ama gülümsemenin hayaletini bile toparlayamadı. 


Sonra bir bacağından diğerine geçerken mikro kartın minik ağırlığının uyluğuna doğru hareket ettiğini hissetti. İçgüdüsel olarak elini cebine soktu, orada, parmağıyla başparmağı arasında sıcaklığını hissetti. 
Boris'in operasyonu zifiri karanlık, bir dukanın metresi kadar gizliydi ve onda her şey vardı. 


Karanlık etrafını sararken, hızlanan kalp atışlarını dinlerken cep telefonunu çıkarıp işaret parmağı sanal klavyenin üzerinde uzun bir süre gezindi. Sonra döndü, aceleyle köprüden indi. Bir mobil mağaza bulması on beş dakikasını aldı. Mağaza neredeyse kapanmak üzereydi ama takip edilemeyecek kadar ucuz bir ödemeli telefon satın almayı başardı. 
Güvenlik için nakit ödeme yaptı. 


Sokağa çıktığında, başka bisikletçilerden kaçarak, Frogger tarzında hareket ederek, daha sakin bir köprüye kadar ilerledi. Karşı kıyıda turistler telefon kameralarıyla birbirlerinin selfie'lerini ve Amsterdam'ın güzel binalarını arka plan olarak kullanarak fotoğraf çekiyorlardı. Flaşlar 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akşamın karanlığında taş ve tuğla cephelerinde parlak lekeler oluşturuyordu. 


Köprünün tırabzanına yaslanarak on bir haneli bir dizi tuşladı ve Boris'in ona ezberlettirdiği numarayı tık tık tık diye yazdı. Titreyen elleriyle telefonu kulağına götürdü. Çaldı ve çaldı. Cesaretini kaybedip bağlantısı kesilmeden hemen önce bir erkek sesi cevap verdi. 


"Evet?" 


"Bu Svetlana Karpova," dedi aceleyle. "Boris'in karısı - dul eşi - 


ben... 
"İyi misin?" 


Kulaklarında korkunç bir davul sesi vardı. "Boris bana senin numaranı verdi. Acil bir durumda seni aramam gerektiğini söyledi...” 


"Tehlikede misin?" 


Aptalca, "Resepsiyonda tanıştık," dedi, çünkü birdenbire kafası karışmıştı. "Hatırlıyor musun bilmiyorum..." 


"Elbette seni hatırlıyorum, Svetlana. Seni aramalıydım ama sonrasında çok meşguldüm." 


"Boris'in senin hakkında bana söylediklerini bildiğim için tahmin edebiliyorum." Bir sessizlik daha ve şimdi gerçekten korkuyordu. İleri gitmekten gerçekten korkuyordu. Ama şimdi geri dönemezdi. İyisiyle kötüsüyle kendini adamıştı. "Boris sana güvenebileceğimi söyledi." 


"Güvenebilirsin, Svetlana. Sana söz veriyorum." 


Gözlerini kapadı, kalbi ağzındaydı. Belirlenmiş işleriyle meşgul ya da akılsızca eğlenen bisikletçilerin yanından vızır vızır geçtiğini duyabiliyordu. Bu da onun için bir anlam ifade etmiyordu; Boris kadar o da onlardan uzaktaydı, kesinlikle konuştuğu adam da öyleydi. Tamamen farklı bir dünyada yaşıyorlardı. 


"Jason," dedi. 
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"Buradayım, Svetlana." 
"Neredesin?" 
"Kahire." 


"Elimde bir şey var..." O anda, karanlıkta yanan bir ışıldak gibi birdenbire karar verildi. "Seni görmem gerek. Acil." 


"Sen ne-?" 


Sonra ona Boris'in kulübesinde bulduğu şeyin özünü anlattı - Hükümet tarafından yapılan korkunç planı anlattı. Gerçekleşen en kötü kâbusuydu - hayır, hayır, daha da beterdi. 


"Durdurmalısın, Jason," diye bitirdi sözlerini. 

"Eğer bana söylediğin şey doğruysa..." 

"Burada anlattığım her şey var." 

"Bunu durdurmanın bir yolu olduğunu sanmıyorum, Svetlana." 
Ama yapmalısın! Boris bir yolunu bulmuştu." 

"Ne şekilde?" 

"Bilmiyorum!" ağladı. "Bulduğum malzemede yok." 


"Belki de malzemenin kendisidir. Hükümete karşı suçlayıcı kanıtlar içeriyor mu?" 


"Öyle düşünüyorum, evet. İmzasını içeren resmi çok gizli belgeler var. E-postalar var. Telefon konuşmalarının transkriptleri bile." 


"Bu iyi. Çok güzel. Onları olabildiğince çabuk bana ulaştırman gerekiyor." 


"Amsterdam'dayım ama Kahire'ye ilk uçuş için yer ayıracağım." 
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Aklı başındaydı. Bir şeyler yapması gerekiyordu. Halkım, halkım, diye haykırdı içinden bir ses. "Elimden geldiğince hızlı geliyorum. İner inmez seni arayacağım.” 


Bağlantısını kesti, yeni cep telefonunu sanki radyoaktifmiş gibi kanala attı. O kadar kötü titriyordu ki dişleri takırdamaya başladı. 
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Svetlana aradığında Bourne ve Sara, Amira'nın evine gidiyorlardı. 
Amira, Georgi'nin küçültülmüş hali olan Goga adlı bir adamın, Amira'nın babası Feyd'i değil, Boris'in kendisini aradığını söylemek için onunla daha önce temasa geçmişti. Boris Kahire'ye gelmeyi planlamış mıydı? Bourne, Amira'ya sormuştu. Eğer olsaydı, bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Ama Feyd'in ölümünden kısa bir süre önce babasıyla görüşmeye geldiğinde Goga ile daha önce bir kez karşılaşmıştı. 


Son derece zeki ve anlayışlı olan, yalnızca babası tarafından değil, Bourne tarafından da eğitilmiş olan Amira, Goga'ya Boris'in öldüğünü söylememiş, bunun yerine bilmediğinden şüphelenmişti. O Boris'in Kahire'deki grubunun bir parçasıysa, neden Moskova'daki FSB ile temas halinde değildi? Bu yüzden onu oturma odasına oturttu ve onun için nane çayı ve küçük kekler hazırlarken, ne yapması gerektiğini sormak için Bourne'u aradı. 


"Mükemmel. Yapman gereken her şeyi yaptın," demişti Bourne, içini bir gurur dalgası kaplayarak. "Onu meşgul et. En kısa zamanda bir arkadaşımla orada olacağım." 


Kapısını çaldığında hemen açtı. Gözlerindeki kaygıyı görebiliyordu ve Sara'yı alan adı Rebeka ile tanıştırırken onu rahatlatmak için gülümsedi. 


İki kadın birbirlerine temkinli bir şekilde baktılar - Sara çünkü Bourne'un ona yolda söylediği gibi, Amira'nın babasının Boris'le olan 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bağlantısı hakkında, Amira, Samson Amca'nın getirdiği biri dâhil, çevresinde yeni olan herkese karşı haklı olarak güvensizdi. Bourne'un keskin gözüne göre, Amira'da biraz kıskançlık olabilir. Artık Samson amcasını daha yetişkin bir gözle görebilecek yaştaydı. Âşık olmak kesinlikle söz konusu değildi. 


Bourne ve Sara girerken Goga ayağa kalktı. Sağ gözünün hemen altındaki kasta sulanmasına neden olan bir tik vardı. Bir madencinin ya da bir araba tamircisininki kadar pis olan işaret parmağının uzunluğuyla silmeye devam etti. 


Kaba ve pürüzlü bir sesle, "General Karpov," dedi. "Onunla konuşmalıyım ama ona ulaşamıyorum." 


Rusça konuşuyordu ve Bourne ona kibarca cevap verdi: "Ben generalin temsilcisiyim." 


Goga şüpheyle, "Kendisinin gelmesi gerekiyordu," dedi. 


Boume, Rus ordusunun resmi ifadelerini kullanarak, "Size generalin öldüğünü bildirmek benim için üzücü bir görevdir," dedi. 


Goga hareketsiz kaldı. "Nasıl," dedi donuk bir sesle. 


Bourne ona bildiği kadarını anlattı. Ayrıca bundan Ivan Borz'un sorumlu olduğuna inandığını da. "Öyleyse," dedi, masaya oturarak ve Goga'yı da aynısını yapmaya davet ederek, "generale söylemen gerekeni bana da söyleyeceksin." 


Goga otururken ona gözlerini kısarak baktı. "FSB gibi konuşmuyorsun. Öyle de davranmıyorsun." 


Boume, "Çünkü değilim," dedi. "Ben bir yabancıyım. Mesele sadece bu. Generalin planının ilerlemeye devam etmesi gerektiğini anlıyorsun. Artık hiçbir şey bizi durduramadığı için daha da zorunlu." 


Sanki Goga'nın gözlerinin arkasında bir ampul yanmıştı. "Elbette." 
Öne eğildi, sesini alçalttı. "Bana adını söyle." 
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"Jason Bourne." 

"Ah, general bana er ya da geç geleceğini söyledi." 

"Ve buradayım." 

Goga'nın gözleri yarıklara döndü. "Bana şifreyi sunmalısın." 
"Ne şifresi?" 


"General, Jason Bourne'un şifreyi bileceğini söyledi - Bourne ile birlikte kullandığı şifre." 


Bourne şifreyi biliyordu - elbette biliyordu. Bir an için aklı onu başka yöne çevirdi. Kendi akut yalnızlık duygusu ve Boris'in ölümüyle ilgili kederi dikkatlice bir kenara bırakmıştı, ama şimdi eski, özel şifreli düşüncesine geri döndüler; kendi hükümetlerinin katı sınırları. Dünyanın kıyısındaki gölgelerin bir yaratığı, bir yalnız, bir yabancı olmasının önemi yoktu. İnsanlar yalnız yaşamak için yaratılmadı. Bunu yaptıklarında, korkunç bir bedel ödediler. Ama şimdi bunların hiçbiri için zaman yoktu. 
Bourne için her zaman şimdiydi. Geçmiş bilinmez, gelecek düşünülemezdi. 


Bourne, sanki karşısında Goga değil de Boris oturuyormuş gibi şifreyi verdi. 


Asık suratlı Goga votka ve iki bardak istedi. Sessizce içkileri doldurdu ve iki adam düşmüş kahramana kadeh kaldırdı. 


"Generale," dedi Goga. 
Bourne, "Boris'e," diye yanıtladı. 
Bardakları tokuşturup votkayı bir yudumda içtiler. 


Gerekli formalitelerin yapılmadığını söyleyen Goga, "Operasyon kritik bir noktaya geldi" dedi. 


Şimdi sahte Roma parasının gizliliği, Boris'in içine sakladığı tuhaf bilmece, olası bir bağlama sahip olmaya başladı. Bourne, bu konuşmanın 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geri kalanının, Boris'in Kahire operasyonu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ifşa etmeden Goga'dan bilgi almakla dengelendiğini biliyordu. 


"Söyle bana," dedi Bourne. Bilinmeyenle karşılaşıldığında sadelik ve doğrudanlık her zaman en iyi seçimdir. 


Goga iki kadına bir bakış attı. "Dışarıda," dedi yavaşça. 


İki adam ayağa kalktı, Goga Makarov'unu kaldırdı ve parıldayan peri ışıklarıyla donanmış, akan suda anemonlar gibi parıldayan yansımalarla yüzen evin güvertesine çıktılar. 


"Ivan Borz burada, Kahire'de. Dün buraya geldi." 


Goga, sırtı yüzen evin içine gelecek şekilde durmaya dikkat etti. 
Güvenlik konusunda iyi eğitim almıştı. Ama bu görev için bizzat Boris tarafından özel olarak seçildiği için elbette öyle olacaktı. 


"Onu buldun mu?" 


"Evet ve hayır." Goga, içeriden izleyenlere aşılmaz bir görünüm sunmak için başını ve vücudunu sabit tutmaya özen gösterdi. "Gize'de bir yerde bir villası olduğuna inanıyoruz." 


"Burada ne işi var?" Bourne dedi. 


"İsrailliler tarafından izlenmek dışında mı? IŞİD için asker topluyor ve onlara silah satıyor. IŞİD üst komutasının çok büyük miktarda parası var ve istediklerini elde etmek için harcamaya hazırlar." 


"Paralarının kaynağı nedir?" 
"Suriye'de bankaları soydular" 


"Ama çaldıklarından daha fazlasına sahipler, değil mi? Nereden geliyor? Borz'a?" 


Goga omuz silkti. 
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Boume'un bakışları, Goga'nın omzunun üzerinden, Amira'nın oturma odasındaki titrek mum ışığında Sara'nın durduğu yere kaydı. 
"Mossad tarafından izlendiğini biliyor mu?" 


Goga, "Her zamankinden daha dikkatli davranıyorlar" dedi. 
Bourne'un göz hareketinin onda kaybolmadığı ifadesinden belliydi. "Ve genellikle bizden daha dikkatli olurlar." 


Boume, "Onu yakalamamız gerekiyor," dedi. "Saldırıyı yöneteceğim." 


Goga'nın gözleri bulutlandı. "İsrailliler ne olacak?" 


Bourne, "Onlarla ben ilgileneceğim," dedi. Boris tam da bu amaçla benimle bir Mossad ajanı gönderdi. 


Goga'nın kaşları bir an için kalktı. "Getirdiğin ajan mı?" 
"Bu doğru." 

"Ama o bir kadın." 

Bourne'un yüzü karardı. "Ne demek istiyorsun?" 


Goga'nın ağzı karaya oturmuş bir balık gibi açılıp kapandı. Yüksek sesli bir nefes verdi. Daha çok bir homurdanma gibi. "Sadece hiçbir şey. 
Ancak, İsraillilerin kadınları erkek işleri için görevlendirme alışkanlığı var. 
Biz Ruslar meseleleri böyle halledemeyiz," diye sözlerini topal bir şekilde bitirdi. 

Boume yorum yapmayınca, sözlerini dağıtmak istercesine elini salladı. "General Karpov olmasaydı Amira'nın başına ödül konulacağını duydum. Burada ondan korkuyorlar — çoğu hemde. Nedenini gerçekten bilmiyorum ama sebebi ne olursa olsun bunun için minnettarım." 


Bourne, "Amira'ya hiçbir şey olmayacak," dedi. 
İçeri giren Bourne, Sara'yı kenara çekti. "Lev, Borz'un yerini buldu 


mu?" 
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"Belirtiler onun Giza mahallesinde bir yerde olduğunu gösteriyor." 


"Eğer bilmesi gereken her şeyi söylemediyse." Bourne düz bir şekilde ona baktı. "Bu mümkün mü?" 


Sara, "Lev ile her şey mümkün," dedi. "Ona hiçbir zaman güvenmedim." 


"Ama baban istiyor." 


Sara bir süre sessiz kaldı. Sonra, "Bana öyle geliyor ki, belki de benim güvensizliğimi paylaşıyor." 


"Neden öyle diyorsun? Bu operasyonu Lev'e emanet etti." 


"Belki daha iyi düşünmüştür. Şimdi babamın ofisindeki sahneyi yeniden düşünüyorum. Ameliyat dosyası teslim edildikten hemen sonra babamı biri aradı ve bir an dışarı çıktı. Dosyaya bir göz atacağımı kesinlikle biliyordur. Ivan Borz'a karşı bir operasyon düzenlendiğini gördüğümde dâhil olmakta ısrar edeceğimi kesinlikle biliyordu. 


"Neden?" 
"Ivan Borz ve benim bir geçmişimiz var." 
"Saha geçmişi demek istiyorsun." 


Sara başını salladı. "Ona hayatının silah anlaşmasına mal oldum. 
Müşterilerini buldum ama onu kaçırdım. Eli, Kahire'de havaya uçacağımdan endişelendi, bu yüzden beni geri çağırdı. 


"Borz'da bir şans daha istedin." 


"Yaptığıma bahse girersin." Gözleri parladı. "Ve şimdi onu alacağım." 


Boume cevap vermeyince onu hafifçe öptü, sonra biraz uzaklaştı. 
"Goga sana ne söylemek zorundaydı?" 


"Pek değil," dedi Bourne. "Hâlâ Borz'un Giza'da nerede olduğunu bulmaya çalışıyorlar." 
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"O zaman birlikte çalışabiliriz." 


"Neden burada Amira ile kalmıyorsun?" Bu bir soru değildi. 
"Goga'nın bana söylediğine göre, yalnızca Boris hayatta olduğu sürece güvende." 


"Bunu uyduruyorsun." 
"Ona sor." 


Yine de onu süzdü ama şüpheciliğinin büyük bir kısmının yok olduğunu ondan gizleyemedi. "Gidip beni burada bırakmanın hiçbir yolu yok..." 


"Bu senin iyiliğin için Sara." 

"Ne demek istiyorsun?" Artık sırtını dönmüştü ki bu tamamen tahmin edilebilir bir şeydi. "Neyin benim iyiliğim için olduğunu nereden biliyorsun?" 

"Kendi itirafına göre, konu Ivan Borz'a gelince, çok yakınsın, paylaştığın geçmişe çok bağlısın..." 


"Moskova'da benimle oyun oynadı. Davut Yıldızımı çaldı." 
Parmakları yeni aldığına kenetlendi. "Arkadaşının cinayetine beni bulaştırmak için kullandı." 


"Yapmak için gönderildiğin şey profesyoneldi. Görmüyor musun, ilişkinizi kişiselleştirdi. Açıkça sağlıklı düşünmeni istemiyor." 


"Bu çok saçma. Her zamanki gibi net düşünüyorum. Yapabileceği hiçbir şey bunu değiştiremez." Sanki babasıyla tartışıyormuş gibi onunla konuşuyordu. "Bunu bana yapma. İntikamımı benden esirgeme." 


"Sadece bir dakikalığına bir adım geri çekil ve burada kalmanın en iyi seçenek olduğunu göreceksin." 


"Yapmayacağım. Yapamam. Sen burada kızla kal. İkinizin ortak bir geçmişi var." Sözlerini sanki silah sesiymiş gibi ona geri fırlattı. 
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Boume başını salladı. "Goga bilmiyor, Goga seni kabul etmeyecek. 
Bir kere sen İsraillisin; diğeri için sen kadınsın. Sadece benimle çalışacak. 
Amira'nın korunmaya ihtiyacı var." 


"Siktir git!" Onu tuzağa düşürdüğü için ona çok kızmıştı ama aynı zamanda bu an uzadıkça Mossad eğitimi daha fazla öne çıkıyor ve onun söylediklerinin doğruluğunu o kadar çok anlıyordu. Yine de son bir şans daha verdi: "Ya sen ve Borz?" 


"Peki ya? Kendisini bir yılı aşkın süredir takip ediyorum. Onu bulmaya yaklaştım. Daha fazlasına gerek var mı?" 


"Olması gerektiğini biliyorsun!" patladı. "Sana yaşattıklarından sonra." 


"Her şey profesyonel düzeyde." 


"Belki senin tarafından," diye karşılık verdi. "Onu yakaladığınızda, yaptığı şeyin profesyonel mi yoksa kişisel mi olduğunu sorarsın." 


"Bu, anlaştığımız anlamına mı geliyor?" Adam ona düz bir bakış attı, boynundaki ve yanaklarındaki yüksek renk ve sesindeki tükürük onu rahatlattı. Onun iyi olduğundan ve onun olduğunu bildiği o taş gibi sağlam Kidon dövüşçüsüne geri döndüğünden emin olması gerekiyordu. Zırhı yerine oturduğunda, endişe duymadan Amira'yı onun bakımına bırakabilirdi. "Burada Amira ile kalacaksın. Onu hayatta tutacak daha donanımlı birini düşünemiyorum. Hadi Sara. Bunu yapmana ihtiyacım var. 
Goga'nın da duyduğu gibi kellesine ödül konulursa onu nereye gönderirsem göndereyim güvende olmayacak. Onu sadece sen tehlikeden uzak tutabilirsin." 


Hâlâ tehdit altındaki bir eşekarısı kadar kızgın olan Sara sessiz kaldı ve onun sessizliği bin kelimeden fazla anlam içeriyordu. 


"Feyd öldürüldü, ardından Boris; Borz Moskova'daydı, şimdi burada. Tesadüf değil bu - hiçbiri değil. Kahire artık sıcak bir bölge. 
Karanlık olduğu kadar derin bir şeye adım attık. Hepimizin oradan canlı çıkacağımızdan emin olmak istiyorum." 


217 


Sonsuzluk gibi gelen bir süre boyunca ona baktı ama bir dakikadan az olmalıydı. Sonra, "Endişelenme. Amira'ya bir şey olmayacak." 
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"Bana hiçbir şey olmuyor," dedi Amira kederle. 
"Minnettar ol," dedi Sara. 


"Bu herkesin başına geliyor," dedi Amira, Sara'yı görmezden gelerek "ve ben kenardan izlemek zorundayım." 


Boume ve Goga gitmişti, iki kadın on beş rauntluk bir maçın başında rakibini tartan iki boksör gibi birbirlerine bakıyorlardı. 


"Tam da ihtiyacım olan şey," dedi Amira şimdi. "Bebek bakıcısı." 


"Burada olmak istediğimi mi sanıyorsun? Her neyse, neden bana kızıyorsun?” 


Amira'nın tek yaptığı ona ters ters bakmak oldu. Sonra topuklarının üzerinde döndü, güverteye çıktı. 


"Dışarı çıkmak o kadar da iyi bir fikir değil," dedi Sara onu takip ederek. 


"Siktir git. Bebek bakıcılarını dinlemiyorum. Bebek bakıcısına ihtiyacım yok." 


"Ama Samson Amca'ya göre öylesin." 


İkisi de güvertedeydi, Amira sudaki Monet yansımalarına bakıyordu. Sara ise yakın çevreyi dörde bölüyor, tüfek namlularından veya dürbün merceklerinden hareket eden ışıkların parıltılarını arıyordu. 


"Onu görmezden geleceğine emin misin, Amira?" Sara başını salladı. "Sanmıyorum. Onun hakkında ne hissettiğini biliyorum." 
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Amira başını kaldırdı, kara gözleri parıldayan karanlıkta geziniyordu. "Ne demek istiyorsun?" 


Sara, "Burada sadece biz kadınlar varız," dedi. 
Amira uzağa baktı. "Neden bahsettiğini bilmiyorum." 


"Sana inanmıyorum." Sara öne doğru bir adım attı, korkuluğa yaslandı. Gözleri hala nehrin yukarısında ve aşağısında herhangi bir anormallik, ait olmayan veya gizlenen, sabırlı, bekleyen herhangi bir şey için bakıyordu, çünkü artık Boris gittiğine göre, Amira'nın başına ödül koyanlar ödülü almakta özgür olacaklardı. "Neden bahsettiğimi anlayacak kadar akıllısın." 


Amira'nın tek tepkisi, sanki Sara'nın sözlerini umursamazcasına omuzlarını seğirmek oldu. 


"Beni sırf Jason beni buraya getirdi diye sevmiyorsun. Birbirimizle nasıl olduğumuzu görüyorsun. Beni rakip olarak görüyorsun." 


"Aptal olma!" Amira homurdandı ama yüzünü başka tarafa çevirdi. 


Sara yandan bakarken sesinin perdesini değiştirdi, yumuşattı, daha samimi hale getirdi. "Bu senin motorlu teknen mi?" 


"Komşularıma ait." 


"Hangi komşular?" diye sordu Sara, Amira'yı çevreleyen insanlarla ilgilenerek. 


Amira sağ taraftaki tekne evi işaret etti. "O tarafta. Onları sevmem." 
Tekne ev bir karmaşaydı. "İçlerini boşalttılar ve sudan yeniden inşa ediyorlar." 


Sara'nın zihninde kırmızı bir bayrak dalgalandı. "Bahse girerim gün boyunca orada bir sürü işçi vardır." 


"Sürüsüyle." Utangaç bir gülümseme. "Bazen babama yaptığım gibi onlara öğle yemeği hazırlıyorum." 
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"Onu, babanı özlüyor olmalısın." 


Amira'nın yüzündeki gülümseme anında silindi. "Ona öğle ve akşam yemeği yapardım çünkü benden beklediği buydu." 


"Başka?" 

"Onun bakış açısından başka hiçbir şey yoktu." 
"Peki, senin annen?" 

"Gitti, uzun zaman önce." 

"Üzgünüm, öldü mü?" 


Amira ince omuzlarını silkti. "Gazze Şeridi'ndeki kuzenlerinin yanına gitti. Bu, onun hakkında son haberimiz oldu." 


"Neden gitti?" 
Amira tekrar omuz silkti. "Babam." 
"Neden seni yanına almadı?" 


Amira ona ters ters baktı. "Neden biliyormusun. Beni kaçırmaya kalkarsa onu öldüreceğini söyledi. Ona gitmek istediğimi söylememe rağmen o buna böyle diyordu. Fikir beyan ettiğim için ağır şekilde cezalandırıldım." 


Sara onarılmakta olan yüzen eve baktı ama hiçbir hareket göremedi. 
Oraya bir el feneriyle gitmedikçe - ki bu şartlar altında söz konusu bile değildi - boş olduğundan emin olamazdı. Motorlu tekne altlarında sallanarak aşağı indi. Civarda hiçbir yerde küçük tekne yoktu. Amira'ya döndü. 


"Bak, burası gerçekten güvenli değil." 
Amira aniden döndü. "Gerçekten başımda bir ödül var mı?" 


Kendini iyi gösteriyor, diye düşündü Sara ama korkmuş. Öte yandan, ona yalan söylemekte bir hayır göremiyordu. "Boris'in etkisi seni 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koruyordu. Şimdi o gittiğine göre..." Omuz silkti. "Jason'a seni güvende tutacağıma söz verdim." Gülümseyerek açık sürgüyü işaret etti. "Beni bir yalancı yapmak istemezsin, değil mi?" 


Amira bir an tereddüt ettikten sonra hızla oturma odasına geri döndü. Sonra onu takip ederken yüzünü Sara'ya döndü. "Sana inanacak olursam, burada ya da Kahire'de hiçbir yerde güvende değilim." 


"Benim yanımda güvendesin," dedi Sara. 


O anda, yarı otomatik bir ateş yağmuru ön kapının ortasını parçaladı. Belirsiz bir hareketin bulanıklığında, kapı patlayarak açıldı. 


Pek çok takma adı olan Aleksandr Volkin, Goga'nın izini çok az güçlükle bulmuştu. Büyükbabası ona General Karpov'un haydut Kahire biriminin karargâhının nerede olduğunu söylemişti. Şimdi, kiralık arabasında oturmuş, Karpov'un adamı Feyd'e ait olduğunu bildiği yüzen evden kimin çıkacağını beklerken, düşüncelerinin geriye doğru yürümesini engelleyemiyor, Irina'nın nefesini kulağında hissetmekten kendini alamıyordu. Fısıldayan sesi, uyluklarına ve kasıklarına elektrik şokları gönderiyordu. Psikolojiyi herkes kadar iyi biliyordu, gençlerin dış etkenlere karşı ne kadar hassas olduklarını ve cinsel eğilimlerin o savunmasız yaşta ruhlarına nasıl o kadar derinden işlendiğini ve onlardan asla ayrılmadıklarını biliyordu. Ergenlik yakınlıkları yüzünden Irina'yı asla unutamadı; hiç istememişti. Tek istediği oydu - her zaman ve sonsuza kadar. 


Şimdi ise gitmişti. Şimdi içindeki boşluk, ölümcül karanlık genişliyor, kontrolü ele alıyordu. Onsuz hayat yaşamaya değer miydi? 
Büyükbabası ikizine yönelik önsezisini doğruladığından beri bu soruyu kendine defalarca sormuştu. 


En kötüsü beklemekti. Hayır, en kötü şey hareketsiz kalmaktı. 
Zihni, vücudu sanki fişini prize takmış gibi vızıldıyordu. Boşluğun korkunç 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bir şekilde genişlemesi, ikiye katlanması ve çoğalması onu çok fazla dış kenarlara itiyordu. 


Bir noktada, hedef bölgesinin sağında yapım aşamasında olan yüzen evde hareket gördüğünü sandı. Görüş alanının çevresine bir sivrisinek gibi takılan hareket titredi ve o kadar hızlı gitti ki, onu gördüğünden hiç emin olamadı. 


Feyd'in yüzen evini gözetlemeye geri döndü ve uzun dakikalar sonra Goga'nın ortaya çıkıp aracına geçmesiyle ödüllendirildi. Sonra Aleksandr kaskatı kesildi. Jason Bourne'un Goga'nın arabasına adım atması ve binmesi için geçen süre boyunca nefesi neredeyse kesildiğinden göğsü zar zor hareket etti. 
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Amira kapıdan giren ilk adamı vurdu. Hedefi çok iyiydi; birisi - muhtemelen Bourne- ona ateş etmeyi öğretmişti. Ama adamlar o kadar hızlı geldilerki vurduğu adamı kalkan olarak kullandıkları için diğer iki adamı ıskaladı. 


Bu sırada, Sara masayı ters çevirdi. Şimdi Amira'yı masanın arkasına çekerek, üzerlerine yağmur gibi yağan kurşunlardan korudu. 
Kurşunlar masaya çarptı, sanki canlıymış gibi titredi ve sıçradı. Sara, CZ 
75 SP-01 9 mm'sini masanın kenarından çıkarıp, iki kusursuz atışla kalan 
saldırganları durdurdu. 


Daha fazla adam, ikinci bir yaylım ateşi, bu sefer daha fazla yıkıcı saldırı bekliyordu ama hiçbiri olmayınca başını kenardan uzattı. Üç adam ölmüştü; daha fazla işaret yoktu. 


"Onları korkuttuk!" Amira olay yerini incelerken omzunun üzerinden söyledi. "Gitmişler." 
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Gittiler. Peki neden? diye düşündü Sara. Sonra Amira ayağa kalktığında ensesindeki kısa tüyler kıpırdandı ve nedenini anladı. 


"Hadi!" diye bağırdı, Amira'yı elinden tutarak. 
"Ne? Sen napı-?" 


Sara onu acilen kaydırıcıdan iterek güverteye çıkardı ve ikisini de peri ışıklarının neşeli semaforlarıyla hâlâ yanıp söndüğü tırabzana getirdi. 


"Şimdi atla!" 
"Ne?" 


Sara onu tutarak korkuluğun üzerinden kaldırdı ve bıraktı. Amira motorlu teknenin kıç tarafına indiğinde kendini yan tarafa attı. 


"Anahtarlar?" 


Amira konsolun altına uzandı. Sara, Amira'nın uzattığı elinden anahtarı aldı, motoru çalıştırdı ve Tanrı'ya şükür benzini doldurulmuş ve gitmeye hazırdı. Bu arada Amira tekneyi çözdü. Sara motoru tam gaz vererek nehrin merkezine doğru ilerledi. 


"Eğil!" diye bağırdı yüzen ev korkunç bir ateş topuna dönüşmeden bir an önce bağırdı, alevlerden yağlı siyah bir duman yükselerek birkaç dakika önce Amira'nın evi olan yeri kapladı. 


Tekne yalpalandı ve sallandı; şiddetli şok dalgası onları neredeyse yerinden edecekti. Sara tekneyi enkazdan uzakta, rotasında tutmaya çalışırken, sular yanlardan taştı. Babasının yelkenlisinde, ani bir fırtına onları yakaladığında ona yardım ederken geçirdiği günleri düşündü, gökyüzü şimdi boğucu dumanla olduğu kadar kızgın bulutlarla kapkaraydı. 
Babasının ona öğrettiği ilk ders panik yapmamaydı, ikincisi ise tekneyi güvence altına almaktı - fırtınayı doğrudan arkalarına aldı ve yelkenleri sıkıştırırken tekneyi yan yatırmamaya dikkat ederdi. Bu dersler şimdi anahtardı, çünkü kör içgüdü teknenin geniş bir kavis çizmesine neden olurdu ve sonrasında yan yatırılacaklardı. Bunun yerine, patlama yerini doğrudan arkalarına aldı ve motoru tam gaz yaptı. 
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Enkazlar dolu yağmur gibi düştü. Sırtının ortasında yoğun bir yanma hissetti. Sonra Amira çıplak elleriyle alevleri söndürmeye başladı, avuçlarını dairesel hareketlerle ovuşturdu, sonra siyahlaşmış malzemeleri koparıp son kıvılcımları ayakkabısının tabanıyla bastırdı. 


"Amira," dedi Sara, "iyi misin?" 


Amira nefes nefese, "Fiziksel olarak iyi," dedi. "Gerisini yarın ya da öbür gün sor." 


Sesindeki bir şey Sara'nın dönmesine neden oldu. O sırada kanı gördü. 


Nil'in batısındaki Kahire bölgesi aslında Giza'dır. Imbaba, lüks Mohandiseen, Agouza ve Dokki'yi içerir. Tarihsel olarak, Giza bölgesi kutsal firavun mezarlığı olarak muhafaza edildiğinde, Mısır'ın eski başkenti Memphis'in merkezindeydi. Nasır'ın Giza'daki büyük kentsel başarısı, Nil'in batı yakasını kaba beton gökdelenler, çok şeritli üst geçitler ve büyük alışveriş merkezlerinden oluşan modern bir cehenneme dönüştürmekti. 


Lüks mahalle Mohandiseen başlangıçta mühendisler için inşa edilmişti ve şimdi ise turistler, yabancı elçilikler ve firavun ölçeğinde dubleks apartmanlar için bir mekân haline geldi. Burası Goga'nın Bourne'u getirdiği yer. 


Şafağın ilk küçük ışıklarında beliren yamalı gökyüzünün altında Goga, İngilizce'de Arap Birliği Bulvarı olarak bilinen Gam'et el Duwal el Arabya'dan aşağı indi. Her iki yanında çirkin yüksek binalar belirdi. 
Goga'nın Jeep'i, büyük boy bir radyo gibi görünen bir şeyle donatılmıştı. 
Ondan, statik dalgalarla parçalara bölünmüş ara sıra Arapça patlamalar yayılıyordu. 


Goga, "Ivan Borz'un aralıklı elektronik trafiğini izliyoruz," dedi. 
"Burada, Mohandiseen'de bir yerden geliyor. Yönlendirmeye devam ediyoruz, bölgeye yaklaşıyoruz. Altı kare bloğa kadar bir yarıçapa sahibiz. 
Hala taranacak çok bina var. Ancak ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz." 
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Bunların hiçbiri Bourne'un Borz'u takip etmesine yardımcı olmazdı. 


"İsraillilerin nerede konuşlandığını biliyor musunuz?" Bourne sordu. 


"Onlar bizim nerede olduğumuzu biliyorlar, biz de onların nerede olduklarını biliyoruz. Bu bir tür yumuşama; Bazen bu, ikimiz de kendimizi aynı anda düşman topraklarında bulduğumuzda oluyor." 


"Nerede olduklarını bilmek istiyorum." Elbette Sara'yı arayabilirdi ama Borz'a olan saplantısını beslemek için ona daha fazla sebep vermek istemedi. "Hayır," dedi, "beni oraya götürme. Bana yeri söyle. Ben yürüyerek gideceğim." 


"Burası güvenli değil," diye karşı çıktı Goga. 


"Yalnız gideceğim." Goga kenara çeker çekmez Bourne jipten indi. 
Hâlâ hareket ediyordu ve dengesini yeniden kazanmak için birkaç adım koştu. Sonra Lev Bin'in Borz'a karşı Mossad operasyonunu yürüttüğü apartman kompleksine doğru yola çıktı. Lev'i Mossad'la daha önceki anlaşmalarından hatırlıyordu ama onu tanımıyordu, bu yüzden elinde sadece Sara'nın ajanla ilgili uyarısı vardı. 


Yarım saat sonra, Mohandiseen sokaklarının sisli kanyonları boyunca dolambaçlı bir yol izleyerek binaya ulaştı. Goga'ya göre Mossad en üst katta bir apartman dairesine yerleşmişti. Binanın arkasına dolanarak servis giriş kapısının kilidini açtı ve binaya girdi. Lobide asansörle en üst kata çıktı, koridordan yangın merdivenine indi, kapıyı itti ve döndü, baş hizasındaki tel örgülü cam panelden koridoru izledi. 


Sakin ve sabırlı bir şekilde bekledi. Koridora ve asansör kapısına o kadar yoğun bir şekilde odaklanmıştı ki neredeyse sesi kaçırıyordu. 
Duymanın en uç noktasında yakalandı, kumlu toprakta kayan temellerden devridaim yapan ve kendini sıfırlayan HVAC'a kadar her binanın soluduğu çok sayıda sesten biri ile karıştırılabilirdi. Ama bunların hiçbiri değildi - doğası gereği ne jeolojik ne de mekanikti. 


İnsan yapımıydı. 
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Boume, güçlü bir darbeyle çenesine vurulduğunu hissetti ve dönerek yangın kapısına çarptı. Saldırganı sol eliyle yakaladı. İki kıvrılmış parmak arasında, bir kaplanın pençesi gibi görünen tehlikeli bir hançer vardı. 


Bourne hamleye izin verdi. Geri çekilmek yerine saldırıya geçti. 
Hançerin bıçağı sağ tarafının yanından kayarken elinin içiyle saldırganın boğazına vurdu, tek dizinin üstüne çökerek onu etkisiz hale getirdi. 


Sonra onu yukarı çekti ve İbranice şöyle dedi: "Lev Bin'e Jason Boume'un onu görmeye geldiğini söyle." 


"Onun benden biri olduğunu nasıl bildin?" 


Bourne, "Daha önce Mossad ile çalıştım," dedi. "Standart işlem prosedürü." 


Lev, "Tahmin edilebilir hale gelmemiz iç karartıcı," dedi. 


Adamı Bourme'u kamaralarının kapısından içeri getirdiğinde tiksintiyle burnunu kırıştırmıştı. Tiksintisi onu hırçın yapmıştı. Ya da belki, diye düşündü Bourne, bu onun doğasıydı. 


"Ayrıca tehlikeli," dedi. 


"Bana işimi söyleme." Lev ellerini beline dayamıştı. Arkasında diz üstü bilgisayarlara, kısa dalga alıcılarına ve geniş bant önleyicilere eğilmiş üç adam vardı. Sıcak metal ve çoklu görev elektroniğinin kokusu, hiper hızda yarışan modern dünyanın imzasını havayla kapladı. Uzaktaki statik vızıltı ve parçalanmış kelimelerin yankıları, hoşnutsuz ruhlar gibi başlarının üzerinde dönüyordu. 


Lev, Bourne'un iş yerindeki insanları görmesini engelleyecek şekilde hareket etti. "Arka odada konuşmalıyız." 


226 


Bourne, "Burası iyi olacak," dedi ve Lev, aksi davranarak dairenin arkasına doğru bir adım attığında ona şöyle dedi: "Rus ekibi nerede yaşadığını biliyor." 


Lev durdu, geri döndü, ama üst dudağını hafifçe kıvırarak, "Umurumda değil. Ruslarla başa çıkabilirim. Hepsi aptal." 


Bourne, "Bunlar değil," dedi. "General Karpov tarafından bizzat seçildiler. Tamamen kayıt dışı, hileli bir operasyon yürütüyorlar." 


Lev burnunu çekti, kendini üstün görme duygusuyla şişti. "Yalnızca Amerikalılar bu şekilde çalışır, Ruslar değil." 


"Boris Karpov, diğer Rus ajanlarının yaptığı gibi çalışmıyor." 
"Belki de bu yüzden öldü." 


Şimdi Bourne, yarım dünya ötede burada mahsur kalan Lev'in bile iyi bilgilendirildiğini biliyordu. Bu istihbarat parçası, nasıl ilerleyeceği için hayati önem taşıyordu. "Önemli değil," dedi. "Operasyon, General'in önderliğinde ya da onsuz devam edecek şekilde tasarlandı. Tüm direktifler yerleştirildi." 


Lev başını salladı. "Bunu nasıl biliyorsun?" 
"Müdür aracılığıyla." 
Lev güldü. "Müdürümüz mü?" 


"Eli, evet." Bourne yerini korudu. Daha önce Lev Bin gibi adamlarla uğraşmıştı. Korku, yani zayıflık olarak yorumladıkları en ufak bir tereddüt belirtisiyle hayatlarını sürdürürdüler. 


"Sana inanmıyorum." 
"Sana kalmış." 
Lev cep telefonunu çıkardı. "Onu arayıp işin aslını öğreneceğim." 


"Elbette ara onu, Lev. Ama Eli'nin sana gerçeği söylemeyeceğine garanti verebilirim." 
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Lev'in yüzüne şüphecilik ve bir tür şaşkın eğlence hâkimdi. "Peki, bu neden olsun ki?" 


"Sana olan güvenini kaybetmiş." 


Lev kısa bir kahkaha attı ama ağzı bir boşluğa dönüşmüştü, gerginlik dudaklarının kenarlarını beyazlatıyordu. "Saçma. Operasyonun başına beni atadı." 


"Hayır," dedi Bourne ölümcül bir sessizlikle. "Seni bir operasyonun başına getirdi. Ivan Borz ve Ruslar için bir tuzak için. O sana ve Karpov'un adamlarına göz kulak olurken, Rebeka ve ben asıl görevin başındayız." 


"Rebeka Kudüs'te." 
"Hayır," dedi Bourne acımasızca. "O burada, benimle." 


"Öyle olsaydı bilirdim. Operasyonun başı olarak bilmek benim hakkım." 


"Yine de, o burada." 


Bourne bunu o kadar kesin bir inançla söyledi ki, Lev'in gözlerinde ilk kez korkunun titreştiğini gördü. 


"Söylediklerin doğruysa..." Bir süre bekledi, görünüşe göre küçük bir molaya ihtiyacı vardı. "Bunu bana neden anlatıyorsun?" Ses tonu inceden inceye değişti, kibrinin önüne geçen endişesi seziliyordu. 


"Karpov'un adamlarından önce Ivan Borz'a ulaşmak istiyorum." 
Bourne, Lev'i yakaladığını biliyordu. Geriye kalan, kancadan kaçmaması için onu yavaşça ve nazikçe sarmaktı. Operasyon şefleri olan Goga ile konuştum. Beni Giza'ya sürükleyen oydu. Onu durdurmasaydım, beni senin binana götürecekti." 


Lev yavaşça başını salladı. "Sanırım bunun için sana bir teşekkür borçluyum." 
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"Bizim için daha kötüsü, Goga'nın Borz'u bulmasına senden daha yakın olması. Borz'a bağırma mesafesine geldiğinde onu oracıkta öldürür. 
Eli bunu önlemek için beni gönderdi. Borz'u sorgulamamı istiyor." 


"Neden? Herif ölmeyi hak ediyor." 


"Hiç şüphe yok," dedi Boume. "Ama tüm kimliklerinden, tüm bağlantılarından, tüm sırlarından vazgeçmeden önce olmaz." 


"Ve sen bana mı geldin...?" 


"Yardımını istiyorum. Bu sadece senin yapabileceğin bir şey." Bu itiraz, dolandırıcılık oyununun özüydü. Kendine güvenini işaret ediyorsun. 
Karşılığında, sana tam olarak istediğini verir. 


"Açıkla lütfen." 


"Buradaki operasyonunu görüyorum. Eli'den daha fazla güvenim var sana. Onun yerin altında gözleri yok." 


Lev bir an düşündü. "Borz'un tam olarak nerede olduğunu hala bilmiyoruz." 


Boume, "Yardım edebilirim," dedi. "Borz'un anal sekse karşı bir zaafı var; kız ya da erkek, onun için fark etmiyor." 


Lev'in yüzü aydınlandı. "Bu üzerinde çalışabileceğim bir şey. Ordu, doğal olmadığını düşündüğü her türlü sekse sıkı sıkıya kenetleniyor. 
Kahire'de yeraltında bir elektronik ilan panosu var. Tüm dip avcılarının yaşadığı Karanlık Ağ'da." 


Bourne, Borz'un cinsel tercihlerini göz önünde bulundurarak bu yorumun eğlenceli olduğunu düşündü, ancak Lev belli ki mizahı kaçırdı. 
Lev, Direktörün gözünde kendini kurtarma düşüncesiyle yeniden enerji toplamakla meşguldü. Elektronik ekipmanı çalıştıran adamlardan birine döndü ve İbranice bir dizi acil başlatma emri verdi. Sonra Bourne'a döndü. 


"Bülten panosu oldukça spesifik." 
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Bourne ona bunu nasıl bildiğini sorma zahmetine girmedi; açıkçası umurunda değildi. 


"Bakalım ne olacak. Adamım ilan tahtasındaki güncel elektronik konuşmaları takip ediyor, zamanda geriye doğru takip ediyor, bakalım..." 


BT görevlisinin yönlendirmesiyle geri döndü, dizüstü bilgisayarının ekranına eğildi ve fısıldayarak kısa bir konuşma yaptı. Ayağa kalktığında, senden daha akıllı sırıtışı yüzüne geri dönmüştü. "Meira adında bir kadın, ne kadar kısa olursa olsun, her görüşmede farklı bir kullan-at telefon kullanan biriyle iletişim halinde. İlan tahtasında başka bir kulpu var elbette ama IP adresinin izini sürdük. Sabahları insanları Piramitlere götüren tur şirketlerinden birinde çalışıyor. Devam edelim." İşaret parmağını kaldırdı, aradığı numarayı adamından aldı ve cep telefonuna girdi. Sonraki konuşma kısa ve özdü. 


Bağlantıyı kesti, Bourne'a, "Meira Piramitlerde. Şanslıyız. Kırk dakika sonra işten çıkacak. Günün geri kalanında izin alabilmek için kendi yerine bir yedek istedi." 


"Borz," dedi Bourne. 


Lev omuzlarını silkti. "Başka hiçbir yerde sahip olmadığımızdan daha iyi bir şans." Tabancasını bir masa çekmecesinden aldı, bir omuza askılı kılıfa soktu. "Haydi gidelim." 


36 


Modem şehrin yakıcı kirliliğiyle kalıcı olarak lekelenen kırmızımsı güneş, yalnızca titreyen palmiye ağaçları ve sıcaklığı beş derece yükselterek sabahın erken saatlerini öğlene çeviren araç trafiği tarafından kesintiye uğratılarak çöl boyunca akıyordu. 


Modem şehirle karşılaştırıldığında, Büyük Sfenks ve Piramitler güzellikleri, tasarımları ve imalatları açısından zamansız yapılardı. 
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Menkaure Piramidi, Khafre Piramidi ve Büyük Khufu Piramidi, Orion Takımyıldızı ile tam olarak hizalanmıştır. Büyük Piramit'teki Kral Odası, eski Mısır tanrısı Osiris'in takımyıldızı Orion'da önemli bir yıldız olan Al Nitak'a işaret ediyor. Büyük Piramit, dünyanın kara kütlesinin merkezinde yer almaktadır. En çok karayı kesen doğu/batı paraleli ile en çok karayı kesen kuzey/güney meridyeni, biri okyanusta, diğeri Büyük Piramit'te olmak üzere yeryüzünde iki yerde kesişir. Piramidin yüzlerinde tasarlanan eğrilik, dünyanın yarıçapıyla tam olarak eşleşir. Piramidin içine yaklaşık yirmi ton ağırlığında döner bir kapı inşa etmişti. O kadar mükemmel dengelenmişti ki, içeriden itilerek çok az bir güçle açılabilirdi, ama kapatıldığında o kadar mükemmeldi ki, dışarıdan zar zor fark edilebilirdi. 
Başlangıçta, güneş ışığını yansıtan ve piramidin bir mücevher gibi parlamasını sağlayan çok cilalı kireçtaşı ile kaplanmıştı. Orijinal piramit devasa bir ayna gibi davranıyordu ve ışığı o kadar güçlü yansıtıyordu ki, Ay'dan dünyada parlayan bir yıldız olarak görülebiliyordu. Uygun bir şekilde, eski Mısırlılar Büyük Piramit adını verdiler. Orijinal piramit devasa bir ayna gibi davranıyordu ve ışığı o kadar güçlü yansıtıyordu ki, Ay'dan dünyada parlayan bir yıldız olarak görülebiliyordu. Uygun bir şekilde, eski Mısırlılar Büyük Piramit adını verdiler. Orijinal piramit devasa bir ayna gibi davranıyordu ve ışığı o kadar güçlü yansıtıyordu ki, Ay'dan dünyada parlayan bir yıldız olarak görülebiliyordu. Uygun bir şekilde, eski Mısırlılar Büyük Piramit İkhet adını verdiler, "Muhteşem Işık" anlamına gelir. 


Bunları ve daha fazlasını, Meira'nın turunda on cesur ziyaretçiye verdiği dersin son bölümünden Bourne ve Lev de beraber öğrendiler. Tur otobüsleri sıcakta ürperirken, yanındaki Sphinx gibi sarsılmaz ve anlaşılmaz duran klimaları hırıltıyla çalışıyordu. 


Sabahın erken saatlerinde, dikkatle dinleyen turistlerin son kıvrımlı sırasının ötesinde, masum seyirciler olarak, Büyük Piramit'in iki ziyaretçisi gibi karışarak ayrı durdular. Arkalarında fahiş ücretler karşılığında pejmürde hediyelik eşyalar ve deve ve ata binme yerleri satan toutlar lejyonları vardı; rehber olduklarını iddia eden kocaman gözleri ve çıkıntılı kaburgaları olan çocuklar, topuklarında şaklayan tozlu, kırmızı gözlü sarı 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köpekler vardı. Ve tabii ki, askeri muhafızların yanı sıra Meira'nın müşterilerinin yarım dairesinin her iki ucundaki özel korumalar vardu. 


Ve şimdi Bourne, Borz'un ellerinde olduğuna dair en ufak bir şüpheye yer bırakmadan biliyordu. Meira güzeldi, hafifti, olması gerekenden çok daha genç görünüyordu. Sara'nın Ivan Borz'un işine yaptığı yıkıcı saldırıdan, onun Moskova caddesinde kasıtlı olarak ona çarpmasına kadar olan sınır çizgisinin izini sürerken, Sara'nın haklı olduğu açıkça görülüyordu: Onunla oynuyor, gözünü korkutmaya çalışıyordu. Boume, Sara'nın tehlikede olduğunun farkındaydı. Bourne'un başına getireceği korkunç kaderi tek başına bunun için hak etmişti. 


Meira'nın grubundan beş altı kişi giriş ücretini ödemek için bilet gişesinde sıraya giriyordu. Bourne saatine baktı. Meira'nın rahatlama zamanı geldi. Ivan Borz'un da ortaya çıkma zamanı geldi mi? Lev bir cep telefonu görüşmesi yapmak için arabasına binerken, o çevreyi tarayarak etrafına bakındı. Boume sadece tetikte değildi, aynı zamanda Sara'yı da arıyordu. Borz'un peşine düşebilmesi için Amira'yı geçici olarak saklayacak bir yer bulmasını aklından bile geçirmemişti. Muhtemelen, Borz'la olan olayı çözmesi, kendini onun kanıyla temizlemesi gerektiğini ondan daha iyi kimse anlayamazdı. Ama Borz'u ondan daha iyi tanıyordu. 
Adamı hafife almadığından emin olarak geride durabilirdi. Sara, Borz'u bir canavar olarak düşündü - ki o da akla gelebilecek her şekilde öyleydi. 
Sorun, insanların canavarları düşük zekayla bir tutma eğiliminde olmalarıydı ki bu, en azından Borz'un durumunda bir yanılsamaydı. 
Bourne, bunun Sara için ölümcül bir yanılgıya dönüşmesini istemedi. 


Güneş acımasızca şehri dövüyordu. Şehrin kendisi, uygarlığın partiküllü sisine sarınmış olabilir, ama burada, çöl platosunda gökyüzü göz kamaştırıcı bir maviydi. Bourne eğilerek arabanın açık av tüfeği koltuğu penceresinden başını uzattı. Araba eskiydi, hırpalanmıştı, Kahire sokaklarındaki ıvır zıvıra daha iyi karışacaktı. Bir zamanlar sahip olabileceği klima çoktan ölmüştü ve pasa gömülmüştü. Sonuç olarak Lev tüm camları indirdi. 
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Bourne bir şişe suya uzanıyordu ki Lev'in bir tarafa eğildiğini fark etti. Mossad ajanının omzunu tuttu, gövdesinin ölü ağırlığını hissetti. Onu hafifçe çevirdiğinde, Lev'in boynunun yanından atılan küçük bir dartın arka ucunu gördü. Dart, bir tür hızlı etki eden zehirle kaplanmış olmalıydı. 
Lev'in burun deliklerinin altındaki şah damarındaki parmaklar onun çoktan öldüğünü doğruluyordu. 


Bourne hemen torpido gözünün içini aradı, bir kalem feneri, bir Glock 9mm, ağzına vidalayabileceği bir ses bastırıcı aldı. Arabanın içinden geri çekildi, kör edici güneş ışığına geri adım attı, burada tellallar ona bağırıp el salladılar, çocuklar ve köpekleri bağırarak, yalvararak etrafını sardılar. Bourne kendini arabadan ve cesedinden uzaklaştırdı. Açıkta kalmak onu şimdi kurtarırdı. Birden fazla güvenlik görevlisinin dikkatli bakışları altında kimse onu burada öldürmeye kalkışmazdı. Madeni paraya sahip olduğu sürece kimse onu öldürmeye kalkışamazdı. Bu iki şeyden ve yalnızca bu iki şeyden emindi. 


Ancak madeni para artık madeni para değildi; sadece ölü ağırlıktı, Bourne'un amacından ve tasarımından sıyrıldığı bir reprodüksiyon. Ama bunu sadece o biliyordu. Khufu piramidinden daha da uzaklaşarak, Menkaure'nin daha küçük ve bazı açılardan daha da gizemli piramidine doğru ilerlerken çevreyi izlemeye devam etti. Bu firavun hakkında, yaşadığı dönemde bile kimse fazla bir şey bilmiyordu. Yalnızca efsaneler, çoğu mitler biçiminde, ya çelişkili ya da mantıksız kaldı. Üç Piramit içinde içi hâlâ halka kapalı olan tek piramitti ve bu yüzden aklındaki şey için en iyi bahis gibi görünüyordu. 


Bourne hiçbir yanılsama altında değildi. Lev'in bir nedenle öldürüldüğünü biliyordu. Kaynaklarından mahrum bırakılıyordu - daha kolay tutsak alınabilmesi için tecrit ediliyordu. Tüm savaşlarda olduğu gibi, işin püf noktası bu stratejiyi tersine çevirmek, ona karşı değil, onun lehine çalışmasını sağlamaktı. Bunun başarısı ya da başarısızlığı sonucu belirleyecekti. Her iki durumda da, kendisine bir şans vermek için düşmanca bir ortamda kendi bölgesini bulması gerekiyordu. Tek tercihi şuydu: zifiri karanlık, ilk girenin yine de mecazi olarak daha yüksek bir zemin elde edebileceği ve böylece üstünlüğü elde edebileceği bir yer. 
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Basamaklı piramidin kuzey yüzünün yaklaşık üçte biri, yapının yıkılmak üzere ayarlandığı zamandan kalan uzun dikey bir kesikti. Ancak piramit, anıtı mahvetmeye çalışanları yenmişti. Bu, elbette, içeri girmenin en kolay yolu olacaktı, ama daha yarı yola gelmeden muhafızlar tarafından görülüp durdurulacağı kesindi. 


Boume piramide yaklaştı, çeşitli kurumlar Kahire'deki varlıklarını değişken durum nedeniyle çok pahalı bulmadan önce arkeologlar tarafından kullanılmış olan girişe testere tezgahlarının bağlandığı yere yaklaştı. Şu anda turistlere yasaktı. Bölge terk edilmişti; Dışarıda bir nöbetçi bile yoktu. Girişi engellemek için büyük demir menteşeler üzerine oturan kalın ahşap bir kapı yapılmıştı, kalaslar ağır demir bantlarla birleştirilmişti. Bourne'a sırrını yirmi saniyenin altında açıklayan bir asma kilitle emniyete alınmıştı. İçeri daldı. 


Girişten beş adım sonra içerisi zifiri karanlığa büründü. El fenerini yaktı, ışığı oynattı. Kendini aşağı doğru eğimli, klostrofobik derecede dar bir kuyuda buldu, tavan o kadar alçaktı ki içinden geçebilmek için kamburunu çıkarmak zorunda kaldı. Tozlu, kuru ve fırın sıcaktı. Yol boyunca elektrik lambaları yerleştirilmişti ama şimdi çalışmıyorlardı. 
Şaftın zemini, insanların Mısır mezarına inmelerine yardımcı olmak için kaba ahşap tırabzanların yanı sıra sekiz inç aralıklarla yatay çıtaların yapıştırıldığı ahşap levhalarla kaplanmıştı. Çağların ağırlığı üzerine çökmüş, tonlarca kireçtaşı kaslarını onun üzerinde esnetmişti. Bir hata yapıp yapmadığını merak etmeye başladı, ama ne seçeneği vardı? Arabada başarılı bir şekilde kaçmış olamazdı, Lev'in cesedi koltuğa yayılmışken değil. Ayrıca, peşinden gelenleri temizlemesi gerekiyordu. Borz olduğunu varsaymak kolay olurdu, aslında Borz'un FSB'yi veya Mossad'ı onları ortadan kaldırmak için Meira'ya götürmek için elektronik bir tuzak kurduğunu varsaymak daha da kolay olurdu. 


Tabii ki Borz, Boume'un piramitten çıkmasını dışarıda bekleyebilirdi ama bunu arkeoloğun girişinden yapacağı kesin değildi ve Bourne gecenin karanlığında kolayca sıvışabilirdi. Hayır, Borz onun peşine düşecekti, Bourne bundan emindi. 
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Aniden zemin düzleşti. Bourne fenerinin dar huzmesinden bir ön odaya ulaştığını gördü - eğer diğer Mısır firavunlarının mezar odaları hakkındaki bilgisi burada doğruysa, birincisi, hepsi de dar geçitlerle birbirine bağlı ve sonunda mezara gidecekti. İç kısmın kalbi: Firavunun lahitinin bulunduğu oda, ya da piramit mezar soyguncuları ve arkeologlar tarafından benzer şekilde yağmalanmadan önce sahip olacaktı. 


Panelli giriş odasında Bourne dinlemek için durakladı. Burası, eğer mümkünse, aşağı doğru eğimli geçitten bile daha sıcaktı. Hava daha kalın, daha kuru, daha tozlu ve bir şekilde ağırdı, sanki Mısır'ın firavun çağının şafağından beri burada soluksuz var olmak onu bir şekilde yabancı bir atmosfere sıkıştırmıştı. 


Üzerindeki muazzam yapı, yüzyılların geçişine kör bir tanık olarak yükseldi. Mutlak sessizlik canlı bir şey gibiydi, karanlığı yutup taş, alçı ve tahtadan bir yahni haline getiriyordu, bu yüzden nefes alacak havayı tutacak yer kalmamıştı. 


Ama aniden, bir ses. Bir tane duydu - sadece bir tane. Sonra sessizlik tekrar etrafa kapandı. Geldiği yola bakarak hareketsiz durdu, ta ki loş bir karanlık gölgesini görene kadar - yetişkin bir insanın yürüyüşüne göre zamanda sallanan en hafif şimşekti. Gerçekten de peşinden birinin geldiğine dair güvence vermesi yeterliydi. 


Üç portcullis bloğundan, bu kez daha kısa olan ve ikinci bekleme odasına açılan başka bir geçit boyunca geçerek bekleme odasından ayrıldı. 
Bu çok daha büyüktü ve bu nedenle daha da sıcaktı. Pişen hava burun deliklerinde ve boğazında yakıcı bir his uyandırdı. 


Tam ileride aşağı doğru devam eden basamaklı bir geçit vardı. 
Flaşının huzmesini onun yanından geçirdi ve daha büyük odaya bağlı daha küçük bir oda gördü. Diğer piramit içleri bir rehber olsaydı, bu, firavunun mezar odasına giden yol olurdu. Bu mesafeden arka duvar boş görünse de, Bourne taş duvarla aynı hizada gizlenmiş gizli bir kapı olması gerektiğini biliyordu. Merdivenleri aşarak küçük odaya girdi, elini taşların üzerinde 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gezdirdi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kapıyı işaretleyecek hiçbir köşe, hiçbir yarık hissetmiyordu. 


Bir tarafa geçerek, ikinci bekleme odasına giden geçitte birden fazla ses duyduğunda bile, flaşı duvar boyunca eğimli bir ışın olarak oynattı ve yavaşça hareket ettirdi. Bu sırasıyla atılması gereken adımlar aceleye getirilemezdi. Aniden ışını tamamen sabit tuttu. Eğimli ışık -duvara olan dar açı- kapının ek yerlerini çok ince de olsa ortaya çıkardı. Bir tarafa, sonra diğer tarafa bastırdı. Açgözlü bir akbabanın yumuşak çığlığıyla gizli kapı içeriye doğru açıldı. Daha az dik bir düşüşe yol açtı. Bourne portaldan geçerken tamamen farklı bir koku vardı. Taş kapıyı arkasından kapattı ama sonuna kadar değil, sadece kendisi için olmayan en küçük açıklığı bırakarak. 


Burada merdiven yoktu, tahta kalas yoktu, korkuluk yoktu, sadece taş, eskimiş, pütürlü. Aşağı inmenin, tekrar yukarı çıkması gerektiğinden daha kolay olduğunu biliyordu. Daha önce geçtiği tüm geçitlerden daha geniş olan koridorda ilerlerken koku artmaya devam etti. Mısır duvar resimlerinin bazı bölümleri duvarları sıralıyordu, bir tarafta firavunun yaşam sahnelerini, tanrıça İsis'in gözetiminde, diğer tarafta ise tanrılar Horus ve Osiris'in rehberliğinde onun lahitinin ölüler diyarına inişini tasvir ediyordu. Kapının kalın lentosunun üzerinde şu yazı vardı: Anet aledy tedkhel hena hedar. Buraya girenler dikkatli olun. 


Bourne, bu eski Mısırlıların dramatik bir yeteneğe sahip olduğunu düşündü. Özellikle bu durumda haklı olabilirlerdi. 


Hareketsiz kaldı, bekledi, dinledi, hiçbir şey duymadı. 
Hiyeroglifleri gördü ve hemen zihninde Boris'in reddiyesi belirdi. Eril Sümerceden dişil Sümerceye geçerek deşifre etmeye devam etti. Bulduğu şey şuydu: ALBEDO. 


Neredeyse sessiz bir ayak pedi, yumuşak bir ses ve Bourne'un sol yanağının yanındaki taştaki bir şey baktı: Lev'i öldürenin aynısı olan bir dart. El fenerini söndürdü, firavunun mezar odasına giden yolun geri kalanını ördek gibi yürüdü. Lahit elbette çoktan gitmişti ama asırlardır 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üzerinde durduğu devasa taşlar hâlâ sağ taraftaki duvara yaslanmıştı. 
Bourne, ikiz varlıklarını insanmış gibi hissedebiliyordu. Onların etrafından dolaşarak, yolunu dikkatle yoklayarak duvar boyunca ilerledi. Şimdi odanın en küçük detayını bile gözden kaçırmanın sırası değildi. Soldaki duvar, ortasındaki yarım daire biçimli bir oyuk dışında arkadaki de ondan önceki diğerleri kadar pürüzsüzdü, ama sağdaki duvar farklı bir konuydu. 
Yerden tavana yükselen bir dizi dikey nişten oluşuyordu. Ne için geldikleri belli değildi. Bourne, muhtemelen bir zamanlar firavunun ölüler diyarına vardığında kullanmak üzere, içinde firavunun eşyalarının saklandığı devasa cenaze çömlekleri tuttuklarını düşündü. Bunlar da çoktan gitmişti. 
Boume için şans demekti. Giriş açıklığına en yakın nişi kullandı, sol omzunu nişin yakın duvarına dayayarak dar alana doğru düzleşti. Takipçisi parlak bir ışıkla ortaya çıksa bile nişin gölgesi Bourne'u gözden kaçırır ve ona... 


Kapının yanında bir figür çerçevelenmişti. Bir korku filmindeki hortlak gibi aşağıdan aydınlatılan garip bir mavi ışıkla yıkanmıştı. Sonra Bourne, 1sısız ışığı yayan LED halhalları gördü. Işık yüz hatlarını bozdu ama yeterli değildi. Bourne, takipçisinin Yüzbaşı Vanov olduğunu iddia eden adam olduğunu gördü. Yapbozun bir parçası daha yerine oturdu. Bu adam -gerçekte her kimse- madeni parayı biliyordu, tıpkı Irina'nın madeni parayı bildiği gibi. Aslında, Boris'in düğünde Bourne'un partneri olarak hizmet etmesini istediğini iddia ederek onu Irina'ya yönlendiren de bu adamdı. Başka bir yalan daha. Boris'e onun hakkında soru soracak zamanı olmamıştı ki bu, Irina için bir şanstı - hayatında sahip olduğu son şanstı. 


Yapbozun bir parçası daha yerine oturdu. Bu adam ve Irina uyum içinde çalışıyorlardı. Irina, Bourne'u Borz'un dostu olan para babası Mik'e götürmüştü. Bunu yapmaktaki motivasyonu hala belirsizdi. 


"Bourne," diye seslendi sahte Vanov, "seni tuzağa düşürdüm." Dart tabancası LED'lerde ürkütücü bir şekilde parladı. "Senin için kaçış yok." 
Namlu, haznenin bir tarafından diğerine doğru ilerliyordu. "Şimdiye kadar madeni paranın sırrını çözmüş olmalısın biliyorum. Bana ne olduğunu söyle, seni rahat bırakayım. Ya da sana attığım dartı alabilirsin. İsrail'de kullandığımdan farklı olarak, bu sadece seni felç edecek. Sonra senin 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üzerinde çalışmaya geleceğim. Eminim bunu istemezsin. Kahretsin, bunu istemiyorum. " Tabancanın namlusu metronomik tarzda ileri geri gidiyordu. "HAYIR mı? Bak ne diyeceğim, bana istediğimi verirsen kızı, Amira'yı bile rahat bırakırım." Kıkırdadı. "Bu senin gününü güzelleştirmeli." 


Bourne, sesi bastırılmış Glock'u bacağına tuttu. Şimdi kaldırdı ve sahte Vanov'un göğsüne üç el ateş etti. Adam koridora geri savruldu. Kapı açıktı. 
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Bourne, dinleyerek, hiçbir şey duymadan, sessizce nişinden çıkıp, artık uzak bir anı gibi görünen Kahire güneş ışığına açılan kapı aralığına doğru ilerledi. Her merminin sahte Vanov'un göğsüne nereden gireceğini tam olarak bilmesine rağmen, kapıya son derece dikkatli yaklaştı: akciğer, akciğer ve kalp. Hâlâ hayatta olma şansı yok; yere çarpmadan önce ölmüştü. 


Yine de Bourne kapıdan geçerken dizlerinin üzerindeydi, oldukça canlıydı. Kurşunlar gömleğinin bir bölümünü parçalamış ve altındaki Kevlar yeleğini ortaya çıkarmıştı. 


Bourne Glock'u kaldırırken başka bir uluma daha duydu! Ve dartı boğazına değil elinin arka tarafına almak için sol elini tam zamanında kaldırdı. Dartı çıkardı, ardından Glock'un tetiğine bastı. Kurşun hedefini aştı. Bourne tekrar nişan aldı ama sanki üzerine bir ağ atılmış gibi görüşünün bulanık olduğunu gördü. Önündeki şekil ikiye, sonra üçe dönüştü, şarjör bitene kadar daha fazla atış yaptı. 


Sahte Vanov kıkırdadı ve ok tabancasını daha aşağıya doğru nişan aldı. "Sadece elindeki yeterince hızlı olmayacak," dedi, alnı kan, beyin ve kafa parçalarının bir çeşme gibi patladığı anda. Yüzü kalmamış olan suratının üzerine ileri doğru yuvarlandı, bir kez kasıldı ve hareketsiz kaldı. 
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Arkasında, mavi parıltıda zar zor görülebilen, bir rahibin münzevi yüzüne sahip, uzun boylu, zayıf bir adam vardı. Bourne onunla daha önce Sara'nın Moskova'da Davut Yıldızı'nı çalan kişiyle ilgili canlı anlatımı aracılığıyla karşılaşmıştı. 


Ivan Borz, sonunda canlı olarak. 


Boume işe yaramaz Glock'u Borz'a fırlattı, ancak hedefin dışına çıktı, elinin arkasındaki dartı hatırlayana kadar amacı açıklanamaz bir şekilde saptı. Bilincinin kenarlarına bir baş dönmesi dalgası çarptı ve geriye doğru karanlığa doğru yalpaladı. Ölüm odasını sonsuz bir gürültüyle dolduran bir silah sesi duyuldu. Başka herhangi bir zamanda Bourne, Borz'a saldırabilir, onunla kafa kafaya karşılaşabilirdi ama artık reflekslerine veya nefesine güvenemezdi. Tek çaresi bir kaçış yolu bulmaktı. 


Borz Arapça, "Ben isteseydim o kurşun seni vururdu," dedi. 


Geriye doğru tökezleyen Bourne, farkına varmadan arka duvara koştu. Arkasında, Borz'un mezar odasına girdiğini duydu. 


Borz Rusça, "Uzun zaman oldu," dedi. Sonra İngilizceye geçerek, "Ama önceki ortak deneyimimizi hatırladığını sanmıyorum." 


Bourne yarım daire biçimli oyuğun içinde kamburu çıkmış, kendini desteklemek için ellerini taş zemine bastırmıştı. Felç tüm vücuduna yayılırken kulaklarında, damarlarındaki fışkırmaya denk bir uğultu vardı. 
Dart hedefini bulmuş olsaydı, şimdiye kadar tamamen çaresiz olacağını, panzehir verilene veya etkileri geçene kadar hareket edemediğini ve hatta düzgün düşünemeyeceğini biliyordu. 


"Hafızanın olması gerektiği gibi çalışmadığına dair kesin kanıtlara sahibim," diye devam etti Borz, "Marsilya'da vurulduğun belirli bir tarihin ötesinde bir boşluk. Öldüğünden o kadar emindim ki, Bourne. Beni nasıl hayal kırıklığına uğrattın!" 


Bourne'un parmakları -en azından hâlâ normal hissedilen sağ elindekiler- piramidin içini gizli bir oluk sistemiyle donatmış olan eski 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Mısırlı mimarların çok sevdiği o akıllı düz top ve yuva özelliklerinden biriyle karşılaşmıştı. Merdivenler— tasarımlarının harfi harfine takip edildiğinden emin olmak için kullandıkları kısayollar. 


"Kurnazlıkla ya da şans eseri, bir şekilde Akdeniz'den çıkmayı başardın. Ama ivedi meseleler, sana görsel ikizler atmayı bırakmamı gerektiriyor; oyun sona erdi. Aleksandr Volkin'in toksini seni evcilleştirdiğine göre, mucizevi yeniden doğuşun bana söyleyeceğin şeylerden sadece biri." 


Bourne ismini duyduğunda bir an dondu ve gergin kalbi atıyor gibiydi. "Aleksandr..." 


"Volkin," diye yardımcı oldu Borz. "Bunun dikkatini çekeceğini biliyordum." O şimdi odanın içindeydi, sanki Aleksandr ölünce LED'ler de ölüyormuş gibi, her geçen saniye daha sönük görünen mavi parıltıyla gölgelenmişti. "Doğru, Aleksandr -özür dilerim, öyleydi- yaşlı adam Volkin'in kalan son torunu. Irina'nın ikiz kardeşiydi. Bahse girerim bunu da bilmiyordun." 


Bourne elbette bilmiyordu ama şu anda aklını meşgul edecek daha büyük sorunları vardı. İlki, bu kilitli mezar odasından çıkmaktı. İkincisi, felçlinin etkilerinin nasıl ortadan kaldırılacağıydı. Her şey sırayla. 


Topu yuvadan kaldırarak kırk beş derece çevirdi ve oyuğun alt kısmının aşağı sallanmasıyla ödüllendirildi. Karanlıktan karanlığa düştü ve bacakları artık başının ve gövdesinin ağırlığını tam olarak destekleyemeyeceği için acı içinde sağ kalçasının üzerine düştü. 


"Nereye gittin Bourne?" Borz'un tatlı üst sınıf İngiliz tonlarında konuşan sesinden, yerdeki boşluğun üzerine çömelmiş gibi görünüyordu. 
"Tavşan deliğinden aşağı, sanırım." Kıkırdadı. "Yine de aşağıda senin için kaçış yok. Senin o sallanan iğnelerinle değil. Toksin şimdiye kadar otonom sinir sistemine doğru hızla ilerliyor olmalı ve ironik bir şekilde, ne kadar hızlı hareket edersen, onu o kadar hızlı ilerletiyorsun." 
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Alaylara aldırış etmeyen Boume, kendini duvardan, düştüğü kanaldan uzağa çekmeye başladı. Kalbinin atışını boğazındaymış gibi hissedebiliyordu ama yavaşlıyordu, yavaşlıyordu. Artık sol elini hissetmiyordu ve o kolun yarısı uyuşmanın eşiğine geldiğinde karıncalanıyordu. Sadece birkaç dakika kaldığını biliyordu ve gece bahçesinden karşıya geçmeye çalışan bir salyangoz gibi devam etti. 
Fenerini kaybetmişti. Firavunların mezar odasından bile daha alçak bir odadaydı ve ne için kullanıldığı hakkında hiçbir fikri yoktu, içinde silah olarak kullanabileceği herhangi bir şey olup olmadığı hakkında hiçbir fikri yoktu. Kendini savunmasına yardımcı olacak bir şey - herhangi bir şey - arayarak ileriye doğru el yordamıyla ilerleyebileceği tek bir eli vardı. 


Arkasından yere düşen çizmelerin sesini, bükülü bacakları düşüşü absorbe ederken çıkan yumuşak homurtuyu duydu. 


"İşin aslı, Bourne, seni görmeme bile gerek yok," dedi Borz İbranice. "Nerede olduğunu biliyorum: tam önümde. Nereye gittiğini biliyorum: hiçbir yere. Bence bu noktada zar zor hareket edebiliyorsun." 
Devam edemeden, çaresizce Bourne'un yattığı yere doğru yürüdü. "Ama sorun değil, dostum. Nasıl kurtulacağın konusunda endişelenme. 
Yapamazsın. Yapmayacaksın." 


Eğilip tabancasının dipçiğiyle Bourne'un kafasına vurdu. 


Boume'un son düşüncesi şuydu: Bir mezarda ölmek ne kadar da uygun bir son. 


Sonra her şey sessizlik oldu. 


ÜÇÜNCÜ KISIM 
38 
"İyi olacak," dedi Dr.McGuire. 
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Sara, Dr. McGuire'ın evde ameliyat masasında yatan Amira'ya baktı. "Ay kadar beyaz." 


Dr. McGuire başını salladı, tepedeki güçlü ışıklar tel çerçeveli gözlüğünün baykuşa benzer kalın merceklerinden yansıyordu. "Çok kan kaybetmiş. Sana sahip olduğu için şanslı, sevgili Rebeka. Aksi takdirde..." 
Hayalet sesi azaldı. Hastasına baktı ve gülümsedi, bembeyaz dişleri geniş, açık yüzünden parlıyordu, herkesin sevdiği, inandığı, güvendiği türden bir yüz. Martha McGuire'ın birinci sınıf bir cerrahtan başka bir şey olduğundan kimse şüphelenmezdi. "Merak etme canım. Hiç vakit kaybetmeden yağmur gibi olacaksın." Özellikle daha genç hastalarıyla eski İngiliz deyimlerini kullanma alışkanlığı vardı. Endişelerini yatıştırmaya yardımcı olduğunu iddia etti. 


"Bu nasıl olacak?" Sara, onunla özel olarak konuşmak için doktoru ameliyatın diğer tarafına götürmek istedi ama Amira'nın eli o kadar çaresizce elini tutuyordu ki, ondan ayrılmaya kendini ikna edemedi. Kana ihtiyacı var. 


"Ve kanı olacak!" Dr. McGuire'ın yüzü şimdi bir sırıtışa dönüştü. 
"Ne mutlu ki Amira, evrensel alıcı kan grubu olan AB-pozitif. Asistanım bağışta bulunmayı nazikçe kabul etti." 


Sara'nın sırtındaki yanıkları tedavi etmeyi henüz bitirmiş olan Martha McGuire'ın asistanı, yemek pişirmede ya da temizlikte çok çalışırken bile yüzünde sürekli bir gülümseme olan, genç bir Mısırlıydı. Dr. 
McGuire onu masanın yanındaki bir sandalyeye oturttu. Sağ kolu zaten açıktı. Belli ki bunu daha önce yapmıştı. 


Patlamayla mızrağa dönüşen bir tahta parçası Amira'nın böğrünü, göğüs kafesinin altındaki ve böbreğinin üzerindeki yumuşak bölgeyi delmişti. Yani daha kötü olabilirdi ama ciddi kanama vardı. Sara, tekneyle nehirden aşağı doğru seyrederken, Mossad'ın Kahire'deki cerrahının saha adı olan Martha McGuire'ı aramış ve yarayı ayrıntılı olarak anlatmıştı. 
Alandaki uzun deneyim ona yol gösterdi; bir cerrah için neyin önemli 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olduğunu ve Amira'yı şahsen görene kadar neyin bekleyebileceğini biliyordu. 


Şimdi Dr. McGuire iğneyi soktu, aparatı harekete geçirerek iki kadını birbirine bağlama sürecindeydi. Genç kadının elini tutan Sara, onun iri, akıcı gözlerine baktı. 


Aniden gözlerindeki beyazlar görünür hale geldi ve ölü gibi hareketsiz yattı. 


Svetlana Kahire'ye geldi ve boğucu sıcaktan, gelenlerin dışındaki yoğun kalabalıktan, itiş kakıştan, bağırışların kaosundan, ağlayan bebeklerden ve çığırtkanlardan ve çirkin bir şekilde şekli bozulmuş dilencilerden gelen beddualardan hemen bunalmış hissetti. 


Elinde valizi, kasırgayla bir an için felç olmuş, gitgide dalgalanan denizdeki güçsüz bir tekne gibi dört bir yanından sarsılarak durdu. Tam o sıralarda, kaos içinde yolunu bulmasına yardım edecek birini ararken, tanıdığını sandığı bir adam gördü. Korkunç bir ürperti kemiklerini kırmış gibiydi; bavul onun sinirsiz elinden kaydı. Adam Rus'tu, adam FSB'ydı, adam onu olduğu gibi izliyordu, emindi, bir şahin yavru tavşanı izliyordu. 


Svetlana asla cesaret istememiş, erkekler tarafından asla sindirilmemiş veya korkutulmamıştı. Borisin en çok sevdiği özelliklerinden biri buydu. Durumlardan haberdar olmak için inisiyatif alması gerektiğini öğrenmişti. Beklemek -kararsızlık- kölelik demekti. Bir karara göre hareket etmek -yanlış olduğu ortaya çıksa bile- hiçbir şey yapmamaktan daha iyiydi. 


Ama bu, eski bir sevgilinin samimiyetiyle tanıdığı Moskova'daydı. 
Sadece, asla bıkmadığı bu sevgilisi. Ama şimdi burada, kendisine tamamen yabancı bir şehir olan Kahire'deydi, Arapça her yönden ona doğru ve çevresinde elle fırlatılan füzeler gibi uçuşuyordu. Ben Rus-Ukraynalıyım, diye düşündü. Ve kayboldum. 
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Sadece kaybolmakla kalmayıp, avlanmanın ve yok edilmenin eşiğinde. Savasin deniz yolculuğuna çıkması için ısrar ettiğinde bunu hissetmişti. Geminin yanaştığı iskeleye vardığında bunu daha güçlü hissetmişti. Boris'in arkadaşı Jason Bourne dışında kimseye söylemeden planlarını değiştirmişti ve şimdi geçmişi, çenesi pantolonunun manşetine kenetlenmiş bir sokak fahişesi gibi ona asılmıştı. Bu adamın kendisini izlemesini izlemek, başından beri şüphelendiği şeyi açıklığa kavuşturdu: Savasin, onu gemiye bindirmesi ve ardından yolculuk sırasında göndermesi için ona birini bağlamıştı. Romantik bir deniz yolculuğunda denize atılmış - onun için yeni bir ölüm şekli, ona bunu vermek zorundaydı. 


Ama şimdi ne yapmalı? FSB ajanı, mavi sakalıyla birlikte, yoğunlaşan çapraz akıntıların arasından ona doğru ilerliyordu. İçgüdüsel olarak geri çekildi, sonra valizini hatırladı, ona doğru bir adım attı ve bir deri bir kemik kalmış bir gencin onu kapıp daha alarm bile çalamadan kalabalığın içinde kaybolduğunu gördü. Her neyse, bu girdapta insanların durup dikkatini çekmesini sağlayacak bir alarm ne olabilir? Ne kadar yüksek sesle ve ne kadar süre çığlık atması gerekirdi? 


Çocuğun içindekine ondan daha çok ihtiyacı olduğunu düşünerek geri çekilmeye devam etti. Ama FSB adamından daha fazla zorluk çekiyordu. Kadın, kendisini yavaşlatan ve ilerlemesini engelleyen bir ahtapotun dokunaçlarına dolanmış gibi görünürken, o akıntıların arasından en az geri itmeyle süzülerek geçerken rahat görünüyordu. 


Nefesinin daha hızlı, daha sığ geldiğini hissetti. Kısa nefesler sadece endişesini artırdı. Zihninin yanlış yönde ilerlediğinin belli belirsiz farkındaydı. Ne kadar endişeli olursa, karar vermesi o kadar kötü olurdu. 
Yine de Blue-Stubble onun üzerinde ilerlemeye devam ettikçe kendine hâkim olamadı. Korkunç düğün gecesinden beri ilk defa Boris'in yanında olmasını diledi. Onunla oynamaya çalışmak yerine ona güvenmeyi diledi. 
Keşke ona onu daha çok sevdiğini söylemiş olsaydı. Her şeyden önce, onu takdir etmek için zaman ayırmış olmayı diledi. Ama o bunların hiçbirini yapmamıştı ve şimdi gözleri yaşlarla bulandı ve Tanrım, sırada ne var diye düşündü. 
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Bundan sonra olanlar onu dondurdu. Geri geri gitmeye devam ederken, doğrudan bir taş duvara ya da bu durumda bir adamın kaya gibi sağlam göğsüne çarptı. Bir anda irkildi ama çok geçti. Güçlü kolları onun gövdesini sardı. 


"Zdravstvuyte, Svetlana," dedi tanımadığı bir erkek sesi kulağına. 
"Dobro pozhalovaty v vash nova dom." Merhaba, Svetlana. Yeni evine hoş geldin. 


"Geri çekil!" Doktor McGuire söyledi. 


Sara isteksizce Amira'nın elini bıraktı. Kızın dudakları maviye dönmüştü. Nefes alıyormuş gibi görünmüyordu. 


"Martha, neler oluyor?" Sara dedi. 


Cerrah, "Vazovagal senkop" dedi. Tedirgin görünmüyordu. "Bu oldukça yaygın, biliyorsun. Kan veya iğne vb. görünce bayılma. Vücut belirli tetikleyicilere aşırı tepki verir. Nabız ve kan basıncı hızla düşüyor." 

"Bir şeyler yap," dedi Sara endişeyle. 


Doktor McGuire gülümsedi. "Yapacak hiçbir şey yok. Kendi başına halledecektir." Amira'nın göğsünün inip kalkmasını işaret etti ve kıpırdanmaya başladı. "Anlıyorsun. Dediğim gibi." 

Amira'nın gözleri fal taşı gibi açıldı. Sara ona gülümsedi. "İyisin. 
Merak etme. İyisin." 


Dr. McGuire, "Ben kan nakline başlarken onunla konuşmaya devam edin," dedi. "Kan ne kadar çabuk gelirse o kadar iyi." 


Amira kolunu yataktan kaldırdı ve Sara onun elini tuttu. Amira'nın parmakları bir anda onunkileri kenetledi. Nemli ve yapışkandılar. Sara eğilerek alnındaki teri sildi. 


"Ne oldu?" diye sordu. 
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"Bayıldın." Sara endişesini gizleyerek gülümsemesini genişletti. 
Amira ormandan çıktı mı? Martha doğruyu mu söylüyordu? Sadece cerraha güvenmek zorunda kalacaktı. Martha'nın söylediklerini tekrarlayarak, "Bu yaygın bir şey," dedi. 


Hepsi birbirine bağlandı, asistandan Amira'nın koluna kan akmaya başladı. Akışı izlerken cerrahın yüzü rahatladı. Sara bunu iyiye işaret olarak aldı ve o da biraz rahatladı. 


Ama şimdi Amira'nın ifadesi buğulanmıştı ve yeniden endişelenen Sara, "Ne var? Acın var mı?" 


Amira başını salladı. "Yaklaş," diye fısıldadı. 


Sara masanın kenarına oturdu, yüzü genç kadınınkine yakındı. 
Koca bir dünya onun iri, kara gözlerinde yüzüyor gibiydi. Sorular, cevaplar, bilinmeyenler, çözümler ve hepsinden önemlisi hayal kırıklıkları. 
Babası, diye düşündü Sara. 


"Rebeka," dedi Amira, "korkunç bir şey yaptım." 
"O zaman kendini affetmelisin, Amira." 
"Yapamam, ben..." Gözlerinden yaşlar süzüldü. 


"Rebeka, tansiyonu fırlıyor," diye seslendi Dr. McGuire masanın diğer tarafından. "Lütfen onu sakinleştir." 


Sara kızın gözyaşlarını silerek, "Birini mi öldürdün?" dedi. 
"Hayır," dedi Amira zayıf bir sesle. 


"Eh, ben yaptım ve kendimi affetmenin bir yolunu buldum." Sara onun yanağını öptü. "Yani aynısını yapmak için kendi içinde güç bulmalısın." 


"Ama Samson Amca'ya yalan söyledim." Bourne'u kastetmişti. 


Sara'nın karnının çukurunda bir şey oluştu ama Sara bu ani iç kargaşanın hiçbirini göstermedi, sadece gülümsedi. "O kadar kötü olamaz." 
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"Ama bu." 


Amira ayağa kalkıp ameliyattan, kendi ihanetinden kaçmak istiyormuş gibi tüplere ve iğnelere karşı mücadele etmeye başladı. Ellerini sıkıca kızın omuzlarına koyan Sara, onu yerde tuttu. 


"Samson Amca'ya neden yalan söyleyesin?" 

"Korktum Rebeka." 

"Neden?" 

"Samson Amca'nın benden nefret edeceğinden korktum." 


"Bu imkansız. Bunu biliyorsun, değil mi? Samson Amca seni koşulsuz seviyor." 


Bu daha fazla gözyaşı getirdi. "Çok utanıyorum." 


"Şşşt," diye mırıldandı Sara, dudaklarını kısaca kızın alnına bastırdı. "Sakin ol Amira." 


"Yapamam!" kız feryat etti. 


"O zaman bana doğruyu söyle. Bana Samson Amca'ya söyleyemediğin şeyi söyle. 
Amira ona baktı. Yüzüne renk gelmeye başlamıştı bile. "Benden 


nefret etmeyecek misin?" 


Senden nefret edemem, dedi Sara sırıtarak. "Seni yeterince iyi tanımıyorum." 


Amira'nın ağzından bir kahkaha kaçtı. Bir an için iki kadın, mizahın asıl armağanı olan dizginlenemeyen neşeyle birleştiler. Sonra balon - tüm balonlar gibi - patlayarak Amira'nın şimdiye kadar söylemediği dehşeti geride bıraktı. 


"Rebeka," dedi, "Samson Amca'ya ağabeyim El-Amir'in CloudNet uydu TV'de çalıştığını söyledim." 
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"Ve orada çalışmıyor mu? Ne olmuş? Anlamıyorum." 


Amira yalvaran gözlerle Sara'ya baktı. "Orada çalıştı. Çok şey öğrendi, merdiveni tırmandı. Bütün bunlar yeterince doğru. Ama... ama artık orada çalışmıyor." Zorla yutkundu, Sara başını biraz kaldırana kadar neredeyse boğulacaktı. Kendini toplayarak bir nefes aldı. "Geçen yıl ortadan kayboldu. Tek kelime etmeden işini, karısını, herkesi terk etti. 
Kimse ona ne olduğunu öğrenemedi. Ta ki, öldürülmesinden bir hafta önce, babam El-Amir'in Brighton'ın banliyölerindeki bir camiye gizlice gittiğini öğrenene ve orada aylar içinde radikalleştiğine kadar." 


Durdu, bitkin görünüyordu. Yeniden başladığında, Sara'yla olduğu kadar kendi kendisiyle de konuşuyor gibiydi. "Nasıl? Bu nasıl olabilir? El-Amir çok zeki, çok zeki biriydi. Nasıl izin verebilir...?" Gözleri bir an kapandı. "Utanç verici, Rebeka. Dayanamıyorum." Nefes alması o kadar güçleşmişti ki, Dr. McGuire Sara'yı uzaklaştırarak tansiyonunu, nabzını ölçtü, kalp atışlarını dinledi, dili ritmik bir şekilde damağında şakırdadı. 


"Artık gitmelisin," dedi. "Hastamın dinlenmeden daha fazlasına ihtiyacı var - uykuya ihtiyacı var. Hafif bir sakinleştirici vereceğim." 


"HAYIR!" Amira ağladı. "Bekle! Lütfen!" 


İlaç bir şırıngaya çekildiğinde, Dr. McGuire ona yan yan baktı. 
"Benim gözetimim altındasın. Öyleyse-" 


"Bir dakika," diye yalvardı Amira. 
"Martha," dedi Sara. Kalbi bu kıza gitti. "Bir dakika." 


Dr. McGuire, kol saatini ortaya çıkarmak için manşetini geri çekerek bir gösteri yaptı. "Başla," dedi. 


Amira dikkatini tekrar Sara'ya verdi. "Beni dinle. Bence babamın öldürülmesinin asıl sebebi, El-Amir'in Ivan Borz'a katıldığını öğrenmesiydi. Okulda ve CloudNet'te öğrendiği teknikleri kullanarak tüm videoları yönettiğini öğrendi." 


"Feyd nasıl öğrendi?" 
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"El-Amir'in bize Moskova'da Mik adında bir adama geri gönderdiği paranın izini sürdü. Mik bir aracı, bir - babam bana Rusça kelime söyledi - vos -bir şey." 


Sara, tantrik bir çark gibi şekillenen büyük para çemberini görebiliyordu. "Bir vosdushnik," dedi, kalbi hızla çarpıyordu. Amira'nın gerçeği önemliydi. Kızın bilebileceğinden daha önemli. "Kirli para kazanan bir adam ortadan kaybolur." 


"Evet, bu o. Babam, Boris aracılığıyla bu Mik'in Ivan Borz'a bağlı olduğunu öğrendi. Babamın öğrendiği son şey buydu. Üç gün sonra öldürüldü." Yuttu. "Ve bir şey daha var." 


"Zaman," Dr. McGuire başını kaldırdı ama Sara onun Amira'nın kan dolaşımına sakinleştirici enjekte etmesini engelledi. 


"Lütfen, Martha." 


Dr. McGuire içini çekti ve geri çekildi ama kristal berraklığında bir sertlikle hastasını izledi. 


Sara ödünç zamanında olduğunu biliyordu. Yaklaştı, kulağı neredeyse kızın kulağının kabuğuna değiyordu. "Ne? Amira, bana başka ne söylemek istersin?" 


Amira ona korkmuş gözlerle baktı ve fısıldadı, "Babam General Karpov'a ihanet etti." Dilinin ucu kurumuş dudaklarında gezindi. "Sana söylediğim gibi, para sıkıntımız vardı. Ev teknesi. General Karpov, şeriat dışı bir bankada zamanla ödememiz için bir senet yazdı. Ama notu yan komşumuz aldı. Her iki fişi de istediler. Bir ay içinde tamamını ödemezsek bizi kovmakla tehdit ettiler. Babam başka bir veznedar buldu." 


"Kim, Amira? O kimdi?" 
"Ben... bilmiyorum." Gözleri odağını kaybetmeye başladı. 
"Yeterli." Normalde yeterince yumuşak başlı bir kadın olan Dr. 


McGuire, Sara'yı omuzladı ve Amira'ya güçlü bir yatıştırıcı enjekte etti. 
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"Amira," dedi Sara, "ödemenin adını bilmediğine emin misin?" 
"Yemin ederim Rebeka. İnan bana lütfen." 
"İnanıyorum tatlım. Şimdi dinlen." 


Amira başını salladı, ama sakinleştirici dalgaları onu içine çekerken düşünceleri keskinliğini yitirmiş gibi görünüyordu. Sonra aniden hayata döndüler. "Lütfen, ah, lütfen bana kardeşime zarar gelmesine izin vermeyeceğine söz ver." Gözleri odağını kaybediyordu ama sakinleştiricinin giderek artan güçlü akımına karşı mücadele ediyor, hâlâ 


heyecanlıydı. "Rebeka, bana söz ver!" 
"Söz veriyorum," diye fısıldadı Sara. 


Amira derin bir iç çekti, gözleri titreyerek kapandı ve nefesi derinleşip yavaşladı. Sara bir süre onu izledi. İfadesindeki huzur derindi. 
Kısa bir süre sonra parmak uçlarında dışarı çıktı. 
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Zihni düştüğü uçurumdan yavaş yavaş ve sarhoş bir şekilde bilince yükselen Bourne, kafasının donan çimentoyla doldurulmuş gibi hissetti. 
Düşünmek zordu, kelimeleri bir cümle oluşturmak için bir araya getirmek imkânsızdı. 


Yatıyordu; o an alacakaranlık hislerinin ona söylediği bu kadardı. 
Başını çevirdi ve belli belirsiz askeri görünen haki bir kıyafet giymiş çok formda bir adam gördü. Hareket ettikçe zaman zaman gıcırdayan eğilebilir bir sandalyeye oturdu, uzun bacaklarını uzattı, bileklerini üst üste kavuşturdu, çizmelerinin topukları metal bir masanın üzerinde duruyordu. 


Kendi yüzünün, hafif kıvrık dudaklarında yarım bir gülümsemeyle kendisini izlediğini görünce tam bir şaşkınlık yaşadı. 
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"Sürpriz, Jason! Kendinle tanışmak için ayağa kalk!" dedi adam, Bourne'un sesini esrarengiz bir şekilde doğru bir şekilde taklit ederek. 


Ancak Bourne, dudakların ona ait olmadığını fark etti - biraz fazla inceydiler. İnce bir fark, sadece onu yakından tanımayan biri tarafından fark edilemeyecek kadar küçük bir ayrım. Bununla birlikte, tiyatro makyajı onları tam olarak aynı renkte yaptı; üstünkörü bir bakışta veya onu iyi tanımayan biriyle toparlanırlardı. Şimdi, görüşü daha da netleştikçe, adamın burnunun ve yanaklarının şeklini değiştirmek için protezler, Boume'un kendi göz rengini taklit etmek için renkli kontakt lensler taktığını gördü. Yine de, yakın incelemeler haricinde her şey için işe yarayacaklardı. 


"Ama şimdi kendimin önüne geçiyorum." Sadece Ivan Borz olabilecek adam bacaklarını kavuşturdu, sandalyesini Bourne'un yattığı yere doğru sürdü. 


"Neredeyim?" Bourne kıkırdadı. 


"Başka bir gün için bir soru." Borz, bir avcının tuzağına yakalanmış bir tavşanı göstermesi gibi garip bir yardımseverlikle gülümsedi. "Tüm sorularıma cevap verdikten sonra." 


Boume'un ağzı korkunç derecede kuruydu. Borz bunu fark etmiş gibi göründü ama içecek bir şey teklif etmedi. Hatta sol elinin yanında küçük, kare bir masanın üzerindeki sürahiden kendine bir bardak buzlu su doldurdu ve yavaşça boşalttı. Boş bardağı yere koydu, dudaklarını şapırdattı. 


"Şimdi tamam. Sadece merakımı gidermem gerekiyor. Ne kadar kötü inciniyorsun? General Karpov senin bir arkadaşındı. İyi bir arkadaş, birden fazla kişi tarafından anlaşılmam sağlandı. İhtimal nedir, ha?" 
Gülümsemesi genişledi, büyük, sert dişlerini gösterdi. "Gitti ama unutulmadı. En azından benim tarafımdan değil. Onun ölümü seni bu yola çıkardı, ölümü seni bana getirdi." 
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Gözleri Bourne'a kaydı. "Adamlarım senin gizli silah taşımadığına karar verdi. Glock'unu ve susturucunu bana doğru fırlatmış biri olarak, pek doğru olmayan bir şekilde, hiçbir şeyin olmadığını söyleyebilirim." 
Kıkırdadı. "Ama konudan sapıyorum." 


Hain bir yarım gülümsemeyle, Bourme'un sehpanın üzerinde debelenmeye başlamasını izledi. "Motor becerilerini geri alıyorsun, anlıyorum. Takdire şayan bir iyileşme süresi, söylemeliyim." Onayladı. 
"Yine de ayağa kalkma çabaların işe yaramaz. Oldukça kararlı bir şekilde direğe bağlısın - Odysseus gibi, değil mi?" İçini çekti. "Bazen her şey klasiklerle ilgilidir. Bu çok yazık, çünkü bu günlerde okumaya çok az zaman var." 


Başını eğerek, "Ama yine konudan sapıyorum," dedi. Gülümsemesi ölçülüydü ama yine de tamamen teatral bir tavırla etrafındaki alanı tüketiyor gibiydi. "Senin görsel hafızan hakkında çok şey duydum, hatta çalışırken gördüm." İri kollarını göğsünde kavuşturdu. "Ama birazını bile hatırlamıyorsun, değil mi Jason? Neredeydi? Şu an kendine soruyorsun. 
Hayatım boyunca hatırlayamadığım bu adamla nerede tanıştım?" 


"Sonunda bu noktaya gelebildin." Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu. "Ama önce sana yardım edip edemeyeceğime bir bakayım. Bir şehirde tanıştık. Fakat hangisi? Varışta güçlü bir déjà vu hissettiğin bir yer: Paris, Zürih, Londra, Budapeşte, Cambridge, Pekin? Ya da Orta Doğu'da bir şehir, örneğin Doha olabilir miydi? Beyrut, Şam, Kudüs. Ya da belki - hatta belki Moskova. Moskova ironik olurdu, değil mi? İçlerinde zil çalan var mı?" Homurdandı. "Ben öyle düşünmedim." 


Yanağına dokundu. "Nerede olursa olsun, bana sadece teatral makyaj ve protezlerle değil, aynı zamanda ses tonunu, konuşma kalıplarını, yürüyüşü ve ayakta veya oturarak gövde eğimini değiştirerek insan bukalemun olmanın temellerini öğrettin. "Görgüler, Bobby" - bana eskiden Bobby derdin, unuttun mu? Ama tabii ki hatırlamıyorsun. Hafıza söz konusu olduğunda, bir vitrin mankeni kadar işe yaramazsın. Bana Bobby demenden nefret ettim; Rob'u daha çok tercih ettim. 
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"Her halükarda, bana şunu öğreteceksin: 'Tavırlar, Bobby, sahadayken seni ya var eder ya da yok eder. Düşmanlardan biri gözlerini, burnunu veya ağzını tanıdık bulabilir, ancak tavırların uyuşmazsa, seni geçip gider ve seni bir anda unutur. Düşmanın seni ararken, Bobby, tavırlar bir ölüm kalım meselesi haline geliyor." 


Borz kendine bir bardak daha su doldurdu ve kenarlardan aşağı doğru sızan yoğuşma damlacıkları süzülürken daha yavaş içti. Bu kasıtlı tutma eylemi sırasında, rengi düzeltilmiş gözlerini Bourne'un gözlerinden asla ayırmadı. "Öyleyse," dedi sonunda, "o dersin bir cümlesini bile hatırlıyor musun?" 


Bourne hiçbir şey söylemedi, Borz'un sadece kendi sesinden zevk almakla kalmayıp kendi sorularını cevaplamak zorunda hissettiğini anladı. 
Bourne sözlü tasmasını ne kadar uzatırsa, psikolojik değerlendirmesi o kadar doğru olur. Düşmanı anlamak, onu yenmek için dik tırmanışın ilk adımıydı. Ama elbette sessizliğinin başka bir nedeni daha vardı. Teröristin ona sunduğu resimde Borz hakkında bir şeyler sığdırmaya çalışıyordu. Sıkı Treadstone eğitimi sırasında görünürde saklanma lisans derecesini almış olsa da, lisansüstü diploması ve yüksek lisans diplomasını Treadstone ile olan şiddetli ayrılığından sonra kendi başına kazanmıştı. Bu adamı veya ona - veya herhangi birine - bukalemun olma tekniklerini öğretme konusunda hiçbir anısı yoktu. Daha da şaşırtıcı olan, neden böyle bir şey yapacağına dair bir neden düşünemedi. 


Borz'un sırıtışına bakmak kanlı bir et parçası kadar korkunçtu. 
"HAYIR mı? Hiç sanmıyorum." Kasıtlı olarak teatral bir hareketle omuz silkti. "Yazık diyeceğim ama cehaletin geçmişindeki bu bölümün kutusunu açıp içindekini sana gösterme fırsatı veriyor." 


Bourne'un çevresini anlaması bu kadar uzun sürmüştü: Uzun, dar, badanalı ve neredeyse çorak bir oda. Karşısında eski moda, kurşunla kaplı bir pencere vardı. Ama ötesinde değerli hiçbir şey yoktu: sadece bitişik bir yapının ahşap kalas duvarı. Ne bir ağaç, ne bir gökyüzü parçası, ne de bir yaprak görünüyordu. Hava antiseptik ya da dezenfektan kokmuyordu, bu yüzden bir hastaneyi ya da kliniği ihtimal dışı bırakabilirdi. Aslında, 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belediye binasının hiçbir özelliği yoktu. Aksine, sandal ağacı, kumlu toprak, verimsiz bir manzaranın her yerindeki tozun kokularını aldı. Hiçbir hayvan kokusu yoktu, bu yüzden bir çiftliği elemek mümkündü. Benzer şekilde, çölün ince kokuları hiçbir yerde belirgin değildi. 


Her neredeyse, Kahire'nin içinde veya yakınında gibi görünmüyordu. Ne kadar süredir baygın olduğunu bilmediği için, kutuplar hariç dünyanın hemen her yerinde olabilirdi. 


Borz aniden öne eğildi. "Beyninin sanki kritik kütleye yaklaşan bir nükleer reaktörmüş gibi terlediğini hissedebiliyorum, Jason." Bileklerini dizlerine yaslarken parmaklarını birbirine kenetledi. "Bu yüzden. Nerden tanışıyoruz? Bahsettiğim şehirlerden herhangi biri miydi yoksa hiçbiri miydi? Hatta önemli mi? Rob ve Jason. Evet, o günlerdi." Gözleri sertleşti. 
"En azından sen bana ihanet edene kadar öyleydi." 


Yumruğunu Bourne'un yanağına sertçe vurdu. 


Svetlana, bilinmeyen ve görünmez bir adamın kavrayışında, hiç bu kadar yalnız ve çaresiz hissetmemişti. Törensiz bir şekilde kalabalığa doğru sürüklendi, ancak FSB ajanına yanından yaklaşan bir adamın hızlı bir bakışını yakalamadan önce kayboldu. O sırada kaos içindeki kalabalıkta neler olduğunu göremedi. Svetlana, sıradan bir aracın arka koltuğuna zorla sokuldu. Onu tutan adam elini bıraktı ve yanına oturdu. Kapıyı çarpıp şoför, havaalanından çıkışta sıkışmış trafikte ilerlemeye başladı. Svetlana, bu durumda inanılmaz derecede çaresiz ve yalnız hissetmek zorunda kaldı. 


"Bu sertlik için özür dilerim," dedi adam, kenarlarda bir o kadar kaba görünen bir gülümsemeyle. "Adım Goga. Kocan, buradaki kişisel görevinin başına geçmem için beni seçti. Arkadaşların arasındasın, Svetlana." 


Giysileri boyunca fazlasıyla terleyen Svetlana, sakinleşmeye başladığında terin donduğunu hissetti. "Nasıl... geleceğimi nasıl bildin?" 


"Jason Bourne." 
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Elbette. Bu kadar korkmasaydı o da aynı sonuca varacaktı. "Ya o adam?" Başını geldikleri yöne doğru salladı. 


"Generalin ölümüyle, Kremlin'deki bazı kişiler için bir yük haline geldin." 


"Savasin." 
Goga başını salladı. "Muhtemelen." 


Yoğun bir şekilde tüten yan camlardan dışarı baktı. "Beni nereye götürüyorsunuz?" 


"Güvenli bir yere." Goga homurdandı. "Kahire birdenbire komplo ve çatışan çıkarların eşekarısı yuvasına dönüştü." O gülümsedi. "Endişe etme. Sana iyi bakacağız." 


Sonra bir Makarov çıkardı, "Başbakan Savasin'den selamlar" dedi ve onu başının yan tarafından yakın mesafeden vurdu. 


"Zavallı şey," dedi sürücü, trafikten çıkıp kaldırıma girerken. 
Hemen, Svetlana'nın Boris'in suçlayıcı malzemesiyle birlikte çantasını alan çocuk kapısını açtı ve çantayı içeri fırlattı. 


Araba sonsuz araç akışına dönerken, Goga omuz silkerek, "Belki zavallı, ama siyaset siyasettir. Hepimiz geçimimizi sağlamak zorundayız." 
dedi. 
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Bombardımanların ilki, Borz'un tarih dersini yarıda kesti. Duvarlar sallandı, yer sarsıldı, camlar sallandı, sürahi yere düşerek paramparça oldu. 


Aktif bir savaş bölgesi, diye düşündü Bourne. Bu onu daralttı. 
Mısır'dan nakledilmişti. Etrafa baktı. Görüş açısı önemli ölçüde değişmişti. 
Şimdi bir sandalyeye bağlıydı ve sandalye de doğrudan bir manastır 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yemekhanesinden -ağır, koyu renk ahşap, oyulmuş önlük- çıkmış gibi görünen bir sehpaya çekilmişti. Yalan söylediği yer neresiydi? Yine mi bayılmıştı yoksa Borz ona sakinleştirici mi enjekte etmişti? İkincisi olmalıydı; başı ağırlaştı, düşünceleri bulanıklaştı. 


Hâlâ Boume'un tek yumurta ikizi gibi görünen Borz, masanın başına oturdu. Bourne sağ dirseğindeydi. Yemek servis ediliyordu: iki kişilik masa düzeni, biri Borz'un önünde, diğeri Bourne'un tam karşısındaki yerde. Yemekler getirildi: pudra şekeriyle kaplanmış Fas güvercini ve hurma bastilla, tuzlu kuzu tagine limon turşusu ile birlikte ve soluk sarı renkte üzeri yüksek yığılmış kuskus kaseleri. 


Borz, bulaşıklar yerleştirilir yerleştirilmez kendi kendine yardım etmeye başladı. "Seni bilmem ama ben acıktım. Uçak yolculukları iştahımı kabartıyor. Sen?" 


"Boris'i neden öldürdün?" 


Borz şaşkınlıkla başını kaldırdı. "Ama sevgili Jason, General Karpov'u neden öldürdüğümü biliyorsun. Onu boğmamın ve onu Mesih benzeri bir konuma getirmemin nedeni de aynıydı." Başını kaldırdı. "Hala tahmin edemiyor musun? Hepsi senin yüzündendi. Önce intikam alma ihtiyacını, sonra da doyumsuz merakını harekete geçirerek seni kendime çekmek istedim. Arkadaşının öldürülmesini o kadar acayip, o kadar rezilce yaptım ki, sen de karışmadan edemedin. Ayrıca arkadaşın kahrolası bir atcistti, tanrı tanımaz bir Rustu." Kollarını genişçe açtı. "Ve şimdi buradayız, ne kadar haklı olduğumu kanıtlıyoruz." 


Bu hoş konuşmayı yaptıktan sonra, bariz bir zevkle ağzına attığı yemeği incelemeye geri döndü. 


"Senin gibi bir iş adamı," dedi Bourne yavaşça ve kasıtlı olarak, "hem Tanrı'dan hem de vicdandan yoksundur." 


Borz yukarı baktı, dudakları yağlıydı ve gülümsedi. "Senin en sevdiğim yanı bu, Bourne. Hızlı zekan." Yemeye yeniden başladı. 


"Misafirini beklemeyecek misin?" Bourne dedi. 
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Odaya girerken, Borz'dan on yaş küçük, uzun boylu, yakışıklı bir Arap, "Konuk siz olacaksınız," dedi. İngilizceyi bir İngiliz gibi konuşuyordu, sesi üst düzey bir Londra aksanıyla doluydu. Belirlediği yere oturmadan önce Borz'a bir tür onay anlamında başını salladı. "Kendime gelince, ben ailenin bir parçasıyım." 


Borz, her halükarda daha uzakta patlayacak olan bir sonraki bombardımanı görmezden gelerek gülümsedi. Arap kendine yardım etmeye başlayınca Borz, Bourne'a döndü ve dudaklarındaki yağı silerek, sırıtmaya utangaç bir gülümsemeyle, "Jason, Feyd'in oğlu, Amira'nın erkek kardeşi El-Amir ile tanış." 


Boume derin bir nefes aldı, boş midesinin homurdanmasını bastırmaya çalışırken El-Amir'i incelerken yavaşça verdi. Yüz ifadesini dikkatli bir şekilde tarafsız tutarak, Feyd'in ailesel genetik yahni tarafından yeniden şekillendirilmiş bazı yüz hatlarını gördü. Boume olay yerine geldiğinde Feyd'in karısı çoktan gitmişti ama Bourne onun fotoğraflarını görmüştü. Güzel bir kadındı - esmer, egzotik, bir film yıldızının iri, parlak gözleriyle. Amira, vahşi ve doğal güzelliklerinin çoğunu miras almıştı; o hâlâ Üçüncü Dünya'nın büyük ölçüde bir parçasıydı. El-Amir'inki ise tamamen farklıydı: Birinci Dünya tarzında cilalanmış ve manikürlenmişti. 
Simsiyah saçları ustaca kesilmişti, baklava şeklindeki yüzünden dalgalanarak kulaklarının tepelerini kapatıyordu, ensesinde kalındı. 


Neden buradaydı? Neden Londra'da değildi? "Bobby'nin ailesinin bir parçası olarak ne iş yapıyorsun?" 


El-Amir kaşlarını çattı. "Bobby?" 


"Evet. Ivan'ın gerçek adı Bobby." Bourne, Borz'un sanki ölü bir fare kokusu almış gibi burnunu kırıştırdığını gördü. O gülümsedi. "Sana söylemedi mi? Yoksa sen de benim gibi aile çemberinin içinde değil misin?" 


El-Amir, Borz'a döndü. "Bu ne hakkında çılgınca konuşuyor?" 
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Borz, bir üçgen gözleme içinde biraz tagine alırken, "Şaka, başka bir şey değil," dedi. 


"Bir aile şakası." Büyüyen açlığını bir kenara bırakmak için elinden gelenin en iyisini yapan Bourne, El-Amir'in alay hareketine nasıl tepki verdiğini izledi ve ardından Borz'a döndü. "Sanırım dışarıdaydım..." 


"Yirmi saatten az, sekizden fazla." Borz yemeği ağzına attı, yavaşça çiğnedi ve tadına baktı. "Senin için önemli olduğundan değil." 


"Ama senin için önemli, Bobby. İki gün içinde felaket bir şey olacak. Boris bunu biliyordu ve şimdi ben de biliyorum. Nedir?" 


Tepkilerini korumak için mahzene doğru kaybolmadan önce Borz'un yüzünde tuhaf bir ifade uçuştu. Ve şimdi Bourne hem bir sevinç hem de şaşkınlık dalgası hissetti. Borz, Bourne'un varsaydığı gibi kışkırtıcı değildi. 

Borz, yemek yediği sağ elini Bedevi usulü sildi. "Bilgi eksikliği duyduğum tek şey, Karpov'un Hükümdar'ın arkasından ne halt ettiği. 
Tehlikeli bir oyun oynuyordu ama sana bunu söylememe gerek yok. 
Kremlin'in içinde bir şeyler dönüyor. Bir tür iç savaş, değil mi? Her ne ise, büyük, çok büyük." 


"Ve sen de buna dâhil olmak istiyorsun." 


"Kazanan tarafta olmak istiyorum. Ve bana öyle geliyor ki, Karpov'un yanı sıra birçok insanın ateşi son zamanlarda söndü. En önemsizi Ivan Volkin'in soyu değil." Borz, Rusça'ya geçti. "Irina ve Aleksandr, ne çift! Zavallı Ivan, onları nasıl kontrol edeceğini asla bilemedi. Eh, daha boktan bir zvezdâ'nın başına gelemezdi ," Zvezdâ Rusça'da "ünlü" anlamına geliyordu ama Borz bu terimi alaycı bir şekilde kullanıyordu. Burnunu çekti. "Ama sanırım dedeleri için çalışmalarının kaçınılmaz sonucu bu." 


Ama bu doğru olamaz, diye düşündü Bourne. 
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"Sanırım Mik Moskova'daki operasyonunu ben senin için ne yaptığına bakmadan havaya uçurduğun için şanslısın." 


"Sadece ben değil," dedi Borz ekşi bir sesle. "Yaşlı Volkin de." 


Bourne sarsıldı. Eğer büyükbabaları için çalışıyorlarsa, Irina neden onu doğrudan Mik, Borz ve Volkin'in kara para aklayıcısına götürdü? 
Neden Mik'in kendisini ve elektronik dosyalarını havaya uçurmasını engellemeye çalışmıştı? Bir şeyler yolunda gitmedi, tabii... Irina ve Aleksandr kendi adlarına iş kurmadıkça. Yeni gerçeklere dayanan mantıklı bir varsayımdı. Irina, kendisine bir iyilik olarak onu Mik'e yönlendirmişti. 
Ona, en çok istediği şeyi, yani Borz'u elde etmek için olağanüstü çaba sarf eden bir arkadaş olduğunu kanıtlamak istemişti. Peki, o ve ikizi en çok neyi istiyordu? Madeni para ve içindeki her neyse. Bourne'un minnettarlığını takas etmeyi ummuştu. 


Onlar konuşurken El-Amir, Bourne'un görüş alanında kaldı. 
Yemeğini yiyor, gözlemliyor ama araya girmiyor, diyaloğun akışını bozmak istemiyordu. Amira onun hakkında haklıydı: hem akıllı hem de zekiydi. Hangi alanda olursanız olun, özellikle casusların ve teröristlerin, oligarkların ve silovikilerin gölge dünyasında gözlem yapmak öğrenmek demekti. 


"Bourne, arkadaşın Boris neyin peşindeydi? Kahire'de neyi bu kadar büyüleyici buldu?" 


"Sen, Bobby. O da seni en az benim kadar çivilemek istedi." 
"Yine Bobby ile," diye mırıldandı El-Amir sanki kendi kendine. 


Borz anlamlı bir şekilde onu görmezden geldi, şahmeran bakışlarını Bourne'a dikti. "Ne boktan bir hayat sürüyorsun, Jason." Başı bir yandan diğer yana sallanıyordu. "Tek bacağı olan ve koltuk değneği olmayan bir adam gibisin. Nasıl yönetiyorsun?" 


"Uyarlama için son derece rafine bir beceri geliştirdim." 


Borz gırtlağından bir ses çıkardı. "Bahse girerim ki yapmışsındır." 
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"Bir şehirde tanıştık. Ne söylüyordun..." 


Borz uzun bir süre gözlerini kırpmadan ona baktı. "Bundan hoşlanırsın, değil mi? Bizim gibi erkekler için bilgi her şeydir; onsuz kurur ve ölürüz." Tabağını itti. "Aç mısın?" 


Bourne kollarını hareket ettirmeye çalıştı. "Yiyecek olsam bile yiyemezdim." 


Bombardıman bir an için durmuş, yerini hayalet bir tokmağı olan bir zil gibi yankılanan bir ölüm sessizliği almıştı. 


Boume bir süre sonra, "Belki bundan bir çıkış yolu vardır," dedi. 
"Ah, var," dedi Borz neşeyle. "Ve sana göstermek üzereyim." 
"Bir uzlaşma yaparız. İkimiz de istediğimizi alırız." 


Başını kaldırdı. "Senin dediğin gibi kulağa çok iyi geliyor." Derin numaralar çantasından acıklı bir gülümseme çıkardı. "Görüyorsun Jason, sorun şu ki ikimiz de akrepiz. Yeterince yaklaşır yaklaşmaz birbirimizi sokacağız." 


Borz'un iç çekişi kesinlikle görünmez balkon içindi. "Gerçek şu ki, burada güvenin kaynağı yok." O kalktı. "İşte bu yüzden seni bana bilmek istediklerimi söylemeye zorlamak için bir plan yaptım." 


Bourne, "Beni sorgulatmak niyetindeyseniz, ne yazık ki hayal kırıklığına uğrayacaksınız," dedi. "Bana yapabileceğin hiçbir şey yok." 
Yüzü karardı. "Arkadaşlarımı kaçırmak ve onları rehin tutmak dâhil her şeyi denedin zaten. Bu sende nasıl sonuçlandı?" 


Borz'un yüzü kasıldı. "Beni aptal yerine koyma Jason," diye çıkıştı. 
Duygusal dengesini yeniden kazanmaya çalışıyormuş gibi sandalyesinin arkalığını kavradı. "Ama bütün erkekler ikna edilebilir. Beceri, teşvikin doğasını belirlemede yatıyor." Bir an duraksadı, tam olarak Bourne'a ait olmayan dudaklarında acımasızca bir gülümseme daha oynadı. "Bana öğrettiğin bir ders daha." 
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Yemeğini bitirmemiş olmasına rağmen ayakta duran El-Amir'i işaret etti. Aniden kırılmaya alışmış bir tipe benziyordu. "Sanırım Amira sana El-Amir'in ne yaptığını anlattı." 


Bourne, "CloudNet TV için çalışıyor," dedi. 
Borz'un sırıtışı kıyıdan kıyıya gitti. "Ah, yaramaz bir kız oldu." 
El-Amir kaşlarını çatarak, "Belki bilmiyordur," dedi. 


Borz homurdandı. "Senin de dediğin gibi, aptal olma, ihtiyar. Baban benim için çalıştığını öğrendi; kız kardeşin gibi zeki bir kız, muhtemelen biliyordur. İlginç olan, Jason'a söylememiş olması." 


El-Amir, "Benden utanıyor," dedi. 
"Belki," diye onayladı Borz. 
"Güven bana. Onu biliyorum." 


Borz vahşi bir at gibi başını salladı. "Ne olursa olsun, bence Jason'a onu neyin beklediğini göstermenin zamanı geldi." Başını salladı ve Bourne daha önce görmediği bir adam ileri adım atarak bağlarını kesti, bıçağın ucunu böbreği üstündeki deriye batırdı ve kısa bir süre dışarıya ve pencereden gördüğü yan binaya sürükledi. 


İçeride tamamen farklı bir dünya vardı. Kamera, kıvrımlı kablolar, bom mikrofonları, yukarıdan devasa bir dizi ışık, takip noktaları, ana ışıklar, hatta bir teleprompter. Şeffaf plastikten kalın bir bölme, monitör sıralarını duvarla örecek şekilde jüri hilesiyle yapılmıştı. Bir Hollywood ses sahnesinde olabilirdi. 


Yeşil ekranı ilk önce Bourne gördü. "Buna ne yansıtılıyor?" O sordu. 


"Monitöre bak," dedi Borz, Bourne'un yanına gelirken. Bourne'u tutan adam onu sola, plastik duvarın arkasına çekti, onu monitörlerin önündeki bir yönetmen koltuğuna oturttu ve ardından elini ve ayağını 


261 


bağladı. Yakınlarda El-Amir eğilmiş, oturan mühendislerden biriyle alçak sesle konuşuyordu. Bir an sonra monitörlerde bir çöl sahnesi belirdi. 


El-Amir, "Doğru, ışıklar ve sesle hazırız," dedi. Ve Borz'a dönerek, "Yakın çekim için hazır mısın?" 


Boume, ses sahnesine tırmanışını izledi. Monitörlerde, geçici bir video stüdyosunda değil, çöldeydi. 


"Yerler millet!" El-Amir, önündeki konsola yerleştirilmiş mikrofona söyledi. O oturdu. Bir kolunu kaldırdı, sonra bir balta bıçağı gibi düşmesine izin verdi. "Ve yuvarlanıyoruz!" 


O sırada iki kukuletalı adam bir mahkümu dışarı çıkardı. Yedi cehennem seviyesinden geçmiş gibi görünüyordu. Onu Boume/Borz'un önüne getirdiler, dizlerinin üstüne çöktüler. Adamlardan biri Bourme/Borz'a uzun, pala biçimli bir bıçağı uzattı. Boume/Borz bir avuç saçı yakaladı, mahkümun kafasını geriye doğru çekerek boğazını açığa çıkardı. Bıçağı dayadı, ince bir kan sızıp sahnenin tahtalarına damlarken kameraya sırıttı. 


El-Amir, Boume'un oturduğu yere doğru ilerledi. Bourne'un kulağına, "İşin gerçekten iyiye gittiği yer burası," diye fısıldadı. 
Mühendisin Bourne'un adını, mahkümun adını ve rütbesini ve kısa bir cihat tavsiyesini yazdığı monitörler bankasını işaret etti. Sözcükler, Amerikan TV tarzı, sonsuz bir döngüde alt ekranda kaydırıldı. 


"Bu kadar somurtkan görünme, ahbap. Uluslararası bir yıldız olarak yeniden doğmak üzeresin." El-Amir, Bourne'un başının arkasını şefkatle okşadı. "Jason Bourne'un bir İngiliz irtibat subayının kafasını kesmesini tüm dünya izleyecek." 
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Roy Michael Tambourine, taze yüzlü bir gençken Kahire'ye gitmek için sabırsızlanıyordu. Ne de olsa Kahire, hayatı boyunca onu büyüleyen 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büyük Mısır Firavun İmparatorluğu'nun merkez üssüydü. Üniversitede bunun gizemlerini incelemiş, gırtlaksı Mısır Arapçasını konuşmayı öğrenmişti ve sonunda ilk geldiğinde heyecanını güçlükle bastırabilmişti. 


Bu neredeyse kırk yıl önceydi. Onlarca yıldır Kahire Üniversitesi'nde az çok kalıcı misafir profesör olarak ders veriyordu. Gelen ve giden rejimlere, devrimlere, karşı-devrimlere, Batılı kitle iletişim araçlarının akılda kalıcı bir sloganından başka bir şey olmayan sözde Arap Baharı'na tanık olmuştu. Sonunda, her şeyin değiştikçe aynı kalması onu şaşırttı. Mısır kehribarın içine gömülmüştü, hâlâ boş zamanlarının çoğunu tozlu girintilerinde geçirdiği Arkeoloji Müzesi'ndeki mumyalar ve eserler kadar ustalıkla kemikleşmişti. 


Bugün, son kırk yılda her gün gibiydi: Profesör Tambourine küçük dairesinde uyandı, duş aldı, tıraş oldu, saçına pomad yaptı ve üç tropik ağırlıklı takımdan birini giydi. Küçücük mutfağında tereyağı ve marmelatla karıştırılmış iki parça tost ekmeğini -sadece bu tarafı yanmış- yedi, biraz sütle bir fincan Farl Grey çayı içti ve temizlendikten sonra, şehirlerarası trafiğin kaosuna göğüs gererek üniversitedeki loş ofisine gitti. 


Sabahın ilk kırk dakikası, İngiltere'nin ülke üzerindeki Sömürge hâkimiyetinin bir kalıntısı olan geniş masasında oturdu ve kâğıtları derecelendirdi. Ancak, aklının başka yerlere gittiğini fark etmesi uzun sürmedi. Başını kaldırıp gözlüğünün üzerinden Mısır'ın en ünlü arkeologu Zahl Hawass'ın portresine baktı. Genç adam, Mısır Müzesi'nde imtiyaz sözleşmelerini kabul ettiği için sürgüne gönderilen, geleceğindeki rezil düşüşten tamamen habersiz, Tef'e baktı. Aslında Dr. Zahl'ın asıl suçu, Arap Baharı'nın kitlesel protestoları sırasında bile şiddetle Hüsnü Mübarek'i desteklemekti. 


Tef, portreyi Dr. Zahl'a saygı duyduğu için değil, Mısır siyasetinin haince inişli çıkışlı kumlarına gömülmenin sonuçlarına dair bir ders olsun diye -misafir profesörler için bile- asmıştı. 


Dr. Zahl'ın tanıdık yüzü, zihni dağılmaya devam ederken Tambourine'in gözleri önünde bulanıklaştı. Biraz geç de olsa sıkıldığını, 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yıllardır sıkıldığını fark etti. Akademik hayatın sıkıcılığı gözeneklerine çöl kumu gibi sızmış, onu grileştirmişti. Yaşlanmıştı ve hayatında şimdiye kadar ne yapmıştı? Eski Mısır'ın tüm sırları ya bulunmuştu ya da bir daha geri dönmeyecek şekilde kaybolmuştu. Uzmanlık alanı çıkmaza girmişti. 


Derin bir iç çekti, çok uzun süre evden ayrı kaldıklarında yalnızca İngilizlerin alabileceği şekilde üzüldü. Kendine bir fincan çay yapmak üzereydi ki özel cep telefonu titredi. Bir anda kalp atışları hızlanmaya başladı. El yordamıyla telefonunu aradı, acelesi ve heyecanından neredeyse düşürüyordu, mesajı açtı. 


Ekranda bir metin mesajı vardı: PASTANE AÇIK MI? 
Doğru, diye düşündü. Tanrı İngilizleri sever! 


Kaya gibi sabit bir işaret parmağıyla KIRK DAKİKA yazdı ve Gönder'e bastı. 


Sekreterine sabah derslerini iptal etmesini söyledi, hastalanmıştı. 
Koridordan aşağı inerken, Mary Poppins'ten en sevdiği melodiyi ıslıkla çalmaya başladı. 


El-Ezher Parkı'nın ağaç tepelerinin ötesinde, şehrin ince minareleri, pek çok birbirine yakın balkonlarıyla siluet halinde yükseliyordu. Şehrin ince minareleri, Al-Azhar Parkı'nın ağaç tepelerinin ötesinde, birçok yakın bel kıvrımı balkonlarıyla siluetleşerek yükseldi. Üniversiteden ayrıldıktan tam kırk dakika sonra, küçük ayaklarıyla bale dansçısını andıran uzun, armut şekilli Profesör Tambourine, Eyyubi surlarının ortaya çıkarıldığı pavilyonun güneybatı köşesinin gölgesinde durdu. Pavilyon, buranın tarihi bölgesine uygun bir tasarımda, kokulu sedir ağacından inşa edilmiş, leke ile yaşlandırılmış ve arabesk desenlerle süslenmiş yeni yapılmıştı. 


Bir satıcıdan küçük bir kese kâğıdı kese fıstığı almıştı ve şimdi hâlâ tanıdık olduğu kadar yabancı görünen ufuk çizgisine bakarken onları yavaş yavaş ve düzenli bir şekilde yiyordu. Güzel bir sabahtı, sis bir an için 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kalkmış, tepedeki delici mavi gökyüzünü ortaya çıkarmıştı. Çöl esintisi, parkın güneş alan bölümlerini şimdiden ısıtmaya başlamıştı. 


Tef, onun yaklaştığının farkında değildi ama zaten öyle olmasını da beklemiyordu. Bir an tek başına, ailelerin arasında, koşan çocukların, el ele tutuşan genç çiftlerin ve kameraları, cep telefonları ve iPad'leri ile turist gruplarının arasında durup gelişigüzel her şeyin fotoğrafını çekerken, hemen yanında, başı sarılı haldeydi. Krem rengi tesettürlü halde. 


"Gerçekten hamur işlerinin büyük bir hayranı değilim" dedi. 


"Ben de değilim," diye yanıtladı Tef. "Ama hepimiz geçimimizi sağlamak zorundayız." 


Ön elemeleri geçtikten sonra ikisi, tıka basa dolu patikalarda yürümeye başladılar. Ona fıstık ikram etti ve bir avuç aldı. 


"Mısır'dan hemen çıkmam gerekiyor," dedi ona bakmadan. 


Kadın oldukça güzeldi. Tüm Kidon personelini ezberlediği için onun kim olduğunu ilk bakışta anlamıştı. Bu, Rebeka, Caesarea biriminin bir parçasıydı. Onur duymuştu. 


"Varış noktası?" dedi. 


Ona söylediğinde o kadar şaşırdı ki protokolü çiğnedi, ona döndü ve "Şaka yapıyorsun" dedi. 


"Keşke öyle olsaydı," dedi Rebeka. "Ivan Borz on saat önce özel jetiyle uçtu. Kaslarımı esnetirken bile onun ayrıldığını öğrenmem ve uçuş planını öğrenmem o kadar uzun sürdü ki geç kaldım." 


"Ama sen benden seni bir savaş bölgesinin kalbine göndermemi istiyorsun." 


"Ve?" 


"Müdür...?" 
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"Bu görev senin için çok mu zor?" Sesinde tene çarpan bir yumruğun gücü vardı. 


Profesör Tef güldü. "Zor." Adımlarını uzattı, nabzıyla birlikte adımları da hızlandı. "Benimle gel. Kaybedecek zaman yok." 


"Bekle!" Bourne bağırdı. 

El-Amir, "Korkarım seni duyamıyor," dedi. 
"Ona istediğini vereceğim." 

"Şu anki ruh haliyle sana inanmayacak." 
"Ona söyle!" 


El-Amir omuz silkti. "Kes!" dedi mikrofona. "Ivan, konuğumuz fikrini değiştirmişe benziyor." 


Bourne, öldürme sahnesinden inen Borz plastik ekranın arkasına geri döndüğünde, "Teröristlerle anlaşma yapmam," dedi. 


Borz, "Ben terörist değilim" dedi. "Ben yüksek işlevli bir sosyopatım." 


Bourne ona baktı. "O zaman bir başlangıç noktamız var." 
"Arsız piç kurusu, değil mi?" dedi El-Amir. 


Borz ona bakmadan, "Git arkadaşını çay ve ekmek yemeye götür," dedi. 


Amira'nın erkek kardeşi tek kelime etmeden ayağa kalktı ve ardından mühendisle birlikte binayı terk etti. Borz yerine oturdu. 
Bombardıman yeniden başladı, Bourne'un saha stüdyosunun çift duvarları ve yalıtımı olduğundan şüphelendiği şey tarafından boğuldu. 


"Yani, Jason, son görüşmemizden bu yana çok değiştin." 
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"Neredeydi?" 


Borz sırıttı. "Talihsiz aşıklar gibi yollarımız ilk olarak Doğu'nun Batı'yla buluştuğu İstanbul'da kesişti. Bize uygun bir yer değil mi?" 


"İstanbul," dedi Bourne, Borz'un kendisini geçmişe atlaması için bir zorlamaya ihtiyacı olduğunu hissederek. "En sevdiğim şehirlerden biri." 


"Benim de," dedi Borz. "Eğer hala hafızan olsaydı, bunu bilirdin." 
Elleri, sanki dua eden bir piskoposmuş gibi birbirine kenetlenmişti. "O zamandan beri mizah anlayışının geliştiğini görüyorum. Seni takdir ediyorum. Sinizmin kral olduğu bir dünyada, bakış açısını korumak için bir mizah anlayışı gerekir, sence de öyle değil mi?" 


"Ediyorum," dedi Bourne, sözlü konuşma zamanının geldiğini düşünerek. 


Borz başını salladı. "Öyleyse, yüksek işlevli bir sosyopatın diğerine geçmesiyle başlayalım. Boris Karpov'un neyin peşinde olduğunu bana anlatacağını söylemiştin." 


"Önce adamlarının tutsağı götürmesini sağla. Uzanmak için bir yere ihtiyacı var gibi görünüyor." 


Borz, çok iyi tanımaya başladığı yüzün her özelliğini inceliyormuş gibi Bourne'a baktı. "Aynaya bakmak gibi, değil mi?" 


"Bir eğlence evi aynası." 


Borz'un dudakları bir gülümseme gibi titreşti. Döndü, konsol mikrofonuna doğru konuştu. Adamları, SAS memurunu dizlerinin üzerinden aldı, arabaya bindirdi. Zar zor yaşıyor gibiydi. 


"Ona biraz tıbbi yardım getirin, olur mu?" 
"Kaynak israfı," dedi Borz. "Zaten fazla ömrü yok." 


"O zaman onu en azından biraz olsun rahatlat." 
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Borz işaret parmağını dudaklarına vurdu. "Biliyor musun, senin bir sosyopat olmayabileceğini düşünmeye başlıyorum. O zaman ne olurdun? 
Çok işlevli bir ne dersin?" 


"Biz neysek oyuz, Bobby. Bunu hiçbir şey değiştiremez." 


"Yeterince doğru. Mesela beni örnek al. Ben doğası gereği bir iş adamıyım. Şiddet benim içgüdüsel işim değil. Aslında ondan nefret etmeyi tercih ederim. Ama ne yapabilirsin? Şiddeti sıfırdan öğrenmek zorunda kaldım - mecazi olarak konuşursak, kafam su altındayken hemde. Acı verici bir deneyimdi, inan bana." 


Borz'un sesi iki yanı keskinleştiriyor gibiydi. Birinciden daha keskin, daha koyu olan ve yüzeyin hemen altında ilerleyen ikinci kenar, Bourne'u en çok ilgilendiren kenardı. Borz'un soyut değil özel, nesnel değil kişisel konuşmasından rahatsızlık duyuyordu ve İstanbul'da neler olup bittiğini her zamankinden daha fazla merak ediyordu. Borz'un Boris'in bilgilerini ne kadar çok istediğini hissedebiliyordu. Ama aynı zamanda kendisinin de kayıp geçmişinden bir parçayı geri getirmeyi ve aynı zamanda Borz'un gerçekte kim olduğu muammasını çözmeyi ne kadar çok istediğinin de son derece farkındaydı. 


Şimdi Borz'un tek söylediği, "Söyle bana," oldu. 

"Söyle bana," diye yanıtladı Bourne. 

Kelimeleri birbirinin suratına fırlatan iki ayna görüntüsü. 
"İyi arkadaşın merhum Boris." 

"İstanbul. Talihsiz ilişkimiz." 

Borz, "Bu senin fikrindi," dedi. 


Bunun çaresi yoktu, Boume biliyordu. Borz'un kendisinin de söylediği gibi, akrepler arasında güvenin kaynağı yoktu. Ama SAS subayını kurtarmak için bir şans varsa, dahası çıldırtıcı derecede unutulmuş geçmişinden bir parça bile geri kazanma şansı varsa, bunu kullanmak zorundaydı. 
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"Boris, başkanın hazırladığı bir komployu keşfetti." 
"Kremlin'i kastediyorsun." 


"Pek sayılmaz." Bourne, Borz'un gözlerine odaklanmıştı. Bu kadar yakından, renkli kontakların altındaki süsenleri görebiliyordu. "İç çevre oligarklarının hiçbiri ve siloviki'nin çok azı bilmiyor." 


"Devam et." 


Borz'un tüm dikkatini çektiğini anlayınca, Svetlana'nın kendisine Amsterdam'dan aktardığı bilgilere devam etti. "İki gün içinde, cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın tam ölçekli bir işgaline girişmek için birliklerini sınır boyunca yığma emri vermeyi planlıyor." 


Borz, Bourne'a inanamayan gözlerle baktı. "Bu senin hikâyen mi? 
Bu yüzden o memurun kafasını kesmeyeyim mi?" Ayağa kalkarken başını salladı. "Beni hayal kırıklığına uğrattın, Jason. Derinden ve tamamen." 


"Gerisini duymadın." 


"İlk bölüm bu kadar bariz bir şekilde saçmayken geri kalanını neden dinleyeyim?" 


"Rusya'nın Ukrayna ile mevcut doğal gaz anlaşması bir hiledir. 
Batılıların korkularını yatıştırmanın bir yolu." 


Borz alaycı bir homurdanmayla, "Ve bu arada Hükümet, kendisinin ve ülkesinin üzerine ateş yağdıracak bir savaşı düşünüyor," dedi. 


"Evet." Bourne, Svetlana'nın ona anlattıklarından yola çıkarak daha büyük modeli hesaplamıştı. Bir soru sorayım: IŞİD'in sahip olduğu tüm paranın nereden geldiğini düşünüyorsun?" 


"Bana söyleyeceğin belliyken neden tahmin edeyim?" 


"Sensin, Bobby. Para sizden geliyor." 
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Goga, Ivan Borz'un Giza'daki villasının oturma odasında duruyordu. Cam sürgülerin arasından, piramitlerin eğimli kenarlarından yansıyan güneş ışığını izledi. Büyük Sfenks, bakışlarına çağların depolanmış bilgeliğiyle karşılık verdi. 


Goga bir sigara söndürdü, yaktı ve derin bir nefes aldı. General gitmişti, Borz gitmişti, Bourne gitmişti, Amira gitmişti. Herkes, hatta ölü liderlerini alan Mossad birimi bile kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırarak Kudüs'e geri dönmüştü. En azından Goga bunu umursamadı. 


Gidecek hiçbir yeri ve yapacak hiçbir şeyi olmayan Kahire'de yalnızdı. Svetlana'nın açık bavuluna baktı. Onu açmış, içindekilerin fotoğrafını çekmişti, böylece her giysi ve kozmetik parçasını tam olarak onun paketlediği gibi geri koyabilmişti. 


Başbakan Savasin'den Svetlana'nın eşyalarını olduğu gibi geri gönderme emri aldı. Savasin emri çok net bir şekilde ortaya koymuştu. 
Goga, Savasin'den nefret ediyordu ama generalin ölümü onu başıboş bırakmıştı. Yahudilerin dediği gibi bir hahama ihtiyacı vardı, aksi takdirde Karpov'un en güvendiği ajanlarından biri olarak yükselen dalgada kesinlikle boğulacaktı. Bu yüzden, generalin dul karısını öldürmesi ve eşyalarını geri vermesi karşılığında kendisine güvenli sığınak güvencesi veren Savasin'i aramıştı. 


Svetlana'nın kıyafetlerini eşelemeye, Başbakanın geri almaya bu kadar kararlı olduğu her neyse onu aramaya niyetliydi. Ama şu ana kadar bir adım atmamıştı. Kendini sakinleştirmeye, içindeki bir parçayı yatıştırmaya çalışarak dumanı içine çekti. Dumanı çok hızlı dışarı attı; Savasin'in Svetlana'dan nasıl bu kadar çabuk kurtulduğunu düşünerek sakinleşmeyecekti. Bir tasfiye kokusu aldı - burada, Kahire'de bile hava onunla bozulmuştu. Moskova'ya döner dönmez, onu Lubyanka'ya -ya da daha uzak, daha vahşi bir yere- atacak ve hayatının ve generalin tüm sırlarını kusana kadar onu sorguya çekecek olan Savasin'in adamları tarafından karşılanacağından şiddetle şüpheleniyordu. Bunu yapacağından 


270 


hiç şüphesi yoktu. Kendini kandıramayacak kadar yorumlama prosedürlerine aşinaydı. Sonunda onlara bilmek istedikleri her şeyi ve daha fazlasını anlatacaktı. 


Geri dönemezdi. Bunun olmasına izin veremezdi. O zaten suçluluk duygusuyla sarsılmıştı. Amansız Federasyon sisteminden duyduğu içgüdüsel korku, onu Başbakana ulaşmaya yöneltmişti ve Savasin, Goga'nın korkusundan sonuna kadar yararlanmıştı. Kendi zayıflığına isyan etti, ihanetine canı sıkıldı. O zamanlar değişen durumuna çok pratik bir çözüm gibi görünen generalin dul eşini vurmak, şimdi kendisini suçların en adisi olarak ortaya çıkardı. Affedilemezdi. 


Şimdi generalin dul eşinin valizini -ondan geriye kalan tek şeyyağmalamak onu tamamen aşardı, çok ileri bir ihlaldi. 


Güneş ışığı, çöl platosunun karşısındaki büyük nekropol kadar sessiz, odanın içinde dolaştı. Aniden, Goga yanan sigarasını giysilerin üst katına düşürdü. Ateş yeterince hızlı yanmayınca çakmağını yaktı ve içeri attı. 


Alevler odaya keskin bir koku getirirken bir vızıltı yükseldi. 


Yükselen ateşin etrafından dolanarak cam sürgüyü açtı ve balkona çıktı. Sfenks'e baktı, bir kez daha onunla konuşmasını, sırlarını vermesini diledi, çünkü onun için bir çözüm yoktu. 


Sessizlik. Her zaman en bilgeliğe sahip olanlardan sessizlik. En azından generali için onurlu bir şey yapabilirdi. 


Makarov'unun burnunu ağzına sokarken, başını geriye attı, gökyüzüne baktı: mavi ve beyaz ve sonra... 


Hiçlik ve barış, sonunda. 


Borz bir an hareketsiz durdu, sonra yavaşça ve metodik bir şekilde Boume'un karşısındaki koltuğa oturdu. 
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"Kendini tanıt." 


Bourne başını salladı. "Öyle düşünmüyorum. Önce İstanbul'u duymak istiyorum." 


"Jason, Jason, pazarlık yapacak durumda değilsin." 
"Sana bir parça güven verdim." 


"Bu senin problemin." Borz mikrofona döndü ve konuştu. 
"Mahkümu geri getirin." 


"Bunu yapma," dedi Bourne. "Bana ihtiyacın var." 
"Gerçekten mi?" Borz ona yan yan baktı. 
"Terörist değil, iş adamı olduğunu iddia ediyorsun." 


Borz, adamlarından ikisinin SAS subayını öldürme sahnesine geri götürmesini izledi. "Ben bu sözün arkasındayım." 


"Bensiz paranı asla geri alamayacaksın." 

Borz yavaşça ona doğru döndü. "Ne parası?" 
"Bunu gerçekten duymak istiyor musun?" 

Borz, Bourne'un karşısına oturdu. "Dinliyorum." 
"Böyle bağlıyken konuşmak zorlaşıyor." 


Borz sadece bir an tereddüt etti. Sonra bir stiletto çıkardı, Bourne'u yönetmen koltuğuna bağlayan plastik bağları kesti. Sonra geri oturdu. 


"SAS memuru bekliyor, Jason." 


Bourne kan dolaşımını el ve ayak bileklerine geri sürdü. "Irina'nın neden beni vosdushnik'in Mik'e isteyerek getirdiğini merak edip durdum. 
Dedesinin parasını da bir yerden yok edip başka bir yerde görünmesini sağladı." Boris'in reddiyesinin ikinci bölümünün anlamı buydu: Parayı takip et. "Ama kimsenin bilmediği, Boris'in keşfettiği şey, Mik'in aynı zamanda başkana giden tek kanal olduğuydu." 
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"Bu nasıl olabildi?" Borz dedi. "Makul bir inkâr edilemezlik olamaz." 


"Eğer Vasily, Irina'nın babası, onun aracısıysa, olabilirdi." 
"Bu tamamen fantezi. Vasily başkanın emriyle öldürüldü." 


"Bence Vasily - ve büyük oğlu - açgözlü oldular. Göz gezdiriyorlardı." " Orada görmen gereken kayıtlar var ," demişti Irina, Mik'in evinin dışında." Korkunç bir şeyler oluyor. Mik'e göstereceğim şey, sana her şeyi açıklayacak. Bu, zihnindeki yarığın karanlığından çıkarmaya çalıştığı hafıza parçasıydı. Irina, babasının gerçek işini biliyordu ve o, karısının da bildiğini tahmin etti. Bu bilgi ve onun durmayacağı gerçeği onu çıldırtmıştı. Tabii ki şeytan tarafından ele geçirildiğine inanıyordu. 
Onun gözünde Vasily şeytandı. "Irina kanıtı görmemi istedi çünkü o zaman Hükümeti hazırladığı entrikayla ilişkilendirebilirdim." 


"Bütün bunların benimle ne ilgisi var?" 


"Sabır, Bobby. Başkan parayı dolaştırmak için Vasily ve Mik'i kullanıyordu - bu muazzam bir paravan oyun haline geldi. Mik'e yatırdığın para yarıya indi -en azından yarıya indirildi- ve gönderildi-" 


"Ve gerçekten bilmeyeceğimi mi düşünüyorsun?" 


"Bu Madoff muhasebesi - vudu ekonomisi. Paran orada görünüyor, ama Mik'den hepsini isteseydin..." Bourne cümlenin söylenmemiş sonunun havada asılı kalmasına izin verdi ve ihanete, dile getirmiş olduğundan çok daha fazla ağırlık verdi. 


Borz tek kelime etmeden ayağa kalktı, sağlam metal bir evrak çantasına gitti, açtı ve askeri sınıf bir dizüstü bilgisayar çıkardı. Geri getirdi, açtı, güç verdi. Tepesi, Boume'un ne yaptığını görmesini engelledi. 
Önemli değildi; Bourne, Borz'un hesabına girdiğini biliyordu. 


"İşte," dedi, sesinde belirgin bir zafer tınısıyla. "Hepsi orada." O yukarı baktı. "Senin bir bok dolusu olduğunu biliyordum." 
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"Başka yerlerde başka hesapların olmalı, Bobby. O parayı onlardan birine aktar." 


Borz kaşlarını çattı. "Bu bir çeşit numara." 

"Sana yardım etmeye çalışıyorum, Bobby. Güven bana." 
"Güvenmek." 

"Lütfunda bir kelime olmamasına rağmen." 


Borz bir an düşündü, tüm açılardan çalışmaya çalıştı, Bourne'un onu nasıl kandırabileceğini göremedi. Parmakları klavye üzerinde dans etmeye başladı. "Ben varım," dedi neredeyse kendi kendine. "Transfer tamamlandı." Ardından uzun dakikalar boyunca ekrana bakarak oturdu, bu yüzden aktarım anı hala donmuş olabilirdi. Sonunda derin bir nefes aldı, tıslayarak verdi. "Yarım" dedi. "Olması gerekenin yarısı." 


"Kahretsin!" Borz, dizüstü bilgisayarını paramparça etmeye hazır görünüyordu. Bakışları Bourne'a kilitlendi. "Param nereye gitti ?" 


"Biliyorsun, Bobby. Soru zaten sorulmuştur." 
"Ne sorusu?" Ve sonra aklına geldi. "IŞİD demek isteyemezsin—" "Senin paranla Hükümet tarafından finanse ediliyor. Evet." 


Borz ayağa fırladı. "Bu çılgınca." Sanki kafese kapatılmış gibi bir ileri bir geri yürüyordu ki bu bir bakıma öyleydi. "Neden böyle bir şey yapsın ki?" 


Bourne, "Hepsi mermi oyununun bir parçası," dedi. "Yanlış yönlendirme. Dünyanın tek yönlü görünmesini sağla - onu IŞİD'e konsantre olmaya zorlarsın -" 


"—Batı harekete geçmeden önce Ruslar Ukrayna'yı alt ederken." 


Bourne kuru bir sesle, "Batılı güçler, Kraliçe Mary döner dönmez karar veriyor ," dedi. "Ve bundan iki gün sonra, başkanın Sovyetler 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Birliği'nin çöküşü sırasında Rusya'ya kaybettiği toprakları geri alma hedefinin ilk aşaması tamamlanmış olacak." 


"Ona hiçbir maliyeti yok." Borz, sanki rakamların bir şekilde sihirli bir şekilde değişeceğini umuyormuş gibi dizüstü bilgisayarının ekranına baktı. Sonra gözleri tekrar yukarı kaydı. "Paramı geri alabilir misin? Ve nasıl?" 


"Bobby, Bobby," dedi Bourne, "İstanbul'da olanları bana anlatacak kadar nazik ol." 


"Nezaket buna dâhil değil," diye yanıtladı Borz, dizüstü bilgisayarının kapağını çarparak kapattı. 
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"Bunun sonuçları eve gittiğinde olacak," dedi Profesör Tambourine. 


Sara omuz silkti. "Her zaman sonuçları vardır." 


Tef, Suriye'nin Türkiye sınırındaki IŞİD kuşatması altındaki Kobani kentine giden insani yük uçağının kokpitine yerleştiriyordu. Uçak, güç durumdaki Kürtlere erzak bırakmak için gönderilmişti. Tef, Sara'nın gemideki hiç kimse onu ikinci kez düşünmeden kasalarla birlikte paraşütle atlamasını ayarlamıştı. 


"Korkarım bu sefer farklı." Profesör üzgün görünüyordu. 
"Müdürden, neden ekiple birlikte eve gelmediğinizi öğrenmek isteyen bir telefon aldım." 


Sara'nın gözleri parladı. Peki, ona ne söyledin? 


"Ben bir şey söyleme fırsatı bulamadan, bana göndereceğini söyledi..." 


275 


"Bana söyleme," dedi Sara, önündeki sırada oturan pilot ve navigatör son kontrol listelerini gözden geçirirken kemerlerini bağlayarak. 
"Patronum Dov Liron'u beni alması için gönderiyor." Omuz silkti. "Bu daha önce planlandı." 


"Gönderdiği kişi Liron değil, Rebeka. Ben Ophir.” 


"Ah hayatım." Amir Ophir, Mossad'ın Özel Operasyonları Metsada'nın başıydı. Ophir, babasının altında ikinci komutandı. "Bu talihsizlik." 


"Eh, öyle olurdu," dedi Profesör Tambourine gözlerinde bir parıltıyla, "eğer nereye gittiğinizi bilseydi." 


"Neden? Müdüre ne söyledin?” 
"Artık Kahire'de olmadığını. Tunus'a gittiğini söyledin.” 
"Tunus? Orada ne yapıyor olabilirim ki? 


Tefomuz silkti. "Hiçbir fikrim olmadığına eminim." Sırıttı. "Sadece bu otobüsteki bir bağlantı görevlisiyim." 


"Kalbimin derinliklerinden, Profesör, teşekkür ederim." 


"Rica ederim. Ama bu macera sonunda sarsıldığında, korkarım bu ikimiz için de bir son olabilir." 


Sara ona göz kırptı. "Ona güvenmezdim." 


Ona başıyla onay verdi. "Seni tatmin edecek şekilde silahlandırdım mı?" 


"Tamamen. Siz bir dahisiniz, Profesör.” 
"Elimden geleni yapıyorum." 


Pilot, "Hazır," dedi. "Gitsen iyi olur, RM Fazladan sadece bir oluğumuz var, o da genç bayan için." 
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Profesör Tef güldü. Döndüğünde sen ve mürettebat için Kahire'nin en iyi yerinde içecekler ve akşam yemeği olacak, Richard. Sonra en profesörce tavrıyla ellerini ovuşturarak Sara'ya seslendi. "Tamamdır. Biraz şans ve sadık bir kalp, cesur kızım." Kokpitten ayrılıp uçaktan inmeden hemen önce ona zafer için V işareti verdi. 


Başı yukarıda, sırtı düz, günün getireceği diğer her şeye hazır, asfaltta uzun adımlarla ilerlemesini izledi. Adımlarında daha önce görmediği bir yay vardı. Kudüs'e döndüğünde, başka ne olursa olsun, onu zarar görmekten koruyacağına kendi kendine söz verdi. 


Dakikalar sonra, asfalt boşaldı, Richard motorları tam güce verdi. 
Uçak pistte taksi yaparken kanatçıklar tamamen kaldırılmıştı ve yukarı doğru büyük bir sıçrayışla yanan gökyüzüne doğru yumruk attı. 


Borz, "O günlerde İstanbul'dan silah kaçırıyordum" dedi. "O günlerde, Türkiye'nin İslami sesi yükselmeden önce, cezasız bir şekilde silah kullanabiliyordun." 


Bourne, "İstanbul'dan hâlâ silahları cezasız kalarak kaçırabilirsin" dedi. "Değişen sadece yetkililer, politikalar değil." Bir an Borz'a baktı. 
Kendisine benzeyen biriyle konuşmak hâlâ rahatsız ediciydi. Meselenin bu olduğunu varsaydı. Borz, insan psikolojisini keskin bir şekilde kavradığını göstermişti. "Yani silah kaçakçılığı yapmıyordun ya da başka bir şeyin paravanıydın." 


Borz hareketsizce oturdu. Elektroniklerin her yerde bulunan uğultusunu örten sessizliği yalnızca İngiliz SAS subayından gelen acıklı bir inilti bozdu. Bourne, tüm ekipmana güç sağlamak için yakınlarda bir yerde muazzam bir jeneratör olması gerektiğini varsaydı. Bir savaş bölgesinde elektrik en iyi ihtimalle değişkendi. 


"Bu sızlanmaya dayanamıyorum," diye çıkıştı Borz. Bourne'u işaret etti. "Benimle gel." 
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İlk binaya giden kısa yürüyüşlerinde onlara silahlı bir muhafız eşlik etti. Masanın ortasındaki bütün tabaklar toplanmıştı. 


"Burada," dedi Borz, El-Amir'in oturduğu sandalyeyi göstererek. 
Yemeğini hiç bitirmedi, o yüzden otur. Yemek ye." 


Bourne böyle bir şey yapmadı. Bunun yerine kollarını göğsünde kavuşturarak arkasına yaslandı ve yarı kapalı gözlerle Borz'u inceledi. 
"Senin gibi bir adama ne tür bir ticaret çekici gelir, Bobby? Bir iş adamı ve kendini kanıtlamış bir sosyopat." 


Borz'un parmakları Bourne'un karşısındaki sandalyenin arkalığını kavradı. "Yüksek işlevli sosyopat." 


"Evet elbette." Bourne tavana baktı, sonra tekrar Borz'a baktı. 
"Genç kızları aktarma yapıyordun." 


"Buna nasıl vardın?" 


"Birincisi, beyaz köle ticareti tüm suç faaliyetleri arasında en kazançlı olanıdır. İki-" 


"Bir dakika bekle. Uyuşturucu neden olmasın?" 


"İstanbul gibi bir yerde uyuşturucu ticareti yapmak için iyi bir bağlantın olmalı ve bunun için çok gençtin. Ayrıca, birazdan söyleyeceğim gibi, İstanbul coğrafi olarak Doğu Avrupa'dan kızları en yüksek doları alacağın Batı'ya nakletmek için mükemmel bir konumdadır. Artı, bir sosyopat olarak, insan ticareti yapmak vicdanınızı zerre kadar rahatsız etmez. Seninde vicdanın yok." 


"Belki de bu hikâyeyi anlatmalısın," dedi Borz ters ters. Bourne cevap vermeyince tamamen farklı bir ses tonuyla devam etti. "İstanbul'a son vermek için sokulmuştun - Dolman adı bir kıvılcım çaktı mı? HAYIR mı? O senin hedefindi, Dolman. Bunu ancak çok sonra öğrendim. Çok geç, derdim." 
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"Ayrılmadan önce kısa bir süre Dolman için çalışmıştım. Kendi başıma dışarı çıkmak kolay değildi. Pek çok insan öldü, huzursuz bir yumuşama sağlanmadan önce daha da fazla kan döküldü." 


"Daha sonra, Dolman'ın operasyonunu baştan aşağı bildiğimi gösteren bir istihbaratın size sağlandığını anladım. İlk tanıştığımız andan itibaren İstanbul'un yeraltı işlerinin ne kadarını bildiğinizden etkilenmiştim." 


"Peki, o zaman adın neydi, Bobby? Tam adın?" 


Borz dişlerini gösterdi. Hikâye, Jason. Burada önemli olan hikâye." 
Bourne'un karşısındaki sandalyeye kaydı. "Aç değil misin? Pekâlâ, bu hikâye iştahını kesmeyecek, bunu garanti edebilirim." 


"Dolman'a dön." 


“HAYIR mı? Dolman, bu özel dramada sadece küçük bir oyuncuydu. Sana ve bana geri dönelim. Çünkü o zamanlar İstanbul'da öyle oldu. Kendini benim için yararlı, sonra vazgeçilmez kıldın. Sende bu yetenek var." 


"Ne hüneri?" 
"Kendini herhangi bir duruma ima edebilmek." 
"Bir hediye." 


"Elbette." Borz güldü ama bu zevkten yoksun bir sesti. Öne eğildi, dirseklerini masaya dayadı. "Yani ikimiz, günler önce... ayrılmaz hale geldik. İşim hiç bu kadar iyi olmamıştı - en azından askeri sınıf silahlar. 
Sonuna kadar...kızları...öğrenmediniz. Ben de öyle düşündüm. Ancak öyle bir zaman geldi ki yanıldığımı, senin kızları başından beri bildiğini anladım. Kahrolası zekân çok iyiydi." 


Borz bir an düşüncelere dalmış gibi göründü. Sonra devam etti: "Yani. Bir zaman geldi ki, benim rejimime o kadar derinden sızdın ki, Dolman konusunu açmakta kendini rahat hissettin. O benim ana rakibimdi - benden daha yaşlı, daha bağlantılı, daha güçlü. Onun gibi olmak istedim 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ve o bunu biliyordu. Boynunda nefes aldığımı hissedebiliyordu. Sen de öyle." 


"Onu benim için öldürmeyi teklif ettin, ama elbette, yalnızca onun örgütünün içinde olan birinin sana verebileceği istihbarata ihtiyacın vardı. 
Ben. Bu yüzden size Dolman için çalışırken öğrendiğim her şeyi verdim: organizasyon yapısı, ona yakın insanlar, güvendikleri ve güvenmedikleri. 
Hepsinden önemlisi, yerleşkesinin içinin bir haritasını çizdim, size programını verdim. Dolman bir alışkanlık adamıydı; o şeyler asla değişmez. Ve tüm bu bilgilerle donanmış olarak, onun yerleşkesine sızdın, onu buldun ve öldürdün." 


Borz yine huzursuzlanarak ayağa kalktı, Bourne'un sandalyesinin arkasında durmak için masanın etrafından dolandı, Bourne parmak boğumlarını omuzlarının ortasında hissedebilsin diye ellerini hafifçe üst çıtaya dayadı. 


Sesi sertleşti. "Asla hayal bile edemediğim şey, senin bana yaptığın şey, beni Dolman'ın cinayetinin baş şüphelisi yapmaktı, Jason. Stilettomu çaldın - benim için özel bir bıçak; Dolman onu bana sunmuştu. Herkes o bıçağı biliyordu - hepsi onu görmüştü. Ve onunla Dolman'ın boğazını dilimledin." 


Bourne, Boris'in boğazını nasıl kestiğini düşünecek kadar zamanı olduğunu fark etti, Borz kolunu Bourne'un boynuna sararak, elinin topuğu Bourne'un boyun kısmında o kadar kuvvetli bir şekilde kilitledi ki Bourne'u koltuğundan kaldırdı. 


"Ben... paramı... istiyorum... piç kurusu," diye tısladı Borz kulağına. 


Bourne direnmek yerine çekip kaldırdı, dizlerini göğsüne kadar çekti ve Borz'un başının üzerinden takla attı. Kendi kafası hâlâ kilitliydi; daha da kötüsü, Borz'un ön kolunun kemikleri neredeyse nefes borusunu eziyor, tüm havayı kesiyordu. 


Öte yandan, artık Borz'un arkasındaydı, Borz'u garip ve savunulamaz bir konuma getirmişti ve dizini Borz'un böbreğine 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bastırdığında, Borz homurdandı, elinden kaymaktan başka çaresi yoktu. 
Bourne, Borz'un alt kaburgalarını kıracak bir darbe indirmek için yumruğunu geri çekti, ancak Borz'un bir tabancanın ağzını başının yan tarafına dayayan silahlı adamı tarafından durduruldu. 


O bir hataydı. Bourne ona çarptı ve aynı zamanda eli namluyu itti, böylece silahlı adam ateş ettiğinde neredeyse Borz'un kafasını uçuruyordu. 
Borz eğildi. Sert alarm çığlığı ve anlık korku, silahlı kişinin ne yapacağını bilemeden donup kalmasına neden oldu. Bourne'un ihtiyaç duyduğu tüm açılış buydu. Elinin kenarını saldırganın boynu ile omzu arasındaki yere dayayarak silahı elinden çekip aldı ve dipçiği adamın kafasının arkasına vurdu. Silahlı adam, kurşunla yakın karşılaşmasından kendini kurtarmaya çalışan Borz'un yanına düştü. 


Bourne eğildi, Borz'u yakaladı, kaldırdı ve çenesinin ucuna bir darbe indirdi. Borz sendeledi, dengesini sağladı ve karşılık verdi. Darbeler o kadar yoğun ve hızlı geldi ki, savunması zor, sadece bulanıktı. Sonra Bourne, Borz'a öyle bir kuvvetle vurdu ki odanın diğer ucuna sendeledi. 
Borz tek dizinin üstünden doğruldu, bir sandalye kaptı ve duvara çarptı. 
İlkinde kalın bir bacak kaldı, sopaya dönüştü. Binanın yan tarafına bir havan mermisi çarparak herkesi ve her şeyi uçurduğunda, kendisini Bourne'a doğru fırlatma sürecindeydi. 
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Sara uyku sersemi uyanarak cep telefonunda babasından on tane daha mesaj buldu. Bu sayı 25'e çıkmıştı. Profesör Tambourine haklıydı; Jerusalem'a döndüğünde gerçekten büyük sorunlarla karşılaşacaktı. 


"Bayan?" Pilot Richard, ona seslenmek için koltuğunda dönmüştü. 
"Koban&'de bombardıman yeniden başladı. İstediğimiz kadar alçalamayız. 
Paraşütle atlayabilir misin?" 

Sara gülümsedi. "Daha önce bir ya da iki kez yaptım." 
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Richard şüpheli görünüyordu. "Korkarım bu sefer bir uzman becerisi gerekecek." 


Sara ayağa kalkmış, paraşütünün üzerinde omuz silkiyordu. "İyi olacağım. Sadece şaka yapıyordum." 


"Olsan iyi olur," dedi Richard yüzünü tekrar öne çevirerek. "Yoksa yere çarpmadan ölmüş olursun." 


Duvardaki açık bir delikten fırlayan Boume kendini dışarıda buldu. 
Kulakları çınlıyordu ve başı şiddetli bir şekilde ağrıyordu, ama bunun dışında yaralanmamıştı. Cesetler yere yayıldı, bazıları kanlar içindeydi, diğerleri ölüydü. Düşmüş bir yarı otomatik silahı alıp binanın içine geri döndü ama Borz'dan hiçbir iz yoktu. Her odayı aramak istedi ama her şey kaos içindeydi. Dışarıda bombardıman yoğunlaşmıştı. Binaya her an başka bir top mermisi isabet edebilirdi. 


Bourne bir kez daha düzensiz açıklıktan geçti. Araziye bir bakış attı, Kürt savaşçılara bir bakış daha attı ve dünyanın olası sıcak noktalarını şimşek hızıyla gözden geçiren zihni, Türkiye'nin batı sınırının hemen ötesinde, Suriye'nin Kobani kentinde olduğunu fark etti. 


IŞİD birlikleri saldırılarına yeniden başlarken daha fazla havan mermisi düşüyordu. Yer gürledi ve sallandı, hava duman ve yanan enkazla yoğun bir şekilde döndü. Erkekler saklanmak için koşuyorlardı. Yukarı baktı, yukarıda bir uçak gördü, aşağı yukarı yerleşkeye doğru geliyordu. 
Güç durumdaki Kürtlere erzak getiren küçük yardım birliklerinden birine benziyordu. 


En fazla yüz metre ötede, girişin önünde tek başına duran bir helo gördü. Bourne'un arkasından ateş başladı, mermiler, bastırıldığı binanın köşesinde ufalandı. Nöbetçi alarma geçti ve yarı otomatik silahı namlusu hazır bir şekilde aşağı doğru savruldu. 


Bir kaya ile sert bir yer arasında kalan Bourne uzandı ve eline bir kayayı kaldırdı. Muhafızın yanına fırlattı. Dönerken, Bourne binanın 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örtüsünden sıyrıldı, doğrudan heloya doğru koştu ve bir havan mermisiyle paramparça olmaması için dua etti. 


Muhafız onun geldiğini gördü, döndü, nişan almadan ateş etti. 
Boume onu göğsünden vurdu, kenara fırlattı ve heloya tırmandı. Savaş bölgelerinde araçlar her an hazır olarak bekletiliyordu. Helo bir istisna değildi. Borz'un üç adamı Bourne'un saklanmakta olduğu köşeyi dönerken kontağı ateşledi, pervaneleri çalıştırdı. Muhafızı yerde gördüler, işaret ettiler ve helikoptere doğru koşmaya başladılar. Milyonlarca dolarlık hayati bir ekipmanı sakat bırakmamak için ateş etmeye cesaret edemediler. 


Yaklaşan bir havan mermisinin sinyal sesini duydu, çubukları yere indirdi ve patlama adamlardan birini çıkarıp diğerini sakatlamadan hemen önce helikopteri havaya kaldırdı. Üçüncüsü, binaya geri döndü. 


Heloyu döndürdü, duman ve enkaz perdesinden geçti. Artık, yoğun dumandan çıktığında, güneybatıda toplanmış siyah giysili IŞİD savaşçılarını görebilecek kadar yükseğe çıkmıştı. Onu gördükleri anda, yarı otomatik ateş başladı ve helikopteri daha yükseğe kaldırarak pusulada doğru bir okuma elde etti. Türkiye sınırına doğru döndü ve sınıra doğru yola çıktı ki, biri omuzdan füzeatar, diğeri füze ile iki IŞİD teröristi gördü. 
Silahı yüklediler ve Bourne'un daha önce gördüğü, gelen uçağı izlemeye başladılar. Ustaca bir döndürme manevrasıyla daha aşağı atlayarak dikkatlerini üzerine çekti. Arkadaki adam partnerinin omzuna hafifçe vurdu. Bourne, namluyu kaldırmak için yeterince alçakta olduğu için, ateş eden adamın dudaklarının acı bir gülümsemeyle kıvrıldığını görebildi. 


Helikopterin namlusunu kendisine doğrultmasıyla hızlanmaya başladı, yukarı doğru, uzaklaşarak. Bourne, bir füze ile kaçamayacağını biliyordu. Tek umudu, eski bir füze olması ve yönlendirme sisteminin düzgün çalışmamasıydı. Bir an sonra füzenin izini gördü, kendisine doğru hızla yükseliyordu. En azından gelen ikmal uçağı için bir şansı vardı şimdi. 


Şimdi füze doğrudan arkasındaydı ve Bourne kaçınma manevralarına başladı. Helikopteri sağa sola çekerek, alçaltarak ve yüksekçe kaldırarak füzeyi atlatmaya çalıştı. Ancak füze onu takip etmeye 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devam etti. Neyse ki başarısız bir yönlendirme sistemi umudu boşa çıkmıştı. Devam eden bombardıman, helikopteri sarsarken, onu Türkiye yönünde tutmaya çalıştı. Helikopter siyah duman bulutlarının içinden uğuldayarak geçti. Geride yanan enkaz, sakat bedenler ve kaybedilmiş umutların bir cehennemi kalmıştı. 


Helikopterin manevra kabiliyeti bir savaş jetinden çok daha azdı, hızı ise neredeyse yarı yarıya azdı. Yaptığı her şey füzeden kurtulmasını sağlamadı. Füze, sınır gitgide yaklaşırken ona yetişmeye devam etti. Şimdi helikopteri mümkün olan en dik tırmanışa soktu. Kendine kurtuluşu sağlayacak kesin manevrayı yapmak için bir dakikadan az bir süresi olduğunu hesapladı. 


İleride, aşağı yukarı kuzeyde, sınırı ve onun ötesinde Türkiye'yi görebiliyordu. Arazide pek bir fark yoktu; kuru, kahverengi toprak, top ateşi ve patlayıcı düzeneğiyle açığa çıkmış köklerle pıhtılaşmış, alçak tepeler, uzakta, yine kahverengi toprak vardı. Görünürde bir ağaç veya yaprak yoktu. Ama silahlarını kaldırmış, üzerine yaklaşan füzeyi izleyen ayaktakımı Kürt savaşçı kümeleri vardı. Heloyu otomatik pilota aldı - tehlikeli, muhtemelen ölümcül bir karar - ama başka seçeneği yoktu. 
Kendisine yardımcı olabilecek herhangi bir şey arayarak içeride dolaştı. 


Kırk saniye sonra füze, itici gaz, savaş başlığı, yakıt, erimiş plastik ve bükülmüş metalden oluşan kör edici bir patlamayla kıç tarafına çarptı. 
Hasar gören helikopter, tüm gövde yanmadan önce iki kez döndü ve geriye kalanları takla atarak Türkiye topraklarına gönderdi. 
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Baş aşağı, roket gibi düşen Sara kendini bir füze gibi hissetti. Henüz ipi çekmenin, oluğu açmanın zamanı gelmemişti. Beyninden milyonlarca düşünce geçti, hiçbiri işe yaramadı, hepsine korku bulaştı. Korku, elbette coşkuyla karışıktı, ama hatırlanması gereken önemli şey -tek şey- zihnini 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açık tutmak, konuşlanmak için geri sayıma başlamak, daha sonra bunu telafi etmek için ne yapması gerektiğini hatırlamaktı. Richard'ın atlama öncesinde kendisine söylediği rakım ve rüzgarı hatırlamak, sadece patlayan silahların neden olduğu şiddetli hava boşlukları için de telafi etmek için sonrasında yapması gerekenleri hatırlamaktı. Kobani'ye yönelik topyekün bir taarruzun tam ortasına atlıyordu. 


Duman ve patlamalar yüzünden güvenebileceği bir görseli yoktu. 
Uygun irtifada mevzilenmek için tamamen geri sayımı yapması gerekiyordu: çok erken ve üst seviyedeki rüzgârlar onu iniş bölgesinden çok uzağa götürürdü; çok geç ve şok edici bir hızla indiğinde kendini sakatlayacak ya da daha kötüsü olacaktı. 


Canını sağ eliyle tuttuğu, ipi çektiği an geldi. Bir anlık bilinç kaybı, ardından beyni insani iniş hızına uyum sağlarken anlık yönelim bozukluğu. 
Boğucu duman bulutlarının ve gözlerinin yaşarmasına, burun deliklerinin içinin sızlamasına neden olan küllerin içinden geçiyordu. Yönünü bulmaya çalışıyordu ki, uzakta, Türkiye sınırına doğru, havada bir patlama gördü, bir an için bir helikopterin gövdesinin bir parçasını gördü, daha önce de korkunç bir ateş topunun içinde kayboldu. 


Sonra yerdeki bir patlamayla rotasından saptı ve sonraki yirmi saniye boyunca rotasını düzeltmekle o kadar meşguldü ki, patlayan helonun tüm düşüncesi bilincinden silindi. 


Bir binanın büyük bir bölümünü üzerindeki gölgelikten hızla fırlatacak kadar yakınına başka bir patlama isabet ettiğinde neredeyse yere düşecekti. Paraşüt bir anda yana yattı ve güvenli olduğundan çok daha hızlı düşmeye başladı. 


Engebeli, derin çukurlu zemin, ateşli bir bulanıklık içinde ortaya çıktı. Kemer takımlarından kurtuldu, yol çizgilerini tırmandı, hızla sönen tenteyi etrafına çekti. Kıvrılmış gövdesinin altındaki oluğun büyük bir kısmıyla yere çarptı ve içbükey yüzeyi inişini daha da kolaylaştıran havan kraterlerinden birine yuvarlandı. 
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Bir an yüzüstü yatarak nefesini düzenlemeye çalıştı. Sonra üzerine bir kefen gibi örtülmüş olan ipeği bıçağıyla kesti. Sırtının alt kısmı ve kalçaları sanki bir boks ringinde on beş raunt oynamış gibiydi. Kalbi göğsünde gümbür gümbür atıyordu ve her yanını savaşın kokusu sarmıştı: kan, yanmış et, insan dışkısı, kömürleşmiş plastik ve aşırı sıcak metal. Bu kokuların hiçbiri ona yabancı değildi - ne yazık ki fazlasıyla tanıdıktı. 
Kendini toparlayarak yönünü bulmak için başını doğaçlama yaptığı siperden çıkardı. Kasabanın güneydoğusunda bir yerde, bir tür kamptaydı. 
Üç bina ya da en azından bir kısmını gördü. 


Adamlar her yere dağılmıştı, vahşi köpekler tarafından parçalanmış bez bebeklere benziyorlardı. Sara'nın ilgisini çeken tek nokta, ne IŞİD teröristleri ne de Kürt düzensizleri gibi giyinmiş olmalarıydı. Bunlar hangi gruba aitti? Ivan Borz'a ait olabilir miydi? Öyleyse, IŞİD ve Türkiye'nin Kürtleri arasında iş yapan Borz ne yapıyordu? 


Bombardımandaki bir durgunluk, ona tilki deliğinden dışarı çıkma şansı verdi. Kaçarken yarı otomatik bir tüfek kaptı. Görünüşe bakılırsa, biri yarı bombalanmış ve son zamanlarda yan yana olan iki bitişik binaya doğru ilerliyordu. Koşarken, yalnızca bir helikopter pisti olabilecek, ortasında mor ışıklardan oluşan bir halka ve pilotlara rehberlik etmek için ışıldayan bir haç bulunan bir yerin üzerinden geçti. Helonun havada, büyük olasılıkla yerden havaya imha edildiğini hatırladı. Buradan kalkmış olmalı. Borz'u güvenli bir yere mi taşıyordu? O zaman Jason neredeydi? 


Yüreği ağzında, yan tarafındaki çentikli delikten patlamış binaya girdi. Yerde bir adam ölü yatıyordu, bir masa yan tarafına devrilmişti, yanında sandalyeler paramparça olmuştu. Yere bir tabak yemek püskürtüldü. Diğer odalar boştu. Ayrıldı, dışarı çıktı ve ikinci binaya daldı. 


İşte o zaman sahne setini, bom mikrofonlarını, tepedeki ışık dizilerini, derme çatma kontrol odasını gördü. Işıklar, sanki yeterince güç almıyormuş gibi kısılmıştı. Bazıları tamamen yanmıştı, ampulleri patlamıştı, işe yaramaz teller sallanıyordu ve bir yanda, demirlemesinden kopmuş kıvrıla kıvrıla kıvrılan bir elektrik kablosu yerde kıvılcımlar saçıyor ve cızırdıyordu. Bir an durdu, sersemledi. Sonra yavaşça sahneye 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çıktı. Ön orta kısım o kadar koyu lekelenmişti ki dipsiz bir çukura açılıyor gibiydi. Yere çömelip parmağının ucunu yere koydu, sonra hızla geri çekti. 
Ona dokunmak zorunda değildi; pis kokusu içini doldurdu, geri adım atmasına neden oldu. Buradaki zemin, bazıları oldukça taze olan birçok insan kanıyla kaplıydı. Tahta levhaların içine sızmış, tahılı sırılsıklam etmişti. 


Ayağa kalkmak üzereydi ki bir ses, "Rebeka, bu gerçekten sensin. 
Buraya nasıl geldin?" 


Yavaşça döndü, sesi onu titretmişti. "Jason!" Ayağa kalkıp onun kollarına atıldı. 
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Önce sadece kum rengi bir bulanıklık ve kulaklarından gelen hızlı rüzgâr vardı. Sonra ikinci patlama onu yana doğru savurdu ve sınırın daha da ötesine taşıdı. Paraşüt yana doğru durduğundan neredeyse çökecek gibiydi. En iyi şekilde telafi etmek için hatları çekti. Erimiş plastik parçalarının bir yağmuru ona isabet etti, birkaç saniye yanarak ardından uzaklaştı. Tanınma imkânı olmayacak şekilde buruşmuş ve yanmış birkaç metal parçasının peşinden kaçtı. Kısa bir süreliğine geriye doğru baktığı için çevrildi ve birkaç an Borz'un kampına doğru baktı. Başka bir paraşütün, rüzgâr akımları tarafından bu tarafa ve şuna doğru itildiğini gördü. Sonra bir kabuk altında patladı, bir şey kanopiyi parçaladı ve paraşütçü düşmeye başladı. Figür bir adam olamayacak kadar küçük görünüyordu, ancak kesin olmak için çok uzaktaydı. Sonra tekrar çevrildi ve düşen paraşütçüyü gözden kaybetti. Ne olduğunu görmek için kısa süreliğine dönmeye çalıştı, ancak kendi paraşütü çapraz rüzgârlar tarafından yakalandı ve her halükarda neredeyse yere inmişti. 


İşte Kürtler Bourne'u çevrelediler, kemer takımlarını çıkardılar, kaldırdılar, cevabını bulamadığı sorular yağmuruna tuttular. 
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Abdülaziz haftada üç kez, çok sevdiği İstanbul'un eğri büğrü sokaklarında, hareketli çarşılarında ve arka sokaklarında uzun, kıvrımlı yürüyüşler yapardı. Haftada üç kez, ithalat-ihracat işinin yoğun temposundan, sürekli olarak postmodern yükseltmelerle gelen ve zihnini arı kovanı gibi dolduran iki oğlunun aralıksız sızlanmalarından uzaklaşmayı dört gözle bekliyordu. En sevdiği İstanbul hamamında keyfine varamasaydı, yıllar önce bir kriz geçireceğinden emindi. 


Oğullarını sevmediği anlamına gelmezdi - akıllı çocuklardı, belki de kendi iyilikleri için fazlasıyla akıllılar. Şirketin telekomünikasyon sistemini bir internet şirketine taşıdıktan bir hafta sonra, Pazartesi günü ofise geri döndüğünde, organizasyonda hiç kimsenin yapmadığı 50.000 
dolarlık yurtdışı aramalarının kendi numaralarından yapıldığını fark etti. 
Kazak hacker'lar numaraları yüksek ücretli arama sitelerine yeniden yönlendirmişlerdi ve bu sitelerden bir yüzde alarak para kazanıyorlardı. 
"Eğer kablosuz operatörümüzle kalsaydık, böyle bir şey asla olmazdı," diye hayıflanan çocuklarına söylemişti. Dahası, internet telefon şirketi dolandırıcılık için onları geri ödeme yapmayı reddetmişti. Aziz hemen hatları geri değiştirdi ve onlara sert bir ders vermek için oğullarının maaşlarından ay ay 50 bin doları kesti. Şükür ki, şirketin en hassas materyallerini bir hacker'ın erişebileceği bir çevrimiçi ortama taşımalarını engellemişti. Yavaş yavaş öğreniyorlardı ki işlerinde postmodern siber yöntemlere gitmek her zaman akıllıca değildi. Güvenlik söz konusu olduğunda, eski tarz metodolojisinin genellikle en iyi yol olduğu sıklıkla doğruydu. 


Cep telefonu çaldığında hamamın ön kapısından giriyordu. Bunu görmezden gelerek serin, loş iç kısma geçti. Neredeyse bir asırdır hamam işleten ailenin bir parçasıymış gibi, hemen tercih edilen bir müşteri olarak karşılandı. 


Soyunma odasında soyunmaya başlarken, bunun imkânsız olduğunu bilmesine rağmen, cep telefonu bu kez görünüşte öfkeyle tekrar 


288 


çaldı. Aynı öfkeyle telefonu aldı, kapatmak üzereyken arayanın kimden geldiğini gördü. 
"Esselamu aleyküm dostum" dedi. 


Bağlantının diğer ucundaki Bourne "Ve alaykum as-salam ," diye yanıtladı. 


Bourne ile daha önce çalışmış olan Aziz, iş arkadaşına geldiğinde bir çeşit altıncı hisse sahipti. "İçinde bulunduğun durum ne kadar ciddi?" 


"Kobani sınırının diğer tarafındayım." 


"Hay Allah!" Allah sana ömür versin! Aziz ağladı. Bourne'un neden Suriye ile ülkesi arasındaki sınırda olduğunu sormaktan daha iyisini biliyordu. Gerçek şu ki, Jasonin ona ihtiyacı olmadıkça bilmek istemiyordu, gerçi durumun böyle olmamasını hararetle umuyordu. 
Türkiye'nin Suriye sınırında asılı duran dehşete fazlasıyla aşinaydı - sevkiyatlarındaki aksamalar, dertlerinin en küçüğüydü. "Yaralı mısın? 


"İyiyim," dedi Bourne. 

"Sen kan kaybından ölsen bile bunu söylerdin. Lütfen söyle." 
"Ben iyiyim Abdul. Yemin ederim," dedi Boume. 
"Sevdiklerinin hayatları üzerine mi?" 

"Evet." 


"Pekâlâ, o zaman," dedi Aziz, yumuşamıştı. Jason ile hiçbir şeyi asla tam olarak bilemezsin. 


Bourne, "Yardımına ihtiyacım var," dedi. 


"Her neyse, dostum," dedi Aziz, "Öğleden sonraki huzurum buradan gidiyor," diye düşünerek. 


"Bir uçak, işleri şu anda mümkün olduğu kadar doğru yapar." 
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"Bana GPS koordinatlarını ver." Aziz bunları ceketinin iç cebinden çıkardığı bir not defterine kopyaladı. "Güzel, Suruç'un biraz dışında yeni bir askeri hava alanı var. Bulunduğun yerden kara taşımacılığına komuta edebileceğine eminim." 


"Gerek yok. Koban&'ye saldıran IŞİD birimlerinin koordinatlarını verdiğim için burada beni seve seve alacak adamlar var." 


"Yakıt doldurmak için yirmi dakikaya ve sana ulaşmak için elli dakikaya daha ihtiyacım olacak." 


"Teşekkürler Abdül. Ben bekliyor olacağım." 


"O zamana kadar," dedi Aziz, "fi Aman Allah." Allah seni korusun. 


Aziz'in uçağı gelene kadar Bourne, Boris'in bilmecesindeki üçüncü Sümer hiyeroglifi kümesi olan albedonun anlamı üzerinde çalıştı. 
Albedo'nun bilimsel tanımı, "Dünya veya ay gibi bir gezegenin yüzeyinden yansıyan ışık veya güneş radyasyonu" idi, ancak Bourne, bilimin Boris'in mesajında oynayacağı hiçbir rol olmadığından oldukça emindi. 


Albedo başka ne olabilir veya ne anlama gelebilirdi? Birkaç dakika radyasyonun cevabı olduğundan endişelendi, ancak Rusya başkanının işgalinde nükleer silah kullanması düşüncesi, bir deli için bile anlamsızdı. 
Batılı müttefikler misilleme yaptığında, yapacaklarından emin oldukları gibi, Federasyon'un kendisinden geriye hiçbir şey kalmaması bir yana, Federasyon katına geri getirmek istediği ülkeden geriye hiçbir şey kalmayacaktı. 


Tüm bilmeceyi gözünün önüne getirdi - dört adet hiyeroglif seti: ilki tarih, otuz üç saat uzakta; ikincisi "Parayı takip et"; üçüncüsü albedo. 
Ya da öyle miydi? Bourne, dişi Sümerce'den çözdükten sonra kelimeyi yanlış çevirdiğini fark ederek sarsıldı. Üçüncü grup albedo değildi; tewahedo'ydu, Eritrean Ortodoks Tewahedo Kilisesi gibi ayrılan Doğu Katolik dinlerindeki gibi "Birleşik Tek Doğa" anlamına gelen Ge'ez bir kelimeydi. Tewahedo. 
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Bourne, Yüksek Eritre Ortodoks Tewahedo Kilisesi'nin Eritre'nin başkenti Asmara'da olduğunu biliyordu. Bundan sonra gideceği yer orasıydı. Araç, Boume'u kanatları altına alan Kürtlerden biri ile koruma arasında hızlı bir konuşmanın başladığı havaalanının kapılarında durmuştu. 
Boume kuzen olabileceklerini düşündü. Bir çeşit yaklaşan partiden bahsediyorlardı. Sonunda, başlarını sallayarak ve gülümseyerek el salladılar. 


Tepesinde, Abdul'un özel jetinin gökyüzünü yararak geçen gümüş bir kurşunun vızıltısını duyabiliyordu. Cip yavaşladı, sonra pistin yanında durdu. 


İşte aracım geliyor, diye düşündü Bourne, saçları şiddetli rüzgâra kapılmıştı. 
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Sara alnını Bourne'un göğsüne dayadı. O zaman bir şeylerin ciddi şekilde ters gittiğini anladı. Bir âşığın şaşmaz içgüdüsüyle hiçbir şey doğru gelmiyordu; ne kaslar, ne kalp atışı, ne de koku. 


"Ne-?" 


Ama çok geçti. İğne boynunun yan tarafına girdi ve etrafındaki her şey erimeye başladı. Jason'ın yüzüyle kendini sahtekârdan uzaklaştırmaya çalıştı ama uzuvlarını hareket ettirme yeteneğini kaybetmiş gibiydi. 
Bacakları boşalırken yakalandı ve yavaşça kan bulaşmış sahne zeminine yatırıldı. 


Bourne'un yüzüne baktı. Bourne değildi ama esrarengiz benzerlik başını döndürdü. Bilinci tamamen yerindeydi ama felçliydi. Sara, uyukladığı gölgeli bir yerden geliyormuş gibi, o beni en önemli yırtıcı ilaçlardan biri olan Rohypnol ile vurdu, diye düşündü. 
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Onun üzerine otururken, "Tamamen çaresiz olmak şimdi nasıl bir duygu?" dedi. 


Etraflarındaki sessizliğin, adamın sesinin taş bir kule gibi üzerinde belirdiği fiziksel bir şey olduğunun farkındaydı. Bombardıman en azından şimdilik durmuştu. Ama felçli olduğu için savaştaki bu kesinti, bir bakıma saldırıların kendisinden daha kötüydü; korkunun içine aktığını, kontrolünün ötesinde bir canavara dönüştüğünü hissetmeye zorladı. 


"Bourne'un parmaklarımın arasından kayıp gitmesine izin verdim. 
O buradaydı ve şimdi gitti. Ama merak etme, yakında izini bulacağım." Et yiyen bir hayvanınkine benzeyen nefesinin kokusunu alabilecek kadar yakınına eğildi. "Ama şimdi bir teselli ödülüm var; ölçüsüz biri. Artık benimlesin sevgili Rebeka. Birlikteyiz." 


Uzandı ve birer birer protezleri, renkli lensleri çıkardı, yüzündeki teatral boyayı sildi; 


"Ve şimdi, sonunda sana ortaya çıktım," 


Moskova'da ona çarpan adamın, zincirindeki altın Davut Yıldızı'nı çalan adamın, onu Boris Karpov'un boğazından yaptığı kanlı pisliğe gömdüğü ortaya çıktı. 


İvan Borz. Ama bu bile onun gerçek adı değildi - kesinlikle değil. 
Ondan daha fazla efsanesi vardı. Sormak istedi ama dudakları kontrolünün dışındaydı. 


Sanki onu duymuş, sanki beyninin içine sızmış gibi eğilip fısıldadı, "İvan olmaz, Borz olmaz. Sen ve sadece sen, sevgili Rebeka, beni gerçek adımla tanıyacaksın, Radu Özer, doğum yeri bilinmiyor, aynı şekilde annem ve babam. Başka bir deyişle, fırtınada bir yetim. Annem ve babam olmadığı için kendimi şanslı sayıyorum. İnsanların yaşlandığını, zayıfladığını ve öldüğünü görmek gibi bir dileğim yok." 


Gömleğinin düğmelerini açmaya başladı. "Evsiz ve cinayete meyilli, işte ben buydum. Evlatlık ailemin evini yanlarındayken yaktım. 
Bu, Karpatlar'da Romanya'da oldu. Romanya anneleri hakkında duyduğun 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o hikâyeleri biliyorsun değil mi? Hepsi gerçek. Hiç merhamet yok; dokunma veya sarılma yok. Romanyalılar dişlerini gösterirler, en azından benim büyük abim öyle yapardı, ta ki onu kül haline getirene kadar. 
Dışarıda durdum ve çığlık atmalarını dinledim. Annem ön kapıdan çıkmaya çalıştı. Kendi süpürgesiyle onu geri ittim, alevlenen meşaleye geri çekildi ve kaderi için yeniden içeri koştu." 


"Benim için hiçbir zaman tehlike olmadı. Saati bin dolar değerinde olan herhangi bir avukat, üzerime yapılan tüm vahşetleri ortaya çıkarırdı. 
Jüriye yaptığım şeyde haklı olduğumu söyler ve muhtemelen onları ikna ederdi. İnsanlar tam bir koyun, değil mi? Gerçek şu ki, o evin yanmasını izlemek, onların orada olduğunu bilmek, etin sinir ve kastan geriye doğru kıvrılması, yağın sıvıya dönüşmesi ve geri kalanın kararması benim için bir tür esriklikti. Ve üvey annemi o yanan cehenneme geri dönmeye zorladığımda neredeyse orgazm oluyordum. 


Gömleğini bir kenara fırlatıp göğsünü ortaya çıkardı. Bir Arap'ınki kadar karanlıktı, küçük bir kızın oyuncak evi kadar beyaz ve pembe, çaprazlama kabarık yara izleriyle kaplıydı. Zaman ve mekân üzerine inşa edilmişti. Bunu, bu hacının ilerleyişinin bir haritası olarak düşünün, örümcek ağı gibi bir ağ içinde dünya çapında uzanan iş anlaşmaları. 


"Kendi işimi kurmaya yetecek kadar parayı çalıp zimmete geçirdiğimde öldürme çılgınlığım aniden durdu. Bu başlangıçtı, manyak tırtılın acımasız güveye dönüşmesi. Ama sadece başlangıç." 


Birden eline bir bıçak geldi. Keskin ucuyla göğüslerinin arasındaki vadiye hafifçe vurdu. "Yapabilseydin utanacağını biliyorum. Ama neden sevgili Rebeka? Boume ve ben neredeyse aynıyız: ikimiz de yüksek işlevli sosyopatlarız. Bu seçkin seviyede pek insan yok ve sen ikimizi de kendine çekiyorsun." 


Parmağıyla çenesini okşadı. "Peki, ya sen? Sen de hepimiz kadar cinayete meyillisin. Emirle öldürürsün. Eğer devreye girip General Karpov'un ölümünü hızlandırmasaydım, emri siz verecektiniz. Er ya da geç, yollarınız kesişecek ve o ölmüş olacaktı. Yani hepimiz bu kum 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havuzunda birlikteyiz. Hepimiz aynı uzmanlığa sahibiz, hepimiz aynı oyuncaklarla oynuyoruz. Bir can almayı ve bir sonraki vahşi katliama kadar hayatımıza devam etmeyi biliyoruz." 


Sırıtışı genişledi. "Haklı olduğumu biliyorsun, şu anda bunu söyleyemesen bile. Ama sonunda, defalarca hepimizin günahlarımızı kabul edeceğimiz söylendi. Yalanların en büyüğü. Ben hiçbir günah işlemedim. 
Senin gibi, Bourne gibi yaşadım! İşin özeti ve özü budur. Yaşıyorum; diğerleri ölür. Hayat böyle değil mi? Tabiki öyle." 


"Seni daha erken bekliyordum çünkü son zamanlarda Jason nereye giderse, er ya da geç sen de oraya gidiyorsun. Karpov'un öldürülmesinin tek amacı buydu. Bourne, her zaman çok zekice yaptığı gibi ekmek kırıntılarını takip ederdi ve sen - sen, canım, hemen peşinden giderdin, değil mi? Elbette yapardın! Senin için değerli bir şey çaldım, o şeyi seni olduğun katile dönüştürmek için kullandım." Gülüşü keskin kenarlı, metalik geliyordu. "Yani burada terörist kim, ben mi sen mi?" Yanına doğru tükürdü. "Seni Moskova sokaklarında öldürebilirdim Kidon ama bu çok kolay olurdu. Acı çekmezdin ve sonuçta, seninle benim aramdaki bu şey acı çekmekten ibaret." Burun delikleri sanki onun kokusunu almış gibi genişledi. "Seni Kahire'de bekledim ama gelmedin. Neredeyse umudumu yitirmiştim." 


Gülümsemesinde tüyler ürperten bir şefkat vardı. Merhamet taklidi yapan bir psikopat gibi, görüntü uyumsuz ve yersizdi. "Bu da bizi ana olaya getiriyor: ikimiz. Pek çok şeyi affedebilirim, yakirati." İbrani sevgisini kullanması karşısında içten içe ürperdi. "Ama affedilemez bir günah işledin - bana paraya mal oldun. Çok paraya. Beni kötü gösterdin. İşime karışmanızın bir sonucu olarak işim zarar gördü. Müşterilerimin tam güvenini yeniden kazanmam biraz zaman aldı." 


Sara buzlu su dolu bir leğene dalmış gibiydi. O kadar üşümüştü ki kemikleri kırılgan görünüyordu, herhangi bir sert muameleyle kırılmak üzereydi. Daha sonra kalabalık Moskova sokaklarında karşılaştığı, kasten ona çarptığı ve ondan en değerli şeylerini çaldığı sırada neredeyse öldüreceği adamın yüzüne bakmaktan başka çaresi yoktu. Sevgili yıldızının 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onun elinde olduğu düşüncesi, yanında, çıkarmak için ulaşamayacağı bir yerde bir bıçak dönüşü gibiydi. 


Gömleğini yırttı, göğüslerinin arasına bir bıçak yerleştirdi. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı, dedi şakacı rahibe. Bob Dylan'ın metafizik şarkı sözlerinin bu gerçek yinelemesini asla tasavvur etmediğinden emindi, ama işte buradaydı, zihninde üzerinde beliren rahiple konuşan şakacı. 


"Senin için hiç umut yok," dedi. "Buradan asla canlı çıkamayacaksın." 
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Rohypnol, tüm yırtıcı ilaçlar gibi, bir merkezi sinir sistemi inhibitörüydü. Sara'nın ulaşamadığı dengeleyici bir ilaç dışında ana düşmanı adrenalindi. Kidon eğitiminin bir kısmı, fesih ve/veya kaçışa hazırlık olarak vücudunu hiperadrenalize etme yöntemlerini içeriyordu. 
Hiperadrenalizasyon risksiz değildi. Örneğin, Bourne öldüğünden emin olduğunda Mexico City'de neredeyse başına gelen kanamaya yol açabilirdi. 
Yine de bu, ya ölümle burun buruna gelme riskini göze alacak ya da Radu Özer'in kendisi için hazırladığı zulme boyun eğmesine izin verecekti. Her durumda, metamorfozun kendi sisteminde Rohypnol ile harekete geçirilip geçirilemeyeceğini bilmiyordu. 


Ve böylece Özer derisini kesip bıçağın ucunu kanına batırdığında başladı. Dönüşüm kendi içinde derinlerde, adrenal bezlerin medullasında başladı. Adrenalin, diğer şeylerin yanı sıra, sempatik sinir liflerinin uçlarını ateşleyen, sinir impulslarının hızını uyaran ve artıran bir nörotransmiterdi. 


Gözlerini kapatamadı, bıçağın etinde bir çizgi çizmesini izlemek zorunda kaldı. 


"Ne olacak, hmm?" dedi Özer. "Sana İsa'nın çarmıhını basayım mı?" 
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Rebeka hareketsiz ve dingin olan kısmına, limbik sistemine, beynin en ilkel ve son derece korunan bölgesine çekildi. Her zaman ve sonsuza dek kendisine ait olan bir yer. Kalesine vardığında, öğretmenleri ona etkinliğini kanıtlayana kadar, sezgilere aykırı, neredeyse oksimoronik görünen derin bir saldırgan meditasyon biçiminde kendini topladı. Dışarıya çıkarak, sisteminin Rohypnol molekülleri tarafından zaten rehin alınmış olan bölümlerinin etrafından dikkatlice dolaşarak yoluna devam etti. 
Adrenalleri pompalanmaya başladı. Hâlihazırda istila edilmiş oldukları ve halsiz oldukları için onları aşırı hıza itmekte biraz güçlük çekti. Ama onları harekete geçirdikten sonra cevap verdiler. 


"Ya da Davut Yıldızı ile seni Yahudi olarak damgalayarak." 


Onun alay hareketlerini ve artan acıyı görmezden gelerek, parmak uçlarında ilk hafif hareket parıltılarını hissetti. Gözlerini kırpıştırdı - göz kapakları komutlarına karşılık veriyordu. OEpinefrinin sıcaklığının kemiklerine, sonra da kaslarına ve yumuşak dokularına sızdığını hissetti. 
Merkezi sinir sisteminin kontrolü için içinde epinefrin ve Rohypnol arasında hararetli destansı bir savaş olduğunu hissetti. Dudakları bir anda yarım bir gülümsemeyle kıvrıldı. Özer, onun kanının akmasını izlemekle o kadar meşguldü ki bunu fark edemeyecekti. 


"Senin için kutsama. Pek çok kişiye yaptığım gibi şimdi seni de zorla alırdım. Ama kendimi lekelemem, Jewess. Sen bir hayvansın." 


Acıyı hissedemiyordu; sadece içinden akan sıcaklık nehrini, hızlanan nabzı, dörtnala koşan kalbinin kaburgalarının kafesine öfkeyle çarptığını hissetti. Ama bu, zihninin son derece berrak olduğu, şimdi bir düşüncenin diğeriyle, zihnini ışıltılı iplikler halinde aydınlatan ince bir yumak halinde birbirine bağlandığı soğuk bir öfkeydi. 


Özer'in kafası onu kesmek için daha iyi eğildiğinde, başını kaldırdı ve onu ısırdı. Dişleri alt dudağına girince başını şiddetle salladı, derisini, etini ve sinirlerini parçaladı. 


Özer o kadar sersemlemişti ki, şokun verdiği durgunluktan kurtulmadan önce kendi kanı ağzına dolmuştu. O zamana kadar Sara 


296 


başparmağını sol gözüne sıkıştırmış, jöleyi sertçe itmiş, göz küresini patlatmış, retinayı yok etmiş, tırnağı arkasındaki hassas ete, göz küresini beyinden ayıran zarlara saplamıştı. 


Ürkütücü bir çığlık, bazılarında bir tür esriklik olan kızışma ıstırabı içindeki bir gece canavarı gibi yükseldi. Burada değil, şimdi değil. Radu Özer ile değil. Bıçağı refleks olarak savurduğunda ıstırabı katışıksızdı, ama kadın bıçağı elinden kaptı. Bıçağı saplayıp onun iki gözünü de kör edebilirdi ama bu onun amacını boşa çıkarırdı. 


Adam gerçek bir fiziksel şokun etkisiyle kasılıp titrerken, Sara onu sırt üstü çevirdi ve kalçalarının üzerine oturdu. Kanı hala akan bıçağı salladı. 


"Dilimlemek için mükemmel, Radu," dedi acımasız bir gülümsemeyle. "Kadınlarla olan geçmişini biliyorum, kimin hayvan olduğunu biliyorum. Bu yüzden gel buraya, hayvan. Seni burada sikeceğim." 


Dönerek, bıçağın ucunu pantolonunun kasığından içeri itti, açıklığı genişletti, sonra bıçağı ıstırap verici bir yavaşlıkla uzunlamasına onun organına doğru çekti. 


Özer uludu, ondan uzaklaşmak için elinden geleni yaptı ama bırakın hızlı hareket etmeyi, hareket etmekte bile zorlanıyordu. Zeminde santim santim ilerlerken arkasında parlak bir kan izi bıraktı. 


Sanki çok iğrenç bir böcekmiş gibi onu bir an izledi, sonra peşinden gitti. Teriyle ıslak ve yağlı olan saçlarından bir avuç alarak acı veren sürünüşünü durdurdu. 


"Acıyor, Radu, değil mi?" Organını önünde tuttu. "Ama bilirsin, bence bunun yıllar içinde yol açtığı tüm kargaşaya rağmen, onsuz daha iyi durumdasın." 


Acıdan buruşmuş ya da şoktan gevşemiş yüzünün unsurlarını inceledi. "Yıkım ilan edin ve savaşın köpeklerini salıverin." Pembe ve kırmızı şeyi bir kenara attı. "Yaptığın şey buydu, Radu." Saçındaki 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parmakları yumruk halini aldı ve şiddetle başını salladı. "Hayır, hayır, sana uyku yok." Yanağına bir tokat indirerek, üzerindeki şokun çekmiş olduğu rengi geri getirdi. "Gözlerini açık tut, Radu." 


Rebaka ona doğru ilerledi. O ise uzaklaşmaya çalıştı, ama o onu sıkıca tuttu. "Sağlam gözün beni görmeli, Radu. Ben, senin eylemlerinin serbest bıraktığı savaş köpeğiyim. Beni görürsen, kendi sonunu görürsün." 


Bıçağı kaldırarak, "Şimdi senin kanın akıyor ve seninle işim bitene kadar daha fazla akacak." dedi. 


Dudakları, travma bölgesinde salınan ağrı kesici endorfinler solmaya başladığına göre, daha çok artan bir acının yüz buruşturması olan bir gülümsemenin korkunç bir parodisiyle kıvrıldı. "Beni sorguya mı çekeceksin?" Gülmeye çalıştı, tükürmeyi başarana kadar neredeyse bir kan pıhtısı yüzünden boğulacaktı. Günlerin sonunun bir simgesi olarak aralarında yerde yatıyordu. 


Sara ayağa kalktı, bıçağı indirdi ve topuğunu delerek ayak bileğine kadar sapladı, onu sıkıca yere sabitledi. 


Sara video kameralardan birine doğru yürürken gömleğinin düğmelerini ilikledi. Göğsü ağrıyordu ve kan çizgileri vardı. Kumaşın üzerinde karanlık izler filizlenmeye başlıyordu, gölgeler güneş ışığını bir kenara itiyordu. 


Kendini orta kameranın arkasına konumlandırarak onu açtı. 
Özer'den geriye kalanların bıçağı ayağından çekmeye çalışıp da başaramayınca vizörden izledi. Bir entomologun laboratuvarında bir böcek olduğu kesindi. 


Memnun kaldı, kaydetmeye başladı. Sonra kontrol odasına giden plastik bariyerin arkasına geçti. Ekipmanı yirmi saniye tarayarak kontrol panolarına tam erişim sağladı. Onları daha önce görmüştü, hatta ergenlik çağındayken üzerinde çalışmıştı. 


Canlı Yayın düğmesine bastı. Bu andan itibaren Özer'in söylediği veya yaptığı her şey, bu tesisin bağlı olduğu YouTube istasyonlarına 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aktarılacaktı. Sonra sahneye geri döndü, yanında bir sandalye getirdi, canlı video kameranın menzilinin hemen dışında oturdu, ancak oturduğu yerle Özer'in yattığı yerin ortasına yerleştirdiği boom mikrofonun menzilindeydi. 


"Hoş geldiniz izleyiciler. İşte Ivan Borz yatıyor - gerçek Ivan Borz, onun sahtelerinden biri değil. Gerçek adını itiraf etti: Radu Özer, ama gerçekten kim bilir. Bir yalancı, yalanlarına o kadar derinden âşık olur ki, gerçek olurlar. İnsanlar kendini kandırma konusunda uzmandır; nadiren daha iyi bir şey yaparlar." 


Devam etmek üzereydi ama kapıda uzun boylu, ince bir adam belirdi, " Sübhanallah, sonunda IŞİD'i bombardımanı durdurması için ikna ettim ama ben..." 


Kanlı, ürkütücü sahneyi düşünürken cümlesinin ortasında durdu. 
Stüdyo bölümüne ilerleyerek kameradaki On-Air anahtarını kapattı. 
"Burada neler oluyor?" 


"ELAmir" dedi Özer ama sonra devam edecek gücü kendinde bulamadı. 


Sara ayağa kalkıp El-Amir'e döndü. "Esselamu Aleyküm." 
"Ve alaykum es-selam." Kısaca başını salladı. "Ivan'a ne yaptın?" 


Sara yerini koruyarak gülümsedi. "Sen Amira'nın kardeşisin, değil mi?" 


"Ve sen kimsin?" 

"Rebeka." 

Özer, "Mossad'ın en kötüsü o," diye başardı. "Kidon." 

El-Amir'in kaşları kalktı. "Bu doğru mu?" 

"Evet," dedi Sara ciddi bir sesle, "Ivan Borz dediğin adamın 


öldürmeye çalıştığı bir kadınım." 
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Özer, "Onu dinleme," dedi. "O deli. Beni başkasıyla karıştırdı." 
El-Amir tereddüt etti, açıkça bir ikilemin boynuzlarına takılmıştı. 


"Kime güveneceksin, El-Amir? Avcıya mı yoksa ava mı?" 
Boynunun yan tarafındaki iğne izini görebilmesi için döndü. "Bana Rohypnol enjekte etti." 


"Öyleyse nasıl duruyorsun? Nasıl konuşuyorsun?" Kolu dışarı fırladı. "Bunu ona nasıl yaptın?" 


"O bir cadı, çünkü." Özer oyunu ele verdiğini çok geç anladı. 


El-Amir döndü. Sara'nın daha önce görmediği bir silahı vardı ve Sara gerildi. Walther PPK'yı çıkardı, sahneye çıktı ve yakın mesafeden Özer'i başından vurdu. 


Sonra Sara'ya işaret etti. "Benimle gel." 


Onu stüdyodan çıkarıp keşfettiği ilk binaya götürdü. Çok aceleyle ortaya çıktı. Yıpranmış bir halının köşesini geriye atarak gizli bir kapıyı ortaya çıkardı. 


"Amira nasıl?" El-Amir sordu. "Babası olmadan zor zamanlar geçiriyor olmalı." 


Sara bu noktada ona kız kardeşinin yaralandığını söyleyip söylememekte kararsızdı. "Bana gönderdiğiniz aylık paranın fark yarattığını söyledi." 


"İyi iyi." Onayladı. "Memnun oldum." Sonra kaşlarını çattı. "Ama gömleğinden kan akıyorsun." 
"Mühim değil." 


"İşte, izin ver." Dikkatlice gömleğinin düğmelerini açtı. "Allah'ım bu bir şey değil. Bir dakika orada kal. Bir raf sırasına geçti, birkaç eşyayı indirdi. Onlarla birlikte kesikleri dezenfekte etti, biraz antibakteriyel krem sürdü ve ardından bölgeyi bandajladı. 
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"Teşekkür ederim," dedi Sara, bluzunun düğmelerini yeniden ilikleyerek. 


El sallayarak teşekkür etti ve ağır bir demir halkayı çekerek gizli kapıyı kaldırdı, onu kısa bir ahşap merdivenden aşağı, bir tür bodruma götürdü. 


Sara, "Seni çok özlüyor," dedi. "Kahire'deki evinize dönmenizi diliyor." 


"Ah, bir gün," dedi El-Amir hüzünlü bir gülümsemeyle. "Ve Allah dilerse o gün yakın olsun." 


"Onu çok mutlu edeceksin." 
"Küçük Amira. Bunu hak ediyor." 


Sıkıştırılmış toprak zemin neredeyse dörtte bir kumdu ve El-Amir'i hapishane kafesine kadar takip ederken ayaklarının altından kayıyordu. 


"Burada yardımına ihtiyacım var, Rebeka. Bir kadın dokunuşu lazım, tamam mı?" 


İçeride kamburu çıkmış, bir deri bir kemik kalmış, birbirine karışmış saçları ve sakalı fazla büyümüş bir adam gördü. Pisti ve kokuyordu ama giydiği üniforma hâlâ tanınabilir durumdaydı. 


"İngiliz SAS," dedi Sara. 


"Bir irtibat subayı." El-Amir hücre kapısını açarken başını salladı. 
Bir kolunu kaldırdı. "Onun için ne yapabileceğine bir bak." 


"Once sen." 


El-Amir omuz silkti, içeri girdi. Sara ihtiyatla onu takip etti. 
Tutuklunun kafası kalktı, romatizmalı gözleri odaklandı. 


"Hayır," dedi çatlak bir sesle. 
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Sara'nın kollarındaki tüyler huzursuzca kıpırdandı ve çok geç döndü. El-Amir, başının yan tarafına baş döndürücü bir darbe indirerek onu yere serdi. 


Bir dakika sonra El-Amir dışarıdaydı ve kendi kendine kilitlenen hücre kapısı yüzüne çarparak kapandı. 
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Türk hava üssünden yapılan uçuşun ilk kısmı son derece zordu. 
Devam eden güvenli yolculuklarını sağlamak için Abdul'un özel pilotu tarafından çok sayıda uzman manevra yapılması gerekiyordu. Kendilerine ateş açıldı, düşman radarı tarafından izlendiler ve hatta bir keresinde bir füze fırlatmasının hedefi oldular, füzeyi atanlar başarısız oldular ve savaş başlığı fırlatıcıda patladığında fırlatma sahasındaki iki adamı öldürdüler. 


Boume, hem pilotun becerisinden hem de ateş altındaki cesaretinden etkilendi ve bunu ona söylemekten çekinmedi. İlk kırk kadar zorlu dakikanın ardından, uçuş olaysız ilerledi ve Bourne'a Abdülaziz'e giderek daha da kötüleşen durum hakkında bilgi vermesi için zaman tanıdı: Otuz saat içinde Rusya Federasyonu Hükümeti, Ukrayna'nın tam ölçekli işgalini emredecek ve muhtemelen kışkırtıcı olacaktı. Üçüncü bir dünya savaşı için felaketti. Boris, askeri gözlerini Ukrayna'dan uzak tutmak için Batılı güçlerin dikkatini dağıtmak için IŞİD'in gizli silahlanmasını ön plana çıkaran planı keşfetmişti. Dahası, hükümet, Ivan Borz tarafından toplanan suç paralarını IŞİD'i gizlice finanse etmek için kullanıyordu. Bu, Borz ve Hükümetin bir tür ilişki kurduğu anlamına geliyordu. Ve neden olmasınki? 
Hükümet, IŞİD'in askere alınmasını FSB'deki herhangi birine, özellikle de kesinlikle reddedecek olan Boris'e emanet edemezdi. Aynı şeyi başka kaç kişi yapmış olabilir? Federasyon siyasi yapısının tamamen dışına çıkmak çok daha iyiydi. IŞİD'i büyük bir ücret karşılığında silahlandırdığı kesin olan Ivan Borz'dan daha iyi kim olabilir? Bu mantık yolunu izleyen Borz, IŞİD'in üst kademesiyle zaten güvenli bir ilişkiye sahip olacaktı. Ona 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güveneceklerdi. Ama hükümet, Borz'a onu çekecek ne teklif etmişti? Para? 
Hükümdar'ın sunacak bir şeyi yoktu. Borz başka neyden hoşlanırdı? Tabii ki, Rus silahlarını içeren diğer işlerinde serbest hareket etmesine izin verme sözü. Ve hükümet, Borz'un cebinden Mik aracılığıyla milyonlar çalarken. 
Bourne'un dudakları bir gülümsemeyle kıvrıldı. 


Abdul, olabileceği kadar şoktaydı. Sonunda, "Hükümet Kremlin petrol dolarlarını kullanmak yerine parayı yağmalamaya başvurması ilginç" dedi. "Bu, Kremlin'in nakit istifinin kamuoyunda düşünülenden daha ciddi bir şekilde riske atıldığı anlamına gelmeli." 


"Doğru," diye yanıtladı Boume. "Hükümetin parası bitti. Başka seçeneği yoktu. Federasyon ince bir mali buz üzerinde kayıyor, Ukrayna'ya doğru genişleme ve oradan da Baltık Devletleri, Federasyon'u istikrarlı bir mali zemine oturtmak için bu kasaları yeniden doldurmaya yönelik çaresiz bir girişim." 

Abdul başını salladı. "Mantıklı. On yıl veya daha fazla bir süredir 


hükümet petrol ticaretini sağdı ve milyarlar kazandı. Şimdi bunların hepsi nefes kesici bir hızla uçup gidiyor." 


"Petrol fiyatı neredeyse yüzde elliden fazla düştüğüne göre, sert bir şeyler yapılması gerekiyordu. Hükümetin şimdiye kadar görmezden geldiği tüm kirli yarıklardan para çekilmesi gerekiyordu." 


"Önemli para adamlarından birinden çaldı ve büyük çaldı." Abdul işaret parmağını kol dayanağına hafifçe vurdu. "Bu, Bank Rossiya'nın katılımı anlamına gelir. Bunu biliyor musun?" 


Bourne omuz silkti. 


"Orada çoğunlukta oluyorsun, Jason, neredeyse kimse bilmiyor. 
Ben biraz biliyorum - buzdağının sadece görünen kısmı çünkü hükümetin yandaşlarından biriyle uğraştım. Bana Bank Rossiya aracılığıyla ödeme yapıldı. Orası hükümetin kişisel bankası, tüm bildiğim bu. O dar dairenin dışındaki herkesin bildiği tek şey bu." 


"Belki değildir. Uydu telefonun var mı?" 
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"Tabi." Abdul elini koltuğunun yan cebine soktu, telefonu verdi. 
"Önden mi gideyim?" 


Bourne bir numarayı tuşlarken sözlerini el sallayarak geçiştirdi. 
Volkin cevap verdiğinde, "Ben Bourne," dedi. 


"Şimdi değil, Jason. Aleksandrın cesedini almak için Sheremetyevo'ya gidiyorum." 


"İçten başsağlığı dilerim Ivan, ama yardımına ihtiyacım var ve zaman çok önemli." 


Bourne, yarım yamalak uydu telefonu bağlantısından bile iç çekişi duyabiliyordu. "Tamam, o zaman." 


"Bank Rossiya hakkında bilgiye ihtiyacım var." 


"Hükümetin kişisel bankasından ve onun aşağılık Kremlin yakın çevresinden bahsediyorsun." Tıpkı OVolkinin Boume'un cevap vermeyeceğini bildiği soruları sormaması gibi. "Hükümetin KGB olduğu St. Petersburg'daki ilk günlerinde inşa edildi. O zaman bile yüksek mevkilerde dostları ve yandaşları vardı. Biliyorum; Oradaydım. Her şeyin ortaya çıktığını gördüm. Sistemi nasıl oynadıklarını gördüm. Hayır, hayır, sistemin kendisini yeniden yazıyorlardı. Yeraltındaki hayatımın doğuşu buydu." Tükürür gibi bir ses çıkardı. "Her halükarda, bu kabal Bank Rossiya'yı kurdu ve şu anda onu yönetiyorlar." 


"Nerede? Petersburg?” 


"Bunu bilmiyorum. Hükümet ve çevresi dışında kimse bunu bilemez." 


"Hadi, İvan. Uluslararası bağlantıları olan bir banka gizlenemez." 


"Birisi bu bankayı gizliyor." Volkin tekrar, bu sefer daha derin bir iç çekti. "Biliyorsun, burası Rusya, Jason. Her şey mümkün, özellikle de paranın salgılanması söz konusu olduğunda." 


"Teşekkürler Ivan. Şimdi git torununa sahip çık." 
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"Bir şey daha, Jason. Bu sadece bir söylenti, o yüzden kabul et... 
Pekala, buradaki söylentilerin nasıl olduğunu bilirsin." 


"Yine de söyle sen, Ivan." 
"Söylentiye göre Bank Rossiya'nın sermayesi düşük." 
"Ne kadar düşük?" 


Volkin'in omuz silktiğini neredeyse duyabiliyordu. "Kim söyleyebilir? Her neyse, belki de söylenti yanlıştır." 


"Herhangi bir şey var mı?" diye sordu Abdul, Bourne ona telefonu geri verirken. 


"Pek yok," dedi Bourne. Arkadaşına küçük Ivan Volkin'in Bank Rossiya hakkında bildiklerini anlattı. 


"Yardım yok. Eğer onu bulamazsak..." Cümlenin yavaş yavaş bitmesine izin verdi. Açıkça söylemenin faydası yok. Arkadaşına sağduyulu bir bakış atarak ayağa kalktı, "Pilotu tebrik edeceğim. Karısının yeni bir erkek çocuğu oldu." 


Abdul koridordan jetin önüne çıkarken Bourne dalgın dalgın başını salladı. Volkin'in ağzından kaçırdığı şeyi düşünüyordu. Söylentiler doğruysa, Bank Rossiya'nın sermayesi düşükse, o zaman yanlış bankaya havlıyorlardı. Aklındaki bu olasılıkla, bir kez daha Boris'in bilmecesine konsantre olabileceği sessiz alana geri döndü. 


Hükümet, Ivan Borz'un şansına son vermişti. Boume, tüm bilmeceyi deşifre edebilseydi, aynısını hükümete yapabilirdi. Parayı takip et. İstilayı durdurmanın tek bir yolu vardı: Para musluğunu kaynağından kapatmaktı. Bankayı bul, hesaba eriş. Bourne, bankanın nerede olduğunu bildiğinden emindi. Şimdi, hesabın kendisine erişim sağlayan bir sayı kombinasyonu olması gereken dördüncü ve son çivi yazısı glif grubunu deşifre etmek gerekiyordu. 


Hükümetin kirli asimetrik savaşını finanse etmek için kullandığı banka, Bank Rossiya'nın kendisi olamazdı - bu çok doğrudan olurdu. 
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Ayrıca, Ivan'ın aktardığı söylenti doğruysa, Hükümet bunun bu belirli paralarla ilişkilendirilmesini istemezdi. Bourne, durumu Hükümetin yapmış olabileceği gibi değerlendirdikçe, planın mutlak gizliliğinin güvenli bir kesinti bankası gerektirdiğinden o kadar emin oldu. Hükümetin işine iştahı olan, belirsiz bir iş olması gerekiyordu. Ayrıca kimsenin bakmayı düşünmeyeceği karanlık bir yere yerleştirilmesi gerekiyordu. Ve Boris'in bilmecesinin üçüncü glifi olan Tewahedo vardı. Eritre'nin başkenti Asmara'daki Yüksek Eritre Ortodoks Tewahedo Kilisesi. Mükemmel belirsiz yer. 


"İşadamları," dedi El-Amir küçümseyerek. "Sonuçta hepsi aynı: ruhsuz ve açgözlü. Onu öldürmek için yumuşatarak bana büyük bir hizmette bulundun. Borz'un hak ettiğini bulduğu konusunda sana tamamen katılıyorum." 


"Radu Özer," dedi Sara parmaklıklara tutunarak. "Bu onun gerçek adı." 


"Duydum." El-Amir omuz silkti. "Her ne isimle olursa olsun, bok yine aynı kötü kokar." Onu yakından incelerken kaşlarını çattı. "İyi misin? 
Biraz titrek görünüyorsun? Evet? Tamam o zaman. Devem edelim." 


"Borz'dan nasıl kurtulacağım konusunda kafamı patlatıyordum. 
Aklıma IŞİD bombardımanı geldi; kirli işlerini yapmak için her zaman başka birini kullan falan. Biz televizyon ve film işinde böyle çalışırız, ha? 
Ancak geçmişe bakıldığında, bombardıman bir fareyi öldürmek için av tüfeği kullanmaya benziyordu: acımasız ama yanlış. Şimdi, senin - ve muhteşem demeliyim - işin yüzünden, benden tek aldığı kafasına bir kurşun oldu." 


"Avcı avının peşine düşer ve onu öldürür. Bir korkak avını tuzağa düşürür ve avını kurtarmak için pençesini kemirmeye çalışırken üzerine dikilir ve kafasına bir kurşun sıkar." 
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"Her iki durumda da av ölür," dedi El-Amir, hakaret sürüngen postundan kaymış gibi görünüyordu. "Av, hangisinin hayatını sona erdireceğini umursamaz - avcı ya da korkak. Sonuç aynı." 


"Ama korkak kim ve ne olduğunu bilir," dedi Sara. "Yaşayanlar için sonuç..." 


El-Amir, "Hayat," diye tamamladı onun için. "Ve sevgili Rebeka, asıl mesele de bu." Yüzünde yavaş yavaş beliren gülümseme hülyalıydı, kafasında şeker erikleri şimdiden dans ediyordu. "Artık ben yaşadığıma ve Borz öldüğüne göre, Borz'u öldürmenin bana neler kazandırdığını saymama izin ver. Artık tamamen Allah'a bağlı sekiz tabur askerin komutasına sahibim ve çok yönlü sosyal medya işe alım kampanyam sayesinde sayıları her hafta büyük bir hızla artıyor. Uluslararası silah sevkiyatının, Kürt isyancılara teslim edilen Amerikan silahlarının paletlerinin, Amerikan dolarının akışının yanı sıra Meksika kartelleri, Arnavut mafyası ve Altın Üçgen'in afyon hanları ile bağlantıların kontrolü bende. Ve petrol—şu anda kontrol ettiğimiz petrol sahalarını unutmayalım." 


Kollarını genişçe açtı. "Bütün bunlar artık benim. Senin yüzünden." 


Sara, "Bu hayatı istemiyorsun, El-Amir," dedi. "Allah'ın öğretilerindeki bu büyük tahrifatı neden benimsiyorsun??" 


vBir İsrailli bana Allah'ın emirlerini mi öğretiyor? Gerçekten mi?" 


"İsrailliler ve Araplar pek farklı değil El-Amir. Ne de olsa hepimiz Sami'yiz." 


"Orta Doğu'nun geleceğine dair çok farklı görüşlerle." 
"Amira ne diyecek?" 
"Kız kardeşim bir aptal." 


Bu düz ifadeyle Sara, El-Amir'in maruz kaldığı beyin yıkamanın derinliğini anladı. Nerede olursa olsun -rüzgârlı bir uçurumun üzerinde dururken- bir daha geri gelmeyeceğini anladı. Şimdi olması gereken şey bir 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felaketti. Kesinlikle Amira'nın kalbini kıracaktı. Ama yardım edilemezdi. 
İnançla ya da tanımı gereği akla yabancı olan inanç görüntüsüyle akıl yürütemezsiniz. 


"Bourne," dedi. "O buradaydı." 


"Öyleydi," dedi El-Amir. "Kafasını dünyanın her yerinde yayınlayacaktım." 


Sara'nın nefesi boğazına takıldı. "Ama yapmadın." 
"Üzgünüm hayır. Araya başka koşullar girdi." 
"Nerede o şimdi?" 

"Bourne mu? Uçup gitti. Helikopterimizi çaldı." 


Yerden havaya füzenin vurduğu heloyu zihninde görünce, üzerine bir mide bulandırıcı duygunun çöktüğünü hissetti. Hayır, hayır, hayır, diye düşündü. Hâlâ bir şans var... "Ne tarafa gitti? Gördün mü?" 


"Kuzey. Türkiye sınırına doğru." 


Sara çaresizlik içinde yere yığılmamak için parmak boğumlarıyla parmaklıkları kavradı. Jason gitti. Bu olamazdı, sadece olamazdı. Belki de patladığını gördüğü başka bir heloydu, ama bu bölgede onlardan çok az olduğunu biliyordu ve isabet ettiğinde onun pilotluğunu yaptığını yüreğinde biliyordu. Sevgili Tanrım, lütfen beni kurtar. 


Üzüntünün kaynağını anlayarak ona baktı. "Rebeka, Rebeka. 
Gerçekten seninle Kahire'ye geleceğimi düşündün mü?" 


Muazzam bir çabayla kendini topladı, yoğun kederini arka plana itti. Daha burada yapacak işleri vardı. "Bir zaman vardı - sadece birkaç dakika önce, senin hala Amira'nın kardeşi olduğunu sanıyordum - öyle olmasını umuyordum." 


"Ama bunun asla olamayacağını şimdi görüyorsun." Gülüşü tahtaya çivi gibi geliyordu. Ben gerçek bir inananım Rebeka ya da gerçek adın her neyse. Tevekkeltü ala Allah. Ben Allah'a tevekkül ettim. "Kahire'ye 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döndüğümde, Batı yolsuzluğunun tüm izlerini silip süpüren silah arkadaşlarımla birlikte olacağım. Her şey, kâfirlerin ilk istilasından önceki gibi olacaktır. Allah'a ait olanı Allah'a iade edeceğiz. Bu sefer İsrail terör ulusunu içine sürdüğümüzde deniz yarılmayacak. Adınıza lanet okudukça hepiniz boğulacaksınız. La havle ve la kuvvete illa billah" Allah'tan başka güç ve kudret yoktur. 


İşte o anda Sara'nın gözleri yuvarlandı ve ipleri acımasızca kesilmiş bir kukla gibi yere yığıldı. 
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Bourne'u sinirlendiren dördüncü ve son glif grubuydu. Bunun bir sayı dizisi olması gerektiğini biliyordu. SWIFT kodlaması olabilir mi? 
Dünya çapındaki tüm bankalar tarafından kullanılan SWIFT kodlaması, uluslararası sınırlar boyunca para transferlerini güvence altına alırdı. 


Jetin kompakt ama cömertçe donatılmış banyosunda duş alıp tıraş olurken, sorunu incelemeye devam etti. Ama kaçınılmaz bir gerçeğe dönüp duruyordu: Rakamlar olarak glifler hiçbir anlam ifade etmiyordu. Aslında, Bourne bunları özenle çevirdiği için, onlardan hiçbir anlam çıkaramıyordu. 
Ve artık zamanı dolmuştu. Abdul'un uçağı alçalıyor, kendisi kadar küçük Eritre hava kuvvetleriyle paylaşılan küçük Yohannes IV Uluslararası Havalimanı'ndaki iki pistten birine inmeye hazırlanıyordu. 


Pahalı bir takım elbise ve arkadaşının düşünceli bir şekilde getirdiği İtalyan mokasen ayakkabılarını giymiş olarak koltuğuna geri döndü, emniyet kemerini taktı, gözlerini kapattı ve onlar yere inip hızla ilerlerken bilinçaltının bir çözüm bulmasını umarak zihninin dinlenmesine izin verdi. 
Uçakda kalan ve seyyar ofisinden çalışan Abdul, gümrük ve göçmen bürosundaki insanları tanıyordu - iş yaptığı neredeyse tüm ülkelerde olduğu gibi - ve Boume'un geliş terminalinden hızlı ve engelsiz geçişini ayarlamıştı. Bir miktar parayı yerel para birimi olan Nakfa'ya çevirdikten 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ve lüks bir yolcu salonu dükkânından güzel ve pahalı bir İtalyan deri evrak çantası satın aldıktan sonra Bourne, Asmara'nın bozkır benzeri ılıman öğleden sonrasına çıktı. Bronz güneş ışığı, eski şehrin Art Deco ve İtalyan Modernist binalarının üzerine düşüyordu. 


Şehre doğru gürültülü taksi yolculuğu sırasında, glifler Bourne'un kafasında şekillenmeye ve yeniden düzenlenmeye devam etti. 
Kelimelerden biri kesinlikle iletişim olmalı ki bu her anlama da gelebilir. 
Öte yandan, kesin çeviri hâlâ ondan kaçıyordu. Ta ki taksi, Eritre'deki Caserma Ticaret Bankası'nın kaleyi andıran ön cephesini geçene ve şoförü kenara çekene kadar. Parasını ödedikten sonra, Caserma Ticaret Bankası'nın girişinin önünde durana kadar taksinin yolunu takip etti. Bina muazzamdı, mimari tasarımı onu doğuştan ağır bir şekilde savunmuş gibi gösteriyordu. NSA'nın karargâhı gibi hayaletler için bir yer gibi görünüyordu. 


Kireçtaşı basamakları tırmandı, cam kapılardan içeri girdi, İtalyan bir deli tarafından hayal edilmiş olması gereken mermer kaplı iç mekâna girdi, tüm girdaplar ve kıvrımlar ortadaydı. 


Kusursuz bir şekilde dikilmiş bir takım elbise giymiş koyu tenli bir genç adam bir konsolun arkasından ayağa kalktı ve onun durduğu yere doğru adım attı. 


"Size nasıl yardımcı olabiliriz, efendim?" İngiliz aksanıyla İngilizce sordu. 


Bourne ona, kendisini Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un ikinci başkan yardımcısı Fyodor Ilianovich Popov olarak tanımlayan bir kartvizit verdi. "Yönetmeninizle konuşmak istiyorum. Adı neydi?" 


Görevli, Bourne'un taşıdığı evrak çantasına bir göz atmaktan kendini alamadı ve iyi eğitimli olduğundan, onun değerini ve dolayısıyla bu müstakbel müşterinin değerini anında değerlendirerek, "Bay. Gebre Tesfey, efendim." 
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Boume parmaklarını şıklattı. "Tam da Başbakan Savasin'in görmemi söylediği kişi." 
Konuşulan bu isim, memurun gözlerinin bir Hollywood galası gibi 


parlamasına neden oldu. Yine de, "İsteğinizin mahiyetini sorabilir miyim?" 
diye sormaktan kendini alamadı. 


"Elbette," dedi Bourne. "Gazprom adına hatırı sayılır miktarda bir hesap oluşturmak istiyorum." 


Bu cevap, memurun yüzündeki yeni başlayan gülümsemeyi ve bu oldukça sıkıcı günün parlak bir güne dönüşeceğine dair umutlarını yerine getirdi. "Ama tabii ki efendim! Tesfey Bey ile hemen iletişime geçeceğim. 
Caserma Ticaret Bankası olarak biz, tüm bankacılık ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve aşmaya kararlıyız. Ve bu amaçla dünya çapında hem Citibank hem de Deutsche Bank ile doğrudan bağlantımız olduğunu eklememe izin verin." 


Kısa bir süre sonra konsoluna döndü ve telefonuna dört haneli bir dâhili numara girdi. Kısa bir konuşmanın ardından görevli telefonu kapattı ve Bourne'un onu takip etmesi gerektiğini belirtmek için kolunu kaldırarak, "Size derhal Bay Tesfey'in ofisine kadar eşlik etmem emredildi," dedi. 


Hemen, diye düşündü Bourne. Bu insanlar bir zaman tüneline yakalanmışlardı. 


Bankanın en sol köşesindeki özel asansörle yukarı çıkarken, yine dördüncü glif grubunu düşündü. Gözünden kaçan çeviri ne "iletişim" ne de başka bir şeydi. "Ticaret" idi. 


"Bu nedir?" dedi El-Amir. 


İngiliz SAS subayı ayağa kalktı ve titreyen bacaklarıyla Sara'nın yattığı yere giderek onu inceledi. "Boynunun yanında yeni bir delik izi var." 


"Borz onu Rohypnol ile vurdu." 
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Subay El-Amir'e baktı. "Öyleyse bırakın tutarlı konuşmayı, nasıl şimdiye ayakta duruyordu?" 


"Borz bunun büyücülük olduğunu söyledi." 
Memur homurdandı. "Eh, kendine her ne yaptıysa, onu yakaladı." 


Sara kasılmaya başladı, sırtı yukarı kalktı, yarı açık dudaklarında köpükler vardı. 


"Orada öylece durma," dedi memur. "Tanrı aşkına, ona yardım et." 
El-Amir, "Bir saat içinde öleceksin," dedi. "Ne umursuyorsun?" 


Memur, "Umursuyorum çünkü ben bir insanım," diye çıkıştı. "Sen ne cehennemdensin?" 


El-Amir bir an ona baktı. "Geri çekil," diye emretti ve İngiliz subay hücrenin arkasına doğru süründü. El-Amir hücre kapısını açtı, hâlâ sarsılan Sara'ya bakarak, "Ölecek. Şimdi sadece birkaç dakika olmalı." 


"Sen hangi insanlık dışı yaşam biçimisin?" dedi subay. 


El-Amir titizlikle pantolon paçalarını yukarı kaldırdı, Sara'nın yanına çömeldi. 


"Aman Tanrım, dostum!" diye ağladı. "Bir şeyler yap, yoksa kendi diliyle boğulacak!" 


El-Amir, "Bir Kidon ajanı için kulağa çekici geliyor," dedi. 


Sara'nın gözleri fal taşı gibi açıldı. Sertleşmiş parmaklarını adamın göğüs kemiğinin altına soktu ve adam nefes nefese geriye doğru sallanırken bacaklarını altından çıkardı. Bir anda onun tepesindeydi. 


Saranın sağ kolu geri çekildi, Amira'ya olan sözünü düşündü. Ama sonra Jason'ı düşündü, ondan koparılmıştı, bu adamın iğrenç inançlarını, Allah adına yaptığı korkunç eylemleri ve bir piston gibi doğrudan göğüs kemiğine saplayıp onu parçalayan yumruğunu düşündü. İkinci darbe kemik parçalarını ciğerlerine sapladı. 
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Adamın kocaman gözlerle ona baktı. Ağzı sadece uzaktan, boğuk bir gaklamayla açılıp kapandı. 


"Kendi kanında boğuldun," dedi. "Yaşamda olduğu gibi ölümde de köpek kadar sadıksın Özer'in peşinden gittin." 


"Tünaydın!" dedi Bay Gebre Tesfey, büyük boy cilalı ahşap masasının arkasından çıkarak. "Gospodin Popov, öyle mi?" Bir deniz yolculuğu müdürünün abartılı içtenliğiyle konuşuyordu. 


"Fyodor İlyanoviç." 


"Kesinlikle, kesinlikle!" Tesfey Bey kabul etti. "Nezaketle teşekkür ederim!" 


"Memnuniyetle." 


İki adam, sanki eski okul arkadaşlarıymış gibi el sıkıştı. Tesfey Bey futbol sahası büyüklüğündeki ofisinin diğer tarafındaki oturma alanını işaret etti. "Lütfen." Yanında devetüyü renkli bir dosya getirdi. İki adam, Bourne ultra modern bir İtalyan deri koltuğa, banka müdürü de uyumlu bir kanepeye oturdu. Neredeyse simsiyah olacak kadar koyu kahve ve küçük, yassı bademli kekler servis edildi. 


Bay Tesfey, ikisine de kahve koyana kadar bekledi ve Bourne'a kek tabağını ikram ettikten sonra, ellerini uzun ve kazançlı bir ilişkinin başlangıcı olacağını umduğu dosyanın üzerine saygıyla koyarak, "Şahsen benim ayrıcalığımdır. Senin gibi müşterilere hizmet et, Fyodor Ilianovich." 
Banka müdürünün mikro mühendislik ürünü gülümsemesini sundu. "Size, şirketinize ve Federasyona nasıl hizmet edebileceğimi söyleyin." 


Bourne yanındaki boş evrak çantasına hafifçe vurdu. "Elli milyon dolarlık bir başlangıç depozitosu oluşturmak istiyoruz, Amerikan." 


Biraz eğlenerek, Bay Tesfey'in münzevi yüzünden akan kanını izledi, ardından dakikalar sonra bolluk içinde geri fırladı. 
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"Sevgili Fyodor İlianoviç." Dosyayı kucağında açtı. "Gazprom adına bir hesap açmak bizim için bir zevk olacaktır." Bir Montblanc dolmakaleminin kapağını çevirerek açtı ve sanki bu olağanüstü şansın her an yok olmasını bekliyormuş gibi elinden geldiğince hızlı bir şekilde alım formunu doldurmaya başladı. "Ruble art arda yirmi hafta değer kaybederken, Gazprom'un burada Amerikan doları cinsinden oldukça büyük bir hesap açması kesinlikle mantıklı." 


Bourne, "Hesap şirket adına olmayacak," dedi. 


Tesfey Bey'in yazı yazan eli durakladı, yukarı bakarken kalem formdan çıktı. "Affınıza sığınırım. Hesabı hangi kurum adına açalım?" 


"Sizin deyiminizle varlık, Bay Tesfey, ne değil, kim olduğudur." 


"Ne?" Tesfey Bey yutkundu. "Lütfen beni bağışlayın, ama arzunuz burada bir kişinin elli milyon Amerikan doları tutarında bir hesap açması mı?" 


Bourne, yönetmenin çabukluğundan memnunmuş gibi geniş bir gülümsemeyle, "Artık anladın," dedi. 


Yönetmen başını salladı. "Bu kişinin sen olduğunu varsayıyorum, Fyodor İlianoviç." 


"Hayır. Hesabı Llewellyn Beers adına açacaksınız." 


Bay Tesfey güçlükle nefes alıyor gibiydi. "Peki, bu beyefendi kim olabilir? Hâlâ aşağıda mı?" 


Bourne, "Ben öyle düşünmüyorum," dedi. "Llewellyn Beers diye bir şey yok." 


Müdür kaşlarını çatarak arkasına yaslandı. Bourne, gözlerindeki korkuyu görebiliyordu, son zamanlarda başına gelen şans parmaklarının arasından kayıp gitmeye başladı. 


"Fyodor İlianoviç, itiraf etmeliyim ki sizin oldukça, ah, alışılmışın dışında olan talebinizi anlamıyorum." 
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"Alışılmışın dışında olabilir," dedi Bourne, "ama kesinlikle emsalsiz değil." 


"Ben..." Bay Tesfey'in kaşları daha da çatıldı. "Ne demek istediğini anladığımdan emin değilim." 


Lafı dolandırmayı bırakalım Bay Tesfey. Kara bir hesap açan -nasıl söylesem?- ilk Rus vatandaşı olmadığımı biliyorum. 


"Fakat sen. Yedi yılı aşkın bir süredir bu bankanın müdürüyüm, Fyodor İlianoviç ve sizi temin ederim ki, herhangi bir milliyetten bu talepte bulunan ilk ve tek kişisiniz." 


Oturdukları andan itibaren müdürün numarasına sahip olan Bourne, onun yalan söylemediğini biliyordu. Hükümetin kullandığı kesme bankası bu değildi. Boris'in reddi onu nasıl yanlış yönlendirmişti? Ya Sümer gliflerini deşifre etmede başarısız olmuştu ki bu, ilk üç grupta doğru olduğu için pek olası değildi, ya da bilmeceyi yanlış yorumlamıştı. Her iki durumda da, yanlış zamanda yanlış yerdeydi. 


Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine yirmi sekiz saatten az bir süre kala çıkmaz sokaktaydı. 


51 
"Sakıncası yoksa iyi görünmüyorsun," dedi Teğmen Jock Southern. 


"Bu iyi bir tanesi." Sara, El-Amir'in cesedinin üzerinde bayılmadan hemen önce yürekten güldü. 


Tüm vücudunu saran acıyı görmezden gelen Southern, diz çökerken dizleri çatırdayarak ona doğru gitti. Karotisindeki iki parmak onun hala hayatta olduğunu doğruladı. Nabzı yavaş ama yeterince güçlüydü. Ama onu kaldıracak gücü yoktu. Onu cesetten yuvarlayarak, dört gecedir üzerinde uyumaya çalıştığı tahta levhaya geri sürüklemeye çalıştı. Çok 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geçmeden nefesi kesildi ve bir an için hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendini toplamaya çalışarak çömeldi. Annesinin eskiden dediği gibi, her seferinde adım adım hareket etmek gerekti. 


Cesetlerin üzerinden geçerek hücreden çıktı, merdivenlerden yukarı çıktı, asıl eve girdi. Camsız pencerelerden içeri eğik gelen güneş ışınları ve bir duvardaki devasa yarık, gözlerini yarı kapatmasına neden oldu. Arızalı bir motor gibi çalışan bir baş ağrısı hissetti. Mutfakta yiyecek ararken su ve bir kutu çay buldu. Kendine bir fincan yaptı ve demlenirken buzdolabından yiyecekleri çıkardı. Sonra oval masaya oturdu, çayına çok şeker attı, biraz soğuk kuskus ve donmuş bastilla yerken onu içti. Bunu yavaş ve idareli bir şekilde yaptı. Yüzeyinde bir avuç ölü sivrisinek yüzen bir miktar su dışında, muhtemelen yanlış muhasebesine göre dört günden fazla bir süredir karnını doyuracak pek bir şey bulamamıştı ve midesi ciddi şekilde küçülmüş olmalı. 


Enerjinin yeniden vücuduna aktığını hissettiğinde, biraz daha içti, ağzına biraz şeker aldı ve erimelerine izin verdi. Sonra kalkıp bodrumdaki hücreye döndü. Sara hala baygındı ama nefesi düzenliydi. Eğilerek onu yerden kaldırdı ve kollarında taşıyarak, onu yer altı mağarasından yavaşça ve acı çekerek yarı yıkık binaya çıkardı. Onu yatırmak için bir mobilya parçası buldu, sonra yerden yastıkları aldı, cam kırıklarını silkeledi ve başını yastıklara dayadı. Bir baş dönmesi dalgasının üstesinden gelerek yastığın kenarına tünedi. Kalp atışı yükseldi; sistemini yavaşlatması gerekiyordu. Bunu, onun yüzüne bakarak, her bir özelliğe teker teker odaklanarak ve bunları kendi kendine en ayrıntılı terimlerle anlatarak yaptı. 


Birkaç derin nefesten sonra, en azından bir nebze de olsa sakinlik hissetti. Baş dönmesi azaldı ve sonunda kayboldu. Ona şekerli çayı yedirmeye çalıştı, önce içine daldırdığı parmak ucuyla dudaklarını ıslattı, sonra kızarmış göz kapakları titreyerek açılıp ona küçük bir yudum verdi. 


Yine de Sara, onun bu ilgisine rağmen boğulmaya başladı. Hemen onu oturttu, avucunun içiyle sırtında daire çizerek, neredeyse bir bebekmiş gibi ona sarıldı. Endişeli anlar geçti. Sonra başının omzunun üzerinde hareket ettiğini hissetti. 
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"Tanrım." 


O kadar çok ürperdi ki, gerçekten spazm geçireceğini sandı, ama çok geçmeden bu durum yatıştı. 


"Tanrım, Tanrım, Tanrım..." 


"Artık iyisin." Kendini ayırdı, gözlerinin içine bakabilmek için onu kol mesafesinde tuttu. "Rebeka, sen iyisin." 


"Evet." Hafif, sulu bir gülümseme. "Evet iyiyim." 


"Rohypnol seni yakalamış olmalı." Baygınken yaptığı gibi yüzünü inceledi. "Onu savuşturmak için ne halt ettin?" 


"Hiç yogilerin -gerçek yogilerin- korların üzerinde yürüdüğünü veya çivilerden bir yatağın üzerinde yattığını gördün mü?" 


"Aslında evet," dedi. "Ben gençken görmüştüm." 
"Aynı şey," dedi Sara. "Az çok." 
"Son dört gün içinde bunun bir kısmını kullanabilirdim." 


Sara'nın gözleri odağını kaybetmeye başladı ve adam kadının yanağına onu uyandıracak kadar sert bir tokat attı. "İşte," dedi çay bardağını ona uzatarak. 


"Siz İngilizlerle her zaman çay içilir, değil mi?" 
"Anne sütü." Sırıttı. "Böylesi daha iyi, değil mi?" 
Başını salladığında elini avucunu yukarı kaldırdı. "Hazine buldum." 


Sara'nın gözleri kocaman açıldı. "Çikolata!" Ağzına bir kare attı, erimeye başlayınca çiğnedi. "Mmm. Cennetten manna." Sonra tamamen kendine gelmeye başladığında derin bir iç çekti. Ona eleştirel baktı. 
"Kahretsin, bok gibi görünüyorsun, Teğmen." 


Adam güldü. "Ben de öyle kokuyor olmalıyım." 


"Yorum yok." Elini uzattı ve adam ona biraz daha çikolata verdi. 
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"İyi haber şu ki, göründüğümden çok daha iyi hissediyorum." 


Çikolatayı yerken gülümsedi. "Kafanın Oo kesilmesinden kurtulduğuna göre öyle." 


"Sağım. Şu anda sıcak savaş bölgesinin tam ortasında olmamız dışında kötü bir haber yok. Duş almak, tıraş olmak ve üstümü değiştirmek bana iyi gelir." 


"Medeniyetin inceliklerine vakit yok," dedi Sara, saatin her tik takında kendini daha çok hissederek. Ayağa kalktı. "IŞİD birlikleri gelmeden önce buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız, yoksa biz-" 


"Söyleme bile," dedi adam ürpererek. "Bir kafa kesme tehdidi, bir insanın yaşamı boyunca karşılaşması gerekenden daha fazladır." 


Silah aramak için evi dolaştılar, ancak mutfaktan birkaç oyma bıçağı dışında işe yarar hiçbir şey bulamadılar. 


"Dışarıda," dedi Sara. "Borz'un adamlarının hepsi öldü ve ağır silahlıydılar." 


Birlikte yıkık duvarın eteğindeki molozların arasından tırmandılar ve çarpık cesetlerin yanında yatan her türden yarı otomatik silahla karşılaştılar. 


"Hazineden bahsetmişken," dedi Sara. "İşte başlıyoruz." 


Bu, solduran bir çapraz ateşe yakalandıkları zamandı. 


Zavallı Tesfey Bey. Bourne ayağa kalkıp o fantastik depozitoyu ödemeden izin istediğinde yüzündeki üzgün ifade bir klasikti. Ancak Bourne'un başka birinin hayal kırıklığı için endişelenecek vakti yoktu. 
Düşünmesi gereken kendi işi vardı. 


Zaman hızla akıyordu. Hükümetin korkunç savaşını finanse etmek için kullandığı gizli bankayı bulamazsa, dünya çapında ortaya çıkan yangın felaketle sonuçlanacaktı. Taksi onu havaalanına götürürken başını koltuğa 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yasladı. Asmara'da iki uluslararası banka daha vardı ve bunların hiçbirinin adında ticaret kelimesi yoktu. Yine de Bourne görev bilinciyle onları ziyaret etmiş, Bay Tesfey için yaptığı sahne gösterisini tekrarlamış ve her ikisi de aynı sonucu elde etmişti. 


Çıkmaz sokak tekrar. 


Bourne gözlerini kapattı. Boris, o yıl önce Kudüsdeki kafedeyken, "O halde şimdi sana glifleri Rusça telaffuz ederken göstereceğim," demişti " ve doğal olarak, ben onları çizdikçe ezberleyeceksin. Son olarak, her birimiz diğerinin kodunu çözmesi için bir şifre yazacağız. İstersen bir oyun. 
Bizim bir tür oyunumuz. Ve tüm oyunlarımız gibi, ölümcül sonuçlar doğurma olasılığı olan bir oyun." 


Bourne, Boris'in o anda bunun ne kadar ölümcül olabileceğine dair bir fikri olup olmadığını merak etti. 


Ve sonra, aynı konuşmanın başka bir parçası zihninde ön plana çıkarken hızla dimdik oturdu: "Ve tabii ki," diye hatırlatmıştı Boris ona, "olurda düşman şifre anahtarını çözerse diye mesajın içinde her zaman gizli bir yanıltıcı grup bulunur." 


Bourne ayrılır ayrılmaz, Bay Gebre Tesfey ofisinde hiç açmamayı umduğu bir kapıya bakıyordu. Ama artık yapması gerektiğini biliyordu. Bir anahtar kullanarak kapıyı açtı, içeri girdi. Kapıyı arkasından kapatırken ışıklar yandı ve elektronik gözetleme önleme sistemi devreye girdi. Üç ay önce, bir işçi kadrosu bu penceresiz odayı donatmıştı. Günde on dört saat çalışarak üç günlerini almışlardı. Tesfey Bey bunu bir gerçek olarak biliyordu; tüm süre boyunca ofisinde bulunması gerekiyordu. 
Bitirdiklerinde, geldikleri gibi gizemli bir şekilde ayrıldılar. Birbirleriyle bir kez bile konuşmadılar -en azından o işitme mesafesindeykenmilliyetleri hakkında hiçbir fikri yoktu. Pekâlâ, diye düşündü şimdi bir masaya geçip iki çekmecenin alt tarafını açarken. Kendisine telefonla ulaşan, ayda on bin dolarlık maaşı da dâhil her şeyi ayarlayan adamın uyruğunu, hatta kimliğini bile bilmiyordu. Bu para iki şeyi garanti 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ediyordu: Birincisi, Bay Tesfey'in asla ve asla soru sormaması veya adamın kimliğini keşfetmeye çalışmaması. İkinci şartı yerine getirmek üzereydi. 


Çekmecenin içinde yalnızca bir parça eşya vardı: İşçilerin bilinmeyen bir yere gittiği gün uluslararası kuryeyle kendisine gönderilen şifreli bir cep telefonu. Pilin asla bitmemesini sağlamak için cep telefonu her zaman çekmecenin arkasındaki bir prize takılıydı. 


Bay Tesfey, telefonu tutarken ellerinin ıslak olduğunu, üst dudağında ince, kaşıntılı bir soğuk ter çizgisi oluştuğunu görünce rahatsız oldu. Cep telefonunun fişini çekerek üç haneli bir kod girdi. Sanki canlıymış gibi, cep telefonu otomatik olarak denizaşırı bir numarayı çevirerek bilincini yerine getirdi. 


"Evet," dedi hattın diğer ucundaki adam. Bu hem bir selamlama hem de bir soruydu. 


"Az önce buradaydı," dedi Bay Tesfey. 
"Emin misin?" 


"Gazprom'un ikinci başkan yardımcısı Fyodor Iianovich Popov olduğunu iddia etti. Gerçek adı bu mu?" Soruyu sorduğu an Tesfey Bey bunun bir hata olduğunu anladı. 


Sessizlik. 
"Merhaba? Orada mısın?" 


Tesfey Bey'in kanı dondu. Hat ölmüştü. Aynı şeyin yakında onun için olmaması için hararetle dua etti. 


Abdul, Bourne uçağa döndüğünde, "Öyleyse, Eritre'ye dolaylı gönderme yapan üçüncü grup yanlış bir ipucuydu," dedi. 


"Bu doğru ve ben buna kandım." 


320 


"Kendini suçlama Jason. Boris'in çifte-kör şifre kullandığını bilemezdin." 


"Mesele şu ki, Sümer gliflerini gördüğüm an anlamalıydım." 


"Pişmanlıkları unut. İleriye bak," diye emretti Aziz. Küçük bir tabak uzattı. "Biraz helva ye." 


"Abdül." 
"Ne? Susam - beyin gıdası. Her iyi Arap bunu bilir." 


Bourne ağzına bir kare attı, arkadaşı tarafından sağlanan çizgili bir not defterine Sümer şifresini yazarken oturdu ve yavaşça çiğnedi. İşaret etti. "Bak burada, ilk gruplandırma, işgalin başlayacağı tarih -yarın-. Tek düşünebildiğim, IŞİD'in -muhtemelen Türkiye'nin batısına- büyük bir saldırı hazırladığını ve Hükümetin birliklerinin Ukrayna sınırını geçmesiyle aynı zamana denk geldiğini düşünebiliyorum." 


"Batılı güçler felç olacak. İlk önce hangi yöne bakacaklarını bilemeyecekler. Birleşmiş Milletler ve AB'de, politikacılar ve diplomatların ne yanıt vereceklerini bitmek bilmeyen tartışmalarıyla bir kaos olacak." 


Bourne, "Tam olarak mesele bu," dedi. Kaleminin ucu ikinci gruba kaydı. "Burada ise Boris şunu yazmış, Parayı takip et." 


"Üçüncü grup ise başının derde girdiği zamandır." 


Bourne üstünü çizdi. "Şifre düşmanların eline geçer ve kırılırsa diye tuzak." 


"Böylece geriye dördüncü grup kalıyor," dedi Aziz. "Mantıksal olarak, hesap numarası ve güvenlik kodu olacaktır." 


"Evet, üçüncü grup da bankanın adı olarak tercüme edilirdi. Ancak gördüğümüz gibi, Boris mantıklı davranmıyordu. Bir tuzak, bunun için fazla akıllı." Boume bir an düşündü. "Çoğu zaman bir tersine çevirmedir." 
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Aziz konsantrasyonla dudaklarını büzdü. "Yani, üç aktif grup birbirini sırayla takip etmiyor." 


"Doğru," Bourne başını salladı. "Buna ek olarak, dördüncü grubun hesap numarasıymış gibi bir sayı dizisine çevrilmediği gerçeği de var." 

"Öyleyse tercümesi ne?" 

"Boris'in bana bıraktığı ana muamma bu." Bourne, kalemin ucunu 


kâğıdın üzerindeki dördüncü glif grubunun altına hafifçe vurdu. "Belki de buna yanlış yönden bakıyordum." 


"Nasıl yani?" 


"İhtiyacım olan tüm bilginin burada, şifrenin içinde olduğunu varsayıyordum." 


Aziz başını salladı. "Bu mantıklı olur." Kaşları kalktı, gözleri parladı. "Ama artık bildiğimiz gibi, bu şifre mantıklı bir yol izlemiyor." 


"Doğru," dedi Bourne. "Bu banka için üç gereklilik var: Bank Rossiya ile resmi olarak bağlantısının kesilmesi gerekiyor, ancak tercihen acil durumlarda bir miktar arka kanal yakınlığı olmalı; büyük bankacılık merkezlerinin dışında bir yere saklanması gerekiyor." 


"Asmara gibi." 


Bourne homurdandı. "Boris'in tuzağının olayı buydu. Asmara tasarıyı yerine getiriyor gibi göründü, hatta..." Sustu, gözleri odak dışıydı. 


Aziz paniğe kapıldı. "Jason, nedir bu? Felç geçirmiş gibi görünüyorsun." 


"Belki biraz şans eseri." Bourne'un dikkati arkadaşına döndü. 
"Dinle Abdul, üçüncü ve belki de en önemli ihtiyaç Hükümetin seçtiği bankanın onunki gibi büyük bir hesaba ihtiyacı olmasıydı." 


"Para geliyor, tuhaf miktarlarda ve tuhaf zamanlarda çıkıyor." Aziz başını salladı. "Anladım." 
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Bourne'un gözleri tuhaf bir tutkuyla parlıyordu. "Dünyanın bu bölgesinde bu gereklilikleri diğerlerinden daha iyi karşılayan neresi var?" 
Arkadaşının cevap vermesini beklemedi. "Kıbrıs." 


Aziz parmaklarını şıklattı. "Bu doğru! Kıbrıs'ın bankacılık sistemi iki yıldan kısa bir süre önce neredeyse iflas ediyordu. IMF onları en azından bir dereceye kadar kurtardı, ancak altyapı o zamandan beri önemli bir sermaye akışına umutsuzca ihtiyaç duyuyor." 


"Artık ada Yunanistan, Lübnan, Ürdün, Doğu Avrupa'dan bankalara ev sahipliği yapıyor ve..." 


"Rusya!" 


"Tabii ki. Aradığımız bankanın Kıbrıs'ta yerleşik olduğu varsayımına gidelim ve bunun bizi nereye götüreceğini görelim." 
Dördüncü şifre grubuna geri dönen Bourne, bu yeni ışıkta çevirisine uzun uzun ve sert bir şekilde baktı. Bilmecenin son bölümü hâlâ sırrını saklıyordu. 


Bourne, "İlk iki glif 'kıyı kuşu' olarak tercüme ediliyor" dedi. 
"Üçüncüsü 'adil'." 


"Dil konusunda uzman değilim," diye cesaret etti Aziz, "ama bu dördüncü glif hiç de Sümerceye benzemiyor." 


"Çünkü tersten yazılmış." 
"Boris bunu neden yapsın?" 


"Bu bilmecede geriye dönük bir kelime, göz ardı edilmesi gerektiği anlamına gelir." Bourne "adil" kelimesini karaladı. "Geriye dönük elif 'hava'dır."" Son üç harfin arasına bir çizgi koydu ve yalnızca "f"yi bıraktı. 


Aziz başını salladı. "Anlamıyorum." 


"İşte bak. 'Kıyı kuşu." Bourne, "martı" kelimesini yazdı. Sonra üçüncü gliften kalan "f" harfini ekledi. 


"Körfez mi?" dedi Aziz tereddütle. 
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"Evet. Kıyı kuşu bir martıdır." 


"Bir dakika bekle." Aziz dizüstü bilgisayarına dönerek Kıbrıs'taki yabancı bankaları kontrol etti. "Adlarında Gulf olan üç banka var: Gulf Friends Bank, Lübnan ve Gulf Bank ve..." 


"Omega ve Körfez Bankası." 
Aziz başını çevirip ona baktı. "Nasıl bildin?" 


"Çünkü haklıydım. Boris başından beri bankanın adını bildiğime güveniyordu." Abdul'a geçen yıl arkadaşlarının esir tutulduğu Doha'daki Omega * Körfez Ajanslarından bahsetti. "Şirketin Borz'a ait olduğunu varsaymıştım ama şimdi onun sadece küçük bir ortak olduğundan şüpheleniyorum. Omega ve Gulf, Hükümete ait." 
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"Çömel!" Sara çığlık attı ve adam yeterince hızlı hareket edemeyince onu kemerinden yakaladı ve daha iyi günler görmüş gibi görünen bir cipin arkasında yanına sürükledi. İki yarı otomatik tüfek toplamıştı ve şimdi mermiler başlarının üzerinde vızıldayarak cipin metal kabuğuna çarparken ona bir tanesi verdi. 


"Ben Oo Majestelerinin Silahlı Oo Kuvvetlerinde Amerikalı kuzenlerimizle irtibat halinde olan bir subayım, bir savaşçı değil." 


Silahı göğsüne dayadı. "Pekâlâ, bir an için Amerikalıymış gibi davran ve sana doğru gelen herkesi öldür." 


Kadın hızla uzaklaşmaya başladığında, açıkça paniğe kapılmış bir halde, "Nereye gidiyorsun?" dedi. 


"Bize kimin ateş ettiğini bulmaya." 
"IŞİD olmalı" 
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"Teğmen, silah sesleri iki zıt yönden geliyor. Bizi dışarı atabilecek olan sadece IŞİD mermileri değil." Beyaz, buruşuk yüzüne baktı. "Bunun neredeyse dışındayız. Siz İngilizler ne dersiniz, 'Sakin olun ve devam edin." 


"Aslında bunu savaş sırasında hiç söylemedik ama merak etme. 
Tamamen uygun." Yüzü karardı. "Ama gitmeden önce dinle." 


"Lütfen karına ve çocuklarına onları sevdiğini söylememi söyleme. 
Bunu zaten biliyorlar ve ayrıca ölmeyeceksin." 


Bir kahkaha attı. Korkarım hiç evlenmedim. Ve haklısın, partnerim onu sevdiğimi biliyor." Kafasını salladı. "Ama dinle, Borz'u uydu telefonuyla konuşurken duydum. Bilmediğim bir Rusça konuşuyordu ama bir kelime göze çarpıyordu: 'Vankor'.” 


Sara kaşlarını çattı. "Vankor mu? Hiç duymadım." 


"Ben de." Omuz silkti. "Ama bilmen gerektiğini düşündüm." 
Aniden sırıttı ve sanki güneş bulutların arkasından çıkmış gibiydi. "Şimdi git. İkimizin de kıçını kurtarman için sana güveniyorum." 


Sara koşarak uzaklaştı ve hemen savaşın sisine battı: Pıhtılaşan kanın yapışkan damlacıkları, kemik parçaları, iç organ parçaları, avuç dolusu saçla yağlanmış, çimen kırpıntıları gibi savrulan çalkalanmış toprak parçacıkları her yandaydı. Kordit, aşırı ısınmış metal kokuları ve sürekli, hızlı silah sesleri ile yanan havanın ozon benzeri kokusu kadar ölüm kokusu da kaçınılmazdı. 


Vurulmadan ikinci binanın köşesine ulaştı. İçeride, tavandaki bir gizli kapıya dikey olarak yükselen ham ahşap bir merdiven buldu. İçinden geçerken kendini çatı katındaki derme çatma bir gözlem noktasında buldu. 
Yuvasından kilometrelerce öteyi görebiliyordu. Siyahlara bürünmüş IŞİD birlikleri güneyde dizilirken, kuzeyde Kürt özgürlük savaşçılarından oluşan üçlü bir sıra yavaşça onun konumuna doğru ilerliyordu. 


Ama şimdi Kürtlere dış güçler olması gerekenlerin katıldığını görebiliyordu. İngiliz ya da Amerikan kamuflaj üniformalı bir birlik 


325 


askerlerin eşlik ettiği iki tank saydı. Bir askeri savaş gemisinin sınırdan Türkiye'ye doğru hızla yaklaştığını anlatan barbar sesini duyduğunda, kendisinin ve Teğmenin savaşın parçaladığı bu cehennem çukurundan nasıl çıkacaklarını anladı. 


Ona iyi haberi vermek için alt kata dönerken arkasını döndü ve bir çift IŞİD ileri gözcüsüyle karşılaştı: İki çift amansız göz, çenesinin altına sıkıştırılmış yarı otomatik bir tüfeğin namlusu ve şöyle düşündü: Kahretsin! 


Abdul Aziz'in jetine yakıt ikmali yapılmış ve kalkışa hazırdı. 
Perspex pencerelerinden birinden bakan Bourne, pilotun terminalden asfaltta onlara doğru geldiğini görebiliyordu. Vurularak öldürüldüğünde uçağa giden yolun dörtte üçündeydi. Aynı anda üç kez vurulduğu için hareketsiz bir şekilde asfaltın üzerine yüzüstü düştü. 


Aziz, Kıbrıs'a giden rota seçimlerini incelemekte olduğu dizüstü bilgisayarının ekranından başını kaldırdı. "Az önce ne oldu?" 


"Buradan hemen çıkmamız gerekiyor," dedi Bourne koltuğundan kalkarak. 


Aziz pencereden dışarı baktı, yere düşen pilotunu ve Ordu birlikleri kadrosunun asfaltta onlara doğru ilerlediğini gördü. Silahları kaldırılmıştı ve herhangi biri motorları çalıştırdığı anda ateş etmeye hazır görünüyorlardı. 


"Jason!" diye bağırdı Aziz, kendisini korkunç sahneden uzaklaştırarak. "Ne oldu? Nereye gidiyorsun?" 


Koridorda Bourne'u takip ederek hızla kokpite girdi. Bourne çoktan pilotun koltuğuna oturmuştu ve pilotun panodaki son kontrol listesini gözden geçiriyordu. "Buradan asla çıkamayacağız," dedi. "Yerdeki bize doğrultulmuş silahların yanı sıra, bir uçuş planı kaydetmedik. Kıbrıs'taki kontrol kulesi iniş yapmamıza asla izin vermeyecek." 
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"Onların iznine ihtiyacım yok." Bourne kontrol anahtarları atıyordu. Işıklar yandı, kadranlar titreyerek canlandı. "Günde sadece üç veya dört uçuş var ve oraya doğru gidiyor. Bende şansımı kullanacağım." 


"Peki ya askerler?" 


Cevabını almak üzereydi. Bourne motorları çalıştırdı ve neredeyse anında ateşleme başladı. 


"Takozlar!" Aziz ağladı. 


"Uçağa binmeden önce onları yoldan çıkardım. Şimdi otur ve kemerini bağla, Abdul. Engebeli bir yolculuk olacak." 


"Bu mermilerden biri yakıt deposuna isabet ederse..." Bourne şimdi iletişim sisteminden arkadaşını ve kuleden gelen heyecanlı ve kızgın gevezelikleri duyuyordu. 


"Olumlu düşün," dedi Bourne kolları ileri doğru iterken ve jet pistte taksi yapmaya başladı. "Ve Allah'a dua et." 


Pist boyunca hızlanırken Bourne, şüphesiz bitişikteki askeri üsten ödünç alınmış bir zırhlı aracın yoluna çıktığını gördü. Dişlerini gıcırdattı, hızı maksimuma çıkardı, jeti maksimum kaldırma gücü verdi ve kolu geri çekti. 


Tekerlekler yukarı! Diye düşündü. Onları birkaç saniye daha yerde bırakmış olsaydı, zırhlı araçtan etkileneceklerdi. 


"Havadayız, Abdul." 


Bunu söyler söylemez, başka bir uçağın kesişme rotasında kendisine doğru alçaldığını gördü. 


Sara ellerini başının üzerine kaldırdı. IŞİD teröristi çenesinin altında tuttuğu tüfeğin namlusuyla işaret ederken, elinin kenarını boğazına öyle bir çarptı ki, onu merdivenden baş aşağı yuvarladı. 
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Örtülü ikinci figür, tüfeğini bu kadar yakın mesafede sallamayacak kadar akıllıydı. Bunun yerine, hangi on yılda olurlarsa olsunlar göğüs göğüse çarpışmalarda müthiş bir silah olan İkinci Dünya Savaşı Amerikan Ordusu Ka-Bar'ı çıkardı. 


Karnını parçalamak için hızlı ve acımasız bir vuruşla ona doğru hamle yaptı. Tahmin ettiği gibi geri çekilmek yerine saldırısına geçti ve birleşik yumruklarının gücünü adamın başının yan tarafına getirirken bıçağın sol yanından geçmesine izin verdi. Ona karşı sendeledi ve arka bacağını altından tekmeledi. O kadar gerilmişti ki dengesini sağlayamadı ve o devrilerek savrularak Ka-Bar'ı elinden çekip aldı, kabzasına kadar boynun omuzla birleştiği yumuşak doku üçgenine gömdü. Düştü ve yerde kaldı. Ona kalan nefes kısa sürede söndü. 


Tavandaki kapaktan aşağıya bakan Sara, ilk adamın hareket etmediğini gördü. Şaşmamalı. Başı doğal olmayan bir açıdaydı. 


Aşağı indi, Teğmenin görev bilinciyle beklediği yere geri döndü. 
Bu zamana kadar savaş helikopterinden çıkan ateş, hiç şüphesiz ilerleyen IŞİD ön hattının geri çekilmesine neden olmuştu. Yeniden bir araya gelip tekrar gelmelerinin ne kadar süreceğini merak etti. Görünüşe göre silah operatörü de aynı şeyi düşünüyordu. Savaş helikopteri havadan yere bir füze fırlattı. Dakikalar sonra, uyum içinde çakan binlerce şimşek gibi bir şimşek çaktı, yer sarsıldı ve perküsyon kulaklarında çınladı. 


Sara dudaklarını Teğmenin kulağına koydu ve cesaret edebildiği kadar yüksek sesle, "Bu bizim çıkış biletimiz. Çıkın, Teğmen." 


Birlikte siperi kırdılar. Zikzaklar çizerek onu kuzeye, doğrudan savaş helikopterinin uçuş yoluna götürdü. Pilot onları görmüş olmalı, çünkü savaş helikopteri sola yatmış, üzerlerine doğru geliyordu. 


Sara el sallamaya başladı, kendisinin ve Teğmenin eline aldığı yarı otomatik tüfekleri hâlâ taşıdıklarını ve kendilerininkini bırakmak üzere olduklarını fark edince Teğmen "Lanet olsun!" hemen arkasından dedi. 


328 


Döndüğünde, onun bir dizinin üzerine çökmüş, bir uyluğunun arkasını tuttuğunu gördü. Parmaklarının arasından kan sızıyordu. 


"Vuruldum," dedi gereksiz yere, ama sonra insanlar doğrudan şok aldıklarında aptalca şeyler söyleme eğilimindeydiler. 


Sara gözünün ucuyla silah helikopterinin üzerlerine doğru geldiğini gördü. Midesinin çukurunda oluşan buz topunu görmezden gelerek silahını yere fırlattı, adamı yukarı çekti ve eğilerek onu omuzlarının üzerinden kaldırdı. Dizleri ağırlığın altında bükülmekle tehdit etti, ama karnının alt kısmı olan harasından güç alarak helikoptere doğru sendeledi. 


Ve ironik bir şekilde, silahlı helikopterden açılan küçük silah ateşiyle parçalara ayrılmaktan kurtardı. Aktif düşmanlar olarak yanlış anlaşılmak yerine, yangından kaçan siviller olarak yanlış anlaşıldılar. 
Ancak bu durum, helikopter yaklaşana kadar ve mürettebatın onların Kafkasyalı olduklarını fark edene kadar sürdü. 


Naylon bir halat merdiven açıldı, mürettebattan biri aşağı indi ve teğmeni omuzlarından indirdi. Ve sonra her şey üzerine çöktü. Vücudunun saatlerdir savaşmakta olduğu Rohypnol'ün son, kalıcı etkileri, Jason'ın ikizi gibi görünen bir adam tarafından tutsak tutulmanın, işkence görmenin tam şoku, verdiği yanıtın vahşiliği, yapmamış... Amira'nın kardeşini güvende tutma sözünü ve en ölümcül olanı, Jason'ın ölüm kâbusu. Merdivenin alt basamağına yıkılarak ağlamaya başladı, tüm gücü, tüm umudu gitmişti. 


Helonun aralıksız gürültüsünden çok uzakta bir yerden birinin ona seslendiğini duydu. İlk başta, bu bir rüya gibi göründü ve o, boş bir umuda bir an daha dayanamayacağı için görmezden geldi. Ama yavaş yavaş, ses yaklaştıkça başını yukarı kaldırdı, gözlerini kıstı ve kasırga aşağı doğru esintiden gözlerini gölgeledi. Mürettebat üyesi, Teğmeni helikoptere geri götürmüştü. Onun kendisi için döndüğünü sandı ama merdivenin sonuna geldiğinde gelenin tamamen başka biri olduğunu gördü, çok iyi tanıdığı biri. 

Güçlü bir koluna uzandı ve kadın düşünmeden, otomatik bir hareketle kolu aldı ve adam onu kendine doğru çekerken yerden savurdu. 
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Caesarea biriminin başkanı Dov Liron, "Rebeka," dedi, "bazen senin bile biraz yardıma ihtiyacın olur." 


Ve ona ağır bir şekilde yaslanarak, merdiveni basamak basamak tırmandı. 


Bourne jeti sert bir şekilde sola yatırdı. Diğer uçak sağa yattı, ancak Boume, kendisi yükselirken ve diğeri alçalırken çok yakın olduklarını görebiliyordu: kanat uçları çapraz kılıçlar gibi birbirine yaklaşarak her iki uçağı da fırıldayarak yere dalıyordu. 


"Orada neler oluyor?" dedi Aziz kulağına. "En azından pistten kurtulduk." 


Boume'un cevap verecek zamanı yoktu. Abdul'un jetini sol kanadına yerleştirdi, böylece uçak yere dik oldu. Bir dakika sonra, diğer uçak hızla geçti, neredeyse ıskaladı - çok yakındı, açık ara. 


"Allah bizi korusun!" dedi Aziz ve ardından bitkin bir sesle, "Galiba hasta olacağım," dedi. 


"Sakin ol Abdül. En kötüsü bitti. Sadece birkaç dakika daha sıkı otur. Bourne, onlar için tehlike oluşturan her şeyi geride bırakarak uçağı dik bir tırmanışta tuttu. Yavaş yavaş, uçağı tekrar güvenli seviyeye getirdi." 


Bir süre boyunca, etrafındaki uçak dışında hiçbir şey duymadı, bu da kendisini rahatlattı. Ses duymadığınızda, hava boşluklarına girmediğinizde endişelenmeniz gerektiğini bilirsiniz. 


"Abdul, uçuş planımızı çıkardın mı?" diye seslendi. "Bir başlangıç yönüm var, ancak çok geçmeden kesin bir yol noktasına ihtiyacım olacak." 


Çok geçmeden Abdul ortaya çıktı. Yüzü tebeşir beyazıydı ve bacakları lastik gibi görünüyordu. "Bu, alıştığım türden bir uçuş değil." 


"Yapacak bir şey yoktu," dedi Boume, katlanabilir atlayış koltuğunu göstererek. "Bir koltuk geç." 
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"İhtiyacım olduğunda seccadem nerede?" Aziz kalçasını dar koltuğa dayayarak kederli bir şekilde konuştu. Sonra başını salladı. "Sence ne oldu, Jason?" 


"Bugün gördüğüm üç banka müdüründen biri yanlış kişileri aramış olmalı - en azından bizim için." 


"Hangisi olduğuna dair bir fikrin var mı?" 


Boume, arkadaşının özenle hazırladığı uçuş haritasını aldı ve başlığı buna göre ayarladı. "Benim param Bay Gebre Tesfey üzerine, ama kimin aradığı önemli değil. Beni ilgilendiren kimin arandığı." 


"Bununla ilgili herhangi bir düşüncen var mı?" diye sordu Aziz. 


"İşte sorun da burada," diye cevapladı Bourne. "Çok fazla düşüncem var." 
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Ona bir Angelmaker diyorlardı ve o da bir Angelmaker’dı. Ticari uçakta yanında oturan Başbakan Timur Savasin, ona bir kralın yaptığı olağanüstü hizmetler için şövalye ünvanı vermesi gibi hitap etmiş ve böylece bir efsane yaratmıştı. 


Timur Savasin, Angelmaker'a bir görev tavsiyesinde bulunduğunda, tıpkı bir amirin üst sınıf bir aile evine bir dadı göndermesi gibi, ondan rahatsız edici yaratıkla "ilgilenmesini" istedi. Oluşturulan kemikleri, Timur Savasin'in kuyruğunda bir diken haline gelen açgözlü bir yükselen silovik'in bakımını üstlendiğinde, gerçek anlamda yaptı. 
Angelmaker, gölgeler dünyasının argosunda bir bal kapanı olarak bilinen bir tuzağa bu bilgili adamı çekti ve Moskova'nın merkezinden uzakta bulunan bir dacha'ya getirdi. Adam, onun oldukça cazibelerinden bolca yararlandıktan sonra şampanya bardaklarındaki zehiri içti. Angelmaker'ın 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kendisinin hazırladığı 500'den fazla ilaç karışımından biri olan bu zehir, rahatsız edici yaratığın derisini ve etini kemiklerinden eritti. 


Timur Savasin, komisyonunun başarılı sonucunu kutlamak için geldiğinde, Angelmaker'ı sadece "Domuz" dedi. Ve sonra, çıplak göğüsleriyle, hükümetin atını sürdüğü gibi, dacha halısında başbakanı çıplak bir şekilde sürerek onunla birlikte oldu. 


Şimdi, farklı türden bir görevin ortasında, tamamen farklı bir insandı. Aslında, istiridye grisi Armani ipek bir takım elbise, alçak topuklu ayakkabılar ve boynuna gevşek bir şekilde bağlanmış şifon bir fular giymiş, büyük bir modern yöneticinin paradigmasıydı. Diğer durumlarda vahşi bir yeleye dönüşebilecek olan saçları, düzgün ve düzgün bir topuz için düzgün bir şekilde tekrar toplanmıştı. Delinmiş kulaklarına pırlanta küpeler ve sol elinin üçüncü parmağında basit bir altın alyans takmıştı. Gerçek yaşından on yaş büyük ve neredeyse sade görünmek için ustaca yapılmıştı. Kısacası, doğal cazibesini en aza indirmişti. 


Başbakan ise, gelişigüzel ama her zaman çok zarif bir şekilde giyinmişti, yeni traş olmuştu, yanaklarının derisi pembeydi, saçları yeni Avrupa tarzında kesilmiş ve şekillendirilmişti. Uyumlu bir alyans takmıştı. 
Prestijli bir holdingin başkanı ve başkan yardımcısı mıydılar? Karı koca mıydılar? Kim söyleyebilirdi? Kimse, oldukları gibi gözükeceklerdi, çünkü kimse onlara ikinci kez bakmadı. 


Şu anki görevi, Başbakanın kesinlikle resmi olmayan bir iş için yurtdışına her seyahatinde yerine getirdiği bir göreviydi. Bu seyrek gezilerde, peşinden gelen Federasyon tarafından dikte edilen endişe verici derecede büyük bir grup yoktu. O onun tek arkadaşı, koruması ve suikastçısıydı. Hem hayatını hem de sırlarını korumak için hiç kimseye, ikinci komutanlarına bile güvenmeyecekti. Ne yazık ki, giderek daha karmaşık hale gelen bu dünyada, bazen birine güvenmek gerekiyordu. Bu nedenle Timur Savasin, en çetrefilli durumlarda bile ölümü kandırmakla ilgili tüm konularda fevkalade usta olmakla kalmayıp, sadakati asla sorgulanmayan birini seçmişti. Yıllar önce, Angelmaker olmadan önce, ancak başbakan kendisinin potansiyelinin sonunda onun tatminine kadar 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gerçekleşeceğinden emin olduktan sonra, Angelmaker'a öylesine umutsuz sonuçlar doğuran bir hizmette bulunmuştu ki, bedeni ve ruhuyla hayatı boyunca ona bağlı olduğundan hiçbir şüphe yoktu. 


Uçağın içinde küçük bir çan çaldı ve pilot gelip onlara tepsi masalarını kaldırmalarını ve koltuklarını dik konuma getirmelerini tavsiye etti ve yirmi dakika içinde Lefkoşa, Kıbrıs'a ineceklerini söyledi. Sonra yerel saati duyurdu ve hem Angelmaker hem de Başbakan kol saatlerini buna göre ayarladı. 


Lefkoşa'daki ilk yemeklerinin, yüzlerce yıldır şehrin surlarla çevrili Eski Şehir'den kuzey-güney yönünde uzanan ana alışveriş ve yemek caddesi olan ve Ledra Caddesi olarak da bilinen Cinayet Yolu üzerindeki bir restoranda olması tamamen uygun görünüyordu. Sokak, takma adını 1950'lerin ikinci yarısında, sömürgecilerin burada İngiliz yönetimini sona erdirmek isteyen milliyetçi savaşçılar tarafından sık sık vurularak öldürüldüğü zaman aldı. 


Bugün, akşamın erken saatlerinde Akdeniz'in mavi-altın rengi serinliğinde, eski Cinayet Yolu, hareketli bir yolcu salonunun olabileceği kadar sakin ve dingindi. Yerli işletmeler Starbucks, McDonald's, sörf mağazaları ve dünyaya ihraç edilen her türden aşırılık yanlısı Müslümanların şiddetle karşı çıktığı ve karşı savaştığı diğer tüm Amerikan ürünleri tarafından istila edilme sürecinde olsa da, Ledra Caddesi belirgin bir şekilde Kıbrıslı havasını koruyordu. Kıbrıs'ın hemen hemen tamamında olduğu gibi, özellikle sık sık ihtilaflı olan kuzeyde, Türk'ün damgası hemen hemen her yerde görülüyordu. 


Her ülkenin kendi savaşları vardır, diye düşündü Timur Savasin, dilinde acı-ekşi tadı olan retsinanın tadına bakarken. Kıbrıs'ta son derece bağımsız yerel halk arasında husumet uyandıran Türklerdi. 


Havaalanından direkt olarak otellerine gitmişlerdi, Sussex Blaines'in Bay ve Bayan Blaine olarak kaydoldu, çantalarını açıp, Kıbrıs yaşam tarzına uygun daha rahat kıyafetler giyinip duş aldılar ve sonra 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Angelmaker'a önerilen bir restoranı aramaya çıktılar. Kim tarafından önerildiğini Timur Savasin bilmiyordu, ancak tüm önerilerinin harika çıkması nedeniyle kökenleri onun için ilgi çekici değildi. 


Karşısında, Angelmaker'ın gözleri yalnızca sokaktaki yayalara, gölgeli kapı eşiklerine, kendisinin akıllıca gördüğü bir iç mekân yerine Başbakanın almakta ısrar ettiği dış mekân masalarını en iyi şekilde gören pencerelere bakıyordu. 


"Tedbirin bir zamanı vardır," demişti ona "ve hayatı yaşamanın da bir zamanı." 


Angelmaker tuhaf bir şekilde kısaltılmış konuşmasında, "Ben ilkini öneriyorum," dedi, "böylece ikincisinin tadını çıkarabilesin." 


Başbakan gülümsedi, retsina bardağını kaldırdı ve tonik suyuyla dolu bardağın kenarına değdirdi. "Pekâlâ, sadece bu seferlik, gerçek dünyanın bir parçasıymışız gibi birlikte hayatın tadını çıkaralım." 


Angelmaker, "Yapacak bir işim var," dedi. "Lütfen yapmama izin ver. 


"Hmm." Timur Savasin reçinemsi şarabını hiç tatmadan yudumladı. 
İnsanlar bu içkiyi nasıl içebilir? Diye kendisine sordu. Bir garsonu çağırıp bardağını tepsiye koydu ve buzlu bir çift üçlü votka ısmarladı. Bu arada bir sigara yaktı, dumanını ciğerlerine çekti. 


"Bir saat," dedi arkadaşına. "Çok şey mi istiyorum?" 


Angelmaker bir an tereddüt etti, sonra gülümsedi. Gülümsediğinde yüzünde büyülü bir şey oldu - derinden, tartışılmaz derecede erotik olan şey karşı konulamaz hale geldi. Angelmaker'ın cinsel çekiciliğinin farkında olmadığı asla söylenemezse de, o asla buna bağlı değildi. Işığı tamamen zahmetsizdi ve bu nedenle çok daha güçlüydü. 


"Tatil gibi mi?" diye sordu kadın. 


Onayladı. "Tatil gibi." 
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Sevdiği kadar buzlu votka geldi ve yeniden kadeh kaldırdılar, bu sefer altmış dakikalık tatillerine kadar, yiyecek ve düzgün bir Rus içkisi dışında ne gerektiriyorsa onu yaptılar. Angelmaker Rus olduğundan değil. 
Aslında o, garip ve belli belirsiz rahatsız edici dili ona tamamen anlaşılmaz gelen bir halkın üyesi olan Estonyalıydı. Angelmaker'ın kendisi gibi. 
Bunun onun cazibesinin bir parçası olduğuna inanıyordu. Onun geçmişinden, onun için onarabildiği tek bir küçük parçanın farkındaydı. 
Belki de adamlarını çalıştırsaydı daha fazlasını keşfedebilirdi. Ama diğerlerinin onun son derece özel geçmişini didik didik etme düşüncesini katlanılmaz buluyordu. Ayrıca, kendi yoğun özel hayatının bir parçasıydı. 
Onun hakkında keşfedilen her şey kaçınılmaz olarak ona yol açacaktı. Ve böylece bu ikili, güneş ve ay gibi kaldılar, bileşenleri ne barışacak ne de mutlu olacak şekilde kaderlerine bağlı olan bir ikili sistem olarak, Federasyon göklerinin gizli yüksekliklerinde birbirlerini döndüler. 


Timur Savasin, onun önerisiyle geldikleri için, restoranda yemeklerini sipariş etmesine izin verdi. Sonuçta yemeklerin kalitesi onun sorumluluğundaydı. Yemeklerini sipariş ettikten sonra, "Liis nasıl?" diye sordu. 


"Liis'in nasıl olduğunu gayet iyi biliyorsun." 


"Elbette. Onu gece gündüz izleyen biri var." Adam gülümsedi. 
"Ama onu herkesten çok seven birinden duymayı tercih ettiğim bazı haberler var." 


Bir an ona baktı - onu çok heyecanlandıran patentli esrarengiz ifadelerinden biri. Angelmaker'a kadar, anlaşılmaz bulduğu bir kadınla hiç tanışmamıştı. 


"Şirkette solist oldu." New York Şehir Balesi'ni kastetmişti. 
"Tebriklerin yerinde olduğunu düşünüyorum." 


Angelmaker güldü ve bu bir Noel sabahının karındaki kızak çanları gibiydi. "Gönderdiğiniz üç düzine çift burunlu ayakkabıyı ve bir buket 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kırmızı gülü kastediyorsanız, sanırım bunun icabına çoktan bakmışsınızdır." 


"Onunla gurur duyuyorum." 
"Hediyeleri benim adıma gönderdin." 
"Ne olmuş yani?" 

"Bilmiyor musun?" 

"Özgecil bir jestti." 


"Hayır," dedi Angelmaker. "Bencilceydi. “Sevgili kız kardeşinden.” 
Bana kartı okudu." 


"Bunu neden yaptı?" 
"Çünkü bana göre değildi." 
"Bunu o kısa cümleden anlayabilirdi." 


"Tek çocuktun, değil mi?" Arkasına yaslandı, önlerine mis kokulu, soğuk ve sıcak küçük tabaklardan oluşan bir sel gibi yiyecekler dizilirken tekrar ona baktı. 


Kendini savunduğu kadarıyla sırıttı. Onun numarasını çözmüştü - neden o da onun numarasını çözemezdi? "Hediyelerin seni her zaman kızdırmadığını tecrübelerime dayanarak biliyorum." 


Bir çatal aldı, biraz ahtapot ceviche sapladı. "Kızgın değilim. Belki de hayal kırıklığına uğradım." 


Adam resmen denizde gibiydi. "Ne ile?" 


"Liis'e hediyelerin kimden geldiğini söylemediğini. Minnettar olurdu-” 


"Teşekkür etmeni istemiyorum," dedi biraz fazla soğuk bir sesle. 


"Teşekkürlerini ilettim zaten." 
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"Ona benden hiç bahsetmemeliydin." 


"Onu Arnavut mafyasından kurtaran adamdan bahsetmeyecek misin? O pisliklerin ona çektirdiği ıstırap için onun psikiyatrik yardımını kim aldı-" 


"Senin çok renkli bir şekilde ifade ettiğin gibi, o pislikler artık yaşayanlar arasında değil." 


"Liis'in bunu bilmesi önemliydi. Seninle tanışmak onun için dünyalara bedel olurdu." 


Başbakan, "Bu yoldan çok kez geçtik" dedi. "Yaptığım şey... 
Kişiseldi, diğer hayatımın bir parçası, sadece senin bildiğin." 


"Güzel," dedi. "Ona ayakkabıları ve çiçekleri kimin gönderdiğini biliyor. Çok minnettar." 


Bir süre hiçbir şey söylemedi. En başında, Angelmaker'ın küçük kız kardeşini kurtarmanın sona ulaşmak için bir araçtan başka bir şey olmadığı bir nokta vardı, ancak son zamanlarda Liis'in devam eden iyiliğinin onun için anlam içerdiğini fark etmeye başladı - yani var olacağından asla şüphelenmedi. Angelmaker'ın onun için ne anlama geldiğini merak ettiği gibi, bunu da merak etti. Resmi görevleri yeterince basitti ama bir de gizli tarafı vardı, sanki gizli bir operasyonmuş gibi. 


Bu gibi düşünceler yemeğini seçmesine neden oldu. Hiçbirini, özellikle de onun çok sevdiği ahtapot ceviche'yi beğenmedi. Ağzı, kalın ve kanlı bir biftek ya da o olmazsa bir dana rafı için sulandı. 


"Bu tür bir ilgiden hoşlanmıyorsun, değil mi?" Angelmaker dedi. 
"Benim dünyamda çoğu zaman sağlıksız." 


"Aman Tanrım, FM, o dünyanın yarısı kadar uzakta, New York'un kollarında güvende. Bunu sen sağlıyorsun." 


"Gizlilik ve sağduyu - yaşadığım iki kelime." 
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Angelmaker, görünüşe göre ahtapot zevkini kaybetmiş olarak çatalını bıraktı. "Bu da bizi neden burada olduğunuza getiriyor." Bu gizli okul gezileriyle ilgili konuşmalara asla girmedi. Sanki görünmezdi ya da yoktu. 


"Yani tatil bitti." 
"Görebildiğim kadarıyla doğru zamandı." 


Adam bunu onayladı. Bazen -ki bunu anlamakta güçlük çekiyordu- onun iradesine boyun eğmek için kendini iyi hissediyordu. Aslında iyiden daha iyi. Belinde bir kıpırtı hissetti, öyle uygunsuz bir ağrı hissetti ki, pantolonunun ağına değen fallusunun ağrısından dolayı koltuğunda kıpırdanmak zorunda kalana kadar bunu sonuna kadar teşvik etti. 


"Bir sorun mu var, FM?" Dolgun dudakları yarı açıktı, sanki en ince tükürük tabakasıyla parlıyordu. "Sana yardımcı olabileceğim bir şey var mı?" 


Ayakkabısız ayağı kalçalarının arasına kaydığında ve son derece yetenekli ayak parmakları ayağının ucuyla uyum içinde pantolonunu sonuna kadar esnetmeye başladığında bile hiçbir şey söylemedi. 


"Balerin olması gereken sensin," diye mırıldandı yarı kapalı gözlerle. "Böyle bir yetenek gözden kaçmamalı." 


"Şimdi mi fark ettin?" 


Timur Savasin'in tek yapabildiği, açık dişlerinin arasından usulca inlemek oldu. 
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"Bana onun hayatta olduğunu mu söylüyorsun? 
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Dov başını salladı. "Bildiğimiz kadarıyla. Buradaki Kürtlerden bazıları, Bourne'u bir ciple buranın kuzeyindeki Suruç'un hemen dışındaki askeri hava üssüne götürdü." 


"Kesinlikle oydu." 
"Helo vurulmadan saniyeler önce paraşütle atlayan adam. Evet." 


Sara'nın kalbi döndü. İçine yeni bir hayat pompaladığını hissedebiliyordu. O ve Dov, sınırın birkaç kilometre ötesindeki bir Kürt üssünde yerdeydiler. İçinde bulundukları derme çatma kulübe aceleyle taşlardan, tahta kalaslardan, mumlu tülbentten yapılmıştı ve başka ne gibi ıvır zıvırları yalnızca Tanrı bilirdi. Ters çevrilmiş boş cephane kasalarında karşı karşıya oturdular. Yanında samanla doldurulmuş gibi kokan bir şilte vardı. Eski, yırtık pırtık battaniyelerle kaplıydı ve üzerinde bir gövde yastığı duruyordu. Sara'ya cennetten bir parça gibi göründü. 


Teğmen, adamları tarafından İstanbul'daki bir hastaneye kaldırılmıştı. Sara, ayrılıklarını acı tatlı bulmuştu ki bu, ateş altında biriyle zaman geçirdiğinizde neredeyse her zaman böyle olurdu. Bu, ona gerçek adını söylemediği için pişmanlık duyduğu garip zamanlardan biriydi ama sahada elbette başka seçeneği yoktu. O Rebeka'ydı ve onun için her zaman, onun kurtardığı ve karşılığında onu kurtarmış olan melek olarak kalacaktı. 
İki insan arasında daha güçlü bir bağ olamaz. 


"Bourne havaalanından nereye gitti?" şimdi sordu. Dov'un önünde ona "Jason" demeyecekti; ilişkileri patronunu ilgilendirmezdi. 


"Kürtlerin hiçbiri bilmiyor. Ancak ayrılırken özel bir jetin iniş yapmak üzere geldiğini gördüler. Muhtemelen ona binmiştir." 


"Herhangi bir işaret var mı?" 


Dov başını salladı. "Sara, lütfen. Şu anda Bourne'a değil sana konsantre olmamız gerekiyor." 


Aynı şey, diyecekti ama dudağını ısırarak söylemedi. Duygularının yüzeye bu kadar yakın olması onu dehşete düşürdü. Onun ölmüş olduğu 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inancı onu şimdiye kadar bildiği her şeyin ötesinde üzmüştü ve bu onu hem sevindirmiş hem de korkutmuştu. 


"Bana anlattığın kadarıyla cehenneme gittin ve geri döndün." 


Sahip olduğum, diye düşündü, Jason'ı aklından çıkaramadı. Artık onun her parçası gibi orada yaşıyordu. 


"Ivan Borz öldü," dedi. "Çılgınca başarılı olan IŞİD'i işe alma kampanyası sona erdi." Başka bir vertigo nöbetine yenik düşerek sustu, baş aşağı. Parmak uçlarıyla şakaklarına masaj yaptı. 


"Kahire'deki felakete rağmen görevi başarılı kıldın. Bütün önemli olan bu.” 


"Bu konuda yanılıyorsun," diye mırıldandı, bir an için daha yüksek sesle konuşamadı. 


"Müdür çok kızdı," dedi. Ya onu duymamıştı ya da yarı çılgın olduğunu düşündü. 


"Tahmin edebiliyorum." 


"Bir an önce eve gelmeni istiyor." Dov, soğuk suyla dolu bir matarayı onun eline tutuşturdu. "İç" dedi. "İlacın kalıntılarını vücudundan çıkarmanın en iyi yolu sudur." 


Başıyla onayladı, kantin boşalana kadar içti. Dov onu bir başkasıyla değiştirdi ve boğuluyormuş gibi hissedene kadar içmeye devam etti. 
"Yeterli." 


Matarayı elinden aldı. "Yeterli değil ama şimdilik idare eder." 


Başı hâlâ aşağıdaydı; çizmelerinin arasındaki kire bakıyordu, aynı anda hem düşünmeye hem de düşünmemeye çalışıyordu. Yüzünü ondan hemen hemen sakladığı için, onun vücut dilinden onu okumaya çalıştığını biliyordu. 


"Rebeka, şimdi her şeyden çok uyuman gerekiyor." 
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"Yapamam." 
"Gücünü geri kazanmalısın." 
"Zaman yok." 


"Yoksa kimseye bir faydan olmaz..." Durdu, derin bir iç çekti. 
"Bourne dâhil." 


Başını kaldırdı, doğrudan gözlerinin içine baktı. İfadesinde kesinlikle düşünce sürecini ortaya koyacak hiçbir şey yoktu. 


"Başka bir şey oluyor. Ivan Borz'dan daha büyük bir şey." 

Çok hareketsiz kaldı. Artık kesinlikle dinliyordu. "Tam olarak ne?" 
"Bilmiyorum," dedi. "Ama bu yüzden çok insan öldü." 

"Diğer ayakkabının düşmesi için beni fazla bekletme." 

"Bildiğini düşündüğüm tek bir kişi var." 


Sonraki birkaç, ıstırap verici dakika boyunca Dov, şiddetli bir tartışmaya kafa yormuş gibi göründü. Sonunda, "O özel jetin sahibinin kimliğinin tespit edilip edilemeyeceğine bakacağım ve öyleyse nereye gittiğini belirleyeceğim" dedi. 


Güldü. "Teşekkürler Dov." 


"Ne için?" Ayağa kalktı. "Bir şey yapmadım. Hiçbir şey." Dönmeye başladı. "Aslında, şu anda Trablus'ta bir kafede oturmuş bir Campari ve gazoz içiyorum ve hangi cehennemde olduğunu merak ediyorum." 
Omzunun üzerinden ona sırıttı. "Şimdi biraz uyu. Duydun mu?" 


"Evet patron." Sara inleyerek sandıktan yatağa kaydı. Hiç bu kadar yumuşak ve davetkâr bir şey hissetmemişti. Uzandı. 


Küçüklüğünden beri dua etmemişti ama şimdi ona sessiz sözler geldi: Sevgili babalarımızın Tanrısı, sana şükürler olsun. 


Bir an sonra derin ve rüyasız bir uykuya daldı. 


341 


"Bir banka," dedi Timur Savasin. 


Angelmaker, en üst kattaki otel süitlerinin dışındaki manzarayı seyrettiği düşüncesinden vazgeçti. "İsim?" 

"Bunu hiç duymadın." 

Sürgülü cam kapıyı kısmen açık tuttu. Terasın kenarının ötesinde, Akdeniz çekildi ve çakıllı kıyıya doğru alçaldı. 

"Öyle mi?" 


"Öyle," dedi Başbakan. Pudra mavisi bir polo tişört ve kot pantolon giymişti, ayaklarında huaraches vardı. Kendini gülünç hissetti. Ama sonra bu adayla ilgili her şey gülünçtü. Kıbrıs'ı Türkler dışında kimse ciddiye almadı. Mesele buydu; bankanın burada olmasının nedeni buydu. "Hiç kimse duymadı." 


"Peki, bu neden olsun ki?" 
"Radar altında var olmak için tasarlanmış." 


Gece çökmüştü, asla alışamayacağı kadifemsi bir balıkçı gecesiydi. 
Batı ufku turuncuya, kan kırmızısına boyanmıştı. Deniz mavisi bir çizgi onları ayırdı. Daha yakın, sudaki ışıklar yanıp söndü, dilsizler onunla konuşmaya çalışıyordu. 


"Ama var olduğunu biliyorsun. Başka kim biliyor? 


Ellerini ceplerine kaydırdı. "Neden zevk veriyorsun ama almayı reddediyorsun?" 


Kadın güldü. "Bunu nasıl biliyorsun?" 
"Bir erkek anlayabilir." 


"HAYIR. Söyleyebilirsin demek istiyorsun." Kapıdan, şifon perdeleri dalgalandıran tuzlu kaygan esintiden uzaklaştı. "Bu aynı şey değil." 
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Omuz silkti. "Ben sadece merak ediyorum." 


Angelmaker, onun kokusunu alabilecek kadar yakındı: misk ve tarçın ve daha egzotik bir şey. Kokusu, dumanı özlese de sigarasını çekmesine engel oldu. 


"Basit bir merak olsaydı," dedi usulca kadın, "sormazdın." Gözleri bir an için gözlerinin önünden geçen geçmişi izliyormuş gibi kaydı. "Sen benim farkına varmadan önceki hayatım çok kötüydü." 


"Liis'inkinden daha mı kötü?" 

"Çok, çok daha kötü. Beni çıplak gördün." 

"Bu yara izleri, iyi bir plastik cerrahın yapamayacağı hiçbir şey-" "HAYIR!" 


Bu onu ürküten neredeyse bir bağırıştı. En azından onun yanındayken sesini asla yükseltmezdi. 


"Yara izleri benim bir parçam," dedi, bağırışından o kadar uzak bir sesle, sözler tamamen başka biri tarafından söylenmiş olabilir. "Beni ben yapan onlar." 


"Buna inanmayı reddediyorum." 


Ağzının bir köşesinde tuhaf bir gülümseme oynadı. "Onları yapan kişi bir sanatçıydı." 


"Bir acı sanatçısı." İşkencecisinin cinsiyetini bile açıklamadı. Ne kadar gönülsüzce kendinden bir parça bıraktı, diye düşündü. 


Angelmaker belli belirsiz başını salladı. "O da var." 


Bu sorgulama hattını daha fazla ileri götürmek istemediğini fark etti. "Sorunu yanıtlamak gerekirse, isim Omega ve Gulf Bank." Zira amacının bu olduğunu sanıyordu. Haklıydı ama aynı zamanda haksızdı. 
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"Beni tanımak istiyorsun ama hepsi bu," dedi. "Beni yer altı treninin yatak odası duvarına sabitlemek için içimi net görmek istiyorsun. Bir kupa daha istiyorsun." 


"Senin hakkında o şekilde düşünmüyorum," dedi sertçe, aniden savunmaya geçerek. "Bende hiç yok." 


"Biliyorum." Elini yanağına koydu. "Hiç kimsenin ödülü olmadığımı biliyorsun." 


Gözlerini aradı. "Yaptığın şeyi neden yapıyorsun? Para için mi, bu hayatın size sağladığı ayrıcalık için mi, görevler arasında size verdiğim özgürlük için mi?" Yüzüne bir ifade, kendisine bir tepki vermeye istekli olduğunu fark etti. "Yoksa sadece Liis'in hatırı için mi?" 


Kadının iri gözleri o kadar derin bir maviydi ki, loş ışıkta siyah, yıldızsız görünüyorlardı. "Yaptığım şeyi zevk için yapıyorum. Zevk, ölümün belirli dozlarda ölçülmesiyle sağlanır." 


"Ölümü kontrol edebilirsin, buna mı inanıyorsun?" 


"Ölüm her gün yanımda yürüyor. Ölüm her gece yanımdaki yastığa başını koyuyor. Ölüm burada, bu süitte bizimle." 


"Saçmalama." 
"Hayırsever kollarını uzatıyor." 
"Hayırsever mi? Ne demek istiyorsun?" 


"Ölüm, acı, ıstırap ve sefaletten çıkış kapısıdır. Ölüm huzurun, güzelliğin ve aşkın başlangıcıdır." 


"Buna gerçekten inanmıyorsun, değil mi?" 


Aniden açık kaydırıcıya geri döndü, terasa çıktı, parmaklığa yaslandı, parıldayan suya ve altındaki kumsala baktı. Timur Savasin onun peşinden gittiğinde ses tonuyla havayı değiştirdi. Tekrar kırpıldı, hepsi işti. 
"Yarın sabah ne olacak?" 
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"Bankaya gidiyoruz." İlk bakan, sağlam temellere geri döndüğü için rahatladı. Okültizmi, hayaletleri, ölümü vampirler veya zombiler biçiminde kişileştirmeyi ve bu tür diğer tuhaf kavramları gülünç ve belli belirsiz rahatsız edici buluyordu. "Biz koruyoruz." 


"Neye karşı?" 
"Yetkisiz para çekmeye karşı." 


Angelmaker biraz hazırlıksız yakalandı. Ona yandan bir bakış attı. 
"Bu bankayı kimsenin bilmediğini söylediğini sanıyordum." 


"Biliyorum," dedi. "Sadece hükümet bilir." Onu dikkatle izliyordu. 
Terasın ötesindeki dünyadan habersiz görünüyordu ve bunun iyi bir nedeni vardı. "Başka birinin bilmesi tamamen mümkün." 


"Örneğin?" 
"General Boris Karpov." 
"Karpov öldü." 


"Dünyada mezardan konuşacak kadar güçlü insanlar var. Korkarım iyi General onlardan biriydi." 


"Belki de şimdi açıkça konuşmak daha akıllıca olur, FM." 


"General Karpov bir şekilde Omega ve Gulf Bank'ı öğrendi. Daha da kötüsü, amacını keşfetti. Daha da kötüsü, kendi ölümünün olasılığını önceden görmüş gibi görünüyor. Bu nedenle, keşfini canlı tutmak için büyük çaba sarf etti." 


"Bunu nasıl yaptı?" 

"En iyi arkadaşı Jason Bourne'a şifreli olarak göndererek." 
"Demek Bourne'un buraya gelme olasılığını öngörüyorsun." 

"Yo, hayır," dedi Timur Savasin içeri girerken. " Geleceğini 


biliyorum ." 
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Asmara ile Lefkoşa arasındaki mesafe kuş uçuşu 2.415 mil idi. 
Bourne'un, Aziz'in uçuş planı aracılığıyla mesafeyi yönlendirmesi üç buçuk saat sürdü. Jet, gün batımından hemen sonra indi. Gökyüzü çivit mavisiydi, içinden turuncu, kan kırmızısı ve turkuaz geçiyordu. Bourne, asfalta çıkarken dönen martıların kederli çığlığını duydu. Aziz çoktan cep telefonuna geçmiş, hızlı ve heyecanlı bir şekilde konuşuyordu. 


"Eh, bu eğlenceliydi," dedi Aziz, konuşmasını bitirerek. Sıkışık bacaklarını uzattı. "Maalesef, uçak hastası için dinlenme yok. Yakıt ikmali yapıp bir pilot tutabilir hale gelir gelmez İstanbul'a dönüyorum." Üzgün görünüyordu. "Bildiğin gibi Allah bana iki oğul lütfetti, bunlardan biri canına gelince ahmaktır. Gözleri açıkken girdiği başka bir dışkı yığınından onu kurtarmam için bana ihtiyacı var." 


İçeri girdi, Bourne'u kucakladı ve onu iki yanağından yüksek sesle öptü. "Allah sana akıl ve sıhhat versin dostum." 


"Ve sanada," dedi Bourne. "Teşekkürler Abdul." 


Taksiye onu Omega + Gulf Bank'ın üç blok ilerisine götürdü. 
Şoföre beklemesi için para verdi, indi ve geri yürüdü. Bourne, karanlık olmasına ve caddenin yalnızca direklerle ve geçen arabaların ışıklarıyla aydınlanmasına rağmen, binanın ayrıntılarını seçebildi. Etrafındakilerden geri kalmış, bir butik otel gibi tüm dünyayı aramış. Yine de işareti bulmak biraz zaman aldı. 


İki katlı binayı ve araziyi dolaşarak, bir yandaki palmiye ağaçlarıyla dolu park da dâhil olmak üzere her ayrıntıyı not etti. Yirmi dakika sonra taksiye geri döndü, hala onu beklemesine biraz şaşırmıştı. Sürücü, mumlu bir kâğıt sargıdan bir döner yiyordu. Bourne'a yarısını teklif etti ve Bourne 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minnetle kabul etti. Bir uçağa pilotluk yapmak, iştahı için harikalar yaratmıştı. 


Şoförden deniz kenarında bir otel önermesini istedi ve zamanı gelince muazzam Golden Tulip tatil beldesinin yanında yeni bir butik otele yerleşti. Bourne hemen odasına gitmedi, lobinin arkasından loş bara çıktı. 
Çevresindekilerden biraz uzakta, kavisli granit ve armut ağacından bir barda oturuyordu. Bir gimlet ısmarlayarak, belki de yarısı dolu olan odaya girdi. Piyanistin daha önce hiç duymadığı şarkılardan oluşan repertuarına alçak bir konuşma mırıltısı karıştı. 


"İş için mi yoksa eğlence için mi buradasın?" diye sordu barmen, içkiyi Bourne'un önüne koyarken. 


"İş," dedi Bourne. "Omega ve Gulf Bankası." 


"Ha," dedi barmen. O, kösele gibi bir teni ve gözlerinin etrafında bir sürü kazayağı olan bir Kıbrıslıydı. "Tek sen olacaksın." 


Bourne sakızını yudumladı. "Niye?" 


Barmen eğildi. "O bina yaklaşık bir yıldır orada duruyor. Henüz iş yok diyorlar, öyle duyuyorum. Yer bile tamamlanmamış gibi görünüyor." 


"Gelip giden yok mu?" 


"Ada dışından küçük bir grup adam." Barmen barın üstünü bir bezle sildi. "Ara sıra gelip gidiyorlar, öyle duydum. Bir temizlik ekibi olduğu söyleniyor, ancak bu skorla ilgili bazı çelişkili görüşler var gibi görünüyor." 


Bir müşteri, uzaklaşırken Bourne'a başını sallayan barmene seslendi. Bourne içkisini bitirdi, boş bardağın altına biraz para attı ve her masanın dolu olduğu yemek terasına çıktı. Geniş kumtaşı basamakları sahile çıkıyordu. Detoksa ihtiyacı vardı. Diğer erkekler genelevlere ya da belki de S&M zindanlarına gittiler, masaj ya da kucak dansı yaptırırdılar ya da sadece uyuşturucu alıp on sekiz saat aralıksız uyudular. Denize yakınlık, Boume için en çok işe yarayan şeydi. 
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Akşamın bu saatinde sahilde sadece genç çiftler, sandaletleri bir ellerinden sarkan, omuzları ve kalçaları birbirine yapışık âşıklar vardı. 
Onlardan da çok değil. Ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı, su kenarına indi ve Akdeniz'de sörf sanılanların çıplak ayaklarının üzerinden geçip gitmesine izin verdi. Tuzlu havayı derince içine çekti ve kendisini son sekiz saatin olaylarından kurtarmaya çalıştı. 


Zaman tükeniyordu. Yarın akşam Ukrayna'nın geniş kapsamlı işgali başlayacak, dünya liderleri yataktan fırlayacak ve Hükümet kendi suretinde yeni bir dünya düzeni oluşturmaya çalışırken artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 


Ancak banka yarın sabah açılana kadar Bourne'un yapabileceği hiçbir şey yoktu. Aslında kendine karşı dürüst olursa, banka açıldıktan sonra ne olacağını bilmiyordu. Hükümdarın hesabının kodu onda yoktu. 
Onsuz, IŞİD'e para akışını durduramaz veya Hükümdarın Doğu Avrupa'da genişleyen şavaşını finanse edecek musluğu kapatamazdı. Hükümet, ilerlemeye, bölge kazanmaya devam etmek için IŞİD'e ihtiyaç duyuyordu. 
Terör örgütünün sağladığı dikkat dağıtma olmadan, Batılı güçler kolektif gözlerini doğuya çevirecek, Rusya Federasyonu'na karşı birleşecekler ve Hükümetin askerlerini geri çekmekten başka çaresi kalmayacak, yıkımı ve kendisi için daha kötüsü kişisel aşağılanmayı daha da ötesini göze alacaktı. 


Bir süre çakıllı kumların üzerine oturdu, kollarını kavuşturmuş dizlerine sarmış, yakınlardaki küçük teknelerin gövdelerine çarpan suları, armaların ritmik tokatlarını, gece kuşlarının kederli çığlıklarını, susurruslarını dinliyordu. Bedeni gevşeyip zihni de onu takip ederken gözleri kapanmaya başladı. 


Böyle zamanlarda düşünceleri Sara'ya dönüyordu. Nerede olduğunu, ne yaptığını merak etti. Düşüncelerini onu tehlikeden uzak tutmak için tasarladı. Ondan herhangi bir yardıma ihtiyacı olduğundan değil. Aklına gelen fikirle dudakları kıvrıldı ve onu canlandırmaya çalıştı. 


"Burada oturan var mı?" 
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Başını kaldırdığında yanında çok güzel bir kadının durduğunu gördü. 


"Benden başka kimse yok." 


Yanına oturdu, yakındı ama çok da yakın değildi. Dizlerini yukarı çekerken altına sıkıştırdığı bol, bilek boyu gece mavisi bir elbise giymişti. 
Yalınayaktı, yani onun otelinde ya da yanındaki devde kalıyordu. 


"Sana bir soru sorabilir miyim?" 
Başını ona doğru çevirdi. 


"Giydiğim şeyin uygun olduğunu düşünüyor musun?" Kendini küçümseyerek güldü. "Plaj için yani. Son anda buraya gelmeye karar verdim." Düzgün omuzlarını silkti. "Erkek arkadaşımla kavga ettim. Ancak şimdi onun erkek arkadaşım ya da herhangi bir arkadaş olmasını istediğimi düşünmüyorum." İçini çekti. "Her neyse, dediğim gibi, son dakika." Yine o kendini beğenmiş gülüşü. "Yanıma mayo almayı unuttum ve lobi butiği kapalıydı. Bu elbise düşündüğüm kadar kötü mü?" 


Hiçbir şey söylemedi. Şu anda gerçekten arkadaş istemiyordu, özellikle de bu kadın kadar çekici ve yalnız birini. Ama çok uzaklarda, zihninin karanlık köşelerinde bir zil çalıyordu. 


"Daha kötü ha?" Başını kaldırdı, boş boş denize baktı. "Hak ettiğim şey bu galiba." 

Onun ne için istediğini bildiğinin farkındaydı, "Neden?" diye sormasını bekliyordu. Herhangi bir cevap, oynamak istemediği bir oyunda 


yer alacaktı. 


Ona acınası bir gülümseme sundu. "Buraya gelip sakin huzurunu bozmam için kendi kendime ceza vermiş oldum. Ne aptalım ben. Özür dilerim." 


Ayaklanarak, elbisesinin arkasındaki kumları fırçaladı ve geçici olarak kalçalarının ve uyluklarının arka hatlarını ortaya çıkardı. "İyi bir 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gece geçirirsin umarım." Kadın kafasını öfkeyle salladı. "Vay canına, bu çok sönük kaldı." 


Sahilde ondan uzaklaştı, sanki ne yapacağından emin değilmiş gibi bir ayağını diğerinin önüne koyuyordu. Bir anda hiçbir uyarı vermeden yere yığıldı ve ayağa kalkmadı. 


"Ben iyiyim," dedi kadın, o yanına çömelirken onu iterek. 


Elbisesi kıvrıktı, bacakları altından dışarı çıkmıştı, sağdaki, baldırının dışında dizine kadar uzanan çirkin pürüzlü yara izi vardı. Nereye baktığını görmeden edemedi ama elbisesini aşağı çekmek yerine olduğu gibi bıraktı. 


"Balerin olmak için çalışıyordum," dedi, "ama sonra..." Kolunu yara izinin üzerinde salladı. 


"Ne oldu?" Bourne dedi. 


"Konuştun!" Utangaç bir şekilde küçük bir kız çocuğu gibi gülümsedi. Yirmi dört ya da yirmi beş yaşından büyük olamazdı. "Hepsini görmek ister misin?" Cevap beklemeden, elbiseyi uzun, muhteşem bacaklarının üzerine, kumaş kalçalarının etrafına dolanana kadar çekti. 
Yara o kadar ileri gitti. 


Bourne, "Bu bir kazanın sonucu olamaz," dedi. 
"Sana bunu ne söyletiyor?" 
"Bir süre boyunca aşamalı olarak yapılmış." 


Ona baktı. İri gözleri bir an gece yarısı mavisiydi, sonra saf siyahtı - otelin restoranının teraslarından gelen dolaylı ışıkların bir hile olduğundan emindi. Birden ayağa fırladı, muhteşem bacakları elbisesinin altında kayboldu. Onunla yükseldi. Yan yana durdular, birbirlerine pek değmeden denize baktılar. 


"Hiç böyle bir gecede karanlıkta yelken açmak istedin mi?" 
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"Yaptım zaten." 
"Elbette yapmışsındır." 


Ağzının bir köşesi yukarı kıvrıldı. Burnunun üzerinde çillerden oluşan bir toz tabakası yay çiziyordu. Onları daha önce fark etmemişti ama aslında bakmıyordu. 


"Öyleyse bana nasıl bildiğini anlat - yara izini kastediyorum." 
"Buna çok benzeyen yaranın aynısı birinde gördüm." 
"Gerçekten mi?" 

"Gerçekten." 

"Nerede?" 

"Bir kadının üzerinde." 

"Hayır, dünyanın neresinden bahsediyorum?" 

"Somali'de." 


Dudaklarında hâlâ bir gülümsemenin hayaleti vardı. "Ne? 
Korsanlar yapmıştır sanırım." 


"Korsanlar, köle tacirleri, teröristler, onlara ne derseniz deyin. 
Aslında o bir kızdı. On iki ya da on üç gibi görünüyordu ama çok istismara uğramış çocuklarla gerçek yaşlarını söylemek zor." 


Ona döndüğünde yüzündeki gülümseme silinmişti. Gözleri onun üzerindeydi ve çok hareketsizdiler. "Ve bu kızı gördün mü? Benimkiyle aynı yara izine sahip miydi?" 


"Kalçasındaki yara koyu renkli ve şişmişti. Henüz tamamen kapanmamıştı. Kenarlarda kandamlacıkları vardı." 


Aralarında belli bir titreşim, havada bir titreme, sessiz bir böcek sürüsü gibi yayılmıştı. 


"Ve?" 
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"Ve sonra," dedi Bourne, "onu kaybettim." 


Otel odasının terasının gölgesinde dinlenen Başbakan Timur Savasin, sırtları kendisine dönük duran çiftin denize bakışını izledi. Âşıklar kadar yakın görünüyorlardı. Angelmaker'ı Jason Bourne ile görünce kıskançlık hissetmiyordu, sadece keskin bir beklenti vardı. Şimdi ona yarın, kaderi belirlenmiş bir hayatın doruk noktasıymış gibi geliyordu. Bir déjà vu değil, tam tersi bir duyguya kapılmıştı: şimdi burada, tam şu anda, Kıbrıs kıyısında olması, tasarladığı yaratığı ve Bourme'u seks yapacak kadar yakından izlemesi gerekiyordu. Ya da birbirimizi öldürmek için. 
Boume'un fotoğrafına sadece kısa bir bakış atmıştı ama ihtiyacı olan tek şey buydu. Tüm konuları göz açıp kapayıncaya kadar kavramak ve asla unutmamak gibi bir hüneri vardı. Bir fotoğraftan bir görüntüyü kafasında tutmak çocuk oyuncağıydı. Şimdi burada birlikteydiler. Ancak ilk teması o halletmiş, başarmıştı. Başarısız olsaydı şaşırırdı. 


Tropik bir okyanusun ılık akıntısını istila eden soğuk bir kurdele gibi, içinden bir önsezi ürpertisi geçti. Şaşırtıcı bir netlikle, Angelmaker'in ona ölümün kendi odalarında olduğunu söylediğini hatırladı. O zamanlar bu ona aptalca gelse de, şimdi ölümün varlığını hissettiğini düşündü, çünkü o da kendisi gibi, iki ana sevgi nesnesini yukarıdan tanrısal bir şekilde izliyordu. 


Bazı aramalar yapma zamanıydı. Cep telefonunu çıkarıp iki yerel numaradan ilkini çevirdi. 


"Ve bu kız, Somalili korsanlardan gelen bu mülteci," dedi Angelmaker, "şimdi nerede?" 


Boume'un bakışları denizdeki ışıklara sabitlenmişti. "Burada yanımda dursa garip olmaz mıydı?" 


"Tesadüflere inanmam," dedi küçümseyerek. 
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Bourne, "Ben de," dedi. 


Kadın meraklı yan bakışıyla tekrar ona baktı. "Neyi ima ediyorsun?" Sessiz kaldığında, "Benim o kız olmam için kaç tane karmaşık faktörün sıralanması gerektiğini biliyor musun?" 


"Bir toplu iğnenin başında dans eden bin melek." Aralarında yükselen sessizliğe, "Beni tanıdın, Mala. Buna hiç şüphem yok. Asıl soru, neden benimle aynı zamanda buradasın?" 


"Artık o kız değilim." 
"Kimse aynı kişi değil." 


"Sen öylesin." Elbisesi bir yelken gibi ayak bileklerinin etrafında dönüyordu. "Ve kayıtlara geçsin, göründüğümden çok daha yaşlıydım." 


"Bu rahatsız edici." Bourne kumda hareket etti. "Bu arada çok şey öğrendin." 


"Ben hem daha akıllıyım hem de daha yaşlıyım." 
"Mala," dedi, "bu oyunu oynamayı ne zaman bırakacağız?" 
"Bu kadar zevkli bir şeyi neden durduruyorsun?" 


Dudaklarında bir gülümsemenin gezindiğini gördü. Sonra gitti. "Şu anda burada olmanızın tek bir nedeni var," dedi. "Ruslar için çalışıyorsun." 


"Kendim için çalışıyorum." 

"Çok özel bir Rus." 

"Kim olabilirdi?" 

"Yarın saat tükenmiş olacak," dedi. 

"Ne saati? Bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor." 
"Bilirsin." 

"Ama bilmiyorum." 
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Boume yalan söylemenin birçok yolu olduğunu biliyordu; gerçek cehaleti ifade etmenin tek bir yolu vardı. "Yarın -tam olarak on dokuz saat sonra- Hükümdar tam bir işgal için birliklerine Ukrayna'ya girme emri verecek." 


"Halüsinasyon görüyorsun." 


"Batılı güçlerin dikkatini dağıtmak için IŞİD'i silahlandırıyor, ilerlemelerini körüklüyor." 


"Bunu nasıl yapabildi?" dedi. "Hükümdar bile böyle bir plan yapamazdı. Ayrıca, Bank Rossiya'yı yöneten komite-" 


Bourne, "Ama yaptı," dedi. Yani Hükümdar için çalışmıyordu. Kim o zaman? Başbakan Timur Savasin. "Bank Rossiya'daki yakın çevresini bile devre dışı bıraktı. Para, sahibi olduğu Omega ve Gulf Bank'ta gizli bir hesapta." Başını çevirip profilini inceledi. Adam onunla Somali kampında karşılaştığında zaten güzel bir kızdı. Ama genç bir kadın olarak çiçek açmıştı. 


"Bunu uyduruyorsun. Batılı güçler böyle bir şeye asla izin vermez." 


"AB, doğal gazının yüzde seksenini Rusya'dan alıyor. Kışa doğru ilerliyor. Hükümet musluğu kapatıp milyonlarca insanı karanlıkta titrerken bıraktığında ne olacağını düşünüyorsun?" 


Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturdu. 


"Somali'de, seni özgürleştirdikten sonra, seni defalarca kendi malı, kölesi olarak işaretleyen yaratığı vurarak öldürdükten sonra, bana ne dediğini hatırlıyor musun? O uzun ayları nasıl atlattın?" 


Ondan bir şey yok. Hiçbir şey. 


"Bana kendini aldatmada uzmanlaştığını söyledin. Kendine başka bir yerde olduğunu, başka biri olduğunu inandırdın. 'Aksi halde çıldırmış olurdum.' Bunlar senin tam tamına sözlerindi. O demir irade dahi, dâhiyane ve takdire şayandı ama şimdi senin aleyhine işledi. Yanılmışım - bazı 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insanlar değişmez. Somali'deki durumdan buradaki fark nedir? Bir efendi yerine başka bir efendiyle değiştirdin." 


Yüzü ona dönük olacak şekilde hareket etti, sırtı dalgalanan denize ve denizin gizemli göz kırpan ışıklarına ikisi de çözemedi. "Mala," dedi, "Rusya savaşa gidiyor. Ukrayna'yı işgal edecek. Hükümet'in Doğu Avrupa üzerindeki iddiasını biliyorsun. Batı halkı Ukrayna'ya ne olduğuyla pek ilgilenmiyor; Rusya Kırım'ı ele geçirdiğinde yaşanan kararsızlığı ve tepkisizliği bir düşünün. Batı'daki çoğu insan Estonya'nın var olduğunu bile bilmiyor, onu kurtarmak için hayatları riske atmak şöyle dursun. Plan şimdi, başlamadan Önce durdurulmazsa, Rusya'nın Ukrayna'yı emmesinden sonra yeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Estonya'yı işgal etmesi sence ne kadar sürer?" 
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Sara, bilinçaltı onu içinde yüzdüğü lezzetli hiçliği terk etmeye hazırlıyormuş gibi, son zamanlarda uykusuna sızmış olan rüyaların peşinden koşarak delta uykusundan kalktı. 


"Rebeka!" 
Gözleri aniden açıldı, kendini Dov'a bakarken buldu. 
"Uyanık mısın?" 


"Ne düşünüyorsun?" dedi ters bir şekilde, çünkü kafası hâlâ bulanıktı. 


"Özel jet, bir işadamı olan Abdul Aziz'e ait..." 


"İstanbul," diye bitirdi onun için. Bu onu tam bilincine kavuşturmuştu. 


"Onu biliyorsun?" 
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"Bourne'un bir arkadaşı." 


"Umarım onun sonu Bourne'un diğer arkadaşı General Karpov gibi olmaz." 


Adam oturdu. "Bunu biliyor muydun?" 
"Bizi mutlu etmemişti" 
Baş dönmesi geçmiş gibiydi. "Dahası var m1?" 


"Tanrım, evet. Çok daha fazlası. Ve çok hızlı bir ulaşım seni bekliyor." 


"Yiyecek dolu mu?" 
Adam güldü. "Evet." 


Ayağa kalktı. "Uçağa binerken bana bilgi ver. Birdenbire karnım acıktı." 


"Onu ne zaman öldürmemi istiyorsun?" Angelmaker odalarına döndüğünde söyledi. 


Timur Savasin oda servisi ısmarlamıştı: pembe bir kuzu semer, ızgara sebzeler, hellim peyniri ve loukaniko sucuğu. Saygısından dolayı ona bir de salata ısmarlamıştı, bu nefret ettiği bir şeydi. 


Süitlerinin oturma alanındaki yüklü masanın karşısına oturdu ve kendine hizmet etmeye başladı. "Bu gece iyi olur." 


"Olabilir." 


"Uykusunda. Ay ışığı odaya giriyor. Çok romantik. Bunu isterim. 
Bütün aşklar ölümle biter." 


"Demek böyle başladın?" dedi tarafsızca. "Romantik?" 


"Tanrım, hayır." Küçük beyaz dişlerini göstererek güldü. "Bir mecaz kullanıyordum." 
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"Çok şiirsel." 


Sesindeki bir elektrik akımı, kadının tabağına bir kaşık dolusu enginar, havuç ve soğan aktarma arasında ona bakmasına neden oldu. 


"FM, kıskanmıyorsun, değil mi?" 
"Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok." 


Sinsi sinsi gülümseyerek çatalının dişlerine bir kuzu parçası sapladı. 
"Bunu senin için söyleyeceğim FM, etini gerçekten seviyorsun." Lokmayı ağzına attı, ağır ağır ve şehvetle çiğnedi, yuttu. "İnsan ve başka türlü." 


Sandalyesini geri iterek büfeye gitti, her biri kendi terleyen buz kovasının ortasında ısmarladığı üç şişe birinci sınıf votka duruyordu. 
Kendine bir atış yaptı, başını şiddetli bir şekilde geriye doğru iterek yere düşürdü ve üçlü olarak savruldu. Arkasını dönerek, onun yavaş, metodik bir kesinlikle yemek yemesini izledi; onun yemeğini yediğini hiç görmemişti. 


Biçimli bir kolunu kaldırdı. "Gel. Otur. Etlerini ye." Bir sosis fırlattı. "Gerçekten oldukça harikalar." 


Votkasından bir iki yudum aldı, odanın diğer ucuna yürüdü ve sandalyesini hareket ettirerek onun yanına oturdu. Eline bir çatal alarak tabağından yemeye başladı. 


"İşte masa ayağı." İşaret parmağıyla dokundu. "Neden buna da işemiyorsun?" 


Homurdandı. "Orada endişelenme. Ben zaten bölgemi işaretledim.” 
Bir sosisi çiğnedi. "Bir cok zaman." Yavaşça, düşünceli bir şekilde çiğnedi. 
"Demek kendini ona bağladın." 


"Onu kendime bağladım." 
"Ona güvenini vererek." 


“Tüm dolandırıcılık oyunlarının temeli. Bu doğru." 


357 


"Ve o satın aldı - senin güvenin." 
"Öyle inanıyorum." 
"Bu herhangi birinin basit işareti değil. Bu Jason Bourne." 


"Kim olduğunu biliyorum, FM," dedi düz bir sesle. "Benden kaçan şey, ona karşı duyduğun yoğun antipati." 


"O ve Boris Karpov yakın arkadaşlardı. Daha fazla teşvike ihtiyacım yok." 


"Ama sende daha fazlası var." 


Çatalı bıraktı, peçeteyle dudaklarını sildi. "Bu konuşmaya yatak odasında devam edeceğimize inanıyorum." 


"Daha salatama başlamadım bile," diye belirtti. "Yanına alayım mı?" 


Bir hayvan gibiydi, onun giysilerini yırtıyor, gırtlağının arkasından hırlıyordu. Angelmaker onu daha önce metreslerinden biriyle böyle görmüştü. Kesinlikle hareketsiz kalması gereken gölgeli bir köşeden izlemesi konusunda ısrar etmişti. Seansın sonunda, Savasin'in kurbanı, Angelmaker'ın zihninde olduğu şekliyle, ısırık izleriyle sıçramış olarak ortaya çıkmıştı, yuvarlaklar çoktan öküz kanından siyah-maviye dönüşmüştü. Yarı baygın bir halde tökezleyerek dışarı çıkarken, Başbakan, Angelmaker'ı ilk kez yatağına çağırmıştı, o sırada çarşaflardaki kanı gördü. 


Şimdi, elleri ve ağzı onun vücudunun üzerinde gezinirken, Angelmaker zamanın kuyusunun açıldığını hissetti, Somalili korsan kampına geri dönene kadar aşağı yukarı onun içine düştüğünü hissetti. 
Vücudu çapraz, girdaplı, çemberli, yaralarla üçgenliydi, zamanla yaralara dönüşüyordu, onu esir alan kişinin sanat dediği düşünülemez ritüellerin kalıntılarıydı ve on yıllar sonra, boğulan bir kadının bir ölüyü kavraması gibi çaresizce tutunmuştu. 
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Somali kampında, onu tutsak eden Yibir'in ellerindeydi; o kadar eski ki, İslam'ın gelişinden çok eskilere dayanan Somali büyücülerinin bir klanından biri, acı çekmeden seks yapmak için duyarsızlaştırılmıştı. 
Eğitilmişti, adam onu eğitmişti -tüm bunları biliyordu- ama bir şekilde beynindeki devreler yeniden kurulmuştu ve şimdi vücudu yalnızca Somalili'nin onun için hazırladığı uyaranlara tepki veriyordu. Bu nedenle içinde korkunç bir ıstırap, asla giderilemeyecek bir kaşıntı vardı. Asla taviz verme. Acı dışında. Bourne haklıydı. Aradan geçen zaman ve mesafeden sonra bile, kaçma umudu olmadan hâlâ Somali'nin tutsağıydı. 


Ayrılarak yataktan yuvarlandı. 


"Nereye gidiyorsun?" kadın uzaklaşırken sordu. 
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Bourne, karanlık otel odasındaki yatağın üzerinde yatıyordu. Geniş, ahşap jalüzilerle serin çubuklara bölünmüş ay ışığı, cıva gibi karo zeminde uzanıyordu. Ay ışığı da cıva gibi, Mala'yla plajda kaydıraklarının dışında karşılaştığından beri zehirli bir hal almıştı. Kış geliyordu. Burada bile Akdeniz gecesini belli bir serinlik kaplamıştı. Zihnini dağıtmaya çalıştı ama yarının yaklaşan olayları onu sıkmaya devam etti. Sadece saatler geçmesine rağmen Egemen'in Omega * Gulf Bank'taki hesabına nasıl girileceği konusunda hala bir cevabı yoktu. Boris'in bunu şifresine eklemiş olması gerektiğini biliyordu, ama saatlerce beynini zorladıktan sonra nerede olduğunu bulamamıştı. Bilmecenin tamamını -dört Sümer glifi grubunu deşifre etmişti. 


Birden soğuk terler içinde doğruldu. Görünmez mürekkeple yazılmış beşinci bir grup var mıydı? Bu eski usul bir numaraydı ama Boris'in pekâlâ kullanmış olabileceği bir numaraydı. Eğer öyleyse, yanlış ellere geçmesini önlemek için kağıt parçasını yok eden Bourne mahvolmuştu. Eğer öyleyse, ihtiyaç duyduğu bilgi, hafızasında depolanan 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dört glif grubunun içinde bir yerlerde gömülü değilse, o zaman yarın akşama kadar tüm dünya savaş halinde olacaktı. 


Hesap kodu Başbakan Savasin'de olmadığı sürece. Bu durumda, zayıf da olsa bir şans vardı. Ama ince hiç yoktan iyiydi. 


Bourne tekrar uzanmak, uykuya dalmadıysa derin bir meditasyona dalmak üzereydi ki, cilalı beton balkonunda ay ışığının çubuklarından birinin önünden geçen bir gölge gibi bozuk olduğunu fark etti. 


Boume hareketsiz yatıyordu, göğsünün inişi ve çıkışı zar Zor farkedilir hale gelene kadar nefesini yavaşlattı. Gölge oradaydı, neredeyse algılanamayacak kadar yavaş hareket ediyordu. Yastıkları çarşafın altında bir bedene benzeyecek şekilde düzenleyerek, yatağın kaydırıcılardan en uzaktaki kenarından kaydı, sonuna kadar sürünerek, başını ve omuzlarını, yatak ilerlemesini engelleyecek kadar aşağıda tuttu. 


Jalüzilerin arasından birkaç kalın ay ışığı şeridi eğimliydi. 
Gürültüsü bastırılmış bir tabancadan çıkan merminin önce çift asılı cam arasına sıkıştırılmış plastik güvenlik levhasını delmesi ve düşük yüzdeli bir atış yapması gerekirdi. Terasında kim varsa, yatağa girebilmek için ay ışığına maruz kalması gerekecekti. Öte yandan, kendisini uzaktaki duvara yaslarsa, kaydırıcılara giden tamamen karanlıkta bir rotası vardı. 


Dışarıdan çok yavaş açıldığında kaydırıcıdaydı. Yine de jalüziler, kimin girmeye çalıştığını görmesini engelledi. Kıpırdamadan durmuş, bir atmaca gibi avının saldırıdan önceki son hareketlerini izliyordu. Sürgü artık ince bir kişinin yandan girebileceği kadar açıktı. Görüş alanına giren bir kol, kısa bir süreliğine ay ışığını dalgalandırdı. Şimşek gibi bir hareketle Bourne uzandı, bileğini tuttu ve kolunu kendisine doğru çekti. Bir an sonra, bir el boğazını kavradı, davetsiz misafiri boşluktan çekti, karşılıklı bir vuruşla boğazını kenetledi ve ancak karşılıklı bir ölüm tutuşu olabilecek bir şekilde onları birbirine kilitledi. 


Ve Sara ile yüz yüze durdu. 
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Sara'nın gırtlağından çıkan bir zilden çıkmış olabilecek kadar net ve saf bir kahkaha, Bourne'u hem bir asır önce hem de birkaç yıl önce sessizce vedalaştıklarından beri hissetmediği bir sıcaklıkla çevreledi. 


Ellerini birbirlerinin gırtlağından çektiler ama Bourne onun bileğini tuttu ve onu kendine doğru çekti. Mala'yı kumsalda tanıdığı andan itibaren kayıp gitmeye başlayan bir gerçeklik duygusu ona geri döndü. 


"Beni nasıl buldun? Buraya nasıl geldin?" 


Sara ona Borz'un kampında başına gelenleri anlattı. Borz'u nasıl yakaladığını, ona işkence ettiğini ve Amira'nın haydut kardeşi El-Amir'in onu vurarak öldürmesini sağlamak için onu sorgulamaya nasıl başladığını. 
El-Amir tarafından nasıl yakalandığını, İngiliz teğmen Southern ile bir hücreye atıldığını ve El-Amir'i nasıl öldürerek kaçabilmelerini ve nihayetinde helo tarafından kurtarılmalarını nasıl başardığını anlattı. 


" 


"Öldüğünü sandım," dedi şimdi. Uçtuğun heloya bir füzenin çarptığını gördüm. Sınırdan Türkiye'ye götürülene kadar senin kaçtığını bilmiyordum. Patronum nereye gittiğinizi öğrendi ve beni buraya, Lefkoşa'ya götürmek için nakliye aracını topladı. 


"Şimdi bana burada ne aradığını söyle. Hangi izi takip ediyorsun?" 
"Boris tarafından benim için hazırlanan." 


Buradaki görevinden bahsetmek, onu pek çok nedenden dolayı tekrar ziyaret ettiği paralel yoldan çıkardı, bu nadir bir olaydı. Kendini genç ve erkeksi tutmanın sözde bir yolu olarak, diğer pek çok genç kadın, kız ve çocukta olduğu gibi Mala üzerinde de aşağılık sihrini uygulayan Somalili, zihninin karanlık köşelerine yalnızca nadiren musallat oluyordu. Bourne, Mala'ya yalan söylemişti; Somaliliyi öldürmemişti. Kampı yok ettiğinde bir seçim yapması gerekiyordu: Ya onu kurtarmak ya da Somalili'nin peşine düşmek. Bir an bile bilinçli düşünmeden seçimini yapmıştı. 
Mala'dan çok daha genç olanlar da dâhil olmak üzere hayatları kurtarmak, Somali'nin sonlandırılması emrini veren Treadstone ustalarına yalan söylemek anlamına gelse bile, bir hayat almaktan çok daha tercih edilirdi. 
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Neyse ki, savaştan zarar görmüş ülkesinin karanlık göbeğine sıvışmıştı. Bir daha asla duyulmamak üzere. Yine de Mala ile tekrar karşılaşmak, Somalili'nin içinde uyukladığı karanlığı karıştırmıştı ve ona ne olduğu, nerede olduğu sorusu Bourne'un bilincini burktu. 


Sara onun ruh halini anlamış olmalı ki elini yanağına koydu. "Jason, ne oldu?" o fısıldadı. "Ne oldu?" 


Mala ile olan geçmişini ona anlatamayacağını hemen anladı; hem kişisel hem de profesyonel olarak onun için çok fazla alarm zili kurardı. Bir Treadstone suikastçısı olarak geçirdiği zamanın yalnızca bir kısmını hatırlıyordu ama emin olduğu bir şey vardı: Bir isim veya zaman aralığı hatırlayamasa da, kendisini Kudüs'te oldukça emin olduğu bir Treadstone hedefini vurarak öldürürken hayal edebiliyordu. Mossad saha ajanıydı. 


Bunun yerine, ona yalan söylemeyi reddederek gerçeğin başka bir yönüyle gitti. "Rusya Başbakanı burada." 


"Timur Savasin?" 


Onayladı. "Savasin, Boris'in yeminli düşmanıydı. Boris'in gücünü kıskanıyordu; bu güç, Savasin'inki gibi yalan, aldatma ve yolsuzluk üzerine kurulmadığı için daha da sağlam bir güç." 


"Başbakandan bahsetmişken, Boris'in dul eşi ortadan kayboldu." 


"Beni Amsterdam'dan aradı. Takip edildiğinden emindi; hayatı için korkuyordu." 


Dov'a göre Kahire'ye ulaştı. Havaalanının dışında ortadan kayboldu.” 


"Onu yakaladılar." Bourne'un kalbi battı. "Savasin onu öldürttü." 
"Varsayım mı?" 


"Bundan daha fazlası," dedi Bourne sertçe. "Boris'in kulübesinde bıraktığı malzemeyi buldu. Başbakanın keşfedilmesini istemeyeceği malzeme." 
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"Yani Savasin hem Boris'i hem de karısını öldürttü." 


Bourne başını salladı. "Bu da Borz'un sokağın iki tarafında çalıştığı anlamına geliyor: Sovereign ve Savasin." 


"Borz da Hükümdar için mi çalışıyor?" 


Bourne başını salladı ve Sara'ya Rusya başkanının Borz'u IŞİD'e üye yapması için nasıl tuttuğunu ve bu arada parayı bir yerden kaybolup başka bir yerde yokmuş gibi yeniden ortaya çıkmasını sağlayan Mik aracılığıyla ondan çaldığını anlattı. 


Boris'in kendisi için hazırladığı görevi tamamlamaya çalışırken büyük bir özenle biriktirdiği öfke alevleri şimdi alevlendi. Yanan kâğıt gibi, parmakları yumruk şeklinde kıvrıldı. 


Sara, onda meydana gelen değişikliği fark etmekten kendini alamadı. "Başbakan burada olduğunu biliyor mu?" 


Bourne tekrar başını salladı. "Kişisel korumasını yanında getirmiş." 
"Bu korumayı tanıyor musun?" 

"Kadın," dedi Bourne. "Angelmaker olarak biliniyor." 

Sara kararsızca güldü. "Şaka yapıyorsun, değil mi?" 


Yanıt olarak gülümsemesi hoş değildi ve Sara hemen ayıldı. "Keşke olsaydım. Melek Yapıcı son derece heybetli." 


"Demek seni durdurmak için burada." 
"Senin o olduğunu sanmıştım, Angelmaker." 
Onu düşünceli bir şekilde izledi. "Boris seni neden buraya getirdi?" 


"Hükümdar'a ait bir banka var. Hem Ukrayna'daki hem de Suriye'deki saldırganlığını finanse etmek için kullandığı büyük meblağı elinde tutuyor ve IŞİD'i finanse ediyor." 


"Hangi banka?" 
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Bourne, "Bunu seveceksin," dedi. "Omega ve Gulf Bankası." 


"Tam isabet," dedi Sara. "Yani gerçekten de hepsi devasa bir balmumu yumağı." Ona Vankor'dan bahsetti. "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?" 


Bourne başını salladı. "Federasyon'un en büyük petrol şirketi Rosneft'in bir yan kuruluşu olan Vankorneft'e ait oldukça kazançlı bir petrol sahası." Bir anlığına düşündü. 


"Nedir?" 


"Emin değilim. Boris'in dul eşinin bana Hükümetin Çin enerji şirketi CNCP ile yaptığı gizli bir anlaşma hakkında söylediği bir şey. 
Federasyon enerji politikasında daha önce düşünülemez bir değişikliğin başlangıcı olduğunu söyledi." 


"Çin hükümetinin temelde Egemen'in yeni savaşlarını finanse ettiğini kastediyorsun." 


Bourne, "Tam olarak demek istediğim bu," dedi. "İhtiyaç duyulan miktar astronomikti, Borz'un hesaplarından alınabilecek miktarın çok üzerindeydi. Ve tüm bu muazzam servet tek bir muslukta açılıp kapanıyor: Omega ve Gulf Bank." 


Bu onun için ulaşacağı nokta olacaktı. Ama bu yapmadığı için içinde anlam veremediği bir rahatsızlık hissetti. 
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Gün, bulutsuz ve olağanüstü sıcak, Akdeniz'in yaz sonundaki kış istilasından önceki son nefesiydi. Omega * Gulf Bank, komşularının tam aksine, tüm yeni inşaatlarda olduğu gibi göze çarpıyordu. Ama farklı bir şey vardı, geceleri fark edilmeyen anormal bir şey. Bourne binanın çelik takviyeli betondan inşa edildiğini görecek kadar yaklaşana kadar, kavurucu 


364 


sabah ışığında bile anomaliyi tam olarak belirlemek zordu. Ya müteahhit bir dış cephe eklemeyi ihmal etmiş ya da mimari planın bir parçası olmamış. Her halükarda, banka yakın çevresindeki, muhtemelen tüm Lefkoşa'daki diğer binalara benzemiyordu. 


"Silahlı mısın?" Bourne şafaktan hemen önce demişti. 


Sara başını salladı. "Havaalanından direkt geldim. Yerel bir satıcı bulmak için zamanım yoktu. Sen?" 


"Seninle aynı. Zaman yok." 


Sara gülümsedi. "İnsanın sadece zekasıyla yaşayamayacağını söyleyenler var." 


Bourne, "Bizimle hiç tanışmamışlar," demişti. 


Şimdi, Omega * Gulf Bank'ın karşısındaki sokağın karşısındaki bir kapının gölgesinde derin bir yerde duruyorlardı. 


"Hiçbir yaratık kıpırdamıyor," dedi Sara, "fare bile." 
"Ya da bir araba." 
"Ben de fark ettim." 


Gecenin köründe bir ara sokak park halindeki araçlardan temizlendi. Hiçbir şekilde trafik yoktu, ancak ikisi de cadde boyunca hiçbir yerde bariyer görmemişti. 


Sara, "Savasin zaten burada," dedi. 
Bourne başını salladı. "Öyle görünüyor." 
"Yanında sadece Angelmaker'ı getirdiğinden emin misin?" 


"Şu anda hiçbir şeyden emin değilim." Bourne, bankanın pürüzlü cephesine dik dik bakıyordu. "Ama yerel yetenekleri işe aldığını varsaymak akıllıca olur." 


"Eh," dedi Sara, "ön kapıdan öylece giremeyeceğimiz açık." 
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"Evet," dedi Bourne. "Ama Savasin senin burada olduğunu bilmiyor. Senin kim olduğunu bile bilmiyor olabilir." 


"Sheremetyevo'dan ayrıldım. Yüzüm artık Ruslar tarafından biliniyor." 


"Bu yüzden saçını kısa kestim, bu yüzden rujun var, bir sundress ve sandaletlerin var." 


"Erken açılan otel hediyelik eşya dükkânları için Tanrı'ya şükür." 
Bir surat yaptı. "Ama bu hasır şapkadan nefret ediyorum." 


Ona bakarken çarpık bir gülümseme sundu. "Ne yapacağını biliyorsun." 


Başını salladı. "Jason, bunu yüzlerce kez aştık." 


"Tamam, o zaman. Bana on dakika ver, sonra caddenin karşısına geç ve—" 


"Yeter!" Görevin sonuna gelmek için sabırsızdı, ama aynı zamanda kafası karışmıştı ve şafaktan önceki saatlerde sevişmemiş olmaları onu biraz üzmüştü. Bunun nesi var? diye merak etti, sonra bu düşünceyi hemen bastırdı; tabaklarında çok şey vardı. Zihnini olumsuz düşüncelerden arındırdı. "Devam et." 


Sonra Bourne onu terk etti, bloğun sonuna kadar sola gitti, karşıdan karşıya geçti ve daha önce bulundukları caddeye dik uzanan caddede gözden kayboldu. Çeyrek blok sonra, dün geceki keşif gezisinde keşfettiği lekeli ve çöplerle dolu ara sokağa ulaştı. 


Gördüğü gibi, bankanın arka kapısı güçlendirilmiş çelikten oluşuyordu. Ayrıca alarmı aktifti - dışarıdan devre dışı bırakmanın hızlı bir yolunu görmediği pahalı, son teknoloji bir sistem. Önemi yok; o şekilde girmeyi planlamamıştı. 


Önceki gece gördüğü bahçeden birkaç olgun hurma ağacı yükseldi. 
Oluklu çelikten yapılmış düz çatıya ulaşana kadar kıyıya en yakın olanı tırmandı. Yoğun bir anten kümesi dışında çıplaktı. Bourne sallandı ve 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sessizce çeliğin üzerine indi. Bunu yaptığı anda, anten kümesinin arkasından iki adam belirdi. 


Çok hızlı bir şekilde ona doğru koştular, çömeldiler, önlerinde pala bıçaklı kamalar vardı. Sert plastik gözleri onun imajını yansıtıyordu; evrenlerinde ondan başka hiçbir şey yoktu. Açıkça fanatiklerdi. Yarısına geldiklerinde, ikiye bölündüler ve ikisi de aynı anda ona iki taraftan gelmek için ayrıldılar. Bourne geri çekilmek yerine yerinde durdu ve saldırganlar yollarına devam edene kadar bekledi. Ardından, onlara doğru koşar gibi yaparak aniden harekete geçti ve başlarına doğru değilmiş gibi kendini fırlattı. O kadar hızlı koştu ve onları o kadar şaşırttı ki, aniden yönlerini değiştirmek zorunda kaldılar. Bourne, önce sağdaki, sonra soldakine doğru hızla koştu ve onların dengesini bozdu. 


Bourne, saldırganların bıçak ellerini kolunu kullanarak savururken, aynı anda bir yumrukla birinin ardından diğerinin yüzüne vurdu. İkisinden de nefesleri kesilirken, birinin alnına diz çöktü, diğerinin boynuna elinin kenarıyla kesik attı. İki iyi yerleştirilmiş tekme, ikisini de bayılttı. 
Kamalarını alarak, onların yanından geçti. 


Anten ekranının etrafında dönerek, Timur Savasin'in kiraladığı paralı askerlerin çatıya erişmek için kullandıkları bir servis kapağına rastladı. Girintili kulpu kavradı, çevirdi ve kapağı geri çekti. Hızlı bir bakış, doğrudan izleme odası olabilecek yere inen metal bir merdiveni ortaya çıkardı. Bakışları ona yaşam belirtisi vermiyordu ama aşağı inerken kendini rahat hissetmiyordu. Odada onu bekleyen biri varsa, ondan bunu yapmasını beklerlerdi. 


Bunun yerine, açık ambar kapağının üzerine konumlandı, yan korkulukları kavradı ve ayakkabılarının içini bir tür fren gibi kenarlara bastırarak aşağı kaydı. Odanın içinden biri ona ateş etti. 


Sokak, sakinliğin somut örneğiydi, ancak herhangi bir şehir veya kasabaya özgü küçük, günlük faaliyetlerin hareketsizliği Sara'ya düpedüz ürkütücü geldi. Gördüğüne hiç güvenmiyordu. Yine de, aptal hasır şapkası 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gözlerini -aslında yüzünün üst yarısının tamamını- gölgeleyerek caddenin karşısına kararlı adımlarla yürümekten başka seçeneği yoktu. Omega * Gulf Bank'ın masif ön kapısı, dikey gülağacı levhalarından oluşuyor gibiydi, ta ki levhaların bir ortaçağ kalesinin kapısı gibi levhaların arasına çivilenmiş, fırçalanmış metal bir kapıya sürgülenmiş olduğunu görecek kadar yaklaşana kadar. 


Sanki karmaşık bir yalpa çemberi setine yerleştirilmiş gibi, kolu çektiğinde kapının kolayca açılması onu şaşırttı. İçeride, banka daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Para yatırma veya para çekme fişlerinin yazılacağı standlar, duvara dayalı ATM'ler yoktu. Veznedar yoktu, soruşturma için yer yoktu, bir memurun dikkatini çekecek oturma alanı yoktu. Çünkü görevli yoktu. Aslında kimse yoktu ve sancılı bir yalnızlıkla sütunlarda yankılanan tek ses sandaletlerinin mermer zeminde çıkardığı sesti. 


Solda bir kapı açık duruyordu. Yakından bakıldığında bu, hepsi boş olan bir dizi ofisin bulunduğu kısa bir koridora açılıyordu. Birbirinin aynısı masalar, çevirmeli telefonlar, hacimli interkomlar, IBM Selectric daktilolar, üst üste dizilmiş giriş ve çıkış kutuları, kağıt kesiciler, kurutma kağıtları, kalemtraşlar, yeni açılmış kalemlerle dolu yuvarlak bir kutu vardı. 
Siyah metal dosya dolapları bir duvara dayanmıştı, diğerleri boştu. Ofisler, altmışlardan ve yetmişlerden ışınlanmış, zaman tünelindeymiş gibi görünüyordu. Gür ve pahalı halılar yeni kokuyordu. 


İlkine adımını atarak hemen dosya dolabına gitti. Üç çekmece kilitliydi. Elini dolabın üzerinde gezdirerek anahtarla karşılaştı. Üst çekmecenin kilidini açtı: boş, aynısını orta ve alttakilerle yaptı: boş, boş. 


Aynısı, masanın hiçbiri kilitli olmayan çekmeceleri için de geçerliydi. İçinde bir toz zerresi bile yoktu. Elleri masanın üzerinde gezindi, tutucuyu kaldırdı ve kalemleri masanın üzerine döktü. Tutucuya baktı: orada da hiçbir şey yok. 


Anlaşılmaz, diye düşündü Sara. 


Tam o sırada arkasından gelen hızlanma sesini duydu. 
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Bourme'un inişindeki hızlılık nedeniyle, sessiz susturuculu tabancadan çıkan mermi tam başının üzerinden geçti. 


Bir an sonra yerdeydi ve ikinci el ateş edildiğinde çömeldi. Sekme neredeyse sol yanağını yakalıyordu, gözünün yanından alçı parçaları fırladı. Sonra, kavisli bıçağı nedeniyle fırlatmak için ideal olmayan kamalardan birini serbest bırakmıştı. Yine de, şeklini hesapladığı için ucu yerine oturdu ve kama adamın göğüs kemiğinin üzerine gömüldü. 


Şimdi iletişim odasında yalnızdı, kanlar içinde bir ölü ve başının üstünde çatıda iki ölü adam daha vardı. Ancak burası bir iletişim odası değildi; burada hiçbir şey yoktu. Anten dizisinden bankaya beslenen veriler burada değildi. "Burası" bile tamamlanmamıştı; oda bir modellemeden ibaretti. Demir kirişler mekanı bir yapboz gibi yapıyordu. Aşağıda: hiçbir şeyin yaşamak istemeyeceği farelerin ve hamam böceklerinin dışında, katlar arasındaki yerin siyahlığı vardı sadece. 


Oda dışına çıktı, bir tür koridora girdi: dairesel bir alan, çıplak kontrplak, hemen hemen yeni terk ettiği odadaki gibi, dışarıdan iki katlı bir bina gibi görünmekten başka bir amaç taşımadı gibi görünüyordu. Rastgele bir gözlemci, kısmen inşa edilmiş bir katın içinde olduğunu düşünebilirdi, ancak testere tozu, güç araçları, jeneratör veya açılmayı bekleyen boya kutuları bile yoktu. Bileşenlerin üzerindeki toz veya kurumun eksikliği neredeyse patolojikti. 


Eğer çalışan bir personel barındıran iki katlı bir bina değilse burası, o zaman neydi? Ancak eğer Omega + Gulf Bankası, yalnızca Rusya Federasyonu liderinin yararına ise, ikinci bir katın neye ihtiyacı vardı? 
Fonlar nerede tutuluyordu? İhtiyaç duyulduğunda, sık sık anında, nasıl dağıtılıyordu? Çatıdaki anten dizisi bankada bir yere çıkmalıydı. 


O sinüs şeklinde, cilalanmış kiraz ağacı el sıyırığı ile donatılmış, altın kaplamalı korkulukları olan, sekiz rakamlı bir konutta bulunan merdivenlerden hiçbir farkı olmayan dairesel bir merdivenle aşağı indi. 
Halı kaplıydı, ancak halının üzerinde iz yoktu. Bourne, yerleştirildikten 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sonra üzerinde yürüyen ilk kişi olabilirdi. Kıvrımlı duvarda, petrol sahaları ve rafinerileri olduğu anlaşılan siyah-beyaz fotoğraflar düzenli aralıklarla asılıydı. Gazla beslenen alevler, karartılmış, külleşmiş arazi onlara apokaliptik bir atmosfer kazandırıyordu. 


Yarı yolda iken ilk acı çığlığını duydu. Son değildi. 
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Düşünmek için zaman yoktu. İçgüdü Sara'yı kurtaran şeydi. İçgüdü ve eğitim. Hasır şapkasını çıkarıp hızla kendisine doğru koşan şekle fırlattı. 
Adam şapkayı yüzünden uzaklaştırırken ileri ivmesi bir an için kesildi. 
İhtiyacı olan tüm zaman buydu. Saldırıya adım attığı kalemlerden birini, Taser'ı tutan elinin içine alarak, kalemin ucunu önce sol gözüne sıkıştırdı. 
Adam sersemlemiş bir ıstırap içinde kükreyerek geri çekildiğinde, silginin ucunu elinin içiyle vurdu ve ucunu gözünün viskoz arkasından, optik sinirden beynine doğru sürdü. Çığlık attı. Onun savrulan kollarından, yabancı cismi tırmalayan parmaklarından kaçınmak için geri çekildi. Ama onu çıkaramadan öldü ve sanki ipleri kesilmiş bir kuklaymış gibi halının üzerine yığıldı. 


O sırada vuruldu, muazzam bir darbe onu yana doğru masanın kenarına çarptı. Kaburgalarının uçlarından bir acı dalgası göğsünü ateşle doldurarak nefesinin kesilmesine neden oldu. Saldırgan onun üzerindeydi, onu geriye doğru eğiyordu, pis nefesi yüzüne çarpıyordu. Parmak boğumları ışıkta parıldayan bir şeyle kaplıydı ve ona yandan vurduğunda neredeyse bayılıyordu. Dizleri suyla doldu, bacakları lastik gibiydi ve ıstırap o kadar yoğundu ki, iki düşünceyi zar zor bir araya getirebiliyordu. 
Kendini aptal ve zayıf hissediyordu ve bu, içini kapkara bir öfkeyle doldurdu; titizlikle bilenmiş hayatta kalma içgüdüsü, onu kötü, acımasız ve amansız hale getirdi. Masaüstünü ilk görüşünü sanki hâlâ önündeymiş gibi hatırlayarak geri döndü. Bu hareket bile zordu. Kaburgalarımdan biri çatlamış olmalı, diye düşündü, 
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O anda, saldırgan onu yüzüstü çevirdi. Masanın üzerine eğildi, onun elbisesini yukarı çektiğini, eteğini beline astığını ve kendisini açığa çıkardığını hissetti. Kendini ona bastırdı, kızışmış bir hayvan gibi aşağı yukarı ovuşturdu. Onun zihninde, bundan ancak daha fazlasıydı. 


Kalçasını tutuyor, pantolonunun fermuarını çekiyordu ama o kadar şişmişti ki, kendini kurtarmakta güçlük çekiyordu. Sara kağıt kesicisini kapıp tuttu. Açısı ona karşı çalışıyordu ve uygulayabileceği kaldıraç kuvvetini azaltıyordu. Ancak doğru öfke gücü onu ele geçirmişti, bu da hem zayıf kaldıracı hem de yan tarafında şiddetli ağrıların kör edici ışıklarını geçersiz kılmıştı. Ağır kağıt kesicisinin uzun bıçağını ağır tabanından çekiştirerek, bir kalçasını masanın kenarına bastırdı ve kendisini kalçalarından başlayarak gövdesinin üst kısmına kadar sıkıştırdı. 
İlk olarak saldırganın bel kısmına bıçağın düz kısmını salladı ve ardından tepki verdiğinde, onun boğazını yanlardan keserek neredeyse tek bir muhteşem darbeyle başını koparmıştı. 


Kan fışkırdı, nabız nabız atarak hem halıyı hem de düşmüş yoldaşını sular altında bıraktı. O düşerken, kapı aralığından hızla gelen bulanık bir figür, ondan son bir vahşi tepki getirdi. Kanlı bıçağı, saldırmaya hazır olarak kaldırdı, ancak saldırı yayının zirvesindeyken bileğini güçlü bir şekilde kavrayarak durduruldu. Hayatının tehlikede olduğunu ve şimdi durdurulmasına izin verirse saniyeler içinde öleceğini bilerek mücadele etmeye başladı. 


"Sara." 


Kan bıçaktan aşağı, yumruğunun üzerinden akıyordu, yoğun, hâlâ sıcaktı. Eğer buna sahip değilse, emrinde başka silahlar da vardı. 


"Sara!" 


Tüm vücudu bir silahtı. O böyle eğitilmişti; şimdi hayatının son savunmasında bunu böyle kullanacaktı. 


"Sara, benim, Jason." 
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Gözlerindeki teri sildi, çılgın beyni onu tanımadan önce onu gördü. 
Sonra, dayanılmaz bir acıyla dolup taşarak kağıt kesici bıçağı düşürdü ve hem ıstırap hem de rahatlamayla nefesi kesilerek, onun kutsanmış sağlam göğsüne düştü ve vücudunda hâlâ gürleyen adrenalin fırtınasında bir yetim gibi ona sarıldı. Titredi, sanki yüksek ateşi varmış gibi kontrolsüz bir şekilde titremeye başladı. 


"Jason," diye fısıldadı. "Jason." 


Boume onun terden ıslanmış saçlarını okşayarak, "Artık sorun yok," dedi. 


"Keşke bu doğru olsaydı," dedi kibar bir ses arkasından. 


İkisi de döndüler ve Başbakan Timur Savaş'ın kendilerine devasa bir 357 Magnum nişan aldığını gördüler. 


Hiçbir şeyi şansa bırakmaz, diye düşündü Bourne. O şey, öfkeli saldırgan bir aslanı bile durdururdu. Mala'dan hiçbir iz görmemişti ve bu onu Magnum'un tehdidinden daha çok endişelendiriyordu. 


"Burası neresi?" Bourne dedi. 


"Ne? Selam yok mu? Uluslararasında resmi görüşmelerin başlangıcı yok mu?" Timur Savasin sırıtıyordu. "Peki, bir Amerikalı ve bir İsrailliden ne bekleyebilirsiniz?" Arka cebindeki bir paketten bir sigara çıkarırken son üç kelimeyi tükürdü, tek eliyle yaktı. Görünüşe göre, bu manevra ile pratik yapmış. Derin bir nefes aldı, tavana doğru bir duman bulutu üfledi. Yakası açık gömleğinin ve hafif keten pantolonunun altında son derece formda görünüyordu; yüzüne sağlıklı bir ışıltı yayıldı. "Önce silahı bırak." 


Bourne öyle yaptı. 
"Kes şunu." Savasin başını salladı. "Bu iyi bir delikanlı. Şimdi 


sırtına doldurduğun kamalardan kurtul." 
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Bourne kabzayı kavradı ve dışarı kaydırmaya başladı. 


"Yavaşça," dedi Savasin. "Çok yavaşça." Tekrar başını salladı. 
"Şimdi onu bırak ve onu da tekmele." 


Bourne kendisine emredilen şeyi yaptığında, Başbakan sigarasından bir nefes daha aldı ve "Sorunuzu yanıtlamak adına, burası tam da iddia edildiği gibi: Omega ve Gulf Bankası" dedi. 


"Saçmalık!" Sara tersledi. Çekirdek enerjisinin bir kısmını geri kazanmış gibi görünüyordu. "Veznedar yok, kasa yok, para yok. Banka falan değil." 


Timur Savasin sadece Bourne'a baktı. Bir gözün yanından duman süzüldü. "Banka çünkü ben banka diyorum." 


"Maalesef bu yeterli değil, Başbakan," dedi Bourne, Sara'yı ağzını kapalı tutması için uyararak sıkarken bile. "Rebeka haklı. Burada içi boş bir kabuktan, yarı bitmiş bir sahne setinden başka bir şey olduğunu gösteren hiçbir şey yok." 


"Çünkü kasayı görmedin." Savasin'in gözleri karanlıkta uğursuz lambalar gibi parlıyordu. "Yolculuğu birinci seviyeye indirmedin. Şu anda yapacağımız yolculuk." Dikkatle kapıdan çıkarken Magnum'un namlusunu işaret etti. Sigarı düşürerek topuğunun altında ezdi. Sonra sahte bir reverans yaptı. "Önden buyurun." 


Bir kat aşağı, bir yük asansörü olarak hizmet edebilecek kadar büyük bir asansöre bindiler. Kapı geriye doğru kaydı ve kendilerini adanın ana kayasından oyulmuş küçük, neredeyse klostrofobik bir alanda buldular. 
Savasin elektrik ışıklarını yaktı ve banka kasasının gökkuşağının ucundaki altın çömlek gibi parıldayan devasa dairesel çelik kapısını ortaya çıkardı. 
Yalan söylememişti. Hükümetin Çin anakarasındaki yeni servetinin deposu önlerinde burada yatıyordu. 
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Üçü mahzenin kapısının önünde dururken Timur Savasin, "İkilemimin özü burada, Bourne. Kasayı açmam gerekiyor ama kapıyı açacak şifreye sahip değilim." Kasaya bir adım daha yaklaştı ama aynı zamanda Bourne'la arasındaki mesafeyi de korudu. "Sanırım sen biliyorsun." 


"Bu konuda," dedi Bourne, "yanılıyorsun." 


"Görüyorsun ya, sana inanmıyorum Bourne." Savasin, Magnum'u dengeledi. "Ve bunu kanıtlaman için sana kapının ortasındaki tuş takımına kodu girmen için tam olarak bir dakika vereceğim." 


Bourne dürüstçe, "Yapamam," dedi. "Kod bende yok." 


"Elinde elli saniye kaldı, Bourne. Bu sürenin sonunda sevgilini vuracağım, ancak İsrailli hayvan etine nasıl dokunabildiğini anlamam mümkün değil." 


Sara hareket etmek istedi ama Bourne onu tuttu. "Yapma," diye fısıldadı kulağına. "Hiçbir şey yapma ya da söyleme. En ufak bir hareketinde seni vuracağından eminim." 


Sakinleşti ama sanki onun vücudunu paylaşıyormuş gibi onun içinin kaynadığını hissedebiliyordu. "Onu nasıl durduracaksın?" diye fısıldadı. 


"Kasayı açarak." 
Gözleri kocaman açıldı. "Nasıl?" 


"İşte çözmem gereken muamma bu." Onun üzerindeki tutuşunu serbest bıraktı. "Tek başına ayakta durabiliyor musun?" 


Gözleri alev alev parladı. "Saçmalama." 


Kasa kapısındaki giriş plakasına gitmeden önce ona sert bir şekilde sırıttı. Birden sıfıra kadar sayıların olduğu bir dokunmatik ekrandı. Harf yok. Bu onun kafasını karıştırdı. 
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Timur Savasin arkasından, "Otuz saniye," diye seslendi. "Yirmi , dokuz, yirmi sekiz..." 


Harf yok, sadece rakamlar. Ancak Boris'in mesajında numara yoktu. Parayı takip edin yazmıştı, yeri ve banka adını içeriyordu, ancak kod hakkında hiçbir ipucu yoktu. Rakamlar bugünün tarihiydi - Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin başlangıcı. 


"On beş saniye, on dört, on üç..." 


Bourne dokunmatik yüzeye baktı. Harf yok, sadece rakamlar. Ve sonra ona sahip oldu. Tarih! Tarih koddu! 


"On, dokuz, sekiz..." 

Tarihi girdi, çubuğu çevirdi. Kımıldamadı. 

"Altı beş..." 

Alnından ve üst dudağından ter fışkırdı. Ensesi ıslanmıştı. 
"Dörtüç..." 


Sonra hatasını gördü. Tarihi Amerikan usulüyle önce ay sonra gün olarak girmişti. Şimdi tersine çevirdi, Avrupa tarzında önce güne, sonra aya dokundu. Yılı ile bitirdi. 


"İki bir..." 


Kulpunu kavradı. Aşağıya doğru indirdi, tıknaz çelik cıvatalar geri çekilirken tıknaz bir sesle tıkırdadı, kalın kapı açıldı. 


İçeri girdiklerinde üçü de tamamen çıplak bir iç mekânla karşılaştılar. Dolar, euro veya yen yığınları yoktu. Altın barları yoktu. 
Taşıyıcı bono veya hisse senedi sertifikalarının kalın yığınları yoktu. Hiçbir şeyle karşı karşıya kalmışlardı. 


"Tanrı aşkına," dedi Timur Savasin. Belli ki o da Bourne ve Sara kadar şaşırmıştı. "Ne oluyor be" 
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Sonra kapı arkalarından çarparak kapandı, sürgüler kaydı. 


60 


İçeride kilitliydiler. Bourne bunun Mala'nın işi olduğunu biliyordu. 
Şeytanın işi. 


"Angelmaker sizi becerdi, Başbakan," dedi Bourne. 
"Kaltak hepimizi becerdi," diye uludu Savasin. 


Sanki Angelmaker değil de Sara ona ihanet etmiş ve daha temel bir şekilde o ihanet etmiş gibi Magnum'u Sara'ya çevirdi. O bir Yahudi'ydi. 
Daha da kötüsü, İsrailliydi, onun amansız düşmanıydı, pek çok yoldaşını deşmiş olan süngünün ucu hazırdı. 


Bourne'un omzu ona çarptığı anda ona ateş etti. Sara yere düştü, ama darbe almış mıydı yoksa tehlikeden kaçmış mıydı, Bourne'un hiçbir şekilde söylemesi mümkün değildi. Başbakanla eli kolu bağlıydı. 


Dövüş sanatları uzmanı Timur Savasin, yalnızca hayatta kalmak için değil, aynı zamanda zafer için de şiddetli bir iradeye sahipti. Zaferden başka bir şey sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda düşünülemezdi. 
Bunun da ötesinde, karnının alt kısmından yayılan denge ve güç sanatı olan haragei anlayışı ve uygulamasıyla Bourne'u tamamen şaşırttı. Haragei, sumodan karateye ve neredeyse soyu tükenmiş harakeiye kadar tüm Japon dövüş sanatlarının temeliydi. 


Başbakanın seçtiği uzmanlık, Bourme'unki gibi aikido idi. 
Magnum'unu ateşlerken - dikkat dağıtmak için, başka bir şey değil - Bourne saldırısına kaydı, gövdesini bükerken, ayaklarını Bourne'un ön ayak bileğine vuran ve onu ayaklarından indiren sığ bir yay çizerek süpürdü. 


Magnum'un mermileri bitince, Savasin tutuşunu tersine çevirerek dipçiği Bourne'un çenesine savurdu. Bourne'un kafası kaya zemine çarptı. 
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Bayılmanın eşiğinde, Bourne savunmak için kollarını kaldırdı, ancak Savasin zaten savunma yarım dairesinin içindeydi ve Bourne'un böbreklerinin üzerindeki kası hedefleyerek yumruğunu Boume'un yan tarafına üç, dört kez indirdi. 


Ama hırpalanırken bile Bourne kendini topladı. Aikido'nun gerçek güzelliği, yalnızca gücün içsel merkezileşmesini ve koordinasyonunu öğretmesi değil, aynı zamanda zihinsel çekirdeğin inşasını vurgulaması, tek bir odak elde etmek için normal engellemeleri ortadan kaldırmasıydı; sebat et ama zafer kazan. 


Ama Savasin yine bir aikido savantı çıkıyordu. Bourne'un haragei'ye çekildiğini hemen anladı, ne yaptığını biliyordu ve Bourne'un güç kaynağı olan karnının alt kısmına saldırarak buna karşı koymaya çalıştı. Boume'u üzerine kaldırırken tekrar tekrar vurdu, kalçaları Boume'un yuvarlanmasını veya sıyrılmasını önlemek için kalçalarına kilitlendi. 


Bourne, kör edici kıvılcımlar merkezde havai fişek gibi patlayarak onu etkili bir şekilde kör ederken, bilincinin karanlığının görüşünün kenarlarına çarptığını hissedebiliyordu. Ama bunların hiçbiri önemli değildi, çünkü aslında Savasin, Bourne'u tanımıyordu; elinde sadece dosyaları ve kulaktan dolma bilgiler vardı ve bunlar da neredeyse yeterli değildi. Uzun lafın kısası, şimdi gerçeği öğrenmişti. 


Bourne, Savasin'ın kalça cebinden sigara paketini aldı, sigaraları ezdi ve yüzüne tütün fırlattı. Savasin, Bourme'un sert ellerinin yılanlar gibi kalktığını göremese de, onun vücuduna acımasızca çarptığını hissetti ve avını tuttuğu kalçalarından kurtuldu. Savasin, çaresizce bakakaldı, gözleri görmez oldu. Boume onu bir kenara attıktan sonra, kendine gelmeye başladı ancak o sırada ölümcül darbe geldi. 


Kan, çatlamış akciğerlerini doldurdu, boğazına ve ağzına doğru yükseldi. Kendi sıvıları içinde boğuluyordu. 
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Boume, Başbakan Timur Savasin'in kan çanağına dönmüş gözlerine baktı ve ağzının kenarlarından giderek daha fazla kanın taşmasını izledi. 


"Arkadaşımı öldürmen yeterli değildi," dedi, "Svetlana'yı da öldürmek zorundaydın." 


Savasin'in ağzı kasılarak çalıştı. Ondan bir zamanlar anlaşılır kelimeler olabilecek hayvani sesler yükseldi. Sonra başını yana çevirdi ve içine kendi ciğerinden bir parça saplanmış siyahımsı bir kandamlası tükürdü. Bourne'a döndüğünde konuştu. Sara'ya tükürürken nefret dolu sözler biraz bozuk olsa da açıktı: "Yahudi kaltak asla doğmamalıydı." 


Bunlar aynı zamanda söylediği son sözlerdi. Bourne boş Magnum'u aldı, uzun namluyu Timur Savaş'ın paletinin tepesinden sinüslerinden beynine doğru itti. Orada, Başbakanın gözlerindeki tüm ışık sönene kadar tencereyi karıştırdı. Hayat, sanki yeterince hızlı kaçamıyormuş gibi onu terk etti. 
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"Bir seni durduramaz," Bourne dedi ve Sara'yı oturtmak için kaldırdı. 


Gülümsemesi, kaburgalarından gelen acıyla mayalanmıştı. 
"Görünüşe göre ikimiz de durdurulamıyoruz." Kafasıyla işaret etti. "Ona ne yaptın ki zaten?" 


"Hakettiğinden fazlasını yapmadım." Sırtındaki bir kolunu kullanarak Sara'yı ayağa kaldırdı. "Kaburgaların ne kadar kötü acıyor?" 


"Önce buradan bir çıkış yolu bulalım." 
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Başını salladı. "Şansımız yok. Filtrasyon sistemi çalıştığı sürece bizim için—" 

O anda tam bir sessizlik onları yuttu. Birisi - büyük olasılıkla Mala - mahzenin içindeki havayı kapatmıştı. 


"Elbette?" diye sordu Sara. "Bunu mu söyleyecektin? Şimdi bir yol bulmaya ne dersin—" 


Ancak Bourne, Başbakanın gömleğini çoktan çıkarmıştı ve onu birbirine düğümlediği uzunlamasına yırtıyordu. Malzemeyi sıkıca bağlayarak onun orta bölümünü bağladı. 


"Zorla nefes alabiliyorum. Kendimi korse giymiş gibi hissediyorum." 


"İyi. Şimdi nerede durduğumuza bakalım." Kapalı kapıya geçti. 
"Böyle bir kapıyı içeriden açmak için her zaman bir güvenlik mekanizması vardır." Onu buldu. "Ah, işte başlıyoruz." Acil serbest bırakma düğmesine bastı ama hiçbir şey olmadı. 


"Angelmaker devre dışı bıraktı," dedi Sara. "İsmine uygun yaşıyor gibi görünüyor. Sanırım hiç tanımadığın birinden nefret etmek mümkün. " Bourne'a baktı. "Bu arada, iyi arkadaşın Boris Karpov neden seni buraya getirdi? Personel yok, para yok. Bana göre bu bir çıkmaz sokak gibi görünüyor. Dolandırıldığı gerçeğiyle yüzleşmenin zamanı geldi, biz de öyle. Burada bizim için hiçbir şey yok. Rus işgali bu akşam planlandığı gibi başlayacak." 


Bourne başını salladı. "Buranın Hükümetin Çin parası için sıfir noktası olduğuna ikna oldum. Bir şeyi kaçırıyorum.” Yavaşça döndü, çıplak kasaya baktı. "Önemli bir şeyi." 


"Ne gibi?" 


Gözleri parladı. "Bunun gibi." Mahzeni tekrar geçerek, Savasin'in kurşunlarının kaya yüzünü yonttuğu duvara ulaştı. Ve kelimenin tam 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anlamıyla rock suratlıydı. Parmak uçları altındaki yüzeyde gezindi. 
"Buraya bak." 


Sara onun işaret ettiği yere bakmak için kaskatı bir şekilde eğilirken yüzünü buruşturdu. "Pürüzsüz!" haykırdı. "Ve bu metal!" 


Magnum'u alan Bourne, Başbakanın pantolonundaki namluyu sildi, sonra yontulmuş duvara geri döndü ve ince cepheyi kırdı - görünüşe göre bu cephe hiç de taş değildi, alçı kalıplanmış ve taşa benzeyecek şekilde boyanmıştı. - bir dizi elektronik ekipmanı ortaya çıkarana kadar. Monitörü kontrol ederek dizinin, siber uzayda akla gelebilecek her türden yasa dışı malzemenin satın alındığı, takas edildiği ve satıldığı bir yer olan Dark Web'e bağlı olduğunu gördü. 


Boume, "Çatıda güçlü bir anten dizisi var," dedi. "Sokaktan görünmez. Neye bağlı olduğunu merak etmiştim. İkinci katta hiçbir şey yoktu." 


Sara "Ve zemin kattaki tüm ofisler boş - manken gibi görünüyor - bir sahne seti," dedi. "Yine de lekesiz, bu da birinin temizlik için periyodik olarak gelmesi gerektiği anlamına geliyor." 


Bourne, "Bölgeden biri olmadığına bahse girerim," dedi. 


"Artık bankanın bir şey için kullanıldığını biliyoruz. Ama ne? 
Banknot yoksa bono yoksa mevduat sertifikası yoksa altın yoksa banka ne işe yarar?" 


"Sanırım biliyorum," dedi Bourne. "Ama önce buradan gitmemiz gerekiyor." 


"Dediğim gibi." Sara onu dikkatle izliyordu. "Herhangi bir fikrin var mı?" 


"Sadece bir tane," dedi Bourne. "Angelmaker." 
Sara gözlerini kırpıştırdı. "Nasıl?" 
"Burada ölmemize izin vermeyecek." 


380 


"Bu yüzden yayını kapattı, değil mi?" 
Hava! diye düşündü Bourne. Elbette. 


"Angelmaker burayı bizden daha iyi biliyor," dedi. "Daha önce burada olduğuna bahse girerim - bir kereden fazla." 


"Ne yapıyorsun?" Sara dedi. "Temizlemek ve toz almak mı ciddi misin?" 


Sonunda aradığını bulmuştu. Hava menfezi, neredeyse hizmet verdiği elektronik ekipman yığınları kadar zekice gizlenmişti. Herhangi bir türde istiflenmiş elektronik, güçlü fanlar ve ısı emiciler gerektiren muazzam bir ısıyayar. Isı sorunu açık havada yeterince kötüydü, ancak bileşenler bu şekilde salgılandığında, muazzam miktarda soğutma gerektiriyordu. 


Soğutma, hava anlamına geliyordu - çok fazla. Ve ısının birikip bileşenleri yok etmemesi için soğutma sisteminin yakın bir yerde havalandırılması gerekiyordu. 


Ve işte oradaydı. Izgarayı çıkardı, çevredeki kaya duvara benzeyecek şekilde kamufle oldu. 


Sara, "Bir insan vücudu için yeterince büyük," dedi. "Nereye gidiyor?" 


"Hadi bulalım." 


Bourne içeri girdi, Sara da onu takip etti. Gerçekten de çok soğuk olan şaft onları yatay olarak yalnızca yirmi yarda kadar yönlendirdi, sonra o kadar dik bir şekilde yukarı doğru eğildiler ki dizlerini ve ayakkabılarının dışını donmuş metal kenarlara bastırmak zorunda kaldılar. Bu, Sara için özellikle zordu, çünkü bu kutup ortamında ona asgari düzeyde koruma sağlayan bir sundress ve sandaletler giyiyordu. Aslında sandaletleri bir engel olarak gördü ve silkeledi. Pencereye çarpan kuşlar gibi iki küçük ses çıkararak onun arkasına düştüler. 
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Hızla daha da kötüleşti: şaft dikey döndü. Artık diz ve ayakların yanı sıra dirsekleri de kullanıyorlardı. Sara ürperdi. Bu istemsiz hareket bile ona acı parçaları gönderdi, ama onu bağlayan bağlar da onu kurtardı ve bunun, Başbakan Savasin'in nefret edeceği aşağılık hayatının uygun bir mirası olduğunu düşündü. Ve aslında, ıstırap üzerine çöktüğünde devam etmesine yardım eden, onun kontrolünü kaybetmesiyle tehdit eden düşmanca nefretiydi. Kendini salıvermek, karanlığın onu selamlamak için koşarak gelmesine izin vermek, onun kollarına atılmak ve uykuya dalmadan önce bir süre orada dinlenmek ne kadar kolay, diye düşündü. 


Sanki ona psişik olarak bağlanmış gibi, Bourne'un sesi tam da doğru anda onun karanlık düşüncelerini böldü: "Sara, yukarıda ışığı görebiliyorum. Neredeyse geldik." 


Her kelime, onu karanlığın baştan çıkarıcı kucağından santim santim çekip çıkaran, ona uzanan cankurtaran halatının bir başka basamağıydı. Mexico City'de bir taksinin arkasında kanlar içinde kalırken bile, hayatında hiç bu kadar yorgun ya da acı çekmemişti. Orada, temelde kendi kendine anestezi uygulandı; burada, tamamen ham sinir uçları ve öfkeydi. 


İleride, Bourne'un başka bir ızgara üzerinde çalıştığını duydu, durduğunu ve sonunda olduklarını biliyordu. Davut Yıldızını kavradı ve kısa bir dua okudu. Dakikalar sonra, Bourne onu hava boşluğundan kaldırıyordu. Bağırmak istedi ama eğitimi tuttu ve dişlerini gıcırdattı ve acının bir kez daha tümünü kaplamasına izin verdi. Ama şimdi sevdiği adamın kollarındaydı, onun kalp atışlarını ve bunun ötesinde insan sıcaklığının tesellisini hissediyordu. 


Boume onu yavaşça yere bıraktı. "Seni bir hastaneye götürmeliyim." 


"Sonra," dedi ve ayağa kalkarken ona gülümsedi. "Ya da belki de hiç gitmemeliyim." 
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Etrafına baktı. Bitmemiş ikinci kattaydılar. Tıpkı Boume'un tarif ettiği gibiydi. "Bana ne keşfettiğini söyle." 


Bourne, "Bundan daha fazlasını yapacağım," dedi. "Sana göstereceğim." 


Onu geniş, kıvrımlı merdivenlerden aşağı indirdi. "Fotoğraflar, Sara. Onlar neyden?" 


Kaşlarını çattı. "Petrol sahası," dedi. "Rafineriler." 
"Sadece herhangi bir petrol sahası değil. Vankor." 
"Hükümetin bir kısmını Çinlilere sattığı petrol sahası." 
"Aynen," dedi başını sallayarak. 


Yavaşça aşağı inerken, her bir fotoğrafı kaldırdı. "Elbette bu bankanın elinde banknot, hamiline yazılı tahvil, hisse senedi, altın yok. 
Hepsi bir anda verimli bir şekilde taşımamayacak kadar hantal, bu bankanın varlıkları bu şekilde konuşlandırılıyor." 


Üçüncü fotoğrafın arkasında, üzerinde büyük bir tuş takımı bulunan metal bir plaka vardı. 


"Aman Tanrım," dedi Sara. "Elmaslar!" 
, 


Bourne başını salladı. "Şimdi tuş takımına bak. Şimdiye kadar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor." 


Ben de, dedi Sara. "Otuz üç anahtarı var, hepsi boş." Tuş takımından Bourne'a baktı. "Nasıl açacaksın?" 


"Cevap bu fotoğraflardan bize bakıyor." 
"Vankor." 


"Rus alfabesi otuz üç harften oluşur." Bourne tuş takımına altı kez dokunarak VANKOR'un Kiril eşdeğerini girdi. Kapı açıldı. Elini içine soktu, tek bir kırmızı ipek çanta çıkardı. Altın bir Çin ejderhasıyla işlenmişti ve bir büzme ipiyle bağlanmıştı. Açarak, gece gökyüzündeki 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yıldızlar gibi parıldayan ve göz kırparak Sara'nın açık avucuna bir yığın elmas döktü. 


"Ama..." Ona baktı. "Elbette, hepsi bu kadar değil." 
Bourne, "Daha yüzlercesi var," dedi. 
"Ama uzun sürmeyecek." 


Angelmaker'ı görmek için döndüler. Üzerlerine bir makineli tabanca tuttu, yıpranmış domuz derisinden yapılmış bir doktor çantasını Bourne'a fırlattı. "Doldur." 


Sara gerildi. "Ona izin vermeyeceksin - hey!" 


Bourne elmaslarla dolu kırmızı ipek keseleri el çantasına süpürüyordu. 


Angelmaker, "Kasayı bulup açtığın için teşekkür ederim," dedi. 
"Kibarca istesem de istemesem de reddedeceğini biliyordum." Başını salladı. "Şimdi onu yere bırak ve geri çekil." 


Bourne, isteksiz Sara'yı yanında sürükleyerek, onun istediğini yaptı. 


Angelmaker aşağı indi, çizmesini el çantasının kulplarından geçirdi, bacağıyla kaldırdı. Onu eline aldığında derinliklerine baktı, sonra çantayı kolundan yukarı iterek yerinde tuttu ve muhtemelen Bourne'un tamamen boşalttığından emin olmak için elini kasanın içine soktu. 


"Şimdi," dedi, "gitmeliyim." Merdivenleri geri geri çıkarken, Sara Bourne'dan ayrıldı ve ona doğru bir adım attı. Angelmaker açıkça tehditkâr bir tonda, "Sakın," dedi. "Seni vurarak öldüreceğim." Merdivenleri çıkmaya devam etti. "Tek atış." 


Sonra bitmemiş üst katta gözden kayboldu. 
Sara, Boume'a döndü. "Onun peşinden gitmiyor musun?" 


"O eğitimli bir suikastçı. Ne dediğini duydun. En azından bir gün daha yaşamayı planlıyorum." 
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"Cesaretin daha iyi yanı. Elbette." Sara onun seviyesine yükseldi, elmasları avucunun içinde tuttu. "Elmasların nerede olduğunu söylemen için seni zorlamak için neden beni mahzende öldürmekle tehdit etmedi? 
Bu, Savasin için işe yaradı." 


"O zaman bilmiyordum. Sanırım bundan şüphelendi." 


Sanki işin içinde başka bir şey olduğunu biliyormuş gibi ona şüpheci bir bakış attı. Ama ona baskı yapamayacak kadar kurnazdı. Eğer ona söylemek isteseydi, söylerdi. "Tamam, onu bir kenara bırakırsak, en azından bunları neden geride bıraktığını söyleyebilir misin?" 


"Ekmek kırıntıları," diye düşündü Bourne. 


"Yine de hayır. Tüm bunlardan sonra, Hükümetin tüm parasını alacağına inanamazsın." 


Bourne başını salladı. "Yapmayacak. Moskova'ya geri dönmem gerekiyor." Her şeyin başladığı yer. 


"Ya işgal?" 


"Şimdi olmayacak. Bu elmaslar olmadan Federasyon, bırak Doğu Ukrayna'daki sürekli ordusu da dâhil olmak üzere, kendi halkını beslemekte zorlanacak." 


Ona şaşkın bir bakış attı. "Bunu kesin olarak biliyor musun?" 


"Bu hayatta herkesin her şeyi bilebileceği kadar. Ve birkaç ay içinde Rosneft'e yirmi bir milyar dolarlık borcun vadesi gelecek. Kremlin parayı nereden bulacak? Devlet tarafından yönetilen en büyük enerji şirketi Rosneft başarısız olursa Rusya mahvolur." 


Sonunda razı oldu. "Bunu kabul edeceğim. Demek istediğim, başka seçeneğim var mı? Birlikte Moskova'ya gideceğiz." 


Kafasını salladı. "Tedaviye ve ardından biraz dinlenmeye ihtiyacın var." Torbanın geri kalanını eline döktü. "Öyleyse özel bir göreve başlamanı istiyorum. Kişisel bir iyilik olarak." 


" 
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"Elbette." Garip davranışına dair bir ipucu arayarak onu dikkatle izledi ama hiçbiri kendini göstermedi. Tamam, o zaman. Ondan bir tür taviz, belki bir test, belki küçük ama onun için önemli bir şey talep etmesi gerekiyordu. "Ama sadece beni daha sonra göreceğine söz verirsen." 


"Söz," dedi Bourne, dudaklarına hızlı bir öpücük kondurarak, "hiç şüpheye yer yoktu." 
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Igor Malaçev, Angelmaker'ın yeraltı istasyonuna girdiğini gördüğünde sabah New York Times'ı okuyordu. Savasin'in kişisel bir kopyası günlük olarak uçakla getirildi. Herhangi bir gazetenin veya derginin elektronik baskılarından, her an herhangi biri tarafından hacklenebileceklerine, hikâyelerinin propagandaya veya daha da kötüsü dezenformasyona (o dönüştürülebileceğine inanarak, haklı olarak şüpheleniyordu. 


BATILI GÜÇLER RUSYA'NIN BİR SONRAKİ HAREKETİYLE 
HAREKETE GEÇMEYE HAZIR, az önce okuduğu sayfanın üst kısmındaki ön sayfa haberinin manşetini attı. Yanında bir başkası: IRAK ORDUSU BÜYÜK PETROL SAHALARINI İŞİD'DEN GERİ ALDI. Ve bir diğeri: İDDİA EDİLEN PARA ARTIK BİR SERAP. Ve bir başkası: UKRAYNA, NATO'YA DOĞRU BÜYÜK EĞİLİMDE. Haberlerin hepsi kötüydü ve daha da kötüye gidiyordu. Başbakanın buna bir cevabı olsa iyi olur, diye düşündü ekşi bir sesle. Yoksa işimden olurum. Çağrışım yoluyla suçluluk, Kremlin'de favori bir ölüm sporuydu. 


Angelmaker yaklaşırken kâğıdı koltuğunun altına katladı ve otomatik olarak patronunu aradı. Timur Savasin'ın kendisine söylediği sürenin üzerinden iki gün geçmişti. Rus birlikleri ve tankları hâlâ Doğu Ukrayna'nın içindeydi -gerçi bu, dışişleri bakanları tarafından ve dün gece televizyonda yayınlanan bir konuşmada bizzat Hükümet tarafından şiddetle 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reddedildi- ama oyalanmışlardı. Şimdi, kademeli bir geri çekilmeden, Kırım'ın gölgelerine yavaşça geri çekilmekten bile bahsediliyordu. 
Malaçev, son kırk sekiz saat içinde gidişatı tersine çevirecek neler olup bittiğini bilmiyordu, ancak bizzat Başbakandan öğrenmek için hem istekli hem de endişeliydi. Savasin, Angelmaker ile ülkeyi terk ettiğinden beri irtibatı kesmişti. Gidecekleri yeri sormamıştı ve Başbakan gönüllü olarak bunu yapmamıştı. 


Şimdi sol elinden kolayca sallanan eski moda bir doktor çantası olan Angelmaker geldi. Başbakanın özel metro istasyonunun kubbeli kiremit tavanının altında ona yaklaşırken gülümsedi. Ama sanki kendi kendine komik bir fıkra anlatmış gibi tuhaf, içten bir gülümsemeydi bu. Bu sabah, Malaçev'in körelmiş mizah anlayışı yok olmuştu. 


Son iki gündür Kremlin'in panik modu stres seviyesini sindirmiş olan Malaçev, Başbakanı göreceğini tahmin ederek ileri bir adım attı; Kremlin'in ofislerinde ve hatta dedikodu salonlarında olmayan açıklamalara ihtiyacı vardı. Ancak çok geçmeden Angelmaker'ın tek başına geldiği anlaşıldı. 


"O nerede?" Angelmaker'a önünde durduğunda sordu. "Başbakan nerede?" 


"Timur kaçınılmaz olarak gecikti," dedi. 


Gülümsemesi o kadar kaybolmuştu ki, bunu hayal edip etmediğini merak etti. 


"Kremlin'deki grup sikişme yüzünden gecikti sanırım." Cevap vermeyince ekledi: "Onu ne zaman bekleyebilirim?" 


"Bana trenine binmemi ve beklememi söyledi." 


Malaçev hemen yolunu kapattı. Hemen arkasında Timur Savaşın'ın gösterişli treni kapıları açık bekliyordu. Ancak, Başbakanın -sözlü veya yazılı- doğrudan emirleri olmadan trene binmesine izin verilmemesi konusunda kesin emirleri vardı. 
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"Soruma cevap vermedin. Başbakanın ne kadar gecikmesi bekleniyor? 


Yine o yapmacık gülümseme vardı. Malaçev ondan nefret ediyordu. 
"Gecikmesi," dedi, "kalıcı." 


Sonra el çantasını savurarak adamın yüzünün kıpkırmızı olduğunu yakaladı. Geri sendelediğinde, onu göğsünden üç kez vurdu ve düzgün bir ikizkenar üçgen yaptı. Malaçev'in geriye doğru platforma düşmeden önce beyninin şoku ve öfkeyi kaydetmesi için yeterli zamanı vardı. Kâğıdın sayfaları, yumurtlayan turnalar gibi etrafına dizilmişti. 


"Zaman," diye seslendi Angelmaker. "Yolu açtım." 


Paltosunu ayak bileklerine dolayan küçük bir figür, arkasındaki en derin gölgelerden kurtularak hızla ışığa doğru ilerledi. 


"Malaçev'e yazık," dedi, eleştirel bakışıyla cesede değer biçerek. 


"O bir aptaldı." İvan Volkin, kanlı cesedin üzerinden salon vagonuna girerken, büyük bir titizlikle paltosunun eteğini kaldırdı. 


Angelmaker onu takip etti, kapı arkasından kapandı ve tüm Rus grupperovka'larının seçkin grisi olan Volkin normalde Timur Savasin'e ayrılan sandalyeye oturduğunda, tren yalpalayarak hareket etti, istasyondan dışarı kaydı. Tünel diğerlerinin altından geçerek Moskova'nın altında kıvrılıyordu. 


Volkin vagonun içine baktı. "Yıllardır bu anın hayalini kuruyordum." Yüzünü kurt gibi bir gülümseme kapladı. "Ve şimdi bu sandalyenin ne kadar rahat olduğunu biliyorum." 


Angelmaker, ayakları genişçe açılmış, sallanma hareketinde kolayca dengelenmişti. Doktorun çantasını kucağına attı. 


Ona baktı. "Ya zorluklar?" 


"Başa çıkamayacağım hiçbir şey yoktu." 
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"İyi." Onayladı. "İyi." Kilidi açtı, el çantasının ağzını açtı, içine baktı. Kırmızı ipek çantalardan birini çıkardı, altın ejderha arabanın sıcak lambasının ışığında parlıyordu. Elmasları avucunun içine dökerek, "Kaç torba?" dedi. 


"Yüz yetmiş." 
"Miktarı hesapladın mı?" 


"Elmasların son incelemesine bağlı olarak yetmiş yedi milyar doların üzerinde." 


"Onlara baktın mı?" 

"Rastgele bir örnekleme yaptım." 

"Ve?" 

"Yüksek dereceli," dedi. "Çok." 

"O zaman her şeyim var. Hükümetin tüm serveti." 


"Hepsi değil," dedi Bourne, kapıyı açıp yatak odalı arabadan dışarı çıkarken. Mala'nın kendisine bıraktığı kırmızı ipek çantayı kaldırdı - Ivan Volkin'in inşa ettiği göz kamaştırıcı aynalı labirentin son bölümünde ekmek kırıntısıydı. Çantada elmas yoktu. Lefkoşa sahilinden gelen çakıl taşlarıyla ağırlıklandırılmıştı ama bunu yaşlı adama söylemenin bir anlamı yoktu. 


Volkin'in yüzünde yavaş bir gülümseme belirdi. "Tanrı aşkına Jason, ısrarcısın. Buraya fark edilmeden nasıl girdiğini sormayacağım bile. 
Ne de olsa ticaretteki hissen bu." El salladı. "Otur. Cehennem gibi görünüyorsun." 


Bourne kıpırdamayınca Volkin omuz silkti. "Sen bilirsin." 


Bacaklarını ayırarak ayakta duran Bourne, aralarında Volkin ile Mala'ya baktı. Volkin döndü, zemine tutturulmuş bir buz kovasından yeşil bir şişe aldı. "Şampanya? HAYIR mı?" Sırıttı. "Şirketi düşünürsek, ben 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de." Şişeyi tekrar kovaya bıraktı, ince buzun içinden düşen bir ceset sesi geldi. 


Ellerini kucağında kavuşturarak, "Peki, Jason, senin için ne yapabilirim? Elmaslar artık bende. Dünyayı, en azından şimdilik, bu ülkeyi yöneten psikopattan kurtardım. Dürüst olmak gerekirse, bir madalyayı hak ettiğimi düşünüyorum." 


Bourne, "Sen bundan daha fazlasını hak ediyorsun," dedi. "Biraz zamanımı aldı - olması gerekenden daha uzun sürdü, belki. Ama sen buna güveniyordun. Ne kadar az arkadaşım olduğunu biliyordun. Beni sarsmanın tek yolunun onlardan birini öldürmek olduğunu biliyordun. 
Boris'i birçok nedenden dolayı seçtiniz, ancak şimdi benim için tamamen netleştiler." 


"Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok." 


Tren yavaşlayarak tüneldeki bir virajdan döndü. Hem Bourne hem de Mala, bükülen sol bacaklarına daha fazla yaslandılar. Volkin çantayı kapattı, sandalyesinin yanına koydu. 


Her şeyi izleyen Bourne, "Boris'in bana gönderdiği bilgileri nasıl elde ettiğini merak etmeye başladım. FSB'deki teğmenlerinden biri miydi? 
Ben öyle düşünmedim. Hükümetin neyin peşinde olduğuna dair istihbarat, Boris dışında kimsenin göremeyeceği kadar sıcaktı. Böylece muamma devam etti ve bana verdiği şifreli mesajın Rusya'yı izinde durduracak araçlar içerdiğini anladığımda daha da düğümlendi. Artık bağlantılardan veya her zamanki söylenti değirmenlerinden alamadığınız istihbarat var." 


Volkin, ellerini hâlâ kucağında kavuşturmuş, gözlerini kırpmadan Bourne'a baktı. "Peki, sence Boris istihbaratı nasıl aldı? Teorini merak ediyorum." 


"Senden aldı, Ivan. Ve bu bir teori değil." 
Volkin'in kaşlarından biri yukarı kalktı. "Değil mi?" 
"Bu bir gerçek." 
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"Şimdi bir deli gibi konuşuyorsun." 


Bourne gülümsedi. "Beni en uzun süre kandırdığını kabul edeceğim. Savasin'in Boris'in ölüm emrini verdiğinden emindim." 


"Yapmadı mı demek istiyorsun?" 


"Svetlana'yı Kahire'de öldürttü. Ona bu kadar bağlayabilirim. Ama Boris...?" Yavaşça başını salladı. "Görüyorsun, Borz'un Savasin'in emriyle çalıştığını varsaymıştım. Çok mantıklıydı. Başbakan Boris'ten nefret ediyordu, itibarını yok etmek için hemen hemen her şeyi yapardı. Ama infazını emretmek? Hayır, bu onun yolu değildi." 


"Savasin'i senden daha uzun süredir tanıyorum ve çok çok daha iyi. 
Boris'in yoldan çekilmesini ne kadar çok istediğini hafife almak hata olur." 


"Ama görüyorsun Ivan, ben senin Boris'i yoldan çekmeyi ne kadar çok istediğini hafife aldım." 


Volkin'in üst dudağı alayla kıvrıldı. "Daha fazla yanılıyor olamazsın. Boris'i sevdim. İkizlerimi kesin bir ölümden kurtardı." 


"Yeterince doğru. Ve birbirinize olan sevginiz hayatta kalabilirdi, ama dünya sizin için yeterli değildi. Gölgelerden çıkmaya, Rus yönetiminin üç üst tabakasını da aşmaya karar verdiniz. Herkesin dostu ve danışmanı oldun, ama altında çeteleri oligarklara, oligarkları Kremlin'in silovikisine karşı oynadın. Hepsi gücünü katlanarak artırmak için." 


"Ama Boris birçok yönden senden daha zekiydi. Senin içini gördü, neyin peşinde olduğunu gördü ve bunu dayanılmaz buldu. Senin için daha da kötüsü, dürüst olduğunu kanıtladı. İşine burnunu sokmamak için bildiğin her yolu denedin ama o dinlemedi. Baştan sona Boris bu." 


"Bunu duyuyor musun?" Volkin, Angelmaker'a hitaben, dedi. 
"Bunu yenebilir misin? Deli gibi çıldırıyor." 


"Bana attığın bataklıkta unuttuğum şey, Ivan, hep önümdeydi. 
Aynalar salonunuz, torununuzun Boris'in kuryesi gibi davranıp Hamburg'da bana sahte parayı vermesiyle başladı. Boris'in gerçek 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kuryesini yakaladı. Bırak nereye gittiğini ve kiminle buluşacağını, Boris'in bir kurye gönderdiğini nereden biliyordu?" 


"Savasin yapmış olabilir-" 


"Hayır, İvan. Boris, Savasin'in tüm insanlarını tanıyordu, hatta FSB'ye gömülü olanları bile. Hayır, başka biri olmalıydı. Ve taklitçinin gerçek kimliğini öğrendiğimde, onu bir araya getirmeliydim. Ama yapmadım. En iyi arkadaşımın kaybı da dâhil olmak üzere aklımda daha acil şeyler vardı. Zaten bu konuda ölüydün." 


"Boris'in şifresini aldığımı gördün, ama sadece senin kontrolün altında. Hükümet'in planlarını, Omega ve Gulf Bank'ı biliyordun. Senin ve Savasin'in bilmediği şey parayı nasıl çıkaracağıydı. Bu yüzden bana ihtiyacın vardı." 


Volkin neredeyse ona bakıyordu. "Seni yanlış değerlendirdim, Jason. Kilit altında olman gerekiyor." 


"Ve sonra," diye devam etti Bourne, Volkin'in patlamasını görmezden gelerek, "Irina Vasilyevna'nın Mik's'teki görünüşte anlaşılmaz davranışına geliyoruz. Neden en başta beni kara para aklayıcıya yönlendirdi? Bunun beni Borz'a bir adım daha yaklaştıracağı için olduğunu sanmıştım. Beni oraya senin maskeni düşürmek için götürdüğünü ancak çok sonra anladım. Mik'in senin kara para aklayıcın olduğunu bilmemi istedi." 


Yaşlı adam yorum yapmayınca Bourne devam etti. "Irina Vasilyevna, hayatını kontrol etmenden bıkmıştı. Bana o kadarını söyledi. 
Ama yine de, onu yapbozun önemli bir parçası olarak göremeyecek kadar meşguldüm. Hayır, kaçmıştı ama sana söyleyemeyecek kadar korkmuştu. 
Seni Mik'in hesap defterlerinden ifşa ettiğimde sana gösterecekti." 


Volkin'in gözleri sanki uykunun eşiğindeymiş gibi yarı kapalıydı. 
"Bu hiç olmadı." 
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Bourne, "Elbette hiç olmadı," dedi. "Bunun asla olmayacağını gördün. Mik neden kendini havaya uçursun? Bir cevap bulamadan kendime bu soruyu defalarca sordum.” 


Volkin, "Ama elbette bir yanıt var," dedi. "Her zaman vardır." 


Boume anlamlı bir şekilde, "Ailesinin iki kuşağını kaybetmiş bir adama göre, kendinden fazlasıyla memnunsun," dedi. 


Volkin, Bourne'un sözleriyle yüzünü buruşturdu. "Ben de öyle olmalıyım. Mik intihar etmedi, o tip biri değildi. Ama Mik'in bir hata yapması ihtimaline karşı bir güvenlik önlemi almam gerekiyordu. Ofisine bir patlayıcı yerleştirmesini ayarladım." Volkin ellerini açtı. "Anlıyor musun Jason, para transferlerinin yanlış ellere geçmesi riskini göze alamam. Mesela seninki gibi." 


"Ya da Irina'nın." 


Volkin kaşlarını çattı. "Bu... talihsizlikti. Onun ve Aleksandr'ın kendi başlarına iş kurduklarını öğrendiğimde sadece bir hafta önceydi. 
Kafasını salladı. "Düzgün yetiştirilmeden çocuklar çok aptal olabilir." 


"Bomba nasıl kuruldu?" 


"Uzaktan gözetimle kurdum. Olmadan önce her şeyi biliyordum. " Gülümsemesi bir jilet kadar inceydi. "Yaşlılığın az sayıdaki faydalarından biri zor öğrenilen bilgidir. İş söz konusu olduğunda, hiçbir şeyi şansa bırakmamalısın." 


Bourne soluna doğru bir adım attı. "Bu yüzden. Torunlarını öldürdüğünü bilmek nasıl bir duygu Ivan?" 


Volkin, bir elinde paltosunun manşetinin içinden çektiği bir stiletto ile Bourne'a atladı. Bourne itişi aldı, yan tarafıyla kolu arasından geçmesine izin verdi. Volkin'i boğazından yakaladı ve sıktı. 


"Orada ağzı açık durup durma. Bir şey yap!" Volkin boğuk bir sesle söyledi. "Neden bir şeyler yapmıyorsun?" 
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Angelmaker, trenin Moskova çapı boyunca ilerlemesinin neden olduğu hareket dışında tamamen hareketsiz kaldı. 


Bourne başını çevirdi. "Neden onu kendin öldürmedin? Bana neden ihtiyacın vardı?" 


Angelmaker, "Onu öldürme nedenin duygusal," dedi. "Benimki tamamen finansal." 


Bourne başını salladı. "Kendini kandırmanın zamanı geçti, Mala. 
Volkin seni tıpkı Somalili gibi kullanıyordu. Yöntemleri farklı olabilir ama senden istedikleri aynıydı." 


"Onu öldürmeyecek misin? Korkak mı oldun?" 


Bourne, "Beni bundan daha iyi tanıyorsun," dedi. "Ama sen de dâhil olmak üzere, diğer insanların burnumdan sürüklemesinden yoruldum." 


Bununla Volkin'i vagonun karşısına fırlattı. Hemen eğilen bir masaya çarptı ve yere düştü. Volkin yüz üstü yuvarlandı ve sonunda Angelmaker hareket ederek elmasların olduğu çantayı almak için vagonun karşısına geçti. Sonra acil durdurma ipini çekmek için uzandı. 


Bourne, "Gitmene izin veremem," dedi. "Bütün bunlarda suçlu sensin." 


"Bana zarar vermeyeceksin. Bunu ikimiz de biliyoruz." 


Ve o an, gözleri birbirine kilitlenirken, Volkin palto cebine uzandı ve küçük bir .22 tabanca çıkardı. Bu kadar yakın mesafede, Angelmaker'ın başını hedef almaktan yanılmayacaktı. Ve yapardı da, Bourne göz köşesinden hareketi fark edip Mala'yı iterek engel olmasaydı. Kurşun yerine onu vurdu, onu bir tarafa çevirdi. Ama o yine de kalktı, Volkin'e doğru ilerledi, Angelmaker acil durum kordonunu çekerken Volkin ikinci kez tetiği çekti. 


Tren yalpaladı ve o kadar hızlı hız kaybetti ki, normalde Boume'un kalbine girecek olan kurşun onun yerine omzuna çarptı. Bourne tekme attı, ayakkabısının burnu Volkin'i çenesinin ucunu yakaladı. Kafası öyle bir 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açıyla geriye fırladı ki, ters masa kenarına çarptığında boynu çatladı ve birden çok omuru kırıldı. Bir anda öldü. 


Tren sarsıldı, yeniden öyle bir şiddetle yalpaladı ki, her iki yarasından da kanlar içinde kalan Bourne dengesini kaybederek yere kaydı. 
Sarsılan ve titreyen tren, sonunda tünelin ortasında durdu ve sanki çok uzun bir yolculuktan sonra nefes nefese çömeldi. Birazdan, şüphesiz silahlı olan mühendis, acil durumla ilgilenmek için koşarak geri dönecekti. 


Angelmaker elinin arka kısmıyla manuel kumandaya vurdu ve vagonun kapıları kayarak açıldı. Bourne sendeleyerek ayağa kalktı, onun peşinden koştu, ama ona ulaştığında bilincini kaybetti. 


Aşağıya doğru kayarken onu serbest kolundan yakaladı. Bir an, ne yapacağını bilemez bir halde, kollarında onun yanında durdu. Aceleci ayak seslerinin endişeli sesi onu harekete geçirdi. Mühendis geliyordu. El çantasını bir anlığına yere koydu, dizlerini büktü, klasik itfaiyeci asansöründe Bourne'u omzunun üzerinden kaldırdı ve arabanın kenarında iki ayağını rayların üzerine sıçradı. 


Tünelde geldikleri yöne doğru koşarak mühendisten uzaklaştı. 
Boume'un kanının boynundan aşağıya, omurgasının kanalına aktığını hissedebiliyordu. Kolundan aşağı damladı, bir tür umutsuzlukla kavradığı el çantasının domuz derisi üzerinde kaydı. 


Arkasından endişeli bir bağırış duydu. "Hey! Hey bekle! Geri gel!" 
Bir uyarı atışı onu tünelin kenarına koşturdu. Kafesli iki ampulün arasındaki gölgede, dar, metal bir bakım kapısı buldu. Kilitliydi. Kıymetli çantasını yere koydu ve yanında taşıdığı bir düzine kazmadan birini kullanarak kilitle oynadı. Kilit, onun uzmanlığına denk değildi. El çantasını topladı, kapıyı açtı, içeri girdi ve arkasından çekip kapattı. 


Cep telefonundaki ışık uygulamasını kullanarak etrafına bir göz attı. 
Yanındaki duvardaki bir düğmeye basmak ona ihtiyaç duyduğu tüm aydınlatmayı sağladı. Cep telefonunu cebine tıkıştırıp bir omzundaki ağırlığı umursamadan devam etti. Daha uzun mesafeler için Bourne'dan 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daha ağır ağırlıklar taşımıştı. Uzun mesafe koşucusunun dayanıklılığına sahipti. 


Kendini, toplu taşıma tüneline doğru dikey olarak uzanan bir bakım havası bacasının kenarında, Tanrı bilir daha aşağılara inerken buldu. 
Aşağısı zifiri karanlıktı, hiçbir şey seçmek imkânsızdı. Bir duvara cıvatalanmış demir bir merdiven dikey şafta çıkıyordu. Mühendisin sesini duydu ve bakım kapısını açıp onu bulmasının an meselesi olduğunu anladı. 


Tek çıkış yolu. Her seferinde bir basamak tırmanmaya başladı. 
Yükseliş garipti. Bourne'un vücudu nedeniyle, isteyebileceğinden daha fazla eğilmek zorunda kaldı ve tek tutuşu, el çantasını kavrayan eliyle oldu. 
Önemi yok. Aşması gereken daha zor engelleri vardı; bunun da üstesinden gelirdi. 


Boume aniden kendine geldiğinde, merdivenden belki yüz metre yukarıdaydı. Savrulmaya başladı, onu o kadar şiddetli bir şekilde yanlara vurdu ki bir sonraki basamak için saplanmak zorunda kaldı. Böyle yaparken, çantadaki tutamağından tutuşunu kaybetti ve çanta doğrudan aşağıya düştü. Aşağıya ve aşağıya yelken açtı, kuyunun siyahlığına kaybolana kadar görüş alanından kayboldu. Onun sesini duyabilmek için dibine kadar inmesini bekledi, onu kurtarmak için kaç basamak inmesi gerektiğini hesapladı. Saniyeleri saydı ve dibine indiğini duyduğunda hesabını yaptı. Neredeyse aynı zamanda, Bourne'un yaralarından taze bir kan püskürmesi onu yıkadı. Seçimi önünde kesin bir şekilde ortaya konmuştu. El çantası için geri dönerse, Bourne kesinlikle kan kaybederdi. 
Onu ışığa ve güvenliğe götürürse, elmaslar sonsuza dek kaybolacaktı. 
Mühendis alarm verirdi ve Volkin ve Malaçev bulunduğunda alt tünel FSB ajanlarıyla dolup taşacaktı. O zaman sonsuza dek mühürlenirdi. 


İkisini de kurtaramadı. Ya elmaslardı ya da Bourne. Kararını vermesi bir dakikadan az sürdü. 
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KIRK GÜN SONRA 


Noel Arifesi. Manhattan'ın kaldırımlarında taze bir kar yağışı, tuz kristallerinin kıtır kıtır tabakasını yok ediyordu. Oluklar pis suyla akıyordu ve yoğun tatil trafiği çoktan sokak yataklarını sulu karla çalkalamıştı. 
David H. Koch Theatre'da Balanchine'in The Nutcracker'ının akşamki performansının yeni başladığı Lincoln Center'ın yanından arabalar tısladı. 
New York City Ballet prodüksiyonu, her zamanki gibi, hem cömert hem de kusursuzdu, seyirciler - hem yetişkinler hem de çocuklar - birçokları için Noel'i özetleyen dans, müzik ve gösteri ile mutluydu. 


Arap dansı sırasında heyecanları doruğa ulaştı. Kolordudan yeni terfi etmiş yeni bir solist vardı ve erik orkestra koltuklarında oturan eleştirmenler ve şu anda sahnede olmayan şirketteki dansçılar, yeni gelen Liis Ilves'in kıvrımlı dansı nasıl gerçekleştireceğini görmek için gergindi. 
Liis Estonyalıydı, program izleyicileri bilgilendirdi. Soyadı "vaşak" anlamına geliyordu ve kendi etrafında dönüp dönerken ailesinin adını aldığı kıvrak hayvan olduğunu her santimiyle kanıtlıyordu. Alkış geldiğinde, gelgit bir alkışlama kükremesiydi ve çok daha sonra, kuliste, bir çiçekçi tezgâhında olduğu gibi yeşil cam vazolar içinde dizilmiş çiçek buketleri getirildi. 


Sara, son beş gündür bağ kurduğu genç kızı, kendisini şaşırtan, büyüyen bir gurur ve şefkat duygusuyla izledi. Kız, saflık ve zihinsel dayanıklılığın alışılmadık bir karışımıydı. Hala New York'ta kaybolmuş gibiydi, balenin hermetik olarak mühürlenmiş dünyasına minnettardı. 
Egzersizlerin ve provaların sertliğinden beslendi, beden ve zihne uygulanan sürekli baskılardan keyif aldı. Sara bunun korkutucu ve her bakımdan anlamsız olan daha büyük bir dünyadan sığınma biçimi olduğunu ancak son zamanlarda anladı. Boğulan bir prenses olarak, sahip olduğu tüm hatırı sayılır iradeyle bir deri bir kemik kalmış arkadaşlığına sarıldı. 
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Bourne, her zaman yaptığı gibi beklenmedik bir şekilde, Liis sokak kıyafetlerini değiştirip çıkardığı küçük odadayken geldi. 


"Buraya zamanında geldin mi?" diye sordu Sara, ilk şiddetli kucaklaşmalarından sonra. "Onu gördün mü?" 


"Gördüm." 


"O muhteşemdi!" Sara'nın gözleri parlıyordu. "Beni onunla tanıştırdığın için teşekkür ederim." 


"Korse takıyorsun," dedi. 
"İyi bir ruh halini öldürmeyi iyi biliyorsun." 
"Cidden. Kaburgaların nasıl? Ve bana 'iyiyim' deme." 


Ona buruk bir gülümseme verdi. "Sadece nefes aldığımda acıyor doktor." Sonra güldü. "Sadece çok hızlı döndüğümde acıyor. İsrailli doktorlar - hepsi sırıtıp dayanabilen tipler." 


"Ve senin baban?" 
"Deli gibi kızgın." 
"Ama o seni affetti." 


"Tam olarak değil," dedi. "Senin denetimli serbestlik diyebileceğin bir durumdayım." 


Bourne başını salladı. "Kulağa doğru geliyor." 


İşte o zaman, geri çekilirken, onun yüzüne iyice baktı. "Jason, sana ne oldu?" 


Moskova'nın ana kayasının derinliklerindeki tünelde olup bitenleri ona anlattı. 


"Yani başından beri Volkin'di," dedi. "Sana yardım eden Volkin. 
Volkin, arkadaşın." 
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"Bana yardım etti," dedi Bourne, "çünkü onun da yararına oldu. Ve arkadaşım olmaya gelince..." Omuz silkti. "Bir zamanlar işine yaradığında Boris'in arkadaşıydı." 


"Ya elmaslar?" 


"Gitti," dedi Bourne, iki kolordu üyesinin yolundan çekilerek. 
"Sana verdiklerim dışında hepsi." 


"Bunu Amsterdam'da değerlendirip sattım, ardından uçakla Kahire'ye geri döndüm ve senin talimat verdiğin gibi gelirin üçte birini Amira'ya verdim. Artık yeni bir tekne ev alabilir. Cehennem dolusu, onlardan bir filo satın alabilir." 


"Muhtemelen Mısır'ı sonsuza dek terk edecek." 


Sara başını salladı. "Bu benim de tahminim." Durdu, uzun boylu erkek dansçılardan birinin sessiz görünen kediayaklarıyla geçip gitmesini bekledi. "Sonra sıra Paris'te, Soraya ve kızıyla buluştuğum yerdi." Soraya, evlenmeden ve çocuk sahibi olmadan önce Bourne ile birlikte çalışmış uzun süredir bir arkadaştı. Kocası geçen yıl vahşice öldürülmüştü. "Üçte biri onlara gitti." 


"Sonra buraya uçtun." 


"Son üçte biri, Liis için bana yaptırdığın güvene dönüştü. Yirmi beş yaşına gelinceye kadar faizden yararlanacak, sonra anapara tam senin istediğin gibi onun olacak." 


"Daha önce burada olurdum ama eski yerleri ziyaret etmem birkaç günümü aldı." 


"Boris'in mezarı." 


Onayladı. Yüzünden bir bulut geçti. "Dachası yerle bir edilmiş. 
Sanki hiç var olmamış gibi." 


"Ünlü Rus revizyonizmi iş başında. Üzgünüm." 
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Boris'in hayatının bu kadar çok çalışmasının silindiğini görmek, sindirilmesi zor olmuştu ve her zaman gölgede kalmıştı. Yine de kimse ona yaklaşmaya cesaret edememişti. Ne mutlu onlara; cinayete meyilli bir ruh hali içindeydi. Gölgeler içinde, pek çok macerada arkadaşının ve yurttaşının yasını tutmuştu. Çocukken cebinde kişisel, değerli bir şey kaybettiği bir delik hissettiğinde Boris'in yokluğunu hissetti. İçinde gözyaşları vardı ama kımıldamayı reddettiler. O, Moskova'nın gece sokaklarında bela aramak, yalnızca ayrı bir hayat bulmak için izini sürerken saklandılar. Yalnız bir adam gölgelendi, her zaman gölgelendi. Yüz ifadesi acımasızca kararlıydı. "Anılarımı silemezler." 


Onu yakından inceledi, elini deneysel bir şekilde ceketinin altında gezdirdi. "Volkin, ona ulaşmadan önce seni iki kez vurdu." 


"Bir kez omzuma, bir kez de pazılarıma." Nedenini tam olarak anlayamasa da, Angelmaker'ı korumak için ilk atışı yaptığını ona söylememişti. "Kol yarası önemsizdi, mermi net bir şekilde içinden geçti, ancak ilk atış bir arteri sıyırdı. Çok kan kaybettim sonrasını pek hatırlamıyorum, üşüdüm. Bildiğim bir sonraki şey bir Moskova hastanesindeydim. Kimse beni kimin getirdiğini söyleyemezdi." 


"Ama biliyordun. Seni kurtaran Angelmaker'dı." Gözleri kocamandı ve bakıyordu. "Bunu neden yaptı? Ve neden... Amira ve Soraya artık dul olduğuna göre ona yardım ediyorum, anlıyorum. Ama bunu neden Liis için yaptın?" 


O anda Liis soyunma odasından çıktı, Bourne'u gördü ve bir çığlık atarak onun kollarına atıldı. Mükemmel bir porselen bebek gibi göğsüne doğru sallandı. "Ve şimdi buradasın, kanlı canlı! Benim Noel hediyem! 
Teşekkür ederim! Herşey için teşekkürler!" 


Ona tekrar sarıldı ve ardından neredeyse anında geri itti. "Mala. O nerede? Burada olmak isteyeceğini biliyorum. Onu göreceğime çok güveniyordum." 
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Boume geniş bir gülümsemeyle, "Gelecek," dedi. "Gelecek," diye tekrarladı gerçek mi yoksa yalan mı olduğunu bilmeden, "bugünlerin birinde." 


Angelmaker, tiyatro balkonunun en son sırasında, kenarda, karanlık bir köşede oturuyordu. Varlığını küçültmüş, gölgelere yapışmıştı, öyle ki, sahnenin ortasında yalnızca bir ışık açık kalana kadar, spotlar birer birer yanıp söndüğünde, kimse onu fark etmemişti. 


Küçük kız kardeşinin performansını bu yüksek yuvadan, gözleri nemli, kalbi göğsünde bir kuş gibi çırpınarak izlemişti. Ne hissettiğini tarif edecek hiçbir kelime yoktu. Yüksek duygular, tıkanmış bir kanal gibi onu tıkadı, Liis'e söylemek istediği her ne olursa olsun, onun için dile getirmesini imkânsız hale getirdi. Ayrıca mesleği göz önünde bulundurulduğunda, ne kadar acı verici olsa da kız kardeşinden uzak durması çok daha akıllıcaydı. 


Ama yine de, acı onun hayatıydı. Kaçırıldığı andan itibaren bununla yaşıyordu. Jason Bourne tarafından kurtarıldığında, acının gitmesi şöyle dursun, azalacağı hiç aklına gelmemişti. Onu fiziksel acısının temelinden uzaklaştırmıştı ama varlığının duygusal, psişik düzeylerinde yuvalanan geri kalanı, psikologlar, psikiyatrlar, sinirbilimciler ve bilişsel terapistler tarafından bile defedilemezdi. Bir kâğıda iğnelenmiş bir kelebek gibi maruz kalmıştı. Kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. Acı, içinde o kadar derine işlemişti ki günlerce kemikleri ağrıdı. Ama bu tanıdık bir acıydı ve zamanla bir parazitten bir yolcuya dönüşerek bir simbiyoz biçimine dönüşmüştü, ta ki bunun her zaman onun bir parçası olduğuna kendini ikna edene kadar. 
Işığa adım atmak için doğru koşulları beklemeliydi. Bourne iyi niyetliydi ve ona sonsuza kadar minnettardı ama o anlamadı. Nasıl yapabilir? Kimse nasıl böyle olabilirdi? 


Sonunda ayağa kalktı, yılın bu zamanında Moskova'dan pek de farklı olmayan kara ve keskin soğuğa aldırış etmeden bale ustaları kalabalığıyla birlikte beklemek için sessiz binadan kaydı. Heyecan ve 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neşenin sarhoş kollarında kız kardeşinin sahne kapısından çıkışını izledi. 
Beklenti dolu insan kalabalığı ileri atıldı, Playbill'ler ve imza defterleri New York City Ballet'in en yeni yükselen yıldızına doğru uzandı. Akıntıya direndi, dış kıyıya, neredeyse oluğa gelene kadar onu geri itti. 


Soğuktan olduğu kadar zaferinden de yanakları kızarmış olan Liis, Lefkoşa'daki Omega * Gulf Bank'ta Bourne ile birlikte olan güzel kadın Rebeka'ya Angelmaker'ın gönderdiği bir buket gül verdi. Onu bunun için mi kurtarmıştı? Rebeka için mi? Liis'in diğer tarafında duruyordu, takım elbise ve kravat, güzel bir tüvit paltoyla neredeyse tanınmaz haldeydi. 
Saçlarını kestirmiş, kirli sakalını kazımıştı. Parlak ışıkların ve dokuzdan beşe kadar çalışılan işlerin olduğu gerçek dünyada herhangi biri gibi görünebilirdi. Neredeyse. Kendi kendine gülümsedi. Ama tam olarak değil. 
Gözlerinin nasıl insandan insana geçtiğini, beyninin her zaman ve sonsuza dek riski değerlendirdiğini gördü. Onun çok hareketsiz ama aynı zamanda her an harekete geçmeye hazır bir şekilde nasıl durduğunu gördü. Bunda aynıydılar: vahşi bir yaratığın içgüdüleri, insan uygarlığının köreltmediği, lekelemediği yetenekler. 


Sonunda köpüren kalabalıktan ayrılan üçlüyü takip etti, bloktan aşağı indi ve bir restorana girdi. Üçü paltolarını çıkarıp genç bir kadına verirken ve maître d' tarafından bir seçim masasına götürülürken, bir an için devasa pencerelerden birine baktı. Küçük hareketleri bir aileninkine benziyordu - yakın, birbirlerine karşı güvenli. Liis'e olan gururu bir kez daha kabardı, gözlerinin yaşlarla büyümesine ve tepedeki bozuk sokak lambalarından daha parlak parlamasına neden oldu. Parmak uçları buzlu cam üzerinde bilinmeyen bir desen çizdi. 


Aniden döndü, kararlı bir şekilde uzaklaştı ve kendini tatil kalabalığının güvenli alanına yerleştirdi. Bir Kurtuluş Ordusu zilinin ritmik sesi Broadway'in aşağılarından ona doğru süzülüyordu, yayalarla o kadar sıkışıktı ki doğu kaldırımını göremedi. Oğlanlar birbirlerine bağırdılar ve kısa bir kartopu savaşı patlak verdi, sonra hatalı gelen bir kartopu arkadaki yaşlı bir adama çarptı ve onlar gülerek kaçtılar. 
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Sadece hayat ve yaşam, diye düşündü. Ama onunla hiçbir ilgisi yoktu. Cep telefonunu çıkardı, ısıtmak için parmak ucuna üfledi, ardından bir hızlı arama tuşuna bastı. Telefonu kulağında, o kadar dikkatle dinledi ki, etrafındaki çılgın hareketlilik duygusu yok oldu. Bir boşlukta kalmış olabilirdi. Vücudu titredi. 


Bir dakika sonra Somalili Yibir ile konuşuyordu. Adı Keyre'ydi. 
Vücudundaki her yara izi, onun sesiyle yankılanıyor, onu karşı konulmaz bir şekilde geçmişe götüren bir gelgit gibi bir özlem oluşturuyordu. 


Birkaç dakika sonra, kalabalığın içinde bir noktaydı. Ondan sonra gitmişti. 
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